
Zondag 22 maart 2020 – 4e Zondag van de Veertigdagentijd 
 
Bijbelverhaal: De blinde gaat zien 
(voor meer info: www.kinderwoorddienst.nl) 
 
Johannes 9,1-41 

Onderweg zag Jezus een man die blind geboren was. Hij spuugde op de grond en maakte op 
de grond een beetje modder. Die modder smeerde Hij op de ogen van de man. Toen zei Hij 
tegen de blinde: “Ga naar de vijver van Siloam en was je daar.” De man liep naar de vijver en 
toen hij zich gewassen had kon hij weer zien.  

Iedereen was verbaasd. “Ben jij het wel echt?” vroegen ze. En toen hij ‘ja’ zei, vroegen ze: 
“Wie heeft jou dan beter gemaakt?“ En de man vertelde wat Jezus had gedaan. 
Omdat Jezus de blinde beter had gemaakt op een sabbat, de rustdag waarop je niet mag 
werken, brachten de mensen de man bij de Farizeeën. Die wilden precies weten wat er was 
gebeurd. En weer vertelde de man zijn verhaal. Maar nu wilden ze niet geloven dat hij blind 
was geweest. Daarom gingen ze naar zijn ouders toe. “Was uw zoon wel echt blind?”, vroegen 
ze aan zijn vader en moeder. “Ja”, zeiden ze. “Wie heeft hem dan beter gemaakt?” “Nou, zeg,” 
zeiden zijn ouders, “dat moet je ons niet vragen. Onze zoon is geen kind meer, vraag het maar 
aan hem.” 

En weer gingen de Farizeeën naar de man toe en vroegen hem: “Wie heeft dit gedaan?” De 
man werd ongeduldig en zei: “Dat heb ik jullie allang verteld. Jezus heeft me beter gemaakt.” 
Toen werden de Farizeeën boos. “Hij had je niet beter mogen maken op de rustdag”, zeiden 
ze. ”Ach,” zei de man, “ik was blind. Jezus heeft mijn ogen geopend. Het kan toch niet anders, 
of Hij heeft dat gedaan met de hulp van God.”  

Dit maakte de Farizeeën zó boos dat ze tegen de man zeiden dat hij niet meer in de synagoge 
mocht komen. Toen ging de man naar Jezus toe en zei dat hij Jezus voortaan zou volgen. 
En Jezus zei: “Sommige mensen hebben goede ogen, maar zien toch niet wat echt belangrijk 
is, andere mensen zijn blind en zien het heel goed.” 

Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God  

Verwerking 

Maak met de kinderen een inventarisatie wie er allemaal aanwezig kunnen zijn bij een 
proces in de rechtbank. Je hebt een aanklager een rechter, een advocaat, een verdachte, een 
griffier, getuigen, en er is publiek aanwezig in de rechtszaal. (zie zo nodig de afbeelding die u 
vindt bij de Extra’s) 
Als u dit tekent op een flap wordt het voor de kinderen inzichtelijk. Leg uit wat de taken zijn 
van de verschillende personen. 
 
De voormalig blinde man raakt ook verzeild in een proces. Probeer met de kinderen de 
verschillende rollen te plaatsen.  
Ongetwijfeld hebben ze commentaar op de gang van zaken. Het is niet eerlijk wat er gebeurt.  
Door de rollen in te vullen krijgen ze zicht op wat er zich afspeelt: 
 
De blinde wordt behandeld als een verdachte (al heeft hij eigenlijk niets gedaan, maar is 



Jezus de dader). 
De Farizeeërs zijn de rechters. 
De omstanders en de ouders zijn getuigen. 
De omstanders zijn ook de aanklager. Ze klagen de man aan omdat hij op sabbat werd 
genezen. 
 
Een advocaat is er niet. De man wordt door niemand verdedigd. 
Aan het eind van het proces wordt de blinde veroordeeld en krijgt een zware straf: 
excommunicatie uit de synagoge. Hij mag er niet meer bij horen. Hij krijgt deze straf voor het 
verdedigen van Jezus, er is dus een vreemde draai in het proces geweest. 
 
Daag één van de kinderen uit om advocaat te zijn van de blinde. Wat zou een goede 
advocaat zeggen?  
 
Ook Jezus heeft eigenlijk een advocaat nodig. Wat zou de advocaat van Jezus zeggen? 
Zijn er genoeg kinderen, dan kunt u het proces ook uitspelen. 

De genezing van deze blinde is één van de acties van Jezus die tot zijn uiteindelijke 
veroordeling en zijn kruisdood hebben geleid. Dat gedenken we op Goede Vrijdag. Op Pasen 
is Hij weer opgestaan uit de dood. De paaskaars herinnert ons daaraan. Daarom zetten we 
ook het symbool van dit oneerlijke proces (een label; iemand krijgt al voordat de feiten 
bekend zijn een label opgeplakt) op de kaars. 

Slotgebed 
 
Goede God, 

Ik droom graag van een wereld 
met de mooiste kleuren om me heen. 
Het groen van het gras, 
het blauw van de lucht, 
het goud van de sterren, 
een glinsterende plas.  

Ik droom van aardige mensen 
die houden van elkaar. 
Geen oorlog alleen maar vrede, 
was dat maar altijd waar! 

Goede God, U wilt een herder voor ons zijn 
en wij mogen uw schaapjes wezen. 
Dan mogen we vredig dromen elke nacht 
en hebben we niks te vrezen.  
Amen 

 

 

 



Psalm 23 

De Heer is mijn herder. 
Als ik Hem volg,  
zal het mij nooit  
aan iets ontbreken.  

Hij geeft mij kracht  
en leidt mij langs  
veilige, vriendelijke wegen.  
Want dat heeft Hij beloofd.  

Zelfs als ik door het dal  
van de dood moet gaan,  
wijst Hij mij de weg.  
Nooit laat Hij mij alleen.  

Zijn liefde en vriendschap  
blijven mij volgen,  
alle dagen van mijn leven. 
Want God is zijn naam!  

Uit: Erwin Roosen, Luister Je, God? Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners, Averbode 
2007 

Verwerking  
(meer info: www.kinderwoorddienst.nl) 
 
Begin met de vraag wie van de kinderen wel eens droomt overdag? Weten ze die droom 
nog? Dagdromen zijn nog moeilijker te herinneren dan nachtdromen.  
Daarom is het zo fijn dat de Psalmendichter zijn dagdroom meteen heeft opgeschreven! Iets 
opschrijven om te onthouden, wie doet dat wel eens?  

De Psalmendichter had hele mooie beelden gezien in zijn droom. Maar hij had ook een heel 
fijn gevoel gekregen bij al die beelden. Vraag aan de kinderen hoe zij wel eens wakker 
worden na een droom? Waren ze juist bang of juist blij, of voelde je niks? Hoe zouden 
dromen in je hoofd kunnen ontstaan eigenlijk? Wat in een droom gebeurt is dat altijd waar? 
Kan het werkelijkheid worden wat je gedroomd hebt?  

De Psalmendichter droomt zo fijn omdat hij merkt dat God voor hem een herder wil zijn. 
Praat daar met de kinderen over door: Wat doet een herder eigenlijk? (Hij zorgt goed voor 
zijn schapen/mensen, zorgt dat ze zich gelukkig kunnen voelen, dat er eten en drinken is en 
dat er geen gevaar is. Hij beschermt).  
Is God ook een herder voor de kinderen?  
Hebben de kinderen mensen in hun leven die voor hen als een herder zijn? 
  
Dromen kan je ook als je wakker bent! Je hoeft alleen maar je ogen dicht te doen, rustig 
adem te halen en te luisteren naar een mooi verhaal.  
Dat gaan we nu eens proberen met elkaar.  

 



 

 

    

 Werkbladenleurplaat nav verhaal 
 

 

 

 

  



Tekst psalm: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psalm Stel je voor...   
Melodie: In Den Haag daar woont een graaf  

Tekst gebaseerd op Psalm 23 

Stel je voor je was een schaap... 
Wie mag herder wezen? 

Geen betere dan God de Heer, 
waarom zou je vrezen?  

Hij brengt je naar het groene gras, 
laat rusten bij een waterplas. 

Bij Hem ben je koning; 
kom maar in zijn woning 

Stel je voor je was een gast... 
Wie zal je gastheer wezen? 

Geen betere dan God de Heer, 
waarom zou je vrezen?  

Hij schenkt je beker overvol.  
Niets is de Heer voor jou te dol. 

Bij Hem ben je koning; 
kom maar in zijn woning 

 

 



Gebed 
 

 

  

  

 

 

 
Soms ben ik een beetje bang of verdrietig: 

in het donker, of als ik alleen ben. 
Maar ik weet dan, 

dat ik nooit helemaal alleen ben, 
want U bent altijd bij mij. 

Dat geloof ik echt, 
omdat Jezus het zelf aan ons gezegd heeft: 

U bent onze Vader. 
U hoort alles, wat wij U vragen, 

en geef ons, wat goed voor ons is. 
Help mij om hier altijd aan te denken 

en dankbaar voor te zijn. 
Amen.  

 



Huiswerkopdracht: 

Maak een mooie tekening, kaartje, knutsel voor iemand in jouw omgeving die extra kwetsbaar is 
voor het coronavirus en die daarom binnen moet blijven. Mocht je het lastig vinden om iets te 
bedenken om te tekenen en/of te maken dan vind je hieronder een voorbeeld van wat je zou kunnen 
tekenen/inkleuren.  

 

 
 
 

  

 

 

 



 

 

    

Puzzel voor de kinderen 

 

 
 
 
 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kinderwoorddienst.nl%2Fjaar-c%2Fvierde-zondag-van-pasen-jaar-c%2Fextras%2Fzoek-de-verschillen.html&psig=AOvVaw3aa8pVvFziZYr7khROgp76&ust=1584649899133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiD_ITvpOgCFQAAAAAdAAAAABAE


Voor ouders en kinderen thuis 
4e Zondag van de Veertigdagentijd 

Genezingsverhalen 

De genezingsverhalen in het Evangelie raken mij het diepste. Dit komt mogelijk doordat ik als klein 
jongetje ooit extra lang mocht opblijven om de film ‘Ben Hur’ (1959) af te zien; een parallelle vertelling 
in een alternatieve werkelijkheid over de rijke, Joodse prins Judah Ben Hur en de enigmatische, 
charismatische Jezus van Nazareth wiens levens elkaar enkele keren doorkruisen.  

Aan het einde van de film, na het stervensmoment van Jezus aan het kruis, worden de moeder en zus 
van Judah wonderlijk genezen terwijl de regen reinigend op hen neervalt. 

Natuurlijk begreep ik niet helemaal wat er gebeurde, maar ik kan me herinneren dat deze scène me 
diep ontroerde als kind. Misschien werd hier wel een zaad voor later geloof gepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb de scène op Youtube gevonden, iets gedateerd misschien maar nog steeds krachtig: 

https://www.youtube.com/watch?v=HFoYe2NaXBU 

 Vraag voor ouders: kunnen jullie je een moment herinneren dat je diep geraakt werd door Jezus’ 
handelen en spreken, wellicht toen je de Bijbel las, of naar een film keek, een lied beluisterde of een 
schilderij observeerde? Ga eens mijmerend terug in je leven: wat zijn de kiemen van jullie 
persoonlijke geloof? 

Filmtips 

Alternatieve vertellingen zoals ‘Ben Hur’, maar ook andere kunstuitingen, openen de Bijbel en het 
christelijke gedachtegoed voor een bredere of jongere groep mensen. Twee bekende filmreeksen 
voor kinderen/jongeren zijn ‘The Chronicles of Narnia’ en ‘Lord of the Rings’, gebaseerd op de 
boeken van C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien. Lewis en Tolkien waren vrienden van elkaar, zij deelden hun 
christelijke geloof, waarbij de katholieke Tolkien van grote invloed was op de spirituele vorming van 
zijn vriend Lewis. Voor een goede en scherpe lezer of kijker zijn er vele parallellen zichtbaar tussen 
hun bekendste literaire werken en het Nieuwe Testament. 

 Corona filmtip voor ouders en kinderen: kijk in deze vreemde Vastentijd, zonder school, zonder 
sportclub en zonder kerk, eens samen naar één van bovenstaande films (Narnia voor kinderen, Lord 
of the Rings voor tieners). Herkennen jullie de christelijke thema’s, onderwerpen en personages?  

- Yuri Saris, pastoraal werker, saris@lichtvanchristus.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=HFoYe2NaXBU

