
Het Vastenproject: ik ben de wijnstok 
In de evangelielezingen van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus verschillende personen 
ontmoet. Al die ontmoetingen vormen Jezus. Ze maken Hem tot de mens die Hij is. Soms zijn 
de ontmoetingen opbouwend en groeit Jezus daarvan. Maar er zijn ook personen die 
bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.  

 
Op de vijfde zondag van dit veertigdagentijdproject vergelijkt Jezus zichzelf met een 
wijnstok. Deze vergelijking hebben we gebruikt als beeld voor al zijn ontmoetingen. Er zijn 
ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend 
zijn voor de wijnstok. De wijnstok kan groeien maar ook weer kleiner worden. 
 
Op deze derde zondag wil Jezus zichzelf sterken in zijn opdracht door in gebed te gaan en de 
stilte te zoeken in de tempel. Bij aankomst ziet Hij dat de tempel gebruikt wordt als 
markthal. Dat raakt Jezus in zijn ziel omdat niet alleen het huis van God ontheiligd wordt 
maar ook alles waar Jezus voor staat.  
De eerste tekenen dat het werk van Jezus niet alleen maar ‘groei’ kent worden zichtbaar.  
 
Kijk eens naar je wijnstok: Hij is al een beetje gegroeid, de wijnstok heeft sterke wortels en 
krijgt door de regen genoeg water om verder te groeien!  Maar soms zijn er ook wat gevaren 
die de groei belemmeren. Insecten knagen aan de wortels en takken en onkruid belemmert 
de groei en bloei van de wijnstok… 
 
Dit heb je nodig: 
-Wit papier 
-voorbeelden van insecten (zie onder) 
-kleurtjes 
 



Print een paar insecten uit of teken ze zelf na op een wit papiertje. 
Kleur de insecten, Knip ze uit en plak ze aan beide zijden van het 
papier op de aarde.  
Hang je tekening weer mooi op met de voorkant met bloemetjes 
naar voren ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
FEEST! 
Zondag 14 maart vieren we dat pastoor Martin Los 30 jaar geleden tot priester is gewijd. 
Sindsdien is hij pastoor van onze parochie. Wij willen hem graag namens de 
kindernevendienst feliciteren. 
 
Het lijkt ons erg feestelijk als jullie voor hem een mooie bloem tekenen of knutselen. 
 
! Je kunt een foto van je werkje (liefst voor woensdag 10 maart) insturen naar: 
info@margreetanches.nl 
 
Dan zorgen wij dat dit op 14 Maart in de kerk zichtbaar is en we zo de pastoor kunnen 
verrassen met één groot, vrolijk en kleurrijk boeket bloemen! 
 
Wat voorbeelden en kleurplaten ter inspiratie: (maar alles mag en kan!) 
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