Bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.

Op de vijfde zondag van dit veertigdagentijdproject vergelijkt Jezus zichzelf met een
wijnstok. Deze vergelijking hebben we gebruikt als beeld voor al zijn ontmoetingen. Er zijn
ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend
zijn voor de wijnstok. De wijnstok kan groeien maar ook weer kleiner worden.

Deze week vergelijkt Jezus dus zichzelf met een plant! Een druivenplant met vruchten waar
wijn van gemaakt wordt, of die lekker uit de hand gegeten kunnen worden. Een plant
bestaat uit een stam en takjes, en Jezus zegt dat Hij de stam is en wij de takjes. Zo zijn wij
dus verbonden met Jezus, en vanuit de wortels en de stam voedt Jezus ons zodat wij kunnen
groeien, bladeren en druiven krijgen.

Deze zondag denken we met de kinderen na over verbonden zijn met elkaar, met familie,
met vrienden en met Jezus. We staan er niet alleen voor, maar wij houden elkaar stevig vast!

Dit heb je nodig:
-groen papier

-bruin papier
-Paars papier (of paars crépepapier)



Knip (voor beide zijden) nog een lange, dikke zijtak voor de
wijnstok en eventueel een paar kleinere takken. Kijk weer
even naar het voorbeeldje hoe de wijnstokken er ongeveer
uit moeten gaan zien.

Aan de voorkant van je papier mag je de wijnstok verder
versieren. Knip blaadjes uit het groene papier. Teken ze zelf
of gebruik de voorbeeldjes. Je kunt de boom ook nog verder
versieren met druiventrossen en/of bloemetjes. Als je paars
crépepapier thuis hebt, kun je ook druiventrosjes maken van
propjes crépepapier. Heb je geen gekleurd papier, dan kun
je altijd de tekeningen op wit papier mooi kleuren en
uitknippen

(Let op: aan de achterkant blijft de wijnstok kaal!)
Hang je tekening weer mooi op met de voorkant met
bloemetjes naar voren ©

Week 4

Extra: Maak een stamboom van je eigen familie. Je kunt hiervoor het voorbeeld uitprinten.
Heeft Jezus ook een plekje in de familiestamboom? Waar dan? (A/s je goed naar het verhaal
geluisterd hebt zou Jezus de stam kunnen zijn. Maar Hij kan ook op allerlei andere plaatsen
Zitten.: bovenop om het Licht van God op te vangen, in de vruchten, als voedsel voor de
mensen, in de wortels, als basis van je gezin... en op nog veel meer plaatsen.)









