
Bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.  

 
Op de vijfde zondag van dit veertigdagentijdproject vergelijkt Jezus zichzelf met een 
wijnstok. Deze vergelijking hebben we gebruikt als beeld voor al zijn ontmoetingen. Er zijn 
ontmoetingen die Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn ontmoetingen die bedreigend 
zijn voor de wijnstok. De wijnstok kan groeien maar ook weer kleiner worden. 
 
Vandaag vieren we Palmzondag. Jezus is op weg naar Jeruzalem om Pesach te vieren, het 
Joodse Paasfeest. Het volk van Israël viert dan de vlucht uit Egypte en de bevrijding uit de 
slavernij. Heel veel mensen en kinderen staan langs de kant van de weg om te juichen en te 
zingen. Het lijkt wel Koningsdag en Jezus is ook een soort Koning. Maar als je goed kijkt dan 
zie je dat sommige mensen helemaal niet blij kijken, maar juist boos en zelfs een beetje 
bang. Wat is hier aan de hand? 
 
Deze zondag gaan we ontdekken dat de vrienden en volgelingen van Jezus te vroeg gejuicht 
hebben, want er gaat iets heel ergs gebeuren. Die mooie druivenplant wordt kaalgeplukt, en 
wat overblijft is een kruis… 
 
Vandaag groeit onze wijnstok niet verder, maar draaien we onze poster om. We hangen hem 
deze week op met de kale achterkant naar voren.  
Herkennen jullie een kruis in de wijnstok? 
 
Kleur een Palmpaasstok! 
 
Bij Palmpasen hoort natuurlijk een mooi versierde Palmpaasstok! Omdat nu alles een beetje 
anders is, kan je een Palmpaasstok kleuren. Lees en luister hier om meer te weten te komen 
over de (alternatieve) Palmpaasstok: 



https://www.lichtvanchristus.nl/actualiteiten/palmzondag-teken-een-palmpaaskruis-voor-
iemand 
 
Veel plezier allemaal!  
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