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De zomer is ten einde en de herfst 
dient zich aan. In de kerk is dit de 
tijd waarin we ons voorbereiden op 
de herdenking van Allerheiligen en 
Allerzielen. De sombere tijd van de 
herfst, waarin de natuur de glans 
van de zomer verliest, is de tijd 
waarin we onze doden herdenken. 
Het is een tijd, die bewust en onbe-
wust, vaak veel doet met mensen, 
in het bijzonder met diegenen die 
recent een dierbare verloren heb-
ben. Het is een tijd waarin de rouw 
opnieuw gecultiveerd wordt en de 
pijn van het verlies opnieuw ge-
voeld wordt, maar tegelijkertijd is 
het ook een tijd van troost en ver-

dere verwerking. Oprecht hoop ik 
dat iedereen, tenminste even, bid-
dend en overdenkend stilstaat bij 
een dierbare overledene, bij een 
opa of een oma, bij een vader of 
een moeder, bij een kind of bij een 
goede vriend.   
Op 11 november vieren we de ge-
dachtenis van Sint Maarten, een 
feest waar ik zelf als een zoon van 
een Sint Martinusparochie goede 
herinneringen aan heb. Als kinde-
ren gingen we met moeder op Sint 
Maarten naar de kerk voor een kort 
gebedsmoment om daarna met 
een lampion in optocht naar het 
Scouting gebouw te trekken. De 

optocht werd vergezeld door Sint 
Maarten zelf, die te paard en be-
kleed met een grote rode mantel, 
dat eigenlijk een rood velours gor-
dijn was, de stoet aanvoerde. Aan-
gekomen bij het Scouting gebouw 
wachtte de pastoor al op ons bij het 
kampvuur om op spannende wijze 
het verhaal van Sint Martinus voor 
te lezen. Ik vertel dit met enige 
nostalgie, want Sint Maarten heeft 
op veel plekken plaats gemaakt 
voor het populaire Halloween. Het 
stemde mij dan ook gelukkig toen 
ik vorig jaar, nog voor mijn offi  ci-
ele start in deze parochie, mocht 
meemaken dat Sint Martinus in 
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Vormelingendag
Enkele weken geleden vond de eerste Stad-Utrechtse Vormelingendag 
plaats. Omdat de Vormelingendagen van het bisdom vanwege Covid al 
enkele jaren niet meer georganiseerd zijn, bundelden de drie parochies 
van de stad Utrecht (Licht van Christus, St. Martinus en H. Gerardus Ma-
jella) de krachten om onze lokale versie te organiseren. Het is altijd span-
nend of zo’n nieuw initiatief de juiste snaar raakt en slaagt, maar met 31 
tieners hadden we een mooie groep. Met behulp van verschillende on-
derdelen probeerden we de thema’s die tijdens de Vormselvoorbereiding 
behandeld waren weer te hernemen. We begonnen de middag met een 
Eucharistieviering waarin Mgr. Woorts de voorganger was. Vanzelfspre-
kend was het aan hem toevertrouwd om de betekenis van het Vormsel 
nog eens passend uit te leggen en te betrekken op de tieners. Daarna 
volgden enkele workshops: er was een meditatieve schilderopdracht 
waarbij de vormelingen met aquarelverf hun naam schreven en versier-
den: er ontstond zo een ontwerp dat deels zelf bedacht was, maar door het 
spontane mengen en uitlopen van de waterverf ook verrassende kleuren 
en vormen kreeg. Een mooi beeld van hoe het leven van de tieners zal 
lopen. Er was ook een Djembé workshop: door drumtechniek, ritme en 
timing te oefenen, werd langzaam van een chaotische kakofonie een 
gezamenlijke melodie gemaakt. Dit was beeld van de H. Geest die men-
sen bindt, op elkaar afstemt en zo eensgezindheid maakt. Met alle tieners 
samen hebben we Levend Stratego gespeeld en daarna gevoetbald waar-
voor de lichamelijke en intellectuele talenten werden aangesproken. Ter 

afronding van de dag volgde een 
heerlijke barbecue, beeld van…het 
Vuur van de H. Geest? Hoogtepunt 
van de dag was voor mij hoe aan 
het begin van de middag de drie 
groepen en de tieners nog wat 
verlegen om elkaar heen cirkelen, 
maar aan het einde van de dag on-
bevangen samen spelen, kletsen, 
eten en lachen! In deze Drieluik 
staat de nieuwe uitnodiging voor 
de voorbereiding op het Vormsel 
(en de Eerste H. Communie) die in 
januari weer van start gaat. Geef je 
op of geef het door! 
Yuri Saris, Pastoraal Werker

Foto: Zr Lúcia Schnekemberg

Herfst, herinneren en herdenken  

> lees verder op  pagina 4
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

29e zondag door het jaar 

zondag 16 oktober 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink    
  Groep Michaël  Groep Michaël 
    kindernevendienst 

   13:00 uur  pastor A. ten Klooster
    Engelse mis

30e zondag door het jaar 

zondag 23 oktober   09.30 uur  pastor A. Oostveen 11.00 uur   pastor A. Oostveen
  Schola   Projectkoor 

31e zondag door het jaar   Gedachtenis overledenen

zondag 30 oktober  09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.30 uur  pastoor P. Ambting  
  Uriël  Caeciliakoor
  kindernevendienst     kindernevendienst 

Allerheiligen

dinsdag 1 november  19:00 uur   pastoor P. Ambting 
  Groep Michaël  

Allerzielen

woensdag 2 november 19:00 uur  pastoor P. Ambting 
  Groep Michaël  

32e zondag door het jaar   Hoogfeest Heilige Willibrord

zondag 6 november  09.30 uur   pastoor P. Ambting  11.00 uur   pastoor P. Ambting 
  Singet di Mare  Groep Michaël
  kindernevendienst  kindernevendienst  

 33e zondag door het jaar

zondag 13 november 09:30 uur   pastoor P.Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël   Ad Altare 
    kindernevendienst

Koffi  edrinken na de mis.

Rooster 
Kindernevendienst 

Mariakerk alleen 1e zondag 
van de maand

Willibrordkerk alle zondagen

In beide kerken niet op de 1e 
zondag van de herfstvakantie

deze parochie uitbundig gevierd 
wordt. Met de winter in aantocht 
en enorm hoge energieprijzen zijn 
er talloze Nederlanders die zich 
zorgen maken hoe ze rekeningen 
straks gaan betalen. Gelukkig komt 
de regering gezinnen tegemoet 
met een prijsplafond, maar tege-
lijkertijd neemt het de zorgen niet 
helemaal weg, want niet alleen de 
energiekosten, maar alle kosten rij-

zen de pan uit. Het lijkt erop dat we 
ons moeten voorbereiden op wat 
in de bijbel “de magere jaren” wor-
den genoemd. Ook als kerk buigen 
we ons de komende weken over 
de vraag hoe we de kosten, in het 
bijzonder de stookkosten, in be-
dwang kunnen houden. De huidi-
ge meervoudige crisis vraagt off ers 
van ons allemaal. 

Pastoor Peter Ambting

< vervolg van pagina 3



misintenties

MARIAKERK 

zondag 16 oktober  Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Adrie Stavast-Veen, Martin Ham, 
Gerard en Gerda Schevers-Spaan,  Leo van Zwieten, 
Frank Claushuis en Theo en Agnes Bouwman, Gerard 
Swart, Lien Vermeent-van der Horst, Henneke van 
Seumeren, Ed Goedings

dinsdag 18 oktober tot zekere intentie

zondag 23 oktober  Ada Hoogkamer-Kortekaas (1e 
jaargedachtenis), Overleden ouders van Hout-Knigge, 
Gert-Jan van Oostrum, Kees Ensie, Rien Plompen, 
Maria Gresnigt-van Maarseveen, Christien Geelen-de 
Rijk, Co Oostveen, Iet en Chris Jongerius-Essink en 
hun zoon Gérard

dinsdag 25 oktober
voor het welzijn van de parochie 

zondag 30 oktober Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Overleden familie Vernooij, 
Herman Wessels, Jan Jongerius, Miep Jongerius-de 
Reuver, John Jongerius, Hein van den Oudenrijn en 
zoon Jos, Ouders Schijf -van Tol en broers Alphons 
en Giel, Cees Vernooij, An Dernison-Weterman

dinsdag 1 november tot zekere intentie

woensdag 2 november voor het welzijn van de parochie

zondag 6 november Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Jan Vernooij, Koen Verbeij, Pastoor 
Hubertus Vaessen, Joke Mathôt, Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Henk van Doorn

dinsdag 8 november tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 16 oktober  Suze van der Gun-Mastwijk (1e 
jaargedachtenis), Rein Pouw,  Kees Vernooij, Greet 
Ebbenhorst-Pijnacker, Ton Sprong, Ben Kosterman, 
Nelie Meulenkamp-van den Brink, Toos Oostveen-de 
Goeij, Frank Claushuis en Theo en Agnes Bouwman, 
Ralph Sturkenboom, Huub de Rooij en familie de 
Rooij-de Groot 

donderdag 20 oktober geen viering 

zondag 23 oktober  Tamara de Ruijter-Janssen (1e 
jaargedachtenis), Jopie Klumpenaar-Scheepmaker 
(1e jaargedachtenis) Jacqueline Booij-de Jong, Suze 
van der Gun-Mastwijk, Joke Wolswijk-Comes, Henny 
Vriesenga-Jonkhart, Mely Peek-van der Heijden, 
Sylvia Braamhorst, Rein Pouw

donderdag 27 oktober
voor het welzijn van de parochie 

zondag 30 oktober Ria Smits-Slaats, Johan en Gerben 
Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman 
Goes, Bep Schoote-van Zuijlen, Chris Knippers, 
Overleden familie Wolters-Verheul, Gerrit Visser 

donderdag 3 november tot zekere intentie

zondag 6 november  Joke van Doornik-van de Bilt 
(1e jaargedachtenis),  Janny van Rossum-van Kleef, 
Toon de Groot, Knelis Rokven, overleden ouders 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martin Verhoef, Giel de Groot, Gerrit Visser

donderdag 10 november
voor het welzijn van de parochie

In de Parochie Licht van Christus 
vindt de zegening van de graven 
op de kerkhoven plaats op zon-
dag 30 oktober na afl oop van de 
eucharistie viering.

Vorig jaar sprak ik een aantal aan-
wezigen na de eucharistieviering 
en de aansluitende zegeningen 
van de graven op de kerkhoven.
Zij vonden het heel intens en erg 
troostend dat zoveel families met 
kinderen en vrienden aanwezig 
waren om degene die hen ontval-
len zijn te komen bezoeken en een 

(witte) bloem op het graf te leggen.
Allerzielen is een unieke eeuwen-
lange traditie in de Rooms Katho-
lieke geloofsgemeenschap die het 
zeer waard is om met zijn allen te 
blijven onderhouden.

Het beheerteam kerkhof heeft met 
extra inzet de algemene ruimte op 
het kerkhof verzorgd. En in aan-
vulling daarop zou het fi jn zijn als 
degene die de graven verzorgen, 
voor zover die de mogelijkheid 
daarvoor hebben uiteraard, voor 
30 oktober nog eens gekeken heb-

ben naar de beplanting en andere 
zaken die direct rondom het graf 
aanwezig zijn.

Alvast heel hartelijk dank voor uw 
aller medewerking. Samen zorgen 
we voor een kerkhof waar het fi jn 
is om de overledenen te gedenken 
en zelf ook troost te vinden.

Heeft u vragen aan de beheerder 
van het kerkhof Nico de Rijk.
Email: kerkhofvleuten@lichtvan-
christus.nl of telefonisch via: 
06 57 33 35 07.

Info aan hen die de graven verzorgen op de kerkhoven 
van de Parochie Licht van Christus
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Overweging van de maand

Overweging door pastoraal 
werker Yuri Saris 

16e Zondag door het jaar 2020 
in de Willibrordkerk

Lezingen: Wijsh. 12, 13. 16-19 + 
Rom. 8, 26-27+ Mt. 13, 24-43

Beste parochianen, beste vrienden,

1) U weet dat ik niet zo vaak voorga 
op zondag, want gelukkig kun-
nen we gewoonlijk de Eucharistie 
vieren. Dat is belangrijk. Maar zo 
nu en dan is het wel nodig, bij-
voorbeeld in de vakantietijd of als 
er geen gastpriester beschikbaar 
is. Dan doe ik het ook van harte 
en natuurlijk hoop ik dan dat er 
Schriftlezingen zijn die ik een-
voudig en mooi voor u kan uitleg-
gen. Nou, u heeft het gehoord, de 
Evangelielezing van vandaag ein-
digt behoorlijk scherp, en ik kan u 
alvast verklappen dat dit volgende 
week ook zo is.
Zo confronterend en direct, mis-
schien zelfs veroordelend, kennen 
we Jezus eigenlijk niet. Althans, dit 
is niet het beeld dat wij van Hem 
willen hebben. Maar we worden 
vandaag met onze neus op de fei-
ten gedrukt dat er iets op het spel 
staat in ons leven. Het is allemaal 
niet vanzelfsprekend, de genade 
is niet gezapig. Wij maken deel uit 
van een woelige heilsgeschiede-
nis; realiseert u zich dit?
In deze heilsgeschiedenis zijn wij 
geen toevallige passanten of pas-
sieve toeschouwers. Nee, wij zijn 
met een prachtige verantwoorde-
lijkheid en vrijheid bekleed. Die 
scherpte van de lezing maakt juist 
duidelijk dat wij er ten diepste toe 
doen, onze keuzes, ons hande-
len, onze offers, ons geloof, onze 

zorgzaamheid. Wij zijn geen ma-
rionetten in een goddelijke kome-
die, evenmin wachten wij slaafs en 
passief op een mogelijke verlos-
sing. Er is iets groots gaande, en 
wij maken hier actief deel van uit. 
De Schepper God laat ons zinvol 
en betekenisvol zijn, Hij laat ons de 
ruimte het goede en het slechte te 
doen. Rondom ons en in ons groeit 
zowel tarwe als onkruid.

2) Dit is mooi, de ruimte die de 
Schepper ons laat, maar ik kan me 
voorstellen dat dit ook wat onrust 
bij u kan oproepen. Zeker door 
zo’n lezing als vandaag: doe ik wel 
voldoende? Geloof ik wel genoeg? 
Waarom voel ik niet meer dat vuur, 
die passie van vroeger? Misschien 
zijn er dingen mislukt in uw leven, 
vastgelopen, of verbergt u een diep 
geheim waar u zich voor schaamt, 
waardoor u al het mooie in u niet 
meer durft te laten zien. 
Jezus wil vandaag Zijn leerlingen 
- en ons - voorbereiden op een 
verkondigende taak die eigenlijk 
veel te groot is. Het is toch onmo-
gelijk dat dit kleine clubje de we-
reld intrekt om het Evangelie van 
de Heer te verkondigen? Een we-
reld die hen bespot, vervolgt en 
veroordeelt. Een wereld waarin zij 
de martelaarsdood zullen sterven. 
Zij zullen de wrede berechting on-
dergaan, al weten ze het nog niet 
op het moment dat zij Jezus vra-
gen naar een diepere uitleg. Maar 
zij zijn toch dat mosterdzaadje, 
het zuurdesem, dat onzichtbaar 
groeit en rijst. Het Evangelie is een 
opeenvolging van ontmoetingen 
van Jezus met mensen, leerlingen 
en volgelingen die kwetsbaar zijn, 
zondig vaak, die onbegrepen zijn 
en uitgestoten, maar tegelijkertijd 
een mosterdzaadje en zuurdesem 
zijn. Of kunnen zijn. Volgens mij 
kan de Evangelielezing, en met 
name het einde, daarom toch mil-
der en mooier uitgelegd worden 
dan we in eerste instantie menen. 
Maar daarvoor moeten we een 
goed besef hebben van Jezus’ tijd 
en religieuze cultuur, want daarin 
wortelt zijn spreken, zijn taal, en de 

beelden die hij gebruikt. Met na-
druk lezen we in dit Evangelie van-
daag dat Jezus in gelijkenissen, in 
parabels, spreekt. Dat is opvallend, 
alsof Mattheüs zelf al aanvoelt dat 
Jezus’ woorden misverstaan kun-
nen worden door latere generaties. 
Hij drukt ons zo op het hart: Je-
zus’ woorden klinken scherp, maar 
vergeet niet dat Hij hier een gelij-
kenis gebruikt. Het leven is als…het 
geloof is als…het einde der tijden 
is als…en dan volgt een pakkend 
en scherp beeld. De tijd waarin Je-
zus langs de oevers van het meer 
van Galilea liep en met regelmaat 
de gang naar Jeruzalem maakte 
was de zogenaamde periode van 
de apocalyptiek, een tijdsperk van 
enkele eeuwen waarin meerdere 
profeten opstonden, waarin wer-
ken geschreven werden die scherp 
het einde der tijden voorzagen – 
de Apocalyps. Vandaar de naam 
van deze periode. Het waren re-
devoeringen en teksten die ener-
zijds het Joodse volk tot trouw en 
geloof wilden uitnodigen, soms 
door te waarschuwen en te verma-
nen, anderzijds ook de berechting 
van de heidense bezetters wilden 
voorzeggen. Deze apocalyptische 
teksten hadden dus eigenlijk ten 
doel om hoop te geven: want dat 
oordeel betrof namelijk ten eer-
ste de bezetters, de heidenen, de 
afvalligen. Het was een genre dat 
voor ons vreemd en confronterend 
klinkt, maar voor de toehoorders 
toen herkenbaar en zelfs hoopvol 
was. Jezus geeft echter een subtie-
le maar belangrijke draai aan zijn 
apocalyptische parabel. Aanvan-
kelijk lijkt Hij net als al die andere 
profeten het einde der tijden en het 
scherpe laatste oordeel te verkon-
digen. De knechten in de parabel 
vragen aan de zaaier of ze het on-
kruid al moeten bijeengaren, weg-
werpen en verbranden. Dit is het 
normale beeld, het onkruid moet 
op tijd verwijderd worden, anders 
kan de goede oogst verloren gaan.
Maar de zaaier antwoord, ‘Neen, 
ik ben bang dat je, wanneer je het 
onkruid bijeengaart, de tarwe mee 
uittrekt.’ 

door Yuri Saris
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De zaaier, beeld van Christus, beeld 
van God, is geduldig tot het laatste 
moment. Hij wil ons kans op kans 
geven om ons te herstellen, te be-
keren, te hernemen, te bezinnen. 
Hij laat ook het onkruid groeien, 
want stel dat het toch tarwe blijkt te 
zijn, dat het tóch vrucht gaat dra-
gen! Stel dat met het onkruid ook 
dat mosterdzaadje wordt wegge-
maaid? Jezus toont ons dus een 
Vader, een Schepper, die wacht en 
wacht, die het onkruid laat woe-
keren in ons leven, in de wereld, 
omdat Hij het mosterdzaadje ziet, 
het zuurdesem in ons, en in onze 
wereld. Dat gaat groeien, dat gaat 
rijzen, dat de overhand gaat krij-
gen. Daarom leven we in een we-
reld die helaas zoveel sporen van 
onrechtvaardigheid, pijn en lijden 
toont - onkruid. Niet omdat onze 
goede God onverschillig is, of niet 
wil of kan ingrijpen, maar omdat 
hij in ons en in de wereld het zaad 
heeft gepland van nieuw leven. Dat 
wil Hij niet in Zijn Almacht weg-
maaien. 
Jezus’ gelijkenis gaat dus helemaal 
niet over het einde der tijden en 
het scherpe oordeel van God dat 
ons wacht, Hij wil ons helemaal 

niet angst inboezemen. Het gaat 
over Zijn liefdevolle geduld. God 
wacht vertrouwvol op het onzicht-
bare mosterdzaadje, tussen al dat 
onkruid, dat elk moment in ons 
kan ontkiemen. Daarom spreekt 
Jezus voortdurend over vergeving 
en bekering. Daarom zoekt Hij de 
kwetsbare mensen, de zondaars, 
de zieken en de kinderen, want 
ook in hen is de kiem van de liefde 
gezaaid, ook zij zijn zuurdesem. 
Wij zijn zuurdesem.

3) Het is zo dat teksten als deze he-
laas ook theologie en verkondiging 
gecreëerd hebben die ons angstig 
maakt, die ons klein houdt. Die ons 
dwingt tot een geforceerd vroom 
maar scrupuleus leven. Daarom is 
het zo belangrijk dat passages als 
deze ruim overdacht worden, en 
dat de interpretatie hiervan breed 
gedragen wordt. Om die reden 
voel ik mij zo thuis in de Katholieke 
traditie en verkonding. U weet vast 
dat deze lezingen vandaag in alle 
katholieke kerken in de hele wereld 
klinken. Wij zijn verbonden door 
ons leesrooster. Er wordt goed na-
gedacht over welke drie lezingen 
met elkaar verbonden worden. 

Daarom zijn de eerste twee lezin-
gen van vandaag een belangrijke 
leeswijzer voor het Evangelie, dat 
op het eerste gezicht zo scherp, be-
angstigend en veroordelend lijkt. 
En wat lezen we?
In het boek Wijsheid: ‘Gij oordeelt - 
met zachtheid, en met grote mild-
heid regeert Gij over ons.’ ‘Gij hebt 
Uw zonen goede hoop gegeven 
dat Gij, waar gezondigd wordt, ge-
legenheid tot inkeer geeft.’ Voelt u 
het geduld? En in de Romeinen-
brief lezen we: ‘De Geest komt 
onze zwakheid te hulp…de Geest 
pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.’
Deze twee lezingen zijn niet voor 
niets gekozen. Dit is het kader dat 
de Katholieke Traditie ons aanreikt 
om het Evangelie van vandaag 
goed te verstaan: onze God is een 
geduldige God. Een vergevende 
God. Een Vader die Zijn Zoon zendt 
om ons nabij te zijn in woord en 
daad. Een God die Zijn Geest zendt 
om ons te heiligen en te helen, om 
in ons dat mosterdzaadje te doen 
ontluiken, en uiteindelijk om zélf 
voor ons te pleiten.

Vanaf januari gaat de voorberei-
ding op de 1e H. Communie weer 
van start! Ook dit jaar worden alle 
kinderen die in groep 4 zitten, of 
die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd 
om mee te doen.

In vier bijeenkomsten op zondag-
ochtend tijdens de mis, worden de 
kinderen voorbereid op dit mooie 

en feestelijke Sacrament. Daar-
naast maken de communicanten 
een Doop mee, bezoeken ze een 
bakker, krijgen ze een rondleiding 
door de kerk en vieren ze Psalm-
zondag, Goede Vrijdag en Pasen 
samen. In totaal zijn er zo’n 10 
leerzame en leuke bijeenkomsten 
en vieringen voor de kinderen. 
Er wordt gebruik gemaakt van de 
kleurrijke en creatieve methode 
‘Blijf dit doen’.

Informatieavonden
De voorbereiding op de 1e H. Com-
munie begint met een informatie-
avond op 11 januari in De Meern 
om 20:00 uur in De Schalm (Oran-
jelaan 10) of op 18 januari in Vleu-
ten om 20:00 uur in het Pastoraal 
Centrum (Pastoor Ohllaan 36). U 
kunt zelf kiezen in welke kerk uw 
zoon of dochter de 1e H. Commu-
nie zal ontvangen, op deze locatie 
worden ook de lessen gevolgd.

Indien uw kind nog niet het Doop-
sel heeft ontvangen, dan is dit na-
tuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De 1e H. Communieviering in de 
Mariakerk te De Meern zal plaats-
vinden op zondag 4 juni om 10:00 
uur. De viering in de Willibrord-
kerk te Vleuten zal plaatsvinden op 
zondag 11 juni om 11:00 uur.  

In november ontvangen gezin-
nen een uitnodiging per brief of 
mail. Mocht u ná 10 november nog 
geen uitnodiging hebben ontvan-
gen, dan kunt u zelf initiatief ne-
men en een bericht sturen naar: 
1ecommunie@lichtvanchristus.nl. 
U ontvangt dan een aanmeldings-
formulier.

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers

Uitnodiging deelname Eerste H. Communie 2023
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Nieuws van het parochiebestuur
Als ik dit schrijf is het nog september en een jaar 
geleden dat we het heuglijke nieuws kregen dat er 
een nieuwe pastoor voor onze parochie beschikbaar 
was. We maakten ons in dat jaar ernstig zorgen of er 
een opvolger voor pastoor Martin Los zou komen. 
Inmiddels is Peter Ambting al weer bijna een jaar 
aan het werk en kunnen we volmondig zeggen dat 
we als parochie erg blij zijn met onze nieuwe pas-
toor. Een van zijn wensen was om in onze kerk een 
Engelse mis te gaan verzorgen, omdat in Leidsche 
Rijn een grote internationale gemeenschap woont. 
Tot eind van het jaar is er nu elke derde zondag van 
de maand een Engelse mis in de Willibrordkerk om 
te kijken of er behoefte is aan dit initiatief. Daarna 
wordt dit geëvalueerd. De eerste mis op 18 septem-
ber was bemoedigend met zo’n 30 aanwezigen, 
waarvan een groot deel Engelssprekend was. Na af-
loop was er door zr. Lucia een heerlijke lunch geor-
ganiseerd, waar alle kerkgangers elkaar konden ont-
moeten. U bent vanzelfsprekend van harte welkom 
om naar deze mis te komen. De volgende is op 16 
oktober.
Op 11 september, was er na de mis in de Willibrord-
kerk een brocante markt. Daar werden spullen uit 

het opgeruimde Kerkestein en pastoraal centrum 
verkocht. Het was prachtig weer, er waren leuke 
spullen te koop, er werd koffi  e en thee geschonken 
met iets lekkers erbij en er hing een gezellige sfeer. 
De markt heeft een leuk bedrag opgebracht voor 
de parochie. Een compliment aan allen die hieraan 
hebben meegewerkt.
We vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers een 
welverdiende attentie krijgen aan het eind van het 
jaar. In het verleden is het voorgekomen dat een en-
kele vrijwilliger geen kerstattentie heeft ontvangen. 
Om dat te voorkomen zullen we de coördinatoren 
van de vrijwilligerswerkgroepen weer vragen om 
een ledenlijst van hun werkgroep. 
Communicatie is belangrijk in onze parochie. Onze 
vicevoorzitter Ferry Broker houdt zich daarmee 
bezig. Een grote rol in het communicatieproces is 
weggelegd voor onze website. Deze wordt (gratis) 
beheerd door Hireserve en bijgehouden door Bar-
bara van Nimwegen en Rianne Miltenburg. De web-
site wordt goed bezocht. U kunt er veel informatie 
vinden (www.lichtvanchristus.nl)

Monique Becking

Klaagzang en klacht van Amos
In de afgelopen weken stond de 
armoede centraal, zo hoorde ik 
vandaag (25 september) in de 
preek. De profeet Amos verfoeit 
de houding van de ‘upperclass’ 
ten opzichte van de mensen in 
armoede. En het evangelie stelt 
de houding van een rijk man ten 
voorbeeld: als je niet omziet naar 
de ander in dit leven, dan wordt 
er niet naar jou omgezien in het 
leven hierna. Pittige lezingen, die 
mij inspireerden.
Want zoals de Schriftlezingen ons 
voorhouden, mogen wij niet on-
verschillig blijven ten opzichte 
van de mensen die in armoede 
leven. Ook al kunnen wij er niets 
aan veranderen, zoals pastoor 
Ambting zei, wij kunnen ons niet 
ervan afkeren. Een ongemakke-
lijke situatie, die ons zou kunnen 
doen overwegen de TV of de ra-
dio uit te zetten.
Maar wat wij zouden kunnen 
doen is samen proberen een beet-
je licht te brengen in de levens 

van de mensen aan de onderkant 
van de samenleving. Het is niet 
eenvoudig, maar wij weten dat 
alle beetjes helpen. Dat elk klein 
gebaar een wereld van verschil 
kan maken. Dat horen wij van de 
mensen die wij mogen helpen 
met een bedrag of een wasma-
chine of iets dergelijks. Iemand 
zei: ‘Jullie hebben mij het ver-
trouwen in de mensheid terugge-
geven.’ Dat is toch geweldig!
Wel is het zo, dat mensen binnen 
de grenzen van de parochie moe-
ten wonen. Maar gelukkig is er 
in elke parochie een PCI, die net 
als wij de mensen verder kunnen 
helpen. Misschien kent u iemand 
die hulp zou kunnen gebruiken. 
Of bent u zelf iemand die in de 
problemen zit. Wacht niet langer 
maar stel ons op de hoogte. Ze-
ker nu de dreiging van een hoge 
energierekening ons boven het 
hoofd hangt. En de voedselbank 
steeds meer mensen moet helpen 
de week gezond rond te komen.

Wilt u ons werk ook ondersteu-
nen? U kunt uw bijdrage over-
maken op onze bankrekening:
NL 54 RABO 014 089 68 21 t.n.v. 
PCI Licht van Christus.
Dank u wel!

Han Eerkens, 
secretaris

VACATURE
Er is een vacature in het bestuur 
van de PCI voor een secretaris. 
Mocht u daar meer over willen 
weten, belt of mailt u ons dan 

gerust; 06 - 83 34 20 37 of 
pci@lichtvanchristus.nl 



In haar vergadering van 31 mei 2022 heeft het pa-
rochiebestuur de rekening en verantwoording over 
het jaar 2021 vastgesteld. Het Aartsbisdom Utrecht 
heeft deze jaarrekening goedgekeurd op 5 septem-
ber 2022. Het boekjaar werd afgesloten met een na-
delig saldo van € 21.587.

In de staat van baten en lasten is rekening gehou-
den met een reservering voor groot onderhoud van 
de gebouwen tot een bedrag van € 20.346.

Wij merken dat vaak ten onrechte verondersteld 
wordt dat individuele parochies een bijdrage in de 
kosten vanuit het bisdom ontvangen.  Het tegen-
deel is echter waar; jaarlijks zijn wij als parochie ver-
plicht maar liefst 9% van alle (ook de door u bijeen-
gebrachte) inkomsten af te dragen aan het bisdom 
als bijdrage aan hun kosten. 

Voor 2021 bedroeg deze afdracht bijna €40.000.

LASTEN

Resultaat
boekjaar 

2021
€

Begroting
boekjaar 

2021
€

Resultaat
boekjaar 

2020
€

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en secreta-
riaat

206.173 206.240 199.588

Kosten onroerend goed
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie en pasto-
raal centrum

111.957 105.496 78.643

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen.

2.108 2.650 2.040

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

7.125 20.370 14.961

Kosten pastoraat
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

35.970 44.050 35.464

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

49.405 45.087 42.004

Begraafplaats kosten
Onderhoud begraafplaatsen en delven van graven 

25.797 25.900 35.448

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

22.889 28.400 29.867

Incidentele lasten 747 0 1.359

462.171 478.193 439.374

BATEN
€ € €

Bijdragen parochianen
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, kaarsen 
en giften, opbrengsten Vriendenloterij

247.383 241.600 230.313

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, koersresultaat beleggingen

63.978 43.500 61.375

Functionele inkomsten
Opbrengst zendmasten en adverteerders Drieluik

37.657 39.000 38.415

Begraafplaats en mortuarium baten
Grafrechten en overige vergoedingen

91.165 70.000 82.449

Nagekomen baten 400 0 1.220

Nadelig saldo 21.587 84.093 25.602

462.171 478.193 439.374
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Staat van baten en lasten boekjaar 2021

Parochie Licht van Christus – Staat van baten en lasten boekjaar 2021
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In het St. Antonius Ziekenhuis, lo-
catie Leidsche Rijn, worden elke 
zondagmorgen kerkdiensten ge-
houden. Er is dan een groep vrij-
willigers aanwezig, die de patiën-
ten in bed of rolstoel ophaalt van 
de kamer. Na afl oop van de vie-
ring wordt er samen koffi  egedron-
ken en daarna worden de mensen 
weer teruggebracht. Onlangs zijn 
er verschillende van deze bed-
denrijders gestopt en daarom zijn 
we dringend op zoek naar nieuwe 
mensen. Wie wil ons hierbij ko-
men helpen? Je wordt gevraagd 
om 9.20 uur aanwezig te zijn en 
het duurt tot ongeveer 11.30 uur. Er 
zijn 4 groepen en je bent dus 1x per 
4 weken aan de beurt. 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar 
mensen, die alle patiënten willen 
uitnodigen voor de kerkdienst. Dit 
kan op vrijdagmiddag, vrijdag-
avond of zaterdagmorgen. Net wat 
het beste uitkomt. De tijdsinveste-
ring is ongeveer 2 uur.
Voor opgave of meer informatie 
kun je contact met mij opnemen.

Hartelijke groet, Ramon Goosen
Geestelijk verzorger St. Antonius 
Ziekenhuis, Tel. 088-3207010
r.goosen@antoniusziekenhuis.nl

Deze middag wordt gehouden op vrijdag 4 november om 14.30 uur 
in De Schakel in Vleuten. Deze ruimte is comfortabeler dan de Wil-
librordkerk en biedt meer ruimte voor samenzijn.

Velen van ons kunnen niet meer naar de kerk komen vanwege ziekte of 
lichamelijke gebreken. Dan is het fi jn als je tenminste eenmaal per jaar in 
de vertrouwde sfeer van de kerk kunt zijn en meedoen aan de eucharis-
tie. Op deze speciale middag kunt u, als u dit wenst, in de eucharistievie-
ring de ziekenzalving ontvangen. In dit Sacrament van de Ziekenzalving 
wil God de mens de kracht geven vrede te vinden met zichzelf en de 
situatie. De ziekenzalving mag meerdere malen in uw leven worden toe-
gediend (maar maximaal 1x per jaar). Natuurlijk kunt u ook deelnemen 
aan de middag zonder de ziekenzalving te ontvangen. 

Na de viering is er een gezellig samen-
zijn onder het genot van een kopje kof-
fi e/thee en een drankje. Voor vervoer 
naar De Schakel en naar huis kan zo 
nodig gezorgd worden als u dit zelf niet 
kunt regelen. Geeft u bij de aanmelding 
aan of u een rollator of opvouwbare 
rolstoel heeft. Ruim 300 parochianen 
(van 80 jaar en ouder) uit het postco-
degebied van de Willibrordkerk zijn 
persoonlijk aangeschreven. Uiteraard 
is iedereen die dit wenst welkom bij de 
gemeenschappelijke ziekenzalving.

In verband met de organisatie willen wij u vragen om dit uiterlijk 24 ok-
tober aan ons door te geven. Extra folders liggen in de Willibrordkerk. U 
kunt ook bellen met het secretariaat 030-6774571 (bereikbaar op werk-
dagen tot 12.30 uur)

Middag voor ouderen en 
gemeenschappelijke ziekenzalving 
Vleuten
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Een hele diverse en enthousias-
te groep dertigers en veertigers 
stapt één keer in de maand een 
avondje uit het drukke (gezins)
leven om dieper in te gaan op de 
(hedendaagse) betekenis van een 
alinea Bijbelse tekst of passage 
uit een boek.
We wisselen, onder het genot van 
een kopje koffi  e/thee, perspectie-
ven uit en delen persoonlijke er-
varingen en vertalingen van deze 
tekst. Door de verschillende cultu-
rele achtergronden, geloofsvragen 
en levenssituaties van de deelne-
mers, ontstaan dikwijls verrassen-
de nieuwe inzichten en praktische 
toepassingen. Er wordt veel gela-
chen en veel gedeeld met elkaar. 

Wees welkom, gewoonlijk elke 
2e woensdag van de maand van 
20:00-21:30 uur. Wij komen samen 
in het parochiecentrum te Vleuten 
of bij één van de deelnemers thuis. 

Als je mee wilt doen of vragen hebt, 
mail dan naar:

Pastoraal Werker Yuri Saris: 
saris@lichtvanchristus.nl.

Geloven Nu 30+

Wie wil ons 
helpen?
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De maand oktober is de maand 
van het rozenkransgebed. De 
basis van dit gebed vormen de 
5x 10 Wees Gegroetjes aan Ma-
ria. Elk  tientje wordt omkranst 
met een stukje uit het leven 
van Jezus.

Maria verwijst altijd naar haar 
Zoon, zo ook in dit gebed wordt 
de Heer niet vergeten. Ons ge-
bed is een groot geschenk aan 
Maria. Wij kunnen haar en Je-
zus helpen met onze gebeden. 
Er zijn zelfs oorlogen door het 
rozenkransgebed overwonnen. 
Het is dan ook een klein cadeau-
tje van ons aan de hemel. Laten 
we in deze moeilijke periode 
bidden om vrede en gerechtig-
heid in de wereld. Woensdag 
om 12.00u in de Mariakapel in 
De Meern.        

Op vrijdag 11 november is het weer Sint Maarten. Je kent het verhaal 
vast wel. Maarten, die zo goed was om zijn mantel te delen met een 
zwerver en daarna iets heel bijzonders meemaakte. Wil je weten wat 
er gebeurde? Kom dan op vrijdag 11 november om 18:30 uur naar 
de Mariakerk in De Meern. In een viering met toneelspel, engeltjes, 
hoorngeschal en liedjes wordt het hele verhaal uitgebeeld! 

Na het toneelspel mag je zelf met je eigen lampion meelopen in de op-
tocht door de kerk. Daarna is er nog tijd genoeg om met je lampion zin-
gend langs de deuren te gaan in de hoop een snoepje of iets anders lek-
kers te krijgen.  Voor het toneelspel zijn we op zoek naar kleuters die het 
leuk vinden om als engeltje mee te spelen. Wil jij engeltje zijn? Geef je 
dan uiterlijk woensdag 2 november op door een mailtje te sturen naar 
lisetteoskam@hotmail.com. Je ontvangt dan meer informatie over de 
oefenmiddag op woensdagmiddag 9 november van 16:00 - 16:30 uur in 
de Mariakerk (ingang via het kerkhof). 

Namens de werkgroep Sint Maarten, Lisette Oskam

N.B. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan buggy’s, kinderwagens 
en dergelijke de kerk mee in te nemen. Er is ruimte in het portaal om deze te stal-
len. Tevens is het gebruik van lampionnen met echte kaarsen niet toegestaan.

Oktober 
Rozenkransmaand
Een cadeautje aan 
de hemel

U bent van harte uitgenodigd om op 7 novem-
ber om 20.15 uur de Willibrordlezing bij te wo-
nen in de Torenpleinkerk te Vleuten. 

Spreekster op deze oecumenische avond is dit 
jaar Janneke Stegeman, voormalig “Theoloog 
des vaderlands” en inwoonster van Vleuten. De 
titel van de lezing luidt: ‘Ontwaakt gij die slaapt’: 
woke en de kerk. 

De lezing wordt voorafgegaan door een oecu-
menische vespers, ook in de Torenpleinkerk om 
19.30 uur. Iedereen is welkom! 

Willibrordlezing 2022 
op 7 november in 
Torenpleinkerk 

geloven anno 2022
In het spoor van H. Willibrord

11e Willibrordlezing

Schoolstraat 5 

Aanvang lezing 
20.15 uur

Voorafgaand vespers om

7 november 2022
Torenpleinkerk (Oude Willibrord)

Vleuten (Leidsche Rijn)

19:30 uur

voormalig theoloog 
des Vaderlands (2017)

De Willibrord-lezing
wordt dit jaar gehouden door

Janneke 
Stegeman

initiatief van de Protestantse 
wijkgemeente Torenpleinkerk 

De Willibrordlezing is een 

en de Rooms-katholieke parochie 
Licht van Christus

Foto © Janneke Stegeman 
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KiNdeRpagina
Vrij om lief te hebben

“Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik slaaf van iedereen 
geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen!” (1 Kor 9:19)

Jezus legt zijn vrienden uit hoe belangrijk het is om te 
vergeven. Petrus vraagt, "Hoe vaak moet ik dan 
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?

Petrus wil Jezus vertellen dat hij bereid is om zelfs 
zeven maal achter elkaar te vergeven!

Jezus legt Petrus uit dat God nog veel meer liefheeft 
en vergeeft, dat hij iedereen en altijd vergeeft. Ook 
Christenen kunnen zo leven en altijd opnieuw 
beginnen.

Ik was verdrietig en boos, maar toen ik erover 
nadacht besloot ik om hem te vergeven.

Tot mijn grote verbazing kwam mijn klasgenoot de 
volgende dag met zijn rugzak naar mij toe en haalde 
er niet één maar twee nieuwe potloden voor mij uit!

"Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan 
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?" ( Mt 18:21)

Ervaring van Ana Karina uit Egypte:
Op een morgen had ik een potlood uitgeleend aan 
een klasgenoot omdat hij er geen had, maar hij 
verloor het.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging waarvan Chiara Lubich de stichteres is.” © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk..
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en vergeeft, dat hij iedereen en altijd vergeeft. Ook 
Christenen kunnen zo leven en altijd opnieuw 
beginnen.

Ik was verdrietig en boos, maar toen ik erover 
nadacht besloot ik om hem te vergeven.

Tot mijn grote verbazing kwam mijn klasgenoot de 
volgende dag met zijn rugzak naar mij toe en haalde 
er niet één maar twee nieuwe potloden voor mij uit!

"Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan 
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?" ( Mt 18:21)

Ervaring van Ana Karina uit Egypte:
Op een morgen had ik een potlood uitgeleend aan 
een klasgenoot omdat hij er geen had, maar hij 
verloor het.
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Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag, 
op de zondag die het dichtst bij zijn feestdag 7 no-
vember ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn 
gezellen de eerste was die offi  cieel het geloof in Je-
zus Christus verkondigd heeft in onze streken en de 
Kerk geplant heeft in het gebied boven de grote ri-
vieren gedenken wij hem dankbaar. We zijn ons be-
wust van de lange levende traditie waarin wij staan, 
en van de uitdaging om zijn nalatenschap door te 
geven. 

Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oe-
cumene en de eenheid van de christenen in ons land. 
De kerk is immers in de loop van de tijd verdeeld en 
gescheiden geraakt. We kunnen daar niet onverschil-
lig tegenover staan. Zeker niet in deze tijd van crises 
waarin mensen naar houvast zoeken. Als christenen 
weten we dat het Evangelie troost en hoop en inspi-
ratie biedt. Een gezamenlijke getuigenis versterkt de 
geloofwaardigheid van onze boodschap. Heel veel 
mensen hebben op 19 september via de televisie de 
uitvaart en begrafenis van de Engelse koningin Elisa-
beth II kunnen volgen. De liturgie en de eenheid van 
het geloof in de verzoening, de verrijzenis en het eeu-
wige leven maakten zeer veel indruk. 
Laten we ook aan de basis, in onze eigen omgeving, 
als daad bij het woord van het gebed voor de oecu-
mene op voorspraak van de H. Willibrord zoeken naar 
vormen van gezamenlijk gebed en samenwerking in 
de dienst aan de wereld. De Katholieke Vereniging 
voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al 
decennia in voor de eenheid van kerken en christe-
nen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere 
collecte voor het werk van deze vereniging. Op de 
website van de vereniging treft u de oproep voor de 
collecte aan, evenals de preeksuggestie behorende bij 
de lezingen van die zondag. Dit jaar heeft de KVO mij 

als lid van het hoofdbestuur gevraagd deze preeksug-
gestie en voorbede te verzorgen.

www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag/1778-
willibrordzondag-2022-de-liefde-vanchristus-
beweegt-tot-eenheid-en-verzoening

emeritus pastoor M. Los

Willibrordzondag 6 november 2022

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 108ste werelddag 
voor migranten en vluchtelingen 2022  25 september 2022
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Met migranten en vluchtelingen 
bouwen aan de toekomst “Wij 
hebben hier geen blijvende stad, 
maar zijn op zoek naar de stad 
van de toekomst” (Heb. 13, 14). 

Geliefde broeders en zusters, en 
vooral jullie, jongeren! Als wij wil-
len samenwerken met onze he-
melse Vader bij het bouwen aan 
de toekomst, laten wij dat dan 
doen samen met de migranten en 
vluchtelingen, onze broeders en 
zusters. Laten wij daar vandaag 
aan bouwen! Want de toekomst 
begint vandaag en begint bij ieder 
van ons. Wij kunnen de verant-

woordelijkheid voor beslissingen 
die nu moeten worden genomen, 
opdat Gods plan met de wereld 
wordt verwezenlijkt en zijn Rijk 
van gerechtigheid, broederschap 
en vrede komt, niet aan de vol-
gende generaties overlaten. Gebed 
Heer, maak ons tot dragers van 
hoop, opdat waar duisternis is, uw 
licht heerst, en waar gelatenheid 
is, weer vertrouwen in de toekomst 
wordt geboren. Heer, maak ons tot 
instrument van uw gerechtigheid, 
opdat waar uitsluiting is, broeder-
schap opbloeit, en waar hebzucht 
is, samen wordt gedeeld. Heer, 
maak ons tot bouwers van uw Rijk 

samen met migranten en vluchte-
lingen en alle bewoners van de pe-
riferieën. Heer, maak dat wij leren 
hoe mooi het is allen te leven als 
broeders en zusters. Amen.

Rome, Sint Jan van Lateranen, 9 mei 
2022 Franciscus Vertaling: drs. H.M.G. 
Kretzers Eindredactie: A. Kruse, MA Co-
pyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK

Het volledige stuk kunt u terugvin-
den op de website: 
Licht van Christus 25 september: 
Werelddag voor de migrant en de 
vluchteling - Licht van Christus
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Door de coronatijd was het lange tijd niet mogelijk, maar zondag 11 
september was er eindelijk een mooie gelegenheid om beide dames 
naar de Willibrordkerk te lokken. Aan het eind van de viering heeft 
Pastoor Peter Ambting de Willibrordpenning uitgereikt aan twee pa-
rochianen die ruim 35 jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de parochiegemeenschap van de H. Willibrordkerk in Vleuten. 

Ada Vernooij-de Wit was als coördinator van de werkgroep Zieken en 
Ouderen verantwoordelijk voor de organisatie van de vieringen in Ker-
kestein (op de 3e woensdag van de maand), de persoonlijke bezorging 
van verjaardagskaarten en felicitaties bij jubilea, de attenties met Palm-
pasen en Kerstmis. Daarnaast was zij 35 jaar betrokken bij de schoon-
maak van de kerk. De werkgroep Zieken en Ouderen is in de coronatijd 
begin 2021 helaas gestopt als groep. Pastoor Ambting benadrukte dan 
ook, dat deze bisschoppelijke onderscheiding gezien moet worden als 
waardering voor het werk van deze hele vrijwilligersgroep.

Trees Jong-Galesloot was vanaf 1970 actief; bezorging van het paro-
chieblad, wijkleiding tot 2010, lector en coördinator vanaf 1980, 25 jaar 
lekenvoorganger bij Avondwake en Vespervieringen en 20 jaar in het 
Stichtingsbestuur van Kerkestein tot 2015.  Trees Jong heeft helaas haar 
werkzaamheden in 2020 wegens gezondheidsproblemen moeten be-
eindigen. 

A  G  E  N  D  A
15 oktober tot 

11 november 2022 

Activiteiten De Schalm
14-10-22 16:30 Kidsdisco
14-10-22 20:00 Teenage Vibe
19-10-22 15:00 Kinderfi lm
22-10-22 19:30 Crazydisco
26-10-22 10:00 Pompoenen
  maken
26-10-22 14:00 Kinderbingo 
28-10-22 17:00 Gezellig
  Samen Eten

“De Schalm, ook voor zaal-
verhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en meer)”. 

Huiskamer van de Wijk
Op woensdagochtend is de Huis-
kamer van de Wijk. U bent van 
harte welkom vanaf 9:30 uur voor 
een kopje koffi  e, een praatje en een 
spelletje. Toegang is gratis.

Doe Café
Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 
uur is er handwerken, klaverjassen 
en sjoelen. Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé
Op de vrijdagochtend het Haak- en 
Brei Café. Een creatieve ochtend 
waar u in een gezellige sfeer kunt 
breien of haken. Mocht u hier nog 
niet handig in zijn of u heeft niet 
de juiste materialen dan is dat geen 
probleem. Onze vrijwilligster Ria 
vindt het geen probleem om u op 
weg te helpen. Toegang is gratis.

Vakantieactiviteiten voor de 
kinderen.
We gaan starten met extra va-
kantieactiviteiten voor de kin-
deren in de herfstvakantie. Dit 
is pompoenen maken en pom-
poensoep eten in de ochtend en 
’s-middag een leuke bingo. Voor 
verdere informatie zie de website.

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.

           
Doopvieringen
Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings-
  avond
6 november (14.00u) 27 november 30 oktober
4 december 11 december 13 november
8 januari (14.00u) 29 januari in overleg

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur
(tenzij anders aangegeven).  Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’.  Voor opgave en informatie kunt 
u zich wenden tot het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur of per email dopen@lichtvanchristus.nl

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke

Willibrordpenning voor Ada Vernooij-
de Wit en Trees Jong-Galesloot



23 oktober kun je om 11.00 uur 
meezingen in het KOOR in Vleuten.

Aan het begin van de herfstvakan-
tie zingt het projectkoor (m/v). Het 
is een gewone viering waar we met 
de zang een vreugdevolle  bijeen-
komst van willen maken. Het is wel 
fi jn als je twee repetities kunt bij-
wonen. Van de partijen zijn even-
tueel ook opnames beschikbaar.

Als je mee wilt doen, dan graag 
even aanmelden bij Karin van 
der Helm. telefoon 06-29244981, 
email:karin.vanderhelm@planet.nl

De repetities zijn in de Mariakerk

Vrijdag 14 oktober om 20.00 uur
Vrijdag 21 oktober om 20.00 uur
Zaterdag 22 oktober om 16.00 uur

Gezocht: Zangers Projectkoor

In de pers lezen wij berichten en zien wij op foto’s vrouwen in Afghani-
stan en in Iran die hun hoofddoeken verbranden. Dit als protest tegen de 
wetgeving van de Taliban die hen verplicht in het openbaar hun hoofd te 
bedekken. Zo streng was het in de Rooms Katholieke kerk niet.  Tot onge-
veer de 60tiger jaren was het wel gebruikelijk, ook omdat een hoed dra-
gen het modebeeld was.  Er waren hoedenwinkels en het vak van hoe-
denmodisten was voor creatieve  vrouwen. Zoals onze naaldkunstenares 
Riet van de Wens.  Voor het bijwonen van een doordeweekse stille mis 
had ik een soort joods keppeltje maar dan geborduurd opgevouwen in 
mijn jaszak. Mannen moesten hun hoofddeksel af. De banken hadden  
een plank voor het opleggen van hoeden en petten. Mijn schoonmoeder 
zat in 1927 met mijn man als kleuter van 4 jaar in een dagelijkse mis. Hij 
was herstellend van een oorontsteking en had  een wollen muts op. De 
pastoor liep door de kerk en haalde de muts van zijn hoofd en legde hem 
op de bank. Mijn schoonmoeder pakte de muts en zette hem weer op het 
kinderhoofd. Kerkelijke ongehoorzaamheid! Wij logeerden bij vrienden 
in Ootmarsum. Op de fi ets ernaartoe van uit Utrecht. Dus niet veel ba-
gage mee.  Op zondag gingen wij mee naar de kerk. Mijn vriendin vroeg 
of ik een muts of zo bij mij had. Nee dus. Zij had wel iets voor mij. Een 
bruin stoff en winterhoedje bij mijn gebloemde zomerjurk !  Twee broers 
van mijn man hadden een vriendin en aten de ene zondag thuis en de 
andere bij mijn schoonmoeder. Dan werd er vroeg gegeten om naar het 
lof van 7 uur te gaan. Eens hadden zij afgesproken zogenaamd hun  hoed 
te vergeten. Een excuus waardoor zij niet mee konden naar het lof. Het 
dragen van dameshoeden was zeer modegevoelig en er waren zomer- 
en winterhoeden. Mijn moeder had een blauw strooien hoedje in de zo-
mer met een fl uwelen lapje  maakte zij er een winterhoedje van.  Mijn 
vader was dameskleermaker bij een chique zaak en zei: Met een hoed is 
een vrouw  af. Voor alle jarenlange hoeddragende vrouwen neem ik nu 
mijn petje af.

Joke Eijzenbach-van Eck   

Hoed op, pet af
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Als Utrechtse kerken
willen we graag een steentje
bijdragen aan de feestvreugde
van Utrecht 900.

We willen dat doen door diaconale projecten
voor stadsgenoten die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Doe zelf mee of meld je aan met een groep
of kring van je kerk voor bijvoorbeeld een maaltijd- of klusproject.
Nieuwe projecten zijn ook welkom.

Meld je aan via www.dputrecht.nl

kerk zonder
muren

11 september t/m
11 november

De gezamenlijke Utrechtse 
kerken en aanpalende chris-
telijke organisaties hebben ter 
gelegenheid van “Utrecht 900” 
een actie opgezet waarbij ge-
interesseerden een kijkje kun-
nen nemen bij een groot aantal 
maatschappelijke projecten. 

Onder het motto “Kerk zon-
der muren” kan iedere geïn-
teresseerde in de periode van 
11 september tot 11 november 
snuff elen bij een project. Zoals 
maaltijd- of klusprojecten voor 
wie een steuntje in de rug kan ge-
bruiken. Er is een speciale web-
site opgezet die te vinden is op 
https://dputrecht.nl/ . Daar kunt 
U zich ook aanmelden voor een 
snuff elstage of voor een gesprek 
over een eventueel wat langere 
deelname aan een project. Er is 
ook een fl yer beschikbaar over 
het project. Kijk hier: website:
https://rkdu.nl/urgente-zaken/
utrecht900-neem-een-kijkje-
bij-christelijke-vrijwilligerspro-
jecten/

Utrecht 900: 
kerk zonder 
muren
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Aankondiging concert in Maria-
kerk en oproep gastgezinnen 
Op 31 oktober om 19.30 uur ver-
zorgd het Oekraïense jeugdkoor 
Dzvinochok een benefi etconcert 
in de Mariakerk in De Meern. Met 
dit benefi etconcert wil het koor 
geld ophalen voor wederopbouw 
van het culturele, in het bijzonder 
het muzikale erfgoed in Kiev. Ook 
is het koor op zoek naar gastgezin-
nen voor koorleden tijdens hun 3 
daagse verblijf in de regio Utrecht 
van 31 oktober tot 3 november.  
Het Oekraïense jeugdkoor koor Dz-
vinochok is van 27 oktober tot en 
met 9 november op tournee door 
Nederland. Gedurende de drie da-
gen in de regio Utrecht verzorgt 
het koor benefi etconcerten in de 
Mariakerk in De Meern en in het 
Stadsklooster aan de Kanaalstraat 
in Utrecht.  De opbrengst van de 
benefi etconcerten is bestemd voor 
de wederopbouw van het culturele, 
in het bijzonder het muzikale, erf-
goed in Kiev. 

Het Dzvinochok koor
Dzvinochok is een klassiek ge-
schoold professioneel en kwali-
tatief hoogstaand jeugdkoor, op-
gericht in 1967. Het staat onder 
leiding van de bezielende musi-
cus & artistiek leider Ruben Tol-
machev. De muzikale basis is de 
orthodox Byzantijns-Slavische 
koorzang, uitgebreid met kerk-, 

volks- en westerse en wereldse 
muziek. Het koor bezocht Neder-
land voor het eerst in 1993 en in 
de jaren daarna volgden meerdere 
tournees. De laatste jaren konden 
er door de Covid pandemie geen 
koorreizen plaatsvinden. Nu Covid 
op z’n retour is, kunnen de reizen 
wel weer, maar is Oekraïne in een 
vreselijke oorlog terecht gekomen 
en moet het land verdedigd wor-
den. Volwassen mannelijke zan-
gers mogen het land niet verlaten, 
maar een gemengd jeugdkoor kan 
wel optreden in Nederland. De sa-
menstelling van het koor bestaat 
voor deze reis uit 20 jongens en 20 
meisjes in de leeftijd van 11 - 18 jaar. 

Doel van de reis
Het doel van deze concertreis is 
meervoudig. Naast het muzikale 
vermaak, hebben veel koorzangers 
door de oorlog trauma te verwer-
ken. Ze hebben lange tijd in angst 
geleefd en zijn opgeschrikt door 
luchtalarmen en verblijf in schuil-
kelders. Een uitstapje naar het vei-
lige Nederland is voor hen daarom 
zowel therapeutisch, verbindend 
en leerzaam. Tijdens het verblijf 
zal er ook uitwisseling zijn tussen 
koorleden en Oekraïense vluch-
telingen die in Nederland verblij-
ven. De koorleden hopen met her-
nieuwde spirit, inspiratie en een 
mooi geldbedrag terug te keren 
naar de Koorschool in Kiev.

Gastgezinnen en organisatie 
Van 31 oktober tot 3 november is 
het koor in onze regio van waaruit 
ze optreden in De Meern, Utrecht 
en Den Bosch. Voor dit verblijf van 
3 nachten is de organisatie op zoek 
naar gastgezinnen. Deze gastge-
zinnen zorgen voor een overnach-
tingsplaats en ontbijt en lunch 
voor de koorleden. Ook brengen 
zij de jongeren naar een centrale 
plek in de regio vanwaar ze met 
de bus naar hun optreden locaties 
gaan. Indien nodig, kan de Stich-
ting Oekraïne Kiev Utrecht helpen 
bij de kosten. Details hierover en 
aanmelding als gastgezin lopen via 
Jan Bloemkolk van Stichting Oeku.    
Stichting Oekraïne Kiev Utrecht 
heeft de organisatie in onze regio 
in handen en functioneert ook als 
donatiepunt. De stichting draagt 
zorg dat giften op de een goede 
manier op de juiste plek terecht-
komen en maakt het door de ANBI 
status mogelijk dat giften fi scaal 
aftrekbaar zijn. Het doel is dat alle 
giften direct aan het koor ten goe-
de komen en dat alle kosten gedekt 
worden door subsidies en sponso-
ring van instanties.  
   
De gegevens van Jan Bloem-
kolk van Stichting Oekraïne Kiev 
Utrecht: Tel: 06-81449321 
E-mail: bloemkolkjan@gmail.com
Websites: https://oeku.wordpress.
com, www.dzvinochok.nl

“Oekraïne zingt voor Oekraïne”

com, www.dzvinochok.nl

De vieringen en gebedsmomenten in de Maria-
kerk en in de Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aanslui-
tend aanbidding en biechtgelegenheid tot 10.00 
uur
Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur Willibrordkerk 
(behalve 13 en 20 oktober)
De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur  
(behalve 1 november) 

Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk woensdag 12.00 uur in 
de Mariamaand oktober
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur  
Marialof
Mariakerk zondag 23 oktober 16.00 uur
Middag voor zieken en ouderen 
Buurtcentrum De Schakel vrijdag 4 november 
14.30 uur eucharistie met gemeenschappelijke 
ziekenzalving
Sint Maartenviering
Mariakerk vrijdag 11 november 18.30 uur 

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten
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Voor de start van de adventspe-
riode werden er door een groep 
enthousiaste vrijwilligers altijd 
vele mooie kerststukjes gemaakt. 
Deze stukjes werden tijdens de 
eucharistieviering gezegend en 
daarna gebracht bij ouderen en 
zieken in de parochie. Dit mooie 
initiatief is vanwege corona stil 
komen te liggen, maar willen we 
graag dit jaar weer organiseren. 

Hiervoor zoeken we vrijwilligers 
die het leuk vinden om zaterdag-
middag 26 november kerststukjes 

te komen maken. We hopen dat we 
niet alleen in Vleuten, maar ook in 
De Meern met een gezellig groepje 
kunnen samenkomen. U bent van 
harte welkom!
Ook zijn we op zoek naar dona-
teurs van kerstgroen. Heeft u een 
mooie groenblijvende conifeer, 
hulst, bessenstruik o.i.d. in uw tuin 
staan, waar we in week 47 wat van 
mogen ophalen, dan horen we dat 
graag!
Opgeven kan via e-mail: activitei-
tencommissie@lichtvanchristus.nl
of telefonisch via het secretariaat

Op zondag 11 september werd er 
na de mis in Vleuten een brocan-
temarkt gehouden.

Veel parochianen hebben hiervoor 
mooie spullen aangeleverd. Er wa-
ren zelfgebakken cakes bij de koffi  e 
en ter plekke werden er heerlijke 
wafels en kaassouffl  és of bitter-
ballen gebakken. Naast brocante, 
boeken en kerkelijke artikelen, wa-
ren er ook zelfgemaakte kaarten, 
potjes appelcompote en zakken 
fruit of walnoten te koop. Door de 

pastorietuin en over het kerkhof 
was vanwege het weekeinde van 
Open Monumentendag ook een 
korte route met informatiebordjes 
uitgezet. Het weer werkte erg goed 
mee en onder een zonnige, stra-
lend blauwe hemel werd het een 
zeer gezellige middag. De middag 
heeft ruim 3000 euro opgebracht 
voor de parochie!
Wij zijn alle donateurs van spullen 
en de vrijwilligers die keihard heb-
ben gewerkt om alles te regelen 
heel erg dankbaar.

Brocantemarkt groot succes!

Op zondag 30 oktober zal er in 
beide kerken stilgestaan worden 
bij iedereen die we liefdevol her-
denken. In de eucharistieviering 
worden de namen genoemd van 
alle parochianen die afgelopen 
jaar zijn overleden en er wordt 
voor hen een kaars aangestoken. 
Dit is een langere viering met 
processie, hierdoor is de begin-
tijd in de Willibrordkerk wat later 
(11:30u).

Tijdens deze viering is er een kin-
dernevendienst  waar de kinderen 
hun eigen kaarsje  mogen aanste-
ken voor iemand die zij heel erg 
missen. Er wordt samen een mooi 
gebedje uitgesproken en een bij-
zonder verhaal over verlies voor-
gelezen. 

Na afl oop gaan we gezamenlijk 
in processie naar het kerkhof. Op 
het kerkhof zal de pastoor bij het 
priestergraf een gebed uitspreken 
en het koor een laatste lied zingen. 
Daarna worden er bloemen gelegd 
en worden alle graven gezegend.
Zo herdenken we symbolisch al 
onze dierbare overledenen. 

zondag 30 oktober 
Gedachtenis overledenen 
9:30u-11:00u Mariakerk
11:30u-13:00u Willibrordkerk

dinsdag 1 november  
Allerheiligen eucharistie 
19:00u Mariakerk

woensdag 2 november 
Allerzielen eucharistie 
19:00u Mariakerk

Allerzielenviering 
30 oktober 2022

Kerststukjes maken
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O Als ik ons klaslokaal binnenkom, vraagt de leraar mij uitleg. Daarna zegt hij: «Je kunt dit melden bij de dekaan en een vergoeding opeisen voor je bril. Maar denk zelf na of je dat doet.» Ik denk bij mezelf «Ik kan dit doen, ik ben in de positie om hem te laten schorsen.»
Ik sluit mijn ogen. Iedereen kijkt naar me, maar niet alsof ik  de schuldige was, ook al had ik in feite ook een beetje schuld. Ik begrijp dat ik de steun van de hele klas heb, welke beslissing ik ook neem.Dan denk ik aan het Woord van leven en neem een beslissing: ik wil dat deze klasgenoot zich bemind voelt. Ik bedank de leraar, en zeg hem geen schade vergoeding te vragen. 
Ik keer terug naar mijn schoolbank en maak mijn bril schoon, waarbij ik probeer hem weer in elkaar te zetten. Het lukt. Wat een opluchting!In de pauze vraagt iedereen hoe het met mij gaat, maar ik voel van binnen dat het nu aan mij is een stap te zetten. Ik stap op mijn klasgenoot af en bied hem mijn excuses aan. Ik had verwacht dat hij mij uit zou lachen, maar hij zegt: 
«Laat maar, het kan gebeuren»

Ik voel me gelukkig, ik heb gedaan wat goed was. En nu: met mijn vrienden naar huis op de fiets! Dan roept iemand mij. 
Ik draai me om, het is mijn klasgenoot: «Ik wil ook mijn excuses 

aan jou maken»

p school hebben we een nieuwe klasgenoot.Het gaat niet zo goed met hem, ondanks dat hij veel extra hulp van de leraren krijgt. Het lukt hem niet vrienden te maken in de klas. Op het schoolplein begon juist hij mij te duwen en bleef maar doorgaan. Het irriteerde mij enorm en ik vroeg hem een paar keer of hij wilde stoppen. Het had geen effect.Ik bewoog mijn arm om hem op afstand te houden. En dan, puur uit zelfverdediging,  zonder het te willen, gaf ik hem een klap. Hij aarzelde niet en ik kreeg er direct eentje terug, waarbij mijn bril met een klap op de grond viel.
Iemand anders in mijn plaats zou een boks wedstrijd niet uit de weg zijn gegaan, maar ik wilde kalm blijven. Terwijl mijn klas in stilte de scene volgde, beantwoordde ik zijn provocaties alleen 
met woorden.

“Heer, als mijn broeder of zuster 
tegen mij zondigt, hoe vaak moet 
ik dan vergeving schenken? 
Tot zevenmaal toe?” 

Petrus dacht iets buitengewoons te 
doen door 7 maal te vergeven. Het 
werd in die tijd normaal gevonden 
om 2 of 3 maal te vergeven, 
maximaal 4 maal. Maar Jezus stelt 
voor:  …tot zeventigmaal zeven keer 
te vergeven. Vergeving kent voor 
Jezus geen limiet.

>> Vermenigvuldig de vergeving!
God vergeeft, omdat Hij, net als 
elke vader en elke moeder
van zijn kinderen houdt. 
Hij vergeeft hun fouten en 
moedigt hen telkens opnieuw 
aan, zonder er ooit mee op te 
houden!

Vergeven is een teken 
van  grote moed.
Het is echte liefde, 
omdat het belangeloos 
is.

IEDERE OCHTEND
KUNNEN WE 
PROBEREN DE ANDER 
WEER HELEMAAL 
NIEUW TE ZIEN.
THUIS, OP SCHOOL, 
MET VRIENDEN, 
BEREID OM NIET TE 
BLIJVEN HERINNEREN 
WAT DE DAG ERVOOR 
GEBEURD IS, 
MAAR IEDER WEER 
EEN NIEUWE KANS 
TE GEVEN.

WOORD
VAN
LEVEN

Matteüs 18:21

Zijn grote wens is dat we 
elkaar vergeven en elkaar als 
broers en zussen behandelen, 
dat we elkaar liefhebben en 
zorg hebben voor elkaar. 

MOED

VOOR NODIG

IEMAND TE 

VERGEVEN

ER IS
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Als ik ons klaslokaal binnenkom, vraagt de leraar 
«Je kunt dit melden bij de dekaan en een vergoeding opeisen voor je bril. Maar denk zelf na of je dat doet.» 

«Ik kan dit doen, ik ben in de positie om hem te laten schorsen.»
Ik sluit mijn ogen. Iedereen kijkt naar me, maar niet alsof ik  de schuldige was, ook al had ik in feite ook een beetje schuld. Ik begrijp dat ik de steun van de 
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GEBOREN

7 augustus 
Tim

zoon van Henk-Jan en Chantal 
Klever-Vendrig

GEDOOPT

4 september
Averly

dochter van Alexander Sendar en 
Lili Alves

4 september
Bodhi

zoon van Bart en Kim van 
Donselaar-Pham

4 september
Lynn

dochter van Florian Würden en 
Thu-Yen Pham

OVERLEDEN

17 augustus
Arie Leonardus Peek (Arie)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenoot van Maria Kőhler

De crematieplechtigheid was op 
23 augustus

7 september 
Claudia Cornelia Maria 
van de Camp (Claudia)
op de leeftijd van 51 jaar

partner van Deniz Simsek

De uitvaart was op 13 september in 
de Mariakerk en daarna crematie

19 september
Reinier Wilhelmus Pouw (Rein)

op de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van Tonnie Poelman

De uitvaart was op 23 september 
in de Willibrordkerk met 
aansluitend begrafenis

29 september
Riet Suverijn-Verheul

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Wim Suverijn

De uitvaart was op donderdag 
6 oktober in de Mariakerk met

aansluitend begrafenis

Vanaf oktober zal de Kindernevendienst aangepast worden. Omdat er niet voldoen-
de vrijwilligers zijn om elke zondag in beide kerken de kinderen te begeleiden zal 
het als volgt georganiseerd worden:

• Willibrordkerk: elke zondag Kindernevendienst om 11:00 uur
• Mariakerk: 1e zondag van de maand Kindernevendienst om 9:30 uur

Bij deze verdeling is er rekening mee gehouden dat de Kindernevendienst in de Willibrordkerk ruimer be-
zocht wordt. Op bijzondere momenten zal deze verdeling aangepast worden. Tijdens het vieren van Aller-
zielen op zondag 30 oktober zal in beide kerken een Kindernevendienst plaatsvinden.
Hulp bij de Kindernevendienst blijft zeer welkom, zowel ouders, tieners als andere betrokken parochianen. 
Met name door een groeiende groep kinderen uit vluchtelinggezinnen is extra begeleiding welkom en bo-
vendien een mooi teken van solidariteit en gezamenlijke gemeenschapsopbouw.

Aanpassing wekelijkse Kindernevendienst

Waar ben jij nu ?

Waar ben jij nu ?
 Je lijkt zo heel ver weg
Ik kan niet zomaar even 

met je spreken
God heeft zijn armen 
om jou heen gelegd

Met al Zijn liefde heeft Hij
 jou omgeven
Ik mis jou zo, 

je bent zo heel ver weg
Als ik tot God bid, 

kom ik jou dan tegen ?
De wind heeft zich nu 

naar mij uitgestrekt
Een stormvlaag geeft mijn 
treurend hart geen vrede

‘Zalig zij die treuren’, 
wordt ons toegezegd 

Vertroosting in een 
enkel woord van vrede
Woord vol van liefde, 
leeftocht onderweg
Blaas, zuidenwind, 

waar wij zijn afgesneden 

Henny, , Erik, Allerzielen, 2022 

Woord vol van liefde, 
leeftocht onderweg
Blaas, zuidenwind, 

waar wij zijn afgesneden 

Henny, , Erik, Allerzielen, 2022 

Aandacht voor elkaar
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Op zaterdag 17 december is er 
hopelijk na 2 jaar afwezigheid 
door COVID-19 weer een échte 
LichtjesRoute Leidsche Rijn mo-
gelijk. Een mooi, verbindend eve-
nement georganiseerd door een 
aantal samenwerkende kerken in 
Leidsche Rijn.

De Lichtjesroute is een korte wan-
delroute die wordt gemarkeerd 
door bijna 2000 waxinelichtjes. 
Deze kerstwandeling is voor jong 
en oud en onderweg wordt met 
zang, toneel en humor op veras-

sende wijze het kerstevangelie ver-
teld. Het is ook zeker geschikt voor 
gezinnen met (jonge) kinderen.

Er zijn nog vele vrijwilligers nodig 
om dit bijzondere evenement mo-
gelijk te maken:
•  gastvrouwen en gastheren op 

het binnenplein van Castellum 
Hoge Woerd.

•  verkeersregelaars op diverse 
plekken langs de route.

•  uitzetters van de potjes met 
waxinelichtjes en na afl oop op-
ruimen.

•  toneelspelers voor scenes van 
het kerstevangelie.

•  zangers voor een engelenkoortje 
langs de route.

•  begeleiders van kinderen bij het 
knutselen in Kerk aan het Lint.

•  emand die communicatie /PR 
wil regelen

•  algemene hulp bij op- en af-
bouw.

Helpt u ook mee om dit evene-
ment mogelijk te maken?
opgeven kan via
E-mail: 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

Gevraagd: 
glazen conservenpotten
Voor het markeren van de Lichtjes-
route zijn bijna 2000  glazen potten 
voor waxinelichtjes nodig.  

HELPT U MEE SPAREN ?
We zoeken grote potten met een 
brede opening, bijvoorbeeld jam- 
of groentepotten. Graag schoon 
en zónder etiket. Kleinere potjes 
(<180gr) of Olvaritpotjes zijn he-
laas te smal om, met een kaarsje 
erin,  dwars te kunnen leggen als 
het regent. In het portaal van beide 
kerken en in de Mariakapel zal een 
doos klaar staan om de potjes in te 
leveren.

Alvast heel veel dank!

We nodigen alle tieners uit die in 
groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar 
oud zijn, om komend jaar mee te 
doen met de voorbereiding op het 
Vormsel. 

De voorbereiding op het Vormsel 
vindt plaats op een bijzonder mo-
ment in het leven van tieners: ze 
gaan de grote stap maken naar de 
middelbare school en hun volwas-
senheid ontluikt.
In zes bijeenkomsten, die op don-
derdagavond van 19:00-20:30 uur 
in het Pastoraal Centrum te Vleu-
ten plaatsvinden, gaan we samen 
nadenken en praten over thema’s 
als volwassen worden, relaties en 
vriendschappen, talenten ontwik-
kelen en levenskeuzes. We ont-
dekken hoe Gods Heilige Geest 
ons hierbij helpt. Daarnaast zal er 
ook een bijzondere boeteviering 

plaatsvinden, ontmoeten wij de 
Vormheer, en nemen we deel aan 
‘Spirit!’, de vormelingendag van het 
bisdom. In totaal zo’n 10 bijeen-
komsten. Wij vinden het belangrijk 
om in de voorbereiding de deel-
nemende tieners aan te spreken 
op hun eigen ideeën en geloof. In 
die zin betekent deelname niet dat 
zij automatisch ook het H. Vorm-
sel moeten ontvangen: er is ruimte 
om dit persoonlijk te onderzoeken 
en alle vragen te stellen die opko-
men.

Informatie- en kennismakings-
avond
Op donderdag 12 januari vindt om 
19:30 uur in De Schalm (Oranje-
laan 10 De Meern) een informatie- 
en kennismakingsavond plaats 
voor ouders en tieners samen. De 
Vormselviering zal plaatsvinden op 

18 juni om 10:00 uur in de Maria-
kerk. Vormheer is kardinaal W. Eijk.
In november ontvangen gezinnen 
een uitnodiging per brief of mail. 

Mocht u ná 10 november nog geen 
uitnodiging hebben ontvangen, 
dan kunt u zelf initiatief nemen en 
een bericht sturen naar: vormsel@
lichtvanchristus.nl. U ontvangt 
dan een aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers

Lichtjesroute Leidsche Rijn 2022

Uitnodiging voor het H. Vormsel 2023
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Lezingen 
van de 
maand

29e zondag door het jaar
Zondag 16 oktober 2022
1e lezing  Ex 17:8-13
2e lezing  2 Tim 3:14 - 4:2
Evangelie Lc 18:1-8

30e zondag door het jaar
Zondag 23 oktober 2022
1e lezing  Sir 35:12-14, 16-18
2e lezing  2 Tim 4:6-8, 16-18
Evangelie Lc 18:9-14

31ste zondag door het jaar
Gedachtenis overledenen
Zondag 30 oktober 2022
1e lezing  Wijsh 11:23 - 12:2
2e lezing  2 Tes 1:11 - 2:2
Evangelie Lc 19:1-10

Hoogfeest van Allerheiligen
Dinsdag 1 november 2022
1e lezing  Apok 7:2-4, 9-14
2e lezing  1 Joh 3:1-3
Evangelie Mt 5:1-12a

Allerzielen
Woensdag 2 november 2022
1e lezing  Jes. 25:6a,7-9
2e lezing  Apok. 21:1-5a,6b-7
Evangelie  Lc. 23:44-

46,50,52,53,24,1-6a

32e zondag door het jaar 
(Mariakerk)
Zondag 6 november 2022
1e lezing  2 Makk 7:1-2, 
9-14 
2e lezing  2 Tes 2:16 - 3:5
Evangelie Lc 20:27-38 

Heilige Willibrord, patroon van 
de Nederlandse kerkprovincie
Zondag 6 november 2022
1e lezing  Jes 52:7-10
2e lezing  Heb 13:7-9a,15-17a
Evangelie Mc 16:15-20

33e zondag door het jaar
Zondag 13 november 2022
1e lezing  Mal 3:19-20a  
2e lezing  2 Tes 3:7-12
Evangelie Lc 21:5-19

Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

De herfst is begonnen en het wordt weer vroeger donker maar deze zin 
kan ons helpen om licht te laten schijnen in onze omgeving. Deze zin 
kunnen we nooit vaak genoeg horen, want vergeven kunnen we heel 
vaak elke dag weer en wijzelf hebben ook zo vaak vergeving nodig!

“Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik 
dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” 

Matteüs 18:21

In het evangelie van Matteüs geeft Jezus zijn leerlingen aanwijzingen 
hoe ze de relaties binnen de jonge gemeenschap die aan het ontstaan 
is, moeten beleven. Hij sprak: “Als je broeder of zuster tegen je zondigt…” 
Jezus is nog aan het woord als Petrus Hem onderbreekt. Hij had niet 
goed begrepen wat zijn Meester daarnet had gezegd. En hij stelt Hem 
een van de belangrijkste vragen over de weg die een leerling van Hem 
moet gaan. Hoe vaak moeten we vergeven? 
Vragen stellen maakt deel uit van de weg van geloof. Wie gelooft, heeft 
niet alle antwoorden, maar blijft trouw ondanks de vragen. De vraag van 
Petrus heeft geen betrekking op de zonde tegen God, maar hij wil weten 
wat te doen wanneer een broeder of zuster een fout maakt. Petrus denkt 
dat hij een goede leerling is, die zelfs zover gaat dat hij zevenmaal wil 
vergeven. Het onverwachte antwoord van Jezus vaagt zijn zekerheden 
weg: “Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven”. 
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/nederland/

Kiespijn
Ik belde mijn tandarts in de verwachting dat ik dezelfde dag wel zou kun-
nen komen, want ik had echt pijn. Helaas moest ik een week wachten 
en “zolang maar pijnstillers slikken”. Ik was boos op haar. Toen ik na een 
week eindelijk kon gaan, was mijn boosheid wat bedaard en nam ik me 
voor om eerst te luisteren en zonder merkbare emotie te vragen waarom 
ik zo lang moest wachten. Toen ik binnenkwam keek ze heel chagrijnig. 
Haar praktijkruimte was niet ver weg en zo wist ik dat haar straat al en-
kele weken opgebroken was. Ik vroeg: “Heeft u ook twee dagen zonder 
internet gezeten?”  Haar gezicht klaarde meteen op en ze vertelde dat ze 
zelfs een paar dagen zonder stroom had gezeten waardoor ze helemaal 
niet had kunnen werken. Ik was blij dat ik eerst geluisterd had. 
Winfried

Uit liefde getrouwd
Michael en Joseph wonen in een bos dichtbij de Alpen. Op een dag had-
den hun ouders fl inke ruzie en waren er spanningen aan tafel tijdens de 
lunch. Een van hen staat op, gaat naar zijn ouders toe en vraagt: “Jullie 
zijn uit liefde getrouwd, nietwaar?” De ouders vallen stil, kijken elkaar 
aan en antwoorden dan ja, om er makkelijk vanaf te komen. Maar de 
twee jongens zijn niet erg overtuigd van hun antwoord en voegen eraan 
toe: “Mooi, geef elkaar dan nu een kus om elkaar te vergeven!”
Zo was de vrede snel hersteld.

Michael en Joseph uit Zwitserland

Martin
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
11	 12 november 2022 t/m 9 december 2022	 24 oktober
12	 10 december 2022 t/m 13 januari 2023	 21 november

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten
Niemand staat er graag bij stil. Toch weten 
we dat het ook ons kan overkomen. Op elk 
moment. Een geliefde die uit ons midden 
wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. 
Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, 
óók in het geval van een uitvaartverzekering 
elders. Samen met u, familie en vrienden maken 
we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk 
en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij 
uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt 
u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds 
alles regelen en daarmee straks veel besparen? 
Bel ons gerust: 030 296 66 66 barbarauitvaart.nl

dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL


