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Kerstmis, feest van verbinding 
Met Sinterklaas net achter de rug worden we in deze dagen overspoeld 
met reclame commercials die raken aan een gevoel dat wij als Nederlan-
ders allemaal kennen, het kerstgevoel. Of je nu christen bent of niet, rond 
kerst wordt er een gevoel aangeraakt dat met nostalgie en verbinding te 
maken heeft. Rond de kerstdagen zien we dat families, die de wekelijkse 
kerkgang vaak al lang achter zich gelaten hebben, naar de kerk komen 
om samen Kerstmis te vieren. Met kerstmis willen mensen verbinding 
maken met hun naasten en met het verleden. Waar we in onze streken 
tegenwoordig best wel horizontaal ingesteld zijn, doet het verticale er 
rond Kerstmis wel toe. We ontmoeten de familie waaruit we vandaan 
komen, we gaan naar de kerk waar de familie een geschiedenis heeft en 
het liefst zingen we de vertrouwde kerstliederen die ook onze voorou-
ders al zongen. Het is goed dat dit gevoel er is en hopelijk nemen we er 
iets van mee door het jaar heen. Iemand vertelde me dat jaren geleden 
de priester van haar kerk tijdens de preek in de kerstviering fl ink foeterde 
over de afwezigheid van de aanwezigen door het jaar heen. Zelf ben ik 
eerder dankbaar dat de aanwezigen met Kerst wel willen komen en zich 
blijkbaar ook religieus willen laten voeden, in ieder geval voor dat mo-
ment. Waar mensen in vrede en harmonie samenkomen, licht iets van 
Gods aanwezigheid op. 

De laatste jaren zijn er nogal wat crisis-
sen over ons heen gekomen. Na Co-
rona hebben we nu een oorlog, een 
vluchtelingencrisis, infl atie en, vol-
gens sommige economen, een eco-
nomische recessie in het vooruitzicht. 
Of het ondanks of dankzij dit onheil is, 
weet ik niet, maar ik zie ik ook veel ver-
binding tussen mensen. Veel mensen 
in ons land en in Europa weten zich 
solidair met de Oekraïners en bieden 

steun door giften en opvang van vluchtelingen. Waar Poetin dacht Eu-
ropa te kunnen splijten met zijn oorlog, lijkt er nog steeds grote solida-
riteit te zijn. Een mooier antwoord op haat en verdeeldheid kan er niet 
gegeven worden dan een antwoord van liefde en solidariteit. In mijn 
omgeving heb ik mensen horen zeggen dat ze bereid zijn de rekening 
van de infl atie te betalen als dat de prijs is voor democratie en vrijheid. 
Die woorden deel ik, ook al besef ik dat de prijs voor anderen zwaar-
der is dan voor mij. Toch moeten we blijven bese� en hoe belangrijk de 
waarden zijn die we verdedigen. Ook in eigen land moeten we alert blij-
ven, want ook hier zijn ontwrichtende krachten als complotdenkers en 
enkele politici die met leugen en onrust onze verworvenheden willen 
ondermijnen. Bij het nadenken over solidariteit dacht ik aan het bekende 
kerstlied “Maria zoude naar Bethlehem gaan”, waarin de we zingen “Het 
hageld’ en sneeuwde en ‘t was er zo koud. De rijm lag op de daken”. Meer 
dan dat deze zin de werkelijkheid benadert, lijkt het erop dat men hier 
onze winterse weersomstandigheden projecteert op het Midden Oosten 
waar de Heilige Familie leefde. Maar daar gaat het ook niet om, het gaat 
erom dat degenen die in deze tijd nauwelijks of niet de gasrekening kun-
nen betalen weten dat andere mensen zich met hen verbonden weten 
en solidair met hen zijn.  

Van harte wens ik ons allemaal toe dat we ons met Kerstmis verbonden 
weten, met de Heer en met elkaar. Kerstmis is het feest van de verbin-
ding, want op de eerste plaats is het God zelf die verbinding met ons 
zoekt door als mensenkind onder ons te komen. Laten wij die verbin-
ding ook zoeken, met hem en met anderen, in het bijzonder degenen die 
erbuiten lijken te vallen.

Pastoor Peter Ambting

Foto: Harry en Anneke Schalkwijk
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

Derde zondag Advent 

zondag 11 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor  P. Ambting 
  Ad Altare  Groep Michaël
    Kindernevendienst 
    Adventsproject

Vierde zondag Advent

zondag 18 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting en 11.00 uur   pastoor P. Ambting 
  diaken W. van den Dool  en diaken W. van den Dool
  (preek)  (preek)
  Groep Michaël  Groep Michaël
    Kindernevendienst 
    Adventsproject
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Kerstavond  

zaterdag 24 december 18.30 uur  pastoor P. Ambting 18.30 uur  Kinderkerstspel
  Singhet di Mare 20:30 uur  pastoor P. Ambting
 22.15 uur  pastoor P. Ambting  Caeciliakoor
  Uriël 

Eerste Kerstdag

zondag 25 december 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Familieviering
    Projectkoor 
    Licht van Christus 

Tweede Kerstdag  H. Stefanus

maandag 26 december 10.00 uur  pastoor P. Ambting
  Schola  

Oudjaarsdag

zaterdag 31 december   17:00 uur  pastoor P. Ambting
    Groep Michaël

Nieuwjaarsdag, Heilige Maria, Moeder van God

zondag 1 januari 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël 

Openbaring des Heren

zondag 8 januari 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël
    Nieuwjaarsreceptie

Doop van de Heer

maandag 9 januari 19.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël

Ko�  edrinken na de mis.



misintenties

MARIAKERK 

zondag 18 december  Frans Compeer, Adrie Stavast-
Veen, Overleden ouders Peelen-Koster, Piet Stal, Leo 
van Zwieten, Gerard Swart, Lien Vermeent-van der 
Horst, Henneke van Seumeren, Riet Suverijn-Verheul

dinsdag 20 december
voor het welzijn van de parochie  

vrijdag 23 december tot zekere intentie

Kerstavond zaterdag 24 december 18.30 uur
overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Hein 
van den Oudenrijn en zoon Jos, Alphons Schijf, Henk 
van Doorn 

Kerstavond zaterdag 24 december 22.15 uur
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Frank Claushuis en Theo 
en Agnes Bouwman,  Frans Rentinck, Toon Bos, Bep 
Bos-Zweserijn, Wout Baltus

Kerstmis zondag 25 december Truus van Ginkel-
Bosman (1e jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-
van Lint en hun zoon Frans, An Meering-van Breukelen, 
Overleden familie Vernooij, Herman Wessels, Martin 
Ham, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, Gert-Jan van 
Oostrum, Kees Ensie, Henk Brinkhof, Rien Plompen,  
Leo van Zwieten, Jan Jongerius, Miep Jongerius-
de Reuver, John Jongerius, Maria Gresnigt-van 
Maarseveen, Cees Vernooij, Christien Geelen-de Rijk, 
Co Oostveen, Martha Roos-Appelman, overleden 
vader en moeder Vermeent-van der Horst

Tweede Kerstdag 26 december
voor het welzijn van de parochie 

dinsdag 27 december tot zekere intentie  

vrijdag 30 december voor het welzijn van de parochie

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari  Rien Plompen (1e 
jaargedachtenis), Koen Verbeij (1e jaargedachtenis), 
Tonny van Oostrom-van Oostrum, Joke Mathôt, 
Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joep Hansen

dinsdag 3 januari tot zekere intentie

vrijdag 6 januari voor het welzijn van de parochie

zondag 8 januari Overleden familieleden Boot-
Kraan, Ab Kragten, Hein van den Oudenrijn en zoon 
Jos, John Schijf, Wim Suverijn, Joop Elsendoorn, 
Thea Verbeij-Jaspers, Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Claudia van de Camp, Riek van Rooijen-Kromwijk en 
Wim van den Heuvel 

zondag 15 januari  Gerard Swart, Lien Vermeent-van 
der Horst, Henneke van Seumeren, Riet Suverijn-
Verheul

WILLIBRORDKERK 

zondag 18 december Kees Vernooij, Nelie Meulen-
kamp-van den Brink, Toos Oostveen-de Goeij 

donderdag 22 december
voor het welzijn van de parochie

Kerstavond zaterdag 24 december 20.30 uur  
Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Ralph 
Sturkenboom

Kerstmis zondag 25 december Knelis Rokven (1e 
jaargedachtenis), Theo IJsseldijk (1e jaargedachtenis), 
Theo en Bertha van der Maat-Hesp, Cor Jong, Ria 
Smits-Slaats, Johan en Gerben Verhoef, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Joop Verdam, Herman Goes, Bep 
Schoote-van Zuijlen, Ben Kosterman, Joke Wolswijk-
Comes, Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely Peek-van 
der Heijden, Chris Knippers, Sylvia Braamhorst, Huub 
de Rooij en Familie de Rooij-de Groot, Overleden 
familie Wolters-Verheul, Gerrit Visser, Rein Pouw, 
Charles en Kitty Helsloot-Awick, Photina Glissenaar-
Hendrikse, Cor Wieman, voor altijd in onze gedachten 
Tom de Kuijer

donderdag 29 december
voor het welzijn van de parochie

Oudjaarsdag zaterdag 31 december 17.00 uur 
Knelis Rokven, Giel de Groot, Gerrit Visser

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari geen viering

donderdag 5 januari tot zekere intentie

zondag 8 januari Nelie Meulenkamp-van den Brink 
(1e jaargedachtenis), Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-
Voorendt, Gonda Ording-Bol

donderdag 12 januari 
voor het welzijn van de parochie

5
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Preek van de maand

Kerstdag 2019. 
Jes. 52,7-10; Jo. 1,1-18.

Wanneer het menselijk leven vast-
loopt, komen in mensen dromen 
los van hoe het allemaal anders 
zou kunnen. Een bijstandsmoeder 
kan de eindjes maar net aan elkaar 
knopen, maar toch koopt ze elke 
maand een lot van de postgiro-
loterij. Eigenlijk is het weggegooid 
geld, ze weet dat zelf ook, maar 
toch: even droomt ze dat het mil-
joen op haar lot valt. Dat je niet te-
gen de kinderen hoeft te zeggen, 
dat er voor schoenen en kleren nog 
geen geld is. Een stervende man 
ziet het einde komen en wil het 
onderhand ook. Het enige, waar 
hij nog voor overeind komt, zijn de 
drie kleine kinderen. Even ziet hij 
dat jonge leven, alles nog voor zich 
en hij glimlacht. Op de beurs voor 
55+ lopen mannen en vrouwen 
langs allerlei kramen met dingen 
voor het lijf en voor de ziel en heel 
die beurs spiegelt ze voor: je bent 
zo jong als je je voelt. En de krant 
vertelt het ook: de oudere van te-
genwoordig is zo vitaal als een vijf-
endertiger. Alleen wat eerder moe. 
Het is een droom. Waarschijnlijk 
weten ouderen dat zelf ook wel. 
Hoewel ... als iedereen zegt “wat 
zie jij er nog jong uit”, dan ga je het 
misschien nog wel geloven ook.

Iets van dat dromen speelt ook mee 
bij de beleving van het Kerstfeest. 
Als we het steeds maar donkerder 
worden beu zijn, zingen we lied-
jes van het licht. En waar oorlog 
en terrorisme dreigender gestalte 
aannemen, zingen we over vrede 
op aarde. En als dat licht en die vre-
de gesymboliseerd worden door 

een pasgeboren kind, dan staat ons 
hoofd helemaal naar dromen. We 
denken misschien wel aan onze 
eigen kindertijd. Hoe we bij kaars-
licht de kerstliederen zongen, met 
ogen groot van verwondering.

Ik ga niet zitten katten op die dro-
men. Ze ontspringen aan mense-
lijk verlangen en ze tonen, dat we 
ons niet vanzelf neerleggen bij het 
leed dat er is. Dat is iets groots en 
aparts van de mens. Op die ma-
nier dromen dieren niet weg. Die 
vallen samen met het moment, 
waarin ze leven, lijkt het althans. 
In die zin zijn al die dromen een 
spoor van de vrijheid van de mens: 
deze wereld kan anders. Tegelijk 
zitten er aan die dromen ook geva-
ren. Op de eerste plaats natuurlijk, 
dat de commercie er zich meester 
van maakt en ons voor onze dro-
men geld uit de zak klopt. Als het 
lot weer een “niet” is, is de droom 
van de bijstandsmoeder over en de 
loterij wat rijker. Op de 55+-beurs 
betalen mensen ook een boel geld 
voor hun illusies. 
Op de tweede plaats zijn onze dro-
men vaak het precieze tegendeel 
van alles wat we onaangenaam 
vinden in onze werkelijkheid. Dus 
is alle leed er weg. Er is zelfs geen 
spoor van te vinden. We dromen 
van luilekkerland. Dat is van het 
goede te veel. Bij het mensenle-

ven hoort ook inspanning en dat 
we bij die inspanning aan mensen 
en dingen wennen en er dan van 
gaan houden. Een leven zonder 
tranen kent ook niet het door tra-
nen heen lachen. Zelfs de verrezen 
Heer draagt aan zijn verheerlijkte 
lichaam de littekens van het leed 
dat doorstaan is. 
En op de derde plaats moeten we 
bij dromen de vraag stellen, of ze 
ons alleen maar even doen weg-
dromen, of dat ze ons ook tot han-
delen brengen, om op zijn minst 
iets van de droom waar te maken.

Vannacht is er weer veel gedroomd 
in de kerk. En dat mag ook. Maar 
vandaag zitten we in de Dagmis 
van Kerstmis: we zijn wakker. Wat 
was er ook weer met dat kind? Dat 
kind is volgens Johannes spre-
kend God, het Woord dat was “in 
het begin”, nog van voor het be-
gin van onze wereld. Dit Woord is 
een Woord van liefde, dat als ant-
woord liefde vraagt. Er wordt je een 
droom verkocht, maar er wordt 
op voorhand gezegd: de prijs, dat 
ben je zelf. Door dit Woord wordt 
je geen geld uit de beurs geklopt 
in ruil voor illusies. Wat moet de 
Schepper van alles, de Schepper 
ook van het geld, met die centen 
van ons. Geef ze maar aan de ar-
men, God heeft ze niet nodig. Nee, 
God wil onze ziel, opdat die ziel 

door pastor Jozef Wissink



77

groeit naar haar bestemming toe: 
liefde en daarin geluk.
Wat was er met dat kind vannacht? 
Blijft het bij een paradijsdroom? 
Een droom van pure onschuld? 
Vandaag horen we: “Het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons 
zijn tent opgeslagen; we hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd, die 
Hij ontvangt van Zijn Vader.” Het 
Woord is vlees geworden: dat slaat 
erop, dat het Woord van God mens 
geworden is in ons midden, maar 
het gaat verder. Het woord “vlees” 
betekent bij Johannes ook: sterfe-
lijke lijfelijkheid. Wie “het woord is 
vlees geworden” hoort, hoort met-
een al over het kruis. “We hebben 
zijn heerlijkheid gezien” slaat dan 
op Pasen: Hij is de gestorvene en 
de verrezene tegelijk. 

Ons wordt gezegd, dat de weg naar 
het echte leven altijd via het o� er 
gaat. Wie het o� er uit het leven 
weghaalt, droomt goedkoop. 

En daarmee zitten we meteen bij 
het derde punt: de dromen, die dit 
kind ons doet dromen, vragen van 
ons dat we bereid zijn tot het o� er, 
dat we dit Woord horen, dit kind 
volgen op zijn weg. Wij hebben 
van Hem genade op genade ont-
vangen. Juist die genade gebiedt 
ons om door te geven, wat we zelf 
ontvangen hebben.
Dit klinkt allemaal minder vrolijk 
dan het evangelie van vannacht: 
het lijkt net of het licht van de wak-
kerheid de dromen te niet doet. 
Maar dat is niet de bedoeling. De le-
zing van vandaag wil de diepte van 

onze dromen laten zien en -dat is 
waar- toont ook het prijskaartje dat 
eraan hangt. Maar daarmee is de 
droom niet weg. Integendeel. Wie 
de droom van Kerstmis droomt 
en er daarna niet echt op in gaat, 
die wordt na een tijd cynisch. Dan 
wordt de droom een ballon. De 
commercie verkoopt u die ballon-
nen graag en u prikt ze zelf tegen 
nieuwjaar wel door. Maar juist dat 
doet de droom verdwijnen. Wie 
achter de droom van een kind 
aangaat, waarover ons vandaag 
verteld is, die gaat zelf omgevormd 
worden tot een droom van een 
mens. En gaandeweg zult u meer 
gaan lijden aan het kwaad, maar 
meer vreugde beleven aan wat er 
aan goeds mogelijk blijkt. Dat geve 
God u!!!

Het is Magisch, de kerst, zo hoor 
ik het steeds op de achtergrond 
als er een bepaalde reclame voor-
bij komt op de radio. Dat klopt 
ook wel, kerst heeft iets magisch 
en iets warms. Als kind zijnde 
vond ik het kerstspel op kerst-
avond magisch. 

Een aantal jaar geleden hoorde ik 
ook van ouders dat kinderen dit 
magisch vinden. Er was geen plek-
je meer vrij in de banken en ach-
terin stond het 3 rijen dik. Af en toe 
kon men een glimp opvangen van 
de engeltjes of andere spelers die 
voorbij kwamen gelopen. Ze von-
den het magisch, de ervaring en 
wilde het jaar erna graag zelf mee 
doen aan deze magie.
Mooi dat dit toch in iedere genera-
tie zo blijft, ondanks de snelle ver-
anderingen in de wereld om ons 
heen. Alhoewel, terwijl ik dit stuk 
zat te typen, raakt men voor ons in 
de straat de stroomkabel. Nu zit ik 
dan ook als van ouds met pen en 
papier aan tafel en mijn dochter 
die zit te leren voor haar toetsweek 
is blij dat ik enkele stukken had 
uitgeprint. Alhoewel leren. Zo’n 
kapotte kabel maakt wel indruk. 
Ze is al bezig met de avond, of we 
een spel gaan spelen bij kaarslicht, 

of ze kan slapen met een zaklamp. 
(want haar mobiel is natuurlijk al-
lang leeg tegen die tijd). Toch fi jn 
dat veel dingen zijn gebleven als 
pen, papier en bordspellen.
Ook dat heeft wel iets magisch vind 
ik altijd, zo’n kaars. Dat doet ook 
denken aan de donkere dagen en 
de gezellige warmte die de kaarsen 
dan geven. Mooi dat je zoiets van-
zelfsprekends dan weer enorm kan 
waarderen.
Alhoewel vanzelfsprekend is het 
misschien ook weer niet voor een 
ieder. Sommige mensen zullen de 
warmte dit jaar anders beleven en 
misschien ook wel minder kaar-
sen aansteken. En ook het feit dat 
mijn dochter nu gezellig naast me 

kruipt is wel een groot voorrecht 
en niet zo vanzelfsprekend voor 
ons allen. Ik hoop dan ook dat men 
ook dit jaar weer een wensboom op 
het winkelcentrum plaatst. Waar 
mensen elkaar warme momenten 
wensen. Wat de samenhorigheid 
een beetje terugbrengt in de sa-
menleving. Mijn wens voor in die 
boom zou zijn dat de mensen voor 
wie de warmte en gezelligheid niet 
zo vanzelfsprekend is toch een 
magische kerst mogen beleven.

Zalig kerstfeest en een goed uit-
einde.

namens de redactie van Drieluik, 
G. van Doorn

Het is Magisch
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Nieuws van het parochiebestuur
Op 27 oktober was er weer een bijeenkomst van de 
coördinatoren van de vrijwilligerswerkgroepen, het 
pastoraal team en het parochiebestuur. Door Co-
rona was het 3 jaar niet gelukt om fysiek bij elkaar 
te komen. Het was een goed bezochte avond in de 
Schalm in De Meern. U leest een verslag van de bij-
eenkomst elders in deze Drieluik. Zoals u in de slot-
zin van het verslag kunt lezen was het een positieve 
en vruchtbare avond. Het parochiebestuur zal aan 
de slag gaan met verzoeken die er zijn gedaan.

Al langere tijd waren we op zoek naar een nieuw 
bestuurslid en vooral naar iemand uit Vleuten. Ik 
ben blij u te kunnen melden dat Rolf Engelen per 1 
december het parochiebestuur komt aanvullen. Hij 
gaat zich bezighouden met algemene zaken, ICT 
(verzamelen van data) en vrijwilligers. We heten Rolf 
van harte welkom binnen het bestuur.

De afgelopen 2 jaar hebben we door de coronamaat-
regelen geen nachtmissen gehad in onze kerken en 
beperkte vieringen op 1e en 2e kerstdag. Laten we 
hopen dat we dit jaar weer met veel parochianen sa-
men kerst kunnen vieren in onze kerken. 

Ook hebben we de nieuwjaarsrecepties de afgelo-
pen jaren moeten missen. Begin 2023 hopen we u 
weer te zien op 8 januari in het pastoraal centrum in 
Vleuten en op 15 januari in de Schalm in De Meern. 
Beide recepties zijn aansluitend aan de eucharistie-
viering in de kerk.

Ik wens u, namens het bestuur, gezegende Kerstda-
gen en een goed begin van het nieuwe jaar. 

Monique Becking
van harte welkom binnen het bestuur.

Doodgaan hoort bij het leven. 
Misschien wat confronterend, 
maar toch verstandig om een 
moment stil te staan bij het le-
venseinde. Wellicht heeft u al een 
uitgesproken voorkeur voor wat 
er allemaal moet gebeuren na uw 
overlijden, of misschien maakt 
het u allemaal niet zoveel uit. 
Weet in ieder geval dat de familie-
leden die achterblijven graag wil-
len weten hoe u hierover denkt. 
Dus…Sta tijdig stil bij de dood en 
bepaal zelf wat er na uw overlij-
den met u gebeurt.

De keuze is aan u. Begraven en cre-
meren is heel gewoon. Al sinds het 
ontstaan van de mensheid gebeurt 
het. De meeste mensen kiezen 
voor begraven of een urnenbe-
waarplaats  om hun nabestaanden 
een vaste plek te bieden ter nage-
dachtenis aan de overledene. Het 
is voor u bijzonder rustgevend te 
weten dat de geliefde op een goed 
verzorgde plek de laatste rustplaats 
heeft gevonden die u dagelijks vrij 
kunt bezoeken. En het geeft u ook 
de mogelijkheid als u weer thuis 
bent uw leven opnieuw in te rich-
ten. Als de urn bij u in huis ergens 

staat wordt afscheid nemen en uw 
leven opnieuw inrichten lastiger.

Groen en rust 
De kerkhoven van de parochie 
Licht van Christus zijn al in de 
19de eeuw aangelegd en vormen 
tegenwoordig groene oases in het 
centrum van de Dorpen Vleuten of 
De Meern. De term begraafpark is 
zeer op zijn plaats. Velen hebben 
het kerkhof met de pastorietuin in-
middels ontdekt als wandelgebied. 
En waarom ook niet? Deze groene 

rustpunten blijken vaak aantrekke-
lijke leefgebieden voor, soms zeld-
zame, planten en dieren.

Het groenbeheer wordt op een zo 
duurzaam mogelijke wijze gedaan 
waardoor het de soortenrijkdom 
van fl ora en fauna enorm doet toe-
nemen. De kerkhoven van de pa-
rochie Licht van Christus zijn ook 
het stenen archief van Vleuten en 
of De Meern: vele plaatsgenoten, 
rijk en arm, bekend en onbekend, 
vonden er hun laatste rustplaats.

8

Iedereen wil herinnerd worden,
gun uw nabestaanden daarom een mooie herdenkingsplek 
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Na drie jaar, waarin het door Co-
rona niet mogelijk was om fy-
siek bij elkaar te komen, was er 
op 27 oktober weer een bijeen-
komst van de coördinatoren van 
de vrijwilligerswerkgroepen met 
het parochiebestuur en pastoraal 
team. Het was een goed bezochte 
avond in de Schalm.

Volgens de agenda begon de 
avond met een rondje langs de 
aanwezigen, waarin zij zichzelf 
voorstelden en vertelden over hun 
werkgroep. Duidelijk werd dat er 
heel veel werk wordt verzet door 
de vrijwilligers, maar ook dat veel 
werkgroepen behoefte hebben aan 
nieuwe leden, zoals de bloemen-
groep in Vleuten én De Meern, de 
acolieten in Vleuten, de kinderne-
vendienst, de misdienaars in Vleu-
ten en de kosters in Vleuten én De 
Meern. 

Pastoor Peter Ambting vertelde 
namens het pastoraal team, aan-
gevuld door Yuri Saris, pastoraal 
werker, waar zij zich mee bezig 
houden. De laatste tijd zijn er di-
verse onderscheidingen uitgereikt 
aan parochianen. Het pastoraal 
team (samen met het bestuur) vindt 
het belangrijk dat vrijwilligers ge-
waardeerd worden voor hun vaak 
jarenlange inzet als vrijwilliger, 
maar stelt tevens vast dat het lastig 
is om iedereen te bedanken. Wan-
neer een onderscheiding wordt 
uitgereikt is dit niet alleen een per-
soonlijk gebaar van dank voor de 
inzet van de vrijwilliger, maar ook 
een uitdrukking van dank voor de 
inzet en betrokkenheid van de hele 
vrijwilligersgroep. Momenteel is 
het pastoraal team  bezig met het 
nieuwe beleidsplan van de paro-
chie en een inventarisatie van de 
communicatiemiddelen binnen 
de parochie. In de communicatie 
zitten regelmatig overlappingen, 
bijv. in Drieluik en op de website. 
Hoe kan dit beter op elkaar worden 
afgestemd?

Het parochiebestuur, in de per-
soon van Mieke Claushuis (por-
tefeuille vastgoedbeheer) vertelde 

over de ontwikkelingen rond Ker-
kestein, het Afscheidshuis, de ka-
merverhuur in de pastorie van De 
Meern en de veranderingen in het 
pastoraal centrum in Vleuten. U 
heeft het de afgelopen tijd kunnen 
lezen in Drieluik. 

Ook kwam de begroting aan de 
orde. Ondanks dat we als parochie 
veel extra inkomsten genereren 
door verhuur, zal het begrotings-
tekort oplopen. Dit heeft te maken 
met de hoog oplopende energie-
kosten en de onderhoudskosten in 
het algemeen. We zullen een deel 
kunnen fi nancieren uit onze reser-
ves, subsidies en wervingsacties, 
maar zullen niet kunnen voorko-
men dat het tekort op de begroting 
oploopt.

Na een ko�  epauze begon het 
tweede deel van de bijeenkomst 
waarin de aanwezigen hun me-
ning konden geven over hoe we 
nieuwe vrijwilligers kunnen wer-
ven en hoe we zaken slimmer/ef-
fi ciënter aan kunnen pakken met 
(naar alle waarschijnlijkheid) min-
der vrijwilligers in de toekomst?

Deze punten kwamen naar voren:
•  Er is behoefte aan uitwisseling 

van gegevens van de verschil-
lende werkgroepen. Door een 
beschrijving van de werkzaam-
heden van elke werkgroep kan 
bekeken worden of er overlap-
pingen zijn, of er activiteiten 
geclusterd kunnen worden, of 
er teams gevormd kunnen wor-

den die elkaar versterken en of 
er meer samenwerking mogelijk 
is tussen Vleuten en De Meern. 
Misschien is het mogelijk om 
met minder werkgroepen door 
te gaan of sommige groepen 
groter te maken.

  Het parochiebestuur zal zorgen 
dat er een uitwisseling komt van 
gegevens van de werkgroepen.

•  Jonge mensen werken lie-
ver projectmatig, dus niet in 
een werkgroep die wekelijks of 
maandelijks werkzaamheden 
uitvoert.

•  Een stukje in Drieluik over werk-
groepen, liefst met foto, maakt 
het beeld daarvan duidelijker.

•  Het is vaak beter om vrijwilligers 
persoonlijk te benaderen dan 
een oproep te doen via bijv. het 
parochieblad of de website.

•  Werkgroepen hebben behoefte 
aan duidelijke communicatie en 
dat zaken die geregeld moeten 
worden op tijd gevraagd wor-
den.

•  Laten we ons best doen om het 
leuk te maken en soms ook za-
ken spontaan te laten gebeuren.

Na afl oop van het tweede deel werd 
de avond afgesloten. De coördina-
toren kregen het verzoek om de le-
denlijst van hun werkgroep te con-
troleren i.v.m. de kerstattentie. 
Het was een positieve en vrucht-
bare bijeenkomst.

Monique Becking

Verslag bijeenkomst coördinatoren vrijwilligerswerkgroepen 
met parochiebestuur en pastoraal team d.d. 27-10-2022
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In de jaren ’80 begon mevrouw Koot met de schoon-
maakgroep. Dat was nog in de tijd van Pastoor Vaes-
sen. Voor die tijd werd de kerk schoongemaakt door 
de kosters. De kosters waren dan ook erg blij met de 
komst van de schoonmaakgroep. In het begin werd 
tweemaal per jaar een grote schoonmaak gehou-
den. Nu wordt de kerk eenmaal in de twee weken 
schoongemaakt. Dan wordt er gestofzuigd, het glas-
werk wordt gezeemd, er wordt afgestoft en de toilet-
ten worden schoongemaakt. Het schoonmaken duurt 
ongeveer 1,5 tot 2 uur. De schoonmaakgroep bestaat 
uit drie groepen van vier of vijf personen, zowel man-
nen als vrouwen. Elke groep is eenmaal in de zes we-
ken aan de beurt. 

Er komen foto’s op tafel uit het persoonlijke archief 
van de familie Koot. Haar man Ben Koot aan de 
slag met een dweilapparaat, wat gehuurd werd voor 
de grote schoonmaak. En een groepsfoto van de 
schoonmaakgroep.  Ook foto’s van het ko�  edrinken 
na afl oop. Waar ook Pastoor Los bij aanschoof om zijn 
dank over te brengen.

Als coördinator zorgt mevrouw Koot voor het rooster. 
Dit wordt eenmaal per jaar opgesteld, zodat iedereen 
ruim van te voren weet wanneer hij of zij aan de beurt 
is. Als iemand zich afmeldt in verband met vakantie 
of ziekte, dan zorgt mevrouw Koot voor vervanging. 
Ook zorgt ze ervoor dat de kast met schoonmaakspul-
len goed gevuld blijft en stemt ze grotere investerin-
gen, zoals een stofzuiger of een dweilapparaat, af met 
het bestuur. 

Voor de corona-tijd werd er na afl oop samen kof-
fi e gedronken. Dat is helaas gestopt. Mevrouw Koot 
hoopt dat het ko�  edrinken met de komst van nieuwe 
vrijwilligers weer opgepakt wordt. 

Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij de 
schoonmaakgroep? Neem s.v.p. contact op met 

het parochiesecretariaat (030-6774571). 
Zij kunnen uw vragen beantwoorden en zorgen 

voor een introductie.

Namens de redactie, Cristine Oostendorp-Vermeulen

In december 2008 waren we als redactie te gast bij 
Greet Koot, die in dat jaar coördinator werd van de 
schoonmaakgroep ‘werk in de kerk’ van de Mariakerk. 
Nu zijn we opnieuw op bezoek bij mevrouw Koot. 
Deze keer omdat zij per 1 januari 2023 stopt met haar 
werk voor de schoonmaakgroep. Als 80-jarige is het 
afscheid na bijna 40 jaar schoonmaken moeilijk. Zeker 
omdat de gezondheid te wensen over laat. 

Na bijna 40 jaar neemt mevrouw Koot afscheid van 
de schoonmaakgroep

Dat blijkt uit een analyse van de zoekgegevens van 
Google voor de 100 meest gelezen Bijbelverzen per 
land.
Volgens World Vision is Johannes 3,16 - Zoveel im-
mers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat ie-
dereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven bezit - het populairste Bijbelvers ter 
wereld. Het citaat uit het Johannesevangelie haalt 
maandelijks liefst 1 miljoen zoekopdrachten.
Het populaire Bijbelvers uit het Nieuwe Testament 
wordt ook vaak gebruikt op social media platforms. 
Op Instagram werd de hashtag #John316 gebruikt 
bij meer dan 250.000 berichten, terwijl #John316 
meer dan 55,9 miljoen keer is bekeken op TikTok. 
Jeremia 29,11 is samen met Filippenzen 4,13 het op 
één na meest gezochte Bijbelvers.

Bron: Premier Christian Radio

Johannes 3,16 is populairste 
Bijbelvers
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De vluchtelingen helpen

Wereldjongerendagen Lissabon

De Wereldjongerendagen is het 
grootste jongerenevenement ter 
wereld. Elke 3-4 jaar komen meer 
dan een miljoen katholieke jon-
geren bij elkaar om samen geloof, 
kunst, cultuur en vriendschap te 
beleven. Ook paus Franciscus is 
aanwezig deze dagen en hij no-
digt alle jongeren uit hem te ont-
moeten!

De reis van bisdom Utrecht duurt 
van maandag 24 juli 2023 tot en 
met woensdag 9 augustus 2023. 
We reizen met bussen naar Lissa-
bon en bezoeken onderweg Parijs, 
Lourdes en Burgos waar we een 
deel van de Camino - de pelgrims-
tocht naar Santiago de Compostela 
- wandelen. 
Van 28 juli tot en met 31 juli ver-

blijven we in Guarda waar de ‘Days 
in the Diocese’ plaatsvinden. Wij 
overnachten bij gastgezinnen, ma-
ken kennis met jongeren uit Por-
tugal en ontmoeten daar ook weer 
jongeren van over de hele wereld 
die op weg zijn naar Lissabon. 

Van 1 augustus tot en met 6 augus-
tus nemen we deel aan de Wereld-
jongerendagen in Lissabon. Elke 
dag beginnen we met een mis met 
alle Nederlandse jongeren, een ca-
techistisch moment en groepsge-
sprek (ons eigen groepje). 

Daarna trekken we Lissabon in 
waar je kan kiezen uit allerlei re-
ligieuze, wetenschappelijke, arti-
stieke en culturele activiteiten die 
georganiseerd worden.

De totale kosten zijn €1128 all-in, 
dit is inclusief vervoer, maaltijden, 
overnachtingen en alle activitei-
ten. We gaan bovendien samen 
acties houden en fondsen wer-
ven om de kosten nog wat lager te 
maken. Als je mee wilt gaan, maar 
de kosten zijn te hoog, laat dit dan 
gerust weten, dan gaan we samen 
bekijken wat mogelijk is.

Ook onze parochie gaat met een 
groep jongeren en jongvolwasse-
nen deelnemen aan de WJD. Ben 
je in augustus 2023 tussen 16-30 
jaar oud en geïnteresseerd? Mail 
dan met Pastoraal Werker Yuri die 
deze groep gaat begeleiden: saris@
lichtvanchristus.nl.

Meer informatie vind je op wjd.nl

Onze parochie is bezig met acties 
en apostolaatswerk ten behoeve 
van de vluchtelingen in de nood-
opvang “Star Lodge Hotels” aan 
de Biltsestraatweg Utrecht. Bijna 
wekelijks rijden we er naar toe 
om hen op te halen voor de Eu-
charistieviering in de Willibrord-
kerk Vleuten. Zij kiezen voor onze 
parochie omdat zij goed bevriend 
zijn geraakt met onze pastoor 
Ambting en zr. Lúcia. 

De laatste maanden doen ze mee 
aan de Engelse mis op de 3e zon-
dag van de maand. Omdat zij die 
taal beter verstaan. 
We hebben enkele chau� eurs be-
schikbaar gevonden om ons daar-

bij te helpen. Daar zijn we heel 
dankbaar voor. Maar wij zouden 
graag nog enkele chau� eurs erbij 
willen hebben, zodat het niet te-
veel op enkele personen aankomt.

Wij willen u ook vragen naar win-
terkleding: jassen, sjaals, schoe-
nen, truien. Maar ook baby- en 
kinderkleding.
Alles is welkom (geen bedden-
goed). Als we weer een stapel heb-
ben gaat het die kant op.

Mensen kunnen kleding brengen 
op het adres Utrechtsestraatweg 21 
Harmelen. U kunt ook brengen in 
de Mariakapel van de kerk. Deze is 
de hele dag open. 

(Stuur aub wel eerst een appje als u 
dat doet; 06-22097236 of een mail-
tje naar zuster.lucia@gmail.com). 

Alvast dank.
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KiNdeRpagina
We kijken naar iedereen met liefde

““Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden.” (Mt 5,7)

Jezus legt uit dat we God niet kunnen liefhebben als we onze 
naaste niet liefhebben. We moeten goed omgaan met iedereen, 
zelfs met onze vijanden. Om ons te helpen geeft Jezus enkele 
adviezen.

"Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden." 
(Mt 5,7)

Nadat Hij de twaalf apostelen heeft gekozen, daalt Jezus af van 
de berg en gaat naar een plek waar veel mensen zich 
verzamelen. Ze komen uit vele steden om naar Hem te luisteren.

Zijn adviezen gaan vooral over barmhartig zijn. Dit betekent goed 
zijn voor de mensen om je heen en kijken wat een ander nodig 
heeft. Jezus helpt ons om God en alle mensen concreet lief te 
hebben zonder er iets voor terug te verwachten.

Jazmin uit Australië vertelt: Op school heb ik elke dag een 
kans om mijn naaste te vergeven. Ik zit naast Lorenzo en hij 
plaagt me altijd.

Op een dag had hij mijn etui gestolen! Ik wist niet wat ik moest doen, 
ik was boos op hem, maar wilde hem ook vergeven. Toen herinnerde 
ik me dat Jezus ons vraagt zelfs onze vijanden lief te hebben. Daarna 
lukte het me om hem te vergeven.

November 2022

Mijn lerares is een non en zij heeft tegen mijn moeder gezegd:
“U heeft thuis een engeltje. Ik zie hoeveel geduld Jazmin heeft 
met Lorenzo. Dat helpt mij om ook steeds weer opnieuw lief te 
hebben."
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Mijn lerares is een non en zij heeft tegen mijn moeder gezegd:
“U heeft thuis een engeltje. Ik zie hoeveel geduld Jazmin heeft 
met Lorenzo. Dat helpt mij om ook steeds weer opnieuw lief te 
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12



Compassie
Iemand uit mijn leeskring maakte 
mij attent op het boek ‘Compassie’ 
van Karen Armstrong. Het blijkt 
een intrigerend boek te zijn. Ge-
heel niet vrijblijvend, maar juist 
oproepend tot een diepgaande 
verandering in jezelf. Het gaat 
er in dit boek om dat de mensen 
zich bewust oefenen in vreugde, 
dankbaarheid en vriendelijkheid. 
Je bent zo vanzelfsprekend ver-
dedigend, of boos, of op jezelf 
teruggetrokken, dat valt gewoon 
niet meer op. Maar juist oefenen 
in compassie, in vriendelijkheid is 
dan iets nieuws. ‘Heb je vijanden 
lief,’ zegt Jezus. 

Wat betekent dat woord, compas-
sie? Het is niet hetzelfde als me-
delijden hebben, maar wel zit het 
woord ‘passie’ erin. Misschien is 
het zoiets als ‘samen lijden’. De 
schrijfster vergelijkt diverse le-
vensovertuigingen, zoals boed-
dhisme, jodendom, islam en ook 
het christendom. Het belangrijk-
ste wat zij vond rondom ‘compas-
sie’ is de uitspraak ‘behandel de 
ander zoals je zelf behandeld wilt 
worden’. In alle vier levensovertui-
gingen is deze wijsheid hetzelfde. 
Dit kunnen we goed oefenen in 
de PCI. Zonder aanziens des per-
soons de ander helpen. Hoe ver-
schillend we ook zijn, hoe anders 
ikzelf gehandeld zou hebben, het 
gaat erom de ander te laten we-
ten ‘je wordt gezien, je hoeft het 
niet alleen te doen’. Want er zijn 
vele moeilijke situaties waarin een 
mens verzeild kan raken, en hulp 
nodig heeft.

Ook het team van de PCI doet het 
samen: met z’n vieren zijn we op 
elkaar afgestemd en bevragen el-
kaar op de besluiten die genomen 
moeten worden. Heel kritisch en 
heel creatief. Maar er is een nieuw 
medebestuurslid nodig, want ik 
ga er na 4 jaar mee stoppen. Dit is 
mijn laatste bijdrage. Wil je meer 
informatie, bel of mail de PCI: 
06 - 83 34 20 37. 
PCI@lichtvanchristus.nl

Tot onze grote vreugde hebben 
zich al enkele mensen aangemeld 
om in de week vóór Kerstmis de 
kerstpakketten en boodschap-
penpakketten rond te brengen. 
Er kunnen er nog meer bij! Het is 
zulk dankbaar werk, mensen blij 
maken is ontzettend leuk! Kom en 
doe mee!

Rest mij u een zalig kerstfeest te 
wensen, en een compassievol 
nieuw jaar.

Han Eerkens secretaris

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Han Eerkens 
en Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

informatie, bel of mail de PCI: 
06 - 83 34 20 37. 
PCI@lichtvanchristus.nl

1) Aanmelden Eerste H. 
Communie
De voorbereiding op de 1e H. 
Communie begint met een infor-
matieavond op 11 januari in De 
Meern om 20.30 uur in De Schalm 
(Oranjelaan 10) of op 18 januari in 
Vleuten om 20.00 uur in het Pasto-
raal Centrum (Pastoor Ohllaan 36). 

U kunt zelf kiezen in welke kerk uw 
zoon of dochter de 1e H. Commu-
nie zal ontvangen, op deze locatie 
worden ook de lessen gevolgd.
Indien uw kind nog niet het Doop-

sel heeft ontvangen, dan is dit na-
tuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De 1e H. Communieviering in de 
Mariakerk te De Meern zal plaats-
vinden op zondag 4 juni om 10.00 
uur. De viering in de Willibrord-
kerk te Vleuten zal plaatsvinden op 
zondag 11 juni om 11.00 uur.  

Voor vragen en aanmelding kunt u 
een mail sturen naar:
1ecommunie@lichtvanchristus.nl

2) Aanmelden H. Vormsel
Op donderdag 19 januari vindt om 
19.30 uur in De Schalm (Oranje-
laan 10 De Meern) een informatie- 
en kennismakingsavond plaats 
voor ouders en tieners samen.

De Vormselviering zal plaatsvin-
den op 18 juni om 10.00 uur in de 
Mariakerk. Vormheer is kardinaal 
W. Eijk.

Voor vragen en aanmelding kunt u 
een mail sturen naar:
vormsel@lichtvanchristus.nl

Laatste kans! Meedoen met Eerste H. Communie en Vormsel
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A  G  E  N  D  A
10 december 2022 

t/m 13 januari 2023 

Activiteiten De Schalm
22-12-22 15:00 Kerstmiddag 

Huiskamer van de Wijk
Op woensdagochtend is de 
Huiskamer van de Wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 9:30 
uur voor een kopje ko�  e, een 
praatje en een spelletje. Toe-
gang is gratis.

Kerstmiddag 
Op donderdag 22 december 
is er een gezellige Kerstmid-
dag in de Schalm met een op-
treden van het Theaterkoor 
Marcello uit Montfoort en aan-
sluitend een heerlijk Kerstdi-
ner. De kosten hiervoor zijn 
€ 14.00 en dienen vooraf be-
taald te worden, Voor meer 
informatie zie onze website.

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.

           
Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings-
  avond
8 januari (14.00u) 29 januari in overleg
5 februari 26 februari 22 januari
5 maart 26 maart 12 februari

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur
(tenzij anders aangegeven).  Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’.  Voor opgave en informatie kunt 
u zich wenden tot het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur of per email dopen@lichtvanchristus.nl

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk 
zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk 
(behalve 3 januari)
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met 
aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid tot 
10.00 uur

Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur 

De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur 

Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 

Donatie eenmalige 
energiecompensatie
In november en december ontvangen alle huishoudens in Nederland 
een vergoeding van 190 euro voor de gestegen energiekosten. Er zijn 
mensen die het heel hard nodig hebben, voor anderen is deze vergoe-
ding minder belangrijk.  

Als parochie worden wij geconfronteerd met steeds hogere kosten, ook 
voor energie. Denkt u maar aan het verwarmen van onze kerkgebouwen, 
waar we al erg op bezuinigen. Iedere bijdrage helpt om de uitgaven voor 
energie te drukken. Kunt u het geld van de energiecompensatie missen? 
En wilt u dit schenken aan uw parochie? 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

NL73 RABO 0367503417 
t.n.v. Parochie Licht van Christus
o.v.v.: gift energiecompensatie. 

We zijn u zeer dankbaar. 

Ferry Brokers, Vicevoorzitter 

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

1e dinsdag van de maand 19.00 uur 

Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 
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Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van het Lopend vuurtje,

Hier een kernachtige zin die erom vraagt om zeer 
concreet gemaakt te worden.

“Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden.”

Matteüs 5:7

De zaligsprekingen vragen van ons een totale om-
vorming van ons denken. Het zijn niet alleen troos-
tende woorden, ze hebben ook de kracht om ons 
hart te veranderen. Ze hebben de macht om een 
nieuwe samenleving te creëren. Barmhartigheid 
is een liefde die niet afmeet, die overvloedig is, die 
naar iedereen uitgaat, die concreet handelt. Zo’n 
liefde roept liefde op en creëert gemeenschap, het 
uiteindelijke doel van de barmhartigheid. Als we op 
de een of andere manier beledigd worden of on-
rechtvaardig worden behandeld, zal een barmhartig 
hart vergeven. En zullen we vergeving ontvangen.
Voor de volledige tekst zie: 
http://www.focolare.org/nederland/

Fijne radertjes
Deze koude zondagochtend zit ik met vrienden aan 
een kopje ko�  e als Marielle de kou in loopt om een 
buitenlandse student te helpen aan een fi ets. Thea 
van 70-plus was deze ochtend naar hier komen fi et-
sen om deze aan de kennis van Marielle aan te bie-
den. Maar ik heb misschien ook nog wel een oude 
fi ets die deze student tijdelijk kan lenen, bedenk ik 
me. Ik loop naar buiten en ga in mijn beste Engels 
uitleggen wat ik bedoel. Al snel is duidelijk dat hij 
voor deze mooie fi ets gaat maar dan moet er wel wat 
aangepast worden. We zijn met drie personen be-
zig om hem te helpen. Als fi jne radertjes loopt alles 
perfect in elkaar; Paul heeft net de sleutel van het 
gereedschapshok en weet ons advies te geven wat 
de maximale hoogte is voor het stuur en Marielle 
gaat een fi etspomp halen. Binnen 10 min is de fi ets 
in orde en de student heel tevreden. Als Marielle de 
fi etspomp gaat wegbrengen komt ze met een doos 
Merci terug om de sportieve en edelmoedige Thea 
namens de student te bedanken.

Martin

Elke 3e zondag van de maand is 
in de St. Willibrordkerk in Vleu-
ten om 13.00 uur een Engelse mis. 
Celebrant is pastoor Peter Amb-
ting.

De bewoners van Leidsche Rijn 
zijn veelzijdig en kleurrijk. Dat is 
ook te merken bij de kerkgangers 
in de parochie Licht van Christus. 
Om de diverse gemeenschap van 
rooms katholieken in Leidsche 
Rijn goed te kunnen bedienen zijn 
we begonnen met een Eucharis-
tieviering geheel in het Engels. Wij 
kunnen wat hulp gebruiken om de 
aanwezigheid te vergroten. 

Daarom vragen wij aan onze 
medeparochianen: zou u dit ter 
sprake kunnen brengen bij men-
sen uit uw kennissenkring die bij 
deze doelgroep horen. Wij zullen u 
dankbaar zijn.

Voor alle misbezoekers is er na de 
viering: ko�  e, thee en een geza-
menlijke lunch. (Mensen kunnen 
evt. ook zelf hun lunch meebren-
gen om die samen te gebruiken). 
Noteer alvast in uw agenda (3e 

zondag vd maand): 18 december, 
15 januari, 19 februari, 19 maart, 
etc. Wij hopen dat er vele Engels-
sprekende gelovigen de weg zullen 
vinden naar de Engelse mis. Wees 
welkom!

English Mass Leidsche Rijn - every 3th Sunday of the month
Engelse Mis in de Willibrordkerk - iedere 3e zondag van de maand
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Op zaterdag 17 december om 
15.00 uur houdt het koor Zingen 
Houdt Jong uit Vleuten de Meern 
een feestelijk kerstconcert in 
onze eigen Willibrordkerk.

Na 2 jaren corona kan er eindelijk 
weer een concert gehouden wor-
den. Het koor is tussen alle corona 
perikelen door blijven oefenen, en 
zal op de 17e op meer dan normale 
sterkte zijn. Er zijn 10 nieuwe men-
sen bijgekomen die op projectba-
sis met het concert meedoen.

Het koor klonk nog nooit zo goed. 
Gebleken is dat veel koren zijn op-
gehouden, en daar plukt Zingen 
Houdt Jong nu de vruchten van.
Het koor staat nog steeds onder 
leiding van Jos Post, maar er is wel 
een andere pianist: Jan Bloemkolk. 
Deze Jan is ook nauw betrokken 
bij de Schakel, waar het koor te-
genwoordig oefent. Verder is er 
natuurlijk nog meer begeleiding: 
van de fl uit door Martha Goedings.

Er worden een aantal bekende en 
minder bekende kerstliederen ge-
zongen, allen meerstemmig. Alle 
liederen zijn ook nog van begelei-
ding voorzien en bewerkt door Jos 
Post. Tussendoor ook nog enkele 
instrumentale stukken. Kortom: 
Het koor gaat er wat moois voor u 
van maken, we hopen dan ook op 
veel bezoekers! Tot zaterdag 17 de-
cember 15.00 uur in onze feestelijk 
versierde Willibrordkerk! 

Kerstconcert 
Zingen Houdt 
Jong

De Lichtjesroute Leidsche Rijn begint in Castellum Hoge Woerd. 
Vanaf 17.30 uur kan er elke 10 minuten een groep wandelaars star-
ten.

De wandelroute van 1,7 km 
wordt sfeervol gemarkeerd door 
honderden potjes waxinelicht-
jes. Langs de route zal met zang, 
toneel en humor op verassende 
en laagdrempelige wijze het 
kerstevangelie worden verteld. 
Het eindpunt is bij Kerk aan het 
Lint aan de rand van het Maxi-
mapark. Hier wordt iedereen 
ontvangen met warme dranken, 

lekkers en gezellige kerstliederen. Er zullen pastorale teams van de 
verschillende kerken aanwezig zijn voor informatie of een persoon-
lijk gesprekje. Tijdens de avond wordt er door een gebedsteam ge-
beden voor álle wandelaars en op de eindlocatie is ook een kleine 
gebedsruimte voor een persoonlijk stiltemoment.
www.lichtjesrouteleidscherijn.nl
Het evenement is gratis.

Datum:  Zaterdag 17 december 2022
Waar:  Castellum Hoge Woerd
Starten: vanaf: 17.30 uur tot 
 19.30 uur 

Wees welkom!

Wandel mee op zaterdag 17 december!

:  Zaterdag 17 december 2022

In onze tijd – Kerstmis

In onze tijd wordt Christus weer geboren
Het Licht verschijnt in het duister van de nacht
Waar angst regeert zingen de engelenkoren 
Daar daalt het Kind met vrede naar ons af
Vrede voor jou en mij in Gods geboorte

Pax, midden in een wereld in de war
Daar mogen wij een lied van vrede horen
God met ons in een Kind, zolang verwacht
Nu zingen wij het lied van Zijn geboorte
Wij zingen in het duister van de nacht

Het Kind dat ons komt redden zal ons horen
Kerstnacht in onze tijd – een nieuwe dag

Henny, december 2021, n.a.v. Lucas 2 
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Zoals we al in de vorige Drieluik 
schreven: in de Adventstijd voe-
ren we weer actie, samen met de 
landelijke organisatie Adventsac-
tie. Dit jaar steunt onze parochie 
samen met de St. Martinusparo-
chie in de binnenstad een project 
voor straatkinderen in de Demo-
cratische Republiek Congo. 

In de hoofdstad Kinshasa leven 
veel kinderen op straat omdat ze 
geen ouders meer hebben of door 
de ouders uit huis zijn gezet of zelf 
van huis zijn weggevlucht. Ze heb-

ben te lijden onder armoede, mis-
handeling of problemen met de 
gezondheid. 

Met het project willen we via de lo-
kale partner van Adventsactie 300 
straatkinderen uit Kinshasa in hun 
centrum opvangen. In het cen-
trum krijgen de getraumatiseerde 
straatkinderen de zorg en onder-
steuning die ze nodig hebben. Ze 
ontvangen praktische hulp zoals 
kleding, voedsel en gezondheids-
zorg. Daarnaast worden ze ook 
begeleid door psychologen die ze 

helpen hun traumatische en vaak 
gewelddadige ervaringen achter 
zich te laten. 

Steun het project van de straat-
kinderen. Maak uw gift over op 
rekeningnummer NL79 RABO 
0367500787 t.n.v. Parochie Licht 
van Christus onder vermelding 
van “Adventsactie 2022”. Of scan 
de QR-code.

Meer informatie over het project? 
Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op 
de foto.

1)  Lichtjesroute gezamenlijke 
kerken Leidsche Rijn

  Op 17 december zal tussen 17.30-
19.30 uur elke 5-10 minuten een 
groep starten vanaf Castellum 
Hoge Woerd. De route is onge-
veer 2 km lang. Onderweg zal je 
verrast worden door zang, thea-
ter, humor, lekkers en natuurlijk 
vele, vele lichtjes!

2)  Kinderkerstspel in de 
 Willibrordkerk
  Er is goed geoefend en gere-

peteerd door een grote groep 
kinderen om op zaterdag 24 de-
cember om 18.30 uur in de Wil-
librordkerk te Vleuten een kin-
derkerstspel op te voeren. Kom 
kijken en meezingen!

3)  Kerstmis Familieviering
  Op 25 december nodigen we de 

gezinnen uit onze parochie uit 
om samen Kerstmis te vieren in 
de Willibrordkerk te Vleuten. 

  De viering begint om 11.00 uur. 
Tijdens de mis zullen de kinde-
ren laten zien wat ze tijdens het 
Adventsproject gemaakt heb-
ben.

4) Kindjewiegen in de Mariakerk
  Kindjewiegen is speciaal voor 

de allerkleinste kinderen. Op 25 
december vindt dit voor de hele 
parochie plaats in de Mariakerk 
te De Meern.

Tussen 14.30-15.30 uur mag 
je naar de kerk komen om de 
kerststal te bekijken en samen 
kerstliedjes te zingen. Kinderen 
die dat leuk vinden kunnen zich 
laten verkleden als een engeltje 
of herder. Zo mogen ze rondlo-
pen door de kerk naar alle mooie 
hoekjes en plekjes.

  Om 15.00 uur wordt het kerst-
verhaal voorgelezen.

Kerst voor kinderen

Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo
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Een grote menigte is Jezus gevolgd 

en op een berg spreekt Jezus het 

volk toe.

Hij leert hen hoe ze zijn volgeling 

kunnen zijn, hoe ze het geluk en 

de vrijheid in hun leven kunnen 

vinden.

In dit Bijbelvers spreekt Jezus over 

de BARMHARTIGHEID. 

Wat betekent dat eigenlijk, 

barmhartig zijn?

WOORD 
VAN 

LEVEN

EEN GROOT HART
HEBBEN 

VOOR ONZE NAASTE

www.focolare.nl

Het betekent een grote liefde 

voor je naaste hebben. 

Een liefde die mee leeft en 

mee lijdt met de ander 

en ook weet te vergeven als de 

ander iets verkeerd heeft gedaan.

“GELUKKIG DE 

BARMHARTIGEN, WANT ZIJ 

ZULLEN BARMHARTIGHEID 

ONDERVINDEN”.

Matteüs 5,7 

Laten we zelf de eersten zijn 

die de stap zetten naar de ander. 

De eersten die medelijden hebben, 

juist als het ons moeite kost.

We zullen ervaren dat God ons 

het licht en de kracht geeft 

en dat Hij altijd dichtbij ons is.

WE VRAGEN GOD OM VERGEVING 

VAN WAT WIJ NIET GOED HEBBEN 

GEDAAN. 

ZO KUNNEN WIJ OOK VERGEVEN 

AAN DEGENEN DIE ONS PIJN 

HEBBEN GEDAAN
EN PROBEREN WEER 

EEN NIEUWE START TE MAKEN.

We zouden kunnen zeggen dat 
BARMHARTIGHEID 

een vorm van LIEFDE is
DIE GEEN GRENZEN 

KENT EN RUIMHARTIG 

IS VOOR IEDEREEN.

“VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN

ZOALS OOK WIJ VERGEVEN 

AAN ONZE SCHULDENAREN»

BARMHARTIGHEID IS EEN 

BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE 

NAASTE VERWELKOMT,

MET NAME DE ARMSTEN EN 

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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Een grote menigte is Jezus gevolgd 
en op een berg spreekt Jezus het 
volk toe.

Hij leert hen hoe ze zijn volgeling 
kunnen zijn, hoe ze het geluk en 
de vrijheid in hun leven kunnen 
vinden.

In dit Bijbelvers spreekt Jezus over 
de BARMHARTIGHEID. 

Wat betekent dat eigenlijk, 
barmhartig zijn?

WOORD 
VAN 

LEVEN

EEN GROOT HART
HEBBEN 

VOOR ONZE NAASTE

www.focolare.nl

Het betekent een grote liefde 
voor je naaste hebben. 

Een liefde die mee leeft en 
mee lijdt met de ander 

en ook weet te vergeven als de 
ander iets verkeerd heeft gedaan.

“GELUKKIG DE 
BARMHARTIGEN, WANT ZIJ 
ZULLEN BARMHARTIGHEID 

ONDERVINDEN”.

Matteüs 5,7 

Laten we zelf de eersten zijn 
die de stap zetten naar de ander. 

De eersten die medelijden hebben, 
juist als het ons moeite kost.

We zullen ervaren dat God ons 
het licht en de kracht geeft 

en dat Hij altijd dichtbij ons is.

WE VRAGEN GOD OM VERGEVING 
VAN WAT WIJ NIET GOED HEBBEN 

GEDAAN. 

ZO KUNNEN WIJ OOK VERGEVEN 
AAN DEGENEN DIE ONS PIJN 

HEBBEN GEDAAN
EN PROBEREN WEER 

EEN NIEUWE START TE MAKEN.

We zouden kunnen zeggen dat 
BARMHARTIGHEID 

een vorm van LIEFDE is
DIE GEEN GRENZEN 

KENT EN RUIMHARTIG 
IS VOOR IEDEREEN.

“VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ VERGEVEN 

AAN ONZE SCHULDENAREN»

BARMHARTIGHEID IS EEN 
BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE 

NAASTE VERWELKOMT,
MET NAME DE ARMSTEN EN 

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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Lezingen 
van de 
maand

11 december
Derde zondag van de Advent
1e lezing  Jes. 35, 1 - 6a + 10
2e lezing  Jak. 5 , 7 - 10
Evangelie  Mt. 11, 2 - 11

18 december
Vierde zondag van de Advent
1e lezing  1 Jes. 7, 10 - 14
2e lezing  Rom. 1, 1 - 7
Evangelie  Mt. 1, 18 - 24 

Kerstavond 24 december 
1e lezing    Jes. 62, 1 - 5  of 1, 

18 - 25
2e lezing  Hand. 13, 16 - 17
Evangelie   Mt. 1, 1 - 25 of 1, 18 

- 25

Eerste Kerstdag 25 december
1e lezing Jes. 52, 7 - 10
2e lezing Heb. 1, 1 - 6
Evangelie Joh.  1, 1 – 18     
of 1-5.9-14

Tweede Kerstdag 26 december 
H. Stefanus
1e lezing   Hand. 6, 8 - 10 + 7, 

54 - 60
Evangelie  Mt. 10, 17 – 22

31 december
Oudejaarsdankdienst
1e lezing  Joh. 2, 18 - 21
Evangelie  Joh. 1, 1 - 18

1 januari 
Heilige Maria, Moeder van God
1e lezing  Num. 6, 22 - 27
2e lezing  Gal. 4, 4 - 7
Evangelie  Lc. 2, 16 - 21

8 januari 
Openbaring des Heren
1e lezing  Jes. 60, 1 - 6
2e lezing  Ef. 3, 2 - 3a + 5 - 6
Evangelie  Mt. 2, 1 - 12

9 januari
Doop van de Heer
1e lezing  Jes.42, 1-4.6-7
2e lezing  Hand.10, 34-38
Evangelie  Mt.3, 13-17

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
1 januari 
Heilige Maria, Moeder van God
1e lezing  Num. 6, 22 - 27
2e lezing  Gal. 4, 4 - 7
Evangelie  Lc. 2, 16 - 21

8 januari 
Openbaring des Heren
1e lezing  Jes. 60, 1 - 6
2e lezing  Ef. 3, 2 - 3a + 5 - 6
Evangelie  Mt. 2, 1 - 12

9 januari
Doop van de Heer
1e lezing  Jes.42, 1-4.6-7
2e lezing  Hand.10, 34-38
Evangelie  Mt.3, 13-17

Een grote menigte is Jezus gevolgd en op een berg spreekt Jezus het volk toe.

Hij leert hen hoe ze zijn volgeling kunnen zijn, hoe ze het geluk en de vrijheid in hun leven kunnen vinden.

In dit Bijbelvers spreekt Jezus over de BARMHARTIGHEID. 

Wat betekent dat eigenlijk, barmhartig zijn?

WOORD 
VAN 

LEVEN

EEN GROOT HART
HEBBEN 

VOOR ONZE NAASTE

www.focolare.nl

Het betekent een grote liefde voor je naaste hebben. Een liefde die mee leeft en mee lijdt met de ander en ook weet te vergeven als de ander iets verkeerd heeft gedaan.

“GELUKKIG DE 
BARMHARTIGEN, WANT ZIJ ZULLEN BARMHARTIGHEID 

ONDERVINDEN”.

Matteüs 5,7 

Laten we zelf de eersten zijn die de stap zetten naar de ander. De eersten die medelijden hebben, juist als het ons moeite kost.
We zullen ervaren dat God ons het licht en de kracht geeft en dat Hij altijd dichtbij ons is.

WE VRAGEN GOD OM VERGEVING VAN WAT WIJ NIET GOED HEBBEN 
GEDAAN. 

ZO KUNNEN WIJ OOK VERGEVEN AAN DEGENEN DIE ONS PIJN HEBBEN GEDAAN
EN PROBEREN WEER EEN NIEUWE START TE MAKEN.

We zouden kunnen zeggen dat BARMHARTIGHEID een vorm van LIEFDE isDIE GEEN GRENZEN KENT EN RUIMHARTIG IS VOOR IEDEREEN.

“VERGEEF ONS ONZE SCHULDENZOALS OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN»

BARMHARTIGHEID IS EEN BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE NAASTE VERWELKOMT,MET NAME DE ARMSTEN EN DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE 

MET NAME DE ARMSTEN EN 

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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ander iets verkeerd heeft gedaan.

DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.

Een grote menigte is Jezus gevolgd en op een berg spreekt Jezus het volk toe.

Hij leert hen hoe ze zijn volgeling kunnen zijn, hoe ze het geluk en de vrijheid in hun leven kunnen vinden.

In dit Bijbelvers spreekt Jezus over de BARMHARTIGHEID. 
Wat betekent dat eigenlijk, barmhartig zijn?

WOORD 
VAN 

LEVEN

EEN GROOT HART
HEBBEN 

VOOR ONZE NAASTE

www.focolare.nl

Het betekent een grote liefde voor je naaste hebben. Een liefde die mee leeft en mee lijdt met de ander en ook weet te vergeven als de ander iets verkeerd heeft gedaan.

“GELUKKIG DE BARMHARTIGEN, WANT ZIJ ZULLEN BARMHARTIGHEID ONDERVINDEN”.

Matteüs 5,7 

Laten we zelf de eersten zijn die de stap zetten naar de ander. De eersten die medelijden hebben, juist als het ons moeite kost.
We zullen ervaren dat God ons het licht en de kracht geeft en dat Hij altijd dichtbij ons is.

WE VRAGEN GOD OM VERGEVING VAN WAT WIJ NIET GOED HEBBEN GEDAAN. 
ZO KUNNEN WIJ OOK VERGEVEN AAN DEGENEN DIE ONS PIJN HEBBEN GEDAANEN PROBEREN WEER EEN NIEUWE START TE MAKEN.

We zouden kunnen zeggen dat BARMHARTIGHEID een vorm van LIEFDE isDIE GEEN GRENZEN KENT EN RUIMHARTIG IS VOOR IEDEREEN.

“VERGEEF ONS ONZE SCHULDENZOALS OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN»

BARMHARTIGHEID IS EEN BELANGELOZE LIEFDE DIE IEDERE NAASTE VERWELKOMT,MET NAME DE ARMSTEN EN DEGENEN DIE HULP NODIG HEBBEN.
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In het «ONZE VADER» zeggen we:
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Aandacht voor elkaar

GEBOREN

16 november
Isabella

dochter van Thomas en Natascha 
Vulto-Verzantvoort

GEDOOPT

27 november
Meike 

dochter van Ron Oostendorp en 
Corinne Vergeer

27 november
Tim

zoon van Henk-Jan Klever en 

Chantal Klever-Vendrig

KERKELIJK HUWELIJK

5 november in Mexico
Peter Abrahamse & 

Cinthia Cruz Marcelin

OVERLEDEN

2 oktober
Antonius Jacobus Delput (Ton)

op de leeftijd van 84 jaar
weduwnaar van Rina Goes

De crematieplechtigheid was 
op 6 oktober

1 november
Hendrika Catharina Snoek-

Vendrig (Riet)
op de leeftijd van 86 jaar
weduwe van Ton Snoek

De crematieplechtigheid was 
op 8 november

7 november
Klara Nuss-Spoelstra (Cary)

op de leeftijd van 99 jaar
echtgenote van René Nuss

De uitvaart was op 12 november in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

8 november
Photina Glissenaar- Hendrikse

op de leeftijd van 88 jaar
weduwe van Henk Glissenaar

De uitvaart was op 15 november in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

9 november
Cornelis Antonius Wieman (Cor)

op de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van Paula Versteeg

De crematieplechtigheid was op 
17 november

13 november
Johannes Cornelis Adrianus van 

den Bosch (Han)
op de leeftijd van 88 jaar

weduwnaar van Ria Monrooij

De crematieplechtigheid was op 
17 november

14 november
Anna Apollonia Redelijk-Laurens 

(Annie)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwe van Bob Redelijk

De uitvaart was op 19 november 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

23 november
Franciscus Antonius Compeer 

(Frans)
op de leeftijd van 82 jaar

echtgenoot van Mieke Zwetsloot

De crematieplechtigheid was 
op 1 december
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Stichting Utrecht op Orde pro-
beert vanuit christelijke overtui-
ging in haar papiercafé’s mensen 
die moeite hebben met het be-
grijpen van brieven van instanties 
(overheid en bedrijven) te helpen. 
Uitleg geven, helpen met reage-
ren op brieven maar ook bij het 
aanvragen van kwijtscheldingen 
gemeentelijke he�  ngen, het aan-
vragen van een U-pas of bij het 
inloggen bij instanties behoren 
tot de taken van de vrijwilligers. 
Steeds meer mensen hebben be-
hoefte aan onze hulp. We openen 
daarom op steeds meer plekken in 
de stad papiercafé’s. Ook in Leid-
sche Rijn willen we in januari 2023 
een papiercafé gaan openen. We 
zoeken vrijwilligers die ons daarbij 
willen helpen.

Aanmelden
Wil je meehelpen met het opzetten 
van het nieuwe papiercafé? 

Of wil je vanaf januari 1 of 2 maal 
per maand ingeroosterd worden 
om samen met een andere vrijwil-
liger mensen te helpen? 

Meld je dan aan bij:
Meike van der Valk 06-24690252 of 
via:meikevalk@papiercafe.nl.

Als je voor januari al wilt helpen, 
kan dat altijd op één van onze an-
dere locaties (Majellapark, Kanale-
neiland, Overvecht of Zuilen).

Vrijwilliger worden in een nieuw op te 
zetten papiercafé in Leidsche Rijn?

Gloria
Kerstmis 2022 wordt net als in 
voorgaande jaren al ruim van te 
voren in reclamefolders aange-
kondigd. En bij kerst hoort ook 
muziek. Weken van tevoren wordt 
door de kerkkoren geoefend om de 
nachtmis muzikaal extra feestelijk 
te maken. Bekende en minder be-
kende kerstliederen worden we-
ken van te voren op het program-
ma gezet. Ook bij Zingen houdt 
Jong. Soms voor oudere zangers 
hele moeilijke liederen, maar door 
het geduld van dirigent Jos Post 
komen er goede resultaten. On-
danks het feit dat het een oude-
renkoor is (van 60 jarigen tot 94 
en 96 jaar) wordt op verjaardagen 
toch ’Lang zullen ze leven in de 
gloria’ gezongen. Op 17 december 
a.s. wordt door het koor een kerst-
programma in de Sint Willibrord-
kerk in Vleuten uitgevoerd. Na de 
oorlog werd door de gemeente 
Utrecht enige jaren een volks-
kerstzang in een sporthal georga-
niseerd met een grote opkomst. 
Toenmalig burgemeester de Ra-
nitz las het kerstevangelie voor.
Bij de geboorte van Jezus werden 
geen geboortekaartjes verstuurd 
of advertenties geplaatst, maar zijn 
komst werd aangekondigd door 
het zingen van engelen. Zij zon-
gen “Gloria in exelcis Deo” Komt 
daar het zingen van ons ‘Lang zul-
len ze leven in de gloria’ vandaan? 
Hij heeft maar 33 jaar op aarde ge-
leefd. Volgens Van Dale betekent 
“in de gloria”’: een heerlijk, prach-
tig feestvieren. Dat wens ik alle le-
zers van harte toe. Zalig kerstfeest.

Joke Eijzenbach-van Eck

Vrijwilliger bij een papiercafé iets voor jou?
• Je voelt je betrokken bij onze doelgroep
• Je bent handig met het opzoeken van informatie op internet
•  Even bellen met bijvoorbeeld de gemeente Utrecht of met de 
 Belastingtelefoon gaat je makkelijk af.
• Je vindt het leuk om met andere vrijwilligers samen te werken.
•  Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar te maken 
 (minimaal 1 spreekuur per maand).
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Misschien ken je ook dat ongemakkelijke gevoel. Je 
wil iemand nabij zijn die ziek is of rouwt. Maar wat 
zeg je dan? Ontdek het verrassende antwoord.

Je stelt dat bezoekje of telefoontje maar uit omdat je 
piekert over wat je kan zeggen tegen je vriendin of 
kennis die kanker heeft of net haar partner verloren 
heeft. Ik weet hoe je je voelt. Het is gelukkig een van de 
betere kankers om te hebben. Het verdriet zal slijten. 
Nee, dat klinkt allemaal verkeerd. En dat is het ook! Je 
weet niet hoe de ander zich voelt, vast niet gelukkig 
om haar goede kanker en het verdriet zal misschien 
ooit een plaats krijgen, maar nu nog niet. 
Er is goed en verrassend nieuws als je ook worstelt 
met onzekerheid om met iemand te praten die een 
moeilijke tijd doormaakt. 

Wat jij te zeggen hebt, is irrelevant. Vergeet het ge-
woon. Het gaat erom dat je wat ruimte maakt voor 
de ander. 

Niet praten, opbeuren of fi xen is je eerste opdracht, 
maar luisteren. Gewoon luisteren. 
Maar ik weet toch al dat het slecht met haar gaat… 
Nee, dat weet je niet. Er zijn geen twee mensen die 
op dezelfde manier ziek zijn of rouwen. En ook als je 
ziek bent of rouwt is elke dag weer anders. Hoe is het 
nu voor haar? Als je daar benieuwd naar bent, heb je 
in jezelf al wat ruimte gemaakt voor het verhaal van 
de ander. 

Gewoon luisteren is moeilijk
Maar gewoon luisteren is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Goed luisteren is zelfs best wel moeilijk. Dat 
merk je snel genoeg als je het probeert.  

Bron: Kerknet

Wat zeg je tegen iemand die ziek is of rouwt?

Op vrijdagmiddag 4 november 
werd in Buurtcentrum De Scha-
kel in Vleuten de eucharistie met 
gemeenschappelijke ziekenzal-
ving gevierd. Het was de eerste 
keer dat het op deze wijze vanuit 
de Willibrordkerk werd georga-
niseerd.  

De gemeenschappelijke zieken-
zalving kon om praktische rede-
nen niet plaatsvinden in de Willi-
brordkerk, maar ondanks dat werd 
de viering op deze locatie zeer ge-
waardeerd. Er hadden zich 60 per-
sonen hiervoor aangemeld. Voor 
velen was het de eerste kennis-
making met pastoor Peter Amb-
ting en een fi jn weerzien van oude 
bekenden. Men genoot zichtbaar 
van het gezellig samenzijn na af-

loop van de viering. Helaas zijn we 
helemaal vergeten om een impres-
siefoto te maken.

Deze geslaagde middag werd 
mede mogelijk gemaakt door de 

vrijwilligers van de werkgroep zie-
kenmiddag uit De Meern en vrij-
willigers van de Willibrordkerk. 
Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen 
volgend jaar weer een beroep op 
jullie te mogen doen.

Geslaagde middag voor zieken en ouderen in Vleuten
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Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

23e jaargang nummer 12
10 december t/m 
13 januari 2023

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafi sch, Vleuten

www.vanrooijengrafi sch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
fi nanciële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, fi nanciële administratie
fi nancieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (fi nanciën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
1 14 januari 2023 t/m 17 februari 2023 23 december
2 18 februari 2023 t/m 17 maart 2023 30 januari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten
Niemand staat er graag bij stil. Toch weten 
we dat het ook ons kan overkomen. Op elk 
moment. Een geliefde die uit ons midden 
wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. 
Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, 
óók in het geval van een uitvaartverzekering 
elders. Samen met u, familie en vrienden maken 
we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk 
en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij 
uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt 
u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds 
alles regelen en daarmee straks veel besparen? 
Bel ons gerust: 030 296 66 66 barbarauitvaart.nl

dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL


