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Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand”, luidt 
de eerste zin van een kerklied dat 
vooral in protestantse, maar soms 
ook in katholieke kerken wordt ge-
zongen. Het nieuwe jaar is begon-
nen, mensen hebben goede voor-
nemens gemaakt, maar over de 
toekomst kunnen we niet zoveel 
zeggen. Gelukkig mogen we ons 
als gelovige mensen verzekerd we-
ten van Gods begeleiding op onze 
levensweg. 
Toch kunnen we een aantal din-
gen wel zeggen over het nieuwe 
jaar dat voor ons ligt. Ontwikkelin-
gen die het afgelopen jaar zijn in-
gezet, gaan door in het nieuwe jaar 
en worden niet met een jaarwisse-
ling afgesloten. Zo weten we bij-
voorbeeld dat de vreselijke oorlog 
in Oekraïne nog niet afgelopen is, 
dat mensen blijven vluchten voor 
hun leven en dat de economische 
gevolgen van de oorlog ook in het 
komende jaar voelbaar zullen zijn. 
Zolang er oorlog is in de wereld 
gaan mensen op de vlucht en zoe-
ken ze naar een veilig onderdak. In 
ons land hebben we het afgelopen 
jaar veel asielzoekers verwelkomd 

en waarschijnlijk wordt er ook in 
het komende jaar een beroep op 
ons gedaan. Ondanks de druk op 
de huisvesting en op de fi nanciën 
hoop ik dat we, op de een of an-
dere manier, een bijdrage blijven 
leveren.  
In de kerk heeft paus Franciscus 
een synodale beweging in gang 
gezet die ook in het nieuwe jaar 
niet gaat stoppen. Op het niveau 
van de wereldkerk wordt de sy-
node voortgezet en ook lokaal 
willen kerken verder op de inge-
slagen “synodale weg”. In onze ei-
gen parochie zijn we bezig met de 
ontwikkeling van een beleidsplan, 
waarin we uitkijken naar de toe-
komst. Bij de ontwikkeling van dit 
plan willen we nadrukkelijk ook de 
stem van de parochianen horen. 
Ergens tegen de zomer hopen we 
dat er een plan ligt waarmee we 
verder de toekomst in kunnen.   
Op individueel niveau hebben 
mensen aan het begin van het 
nieuwe jaar voornemens gemaakt. 
De een wil afvallen, de ander wil 
aan een relatie werken en weer een 
ander wil een studie of een project 
op het werk afronden. Zelf heb ik 

niet heel veel voornemens, maar 
voor ons allemaal hoop en bid ik 
dat die oorlog in Oekraïne stopt en 
dat de vrede hersteld wordt. Niet 
omdat ik wil dat alles weer verder-
gaat zoals voor de oorlog, want dat 
zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar 
omdat het hartverscheurend is om 
te zien hoe zoveel mensen lijden 
onder de directe en de indirecte 
gevolgen van die oorlog. Mijn be-
langrijkste wens voor het nieuwe 
jaar is een wens om vrede. Maar 
hoe dan ook, voor ons geldt altijd: 
“Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand”! 
Graag wil ik parochianen bedan-
ken voor de kerst- en nieuwjaars-
wensen die we mochten ontvan-
gen en namens het pastorale team, 
het parochiebestuur en het secre-
tariaat wens ik iedereen Heil en 
Zegen voor het Nieuwe Jaar! 

Pastoor Peter Ambting 
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De kerstdagen zijn voorbij maar de stal en de boom blijven nog staan tot 
in het nieuwe jaar. De feestelijke kleding wordt opgeruimd tot oudejaars-
avond of tot nieuwjaarsdag. Ook in de vieringen in de kerk is verschil in 
de liturgische gewaden. lk let altijd op de kazuifels van de voorgangers 
van de missen op de tv. Daar is naar mijn mening verschil te zien tussen 
rijke parochies en minder rijke. Pastoor Blessing van de Antoniuskerk in 
Utrecht hield van mooie gewaden. Waar hij ze na overleg met het kerkbe-
stuur kocht weet ik niet. Eens werden ze door acolieten getoond voor de 
leden van het Katholiek Vrouwen Gilde als in een modeshow. De pastoor 
vertelde waarom er verschillende kleuren worden gebruikt in het kerke-
lijk jaar. Op zondag laetare (half vasten) kon men het paars van de vasten 
verruilen voor roze. Dat vond ik erg mooi. Ook legde hij de betekenis 
van de door kloosterzusters geborduurde voorstellingen uit. De kleding 
van de zusters werd ook aangepast aan de tijd. De kappen verdwenen en 
werden korte sluiers. Eens mocht ik in de Kindsheidoptocht, die ieder 
jaar plaatsvond, zuster zijn. In een klein formaat van de kleding van de 
schoolzusters. Op dat moment dacht ik er echt aan om zelf zuster te wor-
den. Jarenlang herkende men in die periode priesters aan hun zwarte 
pak en een wit boord. Pastoor Mulder kwam bij mij op bezoek en vroeg 
hoe ik vind dat hij  eruit zag. Hij had voor de eerste keer sinds zijn pries-
terwijding een tweedelig kostuum in een gemêleerde bruine kleur aan 
met een kruisje op zijn revers en een overhemd en stropdas. Het stond 
hem goed en dat zei ik ook, maar plagend erbij dat nu ook de kruinsche-
ring weer terug moest komen. Dat was een kaal rond geschoren plekje 
op het hoofd van priesters. Ik weet niet hoe lang dat gebruikelijk was. 
Mijn hele verhaal laat zien dat het echt zo is dat kleren de man maken.

Joke Eijzenbach-van Eck

Foto: Gemma van Doorn

Een nieuw jaar



4

LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
2de zondag door het jaar

zondag 15 januari 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink 
  Uriël  Groep Michaël
  Nieuwjaarsreceptie  Kindernevendienst 
   13:00 uur  Pastoor P. Ambting
    Engelse mis

3de zondag door het jaar

zondag 22 januari 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Ad Altare
    Kindernevendienst 

4e zondag door het jaar

zondag 29 januari 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Singhet di Mare  Caeciliakoor
    kindernevendienst

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

donderdag 2 februari   19:00 uur  pastoor P. Ambting
    Groep Michaël

5e zondag door het jaar

zondag  5 februari 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Schola  Uriël
  kindernevendienst  Kindernevendienst

6e zondag door het jaar

zondag 12 februari 09.30 uur   pastoor P. Ambting en 11.00 uur   pastoor P. Ambting en
  Diaken W. vd Dool (preek) Diaken W. vd Dool (preek)
  Groep Michaël  Projektkoor Licht van Christus
    Kindernevendienst

7e zondag door het jaar 

zondag 19 februari 09.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Ad altare  Carnavalsmis met eigen koor
    kindernevendienst
   13.00 uur  pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Koffi  edrinken na de mis.

    Engelse mis



misintenties

MARIAKERK 

zondag 15 januari   Cor Oostveen, Gerard Swart, Lien 
Vermeent-van der Horst, Henneke van Seumeren, 
Riet Suverijn-Verheul, Henk van Doorn, Rinus 
Vernooij, Paul Molenaar

dinsdag 17 januari tot zekere intentie

zondag 22 januari  Maria Gresnigt-van Maarseveen, 
Christien Geelen-de Rijk, Co Oostveen, Jan Kok, Ria 
Jongerius-Vernooij, Pater Herman Vernooij

dinsdag 24 januari voor het welzijn van de parochie 

zondag 29 januari Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Overleden familie Vernooij, 
Jan Jongerius, Miep Jongerius-de Reuver, John 
Jongerius, Martha Roos-Appelman, Herman Wessels 

dinsdag 31 januari tot zekere intentie

zondag 5 februari  Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Koen Verbeij, Joke Mathôt, Femie aan de 
Stegge-Veldhuis, Wim en Anny van Kimmenaede, 
Joep Hansen

dinsdag 7 februari voor het welzijn van de parochie

zondag 12 februari  Overleden familieleden Boot-
Kraan, Ab Kragten, Hein van den Oudenrijn en zoon 
Jos, John Schijf, Wim Suverijn, Joop Elsendoorn, 
Thea Verbeij-Jaspers, Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Claudia van de Camp, Annie Redelijk-Laurens

WILLIBRORDKERK 

zondag 15 januari  Theo en Bertha van der Maat-Hesp, 
Kees Vernooij, Nelie Meulenkamp-van den Brink, 
Toos Oostveen-de Goeij, Gerrit Visser, Overleden 
ouders Herman Servaas en Riet Servaas-Appel, Sanne 
Gresnigt

donderdag 19 januari
voor het welzijn van de parochie

zondag 22 januari  Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely 
Peek-van der Heijden, Sylvia Braamhorst, Rein Pouw, 

donderdag 26 januari tot zekere intentie

zondag 29 januari  Jos Eijzenbach (1e jaargedach-
tenis), Theo IJsseldijk, Joke Wolswijk-Comes, Chris 
Knippers, Beb Schoote-van Zuijlen, Jack Schoote, 
Anny van Zuijlen, Trees Feldhaus

donderdag 2 februari
voor het welzijn van de parochie 

zondag 5 februari Cor Rietveld-van Wijk (1e 
jaargedachtenis), Corrie Linssen-Voorendt (1e jaar-
gedachtenis), Giel de Groot, Gerrit Visser, Janny van 
Rossum-van Kleef, Toon de Groot

donderdag 9 februari tot zekere intentie

zondag 12 februari  Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-
Voorendt, Gonda Ording-Bol, Cor Jong, overleden 
ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der 
Neut en zoon Martin Verhoef ter jaargedachtenis

5
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Preek van de maand

Overweging door 
Pastoraal Werker Yuri Saris 

Gehouden op Feest van 
de Heilige Familie 2010 te 

Veenendaal
Lezingen: Sir. 3, 2 - 6 + 12 – 14; 

Lc. 2, 22 – 40

Het Kerstfeest is voorbij. De gro-
te woorden hebben geklonken. 
Weet u nog Jesaja’s vrijmoedige 
omschrijving van de komende 
redder? Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, 
Vredevorst. Hier wordt nogal wat 
gezegd, over de verwachte Mes-
sias. Geen wijze raadsman, maar 
een wonderbare. Geen krachtige 
held, maar een goddelijke. Geen 
gewone vader, maar een eeuwige. 
In de titels die de verwachte mes-
sias worden toegeschreven, zien 
we al het voorzichtige samengaan 
van het goddelijke en menselijke. 
Hoort u nog de engelen die Maria 
voorbereiden op haar wonderbare 
zwangerschap, die Jozef vragen 
ondanks zijn twijfel aan haar zijde 
te blijven, die de herders en de wij-
zen voorbereiden op een groots en 
definitief gebeuren, en die later, als 
het pasgeboren kindje naar de eer-
ste lucht hapt, in koor het hemelse 
Gloria aanzetten? 

En dan keert plots de rust weer te-
rug. 

Geen grootse verhalen meer, 
wonderen of engelenverschijnin-
gen. Maar een alledaags leven. De 
lange periode tussen de geboorte 
van Jezus en zijn eerste, volwas-
sen openbare optreden speelt zich 
nagenoeg in anonimiteit af. Men 

spreekt wel over ‘het verbogen le-
ven van de Heer’. In de korte aan-
loop naar zijn geboorte, en zijn 
sterven, lijkt het alarmfase 1 in de 
schepping. Maar wat gebeurde er 
in die jaren daar tussenin? 

Slechts een paar dingen staan in 
het evangelie. Een week na zijn 
geboorte wordt Jezus naar joods 
gebruik besneden en krijgt Hij zijn 
naam. Wat later neemt Hij deel aan 
een reinigingsritueel in de tem-
pel, daarover lezen we vandaag, 
en wordt Hij aangeboden aan de 
Heer, wordt Hij als het ware kind 
van God. In deze twee rituelen her-
kennen we iets van de betekenis 
van de Doop: je krijgt een doop-
naam en je wordt kind van God 
genoemd. Dat was je natuurlijk 
al, maar hier wordt het in een ge-
meenschap zichtbaar, hier wordt 
het ritueel en kerkelijk gekaderd. Je 
laat je aan de gemeenschap zien, 
en je wordt ook door de gemeen-
schap herkend als een kind van 
God. 

Vervolgens is het een tijdje stil, 
en dan lezen we nog dat Jezus op 
twaalfjarige leeftijd een paar dagen 
spoorloos verdwijnt, waarna Maria 
en Jozef hem vinden in de tempel. 
Hij stelt vragen aan de rabbi’s om 
hem heen, maar verbaast hen ook 
met zijn wijsheid. Hier klinkt iets 
van de betekenis van het Vormsel 
doorheen: de Geest die talenten 
doet ontluiken, die het kind vol-
wassen maakt, zelfstandig maakt, 

waardoor ook een eerste onaf-
hankelijkheid ten opzichte van de 
ouders ontstaat. Dat kan natuur-
lijk best gepaard gaan met zorg en 
onrust bij de ouders, zoals we ook 
zien bij Maria en Jozef als ze hem 
eindelijk terugvinden in de tempel. 

Na dit verhaal treedt de definitieve, 
lange stilte in en tasten we in het 
duister over de gebeurtenissen in 
Jezus’ leven. We weten nauwelijks 
iets over zijn jeugd, pubertijd en 
jonge volwassen jaren.

We mogen daarom vermoeden 
dat er niet zoveel wonderbaarlijks 
heeft plaatsgevonden in deze tijd, 
dat Jezus normaal is opgegroeid. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit 
dat Hij de standaard tempelmo-
menten heeft beleefd zoals elk an-
dere joodse kind. Die worden even 
genoemd, en verder niets. Hij heeft 
een normale, rustige jeugd mogen 
hebben. Hij is niet gepusht, ge-
dwongen door zijn ouders. Maar 
heeft de ruimte gekregen om zich-
zelf op zijn eigen wijze, in zijn ei-
gen tempo te ontdekken. 

Dit vermoeden van een rustig le-
ven wordt gesterkt door de reactie 
vandaag van Maria en Jozef op de 
woorden van Simeon. Hij spreekt 
als een engel op kerstnacht, maar 
hij is geen hemelse, maar een 
aardse boodschapper. Als hij Jezus 
in de armen neemt, klinkt: “Nu kan 
ik sterven, nu hebben mijn ogen 
uw heil gezien.” Dit kind haalt de 
angel uit de dood. Neemt de angst 
weg uit het hart van de oude man. 
En Maria en Jozef, zo lezen we...
zij zijn ‘verbaasd’. Na alle glorie en 
wonder van de aankondiging van 
Maria’s zwangerschap tot de ge-
boorte van Jezus, kunnen zij ge-
woon weer verbaasd zijn over hun 
kind. Met andere woorden, zij heb-
ben niet bepaalde verwachtingen 
of wensen over hun kind. Maar 
voeden op, kijken toe, en verbazen 
zich zo nu en dan. Als Jezus wankel 
zijn eerste stapjes zet, verbazen zij 
zich. Als Jezus zijn eerste woordje 
zegt, verbazen zij zich. Als Jezus 

door Yuri Saris
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plots voor het eerst hardop begint 
te lachen, verbazen zij zich. Als Si-
meon begeestigd hun zoontje eert, 
verbazen zij zich. Als zij Jezus tref-
fen tussen de rabbi’s, verbazen zij 
zich. Net als gewone ouders, bij 
een gewoon kind.

Deze zorgeloze, anonieme tijd is zo 
belangrijk geweest voor onze Heer. 
Deze tijd is ook zo belangrijk voor 
ons geweest en onze eigen kinde-
ren. Dit is de heilige taak van elk 
gezin, van elke moeder, van elke 
vader, ook als het gezin tragisch 
gebroken is: geef je kind gebor-
genheid, veiligheid en de ruimte, 
de tijd om zich in alle rust te ont-
dekken en te ontwikkelen. Hier is 

de H. Familie voor ons een mo-
ment van herkenning, of wellicht 
een stichtend voorbeeld. 

Maar de H. Familie wijst ook weer 
verder, van zichzelf vandaan. Het 
is ook een beeld van hoe de hemel-
se Vader omgaat met al zijn kinde-
ren, met alle mensen. Wij worden 
ook niet gepusht, niet gedwongen 
door God. Hij schept mogelijk-
heden voor ons, en laat ons vrij 
deze mogelijkheden, en zo onszelf, 
vruchtbaar te maken. We mogen 
erop vertrouwen dat in geboorte 
en sterven onze hemelse Vader 
bijzonder nabij is. Dan is het als 
het ware alarmfase 1 in ons leven. 
In de tussentijd is het soms wat 

onduidelijk, leven we soms wat 
anoniem, en voelen we ons soms 
wat godverlaten. Maar we moeten 
op eigen benen leren staan. Het is 
normaal dat een ouder op gegeven 
moment een stap terug doet en het 
nu volwassen kind zijn of haar ei-
gen leven laat vormgeven. Zo geeft 
ook God ons deze vrijheid en ver-
antwoordelijkheid. 

De eerste plek waar wij ons ont-
wikkelen, waar onze persoonlijk-
heid gevormd wordt, waar ons ge-
loof wordt aangereikt, is ons eigen 
gezin, onze eigen familie. Daar ligt 
de kiem voor de gestalte van ons 
verdere leven. Geduld en gebor-
genheid maken elk kind gelukkig. 

Het is januari! Traditioneel het mo-
ment voor de jaarlijkse Actie Kerk-
balans. Kerkbalans is de grootste 
fondsenwervende actie van het 
land; door het hele land vragen 
plaatselijke parochies en gemeen-
ten hun leden om een fi nanciële 
bijdrage over te maken. Binnenkort 
valt ook bij u de brief op de mat. 
Doet u dit jaar (ook weer) mee?
Na lastige jaren staan de deuren 
van de kerk nu gelukkig weer wa-
genwijd open. Daar zijn we dank-
baar voor! Het is ook het moment 
dat we als parochie weer op volle 

kracht vooruit willen en kunnen. 
We willen een plek zijn en blijven 
waar leden rust en verdieping vin-
den en God ontmoeten. Waar we 
naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor 
mensen in de samenleving die 
onze steun nodig hebben. Uw bij-
drage is onmisbaar om dit samen 
kerk-zijn ook in 2023 vorm en in-
houd te geven.

De kerk kan alleen bestaan dank-
zij de fi nanciële steun van haar 
leden. Doe daarom mee aan de 

Actie Kerkbalans en vul het toezeg-
gingsformulier ruimhartig in. U 
kunt uw bijdrage ook digitaal over-
maken op NL73RABO0367503417 
t.n.v. parochie Licht van Christus 
onder vermelding van ‘Actie Kerk-
balans 2023’. Via de website treft u 
op de startpagina een handige link 
aan om snel een bijdrage te kun-
nen overmaken.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! 
Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeu-
wenlang voor staat. Op naar de 
kerk van morgen.

Namens het parochiebestuur,
Ferry Brokers

Geef vandaag voor de kerk van morgen - 
Actie Kerkbalans 2023 is van start! 
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Nieuws van het parochiebestuur
Allereerst wil ik u namens het parochiebestuur een 
zalig nieuwjaar wensen.  Wij hopen dat 2023 u veel 
goeds mag brengen.
Als ik dit stukje voor u schrijf, is Kerstmis nog in 
aantocht. Veel mensen zijn druk om er (na twee Co-
ronajaren waarin dat niet mogelijk was) een mooi 
feest van te maken met een nachtmis in beide ker-
ken en eucharistievieringen op 1e en 2e kerstdag. Ik 
hoop dat, als u dit leest, we terug kunnen kijken op 
een prachtige Kerst met volle kerken.
Eind van het jaar hebben alle vrijwilligers namens 
het pastoraal team en parochiebestuur een kerstat-
tentie gekregen. Daarmee willen we iedereen be-
danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zon-
der onze vrijwilligers zou de parochie niet kunnen 
functioneren. Heel veel dank daarvoor.
We zijn blijvend op zoek naar aanvulling van de be-
staande werkgroepen, dus als u graag iets wilt doen 
voor de parochie, neem dan vooral contact op met 
het pastoraal centrum, tel. 030-6774571. 

Als u regelmatig de mis bezoekt in de Willibrordkerk, 
zult u gemerkt hebben dat de geluidsinstallatie daar 
slecht is. Met reparaties hebben we in de loop der ja-
ren geprobeerd de installatie op te lappen, maar het 
heeft weinig geholpen. Het parochiebestuur heeft 
nu besloten dat het tijd is om de geluidsinstallatie te 
vervangen. Dit gaat op korte termijn gebeuren.

In deze Drieluik vindt u de nieuwjaarstoespraak van 
onze vicevoorzitter, Ferry Brokers. Zoals u kunt le-
zen in de toespraak wordt er momenteel door het 
pastoraal team hard gewerkt aan het nieuwe be-
leidsplan van de parochie. Het pastoraal team wordt 
daarin bijgestaan door het parochiebestuur en de 
pastoraatsgroep. In een later stadium wordt ook 
de parochie hierin meegenomen. Het beleidsplan 
moet in de loop van 2023 klaar zijn. U gaat er bin-
nenkort meer over horen.

Monique Becking
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Beste medeparochianen,

Het is mij een bijzonder genoegen om u vandaag kort te mogen toespreken namens het parochiebestuur. Het 
nieuwe jaar is begonnen en dat stemt meestal hoopvol. Dat is een goed gevoel, het nieuws is immers niet altijd 
goed. Toch was en is er veel om dankbaar te zijn. Voor de parochie was 2022 een bijzonder jaar, het eerste vol-
ledige jaar met onze nieuwe pastoor. Wij maakten als parochie alles de eerste keer mee met hem.
En zoals dat gaat in een gemeenschap: er wordt over gesproken! Ik ben blij te kunnen melden dat er een echt 
goede klik is tussen de parochianen en pastoor Ambting. “Het is echt een goeie” is de meest gehoorde reactie. 
Ik denk dat de klik wederzijds is. Ik denk dat ik dat namens de pastoor mag zeggen. 

Als parochiebestuur zijn wij blij jullie te kunnen melden dat Rolf Engelen is toegetreden tot het parochiebe-
stuur. Het is goed dat het bestuur voltallig is gelet op de uitdagingen die er zijn. Denk aan de kosten van onder-
houd, de noodzakelijke vervanging van de muziek installatie en de gestegen kosten van de energie. Maar hoe 
belangrijk ook: dat is materieel. Nog belangrijker is dat wij als parochie zichtbaar en zorgzaam blijven. Dat wij 
zichtbaar zijn als geloofgemeenschap en zorgzaam zijn voor allen die even een steuntje nodig hebben.
In 2023 zal het pastoraal team, met het bestuur en met u als parochie ons nieuwe beleidsplan voor de komende 
jaren vaststellen. Een start van een nieuw beleidsplan stemt net zo hoopvol als de start van dit nieuwe jaar.  

Ik wens ons toe dat wij naar elkaar en naar anderen blijven omzien. Dan worden wij als gemeenschap zicht-
baar in onze straten en wijk. Al onze vrijwilligers zijn daarbij een voorbeeld. Wij zijn hen daar dankbaar voor.

Namens het bestuur en pastoraal team  wens ik u allen een zalig nieuwjaar.

Ferry Brokers, Vice voorzitter parochiebestuur Licht van Christus.

Nieuwjaarstoespraak
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Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft in haar vergadering van 18 oktober 2022 de be-
groting voor het boekjaar 2023 vastgesteld. De begroting heeft een totaaltelling van € 578.925 en sluit met een 
nadelig saldo van € 108.200.

Begroting voor het boekjaar 2023

Parochie Licht van Christus – Begroting boekjaar 2023

LASTEN

Resultaat
boekjaar 

2023
€

Begroting
boekjaar 

2022
€

Resultaat
boekjaar 

2021
€

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat

224.300 243.350 206.175

Kosten onroerend goed
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie en 
pastoraal centrum

159.343 115.238 111.957

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen, kosten effecten

2.000 2.000 2.109

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

19.070 14.870 7.124

Kosten pastoraat
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

45.985 43.550 35.971

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

50.567 44.798 49.405

Begraafplaats kosten
Onderhoud begraafplaatsen en delven van graven 

32.060 23.450 25.797

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

45.600 17.450 22.889

Incidentele lasten 747

578.925 504.706 462.174

BATEN € € €

Bijdragen parochianen
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, 
kaarsen en giften, opbrengsten Vriendenloterij

230.300 249.850 247.383

Functionele inkomsten
O.a. adverteerders Drieluik

8.500 7.500 7.423

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, zendmasten, beleggingen, begraafplaatsen

231.925 192.500 185.386

Incidentele baten - - 400

Nadelig saldo 108.200 54.856 21.600

578.925 504.706 462.174
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Ooit op AM begonnen, zendt de 
nationale radiozender al enkele 
jaren uit via DAB+ en via internet. 
Vaste onderdelen vormen het ge-
tijdengebed en de rozenkrans, de 
dagelijkse Eucharistieviering en 
een ruim aanbod aan program-
ma’s die luisteraars ondersteunen 
in hun geloofsleven. Zo ontvangt 
Radio Maria dagelijks gebedsin-
tenties en ook dankbetuigingen 
voor verhoorde gebeden. 

In 2023 is het 15 jaar geleden dat 
Radio Maria Nederland startte naar 
voorbeeld van de vele Radio Maria 
stations wereldwijd. Verbonden 
door de missionaire opdracht om 
de Blijde Boodschap in alle woon-
kamers van Nederland te laten 
klinken, heeft Radio Maria al die ja-
ren mogen vertrouwen op de on-
dersteuning van luisteraars en do-
nateurs. Radio Maria zendt immers 
geen reclame uit en ontvangt haar 
inkomsten uitsluitend uit donaties. 

Uit dankbaarheid voor de afgelo-
pen 15 jaar en in vertrouwen op 
de toekomst, wordt het jubileum 

op zaterdag 4 februari 2023 ge-
vierd. Om 12.30 uur vindt de H. Mis 
plaats in de Sint-Janskathedraal in 
’s-Hertogenbosch plaats waarbij 
mgr. Gerard de Korte van Bisdom 
Den Bosch de hoofdcelebrant is. 
Na de viering volgt een receptie in 
het Sint-Janscentrum. 

Of u Radio Maria Nederland al kent 
of nog niet, iedereen is welkom om 
dit jubileum mee te vieren. 

Aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie: www.radio-
maria.nl/15-jarig-jubileum

Radio Maria Nederland is een ka-
tholiek radiostation dat 24 uur per 
dag, 7 dagen per week uitzendt. Te 
beluisteren via DAB+ en internet 
(website en de RM-app). Radio Ma-
ria Nederland maakt deel uit van de 
World Family of Radio Maria (We-
reldfamilie), een overkoepelende 
organisatie voor meer dan 85 Ra-
dio Maria stations (in 78 landen) 
wereldwijd.

ZA. 4 FEBRUARI 2023 ZA. 4 FEBRUARI 2023

Al 15 jaar klinkt op de Nederlandse radio het katholieke geluid van Radio 
Maria Nederland. En dat mag gerust een wonder worden genoemd. Graag 
laat het team van Radio Maria zoveel mogelijk mensen delen in de vreug-
de om dit 15-jarig bestaan tijdens de jubileumviering op 4 februari 2023. 

Radio Maria Nederland viert 
15-jarig bestaan

Maria zingt - 
Magnifi cat 

Eens keert God alles om, 
wordt recht verkregen
Voor alle rechtelozen 

op de vlucht
Ik hoor hun namen noemen, 

raak verlegen 
Om zoveel pijn en onrecht, 

hun gezucht  
Daar midden in hoor ik 

een lied van leven  
Maria zingt haar loflied 

U ter eer
Zij zingt van al Uw omzien 

en Uw zegen  
Waar wij de liefde delen

 in Uw Geest 
Maria zingt wie U 

voor ons wilt wezen : 
Gij, onze Redder, 

kent  de minste mens
Wie honger heeft, 

zult U te eten geven   
De rijken stuurt U weg, 

hun handen leeg   
Barmhartigheid zal eens 

het kwaad omkeren
Ik zing het met Maria - het 

wordt feest 

Henny, december 2022,
 n.a.v. Lucas 1 : 49 -56
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Vijftien miljoen meer katholieken in de wereld

Eetadressen gezocht: nodig vluchtelingen uit de 
Utrechtse noodopvang uit voor een etentje

In de Star Lodge (Utrechtseweg) 
en in het t Goylaan in Utrecht 
worden vluchtelingen uit aller-
lei landen opgevangen. Om hen 
een zorgeloze avond te bieden en 
in een huiselijke sfeer mensen te 
ontmoeten, organiseert Eet Mee: 
Come & Eat.

Nu er veel nieuwe bewoners zijn, 
zoeken we extra eetadressen die 
vluchtelingen bij hen thuis ont-
vangen voor een gezellig etentje. 
Er wordt via de website een match 
gemaakt tussen jou en een gezin, 
een stel, een alleenstaande of een 
andere combinatie. Je kunt via de 
website aangeven wat het beste 
past bij jouw situatie. Je kunt af-

spreken of jij kookt, of de ander, 
of dat jullie samen koken. Het gaat 
eigenlijk meer om de ontmoeting 
en de ander een zorgeloze avond 
te bezorgen in een huiselijke sfeer.
In de afgelopen maanden zijn 
honderden matches gemaakt 
maar voor de komende tijd hebben 
we nog eetadressen nodig. Soms 
blijft het bij een etentje, vaak ook 
komen er langer durende contac-
ten uit voort. 

De etentjes zijn waardevol voor 
deelnemers: eetadressen vinden 
het fijn om van betekenis te kun-
nen zijn en gasten zijn blij met 
deze kans op sociale contacten en 
om te zien hoe mensen hier leven.

Wij jij ook eetadres zijn? Eet Mee 
maakt graag een match voor je. 
Daarbij wordt rekening gehouden 
met je wensen en mogelijkheden. 
Aanmelden kan via https://www.
eetmee.nl/hoe-het-werkt/come-
and-eat/  of t 030-2213498.

Eet Mee is een platform voor men-
sen die graag anderen ontmoeten, 
van een goed gesprek houden en 
het leuk vinden om samen te eten 
in een huiselijke sfeer. Tijdens een 
Eet Mee etentje loop je een verras-
sende mix van mensen tegen het 
lijf. Stellen, alleengaanden, gezin-
nen: van student tot pensionado, 
hier opgegroeid of net nieuw in 
Nederland.

De Rooms-Katholieke Kerk is in 
2020 wereldwijd met 15 miljoen 
mensen gegroeid. Alleen in Ocea-
nië daalde het aantal katholieken. 
Zelfs in Europa steeg het aantal 
met 734.000. Maar in Westerse 
landen neemt het aantal priesters 
en religieuzen wel af, terwijl dat 
in Afrika en Azië groeit.

Dat blijkt uit de meest recente of-
ficiële Vaticaanse statistieken die 
door het katholieke persagent-
schap Fides zijn bekendgemaakt. 
Het aantal rooms-katholieke ge-
doopten bedraagt 1,36 miljard. Dat 
is ongeveer een zevende van de 
wereldbevolking. De katholieke 
kerk groeit echter een heel klein 

beetje minder hard dan de wereld-
bevolking, die op 31 december 7,68 
miljard mensen telde. Een jaar eer-
der maakten de katholieken nog 
17,74 procent van de wereldbevol-
king uit, nu is dat 17,73 procent.

Wereldwijd is het aantal priesters 
met vierduizend gedaald naar 
410.000. Dit is te wijten aan de da-
lingen in Europa, Amerika en Oce-
anië. In Afrika en Azië steeg het 
aantal juist. Het aantal priesterstu-
denten daalde wereldwijd ook ver-
der, met 2.200 naar 112.000. Alleen 
Afrika, het enige continent waar 
het aantal priesterstudenten steeg, 
vormt hierop een uitzondering.
Het aantal vrouwelijke religieuzen 

– ook wel nonnen of zusters ge-
noemd – daalt al sinds meerdere 
jaren. In 2020 daalde het aantal 
met 10.500 tot 620.000. Maar ook 
hier stijgt het aantal juist in Afrika 
en Azië.

De cijfers laten verder zien dat 
de Rooms-Katholieke Kerk we-
reldwijd 73.000 kleuterscholen, 
100.000 basisscholen en 50.000 
middelbare scholen beheert. Bij-
na 3,8 miljoen studenten stude-
ren aan katholieke universiteiten. 
Daarnaast telt de katholieke kerk 
meer dan honderdduizend zieken-
huizen, ziekenposten en weeshui-
zen of andere centra.
Bron: Fides
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We zijn vrij om van iedereen te houden

“Vertrouw op de Heer, voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots.”

(Jesaja 26,4)

Profeten zijn mensen die vertellen over hoeveel God 
van ons houdt. Een van hen heet Jesaja.

Jesaja herinnert iedereen eraan dat we in moeilijke 
tijden ons vertrouwen in God niet mogen verliezen. 
Hij is trouw en laat ons niet in de steek. We mogen 
op Hem steunen zoals op een rots.

Als we God vertrouwen, zullen we vrede in ons hart 
hebben en zullen we vrij zijn om iedereen lief te 
hebben. Dan zal Jezus onder ons wonen.

Ervaring van Louisa (Brazilië): 
Mijn oma had veel pijn aan haar hand en kon er niets 
mee doen. Daarom ging ik naar haar huis en hielp 
haar met schoonmaken, afwassen en opruimen.

Mijn opa kon niet helpen, omdat hij de planten in de tuin 
water moest geven en fruit moest plukken om te verkopen.

Opa en oma waren erg blij met mijn hulp en zeiden: 
“Heel erg bedankt”.

December 2022
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Goede Voornemens
We hebben afgelopen Kerst de ge-
boorte van onze heer Jezus Chris-
tus gevierd. In kerken die gelukkig 
weer voller waren dan met kerst-
mis 2021, met toen nog alle co-
ronamaatregelen. We zijn het al 
weer bijna vergeten. Dit is een tijd 
van terugblikken en vooruitzien. 
Want, wat hebben we een hef-
tige tijd achter de rug: lockdowns 
vanwege corona, een oorlog in 
de Oekraïne, een hoge infl atie en 
exploderende prijzen voor gas 
en energie. Het was mooi om te 
zien dat we ook in zo’n moeilijk 
jaar omzien naar elkaar. Vluchte-
lingen uit de Oekraïne werden bij  
parochianen thuis opgevangen, 
de jaarlijkse Paasactie van de PCI 

bracht een mooi bedrag op, we or-
ganiseerden een paasbrunch voor 
mensen die het minder hebben 
en we steunden tientallen gezin-
nen en mensen in fi nanciële nood 
met geld voor boodschappen, 
kleding, een koelkast, de dieren-
artsrekening, schulden et cetera. 
Het is mooi en waardevol om de 
medemens in nood zo te kunnen 
helpen. 

Het begin van het nieuwe jaar is 
traditioneel het moment om goe-
de voornemens te maken: min-
der snoepen, stoppen met roken, 
meer sporten, vaker naar de kerk 
gaan of even langs bij die eenza-
me buurvrouw of ver familielid.
Het mooiste goede voornemen 

is toch wel het geven en ontvan-
gen van liefde. Vanuit de chris-
telijke naastenliefde, de caritas, 
zien we om naar die mensen die 
het minder hebben dan wij zelf. 
De wereldwijde crisis en oorlogs-
dreiging staan niet in de weg om 
goede voornemens te hebben. 
Juist in deze moeilijke tijden is het 
belangrijk om te zien naar onze 
naasten in nood. In de week voor 
Kerstmis heeft de Caritas met de 
belangeloze hulp van enkele vrij-
willigers daarom bij meer dan 50 
arme gezinnen in onze parochie 
een kerst- of boodschappenpak-
ket en een fi nanciële bijdrage 
gebracht voor de feestdagen. Dat 
werd dankbaar ontvangen. 

Delen
Hoe mooi is het te delen met 
anderen in wat wij hebben? Ik 
schreef het al eerder op deze pa-
gina: “delen” is het nieuwe “heb-
ben”.  Als PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) dragen wij zorg voor de 
ondersteuning van de mensen die 
in fi nanciële nood zijn. Dat doen 
wij met geld dat hiervoor wordt 
ingezameld in onze parochie, met 
uw giften. Wilt u bijdragen? Uw 
bijdrage kunt u overmaken op het 
bankrekeningnummer hiernaast 
in het colofon. Uw gift aan de PCI 
is fi scaal aftrekbaar.

Vrijwilligers gezocht
Helpen kan niet met geld alleen. 
Vindt u het leuk om ons in 2023 

te gaan helpen om medemensen 
te ondersteunen, kom dan helpen 
als bestuurslid of vrijwilliger bij 
de PCI. Met een uurtje of wat per 
maand doet u in een leuk team 
belangrijk werk dat mensen di-
rect ondersteunt. Is dat geen mooi 
voornemen voor het nieuwe jaar? 

Onze secretaris, Han Eerkens, 
neemt afscheid. Ik wil haar op 
deze plaats heel hartelijk bedan-
ken voor al het goede werk dat zij 
de afgelopen vier jaar voor de PCI 
heeft gedaan. Zij draagt haar werk 
graag over aan een nieuwe secre-
taris die wij nog zoeken voor de 
versterking van ons bestuur.

Misschien is dat wel iets voor u! 
Voor het opgeven als secretaris of 
vrijwilliger of eerst wat meer in-
formatie kunt u altijd contact met 
ons opnemen via pci@lichtvan-
christus.nl of tel 06 - 833 420 37

Ik wens u namens het PCI bestuur 
en de vrijwilligers alvast een geze-
gend en liefdevol 2023 toe!

Hartelijke groet,
Kasper Driehuijs
Voorzitter PCI Licht van Christus

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Han Eerkens 
en Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?
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Carnaval is al eeuwenlang een 
volksfeest dat in Nederland voor-
al onder de grote rivieren wordt 
gevierd. De kerk was niet altijd 
blij met de traditie, daarom is het 
lange tijd ook in het geheim ge-
vierd. 

Carnaval is een katholiek feest dat 
van oorsprong wordt gevierd in de 
periode voorafgaand aan de vas-
tentijd ter voorbereiding op Pasen. 
Over de oorsprong van de viering 
van het feest doen verschillende 
verhalen de ronde. Zo kan het 
feest zijn afgeleid van vergelijk-
bare heidense festijnen vóór de 
verspreiding van het christendom 
en kreeg het uiteindelijk een plek 
in de christelijke traditie. De eerste 
vieringen van vastenavond date-
ren uit de late middeleeuwen.
Carnaval, soms ook wel Vasten-
avond genoemd (de avond voor 
de vastentijd) is de ideale uitlaat-
klep vlak voor een periode van 
onthouding van eten en drinken. 
Er wordt lekker gegeten, het bier 
vloeit rijkelijk en in sommige ste-
den schenkt het stadsbestuur zelfs 
bier aan de gilden en arbeiders. En 
het volk organiseert optochten en 
optredens om invloedrijke men-
sen een beetje belachelijk te ma-
ken. Tot Aswoensdag staat de sa-
menleving op zijn kop. Het woord 
‘carnaval’ zou afgeleid kunnen zijn 
van het Latijnse ‘carne vale’ dat 
‘vaarwel vlees’ betekent.

In de zestiende eeuw ontstaat on-
rust. Tijdens de Reformatie is er 
strijd tussen protestanten en ka-
tholieken. De protestanten vin-
den de viering van Vastenavond te 
rooms, de katholieken vinden het 
te heidens. De strengere geloofs-
leer maakt een einde aan de los-
bandige viering van Vastenavond. 
In Amsterdam is het dan ook niet 
toegestaan om het op straat te vie-
ren. Daar wordt het feest nog wel 
door een enkeling in huiselijke 
kring gevierd. Ook later was het 
boven de grote rivieren vaak niet 
de bedoeling om in het openbaar 
carnaval te vieren.
Steden en dorpen in het zuiden 
van het land scherpen de regel-

geving rond de viering van Vas-
tenavond aan. Het feest wordt op 
veel plekken besloten en soberder. 
Er is geen plaats meer voor het 
bespotten van de wereldlijke en 
geestelijke macht. In 1565 verbiedt 
‘s-Hertogenbosch het dan ook om 
de elite te bespotten en verkleed als 
geestelijken over straat te lopen. 
Vaste gebruiken als hanenrijden 
en gansknuppelen worden nog 
wel toegestaan. De kinderen gaan 
langs de deuren om te ‘schooien’, 
dat bedelen betekent. Met de rom-
melpot zingen ze liedjes in ruil 
voor snoepjes.

Aan het eind van de achttiende 
eeuw wordt de viering van Vasten-
avond en carnaval weer uitbundi-
ger. De Franse overheersing brengt 
godsdienstvrijheid en -gelijkheid 
en de katholieke Vastenavondvie-
ring wordt weer vrijer. 
Van 1915 tot 1919 is er op veel plaat-
sen geen openbaar carnaval, van-
wege de Eerste Wereldoorlog die 
dan rondom ons land woedt. En-
kele steden houden achter geslo-
ten deuren nog wel gekostumeer-
de bals. Na de Eerste Wereldoorlog 
komt het feest terug, maar in de 
jaren dertig wordt het vanwege de 
crisis sober gevierd. De bevolking 
zamelt geld in zodat de armen ook 
carnaval kunnen vieren. Een ge-
bruik dat nog lang in stand wordt 
gehouden.
Ook in de Tweede Wereldoorlog is 
er geen ruimte voor het carnaval. 
Om de openbare orde te handha-

ven mag niemand zich vermom-
men. Alle steden in Limburg en 
Brabant schaff en het feest daarom 
ook af tijdens de oorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog is er 
weer reden tot feest. De belangstel-
ling voor het carnaval groeit weer. 
Carnavalsverenigingen schieten 
als paddenstoelen uit de grond en 
namen van steden worden omge-
doopt. Zo wordt Eindhoven in de 
jaren vijftig omgedoopt tot Lam-
pegat, een naam die verwijst naar 
de Philipsfabriek in de stad waar 
gloeilampen gemaakt worden en 
veel Eindhovenaren werken.

Nederlanders hebben in de jaren 
zestig meer te besteden en car-
navalsvieringen in steden als Oe-
teldonk (‘s-Hertogenbosch) en 
Mestreech (Maastricht) worden 
drukbezocht. Voor de wagenbou-
wers is de carnavalsoptocht het 
hoogtepunt. Maandenlang wer-
ken zij samen aan de praalwagens. 
Vaak ook nog ’s avonds na een 
lange werkdag en op de zaterda-
gen. Jaloers kijken de Tilburgers 
naar de grote carnavalsviering in 
Oeteldonk. In het streng katholieke 
Tilburg is het al honderd jaar ver-
boden om openbaar carnaval te 
vieren. De kerk heeft daar erg veel 
macht en die vinden het uitbun-
dige gefeest maar niets. Carnavals-
vierders moeten daar tot midden 
jaren zestig vermomd met lange 
jassen over straat naar de kroeg. 

Bron: https://npokennis.nl

Carnaval 
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Als een lopend 
vuurtje

“Vertrouw op de Heer, voor altijd want 
de Heer is een eeuwige rots.”

Jesaja 26:4

Deze behoefte aan vrede is bijzonder actueel! Er is 
zo veel onzekerheid. Hoe de verleiding te weerstaan 
om te vervallen in onverschilligheid, of in achter-
docht en wantrouwen? Het vraagt moed om te wer-
ken aan een ‘nieuwe wereld’. Als we van onze pla-
neet een wereld willen maken die is gebaseerd op 
de wederzijdse liefde, moet ons hart openstaan voor 
iedereen, zeker voor de zwakken en de armen. Er 
zijn veel mensen die in hun hart dezelfde universele 
waarden van solidariteit en waardigheid van elke 
persoon meedragen, en die net als wij willen werken 
aan de schepping als ons ‘gemeenschappelijk huis’.
Voor de volledige tekst zie: 
http://www.focolare.org/nederland/

De lachtruc
Peter staat met zijn fi ets klaar bij de start. Met zijn 
helm op en met één voet op het pedaal staart hij 
aandachtig naar de starter. Zijn moeder en zijn twee 

vrienden Alex en Mario staan langs het parcours. 
“Eén, twee, drie, start!” Voorovergebogen trapt Pe-
ter zo hard als hij kan en met succes want hij rijdt 
met de voorste groep mee. Dan in de laatste grote 
bocht vlak voor de fi nish, ... boem!!! Hij verliest zijn 
evenwicht, begint te slingeren en valt op de grond. 
Moeizaam komt hij overeind; zijn helm zit scheef. 
Alle andere fi etsers halen hem in. Met tranen in 
zijn ogen pakt Peter zijn kapotte fi ets op. Onmid-
dellijk komt zijn moeder naar hem toe. Dan komen 
ook Alex en Mario: “Heb je pijn?” vragen ze. Peter is 
teleurgesteld en schaamt zich. Hij kan zijn tranen 
maar net bedwingen. 
Zijn moeder vraagt: “Kennen jullie de magische truc 
van het glimlachen?” Nieuwsgierige Alex vraagt: 
“Hoe werkt dat?” Peters moeder antwoordt: “Zoek 
een reden om samen te lachen, ook al ben je ver-
drietig of boos.” Mario antwoord meteen: “Peter kan 
lachen, want je hebt tenslotte maar één kapotte knie 
en geen twee!” En Alex voegt eraan toe: “Misschien 
krijg je nu wel een nieuwe fi ets cadeau!” Peter veegt 
zijn tranen weg en begint te lachen om al die reac-
ties. Zijn droefheid verdwijnt. Deze lach-truc werkt 
fantastisch, denkt hij. En hij geeft zijn moeder een 
stevige knuff el.

Het CFU (Carnavals Federatie Utrecht) heeft na 43 
jaar de carnavalsmis in de St. Jozefkerk in Utrecht 
moeten uitzien naar een andere kerk. Dit vanwege 
de sluiting van die kerk. Nu Vleuten ook bij de stad 
Utrecht hoort, hebben we ons oog laten vallen op 
de St. Willibrordkerk in Vleuten.

De Heilige Willibrord is de geloofsverkondiger van 
de Nederlandse Kerkprovincie. De Heilige Martinus 
is de schutspatroon van de stad Utrecht, naar wie wij 
de stadsprins hebben vernoemd, nl. MARTIJN. 

Op zondag 19 februari 2023 zal in aanwezigheid van 
de stadsprins(es) de 1e carnavalsmis in deze kerk 
worden gevierd. U als parochianen van de  parochie 
Licht van Christus  nodigen wij uit voor deze bijzon-
dere viering.

U mag in carnavaleske kleding naar de kerk komen, 
maar dat is niet verplicht.

Carnavalsmis 2023
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Zaterdag 17 december werd voor 
de 4de keer een lichtjesroute ge-
organiseerd door de samenwer-
kende kerken Leidsche Rijn. Pa-
rochie Licht van Christus deed 
voor de 3de keer mee met dit 
mooie verbindende evenement 
voor alle inwoners van Haarzui-
lens, Vleuten-De Meern en Leid-
sche Rijn. Het was weer een heel 
groot succes!

Er zijn ondanks de gladheid maar 
liefst 1910 wandelaars vanuit 
startpunt Castellum langs diverse 
scenes van het kerstevangelie ge-
lopen. Onze parochie heeft oa. de 
scene van ‘de 3 wijzen’ voor haar 
rekening genomen en velen heb-
ben de ster kunnen zien. Het eind-
punt was dit jaar voor het eerst in 
Kerk aan het Lint, waar Maria en de 
pasgeboren Jezus te vinden wa-
ren. Hier kon een gebed of wens 
in een kerstboom worden gehan-
gen en de wandelaars werden er 
ontvangen met warme chocomel 
en gezellige kerstmuziek.
Totaal waren er deze avond zo’n 
130 vrijwilligers actief, van onze 

grote kerkgemeenschap helaas 
maar 16 vrijwilligers… We zijn 
deze vrijwilligers heel erg dank-
baar voor hun fantastische inzet 
deze avond.  
We hopen voor volgend jaar dat 
er meer parochianen meehelpen 
om onze kerk goed te vertegen-

woordigen; vele handen maken 
de taken lichter! Mochten er paro-
chianen zijn die ook in de voorbe-
reidende organisatie een handje 
willen helpen dan is dat ook zéér 
welkom!

marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

Lichtjesroute Leidsche Rijn 2022

Winters wit – vorst 

De bermen dragen winters witte rijp
Al zie ik ook nog steeds het goud en gele

Er ligt glashelder, glad een laagje ijs 
Terwijl de bomen nog hun blad verdelen
De herfst en winter voeren hier een strijd
Van vrieskou en het zomerse verleden 

Ik mag ervan genieten waar ik kijk 
Naar schoonheid in het rijke en het vele

Ik zie kristallen parelen van rijp 
Het kleinste blaadje wordt ermee gezegend 

Henny, 15 december 2022, Kloosterpark



Eind 2021 heeft de tienergroep een zon-
dag gezellig samen lichtsculpturen ge-
maakt. Het thema was: ‘lichtpuntjes zijn…’ 
(liefde, geloof, zorgzaam zijn, samen etc.)

Wilgentenen werden met schilderstape in 
de gewenste vormen vastgeplakt. Er zijn 
door de tieners vele mooie fi guren ge-
maakt: Engel, ring, hart, reddingsboei, ster, 
kruis en vlam. Deze foto heeft in Drieluik 12 
gestaan vorig jaar.

Helaas ging de lichtjesroute Leidsche rijn 
dat jaar niet door vanwege de laatste Co-
rona lockdown, maar voor dit jaar zijn er 
enkele sculpturen afgemaakt. Ze zijn nog 
voorzien van lichtjes en bekleed met zijde 
vloeipapier. Het thema van dit jaar was zeer 
passend: ‘LICHT’ 

De lichtsculpturen hebben tijdens lichtjes-
route 2022 langs het hek van Utrecht Na-
tuurlijk (Vicuslaan) staan stralen!

Lichtsculpturen 
Tienergroep 

Zoals u weet hebben de afgelo-
pen weken in het teken van de 
Adventstijd gestaan. De paro-
chies van de stad Utrecht hebben 
samen gekozen voor het project 
hulp aan de straatkinderen in de 
Democratische Republiek Congo. 

Met dit project willen wij 300 
straatkinderen uit Kinshasa in hun 
centrum opvangen met als doel ze 
uiteindelijk samen te brengen met 
hun familie. 
In dit centrum krijgen deze getrau-
matiseerde straatkinderen kleding, 

voedsel en de noodzakelijke ge-
zondheidszorg. Begeleiding door 
psychologen om deze traumati-
sche en vaak zeer gewelddadige 
ervaringen achter zich te laten zijn 
daar essentieel onderdeel van. 

Mede door uw hulp heeft de Pa-
rochie Licht van Christus een to-
taal bedrag kunnen ophalen van 
€3.513,09. Met uw gift kunnen wij 
licht brengen in de Derde Wereld 
en daar willen wij u van harte voor 
bedanken!

Namens de Parochie Licht van 
Christus wensen wij u gezegende 
feestdagen en een gezond 2023 
toe!

Met vriendelijke groet, 

Deborah S. Sloot
Coördinator project Adventsactie
Parochie Licht van Christus

Opbrengst Adventsactie 2022 
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Het Woord van leven van deze 

maand komt uit het boek van de 

profeet Jesaja. 

We mogen in alles vertrouwen op 

God die trouw en onwankelbaar is. 

Hij is als een rots. 

WOORD
van LEVEN

Ons kompas 

gericht houden 

op Hem

www.focolare.nl

"Vertrouw op de Heer, voor altijd, 

want de Heer is een eeuwige rots."

«Vertrouw op de Heer, 
voor altijd, 

want de Heer is een 

eeuwige rots.»
Jesaja 26:4

«In de schoolvakantie had ik 

veel tijd om met enkele 

vrienden door te brengen. 

Op een dag liet één van hen aan 

ons allen een website zien waar 

hij vaak op keek met zijn mobiel.

Ik zag meteen dat het ging om 

een website die verboden was 

voor minderjarigen.

Ik probeerde een smoesje te 

verzinnen om weg te komen

omdat ik wist dat ze me zeker 

uit zouden lachen als ik er iets 

van zou zeggen.

In alles wat we mee maken kunnen 

we proberen het kompas op Hem 

gericht te houden.

Ook als we daarmee tegen de 

stroom in moeten gaan. 

Patrizio vertelt ons een mooie 

ervaring.

Iedereen kan wel eens onzeker zijn 

of door moeilijkheden gaan. 

Maar we mogen altijd onze zorgen 

aan Hem toevertrouwen. 

Hij is altijd met ons en 

heeft ons oneindig lief.

Verderop schrijft Jesaja: 

Als een stad niet gebouwd is

volgens Gods plan van liefde 

zal er niets van overblijven, 

maar als een stad gebouwd is 

op de rots van Gods nabijheid 

zal er vrede en welvaart zijn.

12

Maar, met een moed die ik van 

binnen voelde opkomen, 

stelde ik voor om basketbal te gaan 

spelen met een groep jongens 

die daar in de buurt speelden.

Tot mijn grote verbazing kwamen 

ook de andere vrienden mee: 

ze hadden allemaal begrepen dat 

het tijd verknoeien was om alleen 

met  je mobiel bezig te zijn en 

dat dat ons niet hielp om 

een fijne middag samen te hebben.

Eén van hen bedankte me zelfs 

in aanwezigheid  van allen: 

«Bedankt Patrizio, 

niemand van ons had de moed om 

de eerste stap te zetten». 

We wachten deze maand op 

Kerstmis. Laten we ons er op 

voorbereiden en Jezus nu al 

verwelkomen in ons hart 

en ons richten op Hem 

die onze rots is.
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met  je mobiel bezig te zijn en 

dat dat ons niet hielp om 

een fijne middag samen te hebben.

Eén van hen bedankte me zelfs 

in aanwezigheid  van allen: 

«Bedankt Patrizio, 

niemand van ons had de moed om 

de eerste stap te zetten». 

We wachten deze maand op 

Kerstmis. Laten we ons er op 

voorbereiden en Jezus nu al 

verwelkomen in ons hart 

en ons richten op Hem 

die onze rots is.

«In de schoolvakantie had ik 

Op een dag liet één van hen aan 

ons allen een website zien waar 

hij vaak op keek met zijn mobiel.

Ik zag meteen dat het ging om 

een website die verboden was 

Ik probeerde een smoesje te 

verzinnen om weg te komen

omdat ik wist dat ze me zeker 

uit zouden lachen als ik er iets 

Het Woord van leven van deze maand komt uit het boek van de profeet Jesaja. 
We mogen in alles vertrouwen op God die trouw en onwankelbaar is. Hij is als een rots. 

WOORD
van LEVEN

Ons kompas 
gericht houden 

op Hem

www.focolare.nl
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«In de schoolvakantie had ik veel tijd om met enkele vrienden door te brengen. 
Op een dag liet één van hen aan ons allen een website zien waar hij vaak op keek met zijn mobiel.Ik zag meteen dat het ging om een website die verboden was voor minderjarigen.Ik probeerde een smoesje te verzinnen om weg te komenomdat ik wist dat ze me zeker uit zouden lachen als ik er iets van zou zeggen.

In alles wat we mee maken kunnen we proberen het kompas op Hem gericht te houden.
Ook als we daarmee tegen de stroom in moeten gaan. 

Patrizio vertelt ons een mooie ervaring.

Iedereen kan wel eens onzeker zijn of door moeilijkheden gaan. Maar we mogen altijd onze zorgen aan Hem toevertrouwen. Hij is altijd met ons en heeft ons oneindig lief.

Verderop schrijft Jesaja: Als een stad niet gebouwd isvolgens Gods plan van liefde zal er niets van overblijven, maar als een stad gebouwd is op de rots van Gods nabijheid zal er vrede en welvaart zijn.
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Maar, met een moed die ik van binnen voelde opkomen, stelde ik voor om basketbal te gaan spelen met een groep jongens die daar in de buurt speelden.
Tot mijn grote verbazing kwamen ook de andere vrienden mee: ze hadden allemaal begrepen dat het tijd verknoeien was om alleen met  je mobiel bezig te zijn en dat dat ons niet hielp om een fijne middag samen te hebben.
Eén van hen bedankte me zelfs in aanwezigheid  van allen: «Bedankt Patrizio, niemand van ons had de moed om de eerste stap te zetten». 

We wachten deze maand op Kerstmis. Laten we ons er op voorbereiden en Jezus nu al verwelkomen in ons hart en ons richten op Hem 
die onze rots is.
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Lezingen 
van de 
maand

15 januari 
Tweede zondag  door het jaar 
1e lezing  Jes. 49, 3.5-6 
2e lezing  1 Kor. 1. 1-3
Evangelie  Joh. 1, 29-34

22 januari
Derde zondag door het jaar
1e lezing  Jes. 8, 23b-9.3
2e lezing  1 Kor. 1, 1-10-13.17
Evangelie  Mt. 4,12-23 of 12-17

29 januari
Vierde zondag door het jaar
1e lezing  Sef. 2,3; 3,12-13
2e lezing  1 Kor. 1,26-31
Evangelie  Mt. 5,1-12a

5 februari
Vijfde zondag door het jaar
1e lezing  Jes. 58, 7 - 10
2e lezing  Kor. 2, 1 - 5
Evangelie  Mt. 5, 13 – 16

12 februari
Zesde zondag door het jaar
1e lezing  Sir. 15, 15 - 20
2e lezing  1 Kor. 2, 6 - 10
Evangelie  Mt. 5, 17 - 37 

Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

18 december
Samuel

zoon van Leendert van Roessel 
en Fabia Barreto Stutz

OVERLEDEN

7 december
Theresia Maria Feldhaus (Trees)

op de leeftijd van 88 jaar

De uitvaart was op 17 december 
in de Willibrordkerk met daarna 

begrafenis in Leeuwarden

8 december
Johannes Laurentius Joseph Kok 

(Jan)
op de leeftijd van 85 jaar

echtgenoot van Janny Albers

De uitvaart was op 16 december 
in de Mariakerk met aansluitend 

crematie

9 december
Wilhelmina Antoinette Theresia 

Kleinegris-Kuijper (Trix)
op de leeftijd van 97 jaar

weduwe van Theo Kleinegris

De crematie was op 16 december

23 december
Cor Oostveen

op de leeftijd van 79 jaar
echtgenoot van Wil van Assem

De uitvaart was op 30 december 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

23 december
Cornelia Maria Vonk-Verkroost 

(Corrie)
op de leeftijd van 84 jaar

echtgenote van Ton Vonk

De crematieplechtigheid was op 
31 december

24 december
Adrianus Johannes van Zuijlen 

(Arie)
op de leeftijd van 83 jaar

echtgenoot van Tina van Schie

De uitvaart was op 2 januari in de 
Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

25 december
Anna Gijsberta Maria 

de Wit-Epskamp (Annie)
op de leeftijd van 82 jaar

weduwe van Jacob de Wit

De uitvaart was op 3 januari in de 
Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis op ’t Spijck in 
Harmelen

Rectifi catie:

Riet Snoek-Vendrig, overleden 
op 1 november, was de weduwe 

van Nico Snoek
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A  G  E  N  D  A
14 januari 2023 t/m 

17 februari 2023 

Activiteiten Parochie
15-01-23 10:30   Nieuwjaars-
  receptie
   
Activiteiten De Schalm
15-01-23 14:30 Jazzcafe
18-01-23 15.00 Kinderfi llm
25-01-23 14.00 Bingo
27-01-23 17:00 Gezellig eten
10-02-23 16:30 Kidsdisco
10-02-23 20:00 Teenage 
  Vibe
12-02-23 14.30 Jazzcafe 
15-02-23 15.00 Kinderfi lm

Voor alle  andere activitei-
ten zie onze website
  

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk.
U bent van harte welkom vanaf 
9:30 uur voor een kopje koffi  e 
en een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café
Op de dinsdag van 13:30 tot 
16:00 het handwerken, klaver-
jassen en sjoelen. Toegang is 
gratis.

Haak- en Breicafé
En op de vrijdag ochtend het 
Haak en Brei Café, een creatieve 
ochtend waar u in een gezellige 
sfeer kunt breien, haken. Mocht 
u hier nog niet handig in zijn of 
u heeft niet de juiste materialen 
dan is dat geen probleem. Onze 
vrijwilligster Ria vindt het geen 
probleem om u op weg te hel-
pen. Toegang is gratis.

“De Schalm, ook voor zaal-
verhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops en 
zo meer)”

           
Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings-
  avond

5 februari 26 februari 22 januari
5 maart 18 maart 12 februari
2 april (Palmpasen) 9 april (Pasen, 9.30u)  12 maart
 30 april

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 13.00 uur
(tenzij anders aangegeven)
Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht 
van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder ‘sacra-
menten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email  
dopen@lichtvanchristus.nl

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk zijn te volgen 
via kerkdienstgemist.nl.

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk (behalve 7 februari)
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur

Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur 

De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur  (7 februari)

Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 

Gebed voor de Eenheid
vrijdag 20 januari 19.30-20.00 uur

1e dinsdag van de maand 19.00 uur  (7 februari)
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Een nieuw jaar, nieuwe kansen, 
een frisse start. Dat is voor ve-
len dé reden om in januari met 
goede voornemens te beginnen. 
En dat wordt al heel lang gedaan. 
Zo’n 4.000 jaar geleden al maak-
ten de Babyloniërs aan het begin 
van het jaar beloften aan hun go-
den. 
 
Tegenwoordig zijn goede voorne-
mens doelstellingen die je vooral 
voor jezelf stelt. Van meer sporten 
tot gezonder eten: bijna iedereen 
heeft wel al eens goede voorne-
mens gemaakt. En bij het maken 
van die voornemens, zijn we blijk-
baar heel zelfverzekerd. Meer dan 
de helft is er sterk van overtuigd 
dat ze de goede voornemens zul-
len volhouden. Helaas houdt maar 
een klein percentage ze ook écht 
vol.

Het grootste deel van de goede 
voornemens sneuvelt al na min-
der dan 2 weken. Gemiddeld ge-
zien is 12 januari de dag waarop 
de meeste goede voornemens al-
weer de prullenmand in vliegen. 
De oorzaak ligt in een combinatie 
van factoren: de voornemens zijn 
vaak te groots of te ambitieus, er 
worden te veel voornemens in één 
keer gemaakt of onze voornemens 
zijn niet specifiek genoeg. Gezon-
der leven is bijvoorbeeld heel ruim 
en dus moeilijk om te zetten in 
specifieke doelstellingen.

Met deze 8 tips vergroot je de kans 
aanzienlijk om jouw goede voor-
nemens dit jaar wél vol te houden:

1.  Maak je doelen meetbaar, re-
alistisch en behapbaar. ‘Vanaf 
2023 twee keer per week 30 
minuten wandelen’ voldoet 
bijvoorbeeld aan al deze voor-
waarden, terwijl ‘meer bewe-
gen’ te vaag is. 

2.  Focus op het maken van ge-
woontes. Vervang je huidig pa-
troon door een nieuw patroon. 
Vervang dat uurtje voor de te-
levisie bijvoorbeeld door een 
halfuurtje wandelen. Om er een 
gewoonte van te maken, is het 

belangrijk dat je het altijd op 
dezelfde dag en/of tijd doet: bij-
voorbeeld elke maandagavond 
sporten of elke avond lezen 
voor het slapen gaan in plaats 
van televisie te kijken. 

3.  Leg de focus op één gewoonte 
per keer. Pas wanneer iets een 
gewoonte is geworden - ge-
middeld na 66 dagen - kan 
je met een nieuwe goede ge-
woonte beginnen.  

4.  Behandel slechte gewoontes 
anders dan goede gewoontes. 
Om te stoppen met slechte ge-
woontes (denk bijvoorbeeld 
aan roken) is de meest effec-
tieve manier om het in één keer 
te doen, van de ene dag op de 
andere. Beginnen met goede 
gewoontes bouw je dan weer 
beter langzaam op. Bijvoor-
beeld elke week 5 minuten lan-
ger wandelen.

5.  Zoek sociale controle en steun. 
Vraag eens rond in je vrien-
denkring of er iemand dezelf-
de doelstelling heeft. Zo kan 
je elkaar motiveren, steunen 
en vaak zelfs samen het goede 
voornemen uitvoeren. Een stu-
die ontdekte dat vrouwen die 
hun goede voornemen met 
andere deelden, 10% meer kans 
van slagen hadden om hun 
voornemen vol te houden.

6.  Maak goede voornemens leuk. 
Neem je favoriete muziek mee 

tijdens je wandeling of ga eens 
op verkenning in een nieuwe 
buurt. Als je jouw goede voor-
nemen ziet als iets om naar uit 
te kijken, zal je het ook makke-
lijker volhouden.

7.  Beloon jezelf. Door je goed ge-
drag te belonen, zal je het lan-
ger volhouden. Als je bijvoor-
beeld jouw doel hebt bereikt, 
kan je jezelf eens belonen met 
een leuk uitje of een etentje bij 
je favoriete restaurant.

8.  Gebruik apps en andere tools 
om jouw goede voornemens te 
verwezenlijken of je te helpen 
met het behalen van jouw spor-
tieve doelstellingen.

Bron: https://www.hollandandbarrett.nl

Een frisse start
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
2 18 februari 2023 t/m 17 maart 2023 30 januari
3 18 maartt 2023 t/m 21 april 2023 27 februari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

 Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankelijke afscheidsruimte voor iedereen


