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Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl

I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzigt 53, 3454 PW  De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar  bel 030 666 17 90

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.
Lagehaarsedijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592

www.vanzuijlenbv.nl

• Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges,
 plantsoenen en tuinen • Grond- en waterwerken Zandweg 151  |  3454 HB  De Meern

Tel. 030 6661579  |  www.bouwbedrijf-kok.nl
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Dorpsstraat 25 A 

3451 BJ  Vleuten

Tel: 030-6772742

Pa st .  Ohl la an 9   (030) 677 13 38
w w w.wolter sjuwelen.n l

Intratuin Leidsche Rijn 
en Vleuterweide

2 INTRATUIN 
VESTIGINGEN 
IN UW BUURT

Intratuin Leidsche Rijn 
Utrechtseweg 12

Intratuin Vleuterweide
Mostperenlaan 6

Kijk ook voor 
inspiratie op 
intratuin.nl

middenin Leidsche Rijn•  woningoverdrachten
•  hypotheekakten
•  samenlevingscontracten 
 en huwelijkse voorwaarden
•  schenkingsakten, testamenten 
 en afwikkeling nalatenschappen
•   ondernemingsrecht, oprichten 
 vennootschappen
•  verenigings- en stichtingsakten
•  juridisch advies en second opinion

ELEKTRA                
VERWARMING 

ZONNEPANELEN
0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nlHARMELEN

DAALHUIZEN B.V.  Boteyken 345, 3454 PD  De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73  |  Mobiel: 06 - 53 23 46 49

info@daalhuizen.nl  |  www.daalhuizen.nl

w w w . t h u y s i n w o n e n e n s l a p e n . n l

Past. Ohllaan 25  Vleuten
T (030) 2452100

www.notarishagen.nl

adres   J.F. Kennedylaan 3 
3451  ZD  Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34 
email info@aablom.nl
website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes 

voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl

Mag de parochie op u 
rekenen? Dank u wel!

Bankrekening: IBAN  NL73 RABO 03675.03.417  
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van Christus
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In januari hebben we met de vie-
ring van de Doop van de Heer de 
Kersttijd afgesloten en inmiddels 
zijn in de parochie de voorberei-
dingen voor de 40-dagentijd al 
weer begonnen. Dit jaar zullen we 
de 40-dagentijd in onze parochie 
beginnen met een heuse carna-
vals mis. De Utrechtse federatie 
van carnavalisten heeft mij ge-
vraagd of -zij resideren nu bij café 

Vallen in Vleuten- er 
in de Willibrordkerk 
een carnavalsmis kan 
plaatsvinden. Daar heb 
ik even over na moe-
ten denken, maar uit-
eindelijk heb ik ja ge-
zegd, want zo’n viering 
is een kans om nieuwe 
mensen bij geloof en 
gemeenschap te be-

trekken. Van harte hoop ik dat het 
een mooie viering gaat worden.
Het is verheugend dat we als 
Utrechtse parochies dit jaar een 
“eigen project” hebben voor Vas-
tenactie. De opbrengst komt dit 
jaar ten goede aan een project van 
de zusters van Maria Magdalena 
Postel, waar ook zr. Rita en zr. Lucia 
toe behoren. In Leme in Brazilië, 
waar ook zr. Lucia ooit werkte, zet-
ten de zusters zich in voor straat-
kinderen en families. Met dit pro-
ject willen de zusters helpen om 
woningen te bouwen voor arme 
families. Het zou mooi zijn dat we 
de zusters kunnen helpen met een 
substantiële bijdrage. 
    
Met carnaval en 40-dagentijd in 
het vooruitzicht is ook het voorjaar 
in aantocht en mogen we weer 

uitzien naar beter weer. Een tijdje 
geleden kwam parochiebestuurs-
lid Mieke Claushuis verheugd naar 
me toe met de mededeling dat we 
als parochie een forse besparing 
op de energie hebben weten te re-
aliseren. Het zuinige stookbeleid 
heeft over 2022 dus vruchten afge-
worpen. Daarnaast hebben we ook 
op elektra kunnen besparen. Graag 
wil ik iets van de resultaten van 
onze besparing met u delen, want 
we hebben immers ook samen de 
lasten gedragen bijvoorbeeld door 
in een minder comfortabel ver-
warmde kerk te zitten.    

In beide kerken hebben we een be-
sparing van gemiddeld ongeveer 
60 % op het gas weten te realiseren. 
In de pastorie van De Meern en Pa-
rochiecentrum in Vleuten hebben 
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Het jeugd- en jongerenseizoen is 
van start gegaan!
Het parochiejaar bestaat voor mijn gevoel altijd 
uit twee helften. De eerste helft loopt van juli tot 
en met december. Er is eerst een rustige zomer, 
zeg maar een zachte zomerstop. Natuurlijk gaat 
de dagelijkse pastorale zorg door, maar er worden 
minder activiteiten georganiseerd. Vanaf september worden de ver-
trouwde (groeps)activiteiten weer opgestart, soms komen nieuwe idee-
en en initiatieven van de grond, en de parochie loopt zo warm terwijl het 
buiten langzaam maar zeker kouder wordt. 
Zodra de Advent begint worden er meer gezinnen en kinderen zicht-
baar. De drukke begintijd van de scholen is verwerkt en de feestelijke 
decembermaand nadert snel. Mooi was dat het pastoraal team dit jaar 
meerdere scholen tegemoet kon komen in hun wens om samen met 
de parochie invulling te geven aan Kerstvieringen, want pastoor Peter 
Ambting heeft ook met enkele scholen gevierd. Wellicht dat we voor de 
Paasvieringen met scholen ook een beroep gaan doen op onze stagiai-
res Rebecca en James!  
De tweede helft van het parochiejaar loopt voor mijn gevoel van januari 
tot en met juni. Dan beginnen de voorbereidingen op de Eerste H. Com-
munie en het H. Vormsel. Deze groepen mengen zich met de tiener-
groep en de jongerengroep die door het hele jaar heen samenkomen. 
Bovendien organiseer ik dit jaar een groep die gaat deelnemen aan de 
Wereldjongerendagen in Lissabon. Al met al voelt de tweede helft van 
het parochiejaar als het jeugd- en jongerenseizoen. Dit jaar doen 22 kin-
deren de Eerste H. Communie en 12 tieners het H. Vormsel. Beide groe-
pen worden in het Pastoraal Centrum voorbereid, maar de vieringen zul-
len in de Mariakerk plaatsvinden. Zo worden beide gemeenschappen en 
beide kerken in onze parochie betrokken bij deze belangrijke vorming 
en feestelijke momenten. Binnenkort zal u weer de borden met pasfoto’s 
treff en achter in de kerk. Ik wil u vragen deze kinderen, tieners, jongeren 
en gezinnen mee te nemen in jullie gebed!

Yuri Saris, Pastoraal Werker

Foto: Gemma van Doorn

Voorjaar in aantocht

> lees verder op  pagina 4

Het jeugd- en jongerenseizoen is 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
7de zondag door het jaar

zondag 19 februari 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur pastoor P. Ambting
  Ad Altare  Carnavalsmis met eigen koor
   13:00 uur  Pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Aswoensdag

Woensdag 22 februari 19.00 uur  pastoor P. Ambting 10.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël

1e zondag Veertigdagentijd

zondag 26 februari 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Uriël
    Familieviering

2e zondag Veertigdagentijd

zondag  5 maart 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Singhet die Mare  Caeciliakoor
    Kindernevendienst Vastentijd  

3e zondag Veertigdagentijd

zondag 12 maart 09.30 uur   pastoor P. Ambting  11.00 uur  pastoor P. Ambting  
  Uriël  Groep Michaël
    Kindernevendienst Vastentijd

4e zondag Vastentijd 

zondag 19 maart 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink
  Schola  Ad Altare
    Kindernevendienst Vastentijd
   13.00 uur  Engelse mis

Koffi  edrinken na de mis.

< vervolg van pagina 3

we een besparing van gemiddeld 
ongeveer 40 % kunnen realiseren. 
Dat zijn hele forse besparingen 
waardoor we over 2022 een be-
hoorlijk bedrag krijgen terugbe-
taald van de energieleverancier. 
Opmerkelijk is dat, ondanks het 
feit dat er nu meer mensen op de 
pastorie in De Meern wonen, er 
toch een besparing op gas is ge-
realiseerd. De gedeeltelijke isolatie 
van de pastorie en een aanpassing 
in het verwarmingssysteem zijn 

blijkbaar eff ectief. Bovendien komt 
een deel van de energiekosten te-
rug omdat de medebewoners van 
de pastorie een vergoeding voor 
energie betalen. Toch mogen we 
ons niet rijk rekenen, want in 2022 
betaalden we als parochie nog het 
oude tarief voor gas, terwijl we in 
2023 omhoog zijn gegaan naar een 
nieuw tarief, dat drie keer zo hoog 
ligt. Het bedrag dat we terugkregen 
over 2022 is dus ruim nodig om de 
meerkosten voor 2023 te kunnen 
betalen. 

Graag wil ik iedereen bedanken 
voor het begrip rond het zuinige 
stookbeleid, want het is zeker min-
der comfortabel. We zijn er als ge-
meenschap goed mee omgegaan 
en het resultaat is aanzienlijk. Ook 
wil ik iedereen die een extra bij-
drage heeft geleverd voor energie 
hartelijk bedanken voor de ruim-
hartigheid. 
Allemaal een goede 40-dagentijd 
en voorbereiding op Pasen toege-
wenst!

Pastoor Peter Ambting 



misintenties

MARIAKERK 

zondag 19 februari Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, An Meering-van Breukelen, 
Gerard Swart, Lien Vermeent-van der Horst, 
Henneke van Seumeren, Riet Suverijn-Verheul, 
Gerard en Gerda Schevers-Spaan

dinsdag 21 februari tot zekere intentie

Aswoensdag 22 februari  
voor het welzijn van de parochie

zondag 26 februari Overleden familie Vernooij, 
Jan Jongerius, Miep Jongerius-de Reuver, John 
Jongerius, Maria Gresnigt-van Maarseveen, 
Christien Geelen-de Rijk, Co Oostveen, Martha Roos-
Appelman, Riek van Rooijen-Kromwijk en Wim van 
den Heuvel, Herman Wessels, Henk van Doorn, 
Jan Kok, Cees Vernooij, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, 
Martin Ham, Frans Rentinck, Adrie Stavast-Veen

dinsdag 28 februari tot zekere intentie

zondag 5 maart  Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Joke Mathôt, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joep 
Hansen, Cor Oostveen, overleden familieleden Boot-
Kraan, Dirk Tonen en Sjaan Tonen-van der Weijden 

dinsdag 7 maart (De Roef) 
voor het welzijn van de parochie 

zondag 12 maart Pastoor Hubertus Vaessen, Ab 
Kragten, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, John 
Schijf, Wim Suverijn, Joop Elsendoorn, Thea Verbeij-
Jaspers, Hein en Bep Wendel-Verheul, Claudia van 
de Camp, Annie Redelijk-Laurens, Piet Besemer 
en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van 
Drongelen, Frans Rentinck

dinsdag 14 maart tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 19 februari Joke Wolswijk-Comes (1e jaar-
gedachtenis), Kees Vernooij, Toos Oostveen-de 
Goeij, Ben Kosterman

Aswoensdag 22 februari
voor het welzijn van de parochie

donderdag 23 februari tot zekere intentie

zondag 26 februari Toos Oostveen-de Goeij (1e 
jaar-gedachtenis), Theo IJsseldijk, Joke Wolswijk-
Comes, Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely Peek-van 
der Heijden, Sylvia Braamhorst, Gerrit Visser, Rein 
Pouw, Chris Knippers, Beb Schoote-van Zuijlen, Wil 
Feijen, Johan en Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, 
Ria Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Arie 
van Zuijlen

donderdag 2 maart
voor het welzijn van de parochie 

zondag 5 maart   Giel de Groot, Leonardus Cornelis 
Broekhuijse en Maria Cornelia Broekhuijse-van Dijk, 
Janny van Rossum-van Kleef, Overleden ouders 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut 
en zoon Martin Verhoef, Toon de Groot, overleden 
ouders de Goeij-van den Bosch, Janny van Assem

donderdag 9 maart tot zekere intentie

zondag 12 maart  Gonda Ording-Bol, Cor Jong, Ben 
Kosterman, Annie Ebskamp, Jan en Corry Linssen

donderdag 16 maart
voor het welzijn van de parochie

5

Gedachteniskruisjes

In onze parochie is het de gewoonte dat er na het overlijden van een parochiaan een gedachteniskruisje 
wordt gemaakt dat het eerste jaar na overlijden in de kerk hangt. Bij de eerste jaargedachtenis wordt het 
kruisje aan de familie overhandigd om thuis een plek te krijgen. Dit is een mooie gewoonte die we graag 
willen voortzetten, maar om praktische redenen willen we toch iets veranderen. 

Op dit moment is het zo dat het kruisje na de viering van de jaargedachtenis door de voorganger aan de fa-
milie wordt overhandigd. De ervaring leert dat dit soms chaotisch is, omdat er kruisjes overhandigd moeten 
worden aan meerdere families. Ook heeft de voorganger na de viering in De Meern weinig tijd, omdat hij 
door moet naar Vleuten. Eigenlijk wordt er daardoor te weinig recht gedaan aan het toch wel belangrijke 
moment van de overhandiging van het kruisje.  Na overleg met de groep van vrijwillige uitvaartvoorgangers 
is besloten om vanaf dit jaar de kruisjes rond de viering van Allerzielen en de gedachtenis van alle overle-
denen uit te reiken. De vrijwillige voorgangers zullen dan ook aanwezig zijn om samen met de pastoor de 
kruisjes te overhandigen aan de families, die daartoe uitgenodigd worden.        
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Preek van de maand

Overweging Eerste Zondag 
van de Veertigdagentijd

Op de eerste zondag van de veer-
tigdagentijd worden we samen 
met Jezus de woestijn ingeleid. 
Als we met hem meegaan, liggen 
veertig dagen van beproeving voor 
ons. Vasten en beproeving of be-
korting liggen in elkaars verlengde. 
Want wat lonkt dat chocolaatje en 
wat zou die sigaar toch lekker zijn. 
Juist als we er vanaf willen zien 
gaan de mooie en goede dingen 
van het leven meer trekken. 

De afdaling van Jezus in de woes-
tijn is eigenlijk een afdaling in de 
diepste diepten van het mens-zijn. 
Het hoort  blijkbaar bij de mens-
wording van God dat hij deelt in 
de hele breedte en diepte van ons 
mens-zijn, dus ook de beproeving. 
In de woestijn wordt Jezus bloot-
gesteld aan de bekoringen van het 
brood, de macht en die van het 
persoonlijk succes. Bekoringen die 
ook voor ons op de loer kunnen 
liggen. De bekoringen van Jezus 
vinden plaats tegen de achter-
grond van de woestijn, waar het op 
de dag extreem heet is en waar het 
in de nacht bitter koud kan zijn. De 
woestijn is geen fi jne plek om zon-
der beschutting helemaal op jezelf 
aangewezen te zijn.

Als wij vasten dan is dat een zelf 
gekozen woestijn. We trekken er in 
vrijheid op uit om met Jezus mee 
de woestijn in te gaan. Maar waar-
om doen we dat eigenlijk? Waarom 
zoeken we de versobering terwijl 
het allemaal zo goed kan zijn? Wat 
moeten we in die woestijn? Het 

zou veel comfortabeler zijn als we 
vruchtbaar land zouden kiezen en 
de woestijn zouden laten voor wat 
die is. 

De woestijn is de barre plek waar 
Jezus heengaat en wij zijn uitge-
nodigd om mee te gaan. Als we 
op die uitnodiging ingaan moeten 
we wel beseff en dat we niet kun-
nen weglopen of vluchten, want 
de woestijn is groot en overal is het 
dor en droog. In de woestijn kun je 
alleen maar de strijd aangaan met 
je eigen zwakheid en je eigen on-
volkomenheden. Net zoals bij Je-
zus komt het er bij ons op aan de 
bekoringen te weerstaan. Als we 
serieus vasten, merken we dat het 
de ene keer beter lukt dan de an-
dere keer. Er zullen momenten van 
beproeving zijn, maar juist door 
het dan ook vol te houden wordt de 
woestijn tot een vruchtbare oefen-
plaats van de ziel. 

Jaren geleden sprak ik een gelovige 
Oosters Orthodoxe vrouw uit Syrie. 
Ze vertelde me over haar ervarin-
gen met de oorlog in haar land en 
door haar Midden Oosterse manier 
van vertellen, rijk aan beeldtaal, 
klonk het nog extra dramatisch. Ze 
zei: “Aboena (pastor), ik heb men-
sen gedood zien worden en de 
aarde is met bloed doordrenkt. De 
Heer komt spoedig terug om een 
eindoordeel te vellen”. Vervolgens 

zei ze vrij stellig dat ze het allemaal 
aan had gekund, omdat ze veel ge-
vast had in haar leven. Ze had vrij-
willig de ontbering gezocht door te 
vasten en toen haar leven echt op 
de proef gesteld werd, kon ze het 
aan. 

Deze vrouw had een punt, want een 
geoefend mens kan heel wat aan. 
In de oorlog in Oekraïne hebben 
we bijvoorbeeld gezien hoe dapper 
en krachtig de Oekraïense soldaten 
terugvechten tegen het grote leger 
van Rusland. De voorsprong van de 
Oekraïners is dat ze goed getraind 
zijn, terwijl de Russen dat niet zijn. 
Iemand die getraind en beproefd 
ergens aan begint heeft meer kans 
van slagen dan iemand die dat niet 
is. Zo is het ook met vasten. Vasten 
is een oefening in matigheid. Als er 
een moment aanbreekt in je leven 
waarbij de woestijn zich aan je op-
dringt, ben je toch enigszins voor-

bereid en kun je ermee omgaan. 
Laten we wel wezen, vroeg of laat 
komen we allemaal lijden tegen in 
ons leven. Of het nu door materi-
ele nood, ziekte of het verlies van 
een dierbare is, we ontkomen niet 
aan lijden. Door van tijd tot tijd zelf 
de woestijn te zoeken in ons leven, 
worden we gerijpt zodat we de 
woestijn beter aankunnen als die 
zich aan ons opdringt op een mo-
ment dat we er niet om vragen. 

door Pastoor Peter Ambting
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Als een lopend 
vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier weer een Lopend vuurtje met een zin die we heel 
concreet elke dag kunnen beleven.

“Leer goed te doen, zoek het recht.”
Jesaja 1:17

Dit Woord van leven past goed in onze tijd waar nog 
steeds ongelijkheid, geweld en vooroordelen zijn net 
zoals in de tijd van Jesaja. Het volk was in die tijd de 
weg kwijtgeraakt en de profeet riep op tot bekering en 
wees de weg terug naar de oorspronkelijke geest van 
het verbond met God.
Wat betekent het om te leren goed te doen? In ons da-
gelijks leven kunnen we altijd iets verbeteren.
Wat betekent het om recht te zoeken? Het beoefenen 
van gerechtigheid helpt om te leren goed te doen. Het 
is erachter komen wat de wil van God is. Hij wil im-
mers ons welzijn. Net als in de tijd van Jesaja nodigt 
God zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, 

vooral voor hen die niet in staat zijn om hun rechten 
te doen gelden. Religieuze praktijken, riten, off ers en 
gebeden zijn Hem niet aangenaam als ze niet samen-
gaan met het doen van het goede en het zoeken van 
recht.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/nederland/

De dobbelsteen van de vrede rolt overal
Laatst werd ik in een winkel geholpen door een me-
vrouw. De twee ruziënde meisjes achter in de winkel 
bleken haar dochters te zijn. Toen ik wilde afrekende 
viel mijn oog op de kleine dobbelsteen van de vrede, 
die ik altijd in mijn tas heb zitten. Ik gaf de moeder 
de dobbelsteen met, per toeval ”Ik vergeef”, aan de 
bovenkant. Aandachtig bekeek ze de dobbelsteen. Ze 
riep één van haar dochters. Toen de dochter het ook 
gelezen had ging ze de dobbelsteen snel naar haar 
zusje laten zien. Ze smiespelde wat en in recordtijd 
was de ruzie bijgelegd.
“U moet vaker komen”, zegt de moeder. “Het is de dob-
belsteen die dit werk doet”, zei ik, “Tot ziens”.

Jeanne

Rechtvaardigheid en vrede om-
helzen elkaar is de titel van de di-
gitale 40-dagenretraite in 2023. De 
retraite gaat op Aswoensdag (22 
februari) van start en eindigt met 
Pasen. Het is de achttiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Er zullen 
zo’n 20.000 mensen aan deelne-
men. De teksten zijn geschreven 
door jezuïet Wiggert Molenaar.

Enkele citaten van deelnemers aan 
de vorige digitale retraite:

-  “De digitale retraite heeft struc-
tuur aan mijn bidden gegeven 
en het ordende mijn innerlijk le-
ven.”

-  “Een zinvolle begeleiding om op 
gestructureerde wijze gebed in 
te plannen én vol te houden.”

-  “Ik deed de retraite samen met 
mijn man. En het heeft mooie 
gesprekken opgeleverd.”

-  “Kom niet tot werkelijk medite-
ren maar zo’n dagelijkse spel-
denprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en be-
zinning.”

Hoe deelnemen? 
Je kunt je voor deze gratis di-
gitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite 
krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vra-
gen, citaten en technische gebed-
stips. Het geheel vormt een inner-
lijke reis om de 40 dagentijd en het 
Paasfeest intenser te beleven.

Een productie van 
ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt 
jaarlijks twee digitale retraites, tij-
dens de advent en de 40-dagentijd. 
Ons doel is mensen te helpen in 
hun gebed tijdens de speciale tij-
den in het kerkelijk jaar. Om zich 
meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven.

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten
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Nieuws van het parochiebestuur
17 mei a.s is het 15 jaar geleden dat onze pastoor, 
Peter Ambting, tot priester werd gewijd door Mgr. 
Eijck. Omdat pastoor Ambting zijn 12,5 jarig bestaan 
niet heeft kunnen vieren in Coronatijd, wordt er 
aandacht besteed aan zijn 15-jarig priesterjubileum. 
Dat gebeurt op 2e paasdag (maandag 10 april|) met 
een viering in de Mariakerk. Er is dan één eucha-
ristieviering voor beide kerken. Aansluitend aan de 
viering kunt u de pastoor de hand schudden in de 
De Schalm onder het genot van een hapje en een 
drankje. U bent van harte welkom.

Op 1 juli a.s. gaan 2 bestuursleden het bestuur ver-
laten. Jan Oomes, jarenlang onze vicevoorzitter en 
sinds kort beheerder van de portefeuille exploita-
tie vastgoed, heeft dan 8 jaar in het bestuur geze-
ten. Ikzelf zal als secretaris ook op 1 juli het bestuur 
verlaten en schrijf dan al 10 jaar dit ‘Nieuws van het 
parochiebestuur’ voor u. We gaan op zoek naar 2 
nieuwe geschikte bestuursleden die het stokje van 

ons over kunnen nemen.  Het parochiebestuur be-
staat uit een groep vrijwilligers die hard werken om 
onze mooie parochie bloeiend te houden , samen 
met het pastoraal team en alle andere vrijwilligers.  
Dat vraagt inzet en vrije tijd, maar ik kan u oprecht 
zeggen dat het heel prettig is om lid te zijn van dit 
bestuur vanwege de saamhorigheid. Misschien 
bent u die geschikte kandidaat voor een van de twee 
vacatures?

Het kerkelijk of liturgisch jaar start op de eerste zon-
dag van de advent. De Vastentijd begint dit jaar op 
aswoensdag 22 februari en eindigt op donderdag 6 
april. De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit 
de bijbel over de periode van 40 dagen die Jezus in 
de woestijn doorbracht zonder eten en drinken en is 
een periode van bezinning als voorbereiding op het 
feest van Pasen. Ik wens u namens het bestuur een 
goede Vastentijd toe.

Monique Becking

8

Vanuit onze parochie gaat dit jaar ook weer een groep pelgrims mee met de grote bisdombedevaart. Velen die 
een keer zijn meegeweest worden met het “Lourdes virus” besmet en houden een bijzondere band met het be-
devaartsoord. De plaats waar Maria is verschenen aan Bernadette blijft een plek waar de hemel de aarde raakt. 
De eerste informatiemiddag heeft inmiddels plaats gevonden op zondagmiddag 29 januari. 
Na het zien  van de aanstekelijke foto’s  werd al naar het parochievaandel geïnformeerd. Vooraf zal de groep 
nog een keer samen komen en wordt de laatste reis informatie besproken. Vanaf de Majellakerk brengt een bus 
u naar de TGV in Noord Frankrijk en bent u er binnen één dag. Het verblijf is in een driesterren hotel dicht bij 
het heiligdom. Pastor K. Smits en Marjolein Kamer zullen de groep begeleiden. Voor aanmeldingen en vragen 
kunt u terecht bij Marjolein Kamer tel 06-46184615 en email: kamer.marjolein@gmail.com. 
Informatiefolders liggen achter in de kerk!

Lourdesreis 
29 april t/m 6 mei



9

Het bijzondere van dit doek is dat er 
– zij het vaag – de contouren van 
een mensenlichaam op waar te 
nemen zijn. In de afgelopen eeuw, 
waarin de ontwikkeling van steeds 
nieuwe technieken en apparatuur 
een hoge vlucht heeft genomen, 
is de lijkwade verschillende malen 
aan onderzoek onderworpen. Keer 
op keer was de spannende vraag 
in hoeverre de ouderdom en daar-
mee de ‘echtheid’ van de doek kan 
worden vastgesteld, hoe de ‘teke-
ning’ in de doek kan worden ge-
interpreteerd en van wat voor aard 
deze is. Zou het zo zijn dat we hier 
een ‘werkelijke’ beeltenis van Je-
zus kunnen vinden?

Vanuit de resultaten van deze on-
derzoeken is een expositie sa-
mengesteld die het verhaal van de 
lijkwade vertelt en de achtergrond 
uit de doeken doet van de sporen 
die op dit bijzondere voorwerp te 
vinden zijn. Alles wijst erop dat de 
persoon die in deze doek gewik-
keld werd heel zwaar lijden te ver-
duren heeft gehad.

Op de expositie is een replica van 
de lijkwade op ware grootte te zien, 
een model van de doornenkroon 
zoals die Jezus op het hoofd ge-
drukt zal zijn, de wapens waarmee 
Hij gegeseld is en de spijkers. Daar-
bij een op basis van scantechniek 
geproduceerd 3-dimensionaal 
beeld van het lichaam in het graf 
en een afbeelding van het gelaat.
Al met al biedt ‘Wie is de man op 
het doek?’ een weg aan om zover 
als maar mogelijk is bij een be-
trouwbare voorstelling van de fy-
sieke gestalte van Jezus te komen. 

Expositie vindt plaats in
Johannes-Bernardus kerk 
(Martinusparochie), Oranje 
Nassaulaan 2, 3523 VR, Utrecht

Expositie opent
Zaterdag 4 maart 13.00 -17.00 uur
Zaterdag 4 maart 14.00 uur 
Presentatie ‘Wie is de man op het 
doek’ door Joep Habets
Saturday March 4. 16.00 hours 
(4 PM): presentation in English 
‘The holy shroud’ by Joep Habets
 Zondag 5 maart 19.00 uur 
Presentatie door Joep Habets en 
bezoek expositie speciaal voor tie-
ners en jongeren

Individueel bezoek expositie
Zondag 5 maart 12.00 - 13.00 u
 (na viering 11.00 uur)
Maandag 6 maart 10.00 - 12.00 u
Woensdag 8 maart 10.00 - 12.00 u
Vrijdag 10 maart 10.00 - 12.00 u
Zaterdag 11 maart 10.00 - 17.00 u

Misschien een vreemde titel voor een tentoonstelling, tenzij het gaat 
om een expositie die de wetenswaardigheden wil delen over de Lijk-
wade van Turijn. Volgens de overlevering is dit grote stuk textiel ge-
bruikt bij de begrafenis van Jezus en gaat het dus om een Christusre-
liek. Sinds 1578 wordt de doek in Turijn bewaard. 

Bezoek deze expositie in de 40-dagentijd - 
het verhaal van de lijkwade 

Wie is die man op het doek?

Zeg eens Amen
Het is vandaag 29 januari en over 2 
dagen begint februari. Een maand 
met aan het begin 2 feestdagen. 
Op 2 februari is het feest van Ma-
ria Lichtmis, de dag waarop het 
bezoek van Maria aan haar nicht 
Elisabeth wordt herdacht. Volgens 
de legende gaat Maria haar nicht 
helpen omdat zij zwanger is van 
Johannes de Doper. Vroeger een 
geliefde dag om een kerkelijk hu-
welijk te sluiten. Geruime tijd van 
tevoren maakte men afspraken 
met de priesters van de parochie 
van de bruid. Het was de gelegen-
heid om echt bruiloft te vieren voor 
de vasten begon. In die 6 weken 
werden geen feesten gevierd. Zelfs 
verjaardagen werden verzet. Alles 
wat leuk was werd afgelast. Ook de 
danslessen bij de R.K. dansschool. 
Mijn ouders trouwden op 3 febru-
ari 1927. Dat was de feestdag van 
de H. Blasius, de patroon van de 
bescherming tegen en het voorko-
men van keelziekten. Er zaten toen 
veel schoolkinderen in de kerk. De 
pastoor nodigde mijn ouders uit 
om als eersten de zegen te ontvan-
gen. Het ritueel daarvan was dat 
een priester twee gekruiste kaarsen 
tegen de hals van een parochiaan 
legde en een gebed in het Latijn 
uitsprak waarin hij de H. Blasius 
aanriep om bescherming. De ont-
vanger van de zegen antwoordde 
dan “amen”. Dit gebeurde tijdens 
het lof en er werd slechts door een 
klein aantal mensen aan deelge-
nomen. Dat veranderde toen in 
1945 een epidemie van difterie uit-
brak waar veel kinderen het slacht-
off er van werden. Bij ons om de 
hoek stonden in een straat 5 kin-
deren opgebaard. Ook mijn oudste 
broer lag ziek op bed. Men zocht 
naar de veroorzaker van de ziekte. 
Dat waren mensen die zonder het 
te weten bacillendragers waren en 
zelf geen klachten hadden. Men 
moest daarom een keeluitstrijkje 
ondergaan. Mijn vriendin bleek 
bacillendrager. Heel tragisch over-
leed een broertje van haar, van nog 
geen twee jaar, aan de ziekte. Kort 
erna werd een serum uitgevonden 
en kwam het pakket van vaccins 
die min of meer verplicht werden. 

Joke Eijzenbach- van Eck
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Het bisdom Utrecht verzorgt voor 
het eerst de Eucharistieviering in 
de Nicolaaskerk in Amsterdam. 
Deze  bevindt zich tegenover het 
station waardoor ze goed bereik-
baar is met de trein. De Eucha-
ristieviering met bisschoppen en 
aanwezige priesters, begint om 
21.00 uur.  Vooraf  of aansluitend 
aan de viering is er de mogelijk-
heid om de voettocht te lopen. 
In onze parochie zijn verschil-
lende mensen lid van het genoot-

schap van de Stille Omgang welke 
voorheen de viering en het vervoer 
naar Amsterdam regelde. Opvol-
ging van het bestuur en het verbod 
met touringcars in de binnenstad 
te rijden maakte  een nieuwe opzet 
noodzakelijk. 
Voor wie geinteresseerd is, liggen 
er fl yers achter in de kerk.  Voor 
opgave kun je terecht bij Karin van 
der Helm tel: 06-29244981 om van 
de NS groepskorting gebruik te 
maken.

Dit jaar kan de Stille Omgang op 18-19 maart weer in groepen worden 
gelopen. Deze jaarlijkse mooie geloofstraditie is een belevenis. De nach-
telijke stille tocht, volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 
liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een 
zieke geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam.

Nieuwe opzet voor deelname aan 
de Stille Omgang  in Amsterdam

Lezingen 
van de 
maand

19 februari
Zevende zondag door het jaar
1e lezing  Lev. 19, 1-2, 17-18
2e lezing  1 Kor. 3, 16-23
Evangelie  Mt. 5, 38-48

22 februari
Aswoensdag
1e lezing  Joël 2, 12-18
2e lezing  2 Kor. 5, 20-6, 2
Evangelie  Mt. 6, 1-6, 16-18

26 februari
Eerste zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Gen. 2, 7-9, 3, 1-7
2e lezing  Rom. 5, 12-19 
Evangelie  Mt. 4, 1-11

5 maart
Tweede zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Gen. 12, 1-4a
2e lezing  2 Tim. 1, 8b-10
Evangelie  Mt. 17, 1-9

12 maart
Derde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing Ex. 17, 3-7
2e lezing Rom. 5, 1-2, 5-8
Evangelie Joh. 4, 5-42 

19 maart
Vierde zondag van de veertig-
dagentijd  Zondag “Laetare”
1e lezing   1 Sam. 16, 1b, 6-7, 

10-13a
2e lezing  Ef. 5, 8-14
Evangelie  Joh. 9, 1-41 

26 maart
Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Ez. 37, 12-14
2e lezing  Rom. 8, 8-11
Evangelie  Joh. 11, 1-45 
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Overzicht Veertigdagentijd en Pasen voor gezinnen en kinderen

Beleid, beheer en onderhoud kerkhof Vleuten

Gezocht: mensen die 
graag iets willen regelen 

of organiseren. Deze 
werkzaamheden geven u 

veel voldoening!

Het huidige team kerkhof Vleuten heeft 4 mensen, 
waarvan 3 mensen 70 plus zijn, die zich voorlopig 
nog actief bezighouden met:

-  Het beleid van het kerkhof (sluit de aangeboden 
dienstverlening nog voldoende aan bij hetgeen 
gevraagd wordt).

-  Het beheer: zorgen dat als een begrafenis is af-
gesproken het graf tijdig gedolven wordt en weer 
gesloten.

-  De communicatie met de rechthebbenden, het 
parochie bestuur en de uitvaartverzorgers.

-  Er wordt ca 6 keer per jaar met elkaar vergaderd 
en tussentijds als er aanleiding toe is.

Dan zijn er elke zaterdag circa 2 uur nog twee dames 
en 2 heren actief op het kerkhof in Vleuten die zor-

gen dat de natuur op en rond de paden een verzorgd 
beeld blijft geven. Natuurlijk kan het ook zo geregeld 
worden dat op een andere dag in de week de werk-
zaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Voor de continuïteit van een goede gang van zaken 
is het fi jn als er nu al mensen mee willen denken en 
lopen, zo houden we een goed verzorgd kerkhof dat 
troost en vertrouwen kan geven aan de vele bezoe-
kers.

Voelt u zich aangesproken en wilt u meer weten stuur 
een mail naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl 
of bel met de beheerder Nico de Rijk, telefoon 06-57 
333 507, uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

Team kerkhof Vleuten

Ook dit jaar organiseert de Kin-
dernevendienst tijdens de Vas-
tenperiode weer speciale zon-
dagsvieringen. Vanaf zondag 26 
februari tot en met 9 april berei-
den we ons wekelijks samen met 
de kinderen voor op het grote 
Paasfeest.

Met elkaar gaan we deze Veertig-
dagentijd op weg naar het Licht 
dat het duister overwint. In de ver-
halen die we deze periode horen 
leven we toe naar het Licht dat in 
de Paasnacht in onze kerken ont-
stoken zal worden. We nodigen 
kinderen uit om met ons naar de 
boeiende verhalen te luisteren, na 
te denken, te bidden en te knutse-
len. 

Als er ouders zijn die het leuk vinden om mee te hel-
pen, laat dit dan weten op zondag voor aanvang van 
de mis of stuur een mailtje naar Margreet Anches: 
info@margreetanches.nl. 

Tijdens de Veertigdagentijd is er alleen kinderne-
vendienst (of een familieviering) in de Willibrord-
kerk in Vleuten, om 11.00 uur. Alle kinderen uit 
de gehele parochie zijn uiteraard hierbij welkom! 
Aanvullingen of wijzigingen worden op de website 
www.lichtvanchristus.nl vermeld. 

26 februari Familieviering in de Willibrordkerk om 11:00 uur 
5 maart Vastenproject voor kinderen, Willibrordkerk om 11:00 uur
12 maart Vastenproject voor kinderen, Willibrordkerk om 11:00 uur
19 maart Vastenproject voor kinderen, Willibrordkerk om 11:00 uur
26 maart Vastenproject voor kinderen, Willibrordkerk om 11:00 uur
2 april  Palmpasen in Mariakerk, 9:30 uur en Willibrordkerk, 11:00 uur
7 april Kinderkruisweg in Mariakerk om 13:00 uur
9 april Familieviering Pasen in de Willibrordkerk om 11:00 uur
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KiNdeRpagina
Laten we vele daden van liefde verrichten!

“Leer goed te doen, zoek het recht” (Jes 1:17)

Er zijn zoveel mensen in de wereld die lijden door 
oorlog, honger, armoede en milieurampen.

De profeet Jesaja herinnert ons eraan dat God ons 
allen uitnodigt om voor elkaar te zorgen, vooral 
voor degenen die het meest in nood verkeren.

We kunnen God om alles vragen omdat Hij ons altijd 
hoort. Door de mensen die dicht bij ons staan lief te 
hebben, zullen onze gebeden nog sterker zijn en zullen 
we Zijn liefde voelen.

Ervaring van Kai uit Singapore:
De driejarige Heng woont tegenover mijn huis. Hij 
vindt het leuk om bij mij te spelen. Omdat hij dan de 
straat moet oversteken, is dat gevaarlijk.

Als hij wil komen spelen, roept hij mij en dan ga ik 
naar hem toe en help hem met de straat 
oversteken. We zijn vaak samen. Ik deel mijn 
speelgoed en spelletjes.

Ik ben echt blij dat wij vrienden zijn. Het is fijn iets voor 
anderen te kunnen doen, en hen die kleiner zijn dan wij
een handje te kunnen helpen!"  

"Leer goed te doen, zoek het recht" (Jes 1:17)
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Geloven is doen
Uit recent onderzoek blijkt dat een 
meerderheid van de Nederlan-
ders zich inmiddels niet meer tot 
een kerkelijke stroming rekent. En 
hoewel de Rooms-Katholieke kerk 
nog steeds de grootse religieuze 
stroming is, vormen we met de 
andere gelovigen inmiddels dus 
een minderheid. Toch kunnen 
wij als christenen nog steeds een 
verschil maken in een seculiere 
samenleving. In onze geloofsbe-
lijdenis belijden we iedere zon-
dag dat we geloven in God en zijn 
zoon Jezus Christus, geboren uit 
de maagd Maria en zijn verrijze-
nis uit de dood. Maar we belijden 
ook o.a. ons geloof in de katholie-
ke kerk, de vergeving van de zon-
den en het eeuwig leven. Christen 
moet je echter niet alleen zijn, je 
moet het vooral ook doen.

Jezus roept zijn leerlingen en 
ons immers op hem na te leven. 
En daar zit de grote maatschap-
pelijke betekenis van het chris-
tendom. Christen moet je niet 
alleen geloven en zijn, christen 
eindigt op -en, en dus is het, zo-
als we op school hebben geleerd, 
een werkwoord. We moeten dus 
in actie komen. In de bekende bij-
beltekst Mattheüs 25 identifi ceert 
Jezus zich met de hongerigen, de 
dorstigen, vreemdelingen, naak-
ten, zieken en gevangenen. Deze 

tekst heeft christenen van ouds-
her beziggehouden. Jezus zegt: 
“ik verzeker jullie, alles wat jullie 
voor één van deze minste broe-
ders van Mij hebt gedaan, heb je 
voor Mij gedaan.” (Mt 25,40). Uit 
zijn toespraak blijkt dat Jezus niet 
moraliseert, maar diegenen die 
de werken van barmhartigheid 
volbrengen, een rijke beloning 
in het vooruitzicht stelt. De para-
dox is echter dat christenen niet 
vanwege een hemelse beloning 
omzien naar de noodlijdende me-
demens, maar omdat ze geraakt 
worden door de broeder of zuster 
in nood. Erbarmen voelen, mede-
menselijkheid, naastenliefde. Het 
is vanuit die naastenliefde, de ca-
ritas, dat wij vanuit de PCI, de Pa-
rochiële Caritas Instelling, de me-
demens in nood fi nancieel te hulp 
schieten.

Doe mee en help mee!
Ook u kunt helpen bij het direct 
ondersteunen van medemensen 
in nood in ons eigen gebied van 
Vleuten-De Meern en Leidsche 
Rijn. U kunt uw bijdrage overma-
ken op het bankrekeningnummer 
NL 54 RABO 0140 8968 21 t.n.v. PCI 
Licht van Christus. Wij verzekeren 
u dat het op een goede plaats te-
recht komt. Naast geld kunt u ook 
uw tijd geven aan de PCI: wij zoe-
ken nog versterking van ons be-

stuur in de vacature van secretaris 
en ook is het mogelijk als vrijwil-
liger aan de slag te gaan in een ge-
zellig team. Heeft u daar interesse 
in of wilt u eerst meer informatie? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op via pci@lichtvanchristus.nl
of 06-83342037

Hartelijk dank voor uw steun aan 
onze medemensen in nood.

Kasper Driehuijs, Voorzitter PCI

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

15-jarig priester jubileum Pastoor Peter Ambting
Op 17 mei 2008 is pastoor 
Peter Ambting tot priester 
gewijd. Wij willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan 
en combineren met de viering 
van zijn 50e verjaardag.

Om alvast te noteren:
Eucharistieviering uit 
dankbaarheid
10 april 2023 om 10.00 uur
Mariakerk De Meern.

Wees welkom.
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Leme is een stad in Brazilië van ruim 100.000 in-
woners. Het ligt niet ver van São Paulo. In de snel 
groeiende sloppenwijken van de stad zijn de zusters 
van de heilige Maria Magdalena Postel (SMMP) al ja-
ren actief met sociale projecten. Samen gaan de pa-
rochies Sint Martinus, H. Gerardus Majella (Utrecht) 
en Licht van Christus (Vleuten-De Meern en Leid-
sche Rijn) tijdens de Vastentijd acties houden voor 
de renovatie van huizen in de buitenwijk Alto da 
Glória.

Lúcia Schnekemberg (SMMP) is actief betrokken bij de 
parochie Licht van Christus. Zij vertelt dat haar con-
gregatie werkt in Mozambique, Bolivia, Brazilië, Roe-
menië, Duitsland en Nederland. 
“Sinds 1937 zitten we in Brazilië. Ik kom zelf uit Brazilië 
waar ik in 1964 geboren ben, in Manoel Ribas-Paraná. 
Daar ben ik bij de zusters ingetreden in 1983. In mijn 
land zijn de zusters hard aan het werken met scholen, 
catechese, armenzorg, crèches en in Leme hebben ze 
een bejaardenhuis.”

Bóia fria’s
“Ik heb zelf zeven jaar in Leme gewoond en gewerkt. 
Het is een snelgroeiende stad. Er komen veel mensen 
op af, vaak uit het arme 
noordoosten van Brazilië waar veel droogte is. Zij zijn 
op zoek naar werk op de vele plantages in de omge-
ving. Er zijn grote plantages waar  sinaasappels, ka-
toen en suikerriet verbouwd worden.
’s Morgens om vier, vijf uur is het al druk in de bui-
tenwijken waar de arme mensen wonen. Er rijden dan 
grote vrachtwagens met half open dak af en aan om 
mannen en vrouwen op te halen die op de plantages 
gaan werken. We noemen hen bóia-fria’s, dat bete-
kent ‘koud eten’. Dat slaat op de lunch die ze meene-
men om ’s middags onder een boom op te eten.”
Dat het leven van de bóia-fria’s zwaar is blijkt onder 
meer uit de regelmaat waarmee het gebeurt dat men-

sen door de takken waar de overvolle vrachtwagens 
met hoge snelheid onderdoor rijden, van de wagens 
geduwd worden. Ze verdienen met het zware werk 
maar heel weinig geld. Veel waardering is er niet voor 
deze mensen.

Criminaliteit en prostitutie
Plantagewerk is seizoensarbeid. Buiten de oogst-
tijd valt er niets te verdienen. Maar omdat er door de 
droogte in het noordoosten helemaal geen werk is, 
komen ze toch in grote aantallen naar Leme.
Zuster Lúcia: “Tegenwoordig wordt veel geïnvesteerd 
in machines waardoor er ook in de oogsttijd werk-
loosheid is. Mensen gaan dan zoeken naar andere in-
komsten en dat leidt tot stelen en prostitutie. Ook de 
handel in drugs is enorm toegenomen, allemaal om 
geld te verdienen om hun families te onderhouden. 
Je ziet dat de normen en waarden vervagen en dat de 
mensen vaak een laag zelfbeeld hebben.”

Capoeira dansen in Alto da Glória
Een van de buitenwijken waar de zusters actief zijn 
is Alto da Glória. Daar zijn de zusters begonnen met 
diverse projecten om de mensen te helpen vooruit te 
komen en weer vertrouwen in zichzelf te krijgen. 
“We willen het leven van de mensen daar veiliger en 
gezonder maken. Samen met vrijwilligers worden er 
capoeira, handwerk, opvang en scholing gegeven. Er 
komen psychologen om gratis begeleiding te geven. 
De capoeira is een bekende Braziliaanse dans. Het 
geeft afl eiding en de kinderen leren erdoor zich aan 
regels te houden. Daarmee krijgt hun zelfbeeld een 
oppepper. Ze maken contact en ze zijn dan niet met 
drugs bezig en ook niet aan het stelen.
Je ziet dat ook bedrijven willen bijdragen omdat zij er 
ook belang bij hebben dat de mensen niet meer ste-
len. Zij geven geld of materiaal dat nodig is.”
“Verder is er een moestuin waar moeders hun eigen 
groenten kunnen verbouwen. In een buurdorp is een 
bakkerij waar mensen leren brood bakken om zichzelf 
te onderhouden en misschien een baan te vinden.
Dat kan er weer toe leiden dat ze ook het zelfvertrou-
wen krijgen om een opleiding te gaan volgen waar ze 
zich anders te min voor zouden voelen.”

Woningen 
renoveren
In de school van 
Alto da Glória merk-
ten de zusters dat 
veel kinderen ver-
waarloosd werden. 
Dat ze zonder gege-
ten te hebben naar 
school kwamen, 
zonder schoenen 
en met weinig kle-
ding. 

Vastenactieproject 2023 - Een veiliger en gezonder 
leven in ‘Alto da Glória’
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Onze parochie steunt in de Vas-
tentijd 2023 samen met de an-
dere twee parochies in de stad 
een project in het land Brazilië 
in het plaatsje Leme. Daar zijn de 
zusters van de heilige Maria Mag-
dalena Postel al jaren actief met 
sociale projecten. De armoede in 
Leme en de omgeving is groot. 
In sommige (sloppen)wijken is er 
veel drugscriminaliteit en prosti-
tutie. En kinderen kunnen er niet 
veilig over straat.

Dat geldt in het bijzonder voor de 
wijk “Alto da Gloria”. De zusters zijn 
begonnen met een project om deze 
wijk veiliger en gezonder te ma-
ken. De (bouwvallige) huizen wor-
den gerenoveerd, er komen goede 
toiletten en douches en lekkende 
daken en verstopte afvoerpijpen 
worden gerepareerd. De gemeente 
heeft beloofd om de straten en rio-
len te verbeteren en straatverlich-
ting aan te brengen.
De bewoners doen de renovatie 
van de huizen grotendeels zelf. Het 
ingezamelde geld is voor bouw-
materialen. 
Eén van de zusters van de heilige 
Maria Magdalena Postel (zuster Lú-
cia) woont in Nederland en werkt 

in onze parochie. Zij zal op een 
van de zondagen in de Vastentijd 
in onze kerken aan het eind van 
de mis het project toelichten en zij 
is dan na afl oop ook beschikbaar 
voor verdere vragen. 

Wilt U meehelpen om de bewoners 
van deze wijk een veilige, gezonder 
en vrediger bestaan te geven? Kijk 
voor meer informatie op https://
rkdu.nl/vastenactie-2023-alto-da-
gloria-brazilie/ . U kunt ook bellen 
(0683939740) of mailen (diaken@
rkdu.nl) met diaken Jouke Schat

Geven kan op rekeningnummer 
NL09 RABO 0367 5210 59 van Pa-
rochie Licht van Christus onder 
vermelding van “Vastenactie 2023”. 
Of gebruik de QR-code.

We laten zuster Lúcia en haar me-
dezusters en alle mensen in de 
sloppenwijk toch niet in de kou 
staan? Geef daarom wat extra’s 
voor dit project.

Vastenactieproject 2023 Alto da Gloria

“Ze besloten op huisbezoek te gaan en kwamen er-
achter dat hun huizen geen huizen waren. Het zijn 
hutjes van niks. Er is geen sanitair, er hangen overal 
draden los van het plafond en langs de muren, er is 
niets afgewerkt. De zusters zeiden toen: ‘die gezinnen 
moeten geholpen worden’. Zij willen meer dan zes-
tig huizen renoveren. Drieëndertig daarvan hopen we 
met geld van de acties in onze parochies en Vasten-
actie te bekostigen.”
De zusters stimuleren de mensen om dit zelf te doen 
met behulp van deskundigen. Het geld van Vastenac-
tie wordt gebruikt voor de materialen en de begelei-
ding door de professionals.

“De gemeente is ook in beweging gekomen omdat ze 
zag dat de zusters al zo lekker bezig waren. Zij zorgt 
voor elektriciteit, de waterleiding en de riolering.”

“Met deze renovatie dragen we bij aan een gezonder 
en veiliger leefklimaat in de wijk en gecombineerd 
met de andere projecten zal het ook leiden tot verbe-
tering van de normen en waarden en toekomstper-
spectieven van de mensen.”

“Wij hopen dat u ook mee zal helpen om de mensen 
daar een beter leven te bezorgen.”

Verdere informatie:
-  Renovatie van verkrotte woningen in Brazilië
-  Vastenactie
- (149) Arbeit am Stadtrand - YouTube
-  “Opbouw sloppenwijk Alto da Glória (Leme-
  Brazilië)” - Zusters van de heilige Maria Magdalena 

Postel smmp (wordpress.com)

 Informatiebijeenkomsten
 Deborah Sloot:
- 26 februari Mariakerk in De Meern, 9.30 uur
-  26 februari Willibrordkerk in Vleuten, 11.00 uur
 Zuster Lúcia:
-  5 maart in de Catharinakathedraal, 10.30 uur en 

12.30 uur
-  12 maart Gerardus Majellakerk, 10.00 uur tijdens 

koffi  edrinken
- 19 maart Raphaelkerk, 10.30 uur
- 26 maart Dominicuskerk, 10.00 uur

Scan de QR-code om te betalen 
voor Vastenactie 2023.

Gebruik de Camera App op 
uw telefoon.

De QR-code is geldig tot 
18 december 2024.
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Karin en Ferry zijn het er over 
eens: Iedereen heeft een roeping: 
het idee dat hij of zij een taak te 
volbrengen heeft. Dat er iets van 
je verwacht wordt, omdat je er-
gens iets moois kunt bijdragen. 

We spreken met Karin van der 
Helm en Ferry Brokers. U kent 
Karin mogelijk als muzikale on-
dersteuning in de vieringen met 
diverse projectkoren en van de kin-
dernevendienst. Ferry is sinds 2018 
bestuurslid van het parochiebe-
stuur en inmiddels vicevoorzitter. 
Daarnaast is hij sinds 2021 voor-
ganger bij uitvaarten. Beide paro-
chianen volgen een opleiding aan 
het Ariensinstituut: Ferry tot Dia-
ken en Karin tot Catecheet. Beiden 
ervaren het als een cadeautje om 
op zaterdagmorgen op weg te mo-
gen gaan naar het Ariensinstituut 
in Utrecht. Omdat het zo anders is 
dan werken, voelt de opleiding niet 
als extra belasting, maar komen 
ze juist met meer energie thuis als 
waar ze mee op weg gingen. Beide 
opleidingen duren twee jaar met 
daarna een jaar stage. Voor Diaken 
zijn de bijeenkomsten eenmaal 
per twee weken en voor Catecheet 
zijn de bijeenkomsten eenmaal 
per 4 of 6 weken. Beide parochia-
nen ervaren dat de bijeenkomsten 
en de studie heel toegankelijk zijn. 
Veel toegankelijker dan de meeste 
mensen wellicht denken.
Het woord “verlangen” speelt bij 
Karin en Ferry een centrale rol in 
hun roeping. Het is een verlangen 
om iets te kunnen betekenen. Dit 
leidde tot onrust en een zoektocht. 

Door in gesprek te gaan met ande-
ren, werd hen een invulling aange-
reikt en viel hun puzzel in elkaar. 
Karin ervaart dat het geloof haar 
een diepe vreugde brengt. Ze wil 
anderen graag laten ervaren hoe 
mooi deze onzichtbare kant van 
het leven is. Zeker in tegenstelling 
tot de dagelijkse, tastbare bezighe-
den. “Het is fi jn om dit te kunnen 
uitdragen en aan andere mensen 
door te geven”. Ferry licht toe dat 
het bestuurslidmaatschap hem 
heel goed bevalt. Het geeft een in-
teressante inkijk in een bijzondere 
organisatie. Zijn roeping kwam 
vooral naar voren tijdens de oplei-
ding en als voorganger bij uitvaar-
ten. Er als kerkgemeenschap zijn 
voor mensen als zij dit hard nodig 
hebben.
Karin ervaart dat zij door haar op-
leiding tot Catecheet meer woor-
den kan geven aan de diepere 
zaken van het leven, zodat zij hier-
over makkelijker in gesprek kan 
gaan met anderen. Ze wil mensen 
graag de tools geven om meer te 
kunnen doen met dit gevoel. Het 
gesprek aangaan en ervaringen 
delen. Het stimuleert haar om met 
mensen samen te werken die een-
zelfde verlangen hebben en de-
zelfde zoektocht ondergaan. 

Ferry krijgt door zijn opleiding tot 
Diaken een completer beeld van de 
kerk, maar de opleiding doet voor-
al ook iets met hem als mens. Het 
is in de eerste plaats een verdie-
ping van zijn relatie met God. Wat 
vraagt het van mij om dit straks 
in praktijk te brengen? Toen Ferry 

op de middelbare school, waar hij 
werkt, bekend maakte dat hij de 
opleiding tot Diaken volgde, leidde 
dit tot veel mooie gesprekken over 
drijfveren. Dat zijn hele andere ge-
sprekken dan reguliere gesprekken 
over toetsen en roosters. Het gaat 
dan niet over je taken en je functie, 
maar over wie je bent en over het 
geloof.

Ferry had in voorbereiding op de 
opleiding een gesprek met de Kar-
dinaal. In dat gesprek besefte hij 
extra dat het een keuze voor het 
leven is. Ook met zijn vrouw heeft 
hij gesprekken gevoerd, omdat 
ook om haar instemming werd ge-
vraagd. Dat zegt iets over de grote 
stap die hij gaat zetten. “Dit wil ik 
graag, wat er ook gebeurt en het 
stopt niet als ik gestopt ben met 
werken.”  Karin’s echtgenoot is ook 
Diaken. Zij heeft destijds dus ook 
goedkeuring moeten geven en ze 
heeft met hem mee kunnen lopen 
tijdens zijn opleiding. Zodoende 
werd zij “ besmet”.  Het verlangen 
is langzaam gegroeid. Het duurde 
even voordat ze uit haar comfort-
zone kon komen. Karin wilt na 
afronding van haar opleiding een 
bijdrage gaan leveren om jongeren 
weer in de kerk te ontmoeten. Ze 
hoopt de gezinnen en de kinderen 
niet alleen bij de kerkelijke feest-
dagen te ontmoeten, maar te kun-
nen laten voelen dat ze alle dagen 
welkom zijn in de kerk. “Wat kan ik 
doen om de brug tussen het dage-
lijks leven en het kerkbezoek klei-
ner te maken?” Hierover wordt al 
nagedacht in de pastoraatsgroep. 

Ferry wil tijdens zijn opleiding 
graag meer leren over het Woord 
van God en zijn relatie met God en 
daar woorden aan kunnen geven. 
Daarnaast wil hij dienend zijn aan 
de kerk en het goede werk doen. 
Er zit er voor hem vooral ook een 
vormend element in de opleiding. 
Dat maakt dat hij nog niet weet 
waar hij toe geroepen zal worden. 
Dit is  letterlijk “ work in progress”.
Ferry vindt het jammer om soms te 
merken dat zijn werk veel tijd kost 
en hij niet altijd de tijd heeft om 
aan zijn roeping te besteden. Dat 

“Iedereen heeft een roeping”  Dubbelinterview met Karin van der Helm en Ferry Brokers
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Het centrale moederhuis van de 
congregatie Maria-Magdelena 
Postel is gevestigd in Heiligen-
stadt, Thuringen, Duitsland. Het 
was in juli 1952 zeker niet gewoon 
dat de zusters van de congregatie 
de diaconale zorg in Vleuten op 
zich gingen nemen. In een aantal 
artikelen in Drieluik willen wij u 
deelgenoot maken van de periode 
dat de zusters zijn gestart in Vleu-
ten tot de huidige activiteiten.

In deze bijdrage het eerste 
Initiatief 1947
Na het overlijden van Pouwlina 
van Bijlevelt in 1947 gingen de be-
zittingen o.a. Huize Alenvelt naar 
de door haar ingestelde  Van Bij-
leveltstichting. In juni 1950 werd 
bekend dat de Bijleveltstichting 
7,5 ha grond had aangekocht aan-
grenzend aan de pastorietuin. Een 
aanzienlijk gedeelte was bedoeld 
voor de bouw van behuizing voor 
bejaarden. In die tijd was het vooral 
het initiatief vanuit maatschappe-
lijk betrokken organisaties zoals 
de RK Willibrodkerk die voor de 
diaconie van behoeftige mensen 
zorgde. Het resterende deel van de 
grond was bedoeld voor behuizing 
van de zusters congregatie.

De zusters nemen de leiding van 
Sint Jozefzorg op zich
De toenmalige pastoor Beutener 
in samenwerking met de stichting 
St. Jozefzorg wist te regelen dat de 
zusters, die een congregatiehuis 
hadden in Utrecht, de zorg op zich 
wilden nemen met de begeleiding 
van de bewoners in de bejaarden-
behuizing. In 1958 waren de plan-
nen voor de bouw van het kloos-
ter Spes Nostra en de fi nanciering 
daarvan zover gevorderd dat de 
congregatie besloot een klooster te 
bouwen in Vleuten.

De gemeente Vleuten-De Meern 
besliste in 1963 tot een combi-
natie van nieuwbouw en dorps-
sanering
De nieuwbouw was met ruim 800 
woningen in de nieuw geplande 
wijken Nieuwe Vaart, Odenvelt en 
Hinderstein. Er werd een nieu-
we weg geprojecteerd die vanuit 
Utrecht komend tussen het bejaar-
dencomplex en het klooster door 
zou lopen. Na veel protesten werd 
de weg, Hindersteinlaan, toch uit-
eindelijk  in 1966 aangelegd.  Ach-
ter het klooster Spes Nostra onder-
hielden de zusters een aanzienlijke 
tuin met vruchtbomen, groente en 
bloementeelt voor eigen gebruik. 

1963 Wet op de bejaardenoorden
Vleuten had met het complex Sint 
Jozefzorg en de 44 woningen in 
het Alentveltpark lang een grote 
voorsprong op het gebied van be-
jaardenhuisvesting. Met de wet op 
de bejaardenoorden van 1963 trok 
de overheid de verantwoordelijk-
heid op de kwaliteit van deze huis-
vesting naar zich toe.

Teksten zijn ontleend aan 
een speciale uitgave van de 
Historische Vereniging Vleuten, 
De Meern, Haarzuilens, 
september 2012

Het unieke verhaal achter de zustergraven op het Willibrordkerkhof in Vleuten

Grafveld Zusters Marie-Madeleine Postel
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merkt hij ook bij andere parochi-
anen. Met Kerst en Pasen nemen 
mensen de tijd om naar de kerk te 
komen. Zij voelen zich dan thuis 
en nemen er ook de tijd voor. Op 
de zondagen is dat vaak veel lasti-
ger door allerlei andere activiteiten. 
Mensen zoeken naast hun dage-
lijkse bezigheden naar bezinning 
en verbinding. Iedereen heeft die 
behoefte, je eigen roeping, maar 
het zijn de mensen in je omgeving 
die de juiste voedingsbodem kun-
nen bieden om tot bloei te komen. 
Het eerste stapje zetten en hierover 
in gesprek gaan of voor het eerst 
weer naar de kerk gaan, is altijd het 
moeilijkste. 

Heb jij ook een “verlangen” om je 
relatie met God te verdiepen? Om 
iets bij te dragen aan de kerk? Ga 
hierover in gesprek! Dat mag met 
Karin (helmdm@planet.nl) of met 

Ferry (brokers@lichtvanchristus.nl) 
of bel met het parochiesecretariaat 
(030-6774571).

Cristine Oostendorp-Vermeulen
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«Zonder liefde zal er nooit 

echte rechtvaardigheid zijn, 

geen gelijke verdeling van 

goederen tussen arm en rijk, 

geen aandacht voor iedere 

individuele man en vrouw 

en voor de concrete situatie 

waarin ze zich bevinden»

Jesaja 1,17

Rechtvaardigheid 

betekent dat je 

ieder geeft wat 

hem of haar toekomt.

De profeet roept zijn volk op tot 

bekering en herinnert iedereen 

aan het verbond met God, 

Hij die volmaakt rechtvaardig is.

Boodschap van Paus Franciscus 

voor de Wereld Jongeren Dagen 

Lissabon 2023

God nodigt zijn volk uit om 

concreet voor anderen te 

zorgen, vooral voor hen die 

aan de rand leven van de 

samenleving. 

Het brengen van offers en 

gebeden hebben voor Hem 

geen waarde als ze niet 

samengaan met het 

doen van het goede 

en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, 

onze geest en 
onze armen openen, 

vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet 

veel van de onze. 

Door oorlogen, opstanden, 

het zoeken naar rijkdom en 

macht, was het volk Israël 

de weg kwijtgeraakt. 

Er heerste veel onrecht 

en er waren grote verschillen 

tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete 

en dringende nood, moet je 

snel handelen. 

Hoeveel mensen in de wereld 

wachten op iemand die 

zich voor hen inzet! 

Hoe veel ouderen, zieken, 

gevangenen, vluchtelingen 

hebben behoefte aan ons 

medeleven, aan ons bezoek, 

als van een broer of zus die 

over de grenzen van 

onverschilligheid heen gaan!» 
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«Zonder liefde zal er nooit 
echte rechtvaardigheid zijn, 
geen gelijke verdeling van 
goederen tussen arm en rijk, 
geen aandacht voor iedere 
individuele man en vrouw 
en voor de concrete situatie 
waarin ze zich bevinden»

Jesaja 1,17

Rechtvaardigheid 
betekent dat je 
ieder geeft wat 

hem of haar toekomt.

De profeet roept zijn volk op tot 
bekering en herinnert iedereen 
aan het verbond met God, 
Hij die volmaakt rechtvaardig is.

Boodschap van Paus Franciscus 
voor de Wereld Jongeren Dagen 

Lissabon 2023

God nodigt zijn volk uit om 
concreet voor anderen te 

zorgen, vooral voor hen die 
aan de rand leven van de 

samenleving. 

Het brengen van offers en 
gebeden hebben voor Hem 

geen waarde als ze niet 
samengaan met het 
doen van het goede 

en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, 
onze geest en 

onze armen openen, 
vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet 
veel van de onze. 
Door oorlogen, opstanden, 
het zoeken naar rijkdom en 
macht, was het volk Israël 
de weg kwijtgeraakt. 
Er heerste veel onrecht 
en er waren grote verschillen 
tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete 
en dringende nood, moet je 
snel handelen. 
Hoeveel mensen in de wereld 
wachten op iemand die 
zich voor hen inzet! 
Hoe veel ouderen, zieken, 
gevangenen, vluchtelingen 
hebben behoefte aan ons 
medeleven, aan ons bezoek, 
als van een broer of zus die 
over de grenzen van 
onverschilligheid heen gaan!» 
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«Zonder liefde zal er nooit echte rechtvaardigheid zijn, geen gelijke verdeling van goederen tussen arm en rijk, geen aandacht voor iedere individuele man en vrouw en voor de concrete situatie waarin ze zich bevinden»

Jesaja 1,17

Rechtvaardigheid 
betekent dat je 
ieder geeft wat 

hem of haar toekomt.

De profeet roept zijn volk op tot bekering en herinnert iedereen aan het verbond met God, Hij die volmaakt rechtvaardig is.

Boodschap van Paus Franciscus voor de Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023

God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die aan de rand leven van de samenleving. 

Het brengen van offers en gebeden hebben voor Hem geen waarde als ze niet samengaan met het doen van het goede en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, onze geest en onze armen openen, vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet veel van de onze. 
Door oorlogen, opstanden, het zoeken naar rijkdom en macht, was het volk Israël de weg kwijtgeraakt. Er heerste veel onrecht en er waren grote verschillen tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete en dringende nood, moet je snel handelen. 
Hoeveel mensen in de wereld wachten op iemand die zich voor hen inzet! Hoe veel ouderen, zieken, gevangenen, vluchtelingen hebben behoefte aan ons medeleven, aan ons bezoek, als van een broer of zus die over de grenzen van onverschilligheid heen gaan!» 

«LEER GOED TE DOEN, ZOEK HET RECHT»
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Het Woord van leven van deze maand komt uit het boek van de profeet Jesaja.
We worden opgeroepen om rechtvaardige mensen te zijn.
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samengaan met het 
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onze geest en 
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Door oorlogen, opstanden, 
het zoeken naar rijkdom en 
macht, was het volk Israël 
de weg kwijtgeraakt. 
Er heerste veel onrecht 
en er waren grote verschillen 
tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete 
en dringende nood, moet je 
snel handelen. 
Hoeveel mensen in de wereld 
wachten op iemand die 
zich voor hen inzet! 
Hoe veel ouderen, zieken, 
gevangenen, vluchtelingen 
hebben behoefte aan ons 
medeleven, aan ons bezoek, 
als van een broer of zus die 
over de grenzen van 
onverschilligheid heen gaan!» 

«LEER GOED TE DOEN, 
ZOEK HET RECHT»

1

Chiara Lubich 
Woord van Leven 11/2006

Het Woord van leven van deze 
maand komt uit het boek van 
de profeet Jesaja.
We worden opgeroepen om 
rechtvaardige mensen te zijn.
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«Zonder liefde zal er nooit echte rechtvaardigheid zijn, geen gelijke verdeling van goederen tussen arm en rijk, geen aandacht voor iedere individuele man en vrouw en voor de concrete situatie waarin ze zich bevinden»
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God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die aan de rand leven van de samenleving. 

Het brengen van offers en gebeden hebben voor Hem geen waarde als ze niet samengaan met het doen van het goede en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, onze geest en onze armen openen, vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet veel van de onze. 
Door oorlogen, opstanden, het zoeken naar rijkdom en macht, was het volk Israël de weg kwijtgeraakt. Er heerste veel onrecht en er waren grote verschillen tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete en dringende nood, moet je snel handelen. 
Hoeveel mensen in de wereld wachten op iemand die zich voor hen inzet! Hoe veel ouderen, zieken, gevangenen, vluchtelingen hebben behoefte aan ons medeleven, aan ons bezoek, als van een broer of zus die over de grenzen van onverschilligheid heen gaan!» 
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Het Woord van leven van deze maand komt uit het boek van de profeet Jesaja.
We worden opgeroepen om rechtvaardige mensen te zijn.

God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die aan de rand leven van de samenleving. 
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Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

8 januari
Charlotte 

dochter van Wouter en Desirée 
Blokland-Burgers

29 januari
Sophia

dochter van Piet van Ewijk en 
Michelle van Vliet

5 februari
Isabella 

dochter van Thomas en Natascha 
Vulto-Verzantvoort

GEBOREN

28 december 2022
Simeon

zoon van André en Marieke 
Goes-Klein

KERKELIJK HUWELIJK

8 februari in Vietnam
Wai Hon Woe & Thanh Pham

OVERLEDEN

Rectifi catie (naam en leeftijd):

Overleden 25 december
Annie Ebskamp op de leeftijd 

van 92 jaar

12 januari 
Adriana Cornelia Maria van 

Assem (Janny)
op de leeftijd van 93 jaar

De uitvaart was op 18 januari in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

12 januari
Johanna Bernardina van de 

Pavert (Johanna)
op de leeftijd van 94 jaar

Zij was de huisgenote van pastoor 
van Luenen en jarenlang de 
gastvrouw op de pastorie in 

De Meern 

De uitvaart was op 19 januari 
in de Gerardus Majellakerk en 

begrafenis op begraafplaats van 
Varsselder

14 januari
Jacobus Hendrikus van der Tol 

(Co)
op de leeftijd van 96 jaar

weduwnaar van An van der Tol-
de Kroon

De crematieplechtigheid was op 
21 januari

15 januari
Salvatore Di Bella (Salvatore)

op de leeftijd van 82 jaar
weduwnaar van Elly Jansen

De crematieplechtigheid was op 
22 januari in besloten kring
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«Zonder liefde zal er nooit echte rechtvaardigheid zijn, geen gelijke verdeling van goederen tussen arm en rijk, geen aandacht voor iedere individuele man en vrouw en voor de concrete situatie waarin ze zich bevinden»
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Rechtvaardigheid 
betekent dat je 
ieder geeft wat 

hem of haar toekomt.

De profeet roept zijn volk op tot bekering en herinnert iedereen aan het verbond met God, Hij die volmaakt rechtvaardig is.
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God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die aan de rand leven van de samenleving. 

Het brengen van offers en gebeden hebben voor Hem geen waarde als ze niet samengaan met het doen van het goede en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, onze geest en onze armen openen, vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet veel van de onze. 
Door oorlogen, opstanden, het zoeken naar rijkdom en macht, was het volk Israël de weg kwijtgeraakt. Er heerste veel onrecht en er waren grote verschillen tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete en dringende nood, moet je snel handelen. 
Hoeveel mensen in de wereld wachten op iemand die zich voor hen inzet! Hoe veel ouderen, zieken, gevangenen, vluchtelingen hebben behoefte aan ons medeleven, aan ons bezoek, als van een broer of zus die over de grenzen van onverschilligheid heen gaan!» 

«LEER GOED TE DOEN, ZOEK HET RECHT»
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Het Woord van leven van deze maand komt uit het boek van de profeet Jesaja.
We worden opgeroepen om rechtvaardige mensen te zijn.
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en het zoeken van recht.

Het vraagt dat we ons hart, 

onze geest en 
onze armen openen, 

vooral voor hen die lijden.

Jesaja's tijden verschilden niet 

veel van de onze. 

Door oorlogen, opstanden, 

het zoeken naar rijkdom en 

macht, was het volk Israël 

de weg kwijtgeraakt. 

Er heerste veel onrecht 

en er waren grote verschillen 

tussen arm en rijk.

«In een situatie van concrete 

en dringende nood, moet je 

snel handelen. 

Hoeveel mensen in de wereld 

wachten op iemand die 

zich voor hen inzet! 

Hoe veel ouderen, zieken, 

gevangenen, vluchtelingen 

hebben behoefte aan ons 

medeleven, aan ons bezoek, 

als van een broer of zus die 

over de grenzen van 
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Chiara Lubich 
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Het Woord van leven van deze 
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We worden opgeroepen om 

rechtvaardige mensen te zijn.

Rozerood

Ik wandel tussen 
rozerode tinten 

De schoonheid maakt mij 
deze avond stil

Het donker daalt en is het 
aan het winnen,

in mij is het nog licht 
al is het kil    

De bomen op hun kop 
staan zwart en spichtig, 

zij spiegelen in neergaand 
zonnelicht

De avond valt met 
maanlicht als een sikkel

Ik zie het als een 
opgewonden kind 

In maneschijn, voor mij een 
lopend lichtje,  

kijk ik mijn ogen uit, 
terwijl ik zing  

Ik wandel tussen 
rozerode tinten, 
op deze avond 

weet ik mij bemind  

Henny, 26 december 2022, 
Kloosterpark

1 februari

Wilhelmus Elias van Oostrom 
(Wim)

op de leeftijd van 90 jaar
weduwnaar van 

Tonny van Oostrom-van Oostrum

De uitvaart was op 10 februari 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis
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LICHT VAN CHRISTUS

A  G  E  N  D  A
18 februari 2023 t/m 

17 maart 2023 

Activiteiten Parochie
19-02-23 10.30 Koffi  e na de
   H.mis
26-02-23 10.30 Koffi  e na de
   H.mis
05-03-23 10.30 Koffi  e na de
   H.mis
12-03-23 10.30 Koffi  e na de
   H.mis 
   
Activiteiten De Schalm
24-02-23 17:00 Gezellig eten

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.
  

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

“De Schalm, ook voor zaal-
verhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops en 
zo meer)”

           
Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings-
  avond

5 maart  12 februari
2 april (Palmpasen) 9 april (Pasen) 9.30u 12 maart
 30 april 12 maart
7 mei 28 mei 23 april 

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 13.00 uur
(tenzij anders aangegeven). Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email  
dopen@lichtvanchristus.nl

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk zijn te volgen 
via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk (behalve 7 maart)
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur

Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur 
De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur  (7 maart)

Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 

Aankondiging van de Heer
Mariakerk zaterdag 25 maart 10.00 uur

Boeteviering
Mariakerk woensdag 29 maart 19.00 uur

1e dinsdag van de maand 19.00 uur  (7 maart)

Rectifi catie bij 
begroting 2023
In drieluik 1 is op pagina 9 de 
begroting voor het boekjaar 
2023 opgenomen. Door een 
fout van de redactie is per abuis 
“resultaat boekjaar 2023”  in de 
tabel vermeld waar uiteraard 
“begroting boekjaar 2023” had 
moeten staan. Onze excuses 
voor de verwarring. 
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De Vastentijd is weer begonnen, waarin wij ons voorbereiden op 
het Paasfeest. Daar hoort de bestelling van de huispaaskaars ook 
bij. Er zijn 5 modellen. 

Model A is een combinatie van een plaatje en wasreliëf, is iets duurder 
en verkrijgbaar in 3 maten.
Model B t/m E met alleen wasreliëf is verkrijgbaar in 4 maten, dus ook 
de kleinste maat (25x6 cm)
In de Mariakapellen van beide kerken is het formulier te vinden, waar-
op u kunt zien uit welke kaarsen u kunt kiezen met de prijs erbij. Van-
wege de privacy laten wij geen namen, telefoonnummers en adres-
sen noteren. 

U kunt uw bestelling bij het secretariaat opgeven per telefoon (030-
6774571) op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur 
of per email secretariaat@lichtvanchristus.nl
De uiterste datum hiervoor is maandag 6 maart 2023. Dan heeft u uw 
bestelling voor Pasen in huis.

De afbeeldingen op de kaarsen zijn:
A: Ark van Noah
B: Agnus Dei
C: Vrede
D: Vredesduif (niet op de foto)
E: Chi-Rho kruis (niet op de foto)

English Mass Willibrordkerk Vleuten - 
every 3rd Sunday of the month
Engelse Mis in de Willibrordkerk – iedere 3e zondag van de maand 

Elke 3e zondag van de maand is in de St. Willibrordkerk in Vleuten om 
13.00 uur een Engelse mis. Celebrant is pastoor Peter Ambting. Voor alle 
aanwezigen is er na de viering: koffi  e, thee en een gezamenlijke lunch. 

Noteer alvast in uw agenda (3e zondag vd maand): 19 februari, 19 maart, 
16 april, 21 mei 18 juni, 16 juli, etc. Wij hopen dat er vele Engelssprekende 
gelovigen de weg zullen vinden naar de Engelse mis. 

Wees welkom!

Bedankt voor uw 
hulp aan de Voedsel-
bankplus Terwijde - 
Leidsche Rijn

Een dankwoord voor iedereen die 
afgelopen jaar de voedselbank 
heeft ondersteund. Het was een 
bewogen jaar waarin de armoede 
een vlucht in de hoogte heeft ge-
maakt door de oorlog, energiecri-
sis en torenhoge prijzen. Maar wat 
mij bij zal blijven is de onvoor-
waardelijke hulp van wijkbewo-
ners, ondernemers, scholen, kin-
derdagverblijven, kerken en nog 
meer voor de voedselbank. 
Gezegende dagen en al het goeds 
in 2023. Dank jullie wel.

Sabiet 

U kunt iedere dag in de Maria-
kapel lang-houdbare producten 
brengen voor de voedselbank.
Alvast dank.

Bestelling Huispaaskaars 2023
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LICHT VAN CHRISTUS

          

        

Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

24e jaargang nummer 2
18 februari t/m 
17 maart 2023

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
3 18 maartt 2023 t/m 21 april 2023 27 februari
4 22 april 2023 t/m 19 mei 2023 3 april

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

 Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankelijke afscheidsruimte voor iedereen


