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In de afgelopen periode heeft Mgr. 
Woorts, als voorzitter van de Di-
ocesane Werkgroep Kerk en Jo-
dendom, mij gevraagd om lid te 
worden van deze werkgroep. Kort 
daarna meldde zich ook oud-de-
ken Zwarts met de vraag of ik be-
stuurslid van de Katholieke Raad 
voor het Jodendom zou willen 
worden. Op beide vragen heb ik 
positief geantwoord. 

Het was in de jaren ’90 dat mijn 
interesse voor het jodendom zich 
ontwikkelde. Door het lezen van 
de bijbel, me te verdiepen in de re-
cente geschiedenis van Israël en 
het nieuws in de media te volgen, 
raakte ik steeds meer geïnteres-
seerd. Vooral het feit dat in het jo-
dendom religie, etniciteit en land 
zo met elkaar verbonden zijn, fas-
cineerde me. Daar wilde ik meer 
over weten. Uiteraard was ik ook 
nieuwsgierig naar de christelijke 
wortels die liggen in het joden-
dom. Het was ook aan het begin 
van de jaren ’90 dat de Eerste In-
tifada uitbrak, de opstand van het 
Palestijnse Volk dat zich onder-
drukt voelt. De beelden van stenen 
gooiende Palestijnse jongeren te-
genover Israëlische soldaten staan 
mij nog goed voor ogen. Het con-
fl ict, dat tot op de dag van vandaag 

doorgaat, heb ik altijd gevolgd in 
het nieuws. Later in de jaren ’90 
ben ik met mijn vader naar Israël 
geweest om een tocht in het spoor 
van de bijbel te maken. Het was 
een prachtige reis die mijn inte-
resse nog meer aanwakkerde. Na 
mijn priesterwijding adviseerde 
mijn geestelijk begeleider mij om 
ook na de studie te blijven lezen en 
daarbij te focussen op een bepaald 
gebied van de theologie. De keuze 
was toen snel gemaakt.  

Inmiddels zijn we jaren verder en 
de interesse voor het jodendom en 
Israël ben ik nooit verloren. Nog 
steeds volg ik de situatie in de me-
dia en lees ik over het thema. Sinds 
mijn diakenwijding heb ik ook 
ruim 15 reizen met groepen naar 
Israël gemaakt als pastor, reislei-
der en gids. Elke keer zie ik nieuwe 
dingen en elke reis probeer ik ook 
zo in te richten dat er voor mij iets 
nieuws in zit. Bovenaan mijn ver-
langlijstje staat nu om een bezoek 
te brengen aan de berg Gerizim bij 
Nabloes waar de Samaritanen nog 
steeds leven.

Van verschillende collega’s heb ik 
gehoord dat rabbijn Yehuda Ash-
kenazy, die les gaf op verschillende 
katholieke theologieopleidingen, 

zijn studenten altijd voorhield, “Ik 
leer jullie over het jodendom. Niet 
om jullie joden te maken, maar om 
jullie te helpen betere christenen te 
zijn.”  Deze rabbijn heeft helemaal 
gelijk. Om Jezus beter te verstaan, 
moet je iets van het jodendom we-
ten. Jezus was een jood en leefde 
een joods leven. Wat hij zegt en 
doet moeten we verstaan vanuit 
zijn religie en zijn leefwereld. Iets 
van deze interesse wil ik graag met 
de parochie delen door te kijken of 
het mogelijk is een reis naar het H. 
Land in de steigers te zetten. Ook 
wil ik contact zoeken met een sy-
nagoge om te vragen of we een 
keer een dienst mogen bijwonen. 
Hebt u nog andere ideeën dan 
hoor ik dat graag, maar zeker is dat 
ik van mijn kant de komende tijd 
een paar gedachten wil uitwerken. 

Pastoor Peter Ambting  
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Rijker in ons hart
Met de jaarwisseling waren we met het ge-
zin in Parijs, dat was een prachtige ervaring. 
Onze kinderen (8 en 10 jaar) waren behoorlijk 
onder de indruk van de stad en de mensen. 
Onze jongste vroeg op een gegeven moment 
waarom we niet alle zwervers geld gaven. Hij 

vond het jammer dat hij zijn spaargeld niet mee had genomen om uit 
te delen. Het was toch zielig dat ze amper kleding hadden en ook geen 
eten? Ik vond eigenlijk wel dat hij gelijk had. Wij liepen ‘gewoon’ langs 
de zwervers zonder naar ze om te zien, terwijl ik de kinderen vaak uitleg 
dat het goed is om samen te delen. Deze vakantie voegden we de daad 
bij het woord: we hebben de meeste zwervers wat geld gegeven. Daar-
naast kwam mijn zoon met het goede idee om fruit uit te delen. Als we 
ons dagelijkse portie fruit bij de groentehandel haalden, namen we wat 
extra mandarijnen mee voor de zwervers. Na een aantal dagen gingen 
we voldaan naar huis. Thuis bleek dat we weliswaar minder geld hadden, 
maar we waren rijker geworden in ons hart. Vrijgevigheid geeft je een 
goed gevoel. En wat onze zoon betreft: die zou al zijn geld weggeven aan 
anderen die het nodig hebben. Toch nog maar eens het gesprek aangaan 
over ‘heb uw naaste lief als uzelf’ in plaats van boven uzelf.

Lisette Oskam

Foto: Gemma van Doorn

De joodse wortels van het christendom 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
4e zondag Veertigdagentijd

zondag 19 maart 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur pastoor P. Ambting
  Schola  Ad Altare
    Kindernevendienst Vastenproject
   13:00 uur  Pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap

zaterdag 25 maart 10.00 uur  pastoor P. Ambting 
  Groep Michaël  

5e zondag Veertigdagentijd

zondag 26 maart 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Caeciliakoor
    Kindernevendienst Vastenproject

Boeteviering en biechtgelegenheid

woensdag 29 maart 09.30 uur   pastoor P. Ambting en 
  pastor A. ten Klooster  
  Groep Michaël    

Palmpasen

zondag  2 april 09.30 uur   pastoor P. Ambting  11.00 uur  pastoor P. Ambting  
  Projectkoor Licht van Christus  Groep Michaël
  Kindernevendienst  Kindernevendienst

Paas triduüm
Witte Donderdag

donderdag 6 april 19.00 uur  pastoor P. Ambting  
  Singhet die Mare 

Goede Vrijdag

vrijdag 7 april 13.00 uur  Kinderkruisweg
 15.00 uur  Kruisweg 15.00 uur  Kruisweg
  zanggroep  Caeciliakoor
 19.00 uur  pastoor P. Ambting 19.00 uur  pastoraal werker Y. Saris 
  Goede Vrijdagavondviering Goede Vrijdagavondviering
  Groep Michaël  Projectkoor Licht van Christus 

Paaszaterdag – Stille Zaterdag

zaterdag 8 april 21.00 uur  pastoor P. Ambting
  Ad Altare
  Paaswake 

Pasen

zondag 9 april 9.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  en diaken W. van den Dool en diaken W. van den Dool
  Uriël  Caeciliakoor 
    Familieviering



          Mariakerk Willibrordkerk

misintenties

MARIAKERK 
zondag 19 maart Ab Kragten (1e jaargedachtenis), 
Janny van Rooijen-Klomp, Overleden ouders Balk-
van Lint en hun zoon Frans, Gerard Swart, Lien 
Vermeent-van der Horst, Henneke van Seumeren, 
Riet Suverijn-Verheul, Overleden ouders Peelen-
Koster, Adrie Stavast-Veen, Overleden ouders Matze-
Mulder en Ad Matze
dinsdag 21 maart voor het welzijn van de parochie
zaterdag 25 maart tot zekere intentie
zondag 26 maart  Overleden familie Vernooij, Maria 
Gresnigt-van Maarseveen, Christien Geelen-de Rijk, 
Co Oostveen, Martha Roos-Appelman, Herman 
Wessels, Henk van Doorn, Jan Kok, Cees Vernooij, 
Martin Ham
dinsdag 28 maart voor het welzijn van de parochie
Palmzondag 2 april Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Frans Balk, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Joep Hansen, Cor Oostveen, Piet Stal, To van 
Helmond-Kusters, Janny van Rooijen-Klomp, Joke 
Mathôt
dinsdag 4 april (de Roef)
voor het welzijn van de parochie 
Witte Donderdag 6 april tot zekere intentie
Paaswake zaterdag 8 april  
voor het welzijn van de parochie
Pasen zondag 9 april  Ab Kragten, Hein van den 
Oudenrijn en zoon Jos, John Schijf, Wim Suverijn, 
Joop Elsendoorn, Thea Verbeij-Jaspers, Hein en 
Bep Wendel-Verheul, Claudia van de Camp, Annie 
Redelijk-Laurens, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Jolanda Vergeer, Frans 
Rentinck, Overleden familieleden Boot-Kraan, Adrie 
Stavast-Veen, Overleden ouders Matze-Mulder en Ad 
Matze, Wim van Oostrom, Hans Peek en overleden 
fam. Peek Kooijman 
2e Paasdag maandag 10 april tot zekere intentie

dinsdag 11 april
voor het welzijn van de parochie 
zondag 16 april  Maria Gresnigt-van Maarseveen (1e 
jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, Gerard Swart, Lien Vermeent-van 
der Horst, Henneke van Seumeren, Riet Suverijn-
Verheul, Henk van Doorn
dinsdag 18 april tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 
zondag 19 maart Willie Roefs-van Gasselt,  Elisabeth 
Schrama-de Boer, Truus van Schaik-van Duijn, Kees 
Vernooij, Toos Oostveen-de Goeij, Gerrit Visser, 
overleden ouders Van Hout-Knigge 
donderdag 23 maart tot zekere intentie
zondag 26 maart  Willie Roefs-van Gasselt, Henny 
Vriesenga-Jonkhart, Mely Peek-van der Heijden, 
Sylvia Braamhorst, Rein Pouw, Chris Knippers, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, 
Trees Feldhaus, Ria Smits-Slaats, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Arie van Zuijlen, Herman Goes, 
Truus van Schaik-van Duijn, Photina Glissenaar-
Hendrikse
donderdag 30 maart
voor het welzijn van de parochie 
Palmzondag 2 april  Janny van Rossum-van 
Kleef, Overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martin Verhoef, Toon 
de Groot, Janny van Assem, Edmond Nuss, Cary 
Nuss-Spoelstra, Riek Bransen-Groenewegen 
Witte donderdag 6 april geen viering (zie Mariakerk)
Paaswake zaterdag 8 april
geen viering (zie Mariakerk)
Pasen zondag 9 april  Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Gonda Ording-Bol, Giel de Groot, Gerrit Visser, 
Cor Jong, Chris Knippers, Ben Kosterman, Annie 
Ebskamp, Jan en Corrie Linssen, Gerard en Hans 
Verhoef, Ko van Schaik en dochter Helma, Ralph 
Sturkenboom
2e Paasdag 10 april  geen viering (zie Mariakerk)
donderdag 13 april voor het welzijn van de parochie
zondag 16 april Henny Wibbeke-van Leusden (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij
donderdag 20 april tot zekere intentie

5

2e Paasdag 

maandag 10 april 10.00 uur  pastoor P. Ambting
  Viering 15 jarig priesterjubileum met diverse koren
  Aansluitend receptie  

Beloken Pasen

zondag 16 april 9.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting 
  en diaken W. van den Dool en diaken W. van den Dool
  Groep Michaël  Groep Michaël
   13.00 uur  pastoor P. Ambting 
    Engelse mis

Koffi  edrinken na de mis.



6

LICHT VAN CHRISTUS

Preek van de maand

Preek Vasten 3A. 6-7 maart 1999. 
Ex.17,3-7; Rom.5,1-2.5-8; 

Joh.4,5-42.

Het is een lang en mooi verhaal, 
dat we gehoord hebben. Ik wil 
het met U nalopen, maar daarbij 
vooral de aandacht vestigen op de 
dubbelzinnigheden. De evangelist 
Johannes houdt ervan, om een ge-
sprek tussen Jezus en anderen op 
een dubbel niveau te laten spelen: 
dat Jezus spreekt over het heil, dat 
Hij geeft en de dood die Hij sterft 
en dat anderen denken, dat Hij het 
over brood of vlees heeft of dat Je-
zus spreekt over het geloof, terwijl 
de gesprekspartner het over licht 
in zijn ogen heeft.

Laat ik beginnen met op te mer-
ken, dat er aan die vrouw uit het 
evangelie een luchtje zit. Niet al-
leen, dat ze een Samaritaanse is - 
en U weet, dat Joden Samaritanen 
niet zo hoog hadden, nee - er is 
meer. Alleen al het feit, dat ze mid-
den op de dag, in de brandende 
zon op haar dooie eentje water 

komt halen geeft aan, dat er iets 
mis is. Normaal maakten vrouwen 
‘s morgens in de koelte en gezel-
lig samen, die tocht van hun dorp 
naar de put. Dat is een te zware 
tocht om te doen in de hitte van de 
middag. Bovendien: als je het sa-
men doet en de nieuwtjes uitwis-
selt, begin je de dag zwaar, maar 
gezellig. Deze vrouw komt alleen, ‘s 
middags. Ze is een verstotene of in 
elk geval iemand, die zich schaamt 
voor de anderen. Wanneer Jezus 
later ineens zegt: “Vijf mannen 
heb je gehad en die je nu hebt, is 
je man niet”, dan klinkt dat, alsof 
Hij alwetend is en komt dat er voor 
onze oren pardoes invallen, maar 
eigenlijk kun je in de eerste zinnen 
van het evangelie al lezen, dat er 
wel zoiets moest spelen.

En Jezus spreekt haar aan: “Kunt 
U mij wat water geven?” De vrouw 
is er stomverbaasd over: een Jood 
spreekt een Samaritaanse aan en 
dan nog wel een Samaritaanse met 
een luchtje eraan. Hoe kan dat? 
Wat is dit voor man? Uit het feit, dat 
Jezus haar aanspreekt, blijkt al iets: 

Jezus aanvaardt 
mensen, hoe 
smerig ze ook 
zijn. Nu zullen de 
meesten van ons 
zich misschien 
niet meteen in 
die Samaritaanse 
herkennen; we 
zijn redelijk ge-
respecteerde zus-
ters of burgers. En 
toch... Elk mens 
draagt ook een 
schaduwkant met 
zich mee, dingen 
waarvan hij/zij 
liever niet heeft, 

dat anderen die weten. Van buiten 
lopen we met een groep mee, maar 
van binnen - aan de schaduwkant 
- lopen de meesten alleen, in de 
brandende zon van de middag. 
Tot we op de levende Heer stoten, 
tot Hij iemand of iets op onze weg 
zet, tot ook tot óns schaduw- ik ge-
zegd wordt: “Wilt U mij te drinken 

geven”, kom maar te voorschijn, 
schaam je maar niet.

Jezus vraagt haar om water. Hij 
vraagt om hulp. Hij gaat niet ver 
boven haar staan. Hij begint ook 
niet met te zeggen: “Mevrouw, U 
zult wel diep in de puree zitten, dat 
U hier op zo’n rare tijd komt; kan 
ik U helpen?” Nee, Jezus zit zelf in 
de puree, Hij heeft dorst en geeft 
haar de gelegenheid Hém te hel-
pen. Dat is niet alleen een spelletje. 
Johannes suggereert, dat Jezus in-
derdaad haar hulp nodig heeft. Je-
zus dorst naar haar water, Hij heeft 
dorst naar haar ziel. Hij heeft dorst 
naar haar geloof en haar redding. 
Zijn spijs is het, de wil van de Va-
der te doen. De wil van de Vader is 
de redding van de mensen. Hier is 
weer een mens. Mevrouw, kunt U 
mij helpen. Mevrouw, ik sterf van 
de dorst naar uw geluk. 

En dan begint dat steekspel van 
dubbelzinnigheden. Wanneer de 
vrouw begint met afweer - want 
we worden niet graag lastig ge-
vallen, wanneer we een grote 
schaduw met ons meeslepen - en 
zegt “Meneer, dat hoort toch niet; 
U kunt als Jood mij toch niet om 
hulp vragen”, keert Jezus de zaak 
om: “Je zou ook kunnen zeggen, 
dat Ik U hulp áánbiedt”. 

En dat is ook zo. Jezus dorst ernaar, 
om haar water te géven. De vrouw 
gaat door op het gewone drink-
water. Levend water, ja, dat wil ze 
wel: een riviertje achter het huis, 
zodat ze niet telkens opnieuw die 
lange, eenzame weg naar de put 
toe hoeft. Misschien komen dan 
de andere vrouwen wel naar haar 
toe, om bij haar water te halen in 
plaats van dat zij zou moeten sme-
ken, om weer bij de groep te mo-
gen. En Jezus spreekt over het wa-
ter, dat opborrelt in je binnenste, 
het water van de doop, het water 
van de heilige Geest. Ik denk, dat 
Hij zoiets bedoelt als dit: wanneer 
iemand merkt, dat hij/zij bemind 
wordt, dan maakt dat krachten in je 
vrij. Wanneer een hart uitgedroogd 

door pastor Jozef Wissink
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is, dan kan alles weer gaan stro-
men en bloeien, wanneer dat hart 
bemind wordt. We leven van de 
liefde. Zo zegt Jezus het haar ook: 
“Wie van het water drinkt, dat Ik 
aanbied, die krijgt van zijn levens-
dagen geen dorst meer; het borrelt 
in je op tot eeuwig leven.”

Maar dit gesprek loopt vast. Het 
loopt vast op de schaduw. Je kunt 
mooi praten over liefde en leven 
met iemand, die een schaduw bij 
zich heeft, maar dat maakt voor 
die ander de pijn alleen maar gro-
ter. Dat zal allemaal wel niet voor 
mij zijn; ik deug immers niet. Dus 
moet die schaduw in het licht ko-
men. Daarom daalt Jezus uit zijn 
hoge woorden over het levend 
water neer in de diepte van haar 
leven. Die vijf mannen, denkt U, 
dat daarom het levende water niets 
voor U is?

Voor de vrouw stort nu de wereld 
in: gesnaaid, een ramp gebeurd, 
bij de schaduw gepakt. Nu sta ik 
naakt, nu word ik verworpen. 

Een Samaritaanse en dan ook nog 
zo een: dadelijk komt het laatste 
oordeel, de hel. Gauw het gesprek 
op iets anders brengen. Religie, 
dat is een mooi onderwerp. Want 
die man schijnt iets met religie te 
hebben. Wat vindt U van de vrouw 
in het ambt? En van condooms bij 
Aids? Bent U meer voor Mgr. Eijk 
of voor Samen Kerk, Samen Sterk? 
Moeten we in Jeruzalem bidden of 
hier, op die berg van ons? En Jezus 
buigt het gesprek weer terug: me-
vrouw, het gaat erom, dat er echt 
gebeden wordt... De Messias, die 
het echte bidden leert, dat ben IK... 
En zo is de religieuze prietpraat 
met een veeg van tafel. Ze staat er 
weer: met schaduw en al, oog in 
oog met de Messias, die haar niet 
veroordeelt, maar die dorst heeft 
naar haar ziel. Oog in oog staan 
met de Messias, met je schaduw en 
al, daar gaat het nog steeds om in 
ons geloof.

In het verhaal is het wezenlijke nu 
gebeurd. De vrouw rent weg. Ze is 
zo van haar stuk, dat ze haar kruik 
laat staan. Nota bene, een van haar 
belangrijkste eigendommen. Zon-
der kruik kun je niet leven! En ze 

loopt naar haar dorpsgenoten. De 
schaamte voorbij. Al die mensen, 
die haar gemeden hebben, ze loopt 
gewoon naar hen toe. “Ik moet U 
wat zeggen: Ik heb een man ont-
moet, die mij alles verteld heeft, 
wat ik ben en waarover ik normaal 
niet spreek... U weet wel, dat waar-
om U me te vies vindt, om aan te 
pakken... Zou Hij de Messias zijn?” 
En de Samaritanen komen bij Je-
zus en Jezus komt bij hen.

We lezen dit verhaal op de weg 
naar Pasen. Natuurlijk vanwege 
dat water: Pasen is het feest van 
de doop. Maar ook: omdat de Ver-
rezen Heer ons nog steeds wil ont-
moeten, zoals Hij die Samaritaanse 
heeft ontmoet. Wij mogen - met 
schaduw en al - oog in oog staan 
met de Messias. En daar ontvangen 
wij het levend water: we worden 
niet veroordeeld, maar bemind. En 
we mogen ervan verder vertellen. 
Waar dat gebeurt, gebeurt Pasen 
nog een keer. De Heer leeft, maar 
waar dat gebeurt, gaan ook wij le-
ven, wordt er nieuw leven geboren. 
Paasleven! God geve het ons. 

Amen.
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Als een lopend 
vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier het Lopend vuurtje nummer 99, met een erva-
ring waar ik juist anderen de kans heb gegeven om 
het goede te doen door mij te helpen.

“Ga de weg van de kinderen van het licht. 
Het licht brengt niets dan goedheid voort en 

gerechtigheid en waarheid.”
Efeziërs 5: 8-9

Ook wij christenen van de 21ste eeuw zijn geroepen 
om kinderen van het licht te zijn. Misschien beschou-
wen we ons daarvoor volledig ongeschikt. We kennen 
onze beperkingen of die van anderen. Hoe kunnen 
we met goede hoop verder gaan, ondanks donkere 
wolken en onzekerheden die soms boven ons hoofd 
hangen? Paulus bemoedigt ons: het is het Woord van 
God dat ons licht geeft als we het werkelijk beleven. 
Dat stelt ons in staat om als “sterren te schitteren” in 
deze wereld die op zoek is naar oriëntatiepunten (vgl. 
Filip. 2:15). 
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Engelen bestaan
Ik fi ets langs een mevrouw die aan het bellen is. Ik kijk 
over de weilanden en denk: heerlijk, vakantie! Pats, 
daar valt mijn brillenkoker. Ik stop en pak de koker, 
maar mijn bril is weg! Ligt die soms nog thuis? Snel 
naar huis. Geen bril! Gauw terug naar de plek des on-
heils. Maar waar was dat ook weer? Mijn hart bonst. 
Een lichte paniek komt opzetten. Ik zie de vrouw die 
aan het bellen was: “Mevrouw weet u nog waar u 
stond toen u belde? Daar moet mijn bril liggen.” “Nee”, 
zegt ze. Maar meteen belt ze haar man: “Schat, hier is 
iemand zijn bril kwijt. Kun je even in mijn plaats ko-
men zoeken. Jij vindt altijd alles.” Samen zoeken we 
verder. Het mag niet baten. Ik word nu echt ongerust. 
Ik ga thuis iemand vragen om te helpen zoeken. Voor 
de zoveelste keer lopen we langs de plek waar de bril 
moet liggen. De engel die ik nu bij me heb loopt ge-
lukkig net langs de bril maar wel zodanig dat de bril 
ietsjes beweegt “Eindelijk gevonden!”, roep ik. Opge-
lucht haal ik adem. Deze geduldige engelen hebben 
mij iets gegeven wat ik helemaal kwijt was en ik weet 
het nu zeker; Engelen bestaan nog steeds.

Martin
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Nieuws van het parochiebestuur
Als u deze Drieluik door de bus krijgt is er al heel 
wat werk verzet. Allereerst door de redactie die alle 
binnengekomen kopij beoordeelt en klaar maakt 
voor het nieuwe nummer. Daarna gaat alles naar de 
drukkerij en worden er zo’n 2400 exemplaren ge-
drukt. Daarmee is het werk nog niet gedaan, want 
de coördinatoren in Vleuten en De Meern, Nel van 
Rooijen en Ria Voskuilen, zorgen vervolgens met 
de bezorgers dat de Drieluik bij u op de mat valt. Ik 
begreep onlangs dat de oudste bezorger in Vleuten 
bijna 92 jaar oud is. Fantastisch. Vanaf deze plek wil 
ik alle jonge en oude bezorgers (en de coördinato-
ren) van harte bedanken voor hun inzet!

Op bestuurlijk vlak is het parochiebestuur, buiten 
de lopende zaken, vooral bezig met het onderhoud 
van het vastgoed van de parochie. Ondanks de in-
zet van vorige besturen en ook dit bestuur blijkt er 
dringend onderhoud nodig te zijn aan bijvoorbeeld 
de pastorie in De Meern en Vleuten. Dat betreft dan 
vooral ramen, kozijnen en schilderwerk. Het is altijd 
een kwestie van keuzes maken met de middelen die 
voorhanden zijn als het om uitgaven voor onder-
houd gaat. Daarom zijn in het verleden werkzaam-
heden uitgesteld naar een later tijdstip. Nu zijn we 

op een punt gekomen dat er echt noodzakelijk on-
derhoud gepleegd moet worden. Vanwege het be-
grotingstekort van de parochie moeten we zorgvul-
dig kijken naar de te verwachten uitgaven. Een deel 
zal komen uit eigen middelen en subsidies, maar 
we zijn ook bezig met fondsenwerving. Dat hebben 
we in het verleden gedaan met de pastorietuin in 
Vleuten en dat heeft toen een prachtig bedrag op-
geleverd. We hopen dat een nieuwe actie hetzelfde 
resultaat heeft. Suggesties zijn van harte welkom.

Op 2e Paasdag bent u na de viering van de eucha-
ristie in de Mariakerk (er is in de parochie op die 
dag één eucharistieviering) van harte welkom in de 
Schalm. We vieren dan het 15-jarig priesterjubileum 
van pastoor Ambting, en zijn 50e verjaardag. Op 
verzoek van de pastoor gebeurt dat op een beschei-
den manier, maar u bent van harte welkom voor 
koffi  e met wat lekkers en om de pastoor de hand te 
schudden. 
We zijn ongeveer halverwege de Vastentijd. Op 9 
en 10 april vieren we het feest van Pasen.  Namens 
het parochiebestuur wens ik u alvast een gezegend 
paasfeest toe. 

Monique Becking
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Ja, we gaan weer naar Kevelaer 
en we hopen dat u in grote ge-
tale met ons meegaat. Evenals 
vorig jaar gaan we weer 2 dagen 
naar Kevelaer waar Maria als ”De 
Troosteres van de bedroefden” 
wordt vereerd.

Kevelaer waar we vorig jaar kon-
den zien dat het veel te lijden heeft 
gehad onder de Corona. Hotels en 
winkels die moesten sluiten en ook 
onze favoriete ijssalon was ver-
dwenen.

Heeft u de data al in uw agenda ge-
zet?  17 en 18 augustus 2023.
Verdere gegevens over de bede-
vaart zijn nog niet bekend.
Het zou fi jn zijn als we met een 
volle bus uit de Parochie vertrek-
ken. We bidden natuurlijk allemaal 
voor de slachtoff ers van de oorlog 
in Oekraïne en we mogen ook die 
van Syrië en Turkije niet vergeten. 

Ach, er is zoveel om voor te bidden 
en om onze dankbaarheid te uiten 
dat wij het hier in ons kleine Ne-
derland-Utrecht zo goed hebben.

Fietsbedevaart
Of er dit jaar ook een fi etsbede-
vaart plaats vindt is nog niet be-
kend, meer hierover leest u in de 
komende Drieluiken.

Meegaan?
Weet u al dat u mee gaat, dan kunt 
u zich alvast opgeven.

De Meern
Karin v/d Helm 
tel: 06 292 44 981
email: karin.vanderhelm@planet.nl

Vleuten
Toos Oostrum
Pastoor Ohlaan 7
tel: 677 27 18
email: t.oostrum@casema.nl

Namens de Broedermeesters, 
Toos Oostrum

Bedevaart Kevelaer 17 en 18 augustus 2023 
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Dit voorjaar is pas-
toor Peter Ambting 
niet alleen 15 jaar 
geleden tot priester 
gewijd, maar hij mag 
ook maar liefst 50 kaars-
jes uitblazen! Het zou leuk 
zijn als hij dit jaar daarom ex-
tra veel felicitatiekaarten ont-
vangt. Wilt u ook een mooie 
felicitatiekaart uitzoeken of 
zelf maken en daar een per-
soonlijke wens op schrijven 
voor onze pastoor? 

Aan de kinderen willen we vra-
gen of zij thuis een prachtige 
tekening willen maken voor 
pastoor Peter. De felicitatie-
kaarten en tekeningen kunnen 
naar keuze worden ingeleverd 
in een doos in de Mariakapel 
van de Mariakerk of de Wil-
librordkerk. We zullen ze daar 
regelmatig ophalen en verza-
melen.
Alle kaarten en tekeningen zul-
len bij de feestelijke eucharistie 
uit dankbaarheid op 10 april 
gezamenlijk worden aangebo-
den aan pastoor Peter. 

De activiteitencommissie

Felicitatiekaarten 
en kinder-
tekeningen

Mocht u iets willen bijdragen aan 
dit gezamenlijke cadeau voor pas-
toor Peter dan kunt dit overmaken 
op NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. 
Parochie Licht van Christus o.v.v. 
cadeau 15 jaar priester of via de 
QR-code. Ook kunt u in het por-
taal van beide kerken een envelop 
met uw bijdrage afgeven. De ge-
zamenlijke bijdrage wordt op 10 
april overhandigd aan de jubilaris.
Alvast heel erg bedankt!

Namens de activiteitencommissie

Het 15 jarig priesterjubileum van Pastoor Peter Ambting wordt op 
maandag 10 april bescheiden gevierd, maar we willen hem natuur-
lijk wel graag een passend cadeau aanbieden namens alle parochia-
nen. Pastoor Peter heeft recent de wens uitgesproken om in Rome 4 
nieuwe kazuifels te willen gaan kopen. De huidige kazuifels zijn ver-
ouderd en ook wat te kort voor onze pastoor. We willen hem graag 
verblijden met een gezamenlijke bijdrage voor één of meer nieuwe 
kazuifels  (één kazuifel kost namelijk minimaal €1000,-)

Cadeau Priesterjubileum

Dit voorjaar is pas-
toor Peter Ambting 
niet alleen 15 jaar 
geleden tot priester 
gewijd, maar hij mag 
ook maar liefst 50 kaars-

tekeningen

15-jarig priester jubileum Pastoor Peter Ambting
Op 17 mei 2008 is pastoor 
Peter Ambting tot priester 
gewijd in de Kathedrale kerk 
van St. Catharina te Utrecht.
Wij willen dit jubileum graag 
met u vieren en combineren 
met zijn 50e verjaardag.

Eucharistieviering
uit dankbaarheid
en aansluitend receptie
10 april 2023 om 10.00 uur
Mariakerk De Meern.

Wees welkom.

Scan de QR-code om bij te 
dragen aan het cadeau voor het 

priesterjubileum van pastoor 
Ambting.

Gebruik de Camera App op 
uw telefoon.
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19 maart 
Vierde zondag van de veertig-
dagentijd Zondag “Laetare”
1e lezing   1 Sam. 16, 1b + 6 - 7 + 

10 - 13a
2e lezing  Ef. 5, 8 - 14
Evangelie  Joh. 9, 1 - 41 

26 maart
Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Ez. 37, 12 - 14
2e lezing  Rom. 8, 8 - 11
Evangelie  Joh. 11, 1 - 45 

2 april
Palmzondag
1e lezing  Jes. 50, 4 - 7
2e lezing  Fil. 2, 6 - 11
Evangelie  Mt. 26, 14 - 27, 66

6 april
Witte Donderdag
1e lezing  Ex. 12, 1 - 8 + 11 - 14
2e lezing  1 Kor. 11, 23 - 26
Evangelie  Joh. 13, 1 -15

7 april
Goede Vrijdag
1e lezing  Jes. 52, 13 - 53, 12
2e lezing  Heb. 4, 14 - 16 + 5, 7 - 9
Evangelie  Joh. 18, 1 - 19, 42

8 april - Paaswake
1ste lezing  Gen. 1,1-2,2
2de lezing  Gen. 22, 1 - 18 of 22, 
1 - 2 + 9a + 10 - 13 + 15 – 18
Evangelie  Mt. 28, 1 – 10

9 april
Paaszondag
1e lezing  hand. 10, 34a + 37 - 43
2e lezing   Kol. 3, 1 - 4 of 1 Kor. 5, 

6b - 8
Evangelie   Joh. 20, 1 - 9 of Mt. 28, 

1 -10

10 april
Tweede Paasdag
1e lezing  Hand. 2, 14 + 22 - 32
Evangelie  Mt. 28, 8 – 15

16 april
Tweede zondag van Pasen, 
Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid
1e lezing  Hand. 2, 42 - 47
2e lezing  1 Petr. 1, 3 – 9
Evangelie  Joh. 20, 19 - 31

Lezingen 
van de 
maand
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Kerkhoven oases van rust 

Kerkhoven zijn in de lente, zo-
mer en winter groene oases in 
een dorp of stad. Een plek waar 
bezoekers tot rust kunnen komen 
en afstand kunnen nemen van 
het dagelijks leven. In de winter, 
als de sneeuw gevallen is, geeft 
dat een zeer bijzonder beeld. (zie 
foto)

Het kerkhof in Vleuten is van 1883 
en is samen met het pastoriege-
bouw en de Willibrordkerk een 

Rijksmonument. Het kerkhof is 
een plaats met karakter waar de 
geschiedenis van Vleuten goed 
zichtbaar en voelbaar is. 

Door van het kerkhof een plek te 
maken waar het fi jn verblijven is, 
wordt bijgedragen aan menselijk 
welzijn en zingeving. Niet alleen 
de mensen genieten van het kerk-
hof. Het is ook een plek voor fl ora 
en fauna die de cyclus van het le-
ven op die manier tastbaar maken. 

Een bekende uitspraak die het be-
lang van een kerkhof verwoord is: 

“Er wordt gezorgd voor de doden 
die dat zelf niet meer kunnen. De 
doden zelf merken daar niet zoveel 
van. Maar wel wie achterbleef. Zij 
kunnen herdenken en troost vin-
den.”

Met Pasen gedenken we het lijden 
en sterven van Jezus. Elk jaar in 
april is er een opname van de be-
planting op de algemene gedeel-
ten van het kerkhof Vleuten. De 
planten die de winter niet hebben 
overleefd worden door vrijwilligers 
vervangen door nieuwe planten. 
Zodat het onderhoud van de alge-
mene delen van het kerkhof weer 
zo optimaal mogelijk op niveau is 
en de bezoekers kan verrassen in 
lente, winter en herfst. Het kerkhof 
is dan weer een waardige plaats 
voor gedenken en herdenken en 
we kunnen genieten van de rust, 
de fl ora en de fauna. 

Samen zorgen voor een troostvolle 
plek waar je ook volop kan genie-
ten van rust en groen.

Team Kerkhof Vleuten

Verslag eerste vormsel les 
Het was de eerste les voor 12 vormelingen op don-
derdagavond 2 februari 2023 bij het pastoraal cen-
trum in Vleuten. De les begint met een introductie 
van de vormelingen, elkaar leren kennen: naam, 
leeftijd en hobby’s. 

Daarna begint de les echt en tekent Yuri een lijn op 
papier, een levenslijn van 0 tot 100 jaar. Welke ge-
beurtenissen in het leven zijn belangrijk geweest? Op 
welke leeftijd? Wat verwachten de vormelingen van 
hun toekomst? Vervolgens krijgen de vormelingen de 
opdracht om in het werkboek hun eigen levensweg 
te tekenen en in te vullen. Aan het einde hebben de 
vormelingen één voor één verteld over hun leven en 
dromen: wanneer ze geboren zijn, hoe ze heten, wat 
ze hebben meegemaakt en wat ze later willen gaan 
doen. Een minuut is niet genoeg om hun verhaal te 
vertellen, ze zijn heel enthousiast.

Ade Schuddemat
Nog 5 lessen te gaan tot het vormsel! 
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Op 2 april is het Palmpasen en zijn alle kinderen 
welkom in de kerk met hun mooi versierde Palm-
pasenstok. Je mag natuurlijk thuis zo’n stok maken, 
maar misschien vind je het leuk om het samen met 
andere kinderen te doen.

Zaterdag 1 april (geen grapje!) van 14:00-15:00u ben je 
van harte welkom op het pastoraal centrum. Het adres 
is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. We nodigen alle kin-
deren van onze parochie uit om samen met hun papa, 
mama, opa of oma te komen. Vriendjes of vriendin-

netjes zijn ook welkom. 
We maken er samen een 
hele gezellige middag van !

We vragen je om thuis vast 
een eenvoudig kruis te ma-
ken:
Neem twee platte houten 
latten. Eén stok van onge-
veer 50-60 centimeter en 
eentje van ongeveer 30-40 
centimeter lang. Schroef of 
spijker deze aan elkaar tot 
een kruis. Zorg er wel voor dat er géén scherpe punt-
jes uitsteken. Met bamboestokken of rechte takken 
kan het ook. Je kunt dan de stokken stevig aan elkaar 
binden met touw of met duct tape. 

We zorgen voor crèpepapier en diverse spullen om 
het kruis te versieren. Je mag zelf ook nog spulletjes 
meenemen om eraan te hangen, bijvoorbeeld: thee-
zakjes, doppinda’s, (kersen)bonbons, een mandarijn-
tje of paasversiersels. Alle lekkers moet wel verpakt 
zijn!

We hopen dat er gezellig veel kinderen komen!

1. Een plat kruis maken
Neem twee houten latten of stok-
ken. Eén stok van ongeveer 50 
centimeter en eentje van ongeveer 
30 centimeter lang. Afhankelijk 
van de grootte van het kind, kan 
de stok natuurlijk groter of kleiner 
worden gemaakt (bijvoorbeeld in 
de verhouding 60 centimeter en 
40 centimeter, etc).

De langste lat (hoofdlat) ga je verti-
caal gebruiken, de kortste lat hori-
zontaal. Met de kortste lat vorm je 
dus een kruis op de hoofdlat, door 
de korte lat ongeveer 2/3 van de 
onderkant, op de grote lat te beves-

tigen. Spijker of schroef de latten 
aan elkaar vast in de vorm van een 
kruis of bind de latten met touw 
stevig aan elkaar.

2. Het hout omwikkelen
Omwikkel de latten met gekleurd 
papier of lint, zodat je het hout niet 
meer ziet. Elke kleur die je kiest 
heeft een betekenis, dat gaan we 
ontdekken tijdens de kinderne-
vendienst.

3. Het versieren van het kruis
Maak met een grote naald en ste-
vig draad één of meerdere slingers 
waar je kleine zakjes met pinda’s, 
rozijnen, eitjes, gekleurd snoep 
en gedroogd fruit kunt hangen: 12 
pinda’s of snoepjes staan voor de 12 
apostelen, 30 rozijnen staan voor 
de 30 zilverlingen waarvoor Judas 
Jezus verried, eitjes staan voor het 
nieuwe leven en de grot die open 
breekt, mandarijntjes staan voor de 
zure azijn die Jezus aan het kruis 
moest drinken. Het brood-
haantje doet ons natuur-
lijk aan Petrus denken 
die de haan hoorde kraai-
en, maar ook 
aan de nieuwe 
dag die aan-
breekt: Jezus 
die verrijst! 

haantje doet ons natuur-
lijk aan Petrus denken 
die de haan hoorde kraai-
en, maar ook 
aan de nieuwe 
dag die aan-
breekt: Jezus 
die verrijst! 

Samen Palmpasenstokken versieren 

Zo maak je een Palmpaaskruis

12
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Op zondag 2 april wordt in bei-
de kerken Palmpasen gevierd. 
In de Mariakerk  om 9:30 uur, in 
de Willibrordkerk om 11:00 uur. 
Maak samen met jullie kinderen 
thuis (of op zaterdag samen van 
14:00-15:00 uur op het Pastoraal 
Centrum in Vleuten) een Palm-
paaskruis en breng dit mee naar 
de kerk (zie de uitleg). 

De kinderen gaan vanuit de kerk 
naar de kindernevendienst. Hier 
wordt uitgelegd wat de beteke-
nis is van het Palmpaaskruis met 
al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, 
mandarijntjes en eitjes. Daarna 
wordt het verhaal over Jezus, die 
op een ezeltje Jeruzalem binnen-
komt, verteld en met de kinderen 
gespeeld. De kinderen vormen 
dan een haag met hun Palmpaas-
kruizen om Jezus te begroeten: 
‘Hosanna!’. Ten slotte gaan we de 
Palmpaaskruizen nog een beetje 
mooier maken met een brood-
haantje en een palmtakje. 

Deze Palmpaaskruizen worden na 
afl oop niet naar huis meegeno-
men, maar gebracht naar zieken 
en ouderen in de parochie die niet 
meer zo eenvoudig naar de kerk 
kunnen komen, en naar mensen 
die het afgelopen jaar een dier-
bare verloren hebben. Jullie krij-
gen hiervoor een adres, of gaan 

samen naar een zorghuis. Vertel 
alvast thuis aan de kinderen dat ze 
iets maken voor iemand anders, en 
waarom dat zo mooi is om te doen!

Terug in de kerk worden de kinde-
ren en hun Palmpaaskruizen ge-
zegend en lopen we in processie 
door de kerk.

Het jaar 2022 ligt inmiddels al weer een tijdje ach-
ter ons. Gelukkig hebben we vorig jaar het zingen 
met álle leden weer kunnen oppakken na alle be-
perkingen die Corona met zich meebracht. (Helaas 
behoort Corona nog steeds niet tot de verleden tijd 
maar zijn we ons bewust van hoe hiermee om te 
gaan).

Niet alleen Corona maar ook andere redenen hebben 
ertoe geleid dat we momenteel 28 leden hebben. Dat 
is op zich een heel respectabel aantal, maar in betrek-
kelijk korte tijd hebben we wel van 14 leden afscheid 
genomen.
De kerstviering op kerstavond 24 december 2022 
was een viering waar we met heel veel plezier op te-
rugkijken. Ons koor was aangenaam verrast door de 
vele kerkgangers, maar bovenal door het grote aantal 
jonge mensen dat aanwezig was. De viering bevatte 
mooie liederen, niet alleen om te beluisteren, maar 
zeker ook om voluit mee te zingen. 
Over meezingen gesproken: nieuwe leden zijn en 
blijven altijd meer dan welkom. Elke stemgroep bin-
nen ons koor kan versterking gebruiken. We repete-
ren elke maandagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur. 
Dat doen we op verschillende locaties. In de winter-
maanden repeteren we veelal in het Pastoraal Cen-

trum in Vleuten, generale repetities vinden overwe-
gend in de Mariakerk plaats en soms wijken we uit 
naar de Schalm in De Meern.
Kom gerust naar ons koor en zing mee. De dirigent 
zal in overleg met jou vaststellen bij welke stemgroep 
je het beste past.
Je kunt natuurlijk zo bij ons binnenlopen, maar om-
dat niet altijd bekend is waar we exact repeteren, is het 
sturen van een kort mailtje aan te bevelen.
Stuur je mail naar zangkoorUriel@gmail.com met je 
naam en telefoonnummer en we nemen direct con-
tact met je op. Hopelijk tot snel ziens!

Koor Uriël

Palmzondag in beide kerken

Koor Uriël zoekt nieuwe leden
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KiNdeRpagina
We brengen Gods licht met onze liefde

“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan 
goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.” (Efeziërs 5:8-9)

De apostel Paulus zit in de gevangenis in Rome en 
schrijft aan de gemeenschap van Efeze, waar hij had 
gewoond en tot zoveel mensen over Jezus had 
verteld.

Paulus schrijft dat als wij Jezus' woorden in de praktijk 
brengen, het licht van liefde in ons hart komt en wij
kinderen van God zijn.

Daarom moedigt hij ons aan om goed te zijn, iedereen 
lief te hebben en mensen in nood te helpen.

Ervaring van Lewa uit de Ivoorkust: 
Op een middag is Lewa thuis bij haar moeder. Dan 
horen ze iemand op de deur kloppen.

"Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan 
goedheid voort en gerechtigheid en waarheid." (Efeziërs 5:8-9)

Als ze open doen, zien ze een heel mager meisje dat 
om eten vraagt, ze heeft de hele dag niets gegeten.

Maart 2023

Lewa herinnert zich dat Jezus in het hart van 
iedereen is, dus vraagt ze haar moeder: "Zullen we 
haar ons avondeten geven?” Dat doen ze en daarna 
zijn ze heel blij.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. “© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

De apostel Paulus zit in de gevangenis in Rome en 
schrijft aan de gemeenschap van Efeze, waar hij had 
gewoond en tot zoveel mensen over Jezus had 
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kinderen van God zijn.

Daarom moedigt hij ons aan om goed te zijn, iedereen 
lief te hebben en mensen in nood te helpen.
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om eten vraagt, ze heeft de hele dag niets gegeten.
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Samen op weg naar het paasfeest: Helpt u onze 
medemensen te helpen?

De Veertigdagentijd voor Pasen 
is als u dit leest al even ingegaan. 
De Veertigdagentijd is even lang 
als de veertig dagen die Jezus in 
de woestijn doorbracht om di-
verse beproevingen te ondergaan. 
Ook wij ondergaan beproevingen. 
Niet veel mensen zullen nog echt 
vasten, maar de verhalen van de 
snoeptrommels en de nieuwe kle-
ren die je met Pasen kreeg (hier 
komt onze uitdrukking “Op je 
Paasbest eruit zien” vandaan) zijn 
in onze geheugens gegrift. Maar 
ook in de wereld van nu zijn er 
beproevingen voor de mensheid: 
in het groot, zoals de verwoes-
tende aardbeving in Syrië en Tur-
kije en de verschrikkelijke oorlog 
in de Oekraïne waar onschuldige 
mensen worden gedood of op de 
vlucht moeten slaan. Leed dat niet 
te overzien is. Maar ook bij ons in 
het klein: mensen die de verwar-
ming niet aan durven te zetten 
vanwege de gestegen energie-
kosten of geen geld hebben voor 
boodschappen of kleding voor de 
kinderen.

Een lange tafel
Het is in deze tijd van beproeving 
en bezinning dat we extra om wil-
len zien naar onze naasten in het 
werkgebied van de parochie Licht 
van Christus. Want als je het zelf 
beter hebt dan een ander moet je 
geen muur bouwen om je bezit, 
maar een langere tafel aanschaf-

fen. We kunnen echter niet let-
terlijk iedereen in ons huis vragen 
natuurlijk. Daarom is er vooraf-
gaand aan Pasen traditioneel de 
Paasactie van de Parochiële Ca-
ritas Instelling. De hele Veertig-
dagentijd en in het bijzonder de 
week na Palmzondag, de Goede 
Week, staat in het teken van het 
brengen van off ers. Wij kunnen 
dat ondersteunen door te geven 
voor die mensen die het fi nancieel 
erg moeilijk hebben. Zo ontstaat er 
een virtuele lange tafel. Dat is no-
dig want ook in ons parochiege-
bied is er helaas veel (verborgen) 
armoede. 

Net als voorgaande jaren ontvangt 
u bij het paasnummer van Drie-

luik een envelop met een brief 
met QR code voor een online do-
natie. De QR code kunt u scannen 
met de camerafunctie van uw te-
lefoon en dan wordt u doorgeleid 
naar uw eigen bank. Wilt u liever 
zelf overmaken of telebankieren? 
Maak dan u bijdrage over naar 
bankrekening: 
NL 54 RABO 014 089 6821 t.n.v. 
PCI Licht van Christus.

Wilt u liever een acceptgiro ont-
vangen? Dat kan, en dit jaar voor 
het laatst omdat vanaf 1 juni 2023 
acceptgiro’s worden afgeschaft. 
Belt of mailt u ons dan even.
Wilt u meer informatie over de 
Paasactie of het werk van de PCI 
in zijn algemeenheid, belt u ons 
dan gerust op 06-833 420 37 of 
stuur een email naar: 
pci@lichtvanchristus.nl
Alle grote en kleine beetjes helpen. 
Namens alle mensen die onze 
hulp goed kunnen gebruiken, al-
vast hartelijk dank voor uw gift!

Namens het PCI bestuur,
Kasper Driehuijs, voorzitter

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Scan de QR-code om te betalen 
voor Paasactie2023 PCI LvC.
Gebruik de Camera App op 

uw telefoon.
De QR-code is geldig tot 

19 februari 2025.

Scan de QR-code om te betalen voor Paasactie

2023 PCI LvC.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 19 februari 2025.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=aTPXg7

2rSDW_-IzkEJ7auw
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In verschillende Utrechtse noodopvanglocaties 
worden momenteel vluchtelingen opgevangen: in 
het Star Lodge Hotel aan de Biltsestraatweg, in een 
kantoorpand aan de ’t Goylaan en in een pand aan 
de Pahud de Mortangesdreef. 
Om hen een huiselijk moment en kennismaking 
met de Nederlandse cultuur te bieden en in een in-
formele sfeer inwoners van Nederland te ontmoe-
ten, organiseert Eet Mee Come & Eat. 

Daar matchen we eetadressen die een groepje vluch-
telingen willen uitnodigen voor een gezellig etentje. 

Voor velen van hen is het door de aardbevingen in 
Turkije en Syrië een enorm stressvolle en onzekere 
tijd. Juist nu kan zo’n etentje en een warm menselijk 
contact veel betekenen. 

In het afgelopen jaar heeft Eet Mee al honderden 
Come & Eat-matches gemaakt. Soms blijft het bij een 
etentje, vaak ook komen er langer durende contacten 
uit voort. Deze etentjes zijn altijd waardevol voor deel-
nemers. Als eetadres kun je van betekenis zijn en zien 
wie de mensen zijn achter de verhalen in het nieuws. 
De gasten zijn blij om even in een huiselijke sfeer te 
zijn, weg te zijn uit de massaliteit van de opvangloca-
tie, en te kunnen ervaren hoe mensen hier leven. 

“Wat een verrijking om achter termen als ‘vluchteling’ 
en ‘noodopvang’ echte mensen, echte namen, echte 
verhalen, echte emoties te zien én te delen.”
“Het is voor ons belangrijk omdat wij de Nederlandse 
cultuur leren kennen en hoe mensen wonen. We le-
ren ook de nieuwe taal een beetje begrijpen.”
“Het etentje met onze gasten was ongeloofl ijk gezel-
lig, ook al spraken we elkaars taal niet, maar Google 
Translate hielp ons daarbij. De soms heel onduidelijke 
vertalingen zorgden ook voor veel hilariteit.”
“Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om bij Nederlandse 
mensen thuis te zitten en dat ze niet van vluchtelin-
gen houden, maar toen ik daar was had ik het gevoel 
dat ik bij familie was. Ik had deze grote aandacht niet 
verwacht.”

In deze voor veel vluchtelingen nu extra moeilijke tijd 
is het fi jn als ze kunnen deelnemen aan een positieve 
activiteit en zich zo gesteund voelen.

Wij jij ook eetadres zijn? Eet Mee maakt graag een 
match voor je. Daarbij wordt rekening gehouden met 
je wensen en mogelijkheden. Aanmelden voor Come 
& Eat kan via www.eetmee.nl of 030-2213498

Eetadressen gezocht: nodig NU vluchtelingen uit de 
Utrechtse noodopvang uit voor een etentje

Voor mij - Goede vrijdag 

Voor mij bent U naar Golgotha gelopen
Voor mij draagt U de zonden en de schuld

Voor mij hangt U, bent U aan ’t kruis gekomen
Voor mij draagt Gij Uw wonden vol geduld

Op ‘t kruis hoor ik U bidden tot Uw Vader : 
‘Voor hen die niet meer weten wat zij doen’

Ik hoor U als mijn ‘Voorbidder ’, ik stamel,
om ‘t wonder dat U voorbidt in de schuld

U bent Heer, onze Voorbidder ten leven
In al ons bidden gaat U voor ons uit

U bidt voor heel de wereld om vergeven 
Voor ons draagt U de zonden en de schuld

Henny, april, Stille Zaterdag, n.a.v. Lucas 23 :  33 : 43



Mijn naam is Rebecca Miedema 
en ik ben 27 jaar oud. Ik loop 
sinds begin januari stage in uw 
parochie. Het kan zijn dat u mij 
dus al tegen bent gekomen bij 
diensten of andere activiteiten, 
maar ik stel mijzelf hier ook graag 
nog een keer aan u voor. 

Ik ben geboren in Breukelen en 
woon hier ook nog steeds met veel 
plezier. Ik volg de opleiding theo-
logie aan de Fontys hogeschool in 
Utrecht en zit nu in mijn tweede 
jaar. Naast mijn studie werk ik nog 
één dag in de week in een dieren-
winkel en ben ik bestuurslid van de 
studievereniging van mijn oplei-
ding. 

Binnen de opleiding theologie krij-
gen wij ieder jaar ruimte om stage 
te lopen en zo praktijkervaring op 
te doen. Ik wil na mijn opleiding 
graag geestelijk begeleider wor-
den. Vorig jaar heb ik al een stage 
gelopen. Die stage was toen bij 
een geestelijke begeleider in een 
verzorgingstehuis. Ik heb mezelf 
voorgenomen om op zoveel mo-
gelijk verschillende plekken stage 

te lopen en dit jaar leek het mij 
daarom interessant om in een pa-
rochie stage te lopen om zo weer 
andere kanten van het werkveld te 
kunnen zien. Mijn stage duurt tot 
eind mei en ik hoop in die tijd veel 

te kunnen leren en u allen ook be-
ter te leren kennen.

Voordat ik met de opleiding theo-
logie ben begonnen, heb ik al een 
bachelor in de geneeskunde be-
haald. Ik ben na mijn bachelor 
overgestapt naar theologie omdat 
ik tevens erg geïnteresseerd ben 
in het geloof. In mijn latere werk 
zou ik graag ook met mensen ge-
sprekken kunnen voeren over het 
geloof en vragen naar zingeving/
levensvragen. 

De stage in uw parochie geeft 
mij de gelegenheid om met veel 
verschillende leeftijdsgroepen in 
aanraking te komen en ook zelf 
al actief aan het werk te gaan met 
deze groepen. Ik heb tot nu toe al 
bij veel verschillende groepen en 
activiteiten mee kunnen kijken. 
Ik merk dat ik niet alleen veel leer 
van het observeren van de groep 
en manier waarop Yuri Saris deze 
begeleidt, maar ook dat het mij 
persoonlijk erg aan het denken zet 
over hoe ik later zou willen werken 
en mijn eigen geloof. 

Op vrijdag 7 april is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. We vertellen dan het 
verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties (schilderijen). De kinderen mogen bloemen en te-
keningen meenemen om bij het kruis neer te leggen. Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor 
alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje. 
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Margreet Anches info@margreetanches.nl

Rebecca Miedema, stagiaire in onze parochie

Kinderkruisweg in de Mariakerk
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Ook wij zijn geroepen om 

KINDEREN VAN HET LICHT te 

zijn. Om trouw te zijn aan God 

en aan zijn grote gebod om 

onze naaste lief te hebben.

www.focolare.nl

“Ga de weg van 
de kinderen van 

het licht”

Misschien voelen we ons 

daarvoor wel ongeschikt.

Maar Paulus moedigt ons aan 

en zegt dat we iedere dag 

opnieuw mogen beginnen om te 

leven als «zijn liefste kinderen». 

Bij alles wat we doen 

kunnen we ons afvragen:

«Wat zou Jezus doen als Hij 

in mijn plaats zou zijn?»

Iets wat op school gebeurd is heeft 

me heel blij gemaakt. 

De wiskundelerares had de punten 

uitgedeeld van het proefwerk en ik 

had een 7. Ik was heel blij want ik 

had nog nooit zo’n goed cijfer 

gehad voor wiskunde!

Voor mij was het punt 

minder belangrijk, want ik 

had er voor gekozen om in de 

waarheid en in de liefde te zijn.

Ik voelde me op dat moment 

vrij en gerealiseerd, ik was 

trouw gebleven aan God.

Een klasgenote stelde voor om 

me maar een half punt minder 

te geven, maar de lerares heeft 

besloten de 7 te laten staan 

omdat ik eerlijk was geweest. 

Maar toen ik het proefwerk zelf 

nog eens nakeek, zag ik dat ze een 

fout over het hoofd had gezien en 

daardoor had ik eigenlijk maar een 

6 verdiend. 

Zo gauw ik dit merkte ben ik het 

aan de lerares gaan zeggen. Dit 

gaf me een nog grotere vreugde. 

Mijn klasgenoten snapten er niets 

van.

Hij schrijft vanuit de gevangenis 

in Rome. Daar heeft hij het niet 

gemakkelijk. 
Toch schrijft hij hen over het licht 

en roept hen op om steeds te 

groeien in het geloof en 

God trouw te blijven.

“HET LICHT BRENGT 

NIETS DAN GOEDHEID
VOORT EN

GERECHTIGHEID
EN WAARHEID”

3

Efeziërs 5,8-9

Het wiskunde proefwerk

Dit was echt een geschenk en 

ik was de gelukkigste mens 

van de hele wereld!

De apostel Paulus schrijft aan de 

gemeenschap van Efeze, 

een grote stad waar hij eerder 

heeft gewoond en het Evangelie 

heeft gebracht. 
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Aandacht voor elkaar

GEBOREN

26 februari
Fenna

dochter van Denny Berkouwer en 
Marit van Overveld

GEDOOPT

26 februari
Linard

zoon van Anar Garabet en Suher 
Tomina

26 februari
Finn

zoon van Danny en Laura 
van den Bosch-Brinkhof

OVERLEDEN

5 februari
Antoon Slotboom

op de leeftijd van 64 jaar
echtgenoot van Maigret van 

Lemmen

De crematieplechtigheid was 
op 11 februari

6 februari
Catharina Wilhelmina van 

Helmond-Kusters (To)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenote Jan van Helmond

De uitvaart was op 11 februari in 
de Mariakerk met begrafenis op 

het kerkhof

7 februari
Elisabeth Antonia Theodora 

Schrama-de Boer
op de leeftijd van 97 jaar

weduwe van Wim Schrama

De crematieplechtigheid was op 
14 februari

16 februari
Henrica Theresia Gijsbertha 

Bransen-Groenewegen (Riek)
op de leeftijd van 93 jaar

weduwe van Joop Bransen

De uitvaart was op 24 februari in 
de Willibrordkerk en aansluitend 

crematie

18 februari
Johanna van Rooijen-Klomp 

(Janny)
op de leeftijd van 89 jaar

echtgenote van Antoon van 
Rooijen

De uitvaart was op 24 februari in 
de Mariakerk met begrafenis op 

het kerkhof

20 februari
Marinus van Zomeren (Rien)

op de leeftijd van 64 jaar
partner van Annet Besemer

De uitvaart was op 24 februari in 
Leerdam met begrafenis op het 

kerkhof in De Meern

21 februari
Geertruida Johanna van Schaik-

van Duijn (Truus)
op de leeftijd van 93 jaar

weduwe van Willem van Schaik

De uitvaart was op 28 februari in 
de Willibrordkerk met begrafenis 

op het kerkhof

e
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24 februari
Wilhelmina Gertruda Anna Maria 

Roefs-van Gasselt (Willie)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenote van Harrie Roefs

De uitvaart was op 3 maart in de 
Willibrordkerk met begrafenis op 

het kerkhof

24 februari
Louis Johannes Galesloot (Louis)

op de leeftijd van  88 jaar
partner van Irene Franssen

De crematieplechtigheid was op 
7 maart

1 maart
Theodora Maria Kalkhoven-

van der Kroef (Thea)
op de leeftijd van 83 jaar

echtgenote van Joop Kalkhoven

 De uitvaart was op 8 maart met 
begrafenis op het kerkhof in 

Vleuten

Kopje koffi  e?

Op het pastoraal centrum wordt 
elke werkdag met alle aanwezi-
gen gezamenlijk een half uurtje 
koffi  e of thee gedronken met 
een lekker koekje erbij. Bent u 
een beetje eenzaam of vindt u 
het gewoon gezellig om er even 
uit te zijn, schuif dan gezellig 
aan! U bent van harte welkom 
van maandag  t/m vrijdag om 
10:00 uur (pastoor Ohllaan 36 
in Vleuten)
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LICHT VAN CHRISTUS

A  G  E  N  D  A
18 maart tot 21 april 2023 

   
Activiteiten De Schalm
19-03-23 14:30 Jazzcafe
22-03-23 14.00 Bingo
24-03-23 17:00  Gezellig 

eten
01-04-23 19:30 Crazydisco
14-04-23 16:30 Kidsdisco
14-04-23 20:00  Teenage 

Vibe
19-04-23 15.00 Kinderfi llm

Voor alle  andere activiteiten 
zie onze website.
  

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café
Op de dinsdag van 13:30 tot 
16:00 uur is het handwerken, 
klaverjassen en sjoelen. 
Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé
de vrijdag ochtend het Haak 
en Brei Café. Een creatieve 
ochtend waar u in een gezel-
lige sfeer kunt breien en haken. 
Mocht u hier nog niet handig 
in zijn of u heeft niet de juiste 
materialen dan is dat geen pro-
bleem. Onze vrijwilligster Ria 
vindt het geen probleem om u 
op weg te helpen. Toegang is 
gratis.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”

           
Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding
  op zondag

2 april (Palmpasen)  12 maart
9 april (Pasen) 11.00u 30 april 12 maart  
7 mei 14.00u 28 mei 23 april   
4 juni 25 juni 14 mei

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 13.00 uur
(tenzij anders aangegeven). Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email  
dopen@lichtvanchristus.nl

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke

7 mei 14.00u 28 mei 23 april   
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk zijn te volgen 
via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk (behalve 4 april)
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur

Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur (behalve Witte Donderdag 6 april 

De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (4 april)

Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 

Aankondiging van de Heer
Mariakerk zaterdag 25 maart 10.00 uur

Boeteviering
Mariakerk woensdag 29 maart 19.00 uur

donderdagavond 19.00 uur (behalve Witte Donderdag 6 april 
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www.Vier.nu is de website 
over de belangrijke christelijke 
hoogfeesten. De site roept in 
de Veertigdagentijd iedereen 
op om zoveel mogelijk Pasen te 
vieren in de eigen plaatselijke 
Kerk. Voor onze parochie Licht 
van Christus staat een vierin-
genrooster online. Daar kunt u 
zien welke vieringen wij orga-
niseren onder het motto ‘Vier.
nu Pasen!’. U bent daarbij van 
harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bij-
zondere periode waarin we toe-
leven naar het hoogfeest van de 
Verrijzenis van Christus, Pasen. 
Een hoogtepunt in het kerke-

lijk jaar dat in de voorbereiding 
en in de Paastijd tot uiting komt 
in bijzondere vieringen, onder 
meer met Palmpasen, op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
natuurlijk de Paaswake. 

Na enkele jaren van beperkingen 
in verband met corona mogen 
we dit jaar weer samen in de kerk 
deze vieringen beleven en zo ons 
geloof met elkaar delen. Wij no-
digen u daarom van harte uit om 
er bij te zijn. Op onze site kunt u 
zien waar en wanneer alle vierin-
gen zijn. 

Graag wijzen wij u ook op de 
landelijke website www.vier.nu.

Deze biedt een aantal handige 
links en downloads die allemaal 
inspirerend en informatief zijn 
voor en over het vieren van Pa-
sen. Zo is er voor kinderen een 
mooie kleurplaat om te downloa-
den, is er een link naar het Paase-
vangelie, worden kernbegrippen, 
tradities en vieringen uitgelegd 
en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de 
parochiesite lichtvanchristus.nl 
maar ook op Vier.nu en doe mee: 
Vier Pasen, niet alleen thuis, 
maar ook samen in de kerk!

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer 
u in onze parochie Pasen kunt vieren

Het schemert nog - Pasen
Zij stonden nog te trillen deze morgen 
De vrouwen staande bij het open graf

Zij zochten Jezus om voor Hem te zorgen 
Verslagen staan zij daar, verschrikt en bang
Het schemert nog, Hij lijkt in hen gestorven

Stokstijf stil staan zij met kloppend hart  
Ik sta tussen hen in op deze morgen

Wij zien verschrikt: De steen is van het graf 
Totdat een engel spreekt in onze zorgen: 

‘Hij is hier niet - Hij leeft en daalde af,
Je zult Hem weerzien, ga, begin te volgen    
Ik wandel in Uw opstaan stap voor stap 
U leeft in mij al bent U nog verborgen  

Wij gaan achter U aan, ik word verwacht   

  

    

Henny, Pasen 2022,  
Marcus 16 :  1 - 8
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www.lichtvanchristus.nl
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18 maart t/m 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
4	 22 april 2023 t/m 19 mei 2023	 3 april
5	 20 mei 2023 t/m 16 juni 2023	 1 mei

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

 Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankelijke afscheidsruimte voor iedereen


