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“Wat prachtig die bloemen die uit 
de grond komen. De hele win-
ter zitten ze verscholen en in het 
voorjaar komt het allemaal tevoor-
schijn.” Ik reed met pater Nico, 
een missionaris die vijftig jaar in 
Congo had gewerkt door mijn eer-
ste parochie, Arnhem. Nico was op 
zijn tachtigste teruggekomen naar 
Nederland en ik was net nieuw be-
noemd in de parochie. We vonden 
elkaar en we hadden een goede 
band. Nico was mij echt tot steun 
in die tijd en ik hem, zo vertelde 
hij op zijn sterfbed. Ik herinner me 
nog zijn uitvaart, waarin ik hoofd-
celebrant mocht zijn, te midden 
van dansende Congolese pries-
ters die ook waren gekomen. Nico 
bleek een soort heilige te zijn in 
zijn bisdom in Congo.
Nico zag in de opkomende tulpen 
en narcissen een beeld van Chris-

tus’ verrijzenis. Komend vanuit de 
duisternis gaan ook die bloemen 
in het voorjaar een leven in het 
licht tegemoet. Voor hem was het 
een metafoor voor de verrijzenis. 
In deze Paastijd horen we verschil-
lende verrijzenisverhalen. Jezus 
verschijnt veertig dagen lang aan 
de leerlingen en in de lezingen die 
wij in de paastijd horen wordt daar 
verslag van gedaan. De leerlingen 
drukken met al die verhalen uit dat 
zij tot de conclusie zijn gekomen 
dat hun Heer leeft. Hij is niet meer 
onder de doden, maar hij is nieuw 
leven bij de Vader binnengegaan. 
Het aardige van die verhalen is dat 
ze allemaal verschillend zijn en dat 
ze elkaar soms zelfs lijken tegen te 
spreken. Zo zegt Jezus tegen Maria 
Magdalena dat ze hem niet moet 
aanraken “want ik ben nog niet 
opgegaan naar de Vader”, maar  er-
gens anders nodigt Jezus Thomas 

uit om zijn vingers in zijn wonden 
te leggen, opdat hij kan geloven.
Terwijl het een aan een geestelijke 
aanwezigheid doet denken, doet 
het eerst vooral aan een fysieke 
aanwezigheid denken. Wij zullen 
er niet uitkomen hoe het een zich 
tot het ander verhoudt. Sommige 
theologen hebben geprobeerd dit 
uit te leggen, maar zijn daar niet 
echt in geslaagd. Van een paro-
chiaan hoorde ik zelfs dat ze bijna 
van haar geloof was gevallen toen 
een priester probeerde de verrijze-
nis heel eenzijdig te duiden. Het is 
beter om het mysterie het mysterie 
te laten. In het evangelie staan de 
verhalen naast elkaar en dat moet 
ook zo blijven. Wat de leerlingen 
willen uitdrukken is dat de Heer 
leeft en het gaat er niet zo zeer om 
hoe hij leeft. Hij leeft, daar gaat het 
om.  

Pastoor Peter Ambting 
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Beide werelden
Pas zat ik mijn dochter voor te lezen voor het slapengaan. Het was de 
Donald Duck, het verhaaltje ging over Katrien met haar 3 nichtjes. Ze 
wilden een dagje met de dametjes winkelen. Geen enkele winkel werd er 
aangedaan, wat heel knap is voor dames. Tot ze langs een winkel liepen 
met telefoonhoesjes. Toen dacht ik, wat een pakkend verhaaltje eigenlijk. 
De eendjes doen bijna het zelfde als ik nu vaak om me heen zie. Als men 
wat nodig heeft, koopt men het met onze generatie al snel online en als we 
dan een keer met de kinderen op stap zijn, wordt het inderdaad vaak een 
frutsel dingetje omdat je dat denk ik niet zo snel online zal aanschaff en.
Sowieso als ik dan met mijn dochters in de stad loop, verbaas ik me er 
wel eens over dat als we dan ergens lunchen mensen elkaar bijna niet 
aankijken, maar op het scherm zitten. Heb je elkaar dan echt niets te ver-
tellen, of ben je bang dat het leven zoals ieder het leeft niet boeiend is of 
leuk genoeg is wat je dan vertelt. De balans is nog steeds zoekend denk 
ik. Alhoewel de kinderen van nu zijn er veel verder in dan wij zelf. 
Elke keer denk ik, wat zit je veel op je telefoon. Waarom zit je alleen op de 
telefoon boven en dan met je laptop ernaast? Als ik dan iets verder loop, 
zegt mijn dochter…stil zijn hoor. We zijn net een som aan het uitrekenen. 
Hoor ik dat goed, een som? Ja, de wereld is een stuk kleiner, want men 
spreekt niet meer alleen op school af voor het project of huiswerk. Maar 
de telefoon, daar zie je dan ineens haar klasgenoten in beeld. Stiekem 
ben ik dan wel weer trots dat ze dat al allemaal kunnen en dat ze dan 
boven gaat zitten. Vanwege haar kleine zusje die beneden druk aan het 
spelen is met haar vriendjes, schooltje, met de Playmobil of knutselen. In 
de wereld die wij kennen en zo graag voor ogen houden. Terwijl die voor 
de meeste van ons nieuwe wereld eigenlijk ook wel wat heeft. 
Als beide zussen dan ‘s avonds aan tafel zitten en er druk gekletst en ge-
giebeld wordt, denk ik wel eens fi jn dat ik ze beide werelden kan meege-
ven. Maar nog fi jner dat men hier als zussen oor en oog voor elkaar heeft 
en de schermen even op hun kamer zijn gebleven, net als vroeger mijn 
vriendjes ook weer naar huis gingen aan het eind van de dag.

Gemma van Doorn

Foto: Gemma van Doorn

Paastijd 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
3e zondag van Pasen

zondag 23 april 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur pastoor P. Ambting
  Koor LvC  Groep Michaël
    Kindernevendienst

4e zondag van Pasen

zondag 30 april 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Singet Di Mare  Caeciliakoor
   Let op: geen KND ivm meivakantie 
 Extra collecte: Roepingenzondag, Fonds Priesteropleiding Aartsb. Utrecht

5e zondag van Pasen

zondag  7 mei 09.30 uur    pater A. Oostveen 11.00 uur   pater A. Oostveen
  Uriël  Ad Altare
  Kindernevendienst  Kindernevendienst

6e zondag van Pasen

zondag 14 mei 09.30 uur    pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël
    Kindernevendienst

Hemelvaart van de Heer

donderdag 18 mei 09.30 uur    pastoor P. Ambting
  Singet Di Mare 

7e zondag van Pasen 

zondag 21 mei  09.30 uur    pastor J. Wissink 11.00 uur    pastor J. Wissink
  Groep Michaël  Groep Michaël
    Kindernevendienst

 16.00 uur  J. Keuben 13.00 uur    pastoor P. Ambting
  Mariavespers  Engelse mis
  Groep Michaël

Koffi  edrinken na de mis.

Kopje koffi  e?
Op het pastoraal centrum wordt elke werkdag met alle aanwezigen 
gezamenlijk een half uurtje koffi  e of thee gedronken met een lek-
ker koekje erbij. Bent u een beetje eenzaam of vindt u het gewoon 
gezellig om er even uit te zijn, schuif dan gezellig aan! U bent van 
harte welkom van maandag  t/m vrijdag om 10:00 uur (pastoor 
Ohllaan 36 in Vleuten)



misintenties

MARIAKERK 
zondag 23 april  Gerard Swart en John Schijf (1e 
jaargedachtenis), Maria Gresnigt-van Maarseveen, 
Christien Geelen-de Rijk, Co Oostveen, Gerard 
Vernooij, Jan Kok, Overleden ouders Peelen-Koster, 
Rietje Verhoof-de Graauw, Familie Kragten namens 
de Stille Omgang, Overleden familie Swart-Odijk

dinsdag 25 april Voor het welzijn van de parochie

vrijdag 28 april tot zekere intentie

zondag 30 april Jaap Verkleij (1e jaargedachtenis), 
Leny van Kraaij-Sluis (1e jaargedachtenis), Overleden 
ouders Balk-van Lint en hun zoon Frans, Overleden 
familie Vernooij, Martha Roos-Appelman, Herman 
Wessels, ouders Vernooij-van Schaik, Cees Vernooij, 
Lilian Besemer-van Drongelen, Martin Ham, Adrie 
Stavast-Veen

dinsdag 2 mei  voor het welzijn van de parochie

vrijdag 5 mei tot zekere intentie

zondag 7 mei Christien Geelen-de Rijk (1e 
jaargedachtenis), Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joep Hansen, Piet 
Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Cor Oostveen, Frans 
Rentinck, Overleden familieleden Boot-Kraan, To van 
Helmond-Kusters, Joke Mathôt, Janny van Rooijen-
Klomp
  
dinsdag 9 mei 
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 12 mei  tot zekere intentie

zondag 14 mei  Lien Vermeent-van der Horst (1e 
jaargedachtenis), Pastoor Hubertus Vaessen, John 
Schijf, Wim Suverijn, Joop Elsendoorn, Thea Verbeij-
Jaspers, Hein en Bep Wendel-Verheul, Claudia van de 
Camp, Annie Redelijk-Laurens, Dirk Tonen en Sjaan 
Tonen-van der Weijden, Piet Stal, Wim van Oostrom, 
Joep Hanssen namens de Stille Omgang, Lydia van 
Oostrum

dinsdag 16 mei voor het welzijn van de parochie

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei Tot zekere 
intentie

WILLIBRORDKERK 
zondag 23 april  Theo Huijden, Nel de Groot-
Gram, Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely Peek-van 
der Heijden, Sylvia Braamhorst, Rein Pouw, Ben 
Kosterman, Arie van Zuijlen, Photina Glissenaar-
Hendrikse, Truus van Schaik-van Duijn 

donderdag 27 april tot zekere intentie

zondag 30 april  Henny Vriesenga-Jonkhart (1ste 
jaargedachtenis), Mely peek-van der Heijden (1ste 
jaargedachtenis), Gerrit Visser, Ans de Groot-van 
Schip, Chris Knippers, Beb Schoote-van Zuijlen, 
Johan en Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, Ria Smits-
Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman Goes, 
Ralph Sturkenboom 

donderdag 4 mei  geen viering

zondag 7 mei  Tom de Kuijer (1ste jaargedachtenis), 
Giel de Groot, Janny van Rossum-van Kleef, 
Overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef, Toon de 
Groot, Janny van Assem, Cary Nuss-Spoelstra, Riek 
Bransen-Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, 
Theo Huijden, Nel de Groot-Gram

donderdag 11 mei  tot zekere intentie

zondag 14 mei  Gonda Ording-Bol, Gerrit Visser, Cor 
Jong, Ben Kosterman, Annie Ebskamp, overleden 
ouders de Goeij-van den Bosch, Jan en Corrie Linssen 

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei  geen viering

5

Wilg en fl uitenkruid
Jong fluitenkruid is weer opnieuw verschenen

Ik zie het in een afgeknotte wilg
Het afgehakte mag hier woning geven

Een rimpelige knot blijkt nog gewild
Vogels strooiden zaadjes voor nieuw leven

Het fluitenkruid tiert welig in de wilg
De knotwilg draagt het wiegend wit bewegen

Van fluitenkruid gedreven door de wind
Een merel zingt door fluitenkruid omgeven

Ik raak erdoor verwonderd als een kind

Henny, mei 2022, Kloosterpark De Meern
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Pastoraal artikel - De Emmaüsgangers

1) Afgelopen week heb ik het Ca-
tharijneconvent in Utrecht be-
zocht, een mooi en gelauwerd 
museum met christelijke kunst. 
Eén keer per jaar kom ik er wel, 
als er een tijdelijke tentoonstel-
ling is, maar dan bekijk ik ook de 
vertrouwde, permanente collec-
tie, van beelden en schilderijen tot 
munten en kelken.

Zo door de jaren heen heb ik een 
bijzondere waardering gekregen 
voor een aantal specifi eke kunst-
werken. Eén daarvan is een sculp-
tuur van Jezus. Het heeft wat weg 
van het beroemde beeld ‘De Den-
ker’ van Rodin. Jezus zit eveneens 
op een steen, een beetje in elkaar 
gedoken en half ontkleed. Alleen 
lijkt Hij niet zozeer diepzinning te 
refl ecteren, maar uitgeput of gela-
ten of bedroefd – het is wat ondui-
delijk – te peinzen. Op Zijn hoofd 
drukt de doornenkroon en op Zijn 
rug zijn de striemen van de gese-
ling en het gedragen kruis zicht-
baar. 

Het tafereel ziet er ogenschijnlijk 
herkenbaar uit, maar refereert in 
feite niet aan een letterlijke Bijbelse 
passage. In de beschrijving van het 
lijdensverhaal van Jezus wordt Hij 
na de gang naar Golgotha direct 
aan het kruis genageld. Er is geen 
moment van overgang, geen mo-
ment van rust. Maar uiteraard is er 
in werkelijkheid wel een moment 
van stilstand geweest, dat Jezus 
het kruis neerlegde en soldaten het 
prepareerden voor de doodstraf. 

Wat ging er toen door Jezus heen? 
Even kon Hij het zware juk afl eg-
gen, even kon Hij gaan zitten. 

Voelde Hij de wind die Hem licht 
streelde? Of voelde Hij de striemen 
op Zijn rug? Keek Hij naar Zijn 
moeder en vrienden? Of keek Hij 
naar het kruis dat dreigend klaar-
gelegd werd? Was Hij helder en 
scherp, wist Hij wat Hij deed? Of 
was Hij gebroken door moeheid, 
pijn en angst? 

2) Aan dit korte moment, tussen 
het afl eggen van het kruis en de 
kruisiging, heeft de kunstenaar ge-
probeerd een beeld te geven. Iets 
dat niet in de Bijbel staat beschre-
ven, maar wel moet hebben plaats-
gevonden: Jezus, rustend op een 
steen, peinzend, een paar minuten 
voordat Zijn lijdensweg weer ver-
der gaat en uitmondt in de dood.

Dit beeld fascineert me, omdat 
het me trekt naar Jezus’ concrete 
werkelijkheid, het stelt me in staat 
mij te verbinden met Hem en af 
te vragen: wat ging er toch door 
Hem heen toen? Zo zijn er vele 
momenten in Jezus’ leven die niet 
neergeschreven staan, waar wij 
geen weet van hebben, momenten 
dat Hij rondliep, mijmerde, lachte, 
vertelde, uitrustte...en zo leerden 
Zijn vrienden en volgelingen Hem 
steeds beter kennen. Niet alleen 
door de grootse wonderen en re-
devoeringen, maar ook door de 
dagelijkse omgang met Jezus is 
het diepe geloof ontstaan bij Zijn 
dierbaren. 

3) Vergelijkbaar ben ik gefasci-
neerd door de vraag: wat is er toch 
gebeurd ná Jezus’ Verrijzenis? Hoe 
komt het toch dat die kleine, twij-
felende en broze gemeenschap 
van christenen niet in de kiem ge-
smoord is? In de Schrift lezen we 
dat Jezus nog 40 dagen in hun 
midden was, nog vele tekenen 
verrichtte. Maar wat precies, daar-
over zwijgt het Nieuwe Testament 
vooral.

Wat is er toch gebeurd, dat korte 
moment, die aantal weken, tussen 
Jezus’ Verrijzenis en Zijn hemel-
vaart waardoor een verstrooide, te-

leurgestelde, jonge gemeenschap 
toch bij elkaar blijft, groeit, weer 
hoop krijgt en zelfs moedig de we-
reld in trekt. 

4) Eén van de post-Verrijzenis ver-
halen die wij kennen gaat over de 
ontmoeting tussen de verrezen 
Heer en de Emmaüsgangers. Is dit 
een getuigenis van een letterlijke, 
unieke gebeurtenis, of klinken 
in dit verhaal vele ontmoetingen 
door? Is het een soort symboli-
sche samenvatting? Het Emmaüs-
verhaal combineert dit mogelijk: 
enerzijds wordt namelijk ‘Kléopas’ 
genoemd, wat wijst op een con-
creet en persoonlijk getuigenis van 
deze gebeurtenis, maar anderzijds 
is er ook de ‘anonieme leerling’ die 
juist voor de vele anderen mensen 
kan staan die Jezus na Zijn Verrij-
zenis ontmoet hebben. 

Een aantal dingen vallen op in het 
verhaal: Jezus verschijnt aan deze 
twee leerlingen terwijl ze van Jeru-
zalem af reizen. Ze keren zich dus 
af van de Stad van God. Dit geeft 
uitdrukking aan hun verweesde 
en verloren gang. Ze vertellen ook 
aan de man die met hen meereist, 
die ze nog niet als de Verrezen 
Heer herkennen, dat ze in de hoop 
leefden dat Jezus diegene was die 
hen zou verlossen. Maar ze spre-
ken in de verleden tijd. Hun hoop 
is verdwenen, ondanks dat merk-
waardige verhaal, dat gerucht, dat 
door enkele vrouwen in de wereld 
is gebracht, namelijk dat het graf 
leeg was en dat er engelen waren 
die zeiden dat Jezus verrezen was. 
Pas als de Heer de betekenis van de 
H. Schrift ontsluit, de woorden van 
het Laatste Avondmaal herhaalt 
en het brood breekt, herkennen zij 
Hem! En ze keren om, reizen weer 
terug naar Jeruzalem, terug naar 
de stad van God.

5) Het Emmaüsverhaal kunnen we 
ten eerste dus verstaan als een let-
terlijk getuigenis over een leerling 
die ‘Kléopas’ heet. Ten tweede is 
het een getuigenis dat meerdere 
onvermelde ontmoetingen van 

door Yuri Saris
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de verrezen Heer met Zijn leerlin-
gen samenneemt in de ‘anonieme 
leerling’. Ten derde is het ook een 
verhaal waar wíj ons mee kunnen 
identifi ceren, waardoor wij in onze 
tijd Jezus als onze reisgenoot mo-
gen zien. 

Deze laatste insteek is de klassieke, 
pastorale uitleg van het Emmaüs-
verhaal: wij kunnen ons identifi ce-
ren met die anonieme leerling. Het 
verhaal laat zich dan als volgt uit-
leggen: ook wij leven in een tijd en 
cultuur die ogenschijnlijk de rug 

naar God heeft toegekeerd. Zelfs in 
ons beleden geloof, in ons kerkzijn, 
voelen wij soms diepe twijfel en te-
leurstelling. Toch gaan we op weg, 
misschien niet altijd in de juiste 
richting, niettemin gedreven door 
dat wonderlijke gerucht, dat eerst 
door enkele vrouwen, toen door 
de leerlingen en hun opvolgers, 
en later door vele christenen is 
doorverteld: namelijk dat de Heer 
is verrezen. Ook wij mogen Hem 
herkennen in de H.Schrift en in het 
Brood, Zijn Lichaam dat Hij breekt 
en met ons deelt. Zo is Hij ook nu 

nog steeds een concrete werkelijk-
heid, waarachtig in ons midden.
Het Emmaüsverhaal is prachtig, 
rijk en gelaagd. De boodschap van 
dit getuigenis is zo diep, dat het die 
enkele gebeurtenis op de weg naar 
Emmaus overstijgt. Het is een ver-
haal over Kléopas en een anonie-
me leerling, het is een verhaal over 
allen die de Heer gezien hebben na 
Zijn verrijzenis, en het is een ver-
haal over onze ontmoeting met de 
Heer.

Yuri Saris, Pastoraal Werker
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Als een lopend 
vuurtje

 

De bloemzaadjes van de keizer 
 
In het verre oosten leefde een oude keizer. Omdat hij geen 
nakomelingen had, riep hij alle kinderen van de adellijke families 
bij zich en gaf aan ieder een zaadje met de woorden: "Ik geef ieder 
van jullie een zaadje van een heel bijzondere bloem. Diegene die er 
over een jaar de mooiste bloem uit heeft laten groeien, zal mijn 
opvolger worden." 
 

De kinderen gingen naar huis. Eén van hen heette Jian. Ook hij 
plantte het zaadje heel voorzichtig in een bloempot. Iedere dag 
gaf hij de grond geduldig water en wachtte hij op het zaadje 
dat moest ontkiemen. Hij wachtte en wachtte. Maar er 
gebeurde niets. Het zaadje kwam niet uit. Zijn vriendjes 
daarentegen vertelden elkaar trots hoe hun planten groeiden 
en al de eerste bloemknoppen toonden.  

Naarmate de tijd voorbij ging, werd Jian triester. Toch bleef hij zijn 
zaadje met veel geduld verzorgen. Dagen, weken, maanden gingen 
voorbij. Na een jaar was er in het bloempotje van Jian niets te zien, 
terwijl de andere kinderen planten hadden om jaloers op te zijn. 
Jian was zó verdrietig dat hij zijn lege bloempot niet aan de keizer 
wilde laten zien. Maar zijn ouders raadden hem aan: "Nooit liegen. 
Je hebt je best gedaan. Ga het toch maar laten zien." 
 

Alle kinderen brachten de mooiste 
planten naar de keizer. Maar wat 
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geen nakomelingen had, riep hij alle kinderen van de 
adellijke families bij zich 
en gaf aan ieder een 
zaadje met de woorden: 
“Ik geef ieder van jullie 
een zaadje van een heel 
bijzondere bloem. Die-
gene die er over een jaar 
de mooiste bloem uit 
heeft laten groeien, zal 
mijn opvolger worden.”

De kinderen gingen naar 
huis. Eén van hen heette 
Jian. Ook hij plantte het 
zaadje heel voorzichtig in 
een bloempot. Iedere dag 
gaf hij de grond gedul-
dig water en wachtte hij 
op het zaadje dat moest 
ontkiemen. Hij wacht-

te en wachtte. Maar 
er gebeurde niets. Het 
zaadje kwam niet uit. 
Zijn vriendjes daaren-
tegen vertelden elkaar 
trots hoe hun planten 
groeiden en al de eerste 
bloemknoppen toon-
den.
Naarmate de tijd voorbij 
ging, werd Jian triester. 
Toch bleef hij zijn zaadje 

met veel geduld verzorgen. Dagen, weken, maanden 
gingen voorbij. Na een jaar was er in het bloempotje 
van Jian niets te zien, terwijl de andere kinderen plan-
ten hadden om jaloers op te zijn. Jian was zó verdrie-
tig dat hij zijn lege bloempot niet aan de keizer wilde 
laten zien. Maar zijn ouders raadden hem aan: “Nooit 
liegen. Je hebt je best gedaan. Ga het toch maar laten 
zien.”
Alle kinderen brachten 
de mooiste planten naar 
de keizer. Maar wat ge-
beurde? De keizer keur-
de de prachtige bloe-
men geen blik waardig. 
Jian stond achteraan 
in de rij en beefde van 
angst omdat hij een lege 
bloempot moest tonen.
Toen de keizer zag dat 
hij niet eens een klein plantje had, begon hij te glim-
lachen en riep uit: “Jij zult de nieuwe keizer zijn!” Jian 
kon zijn oren niet geloven. “Maar waarom? De andere 
kinderen hebben prachtige bloemen, terwijl die van 
mij niet eens is uitgekomen.”

De keizer antwoordde: “Je hebt gelijk. Maar de zaad-
jes die ik jullie heb gegeven waren gekookt en kónden 
dus niet ontkiemen. De andere kinderen zijn oneer-
lijk geweest en hebben ander zaad gebruikt. Jij bent 
de enige die geduldig en eerlijk bent geweest. Je hebt 
geprobeerd het beste te maken van het zaadje dat ik 
je heb toevertrouwd. Daarom ben je de enige die ge-
schikt is om het keizerrijk straks van me over te ne-
men.”
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LICHT VAN CHRISTUS

Nieuws van het parochiebestuur
Vanochtend was ik bij de viering van Palmpasen in 
een goed gevulde kerk. Het is fi jn dat zo veel mensen 
de weg terug hebben gevonden naar onze kerken, 
na de Coronaperiode waarin het voor parochianen 
vaak niet mogelijk was om naar de kerk te gaan. Veel 
parochies in het land hebben het moeilijk. We zijn 
blij dat onze parochie nog steeds groeit en bloeit. 

Niet in de laatste plaats door alle vrijwilligers die daar 
hun steentje aan bijdragen. Dank aan al die mensen 
die helpen om de vieringen te realiseren: de kosters, 
de misdienaars en acolieten, de koren, de mensen 
die de camera bedienen voor de livestreaming, de 
vrijwilligers die zorgen voor de bloemen, de lecto-
ren, de gastvrouwen en-heren…. Dank ook aan alle 
vrijwilligers van de ledenadministratie, degenen die 
helpen bij het onderhoud van de kerkgebouwen 
en kerkhoven en degenen die de hekken van het 
kerkhof open en dichtdoen, vrijwilligers voor ICT 
en communicatie, postbezorging, het rondbrengen 

van de communie en het bezoeken van zieken en 
ouderen…. Echt te veel vrijwilligers om hier allemaal 
te benoemen. Als u dit leest en ook graag vrijwilliger 
wilt worden, neemt u dan s.v.p. contact op met het 
pastoraal centrum (tel. 030-6774571) Er is vast vrij-
willigerswerk bij dat u past. Weet dat we blij met u 
zijn en dankbaar voor al het werk dat gedaan wordt. 

Ik kan u weinig nieuws melden van het bestuur. We 
zijn druk met het beleidsplan van het pastoraal team, 
het onderhoud van ons vastgoed dat nu echt prio-
riteit heeft en daaraan gekoppeld willen we nieuwe 
manieren vinden om fondsen te werven. Als er weer 
concrete zaken te melden zijn, hoort u dat.
Aan het begin van de paaswake, op 8 april jl., is de 
Paaskaars aangestoken, symbool voor het Licht van 
Christus. Laten we met de hele parochie dat licht 
brandend houden.

Monique Becking
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De Utrechtse Broederschap van 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer 
organiseert dit jaar op donderdag 
17 en vrijdag 18 augustus weer 
een bedevaart naar Kevelaer en u 
kunt nog mee!

Kevelaer, een plek waar we al onze 
zorgen en noden bij Maria kunnen 
neerleggen, waar je als het ware 
gedwongen wordt om te bidden. 
Wilt u dat gevoel ook eens mee-
maken? Meld u dan aan en ga met 
ons mee. Veel deelnemers die eens 
de stap waagden gaan nu ieder jaar 
mee. Bidden is in deze tijd hard 
nodig, denk maar aan de Oekraïne, 
de aardbevingen en overstromin-
gen die over de hele wereld plaats 
vinden. 

Moeilijk ter been, geen probleem! 
Kevelaer is ook geschikt voor men-
sen die moeilijk ter been zijn, om-
dat alle heiligdommen op een paar 
minuten loopafstand van uw hotel 
of Priesterhuis liggen. Indien no-
dig, kunt u uw rollator meenemen, 
er is  beperkte plaats hiervoor be-
schikbaar in de bus. Wel opgeven 
bij uw aanmelding.

Ook weer ééndaagse bedevaart
Ook dit jaar wordt er bij voldoen-
de deelname weer een eendaagse 
bedevaart georganiseerd. U gaat 
donderdag 17 augustus met ons 
mee en ‘s avonds na de lichtpro-
cessie en avondgebed vertrekt de 
bus weer naar huis. U kunt u op-
geven bij de secretaresse van de 
Broederschap van Kevelaer Mw. 
E. de Sain tel. 030-637 41 28 He-
laas zijn de kosten nog niet bekend 
maar waarschijnlijk rond de € 70.,-

Tweedaagse bedevaart
De kosten van de tweedaagse reis 
zijn ook nog niet defi nitief bekend 
maar waarschijnlijk rond de € 65,- 
Hierin zit de busreis en koffi  e/thee, 
gebak, broodjes. De overnach-
tingskosten in hotel of Priesterhuis 
betaalt u ter plekke. Deze bedragen 
van circa € 75,- tot € 100,- afhanke-
lijk van waar u overnacht. 

Gaat u ook mee?
Wilt u ook mee met deze  bede-
vaart noteer dan bovengenoemde 
data in uw agenda of neem con-
tact op met een van onderstaande  
broedermeesters.

De Meern
Karin v/d Helm, tel: 06 292 44 981
email: karin.vanderhelm@planet.nl

Vleuten
Toos Oostrum, tel: 030-677 27 18
email: t.oostrum@casema.nl

Namens de Broedermeesters, 
Toos Oostrum

Bedevaart Kevelaer 2023, er zijn nog plaatsen vrij!
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Mariavespers in de 
meimaand 

Net zoals we in de Rozen-
kransmaand oktober hebben 
gedaan, houden we ook in 
Mariamaand mei een Maria-
vespers in de Mariakerk in De 
Meern. 

Deze viering zal plaatsvinden 
op zondag 21 mei om 16.00 uur. 
Priesterstudent en stagiair Ja-
mes Keuben zal voorgaan in 
gebed. De zang zal worden ver-
zorgd door de Groep Michaël 
onder leiding van Vincent Doek.

Samen bidden en zingen we 
de vespers (het avondgebed). 
Daarin besteden we bijzonder 
aandacht aan de Moeder van 
de Heer. Aansluitend wordt het 
Allerheiligste uitgesteld en is er 
gelegenheid voor een kort mo-
ment van stille aanbidding.

U bent allen van harte uitgeno-
digd om met ons mee te komen 
vieren.

Maandag 10 april was de feestelijke eucharistieviering uit dankbaarheid 
voor het 15 jarig priesterjubileum van pastoor Peter Ambting. Normaal 
gesproken wordt het jubileum bij 12,5 jaar gevierd, maar dit was vanwege 
verblijf in Amerika en Covid-19 helaas niet mogelijk. Na afl oop van de 
viering is pastoor Peter toegesproken door het parochiebestuur. Namens 
de hele parochie is een cheque overhandigd voor de aanschaf van nieuwe 
kazuifels. Aansluitend was er gezellig samen koffi  edrinken met wat lek-
kers in de Schalm. Wij wensen pastoor Peter nog heel veel mooie jaren toe 
in onze parochie. 

Priesterjubileum

Op zaterdagochtend 25 maart 
was het zover dat de kosters het 
jaarlijkse zilver en koperwerk 
gingen poetsen. Aangezien het 
een behoorlijke klus is, hebben 
wij gevraagd of mensen ons kon-
den helpen. Want meer mensen 
maken licht werk en het is nog 
gezelliger ook. 

Vanuit de ontvangstgroep, het 
koor, een koffi  edame, een misdie-
naar, een ouder en van de bloe-
mengroep hebben wij hulp gekre-
gen. Naast het poetswerk hebben 
wij ook meteen alle kaarsvet spet-
ters verwijderd op het altaar en ge-
stofzuigd. Bleek dat wij met 2 man 
sterk 2 uur bezig zijn geweest met 
het kaarsvet en met 8 man met 
poetsen. Naast de hulp werden 
wij ook gesponsord met tanden-
borstels om te poetsen. Zelf oude 
handdoeken meegenomen en wat 

lekkers. Zo hebben wij er met el-
kaar een gezellige zinvolle ochtend 
van gemaakt. Volgend jaar voor de 
Pasen gaan wij dit weer oppakken. 

Bedankt allemaal voor je hulp en 
geniet van al het moois weer in de 
kerk. 

De kosters

Zilver en koper poetsen
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Op 17 mei is het 15 jaar geleden 
dat pastoor Peter Ambting pries-
ter werd gewijd en op 24 maart 
vierde hij zijn 50e verjaardag. In 
dit interview ga ik in gesprek met 
pastoor Ambting over zijn leven 
en zijn werk als priester. 

Vertel eens iets over de omgeving 
waar u vandaan komt en het ge-
zin waarin u bent opgegroeid.
“Er wordt wel eens gezegd dat ik 
een Achterhoeker ben, maar toch 
is dat niet helemaal waar, want 
ik kom uit Beek en offi  cieel hoort 
dat bij de Liemers. De Oude IJs-
sel vormt de grens tussen Achter-
hoek en Liemers. Wel ben ik in het 
Doetinchemse St. Jozefziekenhuis 
geboren en dat is inderdaad in de 
Achterhoek. Ook ben ik in Doetin-
chem naar de Middelbare School 
gegaan en ben ik er later bijna tien 
jaar pastoor geweest. Het is een 
mooi gebied waar ik op m’n vrije 
dag graag naartoe ga om familie 
of vrienden te bezoeken. Je kunt 
er ook prachtig wandelen, bijvoor-
beeld in het Montferland.”  
“Binnen ons gezin was ik de oudste 
van de drie kinderen, ruim een jaar 
na mij kwam er nog een tweeling. 
Omdat de bevalling van de twee-
ling veel te vroeg was en met de 
nodige complicaties gepaard ging, 
namen mijn grootouders, die naast 
ons woonden, een deel van de zorg 
voor mij over. Mijn moeder kwam 
thuis met twee baby’s die ver onder 
het normale gewicht waren, maar 
in die tijd waren er nog geen cou-
veuses. Met mijn grootouders, met 
name met mijn opa, heb ik altijd 
een hele goede band gehouden. 
Toen hij overleed, toen ik twaalf 
was, was ik intens verdrietig.” 
“Mijn opa had een boerenbedrijf 
waar hij op thuis bleef. In de sei-
zoenen van zaaien en oogsten 
hielp hij zijn broer, die naast zijn 
boerderij ook nog een agrarisch 
loonbedrijf had. Toen mijn ou-
ders bij mijn vaders oudershuis 
introuwden, was de boerderij te 
klein om er een bestaan uit te ha-
len. Mijn vader werkte, maar van 
harte was hij boer. Mijn moeder is 
eigenlijk nooit echt gelukkig ge-

weest met een leven in het buiten-
gebied, zij was meer iemand voor 
onder de mensen. Daarnaast heeft 
ze wel eens gezegd dat ze, door in 
te trouwen in het oudershuis, niet 
alleen met mijn vader trouwde, 
maar met de hele familie. Het was 
niet makkelijk voor haar en na het 
overlijden van mijn vader in 2000 
is ze ook al snel naar de kom van 
het dorp verhuisd.”    
    

Hoe hebt u uw roeping en 
priesteropleiding ervaren? 
“Op de een of andere manier heeft 
de godsdienst mij altijd bezig ge-
houden. Van mijn moeder hoorde 
ik dat ik mijn eerste woordjes ge-
sproken heb voor de kerststal. Op 
de een of andere manier werd ik 
daar zo enthousiast van dat ik er 
iets bij wilde zeggen. Een aantal ja-
ren geleden hadden we een reünie 
van de lagere school en ook daar 
zeiden mijn klasgenoten dat ik toen 
al erg met de religie en kerk bezig 
was. Zelf kan ik me vooral herinne-
ren dat we tijdens schooltijd uit de 
klas weg mochten om uitvaarten 
te dienen. Een keer viel ik in een 
graf toen ik na de uitvaart aan de 
rand van een graf ging kijken en de 
grond onder m’n voeten wegzakte. 
Daar lag ik, bovenop de kist. Vorig 
jaar was ik op het kerkhof met m’n 
broer en ik vertelde hem lachend: 

‘dat graf heb ik van de binnenkant 
gezien.’ Toen ik ouder werd nam 
die religiositeit een tijd lang wel 
wat af, want ik zag steeds minder 
van m’n klasgenoten en hun fa-
milies in de kerk. Het kwam zelfs 
zover dat ik er afscheid van wilde 
nemen. Maar omdat ik bewust af-
scheid wilde nemen, begon ik een 
schriftelijke bijbelcursus in de Pro-
testante Kerk. In tegenstelling tot 

mijn verwachting, werd ik daar-
door juist meer aangetrokken door 
de religie. Jezus ging steeds meer 
betekenen voor mij, maar het nut 
van de kerkelijke gemeenschap 
zag ik toen nog niet. Later kwam ik 
in contact met een Norbertijn, Pe-
ter Damen, die mij erop wees hoe 
essentieel gemeenschap is voor 
geloof. Nog voor Jezus begint met 
zijn prediking, verzamelt hij men-
sen om zich heen om hem te vol-
gen. Daar begint de kerk al.” 
“Ondertussen kabbelde het leven 
voort, vervulde ik na de Land-
bouwschool de dienstplicht en 
ging ik werken. Ook startte ik een 
koeriersbedrijf en hielp ik mijn va-
der thuis. Door die bijbelcursus en 
het contact met Peter Damen is die 
vraag naar het priesterschap steeds 
sterker gaan spelen. Met het oog op 
een vervolgopleiding heb ik toen 
in deeltijd certifi caten gehaald om 

Pastoor Peter Ambting 50 jaar en 15 jaar priester  
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enkele hiaten in mijn opleiding 
te vullen en toegang te krijgen tot 
een theologie opleiding. In 2001, 
een jaar later dan gepland door 
het overlijden van mijn vader, ben 
ik naar Utrecht verhuisd en ben ik 
theologie gaan studeren. Hoewel 
het een grote overgang was, ging 
dat heel goed en groeide ik op ver-
schillende fronten. Na de prope-
deuse heb ik, op advies van een 
paar docenten, de overstap naar de 
academische opleiding gemaakt 
en ben ik in 2007 afgestudeerd bij 
prof. Wissink. Met dankbaarheid 
kijk ik terug op de opleiding en de 
ontwikkelingskansen die het mij 
geboden heeft.” 

U bent 50 jaar oud en “ziet 
Abraham”. Hoe kijkt u terug en 
vooruit?
“Toen ik richting de dertig ging, 
vond ik dat heel lastig, omdat ik het 
idee had dat m’n jeugd voorbij was. 
Dat gevoel is daarna weggeëbd, ik 
bouwde verder aan mijn leven en 
verwezenlijkte idealen. Nu ik vijftig 
ben, besef ik dat het grootste deel 
van m’n leven waarschijnlijk ach-
ter me ligt. Om eerlijk te zijn, is dat 
een vreemd idee, maar tegelijker-
tijd ben ik ook blij dat ik met m’n 
vijftigste levensjaar waarschijnlijk 
zo’n beetje door de “midlife” heen 
ben. Na mijn veertigste was er altijd 
een vaag gevoel dat als ik nog iets 
anders zou willen in mijn leven, 
het nu zou moeten. Om mij heen 
zag ik een paar studiegenoten het 
priesterschap verlaten. Dat had ik 
ook kunnen doen, maar ik ben ge-
bleven, omdat ik er ten diepste van 
overtuigd ben dat ik zinvol werk 
doe dat bij me past. Waarschijnlijk 
mede ingegeven door de midlife 
heb ik toen het kloosterleven be-
proefd. Nu ik vijftig ben, is er meer 
harmonie en kan ik beter het leven 
omarmen zoals het is. Voor de toe-
komst laat ik me vooral leiden door 
de vragen die er zijn. Mijn instel-
ling is, dat gedaan moet worden 
wat gedaan moet worden of dat 
nu mooi of lastig is. De Covid-19 
pandemie, de oorlog in Oekraïne 
en alles wat daaruit voortkomt, le-
ren mij dat het leven veel minder 
te plannen is dan wij denken. In 
de komende jaren hoop ik hier in 
Licht van Christus een bijdrage te 
leveren aan het pastoraat en de op-

bouw van de parochie. We zijn een 
hele diverse en ook jonge wijk en 
ik hoop dat we wegen kunnen vin-
den om de mensen in de Leidsche 
Rijn aan te kunnen spreken met 
het geloof.”  

U bent vijftien jaar priester en nu 
pastoor van Licht van Christus. 
Hoe voelt het om priester en pas-
toor te zijn?
“Het priesterschap is een zijnsstaat, 
het pastoorschap is een functie. 
Wat ik bedoel is dat er ook priesters 
zijn die geen pastoor of parochie-
priester zijn en bijvoorbeeld les 
geven op een middelbare school 
of een universiteit. De ambitie om 
iets in het onderwijs te doen, heb 
ik nooit gehad. Toen ik in Amerika 
in het klooster was, heb ik een jaar 
lang halftime als ziekenhuispastor 
en halftime als studentenpastor 
gewerkt. Die ervaring, hoe goed 
ook, deed mij beseff en dat ik het 
liefst in een parochie werk. De di-
versiteit van het parochiepastoraat 
spreekt mij aan en ik denk dat ik er 
met mijn toch wel ondernemende 
aard goed kan gedijen. Hier in Licht 
van Christus is er een goede balans 
tussen besturen en pastoreren. In 
Doetinchem en omgeving was ik 
echt een reorganisatiemanager 
geworden en was ik het meest van 
mijn tijd bezig met kerksluitingen 
en de processen en communicatie 
daaromheen. Bestuurders waren 
nauwelijks te vinden, onder andere 
omdat niemand in de dorpen zijn 
of haar eigen kerk wilde sluiten. 
We hebben het proces zo netjes 
mogelijk afgrond en ik ben blij dat 
dat achter me ligt.”    
“Als priester en pastoor, en eigen-
lijk voor alle gelovigen, is het de 
uitdaging om balans te vinden tus-
sen actie en contemplatie, tussen 
bidden en werken. Naast de dage-
lijkse gebedsmomenten houd ik 
het nieuws bij en lees ik een krant. 
Ook probeer ik te lezen en zo nu 
en dan een fi lm te kijken, naar het 
theater of een museum te gaan.”  

Hoe hebt u de tijd in de Verenigde 
Staten ervaren?
“Blijkbaar niet positief genoeg om 
daar te blijven”, zegt de pastoor 
lachend. “Het was een goede er-
varing, maar om de rest van mijn 
leven in het klooster te blijven, zag 

ik niet zitten. Eigenlijk was ik er 
na een jaar al uit dat ik niet blijven 
wilde, maar ik wist ook nog niet 
hoe het verder moest. Mijn novi-
cemeester gaf mij het wijze advies 
om mezelf meer tijd te geven en 
toch kleine geloften af te leggen, 
zodat ik nog drie jaar na kon den-
ken. In het klooster moest ik teveel 
autonomie inleveren. In m’n derde 
jaar werd ik pastoor van een grote 
parochie en daar heb ik het heel 
goed naar m’n zin gehad. Die er-
varing leerde me ook dat het paro-
chiepriesterschap echt “mijn ding” 
is. Het was een goede ervaring, 
maar het waren geen makkelijke 
jaren. Uiteindelijk ben ik blij dat ik 
dat parochiepriesterschap nu hier 
mag voorzetten, in m’n eigen land 
waar de mensen cultureel dicht-
bij staan en waar m’n familie en 
vrienden dichtbij zijn.”    

Wat zou u tenslotte willen zeg-
gen? Wat zou u de mensen willen 
meegeven?
“Ik zou willen delen hoe blij ik ben 
met mijn christelijk geloof. Jezus 
is belangrijk voor mij in mijn le-
ven en een leven zonder hem zie 
ik niet goed voor me. Persoonlijk 
verdiep ik mij in de Joodse ach-
tergrond van Jezus om Hem en 
de evangeliën beter te begrijpen. 
De joods-christelijke traditie is 
een traditie die heel rijk is en een 
bron die nooit opdroogt. Ook de 
christelijke cultuur, de kunst en de 
feesten vind ik prachtig. De Goede 
Week, Pasen en Kerstmis vormen 
voor mij hoogtepunten in het jaar, 
niet alleen in de kerk, maar ook de 
daarbuiten. Van harte hoop ik dat 
mensen diezelfde bron ontdekken 
of herontdekken. 

Door Zr. Lúcia Schnekemberg 
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Zaterdag 1 april was een erg gezellige middag. 
Diverse kinderen hebben met hun ouders gezellig 
samen het kale kruis mooi versierd met gekleurd 
crêpepapier of tape. 

Er zijn kettingen geregen van 30 mooie gekleurde 
kraaltjes, als symbool voor de 30 zilverlingen die Judas
kreeg voor het verraden van Jezus. De broodhaan bo-
venop staat voor het delen van het brood bij het laatste 
avondmaal en de haan die 3x kraait bij het verraad. 
Van doppinda’s zijn slingers van 12 geknoopt, sym-
bolisch voor de 12 apostelen. Een mandarijntje is een 
zure citrusvrucht en staat symbool voor de spons met 
azijn die Jezus spottend kreeg aangeboden van de 
soldaten tijdens de kruistocht. 
De chocolade eitjes staan symbool voor het nieuwe 
begin. Op palmzondag ontvingen de kinderen nog 
een palmtakje en het adres van een nabestaande of 
oude, zieke parochiaan. 

Ieder jaar organiseert de Oranjevereniging de Nationale Herdenking 
op 4 mei in De Meern. Dit jaar voor het eerst zal de gebedsdienst wor-
den gehouden in de Marekerk aan de Zandweg, voorgaande jaren was 
dat altijd in de Mariakerk. In de toekomst zal de viering elk jaar wis-
selen van kerk.

PROGRAMMA DONDERDAG 4 MEI 2023

19.00 uur   Gebedsdienst in de Marekerk aan de Zandweg 126
Wij staan stil bij de slachtoff ers van oorlogsgeweld en bij het leed dat ve-
len nog dagelijks overkomt. In ons vrije land willen we dit blijven her-
denken. Elke medeburger wordt gevraagd de vlag tussen 18.00 uur en 
21.00 uur halfstok te hangen. De vlag hoort bij zonsondergang te zijn 
binnengehaald.

19.35 uur  Stille tocht
Vanaf de Marekerk aan de zandweg vertrekt een stille tocht naar het her-
denkingsmonument  in het Prins Willem Alexanderplantsoen en zal een 
vertegenwoordiger van de Gemeente en een leerling van de Beatrix-
school een korte toespraak houden.

20.00 uur Twee minuten stilte
Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht. Daarna zullen na-
mens de Gemeente, Oranjevereniging, Scouting Rhenova en de plaatse-
lijke bevolking kransen en bloemen worden gelegd. Muziekvereniging 
De Bazuin en Scoutinggroep Rhenova verlenen medewerking bij deze 
ceremonie. Na afl oop is er in De Schalm gelegenheid om samen deze 
bijeenkomst af te sluiten.

Wij nodigen namens 
de Oranjevereniging 
iedereen uit voor deze 
herdenking.

Nationale Herdenking

Palmpasenstokken versieren 

12

Alle Douwe Egberts-, Pickwick- 
en SENSEO®-verpakkingen 
bevatten waardepunten. Knip 
de punten uit en verzamel ze in 
bundels van 1.000 punten. Elke 
bundel is 5 euro waard. Waar-
depunten zijn onbeperkt geldig.

Bij Blokker zijn er in de winkels 
verschillende koffi  e- en thee 
varianten verkrijgbaar op waar-
depunten. U kunt het neerleg-
gen op de tafel in de Mariakapel.

Alvast dank.
Voor vragen zr. Lúcia 
06-22097236 (WhatsApp) 

Koffi  e en thee 
DE spaarpunten - 
voor onze 
kerkactiviteiten
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Alweer de 3e les voor alle communicantjes

Het verhaal achter de grafstenen

Bij binnenkomst geeft Yuri alle 
kinderen een warm welkom, voor 
ieder die wil heeft hij een luis-
terend oor. De commissie voor 
het goede doel was aanwezig. Zij 
vertelden de kinderen dat ze geld 
mogen inzamelen en dit dan bij 
de 1e communie aan de mensen 
in de kerk wordt getoond hoeveel 
ze samen hebben ingezameld, 
door bijvoorbeeld lege fl essen 
te verzamelen in de straat, arm 
bandjes te verkopen of een heitje 
voor karweitje te doen.

Yuri start de les met ieder kind een 
moment te geven wat te vertel-
len over hun belevenissen van de 
afgelopen maand; vakantie, ope-
ratie, kinderfeestje, van alles komt 
voorbij.
Dan begint de echte les, eerst her-
haling over je naam en de naam 
van God en zijn zoon Jahweh en 
Jezus. Dat dit handig is voor de 
mensen om je heen en jezelf, je 
vriendenkring en de vrienden van 
God en Jezus, waartoe je behoort 
als je gedoopt bent. 1 kind uit de 
groep was pas gedoopt en 1 kind 
wordt binnenkort gedoopt, samen 

met een broertje van een ander 
kind uit deze groep. De kinderen 
vertellen vol trots over hun doop en 
ook wat er dan gebeurd. Dat is erg 
leuk voor de andere kinderen om 
te horen, want deze zijn natuurlijk 
al gedoopt en weten er erg weinig 
meer van. De jongen die pas was 
gedoopt vertelde heel mooi dat je 
3 keer wordt beschonken met een 
schelp. In de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige geest, daar-
na behoor je tot de vrienden kring 
tot Jezus.
“Wat doe je met vrienden ?” vroeg 
Yuri. Spelen, knuff elen, kletsen en 
bij vrienden thuis komen. En dat 
was de start van les 3 over: De tol-
lenaar Zacheüs. De belastinghef-
fer die aan de mensen 1 euro ex-
tra vraagt voor zichzelf. Aan het 
eind van het verhaal krijgt Zacheüs 
Jezus thuis voor de lunch. Als be-
zinning geeft hij de gestolen euro 
terug, plus een extra euro. Yuri 
beeld dit uit en vraagt wat de kin-
deren er mee zouden doen. Het is 
mooi te zien hoe kinderen er dan 
op reageren en dat ze heel verge-
vingsgezind zijn. Tevens was dit 
een mooi bruggetje terug naar de 

goede doelen actie die de kinderen 
doen tijdens hun 1e communie, 
waarmee de les begon en waarmee 
Yuri de les afsluit.

Volgend jaar 2024 worden al 140 jaar bewoners van 
Vleuten en omstreken, die een band hebben met het 
RK geloof, op het kerkhof begraven.

Vaak horen we bezoekers die een graf bezoeken met 
elkaar praten over de overledenen. Al pratend wordt in-
formatie zoals waar woonde die, wat voor werk heeft 
die gedaan en wat verbond hem of haar met Vleuten en 
omgeving, met elkaar uitgewisseld. Wat is het toch mooi 
dat die verhalen er zijn en met elkaar gedeeld worden.

Het thema van de Open Monumentendag dit jaar is: 
‘Levend erfgoed’.  In het kader hiervan heeft het team 
Beheer en Onderhoud Willibrordkerkhof het initiatief 
genomen voor het documenteren van deze verhalen. 
Wilt u uw verhaal delen? Dan kunt u deze insturen 
naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl Heeft u nog 
vragen? Mail ons uw vraag en wij zullen daar spoedig 
op reageren. Zo wordt het Willibrordkerkhof een on-
derdeel van de historie die op deze wijze levend blijft 
voor alle nakomende generaties.

Team Willibrordkerkhof Vleuten 
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KiNdeRpagina
De verrezen Jezus helpt ons om de wet van 

de hemel, de liefde, te leven
“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is” (Kol 3:2) (Uit de 

liturgie van Paaszondag)

Vroeg in de morgen, toen het nog donker was, ging 
Maria Magdalena naar de plaats waar Jezus begraven 
lag. Ze was verbaasd, want de steen die het graf 
afsloot was verplaatst! En het graf was leeg!

Zij haastte zich om aan Petrus en Johannes te 
vertellen dat het lichaam er niet meer was. Toen 
beseften ze dat Jezus was opgestaan!

Jaren later zal ook de apostel Paulus, in een van zijn 
brieven, de christenen eraan herinneren dat Jezus is 
opgestaan en ons helpt de wet van de hemel te leven, 
die de wet van de liefde is.

Ervaring van Maria Chiara uit Italië: In het park praat 
niemand met Marco. Ze zeggen dat hij niet cool is. 
Maria Chiara daarentegen wil met iedereen spelen, 
zelfs met Marco.

April 2023

Luisa, haar beste vriendin, wordt boos en besluit niet 
meer met haar te praten. Maria Chiara is verdrietig, ze  
heeft het gevoel dat ze een grote steen op haar hart 
heeft, maar ze vindt dat ze het juiste heeft gedaan.

De volgende dag ontmoet Luisa Maria Chiara in het park 
en zegt tegen haar: "Ik heb begrepen dat je gelijk hebt,
het is leuker om samen te spelen". Ze halen Marco erbij
en hebben plezier samen met alle andere kinderen!

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
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Zoals u weet hebben de afgelopen 
weken in het teken van de Vas-
tenactie gestaan. De parochies 
van de stad Utrecht (Sint Marti-
nus, Licht van Christus en Gerar-
dus Majella) hebben samen ge-
kozen voor het project Renovatie 
van de sloppenwijk Alto da Gloria 
in het plaatsje Leme in Brazilië. 

In deze wijk heerst veel drugscri-
minaliteit en prostitutie waar voor-
al zeer jonge kinderen de dupe van 

zijn. De allerarmsten leven hier 
onder zeer erbarmelijke omstan-
digheden. Met dit project worden 
bouwvallige huizen gerenoveerd 
door essentiële voorzieningen zo-
als het aanschaff en van toiletten, 
douches, keukens, reparaties van 
lekkende daken en het herstellen 
van verstopte rioleringen. Dit ter 
verbetering van de gezondheids-
zorg. De bewoners van deze wijk 
zullen zelf zorgdragen voor deze 
renovatie. 

Het geld dat wij wekelijks hebben 
ingezameld voor dit project, is voor 
het bekostigen van alle bouwmate-
rialen die noodzakelijk zijn om dit 
te kunnen realiseren.

Mede door uw hulp is al een ge-
weldig bedrag opgehaald:
€ 8.811,54! Wij zijn hier ontzet-
tend trots en dankbaar voor om-
dat er nog nooit eerder zo een 
hoog bedrag is opgehaald voor de 
vastenactie. Hiervoor willen wij 
alle parochianen van harte be-
danken!

Met uw gift kunnen wij licht bren-
gen in de Derde Wereld! 

Tevens willen wij in het bijzonder 
bedanken: Bakkerij Verkerk voor 
de taarten en Bakkerij Akkermans
voor het brood van beide tentac-
ties. Ook dit jaar heeft u opnieuw 
geholpen bij het realiseren van dit 
eindresultaat! 
Zuster Lucia die onvermoeibaar 
in onze stad Utrecht de katholieke 
kerken gedurende de vastenactie 
heeft bezocht en over het project 
heeft geïnformeerd. 
En alle vrijwilligers die opnieuw 
dit jaar met heel veel liefde en in-
zet hebben geholpen om deze op-
brengst te realiseren! 

Namens de Parochie Licht van 
Christus, Deborah S. Sloot

Opbrengst Vastenactie 2023 

Vaticaan organiseert unieke treinrit naar Castel Gandolfo

Vanaf zaterdag en nog tot en met 4 november 2023 
kunnen belangstellenden en kunstliefhebbers met 
een dagticket voor een bedrag van iets meer dan 40 
euro op zaterdag genieten van een unieke treinreis 
en rondleiding, die mogelijk is dankzij een nauwe sa-
menwerking tussen de Italiaanse spoorwegen FS en 
de Vaticaanse Musea. In die periode kunnen de kopers 
van het ticket Vatican by Train – zonder gehinderd te 
worden door lange wachtrijen of fi les onderweg - een 
treinreis maken van het station Roma San Pietro aan 
de Vaticaanse Musea en de tuinen van het Vaticaan 
naar het pauselijke zomerverblijf van Castel Gandolfo. 

Pauselijke zomerresidentie
Castel Gandolfo is al sinds de 17de eeuw een zomerre-
sidentie voor pausen, maar paus Franciscus brak met 
die traditie. Het zomerpaleis en de tuinen er omheen 
in Castel Gandolfo, in de heuvels aan het meer van Al-

bano op ca. 25 km ten zuidoosten van Rome, worden 
sinds het begin van het pontifi caat van paus Francis-
cus opengesteld voor het publiek. Het nieuwe initi-
atief wil een extra impuls geven aan het bezoek. De 
tuinen bevatten oude Romeinse ruïnes die dateren uit 
de tijd van keizer Domitianus en magnolia, een plein 
met steeneiken, rozenpaden en aromatische kruiden. 

VIP-behandeling
Met het Vatican by Train-ticket kunnen de bezoekers 
voor hun verplaatsing gebruikmaken van een moder-
ne en comfortabele elektrische trein. Zij krijgen bo-
vendien een bevoorrechte toegang tot de Vaticaanse 
Musea, de Sixtijnse Kapel, de Vaticaanse tuinen en 
de botanische en architectonische wonderen van de 
pauselijke residentie van Castel Gandolfo.

Bron: Vaticannews.va



16

LICHT VAN CHRISTUS

Misschien herinnert u zich de lantaarn die we op 20 februari 2022 in 
de Mariakerk en op 27 februari 2022 in de Willibrordkerk mochten ver-
welkomen. De lantaarn maakt een pelgrimage in het kader van 900 jaar 
Utrecht. De kerken hebben op hun manier een bijdrage geleverd aan 
de opbouw van de stad en de lokale gemeenschap door het Licht van 
Christus te verspreiden. Het Licht van Christus willen we ook doorgeven 
in onze tijd en De Lantaarn symboliseert dat. Het idee van De Lantaarn 
ontstond in een vergadering van de Utrechtse Stedelijke Raad voor Ker-
ken tijdens een vergadering in Hope Church aan de Boothstraat. Heel 
toepasselijk werd  De Lantaarn aangestoken op zaterdag 15 januari 2022, 
het begin van de bidweek voor eenheid van de kerken. De lantaarn heeft 
inmiddels bijna 80 gemeenschappen bezocht. 

Pelgrimage van De Lantaarn door 
Utrecht 900

23 april 
Derde zondag van Pasen
1e lezing:  Hand. 2, 14 + 22 - 32
2e lezing:  1 Petr. 1, 17 - 21
Evangelie:  Lc. 24, 13 – 35

30 april
Vierde zondag van Pasen
1e lezing:  Hand. 2, 14a + 36 - 41 
2e lezing:  1 Petr. 2, 20b - 25
Evangelie:  Joh. 10, 1 - 10

7 mei
Vijfde zondag van Pasen
1e lezing:  Hand. 6, 1 - 7
2e lezing:  1 Petr. 2, 4 - 9
Evangelie:  Joh. 14, 1 – 12

14 mei
Zesde zondag van Pasen
1e lezing:  Hand. 8, 5 - 8 + 14 - 17
2e lezing:  1 Petr. 3, 15 - 18
Evangelie:  Joh. 14, 15 - 21 

18 mei
Hemelvaart van de Heer
1e lezing:  Hand. 1, 1 - 11
2e lezing:  Ef. 1, 17 - 23
Evangelie: Mt. 28, 16 - 20

21 mei
Zevende zondag van Pasen
1e lezing:  Hand. 1, 12 - 14
2e lezing:  1 Petr. 4, 13 - 16
Evangelie:  Joh.  17, 1 - 11a

Lezingen 
van de 
maand

Op zaterdag 1 april werd voor de 
eerste keer The Passion georga-
niseerd door de Samenwerkende 
kerken Leidsche Rijn. In de och-
tend werd het kruis lopend ge-
dragen door vertegenwoordigers 
van de diverse kerken. De tocht 
ging van Kerk aan het Lint aan de 
rand van het Maximapark naar 
het Brusselplein middenin Leid-
sche Rijn Centrum. Daar heeft 
het kruis de hele middag gestaan 
en konden belangstellenden een 
boodschap, wens of gebed schrij-
ven op een kaartje of in gesprek 
gaan met een van de aanwezige 

vrijwilligers. Om 19:30u is het 
verlichte kruis in processie naar 
het Berlijnplein gebracht. On-
danks het wat druilige weer liep 
er een behoorlijke groep men-
sen mee in deze processie. Op 
het Berlijnplein werd het lijdens-
verhaal verteld, afgewisseld met 
toepasselijke liederen door de 
band Invited. Het was een zeer 
geslaagde en bijzondere dag!
Een verslagje van The Passion 
Leidsche Rijn is te zien op You-
tube: https://www.youtube.com/
watch?v=GdjZtJsDHo

The Passion Leidsche Rijn 2023



Elke 3e zondag van de maand is 
in de St. Willibrordkerk in Vleu-
ten om 13.00 uur een Engelse mis. 
Celebrant is pastoor Peter Amb-
ting.

De bewoners van Leidsche Rijn 
zijn veelzijdig en kleurrijk. Dat is 
ook te merken bij de kerkgangers 
in de parochie Licht van Christus. 
Om de diverse gemeenschappen 
van rooms katholieken in Leidsche 

Rijn goed te kunnen bedienen zijn 
we begonnen met een Eucharis-
tieviering geheel in het Engels. Wij 
kunnen wat hulp gebruiken om 
het aantal te vergroten. 

Daarom vragen wij aan onze me-
deparochianen: wij zullen u dank-
baar zijn als u dit ter sprake zou 
brengen bij mensen uit uw ken-
nissenkring die bij deze doelgroep 
horen.

Voor alle misbezoekers is er na de 
viering: koffi  e, thee en een geza-
menlijk lunch. 

Noteer alvast in uw agenda (3e 
zondag vd maand): 16 april, 21 mei 
18 juni, 16 juli, etc. 
Wij hopen dat er vele Engelsspre-
kende gelovigen de weg zullen 
vinden naar de Engelse mis. Wees 
welkom!

English Mass Willibrordkerk Vleuten - every 3th Sunday of the month

Engelse Mis in de Willibrordkerk - iedere 3e zondag van de maand 
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Op 18 maart kon de stille tocht van het Mirakel in 
Amsterdam na coronatijd weer worden gelopen.

Het Genootschap dat rondom Utrecht meer dan 100 
jaar de organisatie op zich had genomen deed dit 
voor het laatst. In onze parochie zijn er veel ouderen 
lid van. Zorgvuldig is de organisatie ondergebracht bij 
het bisdom en de plaatselijke parochiegemeenschap-
pen. Zij zullen deze prachtige oude geloofstraditie 
voortzetten. Het genootschap heeft onze parochie 
de fi nanciële middelen gegeven om aan de verplich-
tingen van haar leden te kunnen voldoen met daar-
op een extra donatie. De nieuwe doorstart heeft zijn 
vruchten al afgeworpen.
Een kleine groep is met de trein afgereisd naar Am-
sterdam en heeft de feestelijke viering in de volle kerk 
van de Heilige Nicolaas bijgewoond. Direct daarna 
startte de Stille Tocht door het uitgaanspubliek van 
het roerige Amsterdam. Na de rondgang van een klein 
uur liepen we naar het station. In de trein konden we 
ons broodje met drinken nuttigen. Zo waren we om 
00.15 uur al thuis. Met een diepe vreugde mochten we 
gaan slapen. We kijken uit naar volgend jaar.   

De Stille Omgang 2023
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ZIJN OPSTANDING 
IS HET BEGIN VAN 

EEN NIEUWE 
SCHEPPING, VAN 

EEN NIEUWE 
MENSHEID.

www.focolare.nl

«Richt u op 
wat boven is, 
niet op wat op 

aarde is.»  
Kolossenzen 3:2

RICHT JE LEVEN OP 
IETS GROOTS

Dit Woord van leven 
roept ons op om

onze blik 
omhoog te richten. 

Jezus heeft het leven 
van de hemel 

op aarde gebracht.

4

Dat zijn de waarden die Jezus op 
aarde heeft gebracht en waaraan 
zijn leerlingen te herkennen zijn: 
DE WEDERZIJDSE LIEFDE

DE VREDE
HET VERGEVEN

DE ZUIVERHEID
DE EERLIJKHEID
DE RECHTVAARDIGHEID

«Door jezelf te laten leiden door 
de gedachten en gevoelens van 
Jezus. Zijn innerlijke blik was altijd 
gericht op de Vader, en zijn leven 
was op elk moment een 
weerspiegeling van de wet van de 
hemel, de wet van de liefde.»

Chiara Lubich

«Wat zijn de ‘dingen 
van daarboven’?»

En hoe kun je je hart 
verankerd houden in 
de hemel, terwijl je 
midden in de wereld 
leeft?

Hij roept ons op om te leven 
voor iets groots. 

Wanneer we alleen gericht zijn 
op bezittingen of macht, 

verzamelen we 
«schatten op de aarde» 
die weer voorbij gaan.

Wanneer we echter gericht zijn 
op de liefde voor onze naaste 

zoals Jezus het ons heeft 
voorgedaan, verzamelen we 

«schatten in de hemel» 
die voor altijd zullen blijven.

ZIJN OPSTANDING 
IS HET BEGIN 

VAN EEN 
NIEUWE SCHEPPING, 

VAN EEN 
NIEUWE MENSHEID.
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Vorig jaar kreeg kardinaal De Jong, 
die aartsbisschop van Utrecht was 
van 1936 tot 1955, postuum de Yad 
Vashem onderscheiding “Recht-
vaardigen onder de volkeren” voor 
zijn verzet tegen de vervolging 
van Joden tijdens de tweede we-
reldoorlog. Op 19 september 2022 
reikte de ambassadeur van de staat 
Israël in Nederland, Modi Ephraïm, 
in Paushuize in Utrecht de bijbe-
horende oorkonde en medaille uit 
aan familie van kardinaal De Jong.

De erkenning van aartsbisschop 
De Jong was bij het Yad Vashem 
herinneringscentrum in Jeruza-
lem aangevraagd door de huidige 
aartsbisschop van Utrecht, kardi-
naal Eijk, en een Joodse arts, die in 
de tweede wereldoorlog overleefde 
door de hulp van zijn katholieke 
onderduikouders. Ik had het voor-
recht om aan de aanvraag en de 
voorbereiding daarvan mee te mo-
gen werken. 
Als wij binnenkort weer de oorlog 
gedenken en stilstaan bij onze vrij-
heid, is het goed om ook aan aarts-
bisschop De Jong te denken.
Vanaf het moment dat De Jong 
aartsbisschop van Utrecht werd, 
verzette hij zich tegen de nazisti-
sche ideologie en bij het uitbreken 
van de oorlog in Nederland hield 
hij er rekening mee dat hij opge-
pakt zou kunnen worden. Voor De 
Jong was het duidelijk dat katholie-
ken gewaarschuwd moesten wor-
den voor het nazisme en niet mee 
moesten gaan in de uitsluiting van 
Joden. Vele malen liet De Jong zijn 
stem horen. Zo werd in septem-
ber 1941 aan Joden in Nederland 
de toegang tot openbare gelegen-
heden en gebouwen ontzegd; ook 
kerkelijke instellingen als leesza-
len, ziekenhuizen en patronaats-
gebouwen vielen onder dit verbod. 
Maar de aartsbisschop deelde aan 
de geestelijkheid mee de bordjes 
Voor joden verboden “reeds hier-
om onaanvaardbaar” te vinden 
“omdat die bordjes een uiting zijn 
van een principieel antisemitisme 
en daar mogen onze R.K. instel-
lingen niet aan meedoen”. Voor De 
Jong was de afwijzing van antise-
mitisme een principieel punt dat 
fundamenteel verbonden was met 

de christelijke identiteit. Maar niet 
iedereen zag dit zo helder. Som-
mige Nederlandse bisschoppen 
durfden aanvankelijk een publiek 
verzet tegen de Duitse bezetter 
niet aan. Vanaf eind 1941 zaten 
de bisschoppen echter op één lijn 
en schreven zij onder leiding van 
aartsbisschop De Jong herderlijke 
brieven die in alle rooms-katho-
lieke kerken werden voorgelezen, 
waarin zij openlijk protesteerden 
tegen de vervolging van Joden en 
tegen ander onrecht. Met zijn kan-
selboodschappen inspireerde De 
Jong onder meer een aantal poli-
tieagenten in Utrecht om niet mee 
te werken aan vervolging van Jo-
den. Zij moesten onderduiken.
Het publieke verzet van de bis-
schoppen werd zorgvuldig geco-
ordineerd met de leiding van de 
protestantse kerken om te voor-
komen dat de bezetter de kerken 
tegen elkaar kon uitspelen. Ge-
zamenlijk vroegen de kerken een 
gesprek aan bij rijkscommissaris 
Seyss-Inquart om een betere be-
handeling voor Joden te bepleiten. 
De afgevaardigde van aartsbis-
schop De Jong zei dat rassenhaat 
op grond van het Evangelie cate-
gorisch moest worden afgewezen 
en pleitte voor een rechtvaardige 
behandeling van de Joden.
Een aantal Utrechtse studenten, die 
later bekend zijn geworden als het 
‘Utrechts Kindercomité’, verschafte 
aan Joodse kinderen onderduik-
adressen. Toen zij een beroep de-
den op aartsbisschop De Jong, zei 
hij direct zijn medewerking toe en 
spande hij zich in om de benodig-
de fi nanciële middelen voor het le-
vensonderhoud van deze kinderen 
bijeen te brengen. Ook bewaarde 
hij het codeboek met de namen van 
de ondergedoken kinderen in de 
kluis in zijn eigen bisschopshuis. 
Er werden ook onderduikers in het 
bisschoppelijk paleis op de Malie-
baan en in bijgebouwen opgevan-
gen. Deels waren dat verzetsmen-
sen, maar vooral waren het Joodse 
kinderen, die in afwachting van 
een onderduikadres dat geschikt 
was voor langdurig verblijf, een tij-
delijk adres nodig hadden. De Jong 
verzekerde een Utrechtse verzets-
strijder dat hij altijd plaats voor hen 

had en hen altijd voldoende te eten 
kon geven. Aartsbisschop De Jong 
was zich bewust van de persoonlij-
ke risico’s die hij liep. Maar hij was 
er diep van overtuigd dat hij niet 
mocht zwichten voor geweld en 
niet mocht zwijgen over het on-
recht dat de Joodse medemensen 
aangedaan werd.
De erkenning die De Jong vorig 
jaar kreeg, is niet alleen de erken-
ning van moedige daden in een 
donkere tijd, maar is hopelijk ook 
een signaal voor het heden. Helaas 
is het antisemitisme niet voorbij. 
Het neemt zelfs weer toe. Als je 
spreekt met Joodse landgenoten, 
merk je dat er meer antisemitisme 
is, dan je gewoonlijk in de me-
dia ziet. En soms merk je dat een 
Joodse man of vrouw ook nu leeft 
met het besef dat de nazi’s gewild 
hadden dat hij of zij er niet geweest 
was.
Om ook scholieren kennis te laten 
nemen van het verzet van aarts-
bisschop De Jong en tevens van 
Titus Brandsma, de vorig jaar hei-
lig verklaarde pater die nauw sa-
menwerkte met aartsbisschop De 
Jong, verschijnen binnenkort twee 
lesbrieven die in opdracht van de 
Nederlandse Katholieke School 
Raad geschreven zijn. In die les-
brieven wordt de geschiedenis van 
De Jong en Brandsma verbonden 
met het heden en draait het om de 
vraag ”Wat is je moreel kompas?”
Als wij op 4 mei de oorlog geden-
ken, is dat een zeer relevante vraag. 
Na de tweede wereldoorlog leek het 
soms alsof half Nederland in het 
verzet gezeten had. Maar dat was 
niet zo. Het spreekt niet vanzelf dat 
je onder extreme omstandigheden 
op moedige wijze voor het goede 
kiest. De meeste Nederlanders pro-
beerden in de oorlog niet op te val-
len en zo goed en zo kwaad als het 
ging, te overleven. Wat is ons mo-
reel kompas? Op welke waarden 
oriënteren wij ons? 

Wim van den Dool, diaken

Verzet tegen onmenselijkheid
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LICHT VAN CHRISTUS

A  G  E  N  D  A
22 april tot 19 mei 2023 

   
Activiteiten De Schalm
22-04-23 19:30 Mejoto’s
23-04-23 13:30 Mejoto’s
26-04-23 14.00 Bingo
12-05-23 16:30 Kidsdisco
12-05-23 20:00  Teenage 

Vibe
13-05-23 19:30 Crazydisco
17-05-23 15.00 Kinderfi llm

Voor alle  andere activiteiten 
zie onze website.
  

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café
Op de dinsdag van 13:30 tot 
16:00 uur is het handwerken, 
klaverjassen en sjoelen. 
Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé
Op de vrijdagochtend is er het 
Haak en Brei Café. Een creatie-
ve ochtend waar u in een gezel-
lige sfeer kunt breien en haken. 
Mocht u hier nog niet handig 
in zijn of  heeft u niet de juiste 
materialen dan is dat geen pro-
bleem. Onze vrijwilligster Ria 
helpt u graag op weg. Toegang 
is gratis.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk zijn te volgen 
via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk (behalve 2 mei) 
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur (behalve Hemelvaartsdag 18 mei) 

De Roef 
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (2 mei) 

Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed 
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur 
Dodenherdenking 
Willibrordkerk donderdag 4 mei 19.00 uur 
Hemelvaart van de Heer
Mariakerk donderdag 18 mei 9.30 uur 
Mariavespers
Mariakerk zondag 21 mei 16.00 uur, door James Keuben

donderdagavond 19.00 uur (behalve Hemelvaartsdag 18 mei) 

Mariakerk zondag 21 mei 16.00 uur, door James Keuben

Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding
  op zondag

7 mei 14:00u 28 mei 23 april
4 juni 25 juni 14 mei
2 juli 9 juli 11 juni

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 13.00 uur
(tenzij anders aangegeven). Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email  
dopen@lichtvanchristus.nl
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Aandacht voor elkaar

GEBOREN

27 februari
Wolfram

zoon van Esgo en Carolin 
Kuiper- Kaiser

GEDOOPT

18 maart
Matilde

dochter van Tiago De Carvalho 
Ferreira en Mafalda De Menezes 

Ferreira

25 maart
Mik en Mex

zonen van Menno van Zanden en 
Piroska Füredi

2 april
Julia

dochter van Gerald en Kim 
Luiken-Bervoets

Mats
zoon van Jean Paul en Chrisanthi 

Franken-Karagianni

Paaswake 8 april
Als volwassene gedoopt:

Pieter Hof en Heleen Brokers-van Dijk

H. Vormsel:
Yasmien El Hasbani

OVERLEDEN

3 maart
Cornelis van Doorn (Cor)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwnaar van Ans de Lange

De uitvaart was op 10 maart in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

5 maart
Petronella Cornelia Vos-van 

Zwol (Nel)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Johannes Vos

De crematie was op 11 maart

9 maart
Johanna Gerarda Celine 

Vermeulen-Glissenaar (Annie)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Anton Vermeulen

De crematieplechtigheid was op 
16 maart

18 maart
Maria Johanna Theresia 

Verhoof-de Graauw (Rietje)
op de leeftijd van 93 jaar

echtgenote van Walther Verhoof

De uitvaart was op 23 maart in 
de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

23 maart
Wilhelmus Hendrikus Antonius 

van Dam (Pim)
op de leeftijd van 88 jaar

echtgenoot van Susan Hancz

De uitvaart was op 29 maart in 
de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

Theodorus Johannes Huijden 
(Theo)

op de leeftijd van 85 jaar
echtgenoot van Annie Oostveen

De uitvaart was op 5 april in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis

Petronella Adriana de Groot-
Gram (Nel)

op de leeftijd van 97 jaar
weduwe van Toon de Groot

De uitvaart was op 5 april in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis

Nieuw publicatiebord Willibrordkerkhof

Bij de ingang van het Willibrordkerkhof aan de Paddenaar in Vleuten stond een publicatiebord dat onvol-
doende ruimte bood voor o.a. het presenteren van de plattegrond van het kerkhof.Het is de bedoeling dat in de 
nieuwe publicatiekast een grotere plattegrond komt zodat het voor de bezoekers duidelijk is waar een bepaald 
graf is te vinden. Naast de grotere plattegrond is nog ruimte voor het delen van aanvullende informatie. Het 
team Willibrordkerkhof vroeg zich af welke informatie naast een plattegrond nog meer gezocht wordt. Graag 
ontvangen wij van u via een email naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl uw suggesties en ideeën.

Beheer- en onderhoudteam Willibrordkerkhof 
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Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
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pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten
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binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 
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 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
5	 20 mei 2023 t/m 16 juni 2023	 1 mei
6	 17 juni 2023 t/m 14 juli 2023	 30 mei

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

 Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankelijke afscheidsruimte voor iedereen


