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De pastorale rubriek in Drieluik 
noemen we “Actueel”. Toen ik na-
dacht wat er op dit moment actueel 
is in onze gemeenschap, conclu-
deerde ik dat binnen de parochie 
het seizoen ten einde loopt en dat 
het rustiger aan het worden is. In 
de zomer wordt er minder verga-
derd en is er minder activiteit in 
de parochie. Op de tweede zondag 
van juni vierden we de Eerste Hei-
lige Communie in de parochie en 
op de derde zondag van juni kwam 
kardinaal Eijk naar onze parochie 
voor het Heilig Vormsel. Beide 
zondagen waren feestelijke mo-
menten voor onze gemeenschap. 
Het doet goed om te zien dat jonge 
mensen stappen zetten in hun le-
ven die hen nog meer met Chris-
tus en zijn gemeenschap verbin-
den. Op de parochieavond op 6 juli 
presenteerde het pastorale team 
de hoofdlijnen van het pastorale 
beleidsplan, dat voor de komende 
jaren leidraad is voor het beleid in 
de parochie. Na de vakantie zal in 
Drieluik meer gecommuniceerd 
worden over dit beleidsplan. Ook 
gaf het bestuur op deze parochie-
avond een overzicht van wat op het 
bestuurlijke front actueel is. De ko-
mende tijd zal er aan noodzakelijk 
achterstallig onderhoud gewerkt 

moeten worden. Zo is het schilder-
werk van de pastorieën in Vleuten 
en De Meern slecht en moeten de 
ketels op beide plekken vervan-
gen worden omdat ze volgens de 
nieuwste normen afgekeurd zijn. 

Terwijl het in de parochie rusti-
ger wordt, is het op het wereldto-
neel allerminst rustig. Dezer dagen 
maakten we mee hoe de chaos 
in Rusland nog groter werd na-
dat troepen van Wagner opruk-
ten richting Moskou. Hoewel een 
coup door Prigozhin bezworen 

werd door Poetin, toont het aan 
hoe instabiel de situatie daar is. 
We blijven hopen en bidden dat er 
een einde komt aan de vreselijke 
oorlog in Oekraïne en dat Rusland 
onder een degelijker en demo-
cratischer bestuur komt. In eigen 
land lijken dossiers, zoals het land-
bouwakkoord over de zomer heen 
getild te gaan worden. Te voorzien 
valt dat het politiek een bewogen 
najaar gaat worden. 

De komende zomermaanden zal 
ik me bezig houden met de orga-
nisatie rond continuïteit van Yuri’s 
taken. Aan de hand van het over-
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Scores
Laatst zat ik op een verjaardag en raakte ik aan de praat met een me-
vrouw die één kind op het reguliere basisonderwijs had en één kind op 
het speciaal onderwijs. Wat haar heel erg opviel is dat er op het speciaal 
onderwijs vooral successen gevierd worden en er gekeken wordt naar 
wat kinderen kunnen. In het reguliere basisonderwijs wordt er erg ge-
focust op het niveau van het kind en hoe we het maximale uit een kind 
kunnen krijgen qua prestaties. De druk die wordt opgelegd is daarbij voor 
kinderen behoorlijk hoog. Ik herkende haar verhaal wel en vraag mij ook 
regelmatig af of het wel zo nuttig is om de lat zo extreem hoog te leggen. 
Ik herinner me nog het eerste gesprek met de leraressen van mijn doch-
ter in groep 3 waarbij de cito-resultaten prominent op het bureau lagen. 
Ze wilden dat al toe gaan lichten, maar ik zei dat ik niet geïnteresseerd 
was. Mijn vragen waren: Hoe gaat het met mijn dochter, zit ze lekker 
in haar vel, doet ze haar best? Hartstikke leuk die cito-scores, maar die 
zeggen niets over mijn kind als mens en ik denk niet dat iemand in haar 
volwassen leven gaat vragen naar die scores. In de huidige maatschappij 
zijn we vooral bezig met het meten van resultaten, terwijl ik denk dat we 
meer echt naar elkaar moeten kijken. De zomerperiode is bij uitstek een 
periode om eens extra goed om je heen te kijken. Een hele fi jne zomer 
gewenst.

Lisette Oskam Foto: Gemma van Doorn

> lees verder op  pagina 7
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LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
15e zondag door het jaar

zondag 16 juli 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur   pastor J. Wissink
  Groep Michaël  Groep Michaël
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

16e zondag door het jaar

zondag 23 juli 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Gastkoor: Het Ettens Kerkkoor
    Byzantijnse gezangen

17e zondag door het jaar

zondag 30 juli 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Caeciliakoor
  
Gedaanteverandering van de Heer

zondag 6 aug 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël

Patroonsfeest Maria te Hemelopneming 

zondag 13 aug 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   Yuri Saris
  Groep Michaël  Woord- en communieviering  
    Groep Michaël

20e zondag door het jaar

zondag 20 aug 10:00 uur    pastoor P. Ambting  Zie Mariakerk
  Afscheid Yuri Saris + receptie
  Groot koor 
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

21e zondag door het jaar

Zondag 27 aug 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël   Gastkoor: Koor Monte Vino
    Kindernevendienst
  Extra collecte: Missie verkeersmiddelen actie (MIVA)

22e zondag door het jaar

Zondag 3 sept 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Familieviering start schooljaar
    Projectkoor 

   

Koffi  edrinken na de mis.



misintenties

MARIAKERK 

zondag 16 juli Joop Elsendoorn (1e jaargedachtenis), 
Julia van Ramele, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Hein en Bep Wendel-Verheul, Henneke 
van Seumeren, Riet Suverijn-Verheul 
dinsdag 18 juli tot zekere intentie
vrijdag 21 juli  voor het welzijn van de parochie
zondag 23 juli  Julia van Ramele, overleden ouders 
Balk-van Lint en hun zoon Frans, Co Oostveen, Jan 
Kok, Adrie Stavast-Veen, Rietje Verhoof-de Graauw, 
Alphons Schijf, Ad en Rietje Thijsen, Bep Neuteboom-
de Goeij 
dinsdag 25 juli  tot zekere intentie
vrijdag 28 juli  voor het welzijn van de parochie
zondag 30 juli Henneke van Seumeren (1e 
jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Martha 
Roos-Appelman, Herman Wessels, Cees Vernooij, 
Martin Ham, Leo van Zwieten  
zondag 6 augustus Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joep 
Hansen, Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, 
Lilian Besemer-van Drongelen, Jolanda Vergeer, Cor 
Oostveen, To van Helmond-Kusters, Joke Mathôt, 
Janny van Rooijen-Klomp 
zondag 13 augustus Co Oostveen (1e jaargedachtenis), 
Huub van Dijk (1e jaargedachtenis), Jos Schijf, 
Joop Elsendoorn, Thea Verbeij-Jaspers, Hein en 
Bep Wendel-Verheul, Claudia van de Camp, Annie 
Redelijk-Laurens, Henk van Doorn, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Adrie Stavast-Veen, Wim 
van Oostrom, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos  
zondag 20 augustus Thea Verbeij-Jaspers (1e 
jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Henneke van Seumeren, Riet 
Suverijn-Verheul, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, 
Overleden ouders Peelen-Koster, Willy Friedeman-
van Rooij, Theo van Engelen
zondag 27 augustus Overleden familie Vernooij, Co 
Oostveen, Martha Roos-Appelman, Herman Wessels, 
Jan Kok, Cees Vernooij, Martin Ham, Overleden 
ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Rietje Verhoof-de 
Graauw, Bep Neuteboom-de Goeij, 
vrijdag 1 september  tot zekere intentie
zondag 3 september Tonny van Oostrom - van 
Oostrum, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joep 
Hansen, Henk van Doorn, Cor Oostveen, Adrie 
Stavast-Veen, To van Helmond-Kusters, Joke Mathôt, 
Janny van Rooijen-Klomp 
dinsdag 5 september voor het welzijn van de parochie
vrijdag 8 september tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 16 juli Kees Vernooij, overleden ouders Van 
Hout-Knigge, Sanne Gresnigt, Ben Kosterman, Corrie-
de Groot-de Groot  
donderdag 20 juli tot zekere intentie
zondag 23 juli Sylvia Braamhorst, Gerrit Visser, Rein 
Pouw, Arie van Zuijlen, overleden ouders de Goeij-van 
den Bosch, Photina Glissenaar-Hendrikse, Truus van 
Schaik-van Duijn, Nel van Bommel-Storm, Corrie-de 
Groot-de Groot   
donderdag 27 juli voor het welzijn van de parochie
zondag 30 juli Chris Knippers, Beb Schoote-van 
Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, Ria 
Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman 
Goes, Corrie-de Groot-de Groot  
zondag 6 augustus Leonardus Cornelis Broekhuijse 
en Maria Cornelia Broekhuijse-van Dijk, Janny 
van Rossum-van Kleef, Overleden ouders Verhoef-
Versteeg, dochter Marthie van der Neut en zoon 
Martin Verhoef ter jaargedachtenis, Toon de Groot, 
Janny van Assem, Cary Nuss-Spoelstra, Riek 
Bransen-Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, 
Nel de Groot-Gram, Theo Huijden, Corrie Bransen-
van Zuijlen, Sannie de Bruijn-Hoogeveen, Corrie de 
Groot-de Groot, Giel de Groot 
zondag 13 augustus Dirk Schevers en Annie Schevers-
van Kats, Sjaak van Dam, Cor Jong, Ben Kosterman, 
Annie Ebskamp, Jan en Corrie Linssen, Corrie de 
Groot-de Groot, Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion  
zondag 20 augustus  Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Kees Vernooij, Corrie de Groot-de Groot, , 
Namens de Broederschap onze lieve vrouw van 
Kevelaer voor overleden leden; Mevr. P.A. de Groot-
Gram, Mevr. S.M. de Bruijn-Hoogeveen en mevr. A. J. 
Verhoef-Snoek 
zondag 27 augustus  Gerrie de Coo-Jansen (1e 
jaargedachtenis), Sylvia Braamhorst, Rein Pouw, 
Chris Knippers, Beb Schoote-van Zuijlen, Johan en 
Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, Ria Smits-Slaats, Paul 
en Ciska de Haan-Jansen, Arie van Zuijlen, Herman 
Goes, Photina Glissenaar-Hendrikse, Truus van 
Schaik-van Duijn, Nel van Bommel-Storm, Corrie de 
Groot-de Groot  
zondag 3 september Jan Linssen (1e jaargedachtenis), 
Janny van Rossum-van Kleef, Overleden ouders 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martin Verhoef, Toon de Groot, Janny van Assem, 
Cary Nuss-Spoelstra, Riek Bransen-Groenenwegen, 
Willie Roefs-van Gasselt, Nel de Groot-Gram, Theo 
Huijden, Corrie Bransen-van Zuijlen, Sannie de 
Bruijn-Hoogeveen, Corrie de Groot-de Groot, Giel de 
Groot 
donderdag 7 september tot zekere intentie
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Preek van de maand

Zondag 16 A. Wijsheid 12,16-19; 
Rom.8,26-27; Mt. 13,24-43

De twee gelijkenissen van Jezus 
vandaag gaan allebei over het pro-
bleem, dat het Koninkrijk van God 
zo ver weg lijkt. Zoals onze schrij-
ver Gerard (van het) Reve eens in 
een gebed zei: “Lieve God, dat Ko-
ninkrijk van U, wordt dat nog ooit 
wat?” De eerste gelijkenis kijkt naar 
het kwaad en de zonde, die ook in 
onze wereld present zijn: wat is het 
groot en veel! De tweede gelijkenis 
kijkt naar het goede, naar wat er al 
aan koninkrijk in onze wereld is: 
wat is het klein! Dat zijn reële vra-
gen. Onder ons gelovigen duiken 
die vragen steeds opnieuw weer 
op: is het geen illusie, wanneer je 
gokt op gerechtigheid? Is het niet 
naïef? Als je in de wereld rondkijkt, 
zie je dan niet bij christenen en 
niet-christenen zoveel zonde, dat 
je moet zeggen: dat wordt nooit 
wat? En met de dingen van het ko-
ninkrijk: zijn die niet te klein? Het 
probleem is ook, dat je soms denkt: 
ha, dáár is iets van het Konink-
rijk. Eindelijk gebeurt er eens wat 
goeds. Maar na een tijdje blijkt ook 
dat goede alweer in handen te zijn 
gevallen van de kwaden. Ik bedoel: 
de Franse revolutie gooide de cor-
rupte machthebbers van de troon, 
maar al gauw bleken de nieuwe 
geen haar beter. In Oost-Europa 
hebben ze nu westerse democra-
tie, maar veel Polen en Oost-Duit-
sers hebben er zo’n hoge prijs voor 
betaald, dat ze nu haast weer van 
Europa af willen.

Ik heb de voorbeelden gekozen 
uit de grote wereld van de politiek, 
maar hetzelfde geldt als je in je ei-

gen groep of gezin rondkijkt of in 
je eigen ziel. Ik heb U geloof ik al 
eens de gelijkenis verteld, dat het 
wel eens lijkt met onze deugden 
en ondeugden, alsof we op een 
soort bubbel-waterkussen zitten. 
Als je naast je een geweldige hob-
bel van een ondeugd ziet zitten en 
je verplaatst je en je krijgt die bult 
weg, dan kijk je opnieuw naast je 
en daar zit alweer een hele verse 
hobbel.

Wat Jezus ons in de gelijkenissen 
suggereert is, dat het enige, dat 
ons past, het geduld is. Hij ontkent 
het probleem niet. Hij heeft er zelf 
ook zwaar aan gedragen, tot op het 
kruis toe. We mogen de gelijke-
nissen dus niet zomaar als goed-
kope troost horen, zo van: “ach, let 
er maar niet te veel op”. Hij zegt: 
draag die vragen met je mee, los 
ze niet te snel op. Houd het uit in 
geduld.

Ik denk, dat Jezus dat geduld, dat 
hij van ons vraagt, op drie manie-
ren fundeert.

a.
Op de eerste plaats wijst hij ons 
erop, dat we niet primair moeten 
kijken naar hoe groot of klein het 
kwaad en goed zijn. Succes is nooit 
zo’n goede graadmeter als het gaat 
om de dingen van het koninkrijk 
van God. Stel dat ik met een aan-
tal sensatiepreken de kerken vol 
zou krijgen, heb ik dan het geloof 
echt verder geholpen? Wanneer je 
bij jezelf maar een piezeltje geloof 
ontdekt af en toe en ervan schrikt 
hoe klein het is, wanhoop dan niet. 
Het kan een mosterdzaadje zijn. 
En een mosterdzaadje is verdwij-
nend klein: een speldenpunt. Maar 
er zit me toch een groeikracht in! 
En het omgekeerde geldt van het 
grote. Ik moet af en toe mijn tuin 
bijhouden: vaak is daar het grote 
onkruid het gemakkelijkst te ver-
wijderen. Die kun je goed aanpak-
ken, die geven soms met wortel en 
al mee. Het kleine, taaie spul is veel 
moeilijker.
Jezus wil ons anders laten kijken: 

kijk niet naar het groot of klein zijn. 
Maar daarnaast zegt hij nog iets: 
leg je in het leven niet primair toe 
op het bestrijden van het kwade, 
maar op het bevorderen van het 
goede. Een mens gaat namelijk 
meestal lijken op de vijand, waar-
tegen hij of zij vecht. Geen twee 
mensen meer gelijkend dan twee 
boksers of twee vechters. Zorg er-
voor dat je niet zo hard tegen on-
deugden vecht, dat je ondertussen 
je deugden beschadigt.
 
b.
Het tweede, waar Jezus op wijst, 
is: dat we niet moeten doen alsof 
we God zelf zijn. We hebben wel 
eens de neiging, om te oordelen 
over het kwaad bij anderen of bij 
onszelf, alsof wij het laatste woord 
te zeggen hebben. Daar zijn we 
niet goed genoeg voor. Bovendien 
hebben we de neiging, om alles 
aan te pakken, alsof wij een per-
fecte wereld en een perfecte ziel 
kunnen maken. We laten dan niets 
meer aan God over. En dat is niet 
realistisch, want we zijn geen god, 
we zijn geen goden. En waar we 
het willen zijn, wordt de wereld er 
meestal niet beter van. Weet U, ik 
ben tamelijk sceptisch geworden 
over de mogelijkheid om andere 
mensen te veranderen. Meestal, 
wanneer ik als pastor iemand in 
een bepaalde richting duwde of 
adviseerde, bleek, dat die ander 
het niet deed en dus ook niet te-
rugkwam. Of dat hij het wel deed, 
maar het lukte niet en hij kwam 
met een schuldgevoel terug. Het 
beste bleek: het kleine plantje van 
het goede wat water geven, soms 
laten zien waarom dingen ver-
keerd gaan en verder: voor de an-
der bidden. En wat betreft jezelf is 
dat grotendeels hetzelfde: het be-
langrijkste is, dat je in gebed je hele 
ziel naar God keert, als een plant 
naar het licht, met je goede en met 
je donkere kanten. En laat God de 
tuinman zijn, de dokter van je ziel. 
Jezus zelf verwijst naar het han-
delen van God bij het Laatste Oor-
deel, maar God is daar waarschijn-
lijk nu al mee bezig. Ik zeg niet, dat 

door pastor Jozef Wissink
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je niets aan jezelf (of aan anderen) 
moet doen; integendeel: wie God 
laat handelen, wordt ook zelf wel 
ingeschakeld. Maar het perfectio-
nisme, het dwingerige gaat er dan 
wat uit.

c.
Het gekke is, en dat is het derde 
punt, dat wie zo niet zelf voor God 
gaat spelen, feitelijk meer op God 
gaat lijken. Jezus vergelijkt God 
zelf met een geduldige heren-
boer, die ook de knechten tot ge-
duld maant. Onze God is zelf ook 
een “laat-God”. God “laat” ons onze 
gang gaan, Hij heeft ruimte voor 
onze vrijheid. Liever een mens, die 
in vrijheid en uit liefde een heel 
klein beetje goeds doet, dan een 
robot-mens, die gedwongen alleen 
maar goeds doet, dat wil zeggen: 

goed functioneert. “Gij behandelt 
allen met zachtheid”, zegt de eerste 
lezing.

De eerste lezing associeert dat ge-
duld en die zachtheid Gods aan 
zijn almacht. Wij doen dat als van-
zelf omgekeerd. Wij denken bij 
almacht eerder aan iemand, die 
meteen overal in kan grijpen en 
die dat ook doet. Macht definië-
ren wij als het vermogen, om het 
gedrag van een ander te bepalen. 
Als iemand erg geduldig is, heb-
ben wij de neiging om te zeggen: 
die kan geen besluiten nemen, die 
durft niet. Maar de schrijver van 
de Wijsheid en Jezus associëren 
andersom: echte macht is, wan-
neer je jezelf kunt inhouden. “Om-
dat Gij over allen heerst, omdat Gij 
almachtig zijt, behandelt Gij allen 

met zachtheid.” “Uw macht is de 
grond van uw rechtvaardigheid”, 
dat wil zeggen: omdat U niet bang 
hoeft te zijn voor een ander, om-
dat U niet bang hoeft te zijn voor 
U zelf, staat U er geheel voor open, 
om recht te doen aan het andere, 
aan het schepsel. God is zo mach-
tig, dat Hij zijn macht niet hoeft te 
tonen. God is zo machtig, dat Hij 
geduldig is met ons. Waar wij ge-
duldig zijn met het kwade en vol-
hardend ploeteren om het goede 
een stukje verder te helpen, daar 
lijken we meer op God dan waar 
we met strengheid en geweld het 
kwade uitroeien en het goede uit 
de grond proberen te stampen. 
Bidden we om de Geest van God, 
die een Geest is van geduld, wijs-
heid en vrede.  
Amen. 

< vervolg van pagina 3

drachtsdossier dat Yuri gemaakt 
heeft en de inventariserende ge-
sprekken die we hebben met ver-
schillende mensen, moeten we 
kijken hoe met name Yuri’s taken, 
heel in het bijzonder op gebied van 
catechese, voortgang kunnen vin-
den. De ideeën, die zeker aan het 
ontstaan zijn, moeten na overleg 
met pastoraatsgroep en parochie-
bestuur tot concreet beleid wor-
den vertaald. Ook hier hoort u na 
zomer zeker meer over. Van harte 
hoop ik dat we Yuri, die aan de 

vooravond van een nieuwe fase in 
z’n leven staat, op 20 augustus een 
mooi afscheid geven. Iedereen is 
die dag van harte welkom om Yuri 
te bedanken en hem het beste voor 
de toekomst te wensen.   

Wat ook aardig is om met u te de-
len, is dat ik me deze zomer bezig 
mag gaan houden met de puppy 
die midden juli op de pastorie ar-
riveert en de huisgemeenschap 
komt versterken. Deze kleine 
Middenslag Snauzer zal de eer-

ste maanden de nodige aandacht 
van mij, en wellicht ook de andere 
huisbewoners, opeisen. De opvoe-
ding van deze kleine huisgenoot 
lijkt me een mooie activiteit waar 
ik de komende zomer de handen 
aan vol zal hebben.

Graag wens ik iedereen een mooie 
zomer toe waarin u rust, aandacht 
voor uzelf, de naaste en God mag 
vinden.  

Pastoor Peter Ambting 
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Nieuws van het parochiebestuur
Als u deze Drieluik ontvangt is de zomervakantie 
aangebroken. Veel mensen zijn vertrokken of gaan 
op weg naar hun vakantiebestemming. Het is rustig 
op straat en dat geldt ook voor activiteiten in onze 
parochie. 
In de laatste week voor de zomervakantie, op don-
derdag 6 juli, was er een informatieavond voor pa-
rochianen in ons Pastoraal Centrum. Het pasto-
raal team en het parochiebestuur wilden u op deze 
avond bijpraten over het nieuwe beleidsplan van de 
parochie en over enkele bestuurlijke zaken. Het ver-
slag van die avond leest u in het volgende nummer.

Inmiddels is het al weer een jaar geleden dat we als 
parochie afscheid namen van pastoor Los met een 
openluchtviering in de pastorietuin in Vleuten. We 
hebben allemaal mooie herinneringen aan dit fees-
telijke afscheid. Binnenkort, op zondag 20 augustus, 
nemen we afscheid van onze pastoraal werker Yuri 
Saris. Dat gebeurt met een eucharistieviering in de 
Mariakerk om 10.00 uur. Er zal op die dag maar één 
kerkdienst zijn voor de hele parochie. Na afl oop van 
de viering bent u van harte welkom om buiten bij 
de kerk afscheid te nemen van Yuri, onder het ge-

not van een hapje en een drankje. U bent van harte 
welkom.

We zijn als bestuur blij u te kunnen melden dat we 
een nieuwe secretaris hebben gevonden in de per-
soon van Rinie Boomkamp uit De Meern. U kent 
Rinie misschien van de pastoraatsgroep. Wij den-
ken met haar een heel goede nieuwe secretaris te 
hebben gevonden en heten Rinie alvast van harte 
welkom in het parochiebestuur. Haar aanstelling zal 
beginnen op 1 september a.s.  Tot die datum is mijn 
bestuursaanstelling door het bisdom verlengd. Dit 
wordt dus mijn een na laatste bestuursstukje voor u. 
Vanaf 1 september neemt Rinie het stokje over.
Ook Jan Oomes, die per 1 juli zou vertrekken als be-
stuurslid, blijft nog wat langer aan om een aantal  
dossiers uit zijn vastgoedportefeuille  af te ronden. 
Het bisdom heeft de aanstelling van Jan verlengd 
tot 1 januari 2024. Voor zijn portefeuille zijn we in 
gesprek met een kandidaat bestuurslid, waarover 
we u hopelijk binnenkort meer kunnen vertellen.
Ik wens u, namens het bestuur, een mooie zomer. 

Monique Becking
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De kindernevendienst gaat met vakantie
Het was weer een mooi jaar vol 
leuke en leerzame kinderneven-
diensten. Wat hebben we genoten 
van jullie aanwezigheid, enthou-
siasme, de bijzondere gesprek-
ken (wat weten jullie ongelofelijk 
veel!), nieuwsgierigheid en jullie 
creativiteit. Dank daarvoor!

De kindernevendienst houdt ook 
dit jaar een zomerstop. Dit betekent 
dat zondag 2 juli de laatste kinder-
nevendiensten zullen zijn. Na de 
schoolvakantie – op zondag 27 au-
gustus – start in Vleuten weer een 
kindernevendienst. Een week later, 
3 september, is er een familievie-
ring in de Willibrordkerk waar we 
jullie van harte voor uitnodigen.

In de tussentijd blijven kinderen 
natuurlijk van harte welkom in de 
kerk. Jullie vinden bij de ingan-
gen van de kerken (De Meern en in 
Vleuten) kleurplaten, kleurtjes en 

boekjes. We hopen op deze manier 
inspiratie en vermaak te blijven 
bieden. Veel plezier alvast en dat 
het een stralende zomer mag wor-
den voor iedereen!

De kindernevendienst zoekt 
versterking!
Het kindernevendienst-team is op 
zoek naar versterking. Lijkt het je 
mooi en leuk om jonge kinderen 
vertrouwd te maken met het geloof 
en de kerk? Dan zijn we op zoek 
naar jou! We lezen wekelijks een 
verhaal en bespreken dit op een 
toegankelijke, begrijpelijke manier 

met de kinderen. Hier komen vaak 
mooie, inspirerende gesprekken 
uit voort. Verder bidden we samen 
en maken we regelmatig creatieve, 
maar makkelijke knutsels. We wer-
ken altijd in teams van twee perso-
nen en het is niet nodig dat je zelf 
kinderen in deze leeftijd hebt. In-
zetbaarheid gaat in overleg en er is 
zeker niet veel voorbereiding voor 
nodig.

Opgeven of voor meer vragen: 
Margreet Dankerlui, 
info@margreetanches.nl
06-50247266



9

Gebedsmoment zaterdag 9.30 uur 
in de Mariakerk

De vakantieperiode breekt aan en voor de maand juli wordt een 
vakantiestop ingelast. Op 5 augustus zal het gezamenlijk gebed 
worden hervat, maar met een gewijzigd programma.

In de coronatijd was er behoefte aan een langere kerkopenstelling en 
kwam de uitbreiding met het aanbiddingsmoment van de Heer. Nu 
is deze behoefte afgenomen en gaan we terug naar de basis. Sinds 
de ingebruikname van de Mariakapel in 1997, is er gestart met het 
rozenkransgebed en de litanie van Maria. Vele mensen hebben de 
kracht ervaren van het gebed tot Maria. We hopen dat meer mensen 
de liefdevolle zorg van Maria voor haar kinderen mogen ontdekken. 
U bent van harte uitgenodigd mee te bidden (ook online). 

Een goede vakantie gewenst.
namens de werkgroep rozenkransgebed.

Zondag 20 augustus zal er om 
10:00 uur een feestelijke eucha-
ristieviering zijn.
Yuri Saris neemt op deze dag na 
negen jaar afscheid als pastoraal 
werker van onze parochie. Er is 
die zondagochtend géén mis in 
Vleuten, zodat we deze dag hope-
lijk met zoveel mogelijk parochi-
anen bij elkaar zijn.

Na afl oop zal er buiten naast de 
kerk een gezellig samenzijn geor-
ganiseerd worden met koffi  e, thee 
en iets lekkers. Daarna kunt u rus-
tig wat langer blijven zitten onder 
het genot van een drankje en wat 
hapjes. U heeft dan ook de gele-
genheid om Yuri even persoonlijk 
aan te spreken. 

U bent allen van harte welkom!
Zondag 20 augustus 10:00 uur 

in de Mariakerk

Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om zelfstandig naar de kerk 
te komen, dan zullen wij proberen 

vervoer voor u te regelen. Neem 
hiervoor even vóór 13 augustus 
contact op met het secretariaat. We 
zoeken ook nog vrijwilligers die elk 
1 of 2 parochianen willen rijden.

Secretariaat: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl
of tel: 030-6774571   

Afscheid 
Yuri Saris
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Als een lopend 
vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier een echt vakantie Lopend vuurtje. Met deze zo-
merse temperaturen moet dat toch te doen zijn; een 
beker koel water te drinken geven.
Suc6

“Wie een van deze geringe mensen een beker koel 
water te drinken geeft alleen omdat het een leer-

ling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker 
beloond worden.”

Matteüs 10:42

Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen geven. 
Het belangrijkste is ‘hoe’ we geven. Dan kan zelfs het 
geven van een glas water een groot gebaar zijn. Het 
Woord van leven van deze maand kan ons helpen om 
de waarde van al ons handelen te ontdekken: of we nu 
thuis of op het land werken, in een atelier of bedrijf, of 
we nu administratie doen of huiswerk, al ons hande-

len heeft waarde. Alles kan veranderen in attente en 
zorgzame dienstbaarheid. De vruchten zullen over-
vloedig zijn! Liefde roept liefde op.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

De musical “Les misérables” draait momenteel in ons 
land. Ik hoorde een mooi stukje uit dat verhaal dat ik 
graag wil delen omdat het me raakte.
Een fi jne vakantie aan iedereen,

Martin

Les misérables
Jean Val komt na negentien jaar gevangenschap vrij. 
Maar door zijn verleden wil niemand iets met hem te 
maken hebben. Uiteindelijk komt hij voor onderdak 
bij de bisschop van Digne die weet heeft van zijn ver-
leden. ‘s Nachts wordt Jean wakker en hij kan de ge-
dachte aan het zilverwerk van de bisschop niet weer-
staan. Hij steelt het zilveren bestek van de bisschop 
en verdwijnt. Na een tijdje wordt Jean gearresteerd 
en dan verdedigt de bisschop hem tegenover de po-
litie. De met stomheid geslagen Jean krijgt ook nog 
de twee zilveren kandelaars mee van de bisschop. Wat 
in al die jaren onmogelijk leek voltrekt zich nu; Jean 
verbetert zijn leven en wordt een zachtaardige man.

Zaterdag 9 september 2023 van 10.00 tot 17.00 uur

Levend Erfgoed
Willibrordkerk en kerkhof, To-
renpleinkerk en de Historische 
Vereniging Vleuten doen geza-
menlijk mee aan de Open Monu-
menten Dag 9 september 2023. 
Het thema is “Levend Erfgoed”

Het leven is op de meest fantasti-
sche manieren verbeeld in Vleu-
tense straatnamen, architectuur 
en interieurs. Als je goed kijkt, is er 

een rijkdom aan mythische fi gu-
ren, spelende en werkende men-
sen te ontwaren in gevelstenen, 
daklijsten, beeldhouwwerken, be-
hangsels, glas-in-loodramen en 
schilderijen.
Ook op de kerkhoven van de Wil-
librordkerk en de Torenpleinkerk 
zijn er volop verhalen te vertellen. 
Het is van belang die verhalen le-
vend te houden.

Wat is het programma op 
9 september?

Willibrordkerk Vleuten
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 curiosa-
markt in de pastorietuin van de 
Willibrordkerk
Om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 en 
14.00 uur is er orgelspel in de kerk. 
Het orgel is gebouwd door de uit 
1730 stammende orgelbouwer 
fi rma Vermeulen en geplaatst in 
1962.
Om 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
en 15.30 uur is er een rondleiding 
van ca. 30 minuten in de kerk, pas-
torietuin en het kerkhof waar de 
verhalen van vele families levend 
worden.

Naast de rondleidingen met gids, is 
het mogelijk aan de hand van be-
schikbaar gestelde informatie, dat 
bezoekers ook zelfstandig de kerk, 
pastorietuin en kerkhof kunnen 
bezoeken.
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Na ruim 8 jaar heeft de activitei-
tencommissie afscheid genomen 
van Julia Schevers-Godschalk. 
Gestart als jubileumcommissie-
lid voor het 25-jarig priesterju-
bileum van pastoor Los. Daarna 
diverse andere jubilea en niet 
te vergeten de bijzondere open-
luchtmissen. 

De feestelijke installatieviering van 
pastoor Peter Ambting en het -door 
Covid-19 uitgestelde- afscheid van 

emeritus pastoor Los. En recen-
ter de organisatie van het 15 jarig 
priesterjubileum van pastoor Peter. 
Wij zijn Julia heel erg dankbaar dat 
zij zich zoveel jaren heeft ingezet 
voor talloze bijzondere momenten 
in onze parochie.

Vanzelfsprekend zoeken wij nu 
naar nieuwe enthousiastelingen 
die willen helpen bij de organisa-
tie van één of meer parochieacti-
viteiten. Denk hierbij aan jaarlijks 

terugkerende momenten zoals as-
sistentie bij Allerzielen of nieuw-
jaarsreceptie, maar ook feestelijke 
jubilea, een openluchtmis, de pa-
rochiedag en het aankomende af-
scheid van pastoraal werker Yuri 
Saris. Ook nieuwe initiatieven zijn 
altijd heel erg welkom!
Lijkt het je leuk om bij parochieac-
tiviteiten te helpen dan horen we 
dat graag. 
pastoraalcentrum@lichtvanchris-
tus.nl of 030-6774571

Activiteitencommissie

Sinds een aantal jaren neemt de 
functie van de taak cantor steeds 
nadrukkelijker toe en wordt ook 
in ons bisdom met regelmaat 
door een cantor de liturgische 
muziek verzorgd. En, het is niet 
uit te sluiten dat de cantor in de 
toekomst een steeds grotere rol 
zal gaan spelen.

Van belang is dat een cantor niet 
slechts de zanger is die een ge-
coloreerd repertoire presenteert, 
maar juist goed onderlegd is op de 

functie van liturgische onderdelen 
en daarmee inspeelt op de muzi-
kale ondersteuning van het liturgi-
sche moment.

De kerkelijke instelling Sint Cae-
cilia Aartsbisdom start daarom dit 
najaar weer met de cursus Cantor I. 
Deze cursus zal worden gehouden 
in de Mariakerk Apeldoorn (Stati-
onsstraat) op zaterdag 4, 11, 18 en 
25 november 2023 van 10u-13u. In 
deze cursus komen onder andere 
aan de orde: de rol binnen liturgie, 

liturgische achtergrond, werken 
met een muziekinstallatie, verban-
den tussen tekst en melodie, en 
elementen van stemvorming. 
De kosten bedragen € 125,-  
(inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere infor-
matie kunt u terecht bij 
bureausecretaris Marcus de Haard, 
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. 
Tel: 06-49957318. 
E-mail:sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

Cantorcursus binnen ons bisdom 
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Na enkele maanden van voor-
bereiding, samen met Yuri Saris, 
ontvingen op 11 juni jl. 21 commu-
nicanten hun Eerste Heilige Com-
munie. Tijdens die maanden heb-

ben ze zich allemaal ingezet voor 
een goed doel. Dit jaar was er ge-
kozen voor “Save the children”, een 
organisatie die inmiddels is uitge-
groeid tot ’s werelds grootste onaf-

hankelijke kinderrechtenorganisa-
tie, actief in meer dan 120 landen. 
Elk kind dat bedreigd wordt in zijn 
of haar kind zijn, heeft aandacht 
en zorg nodig en krijgt dat van 

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia 
aartsbisdom de oriëntatie- en basiscursus koordirec-
tie (2023 -2024) op verschillende locaties binnen bis-
dom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 
10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x 
per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan.
De start van de nieuwe cursus staat gepland op za-
terdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 
2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en hui-
dige koordirigenten die zich graag verder willen be-
kwamen in het leiden van liturgische koren. Het aan-
bod van de cursus is zowel gericht op het ontwikkelen 
van basis slagtechnische vaardigheden, als op het be-
noemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk 
mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid 
en verantwoorde programmering binnen de liturgie. 
Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennis-
making van liturgisch repertoire en eenvoudige alge-
mene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de lo-
caties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende 
de cursus wordt ernaar gestreefd 4x een koorprac-
ticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van 
elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die 
al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan 
aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of 
aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een 
deelnamecertifi caat en rapportage. De kosten bedra-
gen € 525,-
Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat 
je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is 
deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol 
als 2e dirigent vervult en graag wat meer bagage wilt 
hebben, meld je dan eveneens aan. 
Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht 
bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 
3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. 
E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

Vormsel en Eerste Heilige Communie

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie
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hen, ongeacht geloof, geslacht, ras, 
huidskleur, nationaliteit of politie-
ke gezindheid. Het bedrag, dat door 
de kinderen is opgehaald, bedroeg 
€ 582,35. Geweldig!!!! Dit werd la-
ter aangevuld met een deel van de 
collecte die zondagochtend.

Een week later, 18 juni, was de toe-
diening van het Vormsel aan 11 
vormelingen door Mgr. W. Eijk. De 
week ervoor waren de vormelin-
gen bij de kardinaal op bezoek ge-
weest om kennis te maken.

Beide zondagen werkte het weer 
enorm mee en konden zowel de 
communicanten als de vorme-
lingen terugkijken op een mooie, 
zonnige dag.

Julia Schevers, 
coördinator EHC en Vormsel

Tussen het groen

De groene grassen groeien breed en hoog
Het zomert in de lengte, hoogte, breedte
De zwarte aarde is grauwgrijs en droog  
Het uitgebloeide fluitenkruid kleurt gelig   
En toch is er een streling voor mijn oog 
Ik zie het waaierend naar mij bewegen 

In ‘ t saai geelgroen glinstert oranjerood 
Het nestelt tussen groen en tussen stenen  

Jij, klaproos, teer en sterk, symbool van troost  
Ik word door je verrast  - nu nog de regen 

   
Henny, 14 juni 2023, Kloosterpark 
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Laten wij met zorg liefhebben!

En luister goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een beker koud 
water geeft aan een gelovige omdat die gelovige bij mij hoort. Dan 

krijgt hij zeker een beloning van God”
(Mt 10,42)

Veel mensen willen naar Jezus luisteren. De 12 apostelen zijn
door hem uitgekozen en volgen Hem altijd. Maar er zijn ook vele 
anderen die Hem willen leren kennen. En Jezus wil zijn 
boodschap ook aan hen vertellen.

Zo legt Jezus aan de leerlingen uit hoe ze iedereen moeten 
liefhebben zoals Hij dat doet. Door naar de steden en dorpen te
gaan, zullen de leerlingen Zijn leer en manier van leven bekend 
maken aan allen die hen in hun huizen verwelkomen.

Jezus geeft een voorbeeld: Wie ook maar een glas water geeft aan 
een kind dat dorst heeft, zal zijn beloning krijgen. Ja, water is nodig 
om te leven! Jezus heeft lief door te kijken naar wat mensen nodig 
hebben. Zo moet onze liefde ook zijn. Dan zal Jezus blij met ons zijn!

In India kwamen Sandhia en haar vriendinnen bij elkaar om iets te 
doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen.

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
kleuren! Wat een vreugde voor iedereen! Die dag keert Sandhia terug naar 
huis, blij dat ze dat cadeau aan Jezus heeft gegeven, maar ook een beetje
verdrietig want nu heeft ze niets meer.

Juli 2023

Een tijdje later is ze jarig. Een vriendin brengt haar een groot cadeau. 
Wat zit erin? Heel veel bloemvormige kralen! Ze voelt dat Jezus haar 
heeft beloond!

(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. ”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
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doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen.

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
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(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. ”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Veel mensen willen naar Jezus luisteren. De 12 apostelen zijn
door hem uitgekozen en volgen Hem altijd. Maar er zijn ook vele 
anderen die Hem willen leren kennen. En Jezus wil zijn 
boodschap ook aan hen vertellen.

Zo legt Jezus aan de leerlingen uit hoe ze iedereen moeten 
liefhebben zoals Hij dat doet. Door naar de steden en dorpen te
gaan, zullen de leerlingen Zijn leer en manier van leven bekend 
maken aan allen die hen in hun huizen verwelkomen.

Jezus geeft een voorbeeld: Wie ook maar een glas water geeft aan 
een kind dat dorst heeft, zal zijn beloning krijgen. Ja, water is nodig 
om te leven! Jezus heeft lief door te kijken naar wat mensen nodig 
hebben. Zo moet onze liefde ook zijn. Dan zal Jezus blij met ons zijn!

In India kwamen Sandhia en haar vriendinnen bij elkaar om iets te 
doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen.

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
kleuren! Wat een vreugde voor iedereen! Die dag keert Sandhia terug naar 
huis, blij dat ze dat cadeau aan Jezus heeft gegeven, maar ook een beetje
verdrietig want nu heeft ze niets meer.

Juli 2023

Een tijdje later is ze jarig. Een vriendin brengt haar een groot cadeau. 
Wat zit erin? Heel veel bloemvormige kralen! Ze voelt dat Jezus haar 
heeft beloond!

(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. ”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Veel mensen willen naar Jezus luisteren. De 12 apostelen zijn
door hem uitgekozen en volgen Hem altijd. Maar er zijn ook vele 
anderen die Hem willen leren kennen. En Jezus wil zijn 
boodschap ook aan hen vertellen.

Zo legt Jezus aan de leerlingen uit hoe ze iedereen moeten 
liefhebben zoals Hij dat doet. Door naar de steden en dorpen te
gaan, zullen de leerlingen Zijn leer en manier van leven bekend 
maken aan allen die hen in hun huizen verwelkomen.

Jezus geeft een voorbeeld: Wie ook maar een glas water geeft aan 
een kind dat dorst heeft, zal zijn beloning krijgen. Ja, water is nodig 
om te leven! Jezus heeft lief door te kijken naar wat mensen nodig 
hebben. Zo moet onze liefde ook zijn. Dan zal Jezus blij met ons zijn!

In India kwamen Sandhia en haar vriendinnen bij elkaar om iets te 
doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen.

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
kleuren! Wat een vreugde voor iedereen! Die dag keert Sandhia terug naar 
huis, blij dat ze dat cadeau aan Jezus heeft gegeven, maar ook een beetje
verdrietig want nu heeft ze niets meer.

Juli 2023

Een tijdje later is ze jarig. Een vriendin brengt haar een groot cadeau. 
Wat zit erin? Heel veel bloemvormige kralen! Ze voelt dat Jezus haar 
heeft beloond!

(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. ”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Veel mensen willen naar Jezus luisteren. De 12 apostelen zijn
door hem uitgekozen en volgen Hem altijd. Maar er zijn ook vele 
anderen die Hem willen leren kennen. En Jezus wil zijn 
boodschap ook aan hen vertellen.

Zo legt Jezus aan de leerlingen uit hoe ze iedereen moeten 
liefhebben zoals Hij dat doet. Door naar de steden en dorpen te
gaan, zullen de leerlingen Zijn leer en manier van leven bekend 
maken aan allen die hen in hun huizen verwelkomen.

Jezus geeft een voorbeeld: Wie ook maar een glas water geeft aan 
een kind dat dorst heeft, zal zijn beloning krijgen. Ja, water is nodig 
om te leven! Jezus heeft lief door te kijken naar wat mensen nodig 
hebben. Zo moet onze liefde ook zijn. Dan zal Jezus blij met ons zijn!

In India kwamen Sandhia en haar vriendinnen bij elkaar om iets te 
doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen.

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
kleuren! Wat een vreugde voor iedereen! Die dag keert Sandhia terug naar 
huis, blij dat ze dat cadeau aan Jezus heeft gegeven, maar ook een beetje
verdrietig want nu heeft ze niets meer.

Juli 2023

Een tijdje later is ze jarig. Een vriendin brengt haar een groot cadeau. 
Wat zit erin? Heel veel bloemvormige kralen! Ze voelt dat Jezus haar 
heeft beloond!

(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. ”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

14



Inzamelen voor de curiosa markt

Zr. Johanna Guthoff , provinciaal 
overste en het hele provinciebe-
stuur (7 zusters) van de congre-
gatie smmp zijn op 17 juni op be-
zoek geweest. Eerst zijn ze naar 
de zusters in Boxmeer gegaan, 
daarna naar zr. Rita en zr. Lúcia in 
Harmelen. Vervolgens zijn ze met 
3 auto’s naar Vleuten gereden. 

De zusters hebben een bezoek ge-
bracht aan de overleden zusters die 
op het Willibrordkerkhof in Vleu-

ten zijn begraven. Enkele mannen 
die de zustergraven onderhouden 
waren ook gekomen. De Provinci-
aal-Overste bedankte Gerard Jan-
sen, Ben Kemp, Nico de Rijk en 
Cor Tersteeg allemaal heel hartelijk 
voor de goede verzorging van het 
grafveld van de overleden zusters. 
Gezamenlijk werd nog gezongen 
bij de graven van de zusters, wat 
een indrukwekkend moment was. 
Zij hebben ook een bezoek ge-
bracht aan de locatie van het voor-

malige klooster Spes Nostra en 
Alenvelt. Afsluitend was er een 
lunch in het Pastoraal Centrum 
waar Pastoor Ambting de zusters 
ontvangen heeft. Wij danken ook 
Leny en Roos voor alle hulp op 
deze dag. Na de lunch hebben ze 
met de pastoor de Willibrordkerk 
bezichtigd. Daar zagen zij ook het 
altaar staan, wat vroeger van het 
klooster was.

Hartelijke groeten ook aan u allen. 

Wij zijn op zoek naar artikelen die wij kunnen ver-
kopen op 9 september bij de Open Monumenten 
dag in Vleuten. Hopelijk kunnen jullie ons helpen 
met spullen die jullie zelf niet meer nodig hebben, 
die niet kapot zijn en anderen blij kunnen maken. 
Helaas kunnen wij geen kleding, schoenen, boeken 
of grote meubels aannemen.

Spullen mogen afgeleverd worden in beide kerken 
voor de Mis op zondag of door de weeks in de Ma-
riakapel in beide kerken. Als u niet in de gelegenheid 
bent om dit zelf te doen neem dan contact op via e- 
mail: j.cilsospecial@gmail.com. of via 06 18894201. 
Alvast bedankt .

Bezoek van de provincieraad van de Zusters van de Heilige Maria 
Magdalena Postel aan de zustergraven op het Willibrordkerkhof 
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LICHT VAN CHRISTUS

A  G  E  N  D  A
15 juli t/m 13 augustus 2023 

Activiteiten De Schalm
01-09-23 16:30 Kidsdisco
02-09-23 19:30 Crazydisco
08-09-23 20:00  Teenage 

Vibe

Voor alle  andere activiteiten 
zie onze website.

De Schalm is gesloten 
van 8  juli tot en met 

13 augustus

Huiskamer van de wijk-vanaf 
16 augustus
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café-vanaf 15 augustus
Op de dinsdag van 13:30 tot 
16:00 uur is er handwerken, 
klaverjassen en sjoelen. 
Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé-
vanaf 18 augustus
Op de vrijdagochtend is er het 
Haak en Brei Café. Een creatie-
ve ochtend waar u in een gezel-
lige sfeer kunt breien en haken. 
Mocht u hier nog niet handig 
in zijn of  heeft u niet de juiste 
materialen dan is dat geen pro-
bleem. Onze vrijwilligster Ria 
helpt u graag op weg. Toegang 
is gratis.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”

           

21

Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Let op: vakantieperiode: alléén doordeweekse vieringen in juli, 
NIET in augustus

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur Mariakerk 
(behalve de hele maand augustus) 
vrijdagmorgen 9.00 uur Mariakerk met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
(niet in de maand augustus)

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur (niet in de maand augustus)

De Roef  
geen vieringen in juli en augustus
  

Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed  
Mariakerk vanaf 5 augustus iedere zaterdag 9.30-10.00 uur 
Geen extra aanbiddingsuur in de maand augustus

donderdagavond 19.00 uur (niet in de maand augustus)

Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding
  op zondag

 27 augustus  13 augustus
10 september   13 augustus
 8 oktober  3 september 

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 13.00 uur
(tenzij anders aangegeven). Meer informatie over dopen in onze pa-
rochie en het totale overzicht van de doopvieringen kunt u lezen op 
onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email  
dopen@lichtvanchristus.nl
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Een heilige naam?
Op tweede Pinksterdag werd ik 95 jaar. Dat betekent dat ik op vijf jaar 
na een eeuw leef. En wat is er veel gebeurd in deze honderd jaar. Ik las 
dat het meer was dan in de eeuwen hiervoor zowel maatschappelijk als 
kerkelijk. Het begint al met mijn doop. Als pas geboren kind moest men 
dezelfde dag waarop men geboren was gedoopt worden. Wanneer de 
geboorte laat op de dag of in de avond plaatsvond, moest het toch di-
rect de volgende dag. Daar kon de moeder nooit bij zijn. Een kraambed, 
ook zonder complicaties, duurde zeker tien tot twaalf dagen. Wanneer de 
kraamvrouw hersteld was, deed zij de kerkgang. Mijn moeder deed dat 
na de geboorte van mijn zusje in 1942. Dat betekende dat zij eerst ging 
biechten en direct aan de communiebank als enige de hostie ontving. Ik 
(als feministe in de dop?) vroeg waarom papa niet mee moest. Daar had 
mijn lieve moeder geen antwoord op. De reden voor een snelle doop was 
de erfzonde waarmee wij allen geboren werden (worden). Ongedoopt 
kon men niet in de hemel komen. Dit was de voorspelling van de engel 
aan Adam en Eva toen zij uit het paradijs werden verstoten. Voor deze 
kinderen had de barmhartige God een voorgeborchte op de hemel. De 
doop is de eerste van de 7 sacramenten. Zonder de doop is het niet mo-
gelijk een van de zes andere sacramenten te ontvangen. Misschien met 
uitzondering van de biecht. Het geven van de naam is dan ook nodig. Ik 
moest de naam krijgen van één van mijn oma’s, de moeder van mijn va-
der. Zij heette Jannigje en werd Jans genoemd. Mijn doopnaam werd Jo-
hanna omdat de pastoor zei geen heilige Jannigje te kennen. Dat is mooi 
zei mijn moeder, dan noemen we haar Jopie. In de tweede klas ging ik 
mij Joke noemen en na enige maanden geduld te hebben en mensen te 
corrigeren bij het noemen van mijn naam werd ik Joke van Eck.

Joke Eijzenbach van Eck

16 juli
Vijftiende zondag door het jaar 
1e lezing  Jes. 55, 10 + 11
2e lezing  Rom. 8, 18 - 23
Evangelie  Mt. 13, 1 - 23    

23  juli
Zestiende zondag door het jaar 
1e lezing   1 Wijsh. 12, 13 + 16 - 

19
2e lezing  Rom. 8, 26 - 27
Evangelie   Mt. 13, 24 - 43  of  

13, 24 - 30

30 juli
Zeventiende zondag door het jaar 
1e lezing 1  Kon. 3, 5 + 7 - 12
2e lezing  Rom. 8, 28 + 30
Evangelie   Mt. 13, 44 - 52 of 13, 

44 - 46

6 augustus
Gedaanteverandering van de 
Heer
1e lezing  Dan. 7, 9-10.13-14
2e lezing  2 Petr. 1,16-19
Evangelie  Mt. 17, 1 - 9

13 augustus
Negentiende zondag door het 
jaar 
1e lezing 1 Kon. 19, 9a + 11- 13a
2e lezing Rom. 9, 1 - 5
Evangelie Mt. 14, 22- 33

15 augustus
Maria ten Hemelopneming 
1e lezing   Apok. 11, 19a + 12, 1 

- 6a + 10ab
2e lezing  1 Kor. 15, 20 - 26
Evangelie  Lc. 1, 39 - 56

20 augustus
Twintigste zondag door het jaar
1e lezing  Jes. 56, 1. 6 – 7
2e lezing   Rom. 11, 13 – 15.29 

– 32
Evangelie  Mt. 15, 21 - 28

27 augustus
Een-en-twintigste zondag door 
het jaar 
1e lezing  Jes. 22, 19 - 23
2e lezing  Rom. 11, 33 - 36
Evangelie  Mt. 16, 13 - 20

3 september
Twee-en-twintigste zondag door 
het jaar 
1e lezing  Jer. 20, 7 - 9
2e lezing  Rom. 12, 1 - 2
Evangelie  Mt. 16, 21 - 27

Lezingen 
van de 
maand

Vakantie – vrijheid 

Rondom mij heen begint het weer 
te leven

Vakantietijden breken voluit aan
Dichtbij naar zee of ver naar Indonesië
Het gaat om vrijheid en in vrijheid gaan

Ik ga hier thuis maar wat 
vakantie vieren

Bij vogels en met vlinders op ‘t terras
Met bloemen om de boel 

wat op te sieren
Denkend aan vrijheid, of ik vlinder was

Als vlinder vlieg ik uit naar verre verten
Ver fl adderend in vrijheid waar ik wil

Hoog, zittend op een duin 
zonder beperken

Ik zie de zee en daarvan word ik stil 

En als dan de vakantiefoto’s komen
Met vrolijke verhalen – soms te veel

Zoek ik een eigen plek met vlinderdromen
In vrijheid die écht niemand van mij steelt

Henny, juni 2023  
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WOORD van LEVEN

Al onze dagelijkse handelingen 
kunnen zo een nieuwe waarde 
krijgen: het maken van huiswerk, 
onze taken thuis, bij de sportclub

of waar dan ook.

Het maakt niet uit of we veel of 
weinig kunnen geven. 

Het belangrijkste is «hoe»
we het geven. 

Ook in een klein gebaar van 
aandacht kunnen we veel 

betekenen voor onze naaste. 

Zo kan de liefde in ons groeien. 
We leren steeds beter aan 

te voelen wat anderen nodig 
hebben en hoe we 

de ander blij kunnen maken.

ZO KAN DE LIEFDE OOK 
WEDERKERIG WORDEN:

GESCHENKEN ZULLEN 
CIRCULEREN, 

VREUGDE ZAL ZICH 
VERMENIGVULDIGEN OMDAT 

ER MEER VREUGDE IS 
IN HET GEVEN DAN 
IN HET ONTVANGEN

«Wie één van deze geringe 
mensen een beker koel water 

te drinken geeft 
alleen omdat het een leerling 
van mij is, ik verzeker jullie: 

die zal zeker beloond 
worden».

Mattheüs 10:42

5

www.focolare.nl

Laten we dus beginnen met 
het liefhebben in de 

kleine dingen van iedere dag. 

Onze Hemelse Vader zal 
niet nalaten ons te belonen: 
Hij zal altijd voor ons zorgen 

en dichtbij ons zijn.

Alleen maar een beker water? 
Zo’n klein gebaar?

Een glas water geven lijkt een 
eenvoudig gebaar maar 

het is groot in Gods ogen als 
we het uit liefde doen 

voor God en onze naaste.
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Voor een aantal zondagen per 
jaar is er door het bisdom een 
extra collecte vastgesteld. Om 
parochianen de gelegenheid te 
geven zelf te kiezen aan welk 
doel zij willen doneren, wordt de 
collecte op deze zondagen opge-
splitst in twee delen. De collecte 
ten behoeve van onze eigen pa-
rochie zal gewoon tijdens het 
klaarmaken van de tafel gehou-
den worden. Uw bijdrage voor de 
extra collecte kunt u doen via de 
aparte QR-code of in de collecte-
mandjes na afl oop van de eucha-
ristieviering.

Zondag 27 augustus: Missie ver-
keersmiddelen Actie/ MIVA
MIVA steunt kleinschalige projec-
ten in ontwikkelingslanden met 
vervoers- en communicatiemid-
delen. De projecten richten zich 
op verschillende ontwikkelings-
thema’s waaronder kinderrechten, 
mensenrechten, gezondheidszorg 
en vrouwen(rechten).

Doorbreek armoede, maak 
onderwijs bereikbaar
Dit jaar vraagt Stichting MIVA ur-
gente aandacht voor het kansarme 
en uitgestrekte noorden van Kenia, 
waar zuster Pauline dag en nacht 
werkt om onderwijs bereikbaar te 
maken voor de allerarmsten. 
In de gortdroge provincie Isiolo 
in Kenia is het leven bikkelhard. 
Meer dan 50% van de bevolking 
leeft onder de armoedegrens. Om-

dat ouders op zoek moeten naar 
een bron van inkomsten of eten, 
of zelfs omdat ze zijn omgekomen, 
blijven de kinderen alleen achter. 
Ze gaan niet naar school. Terwijl 
juist onderwijs de vicieuze cirkel 
van armoede kan doorbreken. 

Zuster Pauline spoort verlaten kin-
deren op en helpt ze naar school, 
ook al is onderwijs soms op meer 
dan vier uur afstand. Met deze col-
lecte wil stichting MIVA graag geld 
inzamelen voor vier extra auto’s 
die opgewassen zijn tegen het 
ruige landschap in Kenia. Zodat 
vrijwilligers zuster Pauline kunnen 
helpen en er nog meer kinderen 
naar school kunnen. Helpt u mee 
met een donatie?

In zijn jaarlijkse boodschap voor de inmiddels al 
109de editie van de Werelddag van Migranten en 
Vluchtelingen benadrukt paus Franciscus het recht 
op migratie. Elke mens moet de vrijheid hebben om 
te kunnen emigreren of in zijn land te blijven. Eind 
2021 waren 89,3 miljoen mensen op de vlucht voor 
oorlog, geweld, vervolging en mensenrechten-
schendingen.

De paus maakt ook kritische bemerkingen bij de wa-
penhandel in de wereld, economisch kolonialisme 
en de plundering van hulpbronnen. Hij stelt vast dat 
confl icten, natuurrampen, de gevolgen van klimaat-
verandering of de onmogelijkheid om een waardig en 

welvarend leven te leiden in hun land van herkomst 
miljoenen mensen dwingen hun vaderland te verla-
ten. Hij doet een beroep op de gemeenschappelijke 
inzet van iedereen om samen armoede, angst, wan-
hoop en andere oorzaken van migratie te bestrijden. 
Er moet een einde komen aan vervolgingen, oorlogen 
en verarming.

Om van migratie een echt vrije keuze te maken, moe-
ten we ernaar streven om iedereen een eerlijk deel 
van het algemeen welzijn, respect voor fundamentele 
rechten en toegang tot integrale menselijke ontwik-
keling te verzekeren, schrijft de paus nog.

Extra collecte

Wereldmigrantendag: paus verdedigt het recht op migratie
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Zuster Pauline in Noord-kenia

Scan de QR-code om een gift 
te doen aan Stichting MIVA 

voor onderwijs voor kinderen 
in Kenia. 

Gebruik de Camera App op 
uw telefoon.
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De communicatieafdeling van het Vaticaan heeft 
een document gepubliceerd over het verstandig 
gebruik van sociale media. De kern is: als je ver-
standig omgaat met sociale media, kunnen ze een 
bron van goede informatie zijn en kun je de “goede 
boodschap” (het evangelie) ermee verspreiden on-
der mensen die er anders niet mee in aanraking 
zouden komen. Het doel moet niet zijn om te beke-
ren maar om te informeren.

Elke christen kan zodoende een micro-infl uencer 
zijn en naarmate het aantal volgers groeit neemt ook 
de verantwoordelijkheid toe. Christenen worden ook 
gewaarschuwd tegen de publicatie of het delen van 
inhoud die misverstanden kan veroorzaken, ver-
deeldheid kan vergroten, confl icten kan aanwakke-
ren en vooroordelen kan verdiepen.

Nu we een fl ink aantal jaren met sociale media te 
maken hebben, is duidelijk geworden dat de sociale 
media niet het Beloofde Land zijn geworden waar in-
formatie transparant, in vertrouwen en met een grote 
expertise wordt gedeeld. Vele van de oorspronkelijke 
idealen hebben inmiddels plaats geruimd voor de 
wetten van de markt, waarbij profi elen en gegevens 
van internetgebruikers uiteindelijk worden verkocht. 

En hoewel het internet contacten kan bevorderen, 
kan het ontmoetingen in levende lijve niet vervan-
gen. Maar de sociale media bieden ook kansen die wij 
als christen niet onbenut kunnen laten. Het moet ver-
standig als hulpmiddel worden gebruikt.

Elke christen is een infl uencer

In een boodschap ter gelegen-
heid van de derde Werelddag van 
Grootouders en Senioren, die 
op 23 juli wordt gevierd, nodigt 
paus Franciscus iedereen uit om 
grootouders en senioren nabij te 
zijn en om hen te eren. Dat kan 
ook met eenvoudige gebaren zo-
als een omhelzing, een eenvou-
dig gesprek of bezoek. “Laat hen 
niet alleen”, aldus nog de paus. 
Centraal staat dit jaar de passage 
van Lucas 1,50: ‘Barmhartig is Hij 
van geslacht tot geslacht.’ 

De Werelddag van Grootouders en 
Senioren wordt op initiatief van 
paus Franciscus sinds 2021 jaar-
lijks georganiseerd, telkens op de 
vierde zondag van juli. 
De paus schrijft in zijn boodschap 
voor die dag dat het een gelukkig 
toeval is dat de Werelddag plaats-
vindt vlak voor de Wereldjonge-
rendagen. Dat moet beschouwd 
worden als een uitnodiging voor 
de versterking van de onderlinge 
solidariteit tussen de verschillende 
generaties en in het bijzonder tus-
sen ouderen en jongeren. 
Bron: Vaticannews

Paus Franciscus vraagt extra aandacht voor 
ouderen en senioren  
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Aandacht voor elkaar

OVERLEDEN

6 juni
Corry Rijker-Maas (Corry)

Op de leeftijd van 78 jaar
Weduwe van Co Rijker

De crematieplechtigheid 
was in besloten kring

12 juni
Elisabeth Antonia Neuteboom- 

de Goeij (Bep)
Op de leeftijd van 91 jaar

Weduwe van Joop Neuteboom

De uitvaartplechtigheid was 
op 19 juni in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

14 juni 
Maria Aletta Geertruida 

Stikvoort-Jerphanion (Rie)
Op de leeftijd van 96 jaar

Weduwe van Jan Stikvoort

De uitvaartplechtigheid was op 
20 juni in de Willibrordkerk met 

aansluitend crematie

18 juni
Wilhelmina Theresia Maria 

Friedeman-van Rooij (Willy)
Op de leeftijd van 83 jaar

Weduwe van Hans Friedeman

De uitvaartplechtigheid was 
op 26 juni in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

19 juni
Theodorus Antonius Maria van 

Engelen (Theo)
Op de leeftijd van 80 jaar

Echtgenoot van Joke Tersteeg

De uitvaartplechtigheid was 
op 24 juni in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

25 juni
Julia Alida Agnes Maria 

van Ramele (Julia)
Op de leeftijd van 95 jaar

De crematieplechtigheid was op 
3 juli in crematorium Domstede

Wilt u ook helpen met dit mooie 
werk? Dat kan ook door ons at-
tent te maken op medemensen 
in nood of door zelf hulp te vra-
gen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Koffi  edrinken ook in de zomermaanden!

Op het pastoraal centrum wordt elke werkdag met alle 
aanwezigen gezamenlijk een half uurtje koffi  e of thee gedronken 

met een lekker koekje erbij. Bij mooi weer zitten we heerlijk buiten 
in de parochietuin op ons terrasje (er is ook voldoende schaduw).

Bent u een beetje eenzaam of vindt u het gewoon gezellig 
om er even uit te zijn, schuif dan gezellig aan! 

U bent van harte welkom van 
maandag  t/m vrijdag om 10:00 uur

(pastoor Ohllaan 36 in Vleuten)

aanwezigen gezamenlijk een half uurtje koffi  e of thee gedronken 
met een lekker koekje erbij. Bij mooi weer zitten we heerlijk buiten 
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Bent u een beetje eenzaam of vindt u het gewoon gezellig 

aanwezigen gezamenlijk een half uurtje koffi  e of thee gedronken 
met een lekker koekje erbij. Bij mooi weer zitten we heerlijk buiten 
in de parochietuin op ons terrasje (er is ook voldoende schaduw).

De PCI
helpt
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Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
9 9 september 2023 t/m 13 oktober 2023 21 augustus
10 14 oktober 2023 t/m 17 november 2023 25 september

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


