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Vroeger spraken we over de zo-
mer als de “komkommertijd”, een 
tijd waarin het relatief stil was in 
de media door het reces van de 
Tweede Kamer en vakantie van 
veel mensen. Zelf heb ik de zomer 
dit jaar allerminst als “komkom-
mertijd” beleefd. Er was belangrijk 
nieuws, de hele zomer door. Eerst 
werd het nieuws beheerst door 
de val van het kabinet, het vertrek 
van de premier uit de politiek en 
de exodus van een reeks politici. 
Daarna werden we opnieuw be-
wust van hoe dramatisch het erbij 
staat met het klimaat door berich-
ten over overstromingen en ver-
woestende natuurbranden. Inmid-

dels start het naseizoen al weer en 
horen we hoe zich nieuwe kandi-
daten aandienen voor de politiek. 
Nee, dit jaar geen “komkommer-
tijd”. 

Op de zondag voorafgaand aan 15 
augustus vierden we in de Maria-
kerk het Hoogfeest van onze pa-
trones, Maria Tenhemelopneming. 
Het was een mooie en feestelijke 
viering. Op 20 augustus mochten 
we Yuri een warm afscheid ge-
ven tijdens een viering in de Ma-
riakerk en een gezellige nazit in 
de tuin. Naast de aandacht die ik 
aan Yuri’s vertrek besteedde in de 
preek, klonken er mooie woorden 

van dank van emeritus pastoor Los 
en vicevoorzitter Ferry Brokers. 
Het weer werkte mee en maakte 
de receptie tot een feestelijk en 
gemoedelijk samenzijn. Na afl oop 
schreef Yuri dankbaar te zijn voor 
dit mooie afscheid en die dank wil 
ik graag delen met alle vrijwilligers 
die deze dag tot een succes heb-
ben gemaakt. Zonder hen had het 
nooit zo’n geslaagde dag kunnen 
worden!  

Zoals ik al eerder met u deelde, 
stond de zomer voor mij ook in 
het teken van het opnieuw organi-
seren van taken in de parochie na 
het vertrek van Yuri. Er zijn ideeën 
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Tot ziens of vaarwel?
Ik was bij de afscheidsviering van Yuri Saris in de Mariakerk. Mooi om te 
zien hoe divers hij werd gewaardeerd in onze gemeenschap. 
Yuri vertelde over zijn afscheid als pastoraal medewerker binnen onze 
parochie. Dat hij vele parochianen heeft begeleid bij het afscheid van 
hun geliefde, in welke vorm dan ook. Je kon uit zijn verhaal opmaken 
dat Yuri het erg prettig vond om te merken dat zijn luisterend oor, naar 
de verhalen die men vertelde over de geliefden, erg werd gewaardeerd.
Deze waardering zag je ook terug bij de vormelingen en communi-
canten. Omdat onze dochters dit jaar aan beide feestelijkheden hadden 
deelgenomen, herkende ik vele gezichten in de kerk.
Pastoor Ambting, emeritus pastor Los en Ferry Brokers (namens het be-
stuur) hadden mooie woorden over Yuri. In het bijzonder werd de ver-

bintenis benoemd die 
Yuri heeft gecreëerd in 
de jongerengroep. Als 
kers op de taart is hij on-
langs met de jongeren-
groep samen op reis ge-
weest. Wat een prachtig 
afscheid. 
Alhoewel, afscheid toch 
ook weer niet echt. Al 
is Yuri hier niet meer 
werkzaam, hij blijft wel 
wonen in Leidsche Rijn. 
Hierdoor is de kans dat 
u hem tegenkomt toch 
wel aanwezig. Hetzij tij-
dens een viering, hetzij 
tijdens het boodschap-
pen doen. Fijn te horen 
dat Yuri zijn plek heeft 
gevonden in onze ge-
meenschap. 
Tot ziens Yuri.

Gemma van Doorn

Foto: Maximapark, Gemma van Doorn

> lees verder op  pagina 4

Komkommertijd
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LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
23 zondag door het jaar

zondag 10 september 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting

  Uriël  Ad Altare

24e zondag door het jaar

zondag 17 september 9.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink 

  Schola  Groep Michaël

   13.00 uur   pastoor P. Ambting

    Engelse mis

25e zondag door het jaar

zondag 24 september 09.30 uur   pater A. Oostveen 11.00 uur   pater A. Oostveen

  Singhet di Mare  Caeciliakoor

26e zondag door het jaar

zondag 1 oktober 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting

  Groep Michaël  Groep Michaël

   16.00 uur  Kevelaerlof

27e zondag door het jaar

zondag 8 oktober 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting

  Ad Altare  Groep Michaël

 Extra collecte: Wereldmissiedag van de kinderen. www.missio.nl

28e zondag door het jaar

zondag 15 oktober 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting

  Groep Michaël  Uriël

   13.00 uur   pastoor P. Ambting

    Engelse mis

   

Koffi  edrinken na de mis.

< vervolg van pagina 3

en plannen en nadat we deze in 
het bestuur hebben besproken, zal 
ik daarover meer delen in het pa-
rochieblad. Het nieuwe seizoen 
begint en in onze parochie gaan 
we aan de slag met het nieuwe 
beleidsplan. De mooie ideeën en 
plannen die we daarin hebben op-
geschreven, moeten nu werkelijk-
heid worden. De synodaliteit die 
uit het plan spreekt, moet nu ver-

wezenlijkt worden binnen onze 
gemeenschap. Hopelijk leest u met 
plezier het beleidsplan, dat opge-
nomen is in dit blad, en geeft het u 
energie om een bijdrage te leveren. 

In het komende najaar gaan we ook 
kijken of een update van dit blad, 
Drieluik nodig is. We gaan naden-
ken over de inhoud en de frequen-
tie waarin het blad verschijnt. Ook 
daarover hoort u later meer. Ten-
slotte wil ik nog met u delen dat 

bekend is dat James Keuben zijn 
stage goed heeft afgerond en op 11 
september zijn scriptie mag verde-
digen. Hopelijk kunnen we in het 
volgende parochieblad delen waar 
James een pastorale benoeming 
gaat krijgen. 

Graag wens ik iedereen een goede 
start na de zomer en veel inspiratie 
bij het lezen van het beleidsplan.

Pastoor Peter Ambting 



misintenties
MARIAKERK 

zondag 10 september  Claudia van de Camp (1e 
jaar-gedachtenis), Thea Verbeij-Jaspers, Annie 
Redelijk-Laurens, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Wim van Oostrom, 
Jos Schijf, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, 
An Houdijk, Hein en Bep Wendel-Verheul, uit 
dankbaarheid t.g.v. 60 jarig huwelijk

dinsdag 12 september tot zekere intentie

vrijdag 15 september
voor het welzijn van de parochie 

zondag 17 september Overleden ouders Balk-van 
Lint en hun zoon Frans, Riet Suverijn-Verheul, 
Ed Goedings, Willy Friedeman-van Rooij, Theo van 
Engelen

dinsdag 19 september tot zekere intentie

vrijdag 22 september geen mis

zondag 24 september  Overleden familie Vernooij, 
Martha Roos-Appelman, Herman Wessels, Jan Kok, 
Cees Vernooij, Martin Ham, Dirk Tonen en Sjaan 
Tonen-van der Weijden, Adrie Stavast-Veen, Rietje 
Verhoof-de Graauw, Bep Neuteboom-de Goeij 

dinsdag 26 september
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 29 september tot zekere intentie

zondag 1 oktober  Riet Suverijn-Verheul (1e jaar-
gedachtenis), Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Joep Hansen, Henk van Doorn, Cor Oostveen, 
Overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, To van 
Helmond-Kusters, Joke Mathôt, Janny van Rooijen-
Klomp, An Houdijk, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Greet Schijf-Huisman

dinsdag 3 oktober (De Roef) 
voor het welzijn van de parochie

donderdag 5 oktober (Gemeenschappelijke 
ziekenzalving) tot zekere intentie

vrijdag 6 oktober  voor het welzijn van de parochie

zondag 8 oktober  Ton Delput (1e jaargedachtenis), 
Hermien en Marie Schipperhein, Claudia van de 
Camp, Annie Redelijk-Laurens, Piet Besemer en 
Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van 
Drongelen, Overleden familieleden Boot-Kraan, Wim 
van Oostrom, Jos Schijf, Hein van den Oudenrijn en 
zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul

dinsdag 10 oktober tot zekere intentie

donderdag 12 oktober tot zekere intentie

vrijdag 13 oktober voor het welzijn van de parochie 

zondag 15 oktober  Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Riet Suverijn-Verheul, Adrie 
Stavast-Veen, Frank Claushuis, Theo en Agnes 
Bouwman, Willy Friedeman-van Rooij, Theo van 
Engelen

WILLIBRORDKERK 

zondag 10 september Theo en Bertha van der 
Maat-Hesp, Cor Jong, Beb Schoote-van Zuijlen ter 
jaargedachtnis, Ben Kosterman, Annie Ebskamp, Jan 
en Corrie Linssen, Ralph Sturkenboom, Corrie de 
Groot-de Groot, Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Ko van Schaik en dochter Helma

donderdag 14 september tot zekere intentie

zondag 17 september  Rein Pouw (1e jaargedachtenis), 
Kees Vernooij, Corrie de Groot-de Groot

donderdag 21 september voor het welzijn van de 
parochie

zondag 24 september  Rein Pouw, Chris Knippers, 
Beb Schoote-van Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, 
Trees Feldhaus, Ria Smits-Slaats, Paul en Ciska de 
Haan-Jansen, Arie van Zuijlen, Herman Goes, Photina 
Glissenaar-Hendrikse, Truus van Schaik-van Duijn, 
Gerrie de Coo-Jansen, Nel van Bommel-Storm, Corrie 
de Groot-de Groot

donderdag 28 september tot zekere intentie

zondag 1 oktober Janny van Rossum-van Kleef, 
Overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef, Toon de 
Groot, Janny van Assem, Cary Nuss-Spoelstra, Riek 
Bransen-Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, 
Nel de Groot-Gram, Theo Huijden, Corrie Bransen-
van Zuijlen, Sannie de Bruijn-Hoogeveen, Corrie de 
Groot-de Groot, Giel de Groot, Elisabeth Schrama-de 
Boer

donderdag 5 oktober
voor het welzijn van de parochie 

zondag 8 oktober  Cor Jong, Ben Kosterman, Annie 
Ebskamp, Jan en Corrie Linssen, Corrie de Groot-
de Groot,  Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Corrie Verhoef-Goes

donderdag 12 oktober tot zekere intentie

zondag 15 oktober  Kees Vernooij, Ralph 
Sturkenboom, Ton Sprong, Corrie de Groot-de Groot, 
Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman

5
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Preek van de maand

Je bent geroepen bij je naam
Tijdens de Wereldjongerendagen 
in Lissabon gaf Paus Franciscus op 
3 augustus een toespraak geïnspi-
reerd op verschillende Bijbeltek-
sten. 

Jullie zijn hier niet toevallig. De 
Heer heeft jullie geroepen vanaf 
het begin van al jullie dagen. Hij 
heeft je zelfs bij naam geroepen! 
Bij naam geroepen: probeer je deze 
drie woorden voor te stellen in 
koeienletters. En bedenk dat ze in 
jouzelf geschreven zijn, in je hart, 
als de betekenis van wie je bent: jij 
bent bij naam geroepen. Voor ieder 
van ons geldt dat. Vanaf het begin 
van ons leven – nog voordat we 
schaduwen en wonden kregen – 
zijn we geroepen. Geroepen omdat 
we geliefd zijn. In Gods ogen zijn 
we prachtige kinderen. Hij roept 
ons elke dag, om ons te omarmen 
en te bemoedigen, om van ons een 
uniek en origineel meesterwerk te 
maken, waarvan we de schoon-
heid net beginnen te vatten.

Je bent geen nummer maar een 
gezicht
Dat we geroepen zijn bij naam, is 
niet zomaar een uitspraak; het is 
het Woord van God zelf (zie Jesaja 
43:1-2; 2 Timoteüs 1:9). Wanneer 
God je bij naam roept, betekent 
het dat jij voor Hem geen num-
mer bent, maar een gezicht. Veel 
mensen kennen je naam, maar 
roepen je niet bij je naam. Je naam 
is bekend: die staat op sociale net-
werken en wordt door algoritmes 
gekoppeld aan je likes en voorkeu-
ren. Handig voor marktonderzoek, 
maar het komt niet in de buurt van 
hoe uniek je echt bent.

Hoeveel wolven verschuilen zich 
achter een glimlach van valse 
goedheid? Ze zeggen dat ze je ken-
nen, ook al houden ze niet van je. 
Ze stellen dat ze in je geloven en 
beloven je dat je iemand zult wor-
den, maar ze laten je in de steek 
wanneer je er niet meer toe doet. 
Dit zijn de illusies van de virtuele 
wereld en we moeten oppassen 
dat we ons er niet door laten mis-
leiden. Want veel dingen die ons 
aantrekken en geluk beloven laten 
hun ware gezicht pas later zien: 
ijdel, overbodig, nep. Ze laten ons 
leeg achter. Zo is Jezus niet. Hij 
vertrouwt je. Voor Hem doe je er 
echt toe.

Als kerk geroepen
Wij, zijn kerk, zijn de gemeenschap 
van de geroepenen. Niet van de 
besten – nee, absoluut niet – maar 
van de geroepenen. Van dege-
nen die samen met anderen het 
geschenk van geroepen zijn ont-
vangen. Wij zijn de gemeenschap 
van de broers en zussen van Jezus, 
zonen en dochters van dezelfde 
Vader. In de prachtige brieven die 
jullie me stuurden, schreven jullie: 
‘Het beangstigt me dat er mensen 
zijn die me niet accepteren en die 
vinden dat er geen plaats is voor 
mij … Ik vraag me af of er wel plaats 
is voor mij.’ En: ‘Ik heb het gevoel 
dat er in mijn parochie geen ruim-
te is om fouten te maken.’

Dierbare vrienden, laat het duide-
lijk zijn voor iedereen die allergisch 
is voor onoprechtheid en lege 
woorden: er is ruimte voor ieder-
een in de kerk. Waar die ontbreekt, 
laten we daar dan alsjeblieft ruimte 
maken. Ook voor wie fouten ma-
ken, struikelen, en worstelen. Want 
de kerk is – en moet steeds meer 
worden – het huis waar de echo 
klinkt van Gods stem die ieder van 
ons bij naam roept.

De Heer wijst niet met zijn vin-
ger maar strekt zijn armen uit. Dat 
liet Jezus ons zien op het kruis. 
Hij gooit de deur niet dicht, maar 
vraagt ons om binnen te komen; 

Hij houdt ons niet op afstand maar 
verwelkomt ons. Laten we deze 
boodschap van liefde doorgeven, 
die ons hart bevrijdt en een vreug-
de geeft die nooit voorbijgaat. Hoe 
kunnen we dat doen? Door ande-
ren bij naam te roepen. Vraag de 
namen van de mensen die je ont-
moet, spreek ze uit met liefde, en 
zeg onbevreesd: ‘God houdt van je, 
God roept je.’ Herinner elkaar eraan 
dat je echt van waarde bent. Wees 
niet bang om tegen elkaar te zeg-
gen: “Broer, zus, het is goed dat je 
bestaat!” Geloof je dit? Doe je mee?

God ontmoet je
Jullie hebben me veel vragen ge-
steld. Vragen zijn vaak beter dan 
antwoorden, want vragen stellen 
is het beste medicijn tegen rou-
tine, de vlakke alledaagsheid die 
de ziel afstompt. Dus houd jullie 
vragen over je dromen, gevoelens, 
diepste verlangens en over de zin 
van het leven niet voor jezelf maar 
breng ze bij Jezus. Roep Hem bij 
naam, zoals Hij dat met jou doet. 
Stel je vragen aan Hem, vertrouw 
Hem je geheimen toe, je geliefden, 
je vreugde en je zorgen. Dan zul je 
iets verrassends ontdekken: wan-
neer je je hart elke dag voor God 
openstelt, ontmoet je God onver-
wacht. Niet met een pasklaar ant-
woord als een zoekmachine, want 
Hij is een echte vriend. Hij doet 
namelijk ook een beroep op jou. Jij 
vraagt Hem iets – en vervolgens 
begin je andere vragen te horen – 
Gods vragen, in jezelf. Gods vragen 
raken de blootliggende zenuwen 
van onze ziel, zetten ons aan tot 
het goede, trekken ons binnen in 
een grotere liefde en vergroten ons 
hart. God gaat in gesprek met ons 
en laat ons groeien in wat er echt 
toe doet: leven geven.

Ga met God
Dat zie je in het Evangelie gebeu-
ren. Jezus’ leerlingen waren nog 
niet zo lang bij Hem en zochten 
naar antwoorden. En wat deed de 
Heer? Hij verraste ze door ze op 
een missie te sturen. Hij stuurde 
ze zonder gedegen voorbereiding, 

door paus Franciscus
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zonder zekerheid, zonder beurs, 
reiszak, of sandalen. Hij vertrouw-
de ze genoeg om ze ‘als schapen 
onder de wolven’ te sturen (Lucas 
10:3-4) en ze kwamen vol vreugde 
terug van hun avontuur!

En nu stelt Jezus hetzelfde ver-
trouwen in jullie. Het geluk dat Je-
zus biedt aan ieder van jullie, krijg 
je niet door iets te verzamelen, 
maar door je leven op het spel te 
zetten (Lucas 17:33). De Heer zegt 
dus tegen ieder van jullie: ‘Ga, want 
de wereld heeft iets nodig wat jij en 
alleen jij kunt geven.’ Je denkt mis-
schien: Wat dan? Eén ding: prach-

tig nieuws dat ook Jezus gaf aan 
zijn leerlingen: ‘Dat God dichtbij is’ 
(zie Lucas 10:9). Ieder mens moet 
weten dat God dichtbij is.

Angst overwinnen
Nog steeds zou je kunnen zeg-
gen: ‘Dat kan ik niet, ik durf het 
niet, ik ben bang.’ Wat ertoe doet is, 
hoe we met die angsten omgaan. 
God roept ons juist in onze angst, 
geslotenheid en eenzaamheid. 
Hij roept niet de geschikte men-
sen; Hij maakt de mensen die Hij 
roept geschikt (2 Korintiërs 3:10). 
De Heer deed wonderlijke dingen 
met Abraham, die bejaard was en 

het gevoel had dat zijn einde nabij 
was (Genesis 17:17); met Mozes, die 
bang was om te spreken omdat hij 
stotterde (Exodus 4:10); met Petrus, 
die impulsief was en vaak fouten 
maakte (bijvoorbeeld in Matteüs 
16:22); met Paulus, die schuldig 
was aan heel erge dingen (1 Korin-
tiërs 15:9). Niemand van hen was 
perfect, en toch waren ze allemaal 
verenigd met de Heer. Zij waren 
met Hem verbonden. Dat is het ge-
heim: verbonden zijn met de Heer.

Onthoud dit: we zijn allemaal ge-
roepen door de Heer, geroepen 
omdat we geliefd zijn. Noem dus 
elkaars naam en besef hoe mooi 
het is om geliefd en gewaardeerd 
te zijn. Blijf je vragen stellen aan 
Jezus. Blijf verbonden met Hem 
(Johannes 15:4) en zijn liefde, want 
zo zal onze vreugde alleen maar 
toenemen.

Vertaling: Anton ten Klooster en 
voor publicatie ingekort en bewerkt 
door het NBG

Op zaterdag 9 september is het 
van 10.00-16.00 uur weer Open 
Monumentendag. Het landelijke 
thema van dit jaar is ‘Levend Erf-
goed’. In Vleuten wordt dit op ver-
schillende manieren ingevuld.

In de route ‘Vleuten” zijn mo-
numenten opgenomen zoals 
de Torenpleinkerk, de Broeder-
schapshuisjes van de Historische 
Vereniging en de Willibrordkerk. 
Ieder gebouw vertelt zijn eigen 
verhaal. Door een QR-code te 
scannen kan je het verhaal naar ei-
gen keuze lezen of beluisteren. 
De Willibrordkerk werd gebouwd 
in 1885 naar een ontwerp van Ni-
colaas Molenaar, in de voor die 
tijd kenmerkende neogotische 
stijl. Hij ontwierp ook de pastorie 
met processietuin en de achterlig-
gende begraafplaats. In 1935 werd 
de kerk uitgebreid door zijn zoon. 
De naamgever van de kerk is af-
gebeeld in het timpaan boven de 
ingang. Het hoofdaltaar is uit 1889 
en toont onder meer het laatste 
avondmaal (links) en het off er van 

Melchisedech (rechts).
Ook op het Kerkhof van de Wil-
librordkerk is het monumentale 
Baarhuis te zien en het smeedijze-
ren hekwerk uit 1884. Daarnaast is 
er informatie over het Priestergraf, 
het Bijleveltgraf (schenker o.a. van 
de grond waar nu de kerk en het 
kerkhof zijn) en het monument 
“Ongeboren kind”.

Zowel in de R.K. Willibrordkerk als 
Torenpleinkerk vinden vanaf 10.00 
uur rondleidingen met een gids én 
orgelspel plaats. Bij de R.K. Willi-
brordkerk wordt in de pastorietuin 
een curiosamarkt gehouden.

Een rondleiding duurt ca. 20 min
•  De rondleidingen starten bij de 

Torenpleinkerk op elk heel uur.
•  De rondleidingen starten bij de 

R.K. Willibrordkerk op elk half 
uur.

Het orgelspel duurt ca. 15  minuten
•  Het orgelspel start bij de Toren-

pleinkerk op elk half uur.
•  Het orgelspel start bij de R.K. Wil-

librordkerk heel uur.

Broederschapshuisjes
De onlangs geheel opgeknapte 
broederschapshuisjes zijn tussen 
1599 en 1624 gebouwd als armen-
woningen. Tegenwoordig is de 
Historische Vereniging Vleuten, 
De Meern, Haarzuilens en Leid-
sche Rijn in de huisjes gevestigd.

Presentatie over de tentoonstel-
ling ‘het pionieren voorbij’ over 25 
jaar Leidsche Rijn om 10.00, 12.00 
en 14.00 uur, tevens zelfstandig te 
bezoeken.

Zie voor de laatste informatie de 
website via onderstaande link:
https://www.openmonumenten-
dagutrecht.nl/?s=Vleuten

Levend Erfgoed op Open Monumentendag op 9 september 2023
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Nieuws van het parochiebestuur

De zomer en de vakantietijd liggen achter ons. Voor 
velen is het gewone leven weer begonnen. Ook als 
u niet op vakantie bent geweest hoop ik dat u een 
mooie zomer heeft gehad, al werkte het weer niet 
echt mee. 

Als ik dit schrijf is het zondag 20 augustus. Vanoch-
tend zijn mijn man en ik in de Mariakerk naar de 
afscheidsmis geweest voor onze pastoraal werker, 
Yuri Saris. Wat een mooie en feestelijke viering was 
het. Aan het eind van de viering waren er diverse 
woordjes voor Yuri door pastoor Ambting, pastoor 
Los (die lang met Yuri samengewerkt heeft) en de 
vicevoorzitter van het bestuur, Ferry Brokers. In alle 
woordjes klonk waardering voor alles wat Yuri voor 
onze parochie heeft gedaan, met name op het ge-
bied van jeugd en jongerenwerk. Yuri zelf nam ook 
nog het woord en vertelde over zijn liefde voor deze 
parochie. Hij gaat werken in Den Helder, maar blijft 
als parochiaan in onze parochie wonen en zal in de 
weekenden regelmatig deze kant op komen. U kunt 
Yuri dus nog steeds tegenkomen in onze kerken. 
Voor de  organisatie van het afscheid van Yuri ver-
dienen de activiteitencommissie en parochiesup-
portgroep een groot compliment.

In de tijd tussen 20 augustus en het moment dat u 
dit leest is de kopij voor Drieluik door de redactie 
verzameld en beoordeeld, is het blad in elkaar ge-
zet en gecorrigeerd en vervolgens naar de drukker 
in Vleuten gegaan. Daarna moest het blad nog ver-
spreid worden over de parochie, voordat het bij u in 
de brievenbus viel. Daar komt veel werk bij kijken, 
dat wij zeer waarderen. Wij zijn blij met de vrijwil-
ligers van de redactie en verspreiding die zich daar 
elke maand weer voor inzetten.

In deze Drieluik vindt u een verslag van de infor-
matieavond voor parochianen op 6 juli jl. Als u niet 
aanwezig bent geweest kunt u in het verslag uitge-
breid lezen wat er besproken is. 
Ook vindt u in dit nummer een interview door de 
redactie van Drieluik met Eefj e Visser van uitvaart-
zorg Eefj e. Onze parochie is een samenwerking met 
haar aangegaan om in het Afscheidshuis (voorheen 
het mortuarium bij het kerkhof in Vleuten) nabe-
staanden van een overledene 24 uur per dag de kans 
te geven om hun dierbare overledene te bezoeken. 
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor parochianen. 
Het is een mooi interview geworden, dus leest u het 
vooral.

In de vorige Drieluik vertelde ik u dat we in gesprek 
waren met een kandidaat bestuurslid om Jan Oomes 
op te volgen. Ik ben blij u te kunnen melden dat Otto 
de Rooij, voor veel Vleutenaren een bekend gezicht, 
per 1 september het bestuur komt versterken. Otto 
is voorzitter geweest van de kerkhofcommissie in 
Vleuten en heeft daarnaast actief meegewerkt aan 
de restauratie van de pastorietuin in Vleuten. Hij is 
ook de drijvende kracht achter de onlangs opge-
richte werkgroep fondsenwerving. We denken met 
Otto een goede versterking van het parochiebestuur 
te hebben gevonden en heten hem van harte wel-
kom binnen het bestuur. 

Het nieuwe pastoraal beleidsplan van de parochie 
is klaar. Het pastoraal team heeft hier veel werk aan 
gehad. Er zijn gesprekken geweest met het paro-
chiebestuur en de pastoraatsgroep, waarin kritisch 
is gekeken naar de inhoud en feedback is gegeven. 
Daaruit is een beleidsplan voortgekomen voor de 
komende jaren. In deze tijd staat de kerk voor een 
fl inke uitdaging en dat geldt ook voor onze paro-
chie. Het nieuwe beleidsplan biedt een goede lei-
draad om deze uitdagingen het hoofd te bieden. U 
vindt het beleidsplan in de volgende Drieluik.

Wij kunnen als parochiebestuur niet in de toekomst 
kijken, maar ik kan u, namens het parochiebestuur, 
verzekeren dat we de intentie hebben om beide ker-
ken open te houden. Daar doen we alles aan met 
noodzakelijk onderhoud en investeringen aan bei-
de kerken en bijbehorende gebouwen en een goede 
verdeling van de vieringen over beide kerken. De 
werkgroep fondsenwerving gaat zich inspannen 
om de fi nanciële situatie van de parochie  te  verbe-
teren. Er komt een aantal grote onderhoudsposten 
aan. Zo heeft het parochiebestuur een aanbeste-
ding uitgezet om het onderhoud aan het houtwerk 
en schilderwerk onder handen te gaan nemen van 
beide pastorieën en Kerkestein. 
Kortom, het parochiebestuur wil er, samen met u, 
alles aan doen om onze mooie parochie toekomst-
bestendig te houden.

Dit is mijn laatste bijdrage als bestuurslid voor Drie-
luik. Ik heb u ruim 10 jaar met plezier op de hoogte 
gehouden van dit ‘Nieuws van het Parochiebestuur’. 
Ik geef het stokje nu door aan Rinie Boomkamp en 
wens haar veel succes. 

Monique Becking
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Op zondag 20 augustus was een 
feestelijke eucharistieviering ter 
gelegenheid van het afscheid van 
Yuri Saris als pastoraal werker 
van onze parochie. De kerk was 
goed gevuld met parochianen en 
belangstellenden uit de hele pa-
rochie. Aan het einde van de vie-
ring werd Yuri nog vol dankbaar-
heid toegesproken door emeritus 
pastoor Los en vicevoorzitter van 
het parochiebestuur, Ferry Bro-
kers. Yuri kreeg namens de paro-
chie hierbij ook een gouden en-
velop met inhoud overhandigd.

Na afl oop was iedereen welkom 
in de tuin naast de kerk voor een 
feestelijke receptie. Er stond koffi  e/
thee en diverse zelfgebakken cakes 
en taarten klaar. Daarna was er 
onder het genot van een stralend 

zonnetje nog een hapje en een 
drankje te nuttigen. Er was vanzelf-
sprekend ook gelegenheid om Yuri 

even persoonlijk de hand te schud-
den. Vele parochianen hebben ook 
in het receptieboek geschreven, al 
dan niet voorzien van een ter plek-
ke gemaakte foto. Dit boek is aan 
het eind van de receptie aan Yuri 
overhandigd. Hij was erg verrast 
met dit mooie cadeau vol persoon-
lijke berichtjes van parochianen. 
Yuri ging vrijwel aansluitend aan 
de receptie 3 maanden voor defen-
sie op bivak en dacht er veel plezier 
en steun aan te hebben dit boek 
dan door te mogen lezen.

We wensen Yuri heel veel geluk en 
Gods zegen bij deze nieuwe uitda-
ging als aalmoezenier bij de ma-
rine. 

Afscheid pastoraal werker Yuri Saris

We zijn weer gestart met de kin-
dernevendiensten. Elke zondag 
lezen en bespreken we een kind-
vriendelijke versie van het Evan-
gelie, bidden we samen en gaan 
we creatief aan de slag met het 
thema van de week. 

Vóór de Vredeswens komen we 
weer de kerk in om samen de com-
munie te vieren. Kinderen en ou-
ders zijn iedere week van harte 
welkom in Vleuten (11.00). De eer-
ste zondag van de maand is er ook 
in De Meern kindernevendienst. 

Hulp gezocht voor de kinderne-
vendienst
Het kindernevendienst-team is op 
zoek naar versterking. Lijkt het je 
mooi en leuk om jonge kinderen 
vertrouwd te maken met het geloof 
en de kerk? Dan zijn we op zoek 
naar jou! We lezen wekelijks een 
verhaal en bespreken dit op een 
toegankelijke, begrijpelijke manier 
met de kinderen. Hier komen vaak 
mooie, inspirerende gesprekken 
uit voort. Verder bidden we samen 
en maken we regelmatig creatieve, 
maar makkelijke knutsels. We wer-

ken altijd in teams van twee perso-
nen. Inzetbaarheid gaat in overleg 
en er is zeker niet veel voorberei-
ding voor nodig.

Opgeven of voor meer vragen: 
Margreet Dankerlui, 06-50247266
info@margreetanches.nl

Kom je ook naar de kindernevendienst?
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Verslag informatiebijeenkomst 6 juli 2023
Op donderdagavond 6 juli jl. was 
er een informatiebijeenkomst voor 
parochianen in het pastoraal cen-
trum. Het parochiebestuur en pas-
toraal team brachten parochianen 
op de hoogte van ontwikkelingen 
in de parochie. Op de agenda ston-
den 2 punten: 

1.	� Mededelingen vanuit het pas-
toraal team door pastoor Peter 
Ambting: 

	� Een terugblik op het afgelopen 
jaar, het nieuwe pastoraal be-
leidsplan en de invulling van de 
taken van pastoraal werker Yuri 
Saris na zijn vertrek. 

2.	� Mededelingen vanuit het paro-
chiebestuur: 

	� Het onderhoud van de gebou-
wen (Mieke Claushuis), fond-
senwerving (Jan Oomes) en de 
vrijwilligers in de parochie (pas-
toor).

Hieronder leest u het verslag: 
Aan het begin van de informatie-
avond heet Jan Oomes, lid van het 
parochiebestuur, iedereen wel-
kom en pastoor Ambting opent de 
avond met een stukje uit de eerste 
brief van Paulus aan de Korinti-
ërs.  Deze lezing heeft de pastoor 
met opzet gekozen, omdat de tekst 
aansluit bij het nieuwe beleidsplan. 
We moeten de gaven en talenten 
in onze parochie gebruiken en in-
zetten, in lijn met de synodale kerk 
waar gelovigen zich voor hun kerk 
inzetten. 
Pastoor Ambting vervolgt met het 
eerste agendapunt. Hij vertelt dat 
in de kerk het ‘werkjaar’ loopt tot de 
zomervakantie en wordt afgesloten 
met de Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel. Afgelopen jaar was 
het eerste volle werkjaar van onze 
pastoor. Hij geeft aan dat het hem 
goed is bevallen en dat hij zich heel 
welkom voelt hier. De meeste aan-
wezigen bij de bijeenkomst kent hij 
bij naam. Wij zijn, aangezet door 
onze plek in Leidsche Rijn, een 
parochie die mensen welkom wil 
heten. Afgelopen jaar was er veel 
contact met het asielzoekerscen-
trum; veel inwoners kwamen naar 
onze kerk en voelen zich hier wel-
kom.

Afgelopen jaar, vertelt de pastoor 
verder, is door het pastoraal team 
een begin gemaakt met het nieu-
we pastoraal beleidsplan. Dat is 
klaar en goedgekeurd door het pa-
rochiebestuur. Het zal in Drieluik 
worden afgedrukt voor parochi-
anen en is natuurlijk op de web-
site te lezen. De pastoor vertelt dat 
vooral is gekeken wat onze paro-
chie nodig heeft voor de toekomst. 
De synodale gesprekken met pa-
rochianen, de visie van het pasto-
raal team en gesprekken met het 
parochiebestuur en de pastoraats-
groep liggen aan het beleidsplan 
ten grondslag en het bouwt voort 
op het vorige plan. 

Het viel de pastoor bij zijn komst 
in onze parochie op dat alles ge-
centreerd is rond de pastoor en het 
pastoraal team. Dat maakt de pa-
rochie kwetsbaar, omdat er in de 
toekomst schaalvergroting kan ko-
men of een collega wegvallen (dat 
is nu al aan de orde met het vertrek 
van Yuri Saris) Om de parochie 
weerbaar te maken, moeten we ga-
ven en talenten van parochianen 
inzetten. Onze financiën laten het 
niet toe om een nieuwe pastoraal 
werker aan te stellen. Het idee is 
om het pastoraat te verbreden door 
de pastoraatgroep een grotere rol 
te geven. Daarvoor moeten we óf 
parochianen zelf vormen en oplei-
den óf via het bisdom.
Pastoor Ambting vertelt dat hij blij 
is dat de liturgie in onze parochie 
goed loopt en dat we mooie zon-
dagse vieringen hebben. We moe-
ten goed kijken hoe we de cate-
chese, die vooral door Yuri werd 

gedaan, kunnen voortzetten. 
Diaconie is in onze parochie een 
ondergeschoven kindje, vervolgt 
de pastoor. We hebben een goede 
PCI en helpen de voedselbank. Ar-
moede is in Leidsche Rijn moeilijk 
te traceren, omdat het niet zicht-
baar is; Om daar meer zicht op te 
krijgen kunnen we aansluiten bij 
bestaande initiatieven, zoals de 
Voedselbank. Daar is wel bekend 
waar armoede heerst, zodat we ac-
tief kunnen helpen.
Het is heel belangrijk dat er ver-
jonging komt in de kerk. Daar zul-
len we ons voor in moeten zetten. 
Verder ziet het pastorale team het 
belang van kleine geloofsgroepen, 

waar samen gepraat wordt over 
geloof en het leven. Het zou goed 
zijn als er meer groepen komen in 
de toekomst.
We zijn de grootste organisatie van 
Leidsche Rijn met 12.000 leden. Het 
pastoraal team wil graag de syno-
dale gesprekken voortzetten om te 
horen wat er leeft onder de parochi-
anen, want geloof=communicatie. 
Nu maken we ook de transitie naar 
sociale media.
Over het vertrek van pastoraal wer-
ker Yuri Saris vertelt de pastoor dat 
Yuri al in een vroeg stadium aan-
kondigde dat hij zich aan het oriën-
teren was op een nieuwe uitdaging. 
Dat werd een traject bij defensie. 
Het belang van verbreding van het 
pastoraat werd hierdoor nog ur-
genter. Er zijn in dit bisdom geen 
pastoraal werkers om vacatures te 
vullen. Bovendien wil het bisdom 
een financiële garantie voor 5 jaar 
bij de aanstelling van een nieuwe 
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pastoraal werker en die kunnen 
wij niet geven. We moeten dus in 
een andere richting denken, door 
meer met vrijwilligers te werken 
die het pastoraat gaan versterken. 
Er zijn gesprekken gaande om be-
roepskrachten aan te trekken, bijv. 
voor het contact met de katholieke 
scholen. Ook is er versterking no-
dig voor projecten zoals de Eerste 
Heilige Communie, het Vormsel 
en de catechese. Misschien moe-
ten we over de grenzen van de 
parochie zoeken naar samenwer-
king.

Na dit pastorale agendapunt 
wordt het woord gegeven aan 
het parochiebestuur 
Mieke Claushuis (beheer en on-
derhoud vastgoed) vertelt dat we 
weliswaar kampen met een tekort 
op de begroting en realisatie, maar 
dat we er ook alles aan doen om in-
komsten te genereren. Zo hebben 
we zendmasten in de toren van de 
Willibrordkerk, verhuren we Ker-
kestein, zijn er inkomsten uit het 
Afscheidshuis en zijn er studen-
ten in de pastorie in De Meern die 
daar een kamer huren. Kerkestein 
wordt nu verhuurd aan De Jonge 
Ontdekker: opvang voor kinderen 
met een rugzakje.
Over de Paddenaar (het fietspad 
dat vanaf de Pastoor Ohllaan langs 
de kerk tussen Kerkestein en de 
school doorloopt en dat eigen-
dom is van de parochie) liet Mie-
ke de aanwezigen weten dat een 
nieuwe overeenkomst met de ge-
meente Utrecht in de afrondende 
fase is. Het is een langdurig traject 
geworden. In de overeenkomst 
wordt duidelijk dat de Paddenaar 
terugvalt aan de parochie als de 
overeenkomst eindigt en dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
het onderhoud. Ook zijn er goede 
afspraken gemaakt over parkeren, 
aangezien de gemeente betaald 
parkeren gaat invoeren. 
Mieke vervolgt met te zeggen dat 
er helaas nogal wat financiële te-
genvallers zijn: de CV installatie 
in de pastorie in De Meern is af-
gekeurd en er is een grote lekkage. 
Verder is het schilderwerk aan de 
pastorie, het pastoraal centrum, 
het Afscheidshuis en Kerkestein 15 
tot 20 jaar oud. Dat is achterstal-
lig onderhoud; er moet nodig ge-

schilderd worden. Het bisdom gaat 
akkoord met deze grote uitgaven, 
omdat ze onze parochie als levens-
vatbaar ziet voor de toekomst. Mo-
numentenwacht doet elke 2 jaar 
een inspectie om de gebouwen 
te beoordelen en we hebben een 
7-jaars onderhoudsplan dat goed 
wordt bijgehouden. We ontvan-
gen als parochie subsidie voor het 
onderhoud, maar dat gaat om 40% 
van de kosten, de rest moeten we 
zelf betalen. Nu zijn we op het punt 
dat we noodzakelijk onderhoud 
niet langer uit kunnen stellen, om-
dat er anders teveel kans is op ver-
volgschade en onveilige situaties. 
We staan dus voor grote uitgaven. 
Jan Oomes (expoitatie vastgoed) 
neemt het woord over van Mieke 
en vertelt dat we als parochie de 
jaarlijkse kosten nog steeds kun-
nen betalen uit de inkomsten, maar 
we sparen niet voor onderhoud. 
De kosten daarvan moeten betaald 
worden uit onze reserve. Er is dus 
grote behoefte om de inkomsten te 
verhogen. Daarom is er een werk-
groep gevormd, bestaande uit be-
stuursleden en parochianen, die 
een brainstormronde heeft gehou-
den over fondsenwerving. Otto de 
Rooij (kandidaat bestuurslid voor 
de opvolging van Jan Oomes) ver-
telt hoe dit verlopen is: een groep 
van 10 man is 2x bij elkaar geweest. 
De eerste keer werd er aan de aan-
wezigen gevraagd alle ideeën op 
te schrijven die in hen opkwamen, 
ongehinderd door of dit wel of niet 
mogelijk was. Natuurlijk waren er 
soortgelijke ideeën en overlappin-
gen, maar uiteindelijk bleven er 7 
hoofdideeën over. Die gaan over 
de kerk inzetten voor inkomsten, 
maar ook de tuin en de pastorie, 
sponsoring en jaarlijkse activitei-
ten, etc. Het parochiebestuur zal 
deze ideeën de volgende bestuurs-
vergadering bespreken en bekij-
ken met welke ideeën we verder 
gaan. Zo gaan we proberen om de 
balans tussen inkomsten en kosten 
te herstellen. 
Tenslotte vertelt pastoor Ambting 
over onze vrijwilligers. (Het verant-
woordelijk bestuurslid voor vrij-
willigers, Rolf Engelen, kon helaas 
niet aanwezig zijn bij de bijeen-
komst) De pastoor laat weten dat 
de vrijwilligers (zo’n 350) de kern 
zijn van de parochie. Zonder hen 

zou alles stoppen. Zowel het paro-
chiebestuur als het pastoraal team 
hebben daar heel veel waardering 
voor. Vorig jaar zijn we begon-
nen om groepen meer met elkaar 
in contact te brengen. Er zijn di-
verse werkgroepen die samenwer-
ken. Het parochiebestuur moedigt 
werkgroepen aan om eigen initi-
atieven te ontplooien. Het bestuur 
wil werkgroepen daarvoor ruimte 
en vrijheid geven (binnen gren-
zen natuurlijk). Niet overal hoeft 
toestemming voor te worden ge-
vraagd. Werkgroepen worden ook 
aangemoedigd om zelf nieuwe 
leden te zoeken; alleen als het om 
vrijwilligers voor de liturgie gaat, is 
overleg met de pastoor nodig. 

Tenslotte willen parochiebestuur 
en pastoraal team benadrukken 
dat we willen investeren in de pa-
rochie, maar dat ook wij niet weten 
hoe onze parochie er over 5 of 10 
jaar uitziet. Het beleid van het pa-
rochiebestuur is erop gericht om 
beide kerken open te houden. Wij 
hebben het voordeel dat we een 
grote parochie zijn met ‘maar’ 2 
kerken. Niet zoals veel grote paro-
chies met veel kerken, waarvan er 
meerdere onvermijdelijk moeten 
worden gesloten omdat het finan-
cieel niet haalbaar is om ze open te 
houden. Wij blijven noodzakelijk 
en achterstallig onderhoud doen 
om ons bezit te conserveren. En 
we blijven ons best doen om de fi-
nanciën op orde te houden.

De komende tijd nemen twee be-
stuursleden afscheid: Jan Oomes 
na ruim 8 jaar en Monique Becking 
na ruim 10 jaar. Zij worden tijdens 
de bijeenkomst even in het zonne-
tje gezet

De aanwezigen in de zaal stellen 
nog enkele inhoudelijke vragen 
over o.a. het vertrek van Yuri Saris, 
waarop door pastoor Ambting en 
Jan Oomes antwoord wordt ge-
geven. Ook worden er tips aange-
dragen door de aanwezigen voor 
meer inkomsten voor de parochie. 
Die nemen we zeker mee.
De avond wordt daarna informeel 
afgesloten met een drankje.

Namens het parochiebestuur, 
Monique Becking
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Een nieuw 
gezicht
Na het afscheid van de onvolpre-
zen Han Eerkens als secretaris van 
het PCI bestuur waren er grote 
schoenen om te vullen. Onze zoek-
tocht naar een geschikte opvolger 
heeft daarom even geduurd, maar 
we zijn verheugd te kunnen mel-
den dat kardinaal Eijk deze zomer 
Marloes van Dijk-Middelweerd 
heeft benoemd als nieuwe secre-
taris van de PCI. Wij zijn erg blij 
met Marloes, die een enorme ken-
nis meebrengt voor de armenzorg 
vanuit haar dagelijks werk als be-
windvoerder. Nog een nieuw ge-
zicht bij de PCI is Arie Goes, die 
bereid is gevonden zitting te ne-
men in de kascontrolecommissie. 

Wij wensen Marloes en Arie een 
vruchtbare arbeid en Gods zegen 
toe bij hun werk voor de PCI.

Een helpende hand
Medio augustus ging ik met een 
groep mede-parochianen op be-
devaart naar Kevelaer. Een mooie 
ervaring, die ik iedereen kan aan-
raden. Naast verschillende mis-
sen en het Maria-lof liepen we ook 

de mooie grote kruisweg. Ik werd 
daarbij getroff en door de uitleg bij 
de vijfde statie (Simon van Cyrene, 
die Jezus helpt het kruis te dra-
gen): “Het is inderdaad een wel-
daad, als je iemand mag ontmoe-
ten die je een hand toesteekt, een 
bemoedigend woord spreekt. Het 
zijn mensen die je verder op weg 
helpen, Gewone mensen doen 
soms buitengewone dingen als zij 
te maken hebben met de nood van 
een ander”

Daarna werd dit gebed uitgespro-
ken:
“Eeuwige God, altijd zijn er men-
sen die op een of andere wijze op-
komen voor een ander. Laat hen 
die het gebod van de naasten-
liefde onderhouden, ooit delen in 
de vreugde van de verheerlijking. 
Wij bidden in het bijzonder om de 
bekering van hen die hard en on-
verschillig zijn en blijven voor de 
nood van anderen.”

Club van 10.000
Als PCI merken we bijna dagelijks 
hoe belangrijk en mooi het is een 
helpende hand te kunnen toeste-
ken aan medemensen in nood. 
In een eerdere Drieluik deed ik de 
oproep voor een Club van 10.000. 
Als we met 10.000 parochianen nu 
eens allemaal wat extra’s geven, 
al is het maar €1, dan hebben we 
€10.000 extra te besteden voor de 
armoedebestrijding.

We willen iedereen bedanken die 
al een (extra) bijdrage heeft ge-
stort, maar dat zijn er nog lang 
geen 10.000. Misschien is het aan 
uw aandacht ontschoten. Word 
ook lid van de Club van 10.000. 
Blijf niet onverschillig en open uw 
hart voor onze behoeftige naasten. 

Uw gewaardeerde bijdrage kunt u 
overmaken op rekeningnummer 
NL 71 RABO 0140.8316.22 t.n.v. PCI 
Licht van Christus. (Een gift aan de 
PCI is onder voorwaarden fi scaal 
aftrekbaar.)

Alvast heel erg bedankt!

Kasper Driehuijs
Voorzitter PCI

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

10 september
Drie-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Ez. 33, 7 - 9
2e lezing  Rom. 13, 8 - 10
Evangelie  Mt. 18, 15 – 20

17 september
Vier-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Sir. 27, 30 – 28, 7
2e lezing  Rom. 14, 7 - 9
Evangelie  Mt. 18, 21 – 35

24 september
Vijf-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Jes. 55, 6 - 9
2e lezing  Fil. 1 20c - 24 + 27a
Evangelie  Mt. 20, 1 - 16a

1 oktober
Zes-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Ez. 18, 25 - 28
2e lezing  Fil. 2, 1 - 11 
Evangelie  Mt. 21, 28 – 32

8 oktober
Zeven-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Jes. 5, 1 - 7
2e lezing  Fil. 4, 6 - 9
Evangelie  Mt. 21, 33 – 43

Lezingen 
van de 
maand



Sinds 11 juni 2022 is het mortua-
rium achter de Willibrordkerk in 
gebruik als afscheidshuis. De be-
heerder van het afscheidshuis is 
Eefj e Visser uit Vleuten.

Eefj e maakte zeven jaar geleden 
de overstap van psycholoog naar 
uitvaartverzorger. Bij het overlij-
den van haar echtgenoot had zij 
een hele nare ervaring met de uit-
vaartzorg. Er was weinig tijd, geen 
mogelijkheid voor persoonlijke 
wensen en telkens een andere me-
dewerker van de uitvaartverzor-
ging. Daar heeft Eefj e het nog ja-
ren moeilijk mee gehad. Dat deed 
haar beseff en dat ze zelf graag een 
bijdrage wilde leveren aan de uit-
vaartzorg. Na het doorlopen van 
de opleiding tot uitvaartverzorger 
is Eefj e zeven jaar geleden een ei-
gen bedrijf gestart in uitvaartzorg. 
Ze heeft er nog geen moment spijt 
van gehad. Het werk geeft haar 
enorm veel voldoening. 
De eerste jaren merkte Eefj e dat er 
in de regio weinig mogelijkheden 
waren voor een opbaring. De voor-
zieningen die er waren, zijn duur 
en alleen op afspraak. Daar konden 
nabestaanden hun dierbare pas 
bezoeken na het maken van een 
afspraak en alleen voor een half 
uurtje. Ze zocht naar een locatie 
waar mensen 24 uur per dag een 
bezoek aan hun dierbare kunnen 
brengen en er ruimte is voor per-
soonlijke invulling. 
Eefj e kwam in contact met Mieke 
Claushuis van het parochiebe-
stuur. Al snel was duidelijk dat er 
uit een samenwerking iets moois 
kon ontstaan. Dat gaf direct een 
goed gevoel. Zelf is Eefj e niet ka-
tholiek, maar dat bleek voor het pa-
rochiebestuur geen belemmering. 

Pastoor Ambting gaf Eefj e direct 
een heel welkom gevoel. 
Het mortuarium achter de Willi-
brordkerk bestond al, maar werd 
maar zelden gebruikt. Het gebouw 
moest grondig verbouwd worden. 
Er is door de parochie en Eefj e sa-
men geïnvesteerd om er een mooi 
en warm afscheidshuis van te ma-
ken. De opening in juni 2022 was 
een groot project en binnen één 
week was er in het afscheidshuis 
de eerste opbaring. Het streven 
was om 200 opbaarnachten per 
jaar in het afscheidshuis te doen. 
Voor 2023 is de verwachting dat 
er ongeveer 350 opbaarnachten 
zullen zijn. Zowel Eefj e als andere 
uitvaartverzorgers mogen gebruik 
maken van het afscheidshuis. Een 
thuisopbaring blijft in de ogen van 
Eefj e het mooiste. Maar als dit om 
welke reden dan ook niet moge-
lijk is, dan is het afscheidshuis een 
heel mooi alternatief.  Kinderen 
kunnen er bijvoorbeeld tekenen en 
knutselen en er staat altijd koffi  e of 
thee klaar. Sommige nabestaanden 
verwachten vooraf niet dat zij vaak 
een bezoek brengen bij de overle-
dene maar achteraf hoort Eefj e dat 
ze toch elke dag een bezoek heb-
ben gebracht. Het afscheidshuis is 
heel laagdrempelig. Er is geen af-
spraak nodig en de nabestaanden 
hebben zelf toegang tot de kamer. 
Het is ook mogelijk om de condo-
leance of de afscheidsplechtigheid 
met een kleine groep mensen in 
het afscheidshuis te laten plaats-
vinden. Voor de parochie is het ook 
fi jn dat het oude mortuarium weer 
in gebruik is. Het is een duidelijke 
situatie van win, win, win. Zowel 
voor de nabestaanden als voor 
Eefj e als voor de parochie is het af-
scheidshuis een mooi initiatief. 

Eefj e’s wens is om mensen te kun-
nen blijven vinden die behoefte 
hebben aan het afscheidshuis. Veel 
bekendheid loopt via mond-tot-
mond reclame. De ervaringen van 
nabestaanden zijn erg goed. Daar-
door weten mensen het afscheids-
huis steeds beter te vinden. Eefj e 
wil het afscheidshuis bewust klein 
houden. Voor haar eigen taak als 
uitvaartverzorger vindt Eefj e het 
belangrijk om de nabestaanden 
alle aandacht te kunnen geven die 
ze verdienen. Dat geldt ook voor 
het afscheidshuis. Alleen met vol-
doende tijd en aandacht komt het 
afscheidshuis tot zijn recht. 

Wensen heeft Eefj e nog genoeg: ze 
is bezig om een hemelbrievenbus 
te ontwikkelen waar nabestaan-
den een brief aan de overledene 
kunnen achterlaten, want soms 
is er nog behoefte om woorden te 
schrijven of een tekening te maken 
voor degene die je mist. En de bui-
tendeuren en dakkapellen van het 
afscheidshuis zijn aan vervanging 
toe, ook bij deze investeringen 
wordt samengewerkt met de pa-
rochie. Nu de eerste investeringen 
in het afscheidshuis rendabel zijn 
gebleken, is er vertrouwen om het 
afscheidshuis verder te ontwikke-
len. Terugkijkend op het afgelopen 
jaar is Eefj e’s droom uitgekomen 
om met het afscheidshuis een lief-
devolle plek te kunnen aanbieden 
waar nabestaanden in alle rust 
en op hun eigen manier afscheid 
kunnen nemen. 

Wilt u een kijkje nemen in het af-
scheidshuis? Ga naar de website 
www.afscheidshuisvleuten.nl
en maak een afspraak met Eefj e.

Cristine Oostendorp

Afscheidshuis Vleuten bestaat 1 jaar
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A  G  E  N  D  A
9 september t/m 13 oktober 

2023 

Activiteiten Parochie
01-10-23 10:30  Koffi  e na de 

H.Mis

08-10-23 10:30  Koffi  e na de 
H.Mis

Activiteiten De Schalm
15-09-23 17:00  Gezellig 

Samen Eten 

27-09-23 14:00 Bingo

Voor alle  andere activiteiten 
zie onze website.

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Gezellig Samen Eten
Op vrijdag 15 september star-
ten we met de barbecue. U bent 
van harte welkom. De prijs voor 
deze barbecue is € 12.50 inclu-
sief een drankje. 
Aanmelden: 030 6662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”

           

21

Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur (behalve 3 oktober) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (3 oktober) 
  
Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed  
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur
Mariakerk iedere woensdag 12.00 uur 
(in Mariamaand oktober)  

Gemeenschappelijke ziekenzalving
Mariakerk donderdag 5 oktober 13.30 uur

Doopvieringen

De doopvieringen zijn eenmaal per maand, wisselend per kerk op de 
zondagmiddag om 13.00 uur (tenzij anders aangegeven). 
De gemeenschappelijke voorbereiding is op zondag na 
de mis van 11 uur in Vleuten. 

De Meern Vleuten voorbereiding
8 oktober 12 november 1 oktober 
10 december 14 januari 3 december

Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht 
van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder ‘sacra-
menten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email 
dopen@lichtvanchristus.nl



1515

Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Hier een mooie zin die ons kan helpen ons geloof 
eens goed tegen het licht te houden. Hopelijk is ieder-
een uitgerust en innerlijk opgeladen terug gekomen 
van de vakantie. Succes met het weer opstarten thuis, 
straks op  school en het werk.

Martin Oorthuizen

“U hebt een groot geloof! 
Wat u verlangt, zal ook gebeuren.”

Matteüs 15:28

Een Kanaänitische vrouw, een moeder die wanhopig 
op zoek is naar genezing van haar dochter, benadert 
Jezus net zo lang tot zij erin slaagt om zich voor Hem 
“neer te werpen” Ze zet Jezus in zekere zin voor het 
blok. En wat gebeurt er? Hij laat zich vermurwen door 
de nederigheid en de volharding van die vrouw. En 
vanaf dat moment was haar dochter genezen.
Ook op ons pad komen onvoorziene gebeurtenissen, 

ziekten, pijnlijke situaties die maar niet tot een oplos-
sing komen. Een van onze zwakheden kan een ge-
brek zijn aan doorzettingsvermogen en vertrouwen. 
De Kanaänitische vrouw leert ons helpen te groeien 
in het vertrouwen op Gods liefde.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Een zak met snoepjes
Gisterenavond moest ik lang doorwerken en deze 
ochtend ging de wekker gewoon weer om zes uur. In 
de woonkamer kom ik plots mijn moeder tegen. “Ik 
wilde je nog even een goede dag toewensen.” “Dat is 
lief”, zeg ik. Met haar blik op de voorraadkast zegt mijn 
moeder nog: “Neem deze snoepzak maar mee.” Snel 
spring ik op de fi ets naar het station.

Alles gaat vandaag van een leien dakje. Ik bied een 
medestudent aan hem te helpen met een opdracht. 
Hij is er heel blij mee. Tijdens het werken tover ik de 
snoepzak tevoorschijn. Het snoepje is nauwelijks in 
zijn mond verdwenen of hij krijgt tranen in zijn ogen. 
“Waarom huil je” vraag ik. “Dit snoepje smaakt precies 
zoals die van mijn opa, dezelfde smaak! En mijn opa 
is twee jaar geleden overleden.” Ik kijk hem aan en sla 
mijn arm om hem heen.

Jimmy

Week tegen eenzaamheid 

Van 28 september t/m 4 oktober 
2023 wordt in Nederland de week 
tegen de eenzaamheid gehou-
den. Tijdens deze week is er in 
Nederland extra aandacht voor 
eenzaamheid bij mensen. Veel 
mensen zijn (soms of vaak) een-
zaam. In Utrecht is bijna de helft 
van de mensen boven de 18 jaar 
eenzaam. 55% van de Utrechtse 
ouderen en 71% van de Utrechtse 
jongvolwassenen is eenzaam. 

Tijdens de week van de eenzaam-
heid worden allerlei activiteiten 
georganiseerd waardoor mensen 
minder eenzaam kunnen worden. 
In Utrecht gebeurt dat door de or-
ganisatie “Utrecht omarmt”. Onze 
parochie is hierbij aangesloten via 
het RK diaconaat Utrecht.
Wij willen als parochie extra aan-
dacht geven aan mensen die een-
zaam zijn. Want God wil niet dat de 
mens eenzaam is. Lees maar wat 
de Bijbel hierover zegt (in Genesis 
2:18): het is niet goed dat de mens 
alleen blijft. Ons geloof is geba-

seerd op nabijheid. Van God, van 
elkaar. En op hulp aan elkaar. Dat 
is wat het gebod “heb uw naaste 
lief als u zelf” betekent.
Wie zich (soms) een beetje een-
zaam voelt, kan meedoen met het 
vrijwilligerswerk van de parochie. 
Samen met andere vrijwilligers iets 
doen voor anderen is goed voor die 
anderen maar ook leuk voor dege-
ne die als vrijwilliger meehelpt. Er 
is van alles te doen: zingen in een 
koor, kinderen begeleiden, oude-
ren bezoeken, koffi  e schenken na 
de mis, klusjes doen en nog veel 
meer. 

Wie geen vrijwilligerswerk kan of 
wil doen maar zich (soms) wel een 
beetje eenzaam voelt, kan naar een 
van onze bijeenkomsten komen 
(de mis of een concert of een an-
dere activiteit; kijk op de website 
of in het parochieblad). Blijf vooral 
ook voor het koffi  e drinken na af-
loop! En u kunt ook een gesprek 
aanvragen met de pastoor of een 
andere priester, een diaken of ie-

mand anders van de parochie om 
er eens vertrouwelijk over te pra-
ten. Bel daarvoor met het pastoraal 
centrum: 030-6774571. Wij zijn be-
zig om binnen onze parochie een 
bezoekersgroep te vormen die in 
de toekomst meer mensen zal kun-
nen bezoeken. Hou de berichten in 
Drieluik hierover in de gaten.

Bent u niet zelf eenzaam maar 
kent u iemand die eenzaam is en 
die een beetje warmte en vriend-
schap goed kan gebruiken, stel die 
persoon dan voor om iets voor de 
kerk te doen of te komen naar een 
activiteit van de kerk. Ook niet-pa-
rochianen zijn van harte welkom.  
Het is niet goed dat de mens alleen 
is. De parochie begrijpt dit goed en 
helpt waar zij kan.
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We vragen Jezus vol vertrouwen om hulp.

“Vrouw, je hebt een groot geloof! Wat je gevraagd hebt, 
zal gebeuren.” (Mt 15,28).

(Uit de liturgie van de 20e zondag van de gewone tijd)

Jezus is met zijn leerlingen op reis. Ze trekken door een 
afgelegen gebied, waar de inwoners vreemden voor hen 
zijn. Een vrouw die daar woont, vraagt met luide stem om 
hulp voor haar dochter die ziek is.

Jezus loopt snel zonder te spreken. De leerlingen halen 
hem in en vragen hem naar die vrouw te luisteren, want 
zij blijft hen maar volgen en heel hard naar hen roepen!

De vrouw vertrouwt op Jezus, werpt zich aan zijn voeten 
en vraagt hem opnieuw: "Heer help me!". En Jezus zegt: 
"U hebt een groot geloof! Wat u vraagt, zal gebeuren". 
Op dat moment is haar dochter genezen.

Als hij in de lift stapt, zegt hij tegen zijn vader: "Ik kan ook hulp 
vragen aan onze buren.” Maar vader antwoordt: "Misschien 
begrijpen ze het niet!" Op dat moment komt er een buurman 
binnen die nieuwsgierig kijkt naar de spaarpot met het 
opschrift: 'Voor de armen'.

Hij vraagt aan Frans: “Waarom doe je deze inzameling?”  En 
Frans antwoordt meteen: “Omdat ik een kind voor de vrede 
ben en wij willen de armen helpen!” De buurman kent de 
kinderen voor de vrede niet, maar is onder de indruk van zijn 
overtuiging en hij geeft Frans een flink bedrag. Frans kijkt blij 
naar zijn vader, die naar hem lacht.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging .”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”. Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

"Vrouw, je hebt een groot geloof! Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren." (Mt 15,28).
(Uit de liturgie van de 20e zondag van de gewone tijd)

Frans woont in Brazilië. Met zijn vrienden willen ze geld 
inzamelen om de armen te helpen. Ze hebben kleine 
spaarpotjes gemaakt die ze altijd bij zich hebben. Vandaag 
heeft Frans de zijne in zijn hand als hij naar huis gaat.

Augustus 2023
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afgelegen gebied, waar de inwoners vreemden voor hen 
zijn. Een vrouw die daar woont, vraagt met luide stem om 
hulp voor haar dochter die ziek is.

Jezus loopt snel zonder te spreken. De leerlingen halen 
hem in en vragen hem naar die vrouw te luisteren, want 
zij blijft hen maar volgen en heel hard naar hen roepen!

De vrouw vertrouwt op Jezus, werpt zich aan zijn voeten 
en vraagt hem opnieuw: "Heer help me!". En Jezus zegt: 
"U hebt een groot geloof! Wat u vraagt, zal gebeuren". 
Op dat moment is haar dochter genezen.

Als hij in de lift stapt, zegt hij tegen zijn vader: "Ik kan ook hulp 
vragen aan onze buren.” Maar vader antwoordt: "Misschien 
begrijpen ze het niet!" Op dat moment komt er een buurman 
binnen die nieuwsgierig kijkt naar de spaarpot met het 
opschrift: 'Voor de armen'.

Hij vraagt aan Frans: “Waarom doe je deze inzameling?”  En 
Frans antwoordt meteen: “Omdat ik een kind voor de vrede 
ben en wij willen de armen helpen!” De buurman kent de 
kinderen voor de vrede niet, maar is onder de indruk van zijn 
overtuiging en hij geeft Frans een flink bedrag. Frans kijkt blij 
naar zijn vader, die naar hem lacht.
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Op 9 september organiseert de 
parochie Licht van Christus van 
10.00 tot 16.00 uur een curiosa-
markt in de tuin van de Willi-
brordkerk in Vleuten. De aan-
geboden spullen komen van 
parochianen. De opbrengst van 
de verkoop komt geheel ten goe-
de aan het noodzakelijke schil-
derwerk van de pastorie in De 
Meern en in Vleuten. 

U kunt uw keuze maken uit di-
verse tafels met brocante goederen 

zoals: aardewerk, spellen, kleine 
meubels, tropische kamerplanten, 
baby artikelen en allerlei soorten 
huishoudelijke artikelen.
Heeft u vragen of iets aan te bieden 
voor de verkoop? Mail dan: 
j.cilsospecial@gmail.com of via 
06-18894201

Zaterdag 9 september is ook Open 
Monumentendag. De Willibrord-
kerk is dan open. In de kerk zal elk 
uur een orgelspel te horen zijn en u 
kunt deelnemen aan diverse rond-

leidingen. U kunt ook zelfstandig 
rondlopen. Er zal informatie staan 
in de kerk en langs de route door de 
tuin en op het kerkhof. Het mooie 
kerkhof is ook zeker een bezoekje 
waard.

De curiosamarkt begint om 10.00 
uur in de parochietuin. Het adres 
van de Willibrordkerk is: Pastoor 
Ohllaan 36 in Vleuten. 

Help ons deze mooie monumen-
ten voor de toekomst te behouden!

Curiosamarkt 9 september 2023 Willibrordkerk Vleuten  
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Onze RK-kerk viert elk jaar op 24 
september de dag van de vluchte-
ling en migrant. Paus Franciscus 
heeft dit jaar als thema voor die 
dag gekozen: “Vrij om te kiezen 
voor migreren of blijven”. In een 
speciale brief aan alle gelovigen 
en de rest van de wereld legt de 
paus uit wat hij bedoelt.

De paus wijst erop dat confl icten, 
natuurrampen of eenvoudiger de 
onmogelijkheid om een waardig 
en voorspoedig leven te leiden in 
het eigen land van oorsprong, mil-
joenen mensen ertoe dwingen om 
te vertrekken. Zoals in de Bijbel Jo-
zef en Maria met het kindje Jezus 
naar Egypte vluchtten om aan de 
wraak van Herodes te ontkomen. 
En zoals Jacob ten gevolge van een 
ernstige hongersnood werd ge-
dwongen om met zijn hele familie 

naar Egypte te vluchten. 
Vervolgingen, oorlogen, klimaat-
problemen en ellende zijn vandaag 
de dag de belangrijkste oorzaken 
voor het wegvluchten van men-
sen naar andere landen. Migran-
ten vluchten vanwege armoede, 
uit angst, uit wanhoop. Wij moeten 
de oorzaken van dat wegvluchten 
wegnemen. Wij moeten er alles 
aan doen om de wapenwedloop, 
het economisch kolonialisme, de 
roof van andermans hulpbronnen 
en de verwoesting van ons ge-
meenschappelijk huis (de aarde) 
een halt toe te roepen.

De paus herinnert ons aan de 
woorden van Jezus in Mattheus 
25: 35-36: “Want ik had honger en 
gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had 
dorst en gij hebt Mij te drinken ge-
geven, Ik was vreemdeling en gij 

hebt Mij opgenomen, Ik was naakt 
en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek 
en gij hebt Mij bezocht, Ik was in 
de gevangenis en gij hebt Mij be-
zocht” (Mat. 25, 35-36). Deze woor-
den klinken als een voortdurende 
vermaning, zegt de paus, om in de 
migrant niet alleen een broeder of 
een zuster in moeilijkheden te her-
kennen, maar Christus zelf, die aan 
onze deur klopt. Jezus roept ons 
op om het grootste respect te heb-
ben voor de waardigheid van iede-
re migrant; en dat betekent op de 
beste manier de migratiestromen 
begeleiden door bruggen en geen 
muren te bouwen, door de kanalen 
voor een veilige en ordelijke mi-
gratie te verruimen.
Het standpunt van de kerk over 
vluchtelingen en migranten is dui-
delijk. Om met Jezus te spreken: 
wie oren heeft, die hore! 

24 september: Dag van de vluchteling en migrant



LICHT VAN CHRISTUS

18

Maar soms kan het ook moeilijk 
zijn om te geloven. Bijvoorbeeld als 
er dingen anders gaan dan je wilde 

of als er iemand erg ziek is.

«U hebt een 
groot geloof! 

Wat u verlangt 
zal ook 

gebeuren»

«God houdt oneindig veel van ons, 
Hij weet dat wanneer we ons 

volledig toevertrouwen aan Hem, 
met het geloof dat zijn liefde veel 

groter is dan onze plannen of 
verlangens, we een grote vreugde 

zullen ervaren».

5

www.focolare.nl

Ook kunnen we zorgen hebben
over de oorlogen in de wereld,

over de natuur en 
de klimaatverandering 

en andere grote uitdagingen 
in onze tijd.

Jezus antwoordt haar: 

«U hebt een groot geloof! 
Wat u verlangt zal ook gebeuren»

En vanaf dat moment was haar 
dochter genezen.

«Heb medelijden met mij, 
Heer Zoon van David! 
Mijn dochter is ernstig ziek.»

De vrouw roept en huilt,
ze smeekt Hem 
om genade.
Ze is er zeker van 
dat voor Jezus 
alles mogelijk is.

WOORD van LEVEN

Jezus en zijn leerlingen gaan 
naar het gebied van Tyrus en Sidon 

in een vreemd land. 
Plotseling klinkt het geroep van 

een vrouw uit deze streek.

En Hij roept ook ons op om lief te 
hebben en extra aandacht te geven 

aan hen die het nodig hebben.

Zoals Maria heeft gedaan die
opstond en met spoed op weg ging 

naar haar nicht Elizabeth 
die hulp nodig had.

OOK WIJ MOGEN ALTIJD 
NAAR JEZUS GAAN 

EN HET GELOOF HEBBEN 
DAT VOOR HEM ALLES 

MOGELIJK IS!

Dit Bijbelverhaal roept ons op 
om ook als we zorgen en 
moeilijkheden hebben te 
volharden in ons geloof. 

We mogen altijd naar Jezus 
gaan en Hem alles 

toevertrouwen. 

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden 
in Lissabon de XXXVII Wereld 
Jongeren Dagen plaats. 
Het thema dat gekozen is voor deze 
bijeenkomst is: “Maria stond op en 
ging met spoed” (Lucas 1,39). 

Paus Franciscus legt hier meer 
over uit aan de jongeren in zijn 
boodschap:

«De Moeder van de Heer is 
het voorbeeld voor de 
jongeren die in beweging zijn, 
die niet stilstaan in 
neerslachtigheid of gevangen 
zitten voor een scherm. 
Zij is helemaal gericht op wat 
buiten om haar heen gebeurt».

Matteüs 15,28

Volgens Wikipedia is een bede-
vaart een tocht naar een voor ge-
lovigen belangrijke plaats. Soms 
staat de reis centraal, waarin 
nagedacht wordt over het leven, 
soms is de bestemming belang-
rijk omdat deze heilig is.

Bij de (fi ets) bedevaart  georgani-
seerd door  de Utrechtse broeder-
schap Onze Lieve Vrouw van Ke-
velaer heb ik beide ervaren.
Met de bus, auto of zoals ik met de 
fi ets arriveerden vele gelovigen uit 
het Bisdom Utrecht op donderdag 
de 17e augustus in Kevelaer.
Zelf had ik er al 130 km op de fi ets 
op zitten met een gezellige over-
nachting in Overloon met onze 

fi etsgroep.  De busgangers waren 
er wat sneller: zij zijn donderdag-
ochtend vertrokken en hadden een 
pauze met koffi  e en gebak onder-
weg.
Diaken Vincent van der Helm heeft 
ons tijdens de fi etsreis telkens weer 
weten te verbazen met zijn topo-
grafi sche kennis, toepassing van 
de katholieke leer in 2023 en na-
tuurlijk met zijn enorme netwerk 
van religieuzen in Nederland. We 
hebben onderweg verschillende 
malen letterlijk stil gestaan om sa-
men een tientje van de rozenkrans 
te bidden gevolgd met het zingen 
van enkele coupletten uit de Be-
devaartbundel.  Dit was een mooie 
inleiding op de twee dagen in Ke-
velaer.
Het programma van deze twee-
daagse is vol!. Ochtend; middag en 
avond was er een viering. 
Het gelegenheidskoor vanuit onze 
parochie o.l.v Vincent Doek  heeft 
de zang verzorgd. Met de vele re-
petities tussen de diensten door 

had deze groep het er druk mee! 
Maar er werd prachtig gezongen: 
wat klinken de Marialiederen mooi 
in deze Basiliek.
Vrijdag, na het slotlof waar alle de-
votionalia gezegend zijn, was het 
voor de busgangers snel lopen naar 
de parkeerplaats waar de bussen al 
stonden de ronken. De fi etsgroep 
heeft ze uitgebreid uitgezwaaid. 
Wij bleven nog een nachtje langer. 
De volgende dag vroeg op de fi ets 
en om 18.00 waren we weer in Co-
then waar we door de familie, kos-
ter en pastoor Hogenvest werden 
verwelkomd.
Na een afsluitend gezamenlijk 
“tientje” in de Mariakapel, met een 
heel goed gevoel weer huiswaarts.
Een hernieuwde ontmoeting met 
alle bedevaartgangers van 2023 
staat al weer op de kalender: het 
Marialof op 1 oktober, om 16.00 uur 
in de Willibrordkerk te Vleuten.

Angela de Rooij, 
deelnemer fi etsbedevaart 

Bedevaart naar Kevelaer 2023

Afscheid leden Activiteitencommissie
Helaas heeft de activiteitencom-
missie van nog twee leden van 
het eerste uur afscheid moeten 
nemen. Na ruim 8 jaar gaan Joke 
Kuijf-Kurver en zr.Lúcia Schme-
ckenberg zich richten op andere 
activiteiten binnen onze paro-
chie. Wij zijn hen heel erg dank-
baar voor hun jarenlange inzet en 
grote enthousiasme.

Lijkt het je leuk om kleine of gro-
tere parochieactiviteiten te beden-
ken en mee te helpen met de voor-
bereiding en/of uitvoering, dan 
zijn wij op zoek naar jou! 

Je kunt je ook opgeven voor hulp 
bij één enkel evenement, dus het 
hoeft je niet veel tijd te kosten. 
We zoeken ook naar jongeren die 

graag iets 
leuks voor hun eigen 
leeftijdsgroep willen organiseren.

Geef je op via: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl 
of 030-6774571  
We zijn blij met alle beetjes hulp!

Angela de Rooij, 
deelnemer fi etsbedevaart 

graag iets 
leuks voor hun eigen 
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Aandacht voor elkaar

KERKELIJK HUWELIJK 

18 augustus in Spanje
Daniel Cabrera Cabrera & 
Vacentina Forero Cortes

1 september in Spanje
Bert Posthuma & 

Tessa van Montfoort

OVERLEDEN

Rectifi catie overlijdensdatum:
5 juni         

Cornelia Johanna Serubina 
Rijker-Maas (Corry)

op de leeftijd van 78 jaar
weduwe van Co Rijker

De crematieplechtigheid was in 
besloten kring

8 juli
Berdina Adriana Oostveen-

van der Steen (Diny)
op de leeftijd van 92 jaar

weduwe van Jan Oostveen

De crematieplechtigheid was op 
12 juli in besloten kring

11 juli 
Egberdina Maria van 

Rossenberg-Griffi  oen (Diny)
op de leeftijd van 86 jaar
weduwe van Gerrit van 

Rossenberg

De crematieplechtigheid was 
op 17 juli

21 juli
Ada Wilhelmina van Rooijen-

van Helden (Ada)
op de leeftijd van 82 jaar

echtgenote van Ben van Rooijen

De crematieplechtigheid was 
op 29 juli

Een verrassende zaterdag  
Het is voorspeld : ‘Op zaterdag weer regen’

Toch schijnt op deze zaterdag de zon 
Niet uit een grijze wolk gevuld met regen 
Waar ik ook kijk zie ik een schapenwolk 
In duizend witte stippen aan de hemel 

De blauwe hemel is er mee bevolkt 
In wolkenwatten schoonheid niet te meten  
Daar midden in verschijnt voor ons de zon 

Het was voorspeld : ‘Op zaterdag valt regen’
Tot er vandaag zomaar iets nieuws begon

Henny, 5 augustus 2023, Kloosterpark    

24 juli
Maria Geertruida van der 
Linden-van Luijn (Riet)
op de leeftijd van 81 jaar

weduwe van Joop van der Linden

De crematieplechtigheid was 
op 1 augustus

21 augustus
Gretha Schijf-Huisman (Greet)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenote van Piet Schijf

De uitvaart was op 28 augustus 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

24 augustus
Cornelia Geertruida Johanna 

Verhoef-Goes (Corrie)
op de leeftijd van 83 jaar

weduwe van Johan Verhoef

De uitvaart was op 30 augustus in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis
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Na de viering op zondagmorgen wordt in De Meern in de zomerperi-
ode gezellig koffi  e gedronken in de tuin tussen de pastorie en de kerk. 
Op zondag 9 juli was er windkracht 5 maar in die hoek viel het wel 
mee, dachten ze. Op de tafel stonden kartonnen bekertjes met suiker- 
en melkstaafj es en er stonden ook leuke papieren afvalbakjes. De wind 
sloeg er op een bepaald moment toch tegen aan en een en ander zeilde 
over de grond. Dat werd weer netjes opgeraapt. Na een aantal keren had 
mevrouw Toos Ots de oplossing. Zij schoof alles naar zich toe en sloeg 
haar armen er omheen. De sfeer heeft er zeker niet onder te lijden gehad. 
Het was een bijzonder gezellige koffi  etijd.

Wees welkom bij het 
getijdengebed in de 
Torenpleinkerk
Met enkele parochianen zijn we 
eind vorig jaar mee geweest op 
een kloosterretraite in het trap-
pistenklooster van Westmalle. 
Deze retraite was georganiseerd 
door dominee Idelette Otten van 
de Torenpleinkerk in Vleuten.

Een klooster heeft een vast ritme. 
En deze getijden worden in de To-
renpleinkerk gevolgd met oecu-
menische gebedsdiensten waar 
ook wij, rooms-katholieken, van 
harte voor zijn uitgenodigd. De di-
verse gebedsmomenten zijn ver-
deeld over de dagen van de week:

Dinsdag 12.00 - 12.20: 
Middaggebed
Woensdag 19.30 - 20.00: 
Taizevespers (avondgebed)
Donderdag 21.40 - 22.00 
Completen (nachtgebed)
Vrijdag 07.40 - 08.00 
Lauden 
(ochtendgebed)

Wees welkom om stil te 
zijn, te bidden of een 
kaarsje te branden!

Koffi  edrinken op zondag na de viering

Op donderdag 5 oktober 2023 
organiseren wij in De Meern de 
jaarlijkse middag voor zieken en 
ouderen in onze parochie. Al vele 
jaren blijkt deze ontmoetings-
middag in een grote behoefte te 
voorzien. Sinds vorig jaar orga-
niseren wij deze middag dan ook 
op dezelfde wijze in Vleuten, dit 
jaar op vrijdag 17 november 2023.

De Meern 
Op deze speciale middag kunt u, 
als u dit wenst, in de eucharistie-
viering de ziekenzalving ontvan-
gen. Natuurlijk kunt u ook deel-
nemen aan de middag zonder de 
ziekenzalving te ontvangen. Na 
de viering in de Mariakerk (die om 
13.30u begint)  komen we gezellig 
samen in ‘De Schalm’ onder het 
genot van een kopje koffi  e/thee en 
een drankje.
Bijna 450 parochianen (van 80 jaar 
en ouder) uit het postcodegebied 
van de Mariakerk zijn zoveel mo-
gelijk persoonlijk aangeschreven. 
Uiteraard is iedereen die dit wenst 
welkom bij de gemeenschappelijke 
ziekenzalving en het programma 
in De Schalm. In verband met de 

organisatie willen wij u vragen om 
dit uiterlijk 24 september aan ons 
door te geven. U kunt hiervoor een 
folder meenemen uit de Mariakerk 
of bellen met het secretariaat 030-
6774571 (bereikbaar op werkdagen 
tot 12.30 uur).

Vooraankondiging voor Vleuten
De middag voor zieken en oude-
ren wordt in Vleuten gehouden op 
vrijdag 17 november.
De parochianen (van 80 jaar en 
ouder) in het postcodegebied van 
de Willibrordkerk ontvangen hier-
voor begin oktober een persoon-
lijke uitnodiging.

Middag voor zieken en ouderen met 
gemeenschappelijke ziekenzalving   
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Herdenking slavernij

Dit jaar wordt herdacht dat hon-
derdvijftig jaar geleden de sla-
vernij door Nederland helemaal 
werd afgeschaft. 

De herdenking duurt een jaar en is 
begonnen op 1 juli. De bisschop-
pen hebben een verklaring ge-
schreven ter gelegenheid van deze 
herdenking. 

Deze vindt u via een link onder-
aan het nieuwsbericht over deze 
verklaring op de website van het 
Aartsbisdom Utrecht: 

https://www.aartsbisdom.nl/bis-
schoppen-publiceren-verklaring-
over-slavernij/

 19.30 - 20.00: 
Taizevespers (avondgebed)

 21.40 - 22.00 
Completen (nachtgebed)

Wees welkom om stil te 



Voor een aantal zondagen per jaar is er door het bis-
dom een extra collecte vastgesteld. Om parochia-
nen de gelegenheid te geven zelf te kiezen aan welk 
doel zij willen doneren, wordt de collecte op deze 
zondagen opgesplitst in twee delen. 

De collecte ten behoeve van onze eigen parochie zal 
gewoon tijdens het klaarmaken van de tafel gehou-
den worden. Uw bijdrage voor de extra collecte kunt u 
doen via de aparte QR-code of in de collectemandjes 
na afl oop van de eucharistieviering. 

8 oktober: Wereld-
missiedag van de 
kinderen
Op de eerste zondag 
van oktober vieren 
we in de katholieke 
kerk Wereldmissie-
dag van de kinderen. 
Overal ter wereld hel-
pen kinderen andere 
kinderen. Dat doen 
ze door van hun (zak)
geld een beetje weg 
te geven voor hulp 
aan kinderen die het 
moeilijk hebben. Dat 
kun jij ook doen! Dit 
jaar helpen we de 
kinderen in Libanon.

Libanon 
Libanon is een klein land helemaal aan de oostkust 
van de Middellandse Zee. In het zuiden grenst het aan 
Israël en in het noorden en oosten aan Syrië. De laat-
ste jaren gaat het niet goed met het land. Het geld is 
bijna niets meer waard. Veel mensen zijn arm. De re-
gering doet niet veel voor hen. Elke dag verlaten men-
sen Libanon om in Europa of de Verenigde Staten een 
beter leven te vinden.
Er zijn ook mensen die juist naar Libanon toe komen. 
Zij zijn noodgedwongen gevlucht voor de burgeroor-
log in het buurland Syrië. Zij wonen vaak in kampen. 

Ook veel kinderen wonen daar. Van de regering mo-
gen de kinderen uit het kamp niet naar de scholen van 
de staat. Deze kinderen krijgen les van de zusters van 
de kerk, bij de zusters thuis of in het vluchtelingen-
kamp. De kinderen hebben nare dingen meegemaakt 
in de oorlog. De gezamenlijke lessen en de steun van 
de zusters is voor deze kinderen heel erg fi jn.

Wat kun jij doen voor de kinderen in Libanon?

Mijn naam is Han Eerkens, en 
in het verleden was ik in onze 
parochie als pastoraal werkster 
benoemd. Nu Yuri Saris ‘naar de 
marine’ is gegaan - we wensen 
hem uiteraard veel succes en een 
mooie loopbaan! - neem ik de ca-
techese aan ouderen waar. 

Jazeker, catechese aan ouderen. 
We zijn namelijk nooit te oud om 
te leren, en bovendien houden we 
van een gezellige ochtend met een 
goed gesprek. Op vrijdag 29 sep-
tember vieren we het feest van 
de aartsengelen. Dat is een mooie 
dag en een mooi thema om mee 
te beginnen: engelen. We drinken 
om 10.00u koffi  e, en beginnen het 
gesprek om 10.30u. Om uiterlijk 
12.00u stoppen we.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u 
ook eens meedoen? U bent van 
harte welkom in het pastoraal cen-
trum, Past. Ohllaan 36 in Vleuten.

Han Eerkens

Extra collecte

Geloven Nú 
Senioren
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Scan de QR-code om 
een gift te doen aan de 
kinderen in Libanon.

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.

Lieve God,

Als ik naar de hemel staar
en even wegdroom in mijn gedachten,

dan zie ik een wereld
waar kinderen hand in hand spelen.

Ik zie een wereld met eerlijke mensen,
die elkaar helpen in elke nood,

die samen bouwen aan de toekomst.

Ik zie een wereld die lijkt op één grote familie,
waar allen broers en zussen zijn van elkaar,

kinderen van u, onze Vader.

God, u droomt ook van zo’n wereld,
en u legde die droom in het hart van elke mens.

Leer ons luisteren naar uw stem in ons hart,
en zend uw goede Geest,

die ons helpt om uw droom waar te maken,
elke dag opnieuw.

Amen.

Severine Verhulst/Missio België
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

Lid
De heer O.T. de Rooij

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
10	 14 oktober 2023 t/m 17 november 2023	 25 september
11	 18 november 2023 t/m 15 december 2023	 30 oktober

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


