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Nieuwe wegen vinden
In de vorige versies van Drieluik lazen we over het vertrek van Yuri Saris 
als pastoraal werker in onze parochie. In deze Drieluik vindt u het pas-
toraal beleidsplan, dat we ontwikkelden toen Yuri nog volop in de paro-
chie aan het werk was en we niet of nauwelijks van zijn vertrek wisten. 
Toch wordt er in dat beleidsplan al rekening gehouden met een mogelijk 
vertrek van een pastor en mogelijke samenwerking met een naburige 
parochie of zelfs schaalvergroting in de toekomst. De meeste werkers in 
een parochie blijven tegenwoordig immers rond de 10 jaar en met be-
trekking tot schaalvergroting zien we de bisdombrede ontwikkelingen. 
We zijn nog geen half jaar verder of Yuri’s vertrek is een feit en worden 
we gedwongen om dingen anders te organiseren. Een fulltime pastoraal 
werker aanstellen is geen optie, omdat we daarvoor de fi nanciële ruimte 
niet hebben en omdat het vinden van een pastoraal werker moeilijk is. 

Op dit moment zijn we 
taken opnieuw aan het 
verdelen. Zuster Lucia 
gaat zich samen met 
iemand anders met de 
voorbereiding van de 
Eerste Heilige Commu-
nie bezighouden en Ka-
rin van der Helm gaat, 
ook samen met een nog 
te zoeken persoon en in 
het kader van haar ca-
techetenopleiding, de 
vormselvoorbereiding 
verzorgen. De geloofs-
cursus / catechumenaat 
wordt in de toekomst 
verzorgd door verschil-
lende mensen. 

Pastor Wissink, diaken Bart Koet, diaken Wim van den Dool en onderge-
tekende zullen allemaal enkele bijeenkomsten gaan verzorgen. Gelukkig 
mocht, net voor mijn start in deze parochie, een groep uitvaartvoorgan-
gers beginnen ter versterking van het pastorale team. Deze groep heb-
ben we de laatste maanden nog mogen aanvullen met nieuwe mensen. 
De betrokkenheid bij de Geloven Nu groepen is overgenomen door Han 
Eerkens en ondergetekende. Ter ondersteuning van het pastoraat wil-
len we het secretariaat van de parochie verder versterken. Daarover de 
volgende keer meer.  

Waar ik heel blij mee ben is dat er, op initiatief van parochianen, een 
groep mensen is opgestaan die ouderen en zieken wil gaan bezoeken. 
Gedurende de zomermaanden heb ik verschillende ouderen en zieken 
bezocht en gehoord hoe groot de waardering is dat de parochie contact 
houdt door een periodiek bezoekje. Fijn dat er nu parochianen zijn die 
zich in willen zetten en aan deze behoefte van mensen tegemoetkomen! 
Kent u parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar 
contact wel op prijs stellen, laat het dan weten aan het secretariaat. De 
bezoekgroep brengt graag een bezoekje aan deze mensen. 

Voor de komende tijd staan er middagen voor zieken en ouderen in zo-
wel De Meern als Vleuten gepland. Deze bijeenkomsten starten met een 
eucharistieviering en eventuele ziekenzalving voor hen die dat nodig 
hebben en willen. Aansluitend is er een gezellig samenzijn waar paro-
chianen elkaar ontmoeten. De middagen worden gewaardeerd en voor-
zien in een stuk pastorale aandacht die mensen toekomt. 

Foto: Hal Vleuten, Gemma van Doorn

Ook binnen een veranderende 
pastorale context blijven we zoe-
ken naar nieuwe wegen voor 
pastoraat. We hopen op de on-
dersteuning van parochianen die 
een vrijwilligerstaak op zich willen 
nemen. De door paus Franciscus 
gedroomde synodale kerk bouwen 
we samen! 

Van harte hoop ik dat u inspiratie 
haalt uit het lezen van het beleids-
plan. 

Pastoor Peter Ambting 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
28e zondag door het jaar

zondag 15 oktober 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Uriël
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

29e zondag door het jaar

zondag 22 oktober 9.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Schola   Groep Michaël
                                                    Extra collecte:  Missiezondag

30e zondag door het jaar - Gedachtenis van de overledenen

zondag 29 oktober 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.30 uur  pastoor P. Ambting
  Uriël  Caeciliakoor
  Aansluitend processie   Aansluitend processie
  naar het kerkhof  naar het kerkhof 

Allerheiligen

woensdag 1 november 19.00 uur  pastoor P. Ambting  Zie Mariakerk
  Groep Michaël 

Allerzielen

donderdag 2 november  Zie Willibrordkerk 19.00 uur pastoor P. Ambting  

31e zondag door het jaar

zondag 5 november 9.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Singhet die Mare   Groep Michaël
                                                    Extra collecte: zondag voor de oecumene

32e zondag door het jaar

zondag 12 november 9.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   Pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Ad Altare 

woensdag 15 november   17.00 uur  pastoor P. Ambting
    Groep Michaël
   Mis van de RK Broederschap van Vleuten
                                                    
33e zondag door het jaar

zondag 19 november 9.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur   pastor J. Wissink
  Uriël  Groep Michaël
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

   

Koffi  edrinken na de mis.



misintenties
MARIAKERK 

zondag 15 oktober  Nel van Dijk-Pollemans, 
Overleden ouders Balk-van Lint en hun zoon 
Frans, Riet Suverijn-Verheul, Adrie Stavast-Veen, 
Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman, Willy 
Friedeman-van Rooij, Theo van Engelen, Ellen van 
Meegen-Diepstraten, Leo Oostveen

dinsdag 17 oktober
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 20 oktober tot zekere intentie

zondag 22 oktober  Martha Roos-Appelman (1e 
jaargedachtenis), Joep Hansen (1e jaargedachtenis), 
Jan Kok, Rietje Verhoof-de Graauw, voor een bijzondere 
intentie, Leo van Zwieten, Bep Neuteboom-de Goeij, 
An Houdijk, Iet en Chris Jongerius – Essink en hun 
zoon Gérard Jongerius, Nel van Dijk-Pollemans

dinsdag 24 oktober 
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 27 oktober tot zekere intentie

zondag 29 oktober Overleden familie Vernooij, 
Martha Roos-Appelman, Herman Wessels, Cees 
Vernooij, voor een bijzondere intentie, Martin Ham, 
Familie Schijf, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos

dinsdag 31 oktober
voor het welzijn van de parochie

Allerheiligen 1 november tot zekere intentie

Allerzielen 2 november
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 3 november tot zekere intentie

zondag 5 november  Riet Snoek-Vendrig (1e 
jaargedachtenis), overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Henk van Doorn, Jan Vernooij, Cor Oostveen, Adrie 
Stavast-Veen, To van Helmond-Kusters, Joke Mathôt, 
Janny van Rooijen-Klomp, Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den 
Daas

dinsdag 7 november
voor het welzijn van de parochie 

vrijdag 10 november tot zekere intentie

zondag 12 november Gerrit Jan van den Berkhof, 
Annie Redelijk-Laurens, Gerard en Gerda Schevers-
Spaan, Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, 
Lilian Besemer-van Drongelen, Marian Hazelaar-
Winkel, Overleden familieleden Boot-Kraan, Piet 
Stal, Wim van Oostrom, Jos Schijf, Hein van den 
Oudenrijn en zoon Jos, An Houdijk, Hein en Bep 
Wendel-Verheul, Co van Doorn, Riet van Doorn-van 
Rooijen, Laurens Kok

dinsdag 14 november
voor het welzijn van de parochie

vrijdag 17 november tot zekere intentie

zondag 19 november  Annie Redelijk-Laurens (1e 
jaargedachtenis), ouders Vernooij-van Schaik, Annie 
Vernooij, Willy Friedeman-van Rooij, Theo van 
Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten

WILLIBRORDKERK 

zondag 15 oktober Johan Brand, Kees Vernooij, Ralph 
Sturkenboom, Ton Sprong, Corrie de Groot-de Groot, 
Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman

donderdag 19 oktober tot zekere intentie

zondag 22 oktober  overleden ouders Van Hout-Knigge, 
Arie van Zuijlen, Photina Glissenaar-Hendrikse, Truus 
van Schaik-van Duijn, Nel van Bommel-Storm, Corrie 
de Groot-de Groot

donderdag 26 oktober
voor het welzijn van de parochie

zondag 29 oktober  Chris Knippers, Beb Schoote-van 
Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, Ria 
Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman 
Goes, Corrie de Groot-de Groot, overleden fam. 
Wolters-Verheul 

Allerzielen donderdag 2 november zie Mariakerk

zondag 5 november  Janny van Rossum-van Kleef, 
Overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef, Toon de Groot, 
Janny van Assem, Cary Nuss-Spoelstra, Riek Bransen-
Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, Nel de Groot-
Gram, Theo Huijden, Ton Sprong, Corrie Bransen-van 
Zuijlen, Sannie de Bruijn-Hoogeveen, Corrie de Groot-
de Groot, Giel de Groot, Elisabeth Schrama-de Boer, 
Trees van Dijk-Boog, Herman van den Bosch, Rietje 
van de Bosch-Goes, Johan Brand

donderdag 9 november tot zekere intentie

zondag 12 november Cary Nuss-Spoelstra (1ste 
jaargedachtenis), Photina Glissenaar-Hendrikse (1ste 
jaargedachtenis), Cor Wieman (1ste jaargedachtenis), 
Cor Jong, Ben Kosterman, Annie Ebskamp, Jan en 
Corrie Linssen, Corrie de Groot-de Groot,  Sjaan 
Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-Jerphanion, Corrie 
Verhoef-Goes

donderdag 16 november
voor het welzijn van de parochie

zondag 19 november Kees Vernooij, Corrie de Groot-
de Groot, Johan Brand

5
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Preek van de maand

Van 21 tot 26 september was pas-
toor Ambting, vanuit zijn functie 
als bestuurslid van Huis voor de 
Pelgrim, op bedevaart naar Lour-
des. Tijdens die bedevaart mocht 
hij de preek in de openingsmis in 
de Rozenkransbasiliek verzorgen. 
De tekst van deze preek vindt u 
hieronder.  

Preek openingsviering Lourdes
Toen mijn broer, mijn zus en ik 
in de dagen na het overlijden van 
mijn moeder, dit jaar negen jaar 
geleden, herinneringen aan haar 
zaten op te halen, zei mijn broer 
opeens, “van alle kinderen had ik 
toch wel de meest bijzondere band 
met mama”. 
Meteen daarop reageerde mijn zus, 
“ik dacht dat ik dat had”, en hetzelf-
de dacht ook ik. 
Zo werd bevestigd wat we eigen-
lijk al wisten, dat moeder met ieder 
van haar kinderen een unieke re-
latie had. 
Hoewel die relaties van ons als kin-
deren allemaal verschillend waren, 
wisten wij ons allemaal gezien en 
uniek bij onze moeder. 
We hadden allemaal onze eigen 
tijd met haar en we hadden alle-
maal onze eigen thema’s waarover 
we met haar spraken. 
Bij haar was er ruimte voor ieder 
van ons met al onze eigenheden 
en eigenaardigheden. 

Beste medepelgrims, deze week 
zijn we samen naar Lourdes geko-
men om samen met Maria ons ge-
loof in haar Zoon te vieren. 
Als kinderen van Maria, ons aller 
moeder, hebben we tijd willen ma-
ken om deze dagen met haar te zijn 
hier op deze plek waar Gods gena-

de al zoveel jaren rijkelijk vloeit.   
Maria is voor ons een steun en toe-
verlaat en ieder van ons mag zich 
door haar gezien weten.
Maria ziet ons en accepteert ons 
met onze eigenheden en eigen-
aardigheden.
Met ieder van ons heeft zij een 
unieke relatie, zoals mijn moeder 
dat had met haar kinderen. 
Wie u ook bent en wat u ook mee-
brengt naar Lourdes, u mag er zijn 
bij Maria en u mag uw vreugde en 
uw zorgen bij haar brengen in deze 
dagen. 

De kerk viert vandaag, op de eer-
ste dag van onze bedevaart hier in 
Lourdes, het feest van de H. Mat-
theüs, apostel en evangelist. 
In het evangelie hoorden we hoe 
Mattheüs een volgeling van Jezus 
werd, hoe hij zijn oude leven ach-
terlaat en besluit om een nieuw le-
ven met Jezus te beginnen. 
Mattheüs was geen perfecte mens, 
hij was tollenaar, een beambte van 
de belasting van wie men aannam 
dat hij corrupt was, zoals veel van 
zijn collega’s in die tijd. 
Maar ondanks zijn reputatie ziet 
Jezus hem en roept hij hem op om 
hem te volgen.
Mattheüs op zijn beurt gaat in op 
het verzoek van Jezus en volgt 
hem. 
Deze imperfecte mens laat zijn 
oude leven achter zich om in de 
leerschool van Jezus te gaan en 
een beter mens te worden. 
“Niet de gezonden hebben een 
dokter nodig, maar de zieken”, zegt 
Jezus.
Mattheüs werd door Jezus gezien 
en waardig bevonden om zijn vol-
geling te worden, ondanks zijn 

feilbaarheid. 
De bekering van deze tollenaar 
blijkt een succes te worden, want 
onder de apostelen wordt hij een 
groot leraar en verkondiger van 
het geloof. 
Beste medepelgrims, aan het begin 
van deze bedevaart wordt ook aan 
ons de oproep gedaan om verkon-
digers van het geloof te zijn. 
“Ga zeggen”, is het thema van deze 
viering. 
“Ga zeggen”, dat waren de woorden 
van Maria aan Bernadette. 
Maria gaf Bernadette een opdracht 
mee; zij kreeg een boodschap om 
uit te dragen.  
Aan ons wordt ook de opdracht 
meegegeven om ons geloof uit te 
dragen, om het verder de wereld in 
te brengen. 
Aangespoord door het voorbeeld 
van Mattheüs en Bernadette wordt 
aan ons gevraagd om verkondigers 
van de Blijde Boodschap te zijn.   
“Ga zeggen”, vertel het verder! 

Paus Franciscus heeft verschillen-
de keren benadrukt dat als wij met 
enig succes het geloof willen ver-
kondigen in onze tijd, wij dat beter 
doen door onze goede ervaringen 
te delen dan door anderen de les te 
lezen.     
Op drammers zitten mensen im-
mers niet te wachten, zo weten we 
ook uit de vaderlandse politiek. 
Maar een positief getuigenis van 
geloof, hoop en liefde, kan de an-
der aan het denken zetten. 
Wat je zelf als positief en waardevol 
ervaren hebt, mag in vreugde ge-
deeld worden met anderen. 
Van harte hoop ik dat deze bede-
vaart voor ons allemaal een hele 
goede ervaring van geloof wordt. 
Dat we ons gezien weten door Ma-
ria en dat we, net als de kinderen 
bij ons thuis, ons gekend en beves-
tigd weten door ons aller moeder. 
En laten we die ervaring dan niet 
voor onszelf houden, maar de-
len met anderen in navolging van 
Mattheüs en Bernadette.
Vertel het verder, “ga zeggen”. 

Amen. 

door Pastoor Peter Ambting



77

Als parochie herdenken we elk jaar op de zondag 
rond 2 november (Allerzielen) alle overleden paro-
chianen. Tijdens de eucharistievieringen op 29 ok-
tober wordt onder het noemen van de namen een 
kaars ontstoken voor alle overleden parochianen 
van het afgelopen jaar en wordt er gebeden voor 
allen die wij moeten missen. Voor de kinderen zal 
er in beide kerken een speciale kindernevendienst 
zijn tijdens de eucharistieviering.

Nieuw dit jaar is de uitreiking van de herinnerings-
kruisjes van de overledenen van januari 2022 t/m juni 
2023. Vanaf 45 minuten voorafgaand aan de eucha-
ristieviering zullen achterin beide kerken gedachte-
niskruisjes worden uitgereikt. 

De nabestaanden krijgen vooraf persoonlijk bericht 
hierover van de parochie. 

Na afl oop van de eucharistieviering is er een proces-
sie naar het kerkhof. Bij het centrale priestergraf wordt 
door de pastoor een gebed en zegen uitgesproken en 
er wordt gezamenlijk gezongen. Er zal namens de pa-
rochie, symbolisch voor alle graven, een bloemstukje 
gelegd worden op het priestergraf. Daarna zullen de 
graven op het kerkhof gezegend worden. 

Aan parochianen wordt gevraagd om dit jaar zelf wit-
te bloemen mee te nemen om na afl oop bij de graven 
neer te leggen. Deze worden niet meer door de paro-
chie geregeld.

Zondag 29 oktober 2023
Mariakerk De Meern om 9.30 uur

Willibrordkerk Vleuten om 11.30 uur

We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Gedachtenis overledenen en uitreiking van 
herinneringskruisjes
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Voor de Open Monumenten-
dag op 9 september werd voor 
het eerst samengewerkt met de 
Torenpleinkerk en de Broeder-
schapshuisjes in Vleuten.  We zijn 
erg blij en dankbaar dat we ruim 
180 bezoekers in onze mooie Wil-
librordkerk mochten ontvangen. 

Er was in de kerk prachtig orgelspel 
en elk uur zijn er groepjes bezoe-
kers rondgeleid door enthousiaste 
vrijwilligers van onze parochie. 

Ook op het kerkhof was extra in-
formatie en waren vrijwilligers 
aanwezig om bezoekers te verwel-
komen.

Buiten stonden de tafels met bro-
cantespullen heerlijk beschut on-
der de grote bomen van de paro-
chietuin. Vanwege de hitte was er 
helaas wat minder aanloop dan ge-
hoopt, maar ondanks dat toch nog 
een opbrengst van 2500 euro voor 
het noodzakelijke grootonderhoud 

aan de kozijnen en het schilder-
werk van onze beide pastorieën.
We kijken terug op een zeer ge-
slaagde dag en willen alle vrijwil-
ligers heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet! 

Open Monumentendag 2023
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Nieuws van het parochiebestuur
Mijn naam is Rinie Boomkamp, gehuwd, moeder 
van twee dochters en in het dagelijks leven werk-
zaam als revalidatiearts. Ik vind het een hele eer om 
secretaris van parochie Licht van Christus te mogen 
zijn. Ik hoop het net zo goed te doen als mijn voor-
ganger Monique Becking. Nogmaals van harte dank 
voor al je inzet de afgelopen jaren, Monique. 
Deze uitgave van Drieluik bevat het Pastoraal Be-
leidsplan 2023-2028 dat u als katern uit de Drieluik 
kan halen. De synodale gesprekken die we in de pa-
rochie met elkaar gevoerd hebben zijn een belang-
rijke leidraad gebleken. De komende periode zal het 
beleidsplan nog meer handen en voeten krijgen. Ik 
hoop dat u geïnspireerd wordt en een actieve bij-
drage wilt leveren aan onze parochie samen met 
vele andere vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is een 
levende kerk niet mogelijk. Hierbij wil ik alle vrijwil-
ligers danken voor hun inzet de afgelopen jaren en 
hopelijk dat er nog vele jaren zullen volgen. 

Op 9 september was open monumentendag en er 
was een curiosamarkt in de tuin van de Willibrord-
kerk in Vleuten. Het was prachtig weer, er waren 
leuke spullen te koop, er werd koffi  e en thee ge-
schonken met iets lekkers erbij en er hing een ge-
zellige sfeer. De markt heeft een mooi bedrag opge-
bracht voor de parochie. Een compliment aan allen 
die hieraan hebben meegewerkt.

We vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers een 
welverdiende attentie krijgen aan het eind van het 
jaar. In het verleden is het voorgekomen dat een en-
kele vrijwilliger geen kerstattentie heeft ontvangen. 
Om dat te voorkomen zullen we de coördinatoren 
van de vrijwilligerswerkgroepen weer vragen om 
een ledenlijst door te geven van hun werkgroep. 
Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf. 

Rinie Boomkamp 

missio.nl

Geef voor de 
christenen in 
Libanon

WERELD 
MISSIE 
MAAND

oktober 2023

Met 
brandend 
hart

Lucas 24,32

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66
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Oktober Missiemaand: 
help Libanon
Libanon is de laatste jaren een land in chaos en el-
lende geworden. De politiek is niet in staat het land 
te besturen. Sinds de burgeroorlog in het buurland 
Syrië zijn er zeker 1 miljoen vluchtelingen bijge-
komen. En misschien herinnert u zich nog wel de 
enorme explosie in de haven van Beiroet, die een 
fl ink deel van de stad in ellende heeft gestort. De ar-
moede in Libanon is enorm, corruptie en misdaad 
tieren welig. En de christenen die vroeger een vei-
lig bestaan hadden in dit multireligieuze land, krij-
gen het steeds moeilijker.

Toch wil een aantal dappere christenen niet weg uit 
dit land. Zij blijven medemensen, vooral vluchteling-
en en armen, bijstaan in hun nood. Ze komen met 
eten en medicijnen. Ze hebben een luisterend oor 
voor de mensen die angstig zijn en triest. En ze geven 
onderwijs, vooral aan meisjes. Voor die christenen - 
religieuzen maar ook gewone parochianen - wil Mis-
sio, de organisatie van de Pauselijke Missiewerken, 
geld ophalen om hen te ondersteunen. Het thema 
is “met brandend hart”, naar het verhaal van de Em-
maüsgangers die dat zeiden over de uitleg die Jezus 
hen van de Bijbel gaf op weg naar Emmaüs.  

Giften kunnen worden gestort op rekening NL65 
INGB 0000 0015 66 tnv Mission wereldmissiemaand. 
Meer informatie op www.missio.nl
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In haar vergadering van 31 mei 2023 heeft het pa-
rochiebestuur de rekening en verantwoording over 
het jaar 2022 vastgesteld. Het Aartsbisdom Utrecht 
heeft deze jaarrekening goedgekeurd op 29 augus-
tus 2023. Het boekjaar werd afgesloten met een na-
delig saldo van € 60.559.
In de staat van baten en lasten is rekening gehou-
den met een reservering voor groot onderhoud van 
de gebouwen tot een bedrag van € 29.438.

Wij merken dat vaak ten onrechte verondersteld 
wordt dat individuele parochies een bijdrage in de 
kosten vanuit het bisdom ontvangen. Het tegendeel 
is echter waar; jaarlijks zijn wij als parochie ver-
plicht maar liefst 9% van alle (ook de door u bijeen-
gebrachte) inkomsten af te dragen aan het bisdom 
als bijdrage aan hun kosten. 

Voor 2022 bedroeg deze afdracht bijna €40.000.

LASTEN

Resultaat
boekjaar 

2022
€

Begroting
boekjaar 

2022
€

Resultaat
boekjaar 

2021
€

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat

225.471 243.350 206.173

Kosten onroerend goed
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie en 
pastoraal centrum

107.522 115.238 111.957

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen.

5.762 2.000 2.108

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

17.636 14.870 7.125

Kosten pastoraat
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

41.245 43.550 35.970

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

53.274 44.798 49.405

Begraafplaats kosten
Onderhoud begraafplaatsen en delven van graven 

23.955 23.450 25.797

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

43.298 17.450 22.889

Incidentele lasten 2.497 0 747

520.659 504.706 462.171

BATEN
€ € €

Bijdragen parochianen
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, kaarsen 
en giften, opbrengsten Vriendenloterij

270.428 249.850 247.383

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, koersresultaat beleggingen

40.943 64.000 63.978

Functionele inkomsten
Opbrengst zendmasten en adverteerders Drieluik

39.293 41.000 37.657

Begraafplaats en mortuarium baten
Grafrechten en overige vergoedingen

105.515 95.000 91.165

Nagekomen baten 3.910 0 400

Nadelig saldo 60.569 54.856 21.587

520.659 504.706 462.171

Staat van baten en lasten boekjaar 2022

Parochie Licht van Christus - Staat van baten en lasten boekjaar 2022
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“Voor mij als priesterstudent is het geloof in het 
  dagelijks leven altijd dichtbij.”

De Wereldjongerendagen zijn 
voor James Keuben (25) niet al-
leen een bijzondere ervaring, 
maar zijn ook leerzaam voor deze 
priesterstudent. “De WJD geeft 
hoop dat ik straks ook pastor voor 
jongeren kan zijn.”

“Vermoeiend, maar leerzaam” is 
de beoordeling die de 25-jarige 
James Keuben tot nu toe aan zijn 
eerste keer op de WJD geeft. Keu-
ben, die wordt opgeleid tot priester 
en studeert aan de Tilburg School 
of Theology (de faculteit voor ka-
tholieke theologie aan de Universi-
teit van Tilburg) is hier samen met 
jongeren uit de parochie Licht van 
Christus (Vleuten-De Meern), de 
parochie waar hij stage heeft gelo-
pen.

“Het is leerzaam om ervaring op te 
doen met een groot kerkelijk ge-
beuren voor jongeren”, vindt hij. 

Veel jongeren voelen zich een-
zaam als ze geen leeftijdsgenoten 
in hun eigen parochie hebben, 
maar Keuben geeft aan daar zelf 
geen last van te hebben.

Hoop voor de toekomst
“Juist daarom is het voor mij leer-
zaam om een andere kant van de 
Kerk te ervaren en daar lessen uit 
te trekken die ik hopelijk in de toe-
komst kan gebruiken”, zegt hij. “Het 
is tenslotte te hopen dat ik straks in 
het pastoraat ouderen én jongeren 
tegenkom.”
Dat die hoop gegrond is, maken 
de Wereldjongerendagen wel dui-
delijk, geeft Keuben aan. Hier is hij 
namelijk juist een van de ouderen, 
wat in een Nederlandse katholieke 
context tegenwoordig zeldzaam 
mag heten. “Ik hoor wel eens van 
mensen die veel ouder zijn dan ik 
dat ze een gevoel hebben van ‘na 
ons houdt het op’, maar hier zie 
ik het tegendeel”, legt hij uit. “Dat 
stemt hoopvol dat mensen nog 
jonger dan ik zich laten raken door 
het Evangelie en zich thuis voelen 
in de Kerk.”

‘Echt katholiek’
De Nederlandse WJD’ers komen 
in Lissabon in aanraking met al-
lerlei buitenlandse katholieke cul-
turen. Ook voor Keuben is dat een 
eyeopener: “Ik vind het mooi dat 
er ruimte is dat zoiets naast elkaar 
kan bestaan. De Kerk is echt katho-
liek, oftewel universeel: er zijn veel 
manieren om hetzelfde geloof te 
beleven.” “Voor mij als priesterstu-
dent is het geloof in het dagelijks 
leven altijd dichtbij.”

Daarbij vallen hem met name de 
minder vanzelfsprekende dingen 
op. “Gisteren zag ik opvoeringen 
van Arabische dansen; dat is niet 
het eerste waar je aan denkt als 
je aan de katholieke Kerk denkt, 
maar het is mooi om te zien dat 
het christendom overal zijn eigen 
vorm vindt”, vertelt hij. “Je leert 
kanten van de wereldkerk kennen 
die je normaal niet tegenkomt.”

Blijvend
Naast jongeren zijn er ook heel wat 
priesters bij de Nederlandse groep. 
Als Keuben later zelf gewijd is, ziet 
hij zichzelf mogelijk ook als pries-
ter mee naar de WJD gaan. “Het 
kan natuurlijk dat ik aan het eind 
van de week gesloopt ben en denk: 
eens maar nooit meer”, zegt hij.
Maar hij geeft ook aan dat hij het 
mooi zou vinden om in een pa-
rochie terecht te komen waar een 
jongerengroep is die naar de WJD 
gaat. “De Wereldjongerendagen 
geven mij hoop dat ik straks pas-
tor kan zijn voor mensen die zowel 
ouder als jonger zijn, dat het blij-
vend is”, zegt Keuben.

Ups en downs
Op de Wereldjongerendagen zien 
veel jongeren dat hun geloofsle-
ven een extra impuls krijgt, maar 
Keuben vindt dat voor hemzelf wel 
meevallen, geeft hij aan. “Voor mij 
als priesterstudent is het geloof in 
het dagelijks leven altijd dichtbij”, 
legt hij uit. “Ik kan niet zeggen of er 
iets is veranderd, maar misschien 
moet het nog bezinken en kan ik 
later terugkijken op wat ik geleerd 
heb.”

Het geloof gaat sowieso altijd met 
ups en downs, weet hij: “Er zijn 
momenten dat je met Jezus op de 
berg Tabor bent en alles straalt, en 
er zijn momenten waarop je meer 
in een dal zit. Het is de kunst om er 
altijd op te vertrouwen dat God er-
bij is. Hier op de WJD maak je daar-
bij in het klein mee wat voor je hele 
leven geldt.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 
4 augustus 2023 
Door: Luuk van den Einden 
Internet: https://www.kn.nl/jong/wereld-
jongerendagen/wjd-biedt-lessen-voor-de-
toekomst-aan-nederlandse-priesterstu-
dent/

Priesterstudent en WJD’er James 
Keuben: “Je leert kanten van de 
wereldkerk kennen die je normaal 
niet tegenkomt.” 
Foto: KN- Luuk van den Einden
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geloven anno 2023 - In het spoor van H. Willibrord

Willibrordlezing 2023

7 november 2023
Willibrordkerk
Pastoor Ohllaan 34 
Vleuten (Leidsche Rijn)

Aanvang lezing 
20.00 uur

Voorafgaand vespers om
19:30 uur

De Willibrordlezing is een 
initiatief van de Protestantse 
wijkgemeente Torenpleinkerk 
en de Rooms-katholieke parochie 
Licht van Christus

Foto © Anton ten Klooster

Vensters op Willibrord:
verbinden of verdelen ?
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geloven anno 2023
In het spoor van H. Willibrord

12e Willibrordlezing

De Willibrord-lezing
wordt dit jaar gehouden door

Universitair docent 
moraaltheologie aan Tilburg 
University, priester van het 
aartsbisdom Utrecht en 
initiatiefnemer van een jaarlijks 
symposium over Willibrord.

Dr. Anton ten 
Klooster

We zijn weer gestart met de kin-
dernevendiensten. Elke zondag 
lezen en bespreken we een kind-
vriendelijke versie van de bijbel.
Op zaterdag 11 november is het 
Sint Maarten. 

Je kent het verhaal vast wel. Maar-
ten, die zo goed was om zijn man-
tel te delen met een zwerver en 
daarna iets heel bijzonders mee-
maakte. 
Wil je weten wat er gebeurde? Kom 
dan op zaterdag 11 november om 
18:30 uur naar de Mariakerk in De 
Meern. In een viering met toneel-
spel, engeltjes, hoorngeschal en 

liedjes wordt het hele verhaal uit-
gebeeld! 

Na het toneelspel mag je zelf met 
je eigen lampion meelopen in de 
optocht door de kerk. Daarna is er 
nog tijd genoeg om met je lampion 
zingend langs de deuren te gaan in 
de hoop iets lekkers te krijgen. 

Voor het toneelspel zijn we op 
zoek naar kleuters (groep 1 en 2) 
die het leuk vinden om als engel-
tje mee te spelen.
Wil jij engeltje zijn? Geef je dan ui-
terlijk vrijdag 4 november op door 
een mailtje te sturen naar drieluik@

lichtvanchristus.nl. Je ontvangt 
dan meer informatie over de oe-
fenmiddag op woensdag 8 no-
vember van 16:00 - 16:30 uur in de 
Mariakerk (ingang via het kerkhof). 

Namens de werkgroep 
Sint Maarten, Lisette Oskam en 
Cristine Oostendorp

N.B.  In verband met de veilig-
heid is het niet toegestaan buggy’s, 
kinderwagens en dergelijke mee de 
kerk in te nemen. Er is ruimte in het 
portaal om deze te stallen. Tevens 
is het gebruik van lampionnen met 
echte kaarsen niet toegestaan.

U bent van harte uitgenodigd om op dinsdag 7 november om 
20.00 uur de 12e Willibrordlezing bij te wonen in de H. Wil-
librordkerk te Vleuten.

Spreker op deze oecumenische avond dit jaar is Dr. Anton ten 
Klooster, Universitair docent moraaltheologie in Tilburg, priester 
van het Aartsbisdom Utrecht en initiatiefnemer van een jaarlijks 
symposium over Willibrord.

De titel van de lezing luidt: Vensters op Willibrord; verbinden of 
verdelen?

De lezing wordt voorafgegaan door oecumenische vespers om 
19.30 uur.

Sint Maartenviering
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Potjes
U kent vast deze uitdrukking wel: 
“Op ieder potje past een deksel”. 
Vaak gebruikt om mensen zonder 
partner gerust te stellen dat er ál-
tijd wel ergens iemand rondloopt 
die bij je past.
Maar om zo iemand tegen te ko-
men moet je er wel op uit kúnnen 
gaan en dát is waar mensen in ar-
moede tegenaan lopen. Los van 
het wel of geen partner zoeken 
leidt armoede immers tot sociale 
uitsluiting en eenzaamheid: niet 
kunnen sporten, geen geld hebben 
om met vrienden mee te gaan naar 
de bioscoop of een etentje. Geen 
geld hebben voor een cadeautje 
en daarom uit schaamte maar niet 
naar die verjaardag gaan. Voor je 
het weet zit je gevangen in je ei-
gen huis.

Passend potje
Waar armoede jarenlang een 
kwestie van “eigen schuld” leek 
te zijn, hebben veel politieke par-
tijen in aanloop naar de verkiezin-
gen van 22 november ineens hun 
mond vol van “bestaanszekerheid”. 
Want niet alleen mensen in de bij-
stand of anonieme vluchtelingen 
kunnen niet meer rondkomen. En 
Nederland zou Nederland niet zijn 

als er niet voor iedere situatie een 
regeling of potje zou zijn. Er is een 
hele kerstboom aan regelingen en 
toeslagen opgetuigd. Behoorlijk 
ondoorzichtig en complex. Ergens 
een verkeerd vakje invullen en je 
moet grote bedragen terugbetalen. 
Voor veel mensen afschrikwek-
kend. Door de Toeslagenaff aire 
vertrouwen veel mensen de over-
heid ook niet meer. Hierdoor blijft 
er helaas veel hulp onbenut.

De Rooms-Katholieke Kerk partici-
peert daarom in een project “pot-
jescheck” van SchuldhulpMaatje. 
Gekwalifi ceerde vrijwilligers kij-
ken dan waar mensen recht op 
hebben qua fi nanciële ondersteu-
ning. Mensen in armoede blij-
ken gemiddeld €350 mis te lopen 
omdat ze deze toeslagen niet aan-
vragen! Mgr. Hoogenboom heeft 
de caritasorganisaties (PCI’s) en 
parochies daarom in een brief ge-
vraagd om ook mee te helpen bij 
dit landelijke project. Lijkt u dat 
wat? Meldt u zich dan aan als vrij-
williger bij ons.

Leeg potje
Naast de hulp bij het aanvragen 
van toeslagen zoals hierboven be-
schreven kunnen we als lokale ca-
ritas in onze eigen parochie ook 
mensen helpen met een concrete 
hulpvraag, zoals een bed voor een 
tienerzoon die echt niet meer in 
zijn kinderbedje past, een onver-
wachte hoge tandartsrekening, 
een fi ets om naar school of werk 
te gaan. Het zijn deze kleine bij-
dragen die voor veel mensen in 
armoede het leven een stukje dra-
gelijker maken. Fijn dat we zo veel 
mensen kunnen helpen maar ons 
eigen PCI potje begint steeds leger 
te raken. In eerdere oproepen heb 
ik u daarom gevraagd lid te wor-
den van de “club van 10.000”. Laten 
we als parochianen allemaal €1 (of 
als u meer missen kunt liefst meer) 
schenken aan de PCI. Laat uw hart 
spreken voor de medemens en do-
neer op NL71 RABO 0140 8316 22

Hartelijke dank en groet,
Kasper Driehuijs
Voorzitter PCI Licht van Christus

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Gezocht 
“Broedermeester” 

m/v 
De jaarlijkse organisatie van de 
bedevaart naar Kevelaer berust 
bij het Utrechtse Broederschap 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. 
Het broederschap heeft binnen 
elke parochie in de omgeving een 
coördinator of “broedermeester”, 
zoals de offi  ciële titel luidt. 

Binnen onze parochie is Karin van 
der Helm broedermeester voor De 
Meern en Toos Oostrum broeder-
meester voor Vleuten. Toos heeft 
aangegeven haar taken stapsge-
wijs over te willen dragen aan een 
opvolger.   

Wat wordt er verwacht van een 
broedermeester?

1)  Jaarlijks in mei bij 6 leden 
 de contributie ophalen
2)  Een ledenlijst bijhouden
3)   Halfj aarlijks deelname aan 

een vergadering van het 
Broederschap (ongeveer 

 1 uur)
4)   Verzorgen van de 

inschrijvingen voor de 
jaarlijkse bedevaart 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: 
Toos Oostrum
Pastoor Ohllaan 7, 3451 CB Vleuten
E-mail: t.oostrum@casema.nl
tel. 030-677 27 18
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1.  Inleiding
De afgelopen maanden hebben 
Pastoraal Team, Parochiebestuur 
en Pastoraatsgroep nagedacht en 
gesproken over de huidige status 
van onze lokale Rooms-Katholieke 
gemeenschap. Wat loopt goed, wat 
vraagt om aandacht en welke ver-
anderingen liggen in het verschiet? 
Wij willen niet een afwachtende 
maar een anticiperende parochie 
zijn. Met andere woorden, hoe 
kunnen wij samen hoopvol, realis-
tisch en initiatiefrijk op weg gaan? 
Het resultaat is een beleidsplan dat 
voortbouwt op ons vorige beleids-
plan ‘Zorgzaam en Zichtbaar’¹. Het 
is een herneming en doordenking 
van pastorale voornemens die nog 
steeds leidend zijn, maar in het 
licht van veranderde omstandig-
heden en ontwikkelingen opnieuw 
overdacht moeten worden.

2.  Missie - Lokaal herkenbaar 
en dienstbaar als deel van de 
Wereldkerk

De synodale gesprekken² die wij 
in de parochie met elkaar gevoerd 
hebben zijn een belangrijke lei-
draad gebleken bij het overdenken 
van Jezus’ opdracht, onze missie 
als wereldwijde Katholieke Kerk 
en lokale geloofsgemeenschap. In 
deze gesprekken kwamen zorgen 
en noden ter sprake, maar ook wat 
ons inspireert en ontroert in ons 
geloof en in onze Kerk. Het Pasto-
raal Team realiseert zich: het heeft 
enkel zin een pastoraal beleidsplan 
te schrijven als wij nog geloven in 
onze Kerk, geloven in onze lokale 
gemeenschap, en geloven in wat 
wij belijden en verkondigen. In een 
tijd en cultuur waarin het niet meer 
vanzelfsprekend is om gelovig en 
kerkelijk te zijn, en in het besef dat 
onze kerk tekortkomingen heeft 
getoond, is het goed ons te herin-
neren wat ons juist inspireert en 
raakt, waar wij met vreugde reken-
schap van kunnen geven:
Koester de naastenliefde die Jezus 
voorleeft. Zie hoeveel zorg er is 
voor elkaar in onze parochie, niet 
alleen door werkgroepen, maar 
ook spontaan door parochianen 

onderling. Voorbijgangers die een 
beroep op ons doen zijn eveneens 
welkom en worden als vrienden 
behandeld. Denk hierbij aan uit-
vaarten, huwelijken, armenzorg, 
scholen en leerlingen die langs-
komen, buurkerken en buren met 
een ander geloof, maatschappe-
lijke organisaties met wie wij soms 
even optrekken en meer. Wij zijn 
een gekende, toegankelijke en ge-
waardeerde geloofsgemeenschap.
Koester de diversiteit van onze ge-
meenschap. De Katholieke Kerk is 
geen elite kerk en onze parochie 
evenmin. Iedereen is welkom naar 
rang en stand, naar culturele ach-
tergrond, krachtige en kwetsbare 
mensen, ongeacht fi nanciële mo-
gelijkheden en politieke voorkeu-
ren. Wij zijn niet een familie door 
onze bloedbanden of onze maat-
schappelijke status, maar door 
onze Doop.
Koester dat wij in een cultuur die 
vaak zo gehaast is, zo op prestatie 
gericht is, zo individualistisch is en 
soms zo godverlaten lijkt te zijn, tijd 
vrijmaken voor God en voor elkaar. 
Alleen al dat ene uur dat wij samen 
vieren, zingen, bidden, luisteren 
naar woorden uit de H. Schrift en 
de Sacramenten ontvangen, is als 
een mosterdzaadje in ons leven.

1    https://www.lichtvanchristus.nl/
wp-content/uploads/2023/04/Beleids-
plan-Zorgzaam-en-Zichtbaar.pdf

2   https://www.lichtvanchristus.nl/wp-
content/uploads/2023/04/Synodale-
Weg.pdf

Koester de hoopvolle horizon die 
verkondigd wordt in ons geloof, 
een horizon die voorbij de dood 
reikt. Er wacht ons een hemels 
huis waar al onze tranen gedroogd 
zijn, waar wij met al onze dierbaren 
herenigd zijn, waar misverstand en 
onenigheid voorgoed voorbij zijn. 
Een hemel waar wij onszelf mo-
gen zijn, en elkaar zullen zien zo-
als de Schepper ons nu al ziet: op 
ons mooiste. Dit belijden wij, en wij 
proberen eerste tekens van deze 
prachtige belofte nu al zichtbaar te 
maken in ons leven, in onze wereld 
en in onze parochie.

Koester dat wij dit geloof mogen 
delen met mensen over de hele 
wereld. Wij proberen als Katho-
lieke Kerk één gemeenschap te 
zijn voorbij vele grenzen, hoe uit-
dagend dit soms ook is. Is het niet 
prachtig om u elders in een andere 
parochie, of elders in de wereld, 
thuis te voelen doordat u de ge-
bruiken, gebeden en rituelen her-
kent?
Koester dat wij een open Kerk zijn, 
oecumenisch verbonden met onze 
christelijke broeders en zusters, en 
in dialoog met andere religies en 
levensbeschouwingen.
Koester dat wij een Kerk zijn met 
aandacht voor ons verstand en 
voor ons hart. Wij denken kritisch 
na over wat wij doen en verkondi-
gen. De Katholieke Kerk toont zich 
in vele studies, documenten, en-
cyclieken en initiatieven betrok-
ken op de grote politieke, culturele, 
wetenschappelijke, ecologische en 
sociale uitdagingen in onze we-
reld.

In een tijd van samenvoegen van 
parochies tot grote verbanden en 
noodgedwongen kerksluitingen, 
waarborgen wij in het ons (toe)ver-
trouwde gebied van Vleuten-De 
Meern-Leidsche Rijn herkenbaar, 
levendig en zorgzaam Katholiek 
pastoraat. Ongeacht het scenario 
dat ons wacht – zelfstandigheid 
of samenvoeging – blijft de lokale 
gemeenschap die samenkomt in 
twee kerken een vertrouwde plek 
en thuis voor oude en nieuwe pa-
rochianen. Dit pastorale beleids-
plan beoogt haalbare vormen te 
vinden om datgene wat wij koes-
teren hier in onze eigen parochie, 
op onze eigen wijze zichtbaar te 
maken en verder op te bouwen.

Pastoraal Beleidsplan 2023-2028 

Wonen, bidden en leven in de Kerk die ik liefheb

- UITNEEMBAAR - 

- KATERN -

U kunt dit vel uit het blad 

halen om te bewaren

PASTORAAL BELEIDSPLAN 2023-2028
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3.   Visie - Verjonging, 
  verdieping, verbinding en 

verantwoordelijkheid
Uit de gesprekken met parochia-
nen in het kader van de Synodale 
Weg zijn een aantal zorgen en be-
hoeften ter sprake gekomen die 
samengenomen kunnen worden 
met de termen ‘verjonging, verdie-
ping, verbinding en verantwoor-
delijkheid’.

Verjonging
Voor de levensvatbaarheid van de 
parochie is het vanzelfsprekend 
noodzakelijk dat een jongere ge-
neratie zich aangesproken voelt en 
ruimer verbindt met de gemeen-
schap. Er is een grote potentie in 
onze parochie met een aanzien-
lijk aantal gezinnen en (jongere) 
volwassenen (18-50 jaar) die de 
gemeenschap op bijzondere mo-
menten weten te vinden. Voor een 
groot deel van deze groep parochi-
anen is deze verbondenheid met 
de parochie sporadisch, vooral op 
belangrijke feestdagen, in de litur-
gisch sterke tijden, bij bijzondere 
evenementen en activiteiten, of op 
ingrijpende levensmomenten. Het 
is voor het voortbestaan van de pa-
rochie van belang dat deze jongere 
generatie in de komende tien jaar 
drager wordt, het fundament, van 
de parochie.

Verdieping
Veel parochianen geven aan dat 
zij het moeilijk vinden het geloof 
van de Katholieke Kerk en hun 
persoonlijk geloof te verwoorden. 
Deze ‘sprakeloosheid’ kan tot ge-
loofstwijfel leiden als indringende 
vragen die de moderne cultuur aan 
ons stelt of die collega’s, vrienden 
en familie aan ons voorleggen, of 
die in onszelf opkomen, niet vol-
doende overdacht of beantwoord 
kunnen worden. Vorming en ver-

dieping door catechese, cursussen 
en geloofsgesprekken, maar ook 
concreet diaconaal werk, zijn es-
sentieel voor de vitaliteit van ons 
persoonlijke geloof en onze hele 
parochie.

Verbinding
Niet zelden klinkt dat iemand wel 
gelooft in God, maar de Kerk niet 
nodig heeft. De kracht van een ge-
loofsgemeenschap is juist dat het 
geloof niet enkel iets persoonlijks 
is maar gedragen en doorgegeven 
wordt door een gemeenschap. Je 
draagt in jouw persoonlijke ge-
loof verantwoordelijkheid voor het 
geloof van de naasten nu en later. 
Deze onderlinge verbondenheid 
waardoor wij elkaar bevragen en 
inspireren, waardoor zorgzame, 
hartelijke en amicale relaties kun-
nen ontstaan, geven betekenis en 
leven aan een geloofsgemeen-
schap. De band tussen de geloofs-
gemeenschappen rondom beide 
kerken, de onderlinge band tussen 
parochianen, en de diaconale zorg 
voor de kwetsbaren onder ons blij-
ven daarom aandachtspunten in 
de pastorale zorg.

Het is voor de geloofsgemeen-
schap van levensbelang om ook 
verbinding te zoeken met mensen 
buiten de eigen, vertrouwde kring. 
Een missionaire kerk is een realis-
tische kerk, een kerk die in de we-
reld staat, een kerk die weliswaar 
een eigen stem heeft maar tegelij-
kertijd deel is van de moderne tijd 
en cultuur. Hierbij willen we in het 
bijzonder de aandacht vestigen op 
de wederkerigheid van onze missi-
onaire opdracht en deze ontmoe-
ting: het is niet enkel een kwestie 
van ‘brengen en geven’, maar ook 
van ‘ontvangen’. Door met mensen 
buiten de eigen kring in contact 
te treden krijgen we zicht op waar 
deze mensen mee bezig zijn, waar 
ze mee worstelen en op welke ma-
nieren zij duiding geven aan hun 
bestaan of juist op zoek zijn naar 
manieren hoe dat te doen. Door 
met mensen buiten de eigen kring 
in contact te treden toont de ge-
loofsgemeenschap haar ware ge-
zicht, namelijk dat Jezus Christus 
er is voor iedere mens, dat wij in 
Zijn voetspoor er zijn voor iedere 
mens en voor zijn welbevinden.

Verantwoordelijkheid
Wij mogen ons rijk rekenen dat 
wij een parochie kunnen zijn met 
twee kerken in een overzichtelijk 
gebied. De verleiding is hierdoor 
groot om voor de pastorale zorg 
volledig op de professionele, pas-
torale krachten te leunen. Het is 
echter nodig - zeker met het oog 
op mogelijke veranderingen voor 
onze parochie met betrekking tot 
de omvang of samenstelling van 
het pastoraal team - dat deze pas-
torale zorg minder pastor-cen-
trisch wordt en meer gedragen 
wordt door bevlogen en betrok-
ken parochianen. Er zal een gro-
tere verantwoordelijkheid voor het 
pastoraat in de handen van vrijwil-
ligers gelegd worden.

4.   Strategie - de Synodale Weg 
in de praktijk

Om het ideaal en de noodzaak van 
verjonging, verdieping, verbinding 
en verantwoordelijkheid vorm te 
geven, zal een aantal stappen ge-
nomen worden:

4.1  Van Pastoraatsgroep naar een 
Groot Pastoraal Team

Met een klein Pastoraal Team (1.0-
2.0 FTE) en in een veranderende 
pastorale context is de pastorale 
bediening in onze parochie kwets-
baar, zeker als er geen nieuwe 
Pastoraal Werker benoemd kan 
worden. Om het pastoraat voor de 
komende jaren te waarborgen is 
het noodzakelijk dat de Pastoraats-
groep een grotere rol krijgt en het 
pastoraat mede vorm gaat geven. 
Door Pastoraatsgroep mededrager 
van het pastoraat in de parochie te 
maken, wordt de parochie minder 
‘Pastor-centrisch’ en beter voor-
bereid op veranderingen wanneer 
die zich aandienen.

Het team wil toegroeien naar een 
‘Groot Pastoraal Team’ waar naast 
de pastorale professionals, die in 
dienst zijn van de parochie, ook 
de Diakens, diaconaal assistenten, 
catecheten en vrijwilligers met een 
pastorale voeling en vorming aan 
deelhebben. De omvang is zo’n 5-7 
personen. De synodale beweging, 
die door paus Franciscus in de kerk 
op gang is gebracht, zien we graag 
terug op alle niveaus van de paro-
chie en krijgt zo ook vorm op het 



15

niveau van het Pastoraal Team.
Het Groot Pastoraal Team wordt 
actief betrokken bij de vormgeving 
en invulling van het pastoraat in 
de parochie. Idealiter zijn de vrij-
willige leden ook pastoraal actief 
zodat zij zichtbaar zijn in de paro-
chie en direct en persoonlijk waar-
nemen welke vragen en behoeftes 
er leven. Alle leden van het Groot 
Pastoraal Team zijn aanspreekpunt 
voor vrijwilligers van werkgroepen 
en parochianen. 
Vanzelfsprekend ligt de eindver-
antwoordelijkheid van het pasto-
raat bij de Pastoor en professionele, 
pastorale kracht(en), en draagt elk 
lid van het Groot Pastoraal Team 
hieraan bij naar vermogen en vor-
ming.

4.2  Vorming en verbinding van 
parochianen

Als het pastoraat van onze paro-
chie ruimer gedragen zal worden 
door parochianen, dan is het nodig 
persoonlijke vorming en onderlin-
ge verbinding te stimuleren.

Synodale gesprekken
Tijdens de synodale gesprekken 
die enkele keren georganiseerd 
werden na afl oop van de Eucha-
ristieviering klonk meermaals de 
waardering voor deze bijeenkom-
sten en de wens dat deze vaker ge-
organiseerd worden.
Daarnaast werd ook gedeeld dat 
het niet eenvoudig is persoonlijk 
geloof en geloofservaringen te 
verwoorden en te delen. Dit komt 
enerzijds door ‘geloofschroom’, 
door de groeiende afwijzende 
houding die voelbaar is in onze 
moderne cultuur, soms bij onze 
familie en vrienden, t.o.v. geloof 
en kerk, maar ook door de con-
frontatie met falende aspecten van 
onze Kerk. Anderzijds is er een ze-
kere onmondigheid omdat we niet 
meer de taal machtig zijn om over 
ons geloof te spreken, of omdat de-
len van ons geloof niet meer dui-
delijk voor ons zijn.

Het Pastoraal Team is voornemens 
met regelmaat synodale gesprek-
ken te organiseren, bijvoorbeeld 
weer na het vieren van de Eucha-
ristie, om actuele zaken of geloofs-
vragen samen te overdenken en 
hierover met elkaar te delen.

Opleiding tot Diaconaal 
Assistent, Catecheet en Diaken
Als het pastoraat meer gedragen 
gaat worden door parochianen, 
niet alleen door de het Groot Pas-
toraal Team maar door meerde-
re vrijwilligers, dan is een goede 
vorming nodig. Deze vorming zal 
deels binnen de parochie aange-
boden worden, en deels zal gebruik 
gemaakt worden van de vorming 
tot Diaconaal Assistent, Catecheet 
en Diaken die het bisdom aan-
biedt³. Het Pastoraal Team is voor-
nemens hiertoe gericht parochia-
nen te benaderen en te begeleiden.
3  https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen

Toeleiding en vorming van Paro-
chiële Voorgangers, Lectoren en 
Begeleiders van geloofsgroepen
Parochianen met een aanleg voor 
en interesse in het voorgaan in ge-
bedsvieringen en uitvaarten kun-
nen hiertoe gevraagd en gevormd 
worden. Deze toeleiding wordt 
door de parochie zelf ingevuld en 
vormgegeven.
Voor ervaren en nieuwe lectoren 
zal in overleg een vormingsdag 
georganiseerd worden met exter-
ne professionele begeleiding.
Voortrekkers van de kleine geloofs-
groepen (zie verderop) worden be-
geleid bij de inhoudelijke invulling 
en keuze voor mogelijke werk- en 
gespreksvormen.

Zichtbaar maken en verbinden 
van werkgroepen en vrijwilligers
Er is de afgelopen jaren regelma-
tige of sporadische samenwer-
king ontstaan tussen verschillende 
werkgroepen in de parochie. Deze 
samenwerking is belangrijk voor 
de vitaliteit van de parochie en de 
onderlinge verbondenheid. Om 
die reden wil het Pastoraal Team de 
werkgroepen beter in kaart bren-
gen, deze informatie zichtbaar ma-
ken voor de betrokken vrijwilligers, 
en samenwerking stimuleren. De 
hoop is dat deze transparante en 
actieve aanpak nieuwe parochia-
nen kan enthousiasmeren talenten 
in te zetten voor de gemeenschap.

Kleine geloofsgroepen-
Huisgroepen
Mensen die in onze tijd bij de paro-
chie betrokken zijn, hebben daar-
voor bewust een keuze gemaakt. Er 

is niet, zoals vroeger, sociale of fa-
miliaire druk die hen naar de kerk 
brengt. Vaak leven ze als christen 
tussen andersgezinden en is er 
behoefte aan ontmoeting met me-
degelovigen. Sommigen van deze 
gelovigen willen, naast participatie 
in de zondagse liturgie, meer in-
houdelijke verdieping of hebben 
behoefte om zich meer verbonden 
te weten met andere gelovigen. 
Kleine groepen, zoals we er al een 
aantal kennen in onze parochie, 
zijn plekken waar zij geloofsver-
dieping en aansluiting bij gelijkge-
zinden kunnen vinden.
Het Pastoraal Team ziet graag meer 
van dit soort groepen ontstaan bin-
nen de parochie en zal initiatieven 
nemen tot het samenbrengen van 
mensen in groepen. Bestaande 
groepen worden in kaart gebracht 
en gevraagd of zij open staan voor 
andere parochianen.

Hoewel deze groepen rond een 
pastor geconcentreerd kunnen 
zijn, is het eerder de bedoeling 
dat het zelfdragende groepen zijn 
waarin gelovigen zelf initiatief ne-
men. De groepen hoeven ook niet 
perse ‘Kleine Kerkgemeenschap-
pen’ volgens een bepaalde me-
thode te zijn, maar elke vorm van 
kleine gemeenschap of huisgroep 
wordt aangemoedigd. De paro-
chie moet zichzelf meer gaan ver-
staan als een ‘gemeenschap van 
gemeenschappen’, waar een ieder 
gekend is.

Gezinszondagen
Wij kunnen nog altijd jaarlijks 
een voorbereiding op de Eerste 
H. Communie en het H. Vormsel 
organiseren met een goede deel-
name. Daarnaast is er een weke-
lijkse Kindernevendienst die in 
sommige periodes kwetsbaar is en 
in sommige periodes goed loopt. 
Met name de vieringen tijdens 
de voorbereiding op de Eerste H. 
Communie en het H. Vormsel 
kunnen heel goed bezocht worden 
door gezinnen, wat altijd vreugde-
vol en inspirerend is.
Het Pastoraal Team wil deze po-
sitieve ervaring door het hele jaar 
aanbieden en is voornemens om 
in overleg met Kindernevendienst 
en ouders met regelmaat - bij-
voorbeeld maandelijks - een Ge-
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zinszondag te organiseren. Een 
Gezinszondag kan bestaan uit het 
vieren van de Eucharistie, vervol-
gens een lunch samen en daarna 
een moment van ontmoeting en 
vorming in verschillende groepen 
(ouders, kinderen, tieners etc.).

Deelname aan bedevaarten
Bedevaarten zijn bij uitstek een 
activiteit die verdieping en ver-
bondenheid oproepen in de deel-
nemers. Het Pastoraal Team wil 
actief aandacht geven aan bede-
vaarten die door het Bisdom en de 
parochie georganiseerd worden 
en waar mogelijk zelf hierin parti-
ciperen.

4.3  Blijven verdiepen en verbre-
den van onze diaconale taak

Er zijn waardevolle diaconale acti-
viteiten die worden ondernomen 
in de parochie. Zo worden er in de 
beide kerken voedingsmiddelen 
ingezameld voor de Voedselbank 
Plus Leidsche Rijn. Daarnaast zijn 
er vanuit de parochie contacten 
met bewoners van het asielzoe-
kerscentrum in Utrecht en organi-
seren parochianen voor een aantal 
van hen vervoer per auto om aan 
vieringen en andere parochieac-
tiviteiten deel te kunnen nemen. 
Verder organiseert de Parochiële 
Caritasinstelling (PCI) onder meer 
een goed lopende kerstpakketten-
actie.

Naast deze activiteiten kan men 
ook het onderhoud en de dage-
lijkse openstelling van de beide 
parochiële begraafplaatsen in 
Vleuten en De Meern als een dia-
conale dienst vanuit de parochie 
beschouwen. Door zorg te dra-
gen voor toegankelijke en goed 
verzorgde begraafplaatsen biedt 
de parochie nabestaanden im-
mers de ruimte om in alle rust 
hun verdriet te verwerken en de 
doden te gedenken. We kunnen 
dus met dankbaarheid kijken naar 
het goede werk dat al vanuit onze 
parochie gebeurt. Deze diaconale 
initiatieven willen we de komende 
jaren graag voortzetten en verder 
uitbouwen en versterken.

In het verband RK Diaconaat 
Utrecht (RKDU) werkt de Paro-
chie Licht van Christus op diaco-

naal vlak samen met de Utrechtse 
Martinusparochie en de Gerardus 
Majellaparochie. In deze samen-
werking zijn o.a. een papiercafé 
opgezet, waar om hulp gevraagd 
kan worden bij het lezen en invul-
len van belangrijke documenten, 
een inzameling van tweedehands 
smartphones voor hulpbehoeven-
den, en het verstrekken van gere-
pareerde, oudere laptops aan men-
sen die deze nodig hebben maar 
zich niet kunnen veroorloven.

Naast deze bestaande initiatieven 
mogen we ons laten uitdagen om 
de komende jaren te blijven zoe-
ken naar nieuwe manieren om ons 
geloof hier in de parochie in con-
crete daden om te zetten. Een stap 
die in dit verband prioriteit heeft, 
is het vormen van een nieuwe pa-
rochiële bezoekgroep. Deze groep 
zal bestaan uit vrijwilligers die 
parochiebreed pastorale huisbe-
zoeken afl eggen. Zelfs een relatief 
bescheiden team van bijvoorbeeld 
vijf goed gevormde vrijwilligers die 
ieder zes huisbezoeken per jaar af-
leggen zou al dertig goede huisbe-
zoeken aan onder meer eenzame 
parochianen kunnen opleveren. 
Het vormen van een dergelijke be-
zoekgroep past goed bij ons stre-
ven naar een meer zelfdragende 
parochiegemeenschap.

Het is ten slotte ook wenselijk om 
aansluiting te zoeken bij wat er 
buiten onze parochie om in het 
gebied van Vleuten, De Meern 
en Leidsche Rijn al gebeurt aan 
aandacht en zorg voor kwetsbare 
mensen. Deze bestaande initiatie-
ven zouden we als parochie meer 
mogen ondersteunen. Dit kan zo-
wel door praktische inzet vanuit de 
parochie als door het inzamelen 
van geld. Een goede samenwer-
king, zoals die al bestaat met de 
Voedselbank Plus Leidsche Rijn, 
willen we ook graag aangaan met 
andere organisaties in onze omge-
ving.

4.4  Onze missionaire opdracht - 
Van kortstondig evenement 
naar duurzaam fundament

Blijvend contact
De parochie is een plek met veel 
contacten met mensen uit de om-

geving. Met regelmaat mogen we 
nieuwe gezichten verwelkomen. 
We zien echter ook dat veel van 
deze mensen kortstondige voor-
bijgangers zijn, die de parochie 
op specifi eke momenten van pas-
toraat en ontmoeting waarderen, 
maar daarna toch weer uit het 
zicht verdwijnen. Denk hierbij o.a. 
aan het ontvangen van de initia-
tiesacramenten en de voorberei-
ding hierop - de Doop, de Eerste H. 
Communie en het Vormsel. Verder 
noemen wij huwelijken en uit-
vaarten, maar ook bijzondere vie-
ringen en activiteiten in de sterke 
tijden zoals de Boeteviering met 
Ziekenzalving, Lichtjesroute, Sint 
Maarten-viering en Kinderkerst-
spellen. Ook individuele diaconale 
hulp die de parochie biedt en rui-
mere diaconale projecten waar zij 
aan deelneemt, leiden tot nieuwe 
ontmoetingen en tijdelijke contac-
ten.
De vraag is of er genoeg gebruik 
gemaakt wordt van de kansen die 
dergelijke contactmomenten in-
sluiten. Is de geloofsgemeenschap 
voldoende alert en toegerust om 
met mensen, die nieuw zijn of in-
cidenteel komen, een goed contact 
op te bouwen wat kansrijk is voor 
een intensievere betrekking? Ofte-
wel hoe kunnen we van een aan-
trekkelijk maar kortstondig eve-
nement, een dieper en duurzaam 
fundament maken?

Een eerste stap is om ons als paro-
chie bewust te zijn van deze kans-
rijke missionaire momenten. Hoe 
heten wij deze mensen welkom? 
Welk vervolgtraject kunnen wij 
aanreiken? Welke informatie rei-
ken wij aan zodat wij sporadische 
voorbijgangers kans geven ons te 
leren kennen? Deze vragen zullen 
bijzondere aandacht krijgen.

Heldere communicatie
Een missionaire kerk is ook een 
kerk die haar ‘schat’ zichtbaar kan 
maken, die goed kan communice-
ren en laten zien waarom zij zinvol 
en relevant is. Het Pastoraal Team 
is voornemens om met behulp van 
vaardige parochianen te kijken 
naar de media waar wij als paro-
chie gebruik van maken om deze 
indien nodig te vernieuwen.

PASTORAAL BELEIDSPLAN 2023-2028



Op 1 december 1973 gingen de 
deuren van De Schalm voor het 
eerst open. Al in het begin van 
de jaren zestig was er behoefte 
aan een gebouw waarin de toen-
malige parochie OLV ten Hemel-
opneming en allerlei katholieke 
verenigingen hun activiteiten 
konden ontplooien. In 1962 werd 
de Stichting Parochiehuis Ou-
denrijn opgericht met als doel 
“de behartiging van de geeste-
lijke en culturele belangen van 
alle Rooms-Katholieken in De 
Meern”. 

De tijd van de verzuiling was nog 
geen verleden tijd. Het duurde nog 
ruim tien jaar voordat De Schalm 
realiteit werd. De tijden waren 
veranderd. Kerkelijk werden de 
veranderingen van het tweede 
Vaticaanse concilie merkbaar. De 
maatschappelijke verzuiling be-
gon af te brokkelen en de jongeren 
traden niet meer voetstoots in de 
sporen van hun ouders. Deze ver-
anderingen zag je ook terug in de 
statutaire naamwijziging in 1972: 
“Stichting Parochieel Jeugdcen-
trum de Meern”. In 1972 had de pa-
rochie grond aangekocht voor de 
bouw en in 1973 werd deze grond in 
erfpacht gegeven aan de Stichting, 
een overeenkomst die tot op heden 
duurt. De bouw en inrichting van 
De Schalm werd deels bekostigd 
met een subsidie van de toenmali-
ge gemeente Vleuten-De Meern en 
met bijdragen van parochianen. Al 
snel ontwikkelde De Schalm zich 
als meer dan een jeugdcentrum. 
Allerlei groepen uit de Meern – en 
niet alleen groepen van Rooms-
katholieke huize – begonnen ge-
bruik te maken van dit centrum 
voor sociaal-culturele activiteiten. 
Ook de parochie bracht een groot 
deel van haar niet liturgische acti-
viteiten onder in De Schalm zoals 
de eerste communie en vormsel 
voorbereiding, gespreksgroepen, 
koorrepetities. En in de kelder werd 
het parochieblad gedrukt en ge-
vouwen. Deze ontwikkeling zien 
we opnieuw terug in een naamwij-
ziging in 1976: ‘Stichting Parochi-
eel Sociaal Cultureel Centrum De 
Meern”.

Omdat er in de laatste jaren mis-
verstanden kwamen over de aan-
duiding ‘parochieel’ (alleen voor 
kerkelijke mensen kunnen wij 
ruimtes huren...) is in 2020 in goed 
overleg met de parochie besloten 
deze aanduiding weg te halen. De 
Schalm blijft zich bewust van de 
bijzondere band met de parochie.
In 1983 werd het gebouw uitge-
breid, opnieuw met geldelijke 
steun van de gemeente. De laatste 

stelde wel als voorwaarde dat het 
gebouw voor iedereen toegankelijk 
moest zijn en dat de statuten aan-
gepast moesten worden aan de de-
mocratiseringsregels voor sociaal-
culturele instellingen. 

Terugkijkend op de ontwikkelin-
gen zie je dat De Schalm een begrip 
is geworden in De Meern en een 
buurthuis voor iedereen die een 
kop koffi  e en een praatje wil. Groe-
peringen als toneelverenigingen, 
koren, biljart-, handwerk, yoga- en 
teken- en schilderclubs treff en el-
kaar in De Schalm. Er zijn ruimtes 
waar vergaderd kan worden en een 
grote zaal met een zeer goed uit-
geruste licht- en geluidsinstallatie 
en een podium. Niet alleen uit De 
Meern, maar uit de verre omgeving 
komt men naar De Schalm voor 
bijeenkomsten, beurzen en lezin-
gen.
De Schalm had dit jubileum nooit 
kunnen vieren zonder alle vrijwil-
ligers en medewerkers die in al die 

jaren het beheer en de activiteiten 
hebben gedragen. Degenen die er 
niet meer zijn zullen wij in dank-
baarheid blijven herinneren. En 
met de anderen zullen wij het ju-
bileum feestelijk vieren. In de week 
van 28 oktober tot 4 november 
viert De Schalm dit jubileum met 
een Open Dag op 28 oktober. Later 
in de week een receptie voor ge-
nodigden en een gezellige bijeen-
komst met de vrijwilligers.

Open Dag op 28 oktober 
Een ieder, Merenees of niet, is uit-
genodigd voor de Open Dag op 
28 oktober van 10 tot 15 uur in De 
Schalm. Verschillende groepen die 
actief zijn in De Schalm presente-
ren zich. In samenwerking met de 
winkeliers op het Mereveldplein 
wordt voor de kinderen een waar 
Spookhuis gecreëerd in De Schalm. 
Er is koffi  e met iets erbij en we ge-
ven tasjes met ons logo weg.

Bernard Höfte

De Schalm 50 jaar!
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur (behalve 7 november) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (7 november) 
  
Andere vieringen en gebedsmomenten

Rozenkransgebed  
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur

Sint Maartenviering 
Mariakerk zaterdag 11 november 18.30 uur

Gemeenschappelijke ziekenzalving Vleuten
Buurtcentrum De Schakel vrijdag 17 november 14.00 uur

Doopvieringen

De doopvieringen zijn eenmaal per maand, wisselend per kerk op 
de in principe 2e zondagmiddag van de maand om 13.00 uur. De 
gemeenschappelijke voorbereiding is op zondag na de mis van 11.00 
uur in Vleuten.

Meer informatie over dopen in onze parochie en 
het totale overzicht van de doopvieringen kunt u 
lezen op onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot 
het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur of per email dopen@lichtvan-
christus.nl

15 oktober 
Acht-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Jes. 25, 6 - 10a
2e lezing   Fil. 4, 12 - 14 + 19 - 

20
Evangelie  Mt. 22, 1 - 14 

22 oktober
Negen-en-twintigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Jes. 45, 1 + 4 - 6
2e lezing  1 Tess. 1, 1 - 5b
Evangelie  Mt. 22, 15 – 21

29 oktober Gedachtenis 
overledenen
Dertigste zondag door het jaar
1e lezing  Ex. 22, 20 - 26
2e lezing  1 Tess. 1, 5c - 10
Evangelie  Mt. 22, 34 – 40

1 november
Allerheiligen
1e lezing   Apok. 7, 2 - 4 + 9 - 

14
2e lezing  1 Joh. 3, 1 - 3
Evangelie  Mt. 5, 1 - 12a

2 november
Allerzielen
1e lezing  Job 19,1.23-27a
2e lezing  Rom. 14,7-9.10b-12
Evangelie  Joh. 17,24-26

5 november
Een-en-dertigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Mal. 1, 14b-2, 2b.8-
10
2e lezing  1 Tess. 2, 7b-9.13
Evangelie  Mt. 23, 1-12

12 november
Twee-en-dertigste zondag 
door het jaar
1e lezing  Wijsh. 6, 12 - 16
2e lezing  1 Tess. 4, 13 - 18 
Evangelie  Mt. 25, 1 - 13

Lezingen 
van de 
maand
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Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Hier een mooie zin die ons kan helpen na de vakantie 
alles weer fris op te pakken. En dan een mooi verhaal 
daarbij dat laat zien dat je ook slim moet zijn in de ma-
nier waarop je iets voor een ander doet.
Ook ik ben weer begonnen na de vakantie en ik had 
even de indruk te springen in een rijdende trein. 
Ik wens iedereen suc6!

Martin Oorthuizen

“Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 
uw naam loven tot in eeuwigheid.”

Psalm 145:2 

In deze tijd voelen we ons soms verloren en hebben 
we de indruk aan onszelf te zijn overgeleverd. Alle ge-
beurtenissen lijken te worden beheerst door toeval, in 
een opeenvolging zonder zin.

Deze psalm brengt een geruststellende verkondiging: 
God, Schepper van hemel en aarde, blijft trouw aan 
het verbond dat Hem aan zijn volk bindt, Hij is De-
gene die recht doet aan de onderdrukten, brood geeft 
aan de hongerigen. Van ons vraagt Hij eenzelfde liefde 
voor elkaar. In het liefhebben van elke broer en zuster, 
vooral de minste, de eenzame, zullen we Gods aan-
wezigheid in ons dagelijks leven ervaren. Hij vraagt 
ons ook zorg voor zijn schepping. Daarmee kunnen 
we Hem prijzen, elke dag opnieuw. 
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Het aardbeienplantje
In onze volkstuin kwam een jonge vrouw als mijn 
nieuwe buurvrouw. Ik bood haar wat van mijn aard-
beienplantjes aan, maar daar stelde ze geen prijs op. 
Misschien wil ze wel graag haar eigen ding doen, 
dacht ik. Hoe kon ik contact met haar krijgen met 
respect voor haar eigenheid? Ik herinnerde me een 
experiment. Als je een zaadje aan de buitenkant van 
de aardbei in een potje stopt, levert elk potje een vol-
waardig plantje. Ik vertelde haar dit. Er hing nog pre-
cies één aardbei aan mijn plantje. Die reikte ik haar 
aan. Ze was dolenthousiast!

Marja

“Ik ben een asielzoeker in het 
Starlodge Hotel met mijn man 
en 2 zonen. We proberen Neder-
lands te leren. We deden mee met 
Come & Eat en zo kregen we de 
kans om G en H te ontmoeten. We 
gingen naar hun etentje met vra-
gen in onze gedachten: ‘Denken 
ze negatief over vluchtelingen? 
En hoe is het eten?’ Het was een 
geweldige avond. We zien elkaar 
nog vaak. G. helpt mij nu met 
Nederlands. Ik voel me nu com-
fortabel genoeg om naast hen te 

huilen. Ze hebben ons onze een-
zaamheid hier doen vergeten. We 
zijn erg blij hen te kennen.”

Sinds begin 2022 organiseert Eet 
Mee met haar initiatief Come & 
Eat succesvolle etentjes, waar-
bij vluchtelingen uit de Utrechtse 
noodopvanglocaties door Utrech-
ters werden uitgenodigd voor een 
etentje. De vluchtelingen kunnen 
zo even ontsnappen aan de drukte 
van de opvang en in een huise-
lijke setting in contact komen met 

Utrechtse inwoners. Als eetadres 
kun je iets lekkers koken voor je 
gasten of dit samen met hen doen. 
Het is een unieke gelegenheid om 
de mensen achter de nieuwsver-
halen te leren kennen en om hun 
eerste kennismaking met Neder-
landers en de cultuur te vergemak-
kelijken.

De etentjes blijken ook voor de 
eetadressen waardevol: “Wat een 
verrijking om achter termen als 
‘vluchtelingen’ en ‘noodopvang’ 
en zo, echte mensen, echte na-
men, echte verhalen, echte emo-
ties te zien én te delen.” Aldus een 
van de deelnemers.
Met veel nieuwe bewoners in de 
opvanglocaties Starlodge Hotel 
en Plan Einstein Pahud zoekt Eet 
Mee nu nieuwe eetadressen. Het 
concept is simpel: kies een datum, 
hoeveel gasten je kunt ontvangen 
en Eet Mee regelt de match. Er 
wordt ook rekening gehouden met 
je verdere wensen en mogelijkhe-
den.

Aanmelden en meer informatie 
over Come & Eat op www.eetmee.
nl. Maak deel uit van een ervaring 
die levens verandert.

Laat vluchtelingen uit de noodopvang 
kennismaken met Utrechters en hoe 
zij leven  
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Laten we God elke dag danken dat hij ons 

helpt om iedereen lief te hebben.

““Elke dag zal ik U danken, altijd zal ik U prijzen” (Ps 145:2). 

In de bijbel staan veel gebeden om God te prijzen. De 
Israëlieten hadden veel redenen om God te danken want God 
hielp het volk op veel moeilijke momenten. Toen Jezus op 
aarde kwam liet Hij ons nog meer zien hoe God van ons 
houdt. 

Op een dag vertelde Jezus een verhaal over een 
wijngaardenier. Heel de dag huurde hij mensen in om voor hem 
te werken. Sommigen vanaf vroeg in de ochtend, anderen vanaf 
de middag en weer anderen voor een paar uurtjes. Hij had met 
iedereen hetzelfde loon afgesproken.

‘s Avonds kreeg iedereen een zilveren munt. Degenen die de 
hele dag gewerkt hadden klaagden bij de wijngaardenier. Hij 
antwoordde: “Waarom zijn jullie jaloers? Ik heb jullie betaald 
wat ik had beloofd. Mag ik de arbeiders die later kwamen niet 
hetzelfde geven?” Hierin zien we Gods liefde voor alle mensen. 

“Elke dag zal ik U danken, altijd zal ik U prijzen” (Ps 145:2).

Ervaring van Maurice uit Madagascar: 
Op school vind ik het fijn om wat ik heb te delen met mijn 
klasgenootjes. Maar Philip is hebberig en deelt nooit iets. Op 
een dag schreef ik op mijn wisbordje toen ik merkte dat mijn 
krijtje op aan het raken was.

Ik vroeg Philip of ik één van zijn krijtjes mocht gebruiken, maar 
dat mocht niet en ik was boos op hem. De volgende dag kocht ik 
in de pauze een lekkere snack van het geld dat ik van mijn 
moeder had gekregen. Toen kwam Philip en vroeg of ik met hem 
wilde delen. 

September 2023

Eigenlijk dacht ik: “Nee!” Maar terwijl hij op een antwoord 
wachtte dacht ik: “Wat zou Jezus doen?” Omdat ik als Jezus 
wil leven, bood ik hem een groot stuk aan. Vanaf dat moment 
is Philip ook dingen gaan delen met mij. 

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. “© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
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Het Vastenactieproject 2023 van 
onze parochie (samen met de 
twee andere parochies in de stad 
Utrecht) wordt op dit moment 
uitgevoerd. In totaal zullen 60 
huizen in de sloppenwijk Alto da 
Gloria in Brazilië worden gereno-
veerd. 

Lekkende daken worden gerepa-
reerd, douches en toiletten die niet 
meer werken worden vernieuwd, 
deuren die niet meer sluiten wor-
den aangepast en tal van andere 
werkzaamheden worden in de ko-
mende maanden uitgevoerd. Het 
doel is om de wijk weer veilig te 
maken voor kinderen én volwas-
senen.  

U kunt de voortgang van de werk-
zaamheden volgen op de website 
https://rkdu.nl/projecten/. 
Hier staan nu al de eerste foto’s. 
Van tijd tot tijd ontvangen wij meer 
foto’s en verslagen die wij op de 
website zullen publiceren.

Het Vastenactieproject bracht in 
totaal ongeveer € 43.000 op. De 
zusters in Brazilië waken erover dat 
elke cent goed wordt besteed. Con-
tactpersoon in de parochie Licht 
van Christus is zuster Lucia. 

Volg het 
Vastenactie-
project 2023
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Voor de lichtjesroute zijn weer 
1500 grote conservenpotten no-
dig. Liefst de 750gr Hak-potten 
of grote augurken- of pindakaas-
potten. Dagelijks in te leveren bij: 
Vereenigingsgebouw, 
Zandweg 148 in De Meern.

Lichtjesroute Leidsche Rijn wordt altijd 1 week voor kerst gehouden. 
Er wordt een wandelroute uitgezet van ca. 1,7 km en er kunnen dan weer 
honderden waxinelichtjes in de Mariakerk worden aangestoken. 

Vanzelfsprekend zijn er ook veel vrijwilligers nodig voor dit evenement 
op zaterdag 16 december 2023 (vanaf 16:00u) 
Opgeven kan via: marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl 

Spaar je mee?

Dit najaar start weer de jaarlijk-
se geloofscursus. Deze cursus is 
bedoeld voor mensen die door 
Doopsel en/of Vormsel in onze 
kerk willen worden opgenomen. 

De cursus werkt toe naar Pasen, 
het moment waarop nieuwe ka-
tholieken traditioneel in de kerk 
worden opgenomen. Daarnaast is 
de cursus open voor mensen die 
meer van het geloof willen weten. 
We behandelen de bijbel, God als 
de Drie-ene, de kerk en de sacra-
menten, het gebed en de dienst-
baarheid van de kerk, de diaconie. 

Diaken Bart Koet en pastor Wis-
sink, beiden emeritus professoren 
theologie, diaken van den Dool en 
pastoor Ambting zullen de bijeen-
komsten verzorgen. 

Hoewel de precieze data nog niet 
bekend zijn, vragen we geïnteres-
seerden om zich nu alvast aan te 
melden bij het secretariaat. Zodra 
het programma rond is, ontvan-
gen de deelnemers een uitnodi-
ging. De cursus wordt aangeboden 
op het pastoraal centrum in Vleu-
ten na de zondagse vieringen van 
11.00 uur.    

Geloofscursus - catechumenaat 
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Onze parochie bezit twee mooie 
monumenten. Zowel de Willi-
brordkerk met (voormalig) pasto-
rie uit 1885 als de Mariakerk met 
naastgelegen pastorie uit 1940 
zijn rijksmonumenten. In Vleu-
ten is zelfs het smeedijzeren hek-
werk van de processietuin en het 
kerkhof aangemerkt als bijzonder 
rijksmonument.

Onze parochie doet er alles aan om 
deze mooie monumenten voor de 
toekomst te behouden. In beide 
kerken zijn een paar vrijwilligers 
actief die het wekelijkse/maande-
lijkse onderhoud verzorgen. Voor 
de grotere onderhoudswerken 
moeten gespecialiseerde bedrijven 
worden ingeschakeld. Voor het 
noodzakelijke onderhoud heeft het 
parochiebestuur een uitgebreid 
meerjarenplan gemaakt. De eerste 
plannen zijn reeds goedgekeurd 
door het Bisdom. 
Voor de pastorie in De Meern en 
de voormalig pastorie (nu Pasto-
raal Centrum) in Vleuten staan nu 
als eerste het vervangen van het 
slechte houtwerk van de kozijnen 
en het (buiten)schilderwerk op het 
programma. Hiervoor zijn reeds 
meerdere bedrijven langs geweest 
om een zorgvuldig plan van aan-
pak en bijbehorende off ertes te 
maken. 

U zult begrijpen dat de kosten voor 
dit noodzakelijke groot onderhoud 
heel érg hoog zullen zijn. Hiervoor 
wordt deels subsidie aangevraagd 
bij de rijksoverheid, maar nog 
steeds zal ruim de helft door onze 
parochie zelf opgehoest moeten 
worden. Enkele maanden geleden 
is hiervoor een nieuwe vrijwilli-
gersgroep ‘fondsenwerving’ ge-
start. Zij zoeken naar sponsoren en 
creatieve manieren om de beno-
digde extra fi nanciën bij elkaar te 
krijgen. De opbrengsten van ver-
schillende parochie-activiteiten, 
zoals het kerststukjes maken en 
de curiosamarkten zijn ook altijd 
bestemd voor de parochie. Eigen 
initiatieven van parochianen dra-
gen hier ook aan bij; zo worden er 
in het portaal sinds enkele weken 
lege fl esjes en blikjes ingezameld. 
Onze parochie is blij met alle klei-
ne beetjes, maar er is meer nodig…  
Mocht u nog sponsoren of aan te 
boren (subsidie)geldpotjes weten, 
dan horen wij dat graag. (via het 
secretariaat)

En bedenk: een fi nancieel ge-
zonde parochie met gebouwen in 
een goede staat van onderhoud, 
hoeft haar deuren, ook bij terug-
lopende aantallen kerkgangers 
en beperkt beschikbare priesters, 
beslist niet te sluiten!  

De naburige H. Drie-Eenheid Pa-
rochie is hier een mooi voorbeeld 
van. Een zeer groot pastoraal ge-
bied met één pastoor en vele actie-
ve vrijwilligers. Mijn eigen, helaas 
dit jaar overleden, schoonvader 
Jan Vlaar heeft zich als ‘missionair 
ondernemer’ heel erg ingezet om, 
op zeer creatieve manieren,  deze 
parochie weer zeer vitaal en fi nan-
cieel gezond te krijgen. Bij de grote 
fusie in 2010 hebben de 6 verschil-
lende geloofsgemeenschappen  
(Linschoten/Montfoort, Harmelen, 
Cabauw/Lopik/Polsbroek, Ben-
schop, Nieuwegein/Vreeswijk en 
IJsselstein) hierdoor, ondanks  eer-
dere dreiging van kerksluiting, toch 
élk hun eigen kerkgemeenschap 
kunnen behouden én zijn er acht 
(!) kerkgebouwen met de kracht 
van de eigen lokale gemeenschap 
opgeknapt (o.a. dak vernieuwing) 
en weer toekomstbestendig. Dit is 
echter alléén mogelijk met de on-
voorwaardelijke steun en inzet van 
betrokken parochianen en de lo-
kale gemeenschap.

Laten wij ook samen achter onze 
mooie parochiekerken gaan staan 
en deze voor de toekomst behou-
den! 

(ingezonden door parochiaan 
Marianne Vlaar)

Toekomst kerkelijke monumenten

Allerzielen weetjes …
Rooms-katholiek feest Allerzie-
len  donderdag 2 november 2023. 
In beide kerken vindt de zege-
ning van de graven plaats na de 
eucharistieviering van zondag 29 
oktober.

Allerzielen (het feest van alle zie-
len) is de dag waarop in de rooms-
katholieke kerk alle gelovige zielen 
van gestorvenen worden herdacht. 
Het feest wordt sinds de twaalfde 
eeuw op 2 november gevierd op 
de dag na Allerheiligen. Allerzielen 
wordt overal in de wereld gevierd. 
Op Allerheiligen en Allerzielen 
wordt in de rooms-katholieke kerk 

gewezen op de thema’s sterfelijk-
heid en dood.

Het ontsteken van licht:
Met Allerzielen gedenken mensen 
over de hele wereld de overlede-
nen. 2  November is in de rooms-
katholieke traditie de dag waarop 
overleden dierbaren worden her-
dacht. 
Daarbij hoort ook een bezoek aan 
het kerkhof. Thuis op het kerkhof 
en in de kerken worden veel kaar-
sen aangestoken ter nagedachte-
nis. Allerzielen in ‘t Licht is een ei-
gentijdse vorm van gedenken die 
aansluit bij tradities.

De gebruiken die zich hebben 
ontwikkeld, zijn talrijk
Naast het bijwonen van missen, 
deelname aan processies, bidden 
en het branden van kaarsen beho-
ren kerkhofbezoek en versiering 
van graven met (witte) bloemen tot 
de plechtigheden. De gebruiken 
rond Allerzielen hebben ook aan-
leiding gegeven tot verteltradities. 

Vriendelijke groeten
C. Tersteeg
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Aandacht voor elkaar

OVERLEDEN

30 augustus 
Petronella Margaretha 

van Meegen-Diepstraten (Ellen)
op de leeftijd van 84 jaar

weduwe van Frits van Meegen

De uitvaart was op 7 september 
in de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

2 september
Nella Hendrika de Goeij-

den Daas (Nel)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Theo de Goeij

De uitvaart was op 11 september 
in de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

6 september
Johannes Petrus Gerardus 

van Breukelen (Johan)
op de leeftijd van 79 jaar

echtgenoot van Cocky van 
Breukelen-de Klaver

De crematieplechtigheid was op 
12 september

12 september
Laurentius Johannes Nicolaas 

Kok (Laurens)
op de leeftijd van 84 jaar

echtgenoot van Ria Kok-Kreugel

De uitvaart was op 19 september 
in de Mariakerk en daarna 

crematie

15 september
Johannes Lambertus Gerhardus 

Maria Brand (Johan)
op de leeftijd van 86 jaar

echtgenoot van 
Guuk Brand-Michorius

De crematieplechtigheid was op 
22 september

Namen noemen – Allerzielen – Allerheiligen 
Wij noemen namen als verbindingsteken  

Ik noem nog dag aan dag dezelfde naam 
Jij : ‘Erik-David’, zoon in mij geschreven,

werd in je doop verbonden aan Gods naam 
Je speelt voor God de lofzang in de hemel 

Al kan ik je niet zien - het is echt waar
Omringd door gelovigen van alle eeuwen

Verbonden met de Heer en met elkaar   
Hij heeft het ons beloofd: ‘IK geef nieuw leven’

Een lange stoet is ons al voorgegaan  
Wij zijn op aarde, jij, zoon, in de hemel  

Het eeuwig licht verlicht in Christus’ naam  
Tot er vandaag zomaar iets nieuws begon

Henny, november 2023, n.a.v. Hebreeën 11 en Erik-David  

16 september
Petronella Maria van Dijk-

Pollemans (Nel)
op de leeftijd van 97 jaar

weduwe van Cor van Dijk

De uitvaart was op 25 september 
in de Mariakerk en daarna 

crematie

21 september
Margaretha Maria Bonenkamp-

Bogaard (Margreet)
op de leeftijd van 78 jaar

echtgenote van Ben Bonenkamp

De uitvaart was op 28 september 
in de Willibrordkerk en daarna 

crematie

26 september
Wilhelmina Maria Broekhuizen 

(Willy)
op de leeftijd van 76 jaar

De uitvaart was op 3 oktober 
in de Mariakerk en aansluitend 

crematie.
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Inmiddels is het herfst, zijn de scholen al aan hun eerste vakantie toe 
en wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Karin van der Helm en studeer 
dit jaar af als catecheet. Voor het eindproject ga ik mij richten op de 
jongeren van het vormsel en de tienergroep.

Zelf denk ik met heel veel plezier terug aan de vrienden groep waar ik 
deel vanuit maakte. Wij vormden een jongerenkoor en ondernamen ook 
veel andere activiteiten met elkaar. Ik kijk er naar uit om samen met jul-
lie op te trekken en te zien wat we samen kunnen gaan doen. Neem je 
agenda mee dan kunnen we een plan maken !
Welkom op zondag 29 oktober van 19.00u - 20.30 op het 
Pastorale centrum in Vleuten.

Uitnodiging  aan tieners (13-15 jarigen)  

Chiara Lubich schreef eens

«… mijn ervaring is dat 
hoe meer iemand van de mens 

houdt, des te meer iemand 
God vindt. En hoe meer God 
wordt gevonden, des te meer 

bemint men de mens».

“Elke dag opnieuw wil 
ik U prijzen, uw naam 

loven tot in eeuwigheid”

www.focolare.nl

Deze woorden nodigen ons uit 
om dichtbij God te leven. Hij die 
liefde is en oneindig van ons 
houdt.

Ons gebed en ook het lezen 
van de Bijbel kunnen ons daarbij 
helpen. We kunnen proberen te 
luisteren naar Zijn stem die in 
ons spreekt.

WOORD van LEVEN
SEPTEMBER

In de Bijbel is de liefde voor 
God en de liefde voor onze 

naaste altijd met elkaar 
verbonden.

Wanneer we onze broers en 
zussen liefhebben, vooral de 
minste, de meest eenzame, 

kunnen we iets van 
Zijn aanwezigheid ervaren 

in ons hart.

Op deze manier kan de mens 
niet alleen zijn relatie 

met de natuur herstellen, 
maar ook God prijzen,

Hij die alles geschapen heeft
en een oneindige liefde heeft 

voor heel de schepping. 

Psalm 145, 2

«JOUW AANWEZIGHEID 
IN MIJN HART».

De afgelopen jaren is de mensheid 
zich veel bewuster geworden van 
het ecologische probleem.

Steeds meer wordt duidelijk dat er 
een andere, meer sobere 

levensstijl nodig is
omdat alle bewoners van de planeet 

recht hebben op water, voedsel
en schone lucht. 

Ook de zoektocht naar alternatieve 
energiebronnen is hierbij 
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In de Bijbel is de liefde voor 
God en de liefde voor onze 

naaste altijd met elkaar 
verbonden.

Wanneer we onze broers en 
zussen liefhebben, vooral de 
minste, de meest eenzame, 

kunnen we iets van 
Zijn aanwezigheid ervaren 

in ons hart.

Op deze manier kan de mens 
niet alleen zijn relatie 

met de natuur herstellen, 
maar ook God prijzen,

Hij die alles geschapen heeft
en een oneindige liefde heeft 

voor heel de schepping. 

Psalm 145, 2

«JOUW AANWEZIGHEID 
IN MIJN HART».

De afgelopen jaren is de mensheid 
zich veel bewuster geworden van 
het ecologische probleem.

Steeds meer wordt duidelijk dat er 
een andere, meer sobere 

levensstijl nodig is
omdat alle bewoners van de planeet 

recht hebben op water, voedsel
en schone lucht. 

Ook de zoektocht naar alternatieve 
energiebronnen is hierbij 

van groot belang. 
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Deze middag wordt gehouden 
op vrijdag 17 november om 14.00 
uur in De Schakel in Vleuten. 
Deze ruimte is comfortabeler dan 
de Willibrordkerk en biedt meer 
ruimte voor samenzijn.

Velen van ons kunnen niet meer 
naar de kerk komen vanwege ziek-
te of lichamelijke gebreken. Dan is 
het fi jn als je tenminste eenmaal 
per jaar in de vertrouwde sfeer van 
de kerk kunt zijn en meedoen aan 
de eucharistie. Op deze speciale 
middag kunt u, als u dit wenst, in 
de eucharistieviering de ziekenzal-
ving ontvangen. In dit Sacrament 
van de Ziekenzalving wil God de 
mens de kracht geven vrede te vin-
den met zichzelf en de situatie.
De ziekenzalving mag meerdere 
malen in uw leven worden toege-

diend (maar maximaal 1x per jaar). 
Natuurlijk kunt u ook deelnemen 
aan de middag zonder de zieken-
zalving te ontvangen. 

Na de viering is er een  gezellig sa-
men onder het genot van een kop-
je koffi  e/thee en een drankje.
Voor vervoer naar De Schakel en 
naar huis kan zo nodig gezorgd 

worden als u dit zelf niet kunt rege-
len. Geeft u bij de aanmelding aan 
of u een rollator of opvouwbare 
rolstoel heeft.

In oktober worden de parochia-
nen (van 80 jaar en ouder) uit het 
postcodegebied van de Willibrord-
kerk persoonlijk aangeschreven. 
Uiteraard is iedereen die dit wenst 
welkom bij de gemeenschappelijke 
ziekenzalving.

In verband met de organisatie wil-
len wij u vragen om dit uiterlijk 5 
november aan ons door te geven. 
Extra folders komen te liggen in de 
Willibrordkerk. 

U kunt ook bellen met het secre-
tariaat 030-6774571 (bereikbaar op 
werkdagen tot 12.30 uur)

Middag voor ouderen en zieken met gemeenschappelijke 
ziekenzalving Vleuten   ziekenzalving Vleuten   

Een aantal zondagen door het jaar wordt er een ex-
tra collecte gehouden. De doelen voor deze collecte 
worden door het bisdom jaarlijks vastgesteld. Om pa-
rochianen de gelegenheid te geven voor welk doel zij 
graag willen doneren, wordt de collecte deze zonda-
gen opgesplitst in twee delen. De collecte ten behoeve 
van onze eigen parochie zal gewoon tijdens het klaar-
maken van de tafel gehouden worden. De extra col-
lecte volgt los in mandjes daarna of in het portaal na 
afl oop van de eucharistieviering. In Drieluik en bij de 
mededelingen wordt aangekondigd ten behoeve van 
welk goed doel de extra collecte zal zijn. 

22 oktober: Missiezondag 
Met als thema ‘Met brandend hart’ (Lucas 24,32) be-
steed Missio aandacht aan de christenen in Libanon. 
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis be-
land. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van 
haar waarde verloren. Een groot deel van de midden-
klasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat 
is nog slechts een façade, overal is corruptie. 

Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt 
veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de ha-
ven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer doet overlopen.
Zie voor meer informatie: www.missio.nl  
Steunt u ook Missio in Libanon?

5 november: Zondag voor de oecumene
In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 novem-
ber Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt 
bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het 
streven naar eenheid onder alle christenen. De hei-
lige Willibrord is de patroon van de christenen in Ne-
derland, katholieken en protestanten. De Katholieke 
Vereniging voor Oecumene probeert met diverse ac-
tiviteiten door het jaar de oecumene te bevorderen. 
informatie: www.oecumene.nl/kalender

Extra collecte
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Scan de QR-code om 
een gift te doen aan de 
kinderen in Libanon.

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.

Scan de QR-code om 
een gift te doen aan de 

oecumene.

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.
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luisteren naar Zijn stem die in 
ons spreekt.
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minste, de meest eenzame, 

kunnen we iets van 
Zijn aanwezigheid ervaren 

in ons hart.

Op deze manier kan de mens 
niet alleen zijn relatie 

met de natuur herstellen, 
maar ook God prijzen,

Hij die alles geschapen heeft
en een oneindige liefde heeft 

voor heel de schepping. 

Psalm 145, 2

«JOUW AANWEZIGHEID 
IN MIJN HART».

De afgelopen jaren is de mensheid 
zich veel bewuster geworden van 
het ecologische probleem.

Steeds meer wordt duidelijk dat er 
een andere, meer sobere 

levensstijl nodig is
omdat alle bewoners van de planeet 

recht hebben op water, voedsel
en schone lucht. 

Ook de zoektocht naar alternatieve 
energiebronnen is hierbij 

van groot belang. 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

Lid
De heer O.T. de Rooij

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
11	 18 november 2023 t/m 15 december 2023	 30 oktober
12	 16 december 2023 t/m 19 januari 2024	 27 november

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


