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Een nieuw jaar ligt voor ons met alle mogelijkheden om de dingen nóg 
beter en mooier te maken. Ook op de redactie is dat ons streven. U leest 
nu de eerste Drieluik van 2024. De eerste van de zeven nummers die we 
dit jaar voor u gaan maken. Zoals u in het decembernummer in het arti-
kel van Pastoor Ambting (op pagina 6-7) heeft kunnen lezen, hebben we 
een aantal vernieuwingen aangebracht. Er zijn meer vaste rubrieken en 
columns gekomen waarbij de opmaak herkenbaarder is gemaakt. Uiter-
aard zijn vertrouwde rubrieken behouden zoals de vieringen, de misin-
tenties, het nieuws vanuit het parochiebestuur en aandacht voor elkaar. 
Ook brengen we het geloof meer in beeld. De preek van de maand is 
daarom vervangen door een interview. Dit jaar zijn interviews met re-
ligieuze leiders in Leidsche Rijn gepland. Pastoor Ambting bijt in dit 
nummer de spits af met een inspirerend interview met Mark Rietkerk, 
voorganger van de Nederlandse Gereformeerde Kerk aan het Lint aan de 
Alendorperweg in Vleuten. Daarnaast is in dit nummer aandacht voor de 
start van de 40-dagentijd, het vastenproject van de kindernevendienst 
en de actie Kerkbalans. De redactie én het parochiebestuur hopen dat 
u de vernieuwingen waardeert en dat deze bijdragen aan een nog aan-
trekkelijker blad van úw parochie. Uiteraard horen we het graag als u iets 
opvalt. Zowel in positieve zin, als verbeterpunten. 
Alle feedback is welkom via drieluik@lichtvanchristus.nl. Op naar een 
nóg beter en mooier jaar! De redactie wenst u een gezond en gelukkig 
2024!

Een nieuw jaar, nieuwe voorne-
mens en ook een nieuwe Drieluik. 
Samen met de redactie ben ik heel 
blij dat we na veel luisteren en pra-
ten dit jaar een aangepaste Drieluik 
met een nieuwe uitstraling mogen 
presenteren. We hopen dat u, on-
danks de lagere verschijningsfre-
quentie, het blad met nog meer 
plezier gaat lezen. De Preek van de 
Maand heeft plaatsgemaakt voor 
een serie interviews met geloofs-
verkondigers in Leidsche Rijn. In 
dit eerste nummer van 2024 een 
interview met ds. Mark Rietkerk 
van de Nederlands Gereformeerde 
Kerk. In de komende nummers 
volgen interviews met voorgan-
gers uit onze eigen kerk en uit 
andere kerken in de wijk. De serie 
wil een indruk geven van christe-

lijk geloven in de context van onze 
wijk. We hopen dat u er leesplezier 
aan beleeft. 
De dagen rond de jaarwisseling zijn 
dagen van terugblikken en voor-
uitkijken. In mijn column Actueel 
in de laatste Drieluik heb ik al een 
beetje teruggeblikt op het pasto-
raat sinds het vertrek van Yuri. Het 
afgelopen jaar was een jaar waarin 
we gedwongen werden om dingen 
anders te doen en dat is ook ge-
lukt. Niet alleen op het gebied van 
pastoraat, maar ik denk ook aan 
hoe we omgaan met energie in 
de parochie. Gewijzigde omstan-
digheden vragen om een gewij-
zigde aanpak. Vooruitplannen kun 
je maar ten dele, daar zijn we ons 
als samenleving meer van bewust 
geworden. Je kunt mooie plannen 
maken, maar als de wereld er door 
Corona of een oorlog in Oekraïne 
opeens heel anders uitziet, zijn de 
plannen, hoe mooi ook, niet meer 
bij de tijd. Het is me opgevallen dat 
de gedachte van de maakbare sa-
menleving, van het idee dat alles 
te plannen en te organiseren valt, 
aan het verdwijnen is. Het NSC van 
Pieter Omtzigt en sommige andere 

partijen lieten om deze reden hun 
plannen voor de toekomst van het 
land niet eens doorrekenen. Als de 
situatie wijzigt, kunnen die plan-
nen weer van tafel. Als parochie-
bestuur en pastoraatsgroep zijn we 
van plan om verder te bouwen aan 
de parochie. Heel concreet willen 
we gaan werken aan het missio-
naire elan van de parochie.    
In het volgende nummer van Drie-
luik willen we (nieuwe) gezichten 
van leden van de pastoraatsgroep 
en het parochiebestuur aan u 
voorstellen. Het is belangrijk dat u 
een gezicht hebt bij diegenen die 
zich pastoraal en bestuurlijk inzet-
ten in de parochie. 
Graag wil ik u aan het begin van dit 
nieuwe jaar zegen en gezondheid 
voor 2024 toewensen. Ik hoop dat 
u uw voornemens waar kunt ma-
ken en dat uw dromen uitkomen.
Van harte alle goeds en Gods zegen 
gewenst!

Pastoor Peter Ambting  

Foto: Pastoor Peter Ambting

Een 
nieuw 

jaar
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Als deze Drieluik verschijnt heb-
ben vele vrijwilligers hun uiterste 
best gedaan om tot een mooie 
nieuwe editie te komen van Drie-
luik, dat nu tweemaandelijks ver-
schijnt, waarvoor hartelijk dank. 

Kerstmis ligt achter ons met 
mooie en drukbezochte vierin-
gen met luisterrijk gezang en 
prachtige versieringen in de 
kerk. Veel vrijwilligers hebben 
zich ingezet waarvoor onze grote 
waardering en hartelijke dank. 

Als u interesse heeft in vrijwilli-
gerswerk bij onze parochie dan 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat op telefoonnummer 
030-6774571 (elke werkdag tot 
12.30 uur bereikbaar) voor meer 
informatie of een e-mailbericht 
sturen naar 
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl. 

Op 14 februari begint de vas-
tentijd, 40 dagen voor Pasen. 
De vastentijd herinnert ons aan 
het verhaal uit de bijbel over 40 
dagen die Jezus in de woestijn 
doorbracht zonder eten en drin-
ken en is een periode van bezin-
ning als voorbereiding op het 
feest van Pasen dat op 31 maart 
en 1 april gevierd zal worden. Ik 
wens u namens het bestuur een 
goede Vastentijd toe.   

Blijf zorgzaam naar anderen en 
pas goed op uzelf. 

Rinie Boomkamp-Koppen, 
secretaris
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Vacature: 
Parochiebestuurslid

Om de communicatie en HRM op een hoger plan te tillen 
zoekt het bestuur van de parochie Licht van Christus 

een enthousiast:

Parochiebestuurslid: Personeelszaken en 
Communicatie (m/v)

(gemiddeld 2 uur per week)

Wie zoeken wij?
Een bestuurder die samen met het pastorale team en vrijwilligers 
vorm geeft aan de wijze waarop wij ons naar buiten toe presen-
teren. U bent zelf actief in het verzorgen van persberichten, pos-
ters of fl yers voor activiteiten, het up-to-date houden van onze 
website, het optimaal present zijn op sociale media, enz. U kunt 
anderen inspireren om mee te doen. U heeft ideeën over hoe een 
en ander vorm kan krijgen in een communicatieplan. Creativiteit 
en daadkracht zijn onontbeerlijk. 

Daarnaast zoeken wij een bestuurslid die er voor zorgt dat wij als 
parochie een goede werkgever zijn. Denk hierbij aan het voeren 
van functioneringsgesprekken en de begeleiding van werkne-
mers, bijvoorbeeld bij ziekte. 
Uiteraard zoeken wij iemand die zowel met het pastorale team en 
vrijwilligers kan en wil samenwerken, als zelfstandig richting kan 
bepalen. Het is een voorwaarde dat u Rooms Katholiek en lid van 
de parochie bent en een levensstaat voert die niet in tegenspraak 
is met de leer van de kerk.

In overleg met u kan gekeken worden naar uw verdere wensen 
wat betreft het takenpakket. 

Wat bieden wij?
Wij zijn een parochie in beweging, met grote ambities voor de 
toekomst. Wij bieden een enthousiast parochiebestuur om mee 
samen te werken; een uitdagende omgeving op het snijvlak van 
kerk en samenleving; de mogelijkheid uw netwerk te verbreden 
door het bestaande grote netwerk van de parochie; deelname aan 
de verdiepende activiteiten die de parochie op het gebied van ge-
loof, ontwikkeling en spiritualiteit organiseert.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opne-
men met Rolf Engelen, beoogd vicevoorzitter van parochiebe-
stuur, telefoon nummer 06-27053345.  .  

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u tot en met 
1 maart 2024  uw motivatiebrief en cv sturen naar Rinie Boom-
kamp, secretaris van het parochiebestuur: 
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl  

van het 
parochie

bestuur
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Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft in haar vergadering van 28 november 2023 de 
begroting voor het boekjaar 2024 vastgesteld. 
De begroting heeft een totaaltelling van € 536.348 en sluit met een nadelig saldo van € 29.098.
.

Begroting voor het boekjaar 2024

Parochie Licht van Christus – Begroting boekjaar 2024

LASTEN

Begroting
boekjaar 

2024
€

Begroting
boekjaar 

2023
€

Resultaat
boekjaar 

2022
€

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat

182.450 224.300 225.470

Kosten onroerend goed
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie en 
pastoraal centrum

192.613 159.343 107.522

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen, kosten effecten

6.500 2.000 5.762

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

18.700 19.070 17.636

Kosten pastoraat
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

31.950 45.985 41.245

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

50.335 50.567 53.274

Kosten begraafplaats
Onderhoud begraafplaatsen en delven graven 

32.500 32.060 23.955

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

21.300 45.600 43.298

Incidentele lasten 2.497

536.348 578.925 520.659

BATEN € € €

Bijdragen parochianen
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, 
kaarsen en giften, opbrengsten Vriendenloterij

245.250 230.300 249.850

Functionele inkomsten
O.a. adverteerders Drieluik

5.500 8.500 7.500

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, zendmasten, beleggingen, begraafplaatsen

256.500 231.925 192.500

Incidentele baten - - 3.910

Nadelig saldo 29.098 108.200 60.569

536.348 578.925 520.659
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“Anders dan in de 
consultancy is er in de 
kerk geen praatje bij de 
koffi  eautomaat” 
Voor dit eerste interview in deze 
serie “geloofsverkondigers in Leid-
sche Rijn” ben ik te gast bij ds. Mark 
Rietkerk in Kerk aan het Lint. Het is 
net voor Sinterklaas, buiten is het 
koud en donker, maar gelukkig re-
kende de predikant op mijn bezoek 
en heeft hij de verwarming aan-
gezet in een van de ontmoetings-
ruimtes van de kerk. Het is mooi 
dat het nog net gelukt is om deze 
predikant van de Nederlands Ge-
reformeerde Kerk te interviewen, 
want hij is vertrekkend. Na 8 jaar 
Leidsche Rijn heeft hij een nieuwe 
beroeping aangenomen in de ge-
meente van zijn kerk in Bunscho-
ten-Spakenburg. Dit interview is 
voor hem dus ook een beetje te-
rugkijken op zijn tijd in Leidsche 
Rijn.  

Het thema van deze serie inter-
views is “Geloofsverkondigers in 
Leidsche Rijn”. Hoe ben je in Leid-
sche Rijn terecht gekomen? 
“Leidsche Rijn is mijn eerste be-
roeping als dominee, hiervoor heb 
ik als econoom gewerkt in de con-
sultancy. Dat is een andere wereld, 
maar het werken met mensen is 
de overlap tussen de twee werel-
den.” Hij erkent dat er binnen de 
consultancy een bepaalde druk is, 
maar geeft aan dat die er binnen de 
kerk ook is. “Je moet er altijd maar 
weer staan op zondag met een 
goed verhaal. Als dominee moest 
ik het meest wennen aan de solis-

tische positie die je hebt als enige 
betaalde kracht. Anders dan in de 
consultancy is er in de kerk geen 
praatje bij de koffi  eautomaat.” Mark 
Rietkerk zegt verder over zijn werk 
als predikant: “Ons werk is heel es-
sentieel. Het is ook altijd een zoe-
ken naar wat God van mij wil, want 
ik geloof echt dat God het leven 
stuurt.” Zijn toekomstige gemeente 
ziet er echt anders uit dan die in 
Leidsche Rijn. “Hier in Leidsche 
Rijn heb je te maken met hoog op-
geleide mensen, managers uit de 
zorg en juristen, mensen die we-
ten wat ze willen. Er is daardoor 
veel gesprek en soms ook discus-
sie. Deze gemeente bestaat ook uit 

mensen van alle kanten en van al-
lerlei denominaties, men zit niet 
zo vast aan een bepaalde denomi-
natie. Mensen komen en mensen 
gaan. Het gaat hier meer om het 
voelen dan om het vinden. Mijn 
nieuwe gemeente bestaat in Bun-
schoten voornamelijk uit boeren 
en in Spakenburg voornamelijk 
uit vissers. Mensen zijn daar vaster 
verbonden met de gemeente dan 
hier in Leidsche Rijn. 

Als dominee in Leidsche Rijn 
ben je geloofsverkondiger in een 
nieuwe wijk met een hele diverse 
bevolking. Hoe verkondig je hier 
het geloof? Beperk je je tot de ei-
gen achterban of probeer je het 
geloof ook bij een breder publiek 
te brengen?
“Op zondag richt ik me vooral op 
mensen binnen de eigen gemeen-
te, maar de ‘buurtdominee’ die we 
aan willen trekken, gaat zich rich-
ten op missie. Soms zijn mensen 
op afstand van de kerk komen te 
staan, maar is er een hernieuwde 
kennismaking en komt het geloof 
weer terug. Mensen worden dan 
door omstandigheden gecon-
fronteerd met de zingevingsvraag 
en vinden weer hun weg naar de 
kerk. Voor sommige mensen is de 
drempel naar de kerk erg hoog en 
we kunnen dingen doen om de 

mensen van alle kanten en van al-
lerlei denominaties, men zit niet 
zo vast aan een bepaalde denomi-
natie. Mensen komen en mensen 
gaan. Het gaat hier meer om het 
voelen dan om het vinden. Mijn 

met Ds. Mark Rietkerk

Door pastoor 
Peter Ambting 
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drempel te verlagen. De Lichtjes-
route is daar een mooi voorbeeld 
van. Mensen moeten weten dat ze 
welkom zijn als ze vragen hebben. 
In dat verband hopen we ons ge-
bouw ook meer in te zetten voor 
mensen in de wijk. 

Het christendom heeft veel ge-
bracht aan de samenleving, bij-
voorbeeld op het gebied van zorg 
en onderwijs. Tegenwoordig hoor 
je nog wel eens dat mensen vin-
den dat het christendom juist op 
de rem staat bij de ontwikkeling. 
Hoe zie je dat en wat heeft het 
christendom de samenleving wel 
te brengen in deze tijd? 
“De kerk heeft op de eerste plaats 
zingeving te brengen. Waarheen 
zijn we op weg? Als God bestaat, 
wat heeft dat dan voor ons in het 
hier en nu te betekenen? Ten 
tweede is er een hand en een voet 
die we naar elkaar kunnen uitste-
ken. Wij hebben gedachten over 
waarom we dingen doen. Naar 
mijn idee hebben wij veel meer te 
brengen dan we durven. Als je ge-
looft dat ieder mens beelddrager 
van God is dan betekent dat iets. 
Bij ons in de kerk kwam een jon-
gen via de Alpha cursus tot geloof 
en voor hem bleek het heel moei-
lijk om daarvoor uit te komen in de 
samenleving. Hij kreeg te maken 
met negatieve reacties van som-
migen, maar als iemand ten goede 
verandert door het geloof moet dat 
toch vragen oproepen bij anderen. 
Tenslotte heeft de kerk gedachten 
over vragen rond vergeving en 
recht. Een mooi voorbeeld hiervan 
vind ik bisschop Tutu. Hij was een 
levend voorbeeld van die gedach-
ten met de Waarheids- en Verzoe-
ningscommissie die hij leidde. 

Net als onze parochie is jullie ge-
meente vertegenwoordigd in het 
oecumenisch verband binnen de 
wijk. Vindt je oecumene belang-
rijk en hoe krijgt die vorm voor 
jullie gemeenschap?  
“Oecumene is heel belangrijk. We 
moeten terug naar de ene kerk. 
Eenheid vraagt ook vrijheid. Er is 
maar één christendom en we de-
len meer dan ons onderscheidt. 
We zijn een in Christus. Ondanks 
de verschillende meningen moe-
ten we ons de eenheid in Christus 

niet af laten nemen. De eenheid 
kost energie, maar het is die ener-
gie ook waard. Oecumene verdient 
het om vooraan gezet te worden in 
de kerk.”
De vraag hoe hij als predikant 
denkt over interreligieuze dialoog 
vindt hij lastiger te beantwoorden: 
“Die vraag is veel lastiger, maar ook 
daar moet de dialoog wel gezocht 
worden. Voor mij openbaart God 
zich in de bijbel. De theoloog Miro-
lav Volf zegt dat God en Allah dicht 
overeenkomen. Jezus past daar 
lastiger in.” 

Als voorganger geef je veel, maar 
je moet zelf ook gevoed worden. 
Hoe geef je voeding aan je geloof?
“Daar moet je dagelijks tijd voor ne-
men. Ik ben een groepsmens, dus 
ik heb een aantal groepen waarin 

ik me laat inspireren. Ook luister 
ik veel naar podcasts. Je kunt niet 
alleen maar geven; ik ontvang veel 
van mijn vrouw en zij is voor mij 
een bron van inspiratie. Verder  
ontvang ik van de gemeenschap. 
Een aantal keren ben ik naar kloos-
ters geweest en daar heb ik goede 
herinneringen aan. 
Het gebedsritme beviel me, maar 
aan het stille klooster waar ik ooit 
was, heb ik geen goede herinne-
ringen. Graag ga ik met anderen, 
collega’s bijvoorbeeld om, zodat 
we samen ook kunnen reflecteren 
op de ervaring. Het bezoeken van 
kloosters is tegenwoordig populair 
onder protestanten.   

Hoe kijk je terug op je tijd hier in 
Leidsche Rijn en wat heb je be-
reikt?
“Is altijd moeilijk te zeggen. Toen 
ik hier kwam was het een kleine 
gemeente, we gebruikten toen een 
ruimte in een school. Nu hebben 
we een eigen kerk en hebben we 
een kinderrijke gemeente. Toch 
heb ik meer gevoel bij enkele in-
dividuele begeleidingen die ik heb 
gedaan. Wat is klein en wat is groot? 
Het zit voor mij meer in de kleine 
dingen. Maar we zijn onmisken-
baar een levendige gemeenschap 
die verder is gegroeid in mijn tijd.” 
Mark lacht als hij vertelt over een 
dienst waarin hij verschillende 
mensen door het doopsel in de 
kerk mocht opnemen. “We hadden 
in die dienst een 11-jarige die zich 
uit eigen beweging liet dopen. Die 

doop was dus een volwassenen-
doop. We hadden ook een gezin 
dat opgenomen werd en waarvan 
het jongste  kind 12 jaar oud was. 
Die doop was dan weer een kin-
derdoop. Gemeenteleden vonden 
dat maar moeilijk te volgen.”

Is er nog iets dat je zeggen wilt, 
bijvoorbeeld om ons te inspire-
ren?   
“Zegen je eigen kerk, maar kijk ook 
naar elkaar. We zijn als christenen 
een minderheid en we moeten 
elkaar weten te vinden. We staan 
voor dezelfde inhoud.” 
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Jaarlijks wordt in Amsterdam de 
Stille Omgang georganiseerd, de 
editie van 2024 vindt plaats op 
zaterdag 16 maart. Vorig jaar or-
ganiseerde de Diocesane Werk-
groep Bedevaarten van het Aarts-
bisdom Utrecht voor het eerst een 
gezamenlijke deelname bij aan de 
Stille Omgang bij van parochies 
uit dit bisdom, startend met een 
feestelijke Eucharistieviering in 
de H. Nicolaasbasiliek nabij het 
Centraal Station. Deze krachten-
bundeling was een succes, daar-
om biedt het aartsbisdom ook dit 
jaar deze mogelijkheid. De inten-
ties van 2024 voor de omgang 
zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend 
voor vrede’.

Het programma is als volgt:
•  20.00 uur: Pontifi cale Eu-

charistieviering in de basiliek 
van de H. Nicolaas te Amster-
dam met Z.E. kardinaal Eijk als 
hoofdcelebrant. Het Gemengd 
Koor van de Sint Jan de Do-
perkerk te Mijdrecht-Wilnis zal 
zingen.

•  21.30 uur: Deelname aan de 
Stille Omgang (ongeveer 1 uur 
lopen).

Jongeren
In het bijzonder worden ook jon-
geren uitgenodigd om met het 
aartsbisdom deze Stille Omgang 
te beleven. Het bisdom Haarlem-
Amsterdam biedt een speciaal jon-
gerenprogramma aan. Hier kun-
nen jongeren uit het aartsbisdom 
aan deelnemen; aansluiten bij het 
programma van het aartsbisdom 
is uiteraard ook een mogelijkheid. 
Meer informatie is verkrijgbaar 
bij jongerenwerker Sarah Mijhad, 
e-mail: jongerenpastoraat@aarts-
bisdom.nl.

Aanbevolen reisoptie
De beste reisoptie naar Amsterdam 
is per trein. Het aartsbisdom zal 
dan ook geen busreizen organise-
ren maar stimuleert het gebruik 

van de trein onder de pelgrims; het 
eindpunt van de Stille Omgang is 
voor hen immers rond 22.30 uur 
vlakbij het Centraal Station.
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Lezingen 
van de 
maand

Lezingen 
van de 
maand

28 januari
Vierde zondag door het jaar
1e lezing   Deuteronomium 
 18,15-20
2e lezing  1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

4 februari
Vijfde zondag door het jaar
1e lezing  Job 7, l-4.6-7
2e lezing   1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie  Marcus 1,29-39

11 februari
Zesde zondag door het jaar
1e lezing  Leviticus 13,1-2.45-46
2e lezing  1 Korintiërs 10, 31-11,1
Evangelie  Marcus 1, 40-45

14 februari
Aswoensdag
1e lezing  Joël 2,12-18
2e lezing  2 Korintiërs 5,20-6,2
Evangelie  Mattheüs 6,1-6.16-18

18 februari
Eerste zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Genesis 9,8-15
2e lezing  1 Petrus 3,18-22
Evangelie  Marcus 1,12-15

25 februari
Tweede zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing   Genesis 22, l-2.9a.l0-

13. 15-18
2e lezing  Romeinen 8,31b-34
Evangelie  Marcus 9,2-10

3 maart
Derde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Exodus 20, l-17 
2e lezing  1 Korintiërs 1,22-25
Evangelie  Johannes 2,13-25

10 maart
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing   2 Kronieken 36,14-16. 

19-23
2e lezing  Efeziërs 2,4-10
Evangelie  Johannes 3,14-21

17 maart
Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd
1e lezing  Jeremia 31,31-34
2e lezing  Hebreeën 5,7-9
Evangelie  Johannes 12,20-33

Stille Omgang 2024



misintenties

MARIAKERK 

zondag 28 januari  Ko Koot, Overleden ouders Balk-
van Lint en hun zoon Frans, Overleden familie Ver-
nooij, Rietje Verhoof-de Graauw, Bep Neuteboom-de 
Goeij, Nel van Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van 
den Berg, Herman Wessels, Aag Vernooij-Oostveen, 
Henk van Doorn, Martin Ham
zondag 4 februari Wim van Oostrom (1e jaargedach-
tenis), To van Helmond-Kusters, Joke Mathôt, Janny 
van Rooijen-Klomp, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy 
Broekhuizen , Adrie Stavast-Veen
zondag 11 februari To van Helmond-Kusters (1e jaar-
gedachtenis), Overleden familieleden Boot-Kraan, 
Wim van Oostrom, Jos Schijf, Hein van den Oudenrijn 
en zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul, Laurens 
Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Maria Gresnigt-van Maar-
seveen, Marian Hazelaar-Winkel, Piet Voskuilen
zondag 18 februari  Janny van Rooijen-Klomp (1e 
jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, An Meering-van Breukelen, Willy 
Friedeman-van Rooij, Theo van Engelen, Ellen van 
Meegen-Diepstraten, Nel Hoonhout-Jacobs, Gerard 
en Gerda Schevers-Spaan
zondag 25 februari  Rien van Zomeren (1e jaarge-
dachtenis), Overleden familie Vernooij, Rietje Ver-
hoof-de Graauw, Bep Neuteboom-de Goeij, Nel van 
Dijk-Pollemans, Voor vrede in de wereld, Grada Hul-
legien-van den Berg, Riek van Rooijen-Kromwijk en 
Wim van den Heuvel, Herman Wessels, Aag Vernooij-
Oostveen, Henk van Doorn, Martin Ham, Adrie Sta-
vast-Veen
zondag 3 maart  Cor van Doorn (1e jaargedachtenis), 
To van Helmond-Kusters, Joke Mathôt, Janny van 
Rooijen-Klomp, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Greet 
Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy Broek-
huizen 
zondag 10 maart  Pastoor Hubertus Vaessen, Jos 
Schijf, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, Hein en 
Bep Wendel-Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-Jas-
pers, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Piet Voskuilen 
zondag 17 maart  Overleden ouders Balk-van Lint 
en hun zoon Frans, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs, overleden ouders Peelen-Koster, 
Adrie Stavast-Veen
Palmzondag 24 maart  Rietje Verhoof-de Graauw 
(1e jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Bep 
Neuteboom-de Goeij, Nel van Dijk-Pollemans, Voor 
missionarissen en ontwikkelingswerkers, Grada Hul-
legien-van den Berg, Henk van Doorn

WILLIBRORDKERK 

zondag 28 januari Arie van Zuijlen, Truus van Schaik-
van Duijn, Nel van Bommel-Storm, Margreet Bonen-
kamp-Bogaard, Janny van Rossum-van Kleef, fami-
lie Servaas-Appel, Corrie de Groot-de Groot, Herman 
Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Jack Schoote, Annie 
van Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Chris Knippers
zondag 4 februari  Janny van  Assem, Riek Bran-
sen-Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, Nel de 
Groot-Gram, Theo Huijden, Corrie Bransen-van Zuij-
len, Sannie de Bruijn-Hoogeveen, Giel de Groot, Elisa-
beth Schrama-de Boer, Overleden ouders Toon en Nel 
de Groot-Gram, Johan Brand, Piet van Dijk, Huub de 
Rooij, familie de Rooij-de Groot, Corrie de Groot-de 
Groot, Overleden familie Verhoef-Versteeg en dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef ter jaar-
gedachtenis 
zondag 11 februari   Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stik-
voort-Jerphanion, Corrie Verhoef-Goes, Cor Jong, 
Corrie de Groot-de Groot
zondag 18 februari  Riek Bransen-Groenenwegen (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij, Janny van Rossum- 
van Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel Jansen-Mei-
land
zondag 25 februari  Willie Roefs-van Gasselt (1e jaar-
gedachtenis), Truus van Schaik-van Duijn (1e jaarge-
dachtenis), Louis Galesloot (1e jaargedachtenis), Arie 
van Zuijlen, Nel van Bommel-Storm, Margreet Bonen-
kamp-Bogaaard, Corrie de Groot-de Groot, Herman 
Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Wil Feijen, Johan en 
Gerben Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Chris 
Knippers
zondag 3 maart  Riek Bransen-Groenenwegen, Wil-
lie Roefs-van Gasselt, Nel de Groot-Gram, Theo Huij-
den, Corrie Bransen-van Zuijlen, Sannie de Bruijn-
Hoogeveen, Giel de Groot, Elisabeth Schrama-de Boer, 
Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Johan 
Brand, Piet van Dijk, Corrie de Groot-de Groot, fami-
lie Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martien Verhoef 
zondag 10 maart  Nel Vos-van Zwol (1e jaargedachte-
nis),  Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-Jerphanion, 
Corrie Verhoef-Goes, Cor Jong, Corrie de Groot-de 
Groot, 
zondag 17 maart  Kees Vernooij, Overleden ouders Van 
Hout-Knigge, Janny van Rossum- van Kleef, Corrie de 
Groot-de Groot, Nel Jansen-Meiland
Palmzondag 24 maart  Truus van Schaik-van Duijn, 
Nel van Bommel-Storm, Corrie de Groot-de Groot
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Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor een ge-
lukkig 2024.
Laten we bidden en werken dat er meer Vrede zal ko-
men en meer verdraagzaamheid en aandacht voor 
elkaar.

Ik kreeg in deze dagen een heel mooi Kerstgedicht 
maar het bleek voor mij veel meer dan dat. Het leek 
me een programma voor het komende jaar om niet 
langs de zijlijn te blijven zitten omdat ik bang werd 
van al die vervelende ontwikkelingen die je bijna elke 
dag ziet op het journaal. Het heeft het kaarsje van de 
hoop in mij op Vrede en een betere wereld weer aan-
gestoken! 

Het WvL van januari is daar als ondersteuning uitste-
kend voor geschikt omdat het zo heel praktisch is:

 “Heb de Heer, uw God, lief... 
en uw naaste als uzelf.”

Lucas 10;27

Met deze woorden, gekozen voor de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christenen, nodigt Jezus ons 
in feite uit om in de naaste een andere jezelf te zien en 
aan de ander te doen wat je voor jezelf zou willen. Dat 
is de zogenaamde ‘Gulden Regel’ die we in alle religies 
vinden. Gandhi legt het helder uit: “Jij en ik zijn één. Ik 
kan je geen kwaad doen zonder
mezelf te verwonden.”; Als we onverschillig blijven 
kunnen we niet zeggen dat we onze naaste liefheb-
ben als onszelf. In geen enkele gemeenschap mag er 
plaats zijn voor ongelijkheid, uitsluiting, verwaarlo-
zing. Zolang we in onze naaste een vreemdeling zien, 

iemand die onze vrede verstoort of die onze plannen 
in de war gooit, zullen we niet kunnen zeggen dat we 
God liefhebben met heel ons hart.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Onvrede en Vrede
Onvrede is een gemene wereldwijde kwaal,
Het gaat met onze gemoedsrust aan de haal.
Als wij even niet goed opletten,
Laten we ons er door besmetten.
Onvrede hebben over de mensen om ons heen,
Of misschien waarom de zon vandaag niet scheen.
Er is zeker altijd iets negatiefs te vinden,
Waarover wij ons op kunnen winden.
Ook het wereldnieuws kan ons angstig maken,
Zodat we er totaal van streek van raken.
Gelukkig hebben wij een gave om onrust te bestrijden,
Dat goed helpt bij onvrede en het dagelijks lijden.
Toen wij op de wereld kwamen is het al in ons gebo-
ren,
De kunst van het liefhebben dat ontwapent en doet 
bekoren.
Naastenliefde die onszelf van onvrede geneest,
Overwint het kwaad en geeft ons een nieuwe geest.
Wie liefheeft krijgt kracht om te overwinnen,
Ook waar ogenschijnlijk niks mee is te beginnen.
Het negatieve wordt door onze liefde verbrand,
Daarmee houden wij onze vredesopdracht in stand.
Och, velen van ons mensen weten dit eigenlijk wel,
Maar ontmoediging plaatst ons vaak buiten spel.
Laten we dit kerstfeest ons meer bezinnen,
Dat wij door alle lijden heen kunnen blijven bemin-
nen.
Het is de hoop van dit feest van geloof en licht,
Als we dit doen komt er altijd vrede in zicht.

Gezegend Nieuwjaar 2024!

Geschreven door Hans Hiep

Het RK diaconaat Utrecht, waarin 
de drie parochies in de stad sa-
menwerken met diaken Jouke 
Schat als contactpersoon, wil U 
graag een paar goede voorne-
mens aanbevelen voor het nieu-
we jaar. Ze kosten niet veel maar 
helpen wel erg goed voor mensen 
in Utrecht en omstreken die in 
moeilijkheden zitten.

U kunt het nieuwe jaar ook goed 
laten beginnen voor allen die het 

moeilijk hebben in onze stad en 
daarbuiten: arme mensen, vluch-
telingen, thuis- en daklozen, zie-
ken, gehandicapten, eenzamen, 
werklozen. 

Een paar suggesties:
•  bid voor alle mensen in moei-

lijkheden; 
•  doe een gift aan een van de 

PCI’s van onze parochies, onze 
potjes met geld voor mensen in 
moeilijkheden; 

•  geef ons gebruikte laptops die 
U niet meer nodig hebt maar 
die wij weer kunnen uitgeven 
aan mensen die ze nodig heb-
ben en er niet eentje kunnen 
betalen. 

•  geef ons gebruikte smartpho-
nes die U niet meer nodig hebt 
maar die wij kunnen uitgeven 
aan thuis- en daklozen of arme 
mensen die er eentje nodig 
hebben. 

Goede (diaconale) voornemens voor 2024



Vind je het leuk om een spelletje te spelen? Kom dan op de derde 
woensdagmiddag van de maand gezellig naar het Pastoraal Cen-
trum, Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. Mis je thuis een speelmaat-
je? Vinden je familieleden (bord)spelletjes doen niet leuk of kun-
nen ze niet goed tegen hun verlies? Wil je eens iets anders doen? 
Er zijn diverse kaart- en bordspelletjes aanwezig, maar een eigen 
spel meenemen kan natuurlijk ook. Het is niet competitief, maar 
vooral bedoeld om elkaar op een gezellige, laagdrempelige wijze 
te ontmoeten. Wil je graag creatief bezig zijn in het gezelschap 
van anderen dat kan ook. Er zijn bijvoorbeeld ook legpuzzels 
aanwezig en materiaal om diamondpaintings of zelf kaarten te 
maken. Wij zorgen voor koffi  e, thee of limonade en wat lekkers. 
Iedereen is van harte welkom op elke derde woensdag: 15:00u 
Pastoraal Centrum  (21 februari en 20 maart) 

Spelletjesmiddag

Al vele jaren werken we als paro-
chie samen met diverse  andere 
kerken in Leidsche Rijn om ons 
geloof zichtbaar te laten zijn in 
onze wijken. We proberen wijk-
bewoners samen te brengen en 
zo een groter gemeenschapsge-
voel te creëren. Dat we allemaal 
Gods kinderen zijn en naar elkaar 
omkijken. 

Willibrordlezing en Vespers
Al vele jaren worden er twee maal 
per jaar, om en om in de PKN To-
renpleinkerk en onze Willibrord-
kerk, gezamenlijk de vespers ge-
beden. Op 7 november was dit in 

combinatie met de jaarlijkse Wil-
librordlezing, waarvoor een inspi-
rerende spreker werd uitgenodigd. 
Kom een keer meedoen!

Samenwerkende Kerken
Zaterdag 16 december 2023 werd 
voor de 5e keer de Lichtjesroute 
Leidsche Rijn georganiseerd. Een 
bijzonder evenement dat elk jaar 
in aanloop naar Kerst gehouden 
wordt. De wandelroute wordt ge-
markeerd door ruim 1800 waxine-
lichtjes in glazen potten. Onderweg 
wordt op creatieve en laagdrempe-
lige wijze het Kerstevangelie verteld 
met toneelstukjes en muziek. In de 

Mariakerk zong koor Uriël kerstlie-
deren en mochten alle bezoekers 
een kaarsje aansteken en de kerst-
stal bekijken. Er zijn op deze avond 
bijna 400 mensen, waaronder heel 
veel gezinnen met jonge kinderen, 
in onze mooie kerk geweest. Het 
was weer een heel groot succes. 
We hopen dat we de bewoners van 
Vleuten, De Meern, Haarzuilens en 
Leidsche Rijn op deze avond iets 
hebben mogen laten ervaren van 
het geloof en de warmte en liefde 
van God.  
Op zaterdag 23 maart 2024 zal voor 
de 2de keer The Passion Leidsche 
Rijn gehouden worden. Meer info 
hierover elders in Drieluik. Deze 
avond wordt het passieverhaal ver-
teld in combinatie met moderne 
muziek.

Vrijwilligers gezocht
Voor de organisatie van deze geza-
menlijke activiteiten (en ook voor 
nieuwe activiteiten binnen onze 
eigen parochie) zijn wij dringend 
op zoek naar vrijwilligers die hier 
aan mee willen werken. De hoe-
veelheid tijd die je erin steekt is 
geheel zelf te bepalen, we zijn blij 
met alle beetjes hulp. Zonder extra 
handjes is er helaas niets te orga-
niseren! Ook hulp van jongeren is 
heel erg welkom. Hulp bij deze ac-
tiviteiten kan ook meetellen voor 
studiepunten of een maatschap-
pelijke stage.  

Geef je op bij 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl
of via het secretariaat  030-6774571

Activiteiten Samenwerkende 
Kerken Leidsche Rijn
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

                    Mariakerk Willibrordkerk
4e zondag door het jaar

zondag 28 januari 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Singhet di Mare

Opdracht van de Heer

vrijdag 2 februari 19.00 uur   
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

5e zondag door het jaar

zondag 4 februari 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Kindernevendienst

6e zondag door het jaar

zondag 11 februari 09.30 uur  
Pastor A. ten Klooster, Schola

Aswoensdag

woensdag 14 februari 19.00 uur  
pastoor P. Ambting, Uriël

1e zondag Veertigdagentijd

zondag 18 februari 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

2e zondag Veertigdagentijd

zondag 25 februari 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Singhet di Mare

3e zondag Veertigdagentijd

zondag 3 maart 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

4e zondag Veertigdagentijd

zondag 10 maart 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Uriël
Na afl oop verkoop bloemstukjes tbv de parochie

5e zondag Veertigdagentijd

zondag 17 maart 09.30 uur  
pastor J. Wissink, Schola
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

4e zondag door het jaar

zondag 28 januari 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Caeciliakoor
Kindernevendienst

5e zondag door het jaar

zondag 4 februari 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Para Todos 
English mix
Kindernevendienst

6e zondag door het jaar

zondag 11 februari 11.00 uur  
Pastor A. ten Klooster, Ad Altare 
Carnavalsmis
Kindernevendienst

Aswoensdag

woensdag 14 februari 10.00 uur   
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

1e zondag Veertigdagentijd

zondag 18 februari 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Uriël - 
Familieviering
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

2e zondag Veertigdagentijd

zondag 25 februari 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Caeciliakoor
Kindernevendienst Vastentijd

3e zondag Veertigdagentijd

zondag 3 maart 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Para Todos 
English mix
Kindernevendienst Vastentijd
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

4e zondag Veertigdagentijd

zondag 10 maart 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Ad Altare
Kindernevendienst Vastentijd
Na afl oop verkoop bloemstukjes tbv de parochie

5e zondag Veertigdagentijd

zondag 17 maart 11.00 uur  
pastor J. Wissink, Groep Michaël
Kindernevendienst Vastentijd
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 2024

Koffi  edrinken na de mis.
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur 
(behalve 6 februari en 5 maart) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
(afwijkend op 2 en 9 februari)

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 
uur (6 februari en 5 maart)    
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur 
Gebed voor eenheid Mariakerk 
vrijdag 26 januari 19.30 uur 

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

zondag 28-01 EHC les 1 -11:00u Willibrordkerk
zondag 28-01  Geloofscursus bijeenkomst 4 -
 12:15u Pastoraal Centrum
donderdag 01-02 H.Vormsel les 1 - 19:00u Pastoraal Centrum
woensdag 07-02 Bakkie troost -10:00u Pastoraal Centrum
woensdag 07-02 EHC -16:00u rondleiding Mariakerk  
zondag 11-02  Carnavalsmis 11:00u Willibrordkerk, 
 je mag verkleed naar de kerk komen 
zondag 11-02  Geloofscursus bijeenkomst 5 - 12:15u Pastoraal 

Centrum
woensdag 14-02 Aswoensdagviering in beide kerken
donderdag 15-02 H.Vormsel les 2 -19:00u Pastoraal Centrum
zondag 18-02 Familieviering - 11:00u Willibrordkerk
woensdag 21-02 Spelletjesmiddag -15:00u Pastoraal Centrum
zondag 25-02 Geloofscursus bijeenkomst 6 - 
 12:15u Pastoraal Centrum
woensdag 06-03 Bakkie troost - 10:00u Pastoraal Centrum
donderdag 07-03 H.Vormsel les 3 - 19:00u Pastoraal Centrum
zondag 10-03 EHC les 2 - 11:00u Willibrordkerk
zondag 10-03 Geloofscursus bijeenkomst 7 - 
 12:15u Pastoraal Centrum
donderdag 14-03  H. Vormsel Ouderavond zonder vormeling - 

20:00u pastoraal Centrum
woensdag 20-03 Spelletjesmiddag - 15:00u Pastoraal Centrum
donderdag 21-03 H.Vormsel les 4 - 19:00u Pastoraal Centrum
zaterdag 23-03 Palmpasenstokken maken- 14:00u 
 Pastoraal Centrum
zaterdag 23-03  The Passion Leidsche Rijn - 
 hele dag Brusselplein / Berlijnplein 
zondag 24-03 Palmpasenviering beide kerken

LICHT VAN CHRISTUS

Carnavalsmis in de Willibrordkerk
Op 11 februari 2024 is er weer de traditionele car-
navalsmis in de St. Willibrordkerk in Vleuten. Voor 
de 2e maal mogen wij deze carnavalsmis vieren. 

Het is dit seizoen een dubbel feest want de Carna-
vals Federatie Utrecht (CFU) bestaat 50 jaar. Ook de 
blaaskapel de Blaaskinkels bestaat 50 jaar. Dus een 
goede reden om hier een mooie viering van te ma-
ken. De CFU nodigt u dan ook van harte uit om deze 
speciale viering met ons te komen vieren. 
Het zou ook fi jn zijn als ook de parochianen ver-
kleed naar deze viering komen. Dit is echter NIET 
verplicht. De viering is op 11 februari 2024 en vangt 
aan om 11.00 uur in de St. Willibrordkerk. 
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Een aantal zondagen door het jaar 
wordt er een extra collecte gehou-
den. De doelen voor deze collecte 
worden door het bisdom jaarlijks 
vastgesteld. Om parochianen de 
gelegenheid te geven voor welk 
doel zij graag willen doneren, 
wordt de collecte deze zondagen 
opgesplitst in twee delen. De col-
lecte ten behoeve van onze eigen 
parochie zal gewoon tijdens het 
klaarmaken van de tafel gehouden 
worden. De extra collecte volgt los 
in mandjes achterin de kerk na af-
loop van de eucharistieviering. In 
Drieluik en bij de mededelingen 
wordt aangekondigd ten behoeve 
van welk goed doel de extra col-
lecte zal zijn.

Maand januari: Actie Kerkbalans
Geef vandaag voor de kerk van 
morgen is het thema ook dit jaar. 
Belangrijk, want de kerk is niet 
alleen voor ons, maar ook voor 
de generaties na ons van grote 
waarde. Het is een plek waar we 
God en elkaar ontmoeten. Waar 
we rust vinden, omzien naar el-
kaar en het leven met elkaar delen. 
We willen uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben en voor mensen 
die God nog niet kennen. We wil-
len mooie inspirerende vieringen 
organiseren, evenals verbindende 
activiteiten daaromheen. Maar dat 
alles kost geld.Door een bijdrage te 
geven aan de parochie, maken we 
samen de kerk van morgen moge-
lijk! Kijk voor meer informatie op 
www.lichtvanchristus.nl

14 februari t/m 31 maart: 
Vastenactie 2024
Leven in een veranderende wereld
Het Vastenactie campagneproject 
richt zich op vrouwen, jongeren en 
mannen met beperkte bestaans-
middelen uit gemeenschappen 
in het zuiden van Zimbabwe. De 
districten Gutu en Bikita, zijn de 
districten met het grootste gebrek 
aan water en andere middelen van 
bestaan. Vrouwen moeten ver lo-
pen voor water, moeten in het veld 
werken terwijl ze ook voor de kin-
deren en het huishouden moeten 
zorgen. 

Waterpunten
Om de toegang tot schoon water 
te verbeteren gaan we vier wa-
terpunten installeren. Er worden 
putten geboord, die worden voor-
zien van een pomp die op zonne-
energie werkt en er komt bij iedere 
put ook een grote opslagtank van 
5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf 
dorpen - met gemiddeld 20 gezin-
nen van vier personen - van water 
voorzien. 

Gemeenschappelijke tuinen
Bij de vier waterpunten worden 
ook vier gemeenschappelijke tui-
nen aangelegd van 50 x 50 meter. 
De lokale bevolking draagt actief 
bij aan het project door mee te hel-
pen bij de installatie en onderhoud 
van de waterpunten en tuinen.

Naaigroepen
Om kwetsbare vrouwen en jonge-
ren te ondersteunen bij het ver-
werven van extra inkomsten wor-
den naailessen en startmaterialen 
geregeld, zodat ze zelf kleding (bv. 
schooluniformen) kunnen maken 
en verkopen.
Hoe kunt u helpen?
• Landbouw training p.p.: € 15
• Naai-opleiding voor twee 
 personen: € 35
• Startset om kleding te naaien: € 45
• Afrastering moestuinen: € 65
• Waterleidingen en kranen: € 85

Natuurlijk zijn we blij met alle klei-
ne beetjes, wat je kunt missen en 
waarmee je kunt helpen.
Graag overmaken op: 
NL09 RABO 0367 5210 59 
t.n.v. Parochie Licht van Christus 

Extra collecte Opbrengst 
Adventsactie 
2023

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

Vastenactie 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Zoals u weet hebben de afgelo-
pen weken in het teken van de 
Adventstijd gestaan. De parochie 
Licht van Christus heeft samen 
met de parochies van de stad 
Utrecht gekozen om kinderen uit 
de allerarmste gezinnen in Paki-
stan te helpen aan een schooldi-
ploma. 

Met de Adventsactie 2023 bieden 
wij 680 werkende en kansarme 
kinderen gedurende drie jaar de 
mogelijkheid om onderwijs te vol-
gen in één van de speciale oplei-
dingscentra en 345 kinderen de 
gelegenheid door te stromen naar 
een overheidsschool om hun di-
ploma te halen. Dit vergroot hun 
kansen op een baan.  

Mede door uw hulp heeft de Pa-
rochie Licht van Christus een to-
taalbedrag kunnen ophalen van 
€ 1.618,10. Met uw gift hebben wij 
licht kunnen brengen in de Derde 
Wereld en daar willen wij u van 
harte voor bedanken! 
Tevens danken wij alle vrijwilligers 
die opnieuw hebben geholpen om 
dit bedrag te realiseren.

Namens de Parochie Licht van 
Christus wensen wij u een geze-
gend en gezond 2024 toe!

Met vriendelijke groet, 

Deborah Sloot,
Coördinator Advents- en Vastenactie
Parochie Licht van Christus



Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

14 januari
Aaron

zoon van Elvin van Vliet en 
Roxanne Verkleij

OVERLEDEN

1 december
Agatha Cornelia Maria Vernooij-

Oostveen (Aag)
op de leeftijd van 92 jaar

weduwe van Wim Vernooij

De uitvaart was op 6 december 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis 

12 december
Petrus Walfrides Voskuilen (Piet)

op de leeftijd van 83 jaar
echtgenoot van Ria Bunnik

De uitvaart was op 16 december 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis 

17 december
Jacobus Johannes van Wijk (Co)

op de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van Riek de Rooij

De crematieplechtigheid was op 
23 december

28 december
Christianus Cornelis Janssen 

(Chris)
op de leeftijd van 76 jaar

echtgenoot van 
Rosemarie Degenkamp

30 december
Jacobus Marinus Koot (Ko)

op de leeftijd van 84 jaar
echtgenoot van Joke Mocking

De crematieplechtigheid was 
op 9 januari

Inleveren lege 
fl essen
Zoals velen misschien al heb-
ben gezien stond er in de Maria-
kerk een doos voor lege fl essen. 
In deze proefperiode kon u uw 
lege fl essen inleveren en wer-
den deze naar de supermarkt 
gebracht om in te leveren voor 
het statiegeld. 

De opbrengsten zijn naar de kerk 
gegaan, en binnen deze korte 
proefperiode hebben wij een 
mooi bedrag opgehaald. Hier-
mee kunnen wij weer wat terug 
doen in de kerk, waar iedereen 
van kan genieten. 

Na deze geslaagde proefperiode 
willen wij deze doos permanent 
laten staat en een tweede doos 
neerzetten in de Willibrordkerk in 
Vleuten. Voel u vrij om uw over-
gebleven fl essen (met statiegeld) 
te doneren aan de kerken. 

Mocht u liever niet met alle fl es-
sen over straat gaan, kunt u ook 
het bonnetje van het statiegeld 
doneren. 

Wij danken u hartelijk voor de 
medewerking. Op deze manier 
doen we iets goeds voor de ker-
ken maar ook voor het milieu!

Bestelling Huispaaskaarsen 2024
Er zijn dit jaar 6 modellen verkrijgbaar in 4 maten vanaf 25 cm. Bestellingen bij het secretariaat: per telefoon 
030-6774571 of per email secretariaat@lichtvanchristus.nl. Graag uiterlijk 25 februari. Dan heeft u de huispaas-
kaars op tijd in huis.

A: de Verrijzenis (vanaf 30 cm)

B: de duif en de regenboog

C: de levensboom

D: Vredesduif

E: Staurogram

F: Chi-Rho Kruis

        A                     B                   C                     D                    E                     F               
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Ook dit jaar organiseert de Kinder-
nevendienst tijdens de Vastenpe-
riode speciale zondagsvieringen. 

Vanaf zondag 18 februari bereiden 
we ons wekelijks samen met de 
kinderen voor op het grote Paas-
feest. 
Met elkaar gaan we deze Veertig-
dagen op weg naar het Licht dat 
het duister overwint. In de ver-
halen die we deze periode horen 
leven we toe naar het Licht dat in 
de Paasnacht in onze kerken ont-
stoken zal worden. We nodigen 
kinderen uit om met ons naar de 
boeiende verhalen te luisteren, na 
te denken, te bidden en te knutse-
len. 
Als er ouders zijn die het leuk vin-
den om mee te helpen, laat dit dan 

weten op zondag voor aanvang 
van de mis of stuur een mailtje 
naar Margreet Dankerlui-Anches: 
info@margreetanches.nl. 

Tijdens de Veertigdagentijd is er 
alleen kindernevendienst (of een 
familieviering) in de Willibrordkerk 
in Vleuten, om 11.00 uur. Alle kin-
deren uit de gehele parochie zijn 
uiteraard hierbij welkom! Aanvul-
lingen of wijzigingen worden op de 
website www.lichtvanchristus.nl 
vermeld. 

Kijk in de kinderactiviteitenagenda 
voor alle data.

KiNd & Gezin
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Zaterdag 23 maart 
van 14:00-15:00u 
ben je van harte 
welkom op het pas-
toraal centrum. Het 
adres is Pastoor 
Ohllaan 36 in Vleu-
ten. Alle kinderen 
van onze parochie 
zijn samen met hun 

papa, mama, opa of oma welkom. 
Dan maken we er samen een hele 
gezellige middag van!

Je kunt thuis vast een eenvoudig 
kruis maken:
Neem twee platte houten latten. 
Eén stok van ongeveer 50-60 cen-
timeter en eentje van ongeveer 
30-40 centimeter lang. Schroef 
of spijker deze aan elkaar tot een 
kruis. Zorg er wel voor dat er geen 
scherpe puntjes uitsteken. Met 
bamboestokken of rechte takken 
kan het ook. Je kunt dan de stok-
ken stevig aan elkaar binden met 
touw of met Ducttape. 

We zorgen voor crèpepapier en wat 
spullen om het kruis te versieren. 

Je mag zelf nog spulletjes meene-
men om eraan te hangen, bijvoor-
beeld theezakjes, doppinda’s, een 
mandarijntje, chocolaatjes 
of (kralen)slingers en 
paasversiersels. Alle 
lekkers moet wel 
verpakt zijn.  

Palmzondag
Zondag 24 maart mag je met je 
mooi versierde kruis naar de kerk 
komen, om er een broodhaantje en 
gezegend Palmtakje aan te laten 
maken. Na de viering breng je je 
Palmpasenkruis naar een zieke of 
oudere uit onze parochie. Je maakt 
je kruis dus voor iemand die het 
hard nodig heeft om een steuntje 
in de rug te krijgen. Of voor iemand 
die verdriet heeft om getroost te 
worden. Of voor iemand die ziek is 
en zo een beetje aandacht krijgt en 
weer snel beter wordt. We zorgen 
voor voldoende adressen.

Kijk in de kinderactiviteitenagenda 
voor alle data.

Kom ook een Palmpasenstok versieren  

Veertigdagentijd & Pasen voor gezinnen en kinderen

beeld theezakjes, doppinda’s, een 
mandarijntje, chocolaatjes 
of (kralen)slingers en 
paasversiersels. Alle 



Menselijkheid en menswording 
stonden centraal in enkele pre-
ken van pastoor Ambting tijdens 
Kerstmis. Kerst 2023 vierden we 
in een wereld waar menselijkheid 
vaak zo ver te zoeken is. 

Terwijl we Kerstmis vierden gin-
gen oorlogen met mensrechten-
schendingen, bijvoorbeeld in Gaza 
en Oekraïne, door. Ondanks dat 
we afgelopen december vierden 
dat de Verklaring voor de Rechten 
van de Mens 75 jaar bestaat, staan 
de rechten die beschreven worden 
nog steeds onder druk. De preek 
op Kerstmis, het feest van Gods 
menswording, was een oproep tot 
menselijkheid. 

In de vieringen waar ook aandacht 
was voor kinderen, haalde de pas-
toor een fragment uit de fi lm Bar-
bie aan. In die scene krijgt Barbie 
de keuze om de plastic wereld te 
ontsnappen en mens te worden. 

Terwijl Barbie weet dat het leven in 
de echte wereld ook lijden en ster-
ven inhoudt, kiest ze er toch voor, 
omdat het de moeite waard is om 
het te ervaren. Met Kerstmis komt 
God in onze wereld en maakt Hij 
zich kwetsbaar. God weet van die 
kwetsbaarheid, maar Hij kiest er 
toch voor mens te worden, omdat 
wij voor Hem de moeite waard zijn. 

De vieringen in onze parochie 
waren druk bezet en de sfeer was 
goed. Vrijwilligers in de parochie 
hadden hun best gedaan om er 
ook dit jaar weer iets moois van 
te maken. Koren zongen prachtig, 
bloemversierders en poetsgroepen 
hadden gezorgd dat de kerken er 
perfect uitzagen en kosters, lec-
toren, acolieten en misdienaars 
zorgden dat de liturgie mooi ver-
zorgd was. 
Terugkijkend was het een mooie 
Kerstmis in de parochie Licht van 
Christus.  
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Belangrijke data 
op een rij:

Zondag 18 februari       
start Veertigdagentijd met 
een familieviering
Willibrordkerk Vleuten om 11.00u

Zaterdag 23 maart 
van 14:00-15:00u 
Palmpasenstok maken in 
het pastoraal centrum

Palmzondag 24 maart 
kindernevendienst Mariakerk 
De Meern om 9:30u  en  
kindernevendienst Willibrord-
kerk Vleuten om 11:00u

Vrijdag 29 maart           
Kinderkruisweg 
Mariakerk De Meern om 13.00u

Pasen 31 maart
Familieviering
Willibrordkerk Vleuten om 11.00u

KERSTMIS 2023

Een geleerde man komt bij Jezus en vraagt hem: "Wat is 

het allerbelangrijkste om te doen?" Jezus antwoordt: "Een 

man wordt op zijn reis aangevallen door struikrovers. Ze

stelen alles van hem en laten hem zwaar gewond achter.

Eerst komt er een priester langs en later een dienaar van de 

tempel. Ze kijken naar de gewonde man, maar helpen hem niet. 

Alleen een vreemdeling, een Samaritaan, stopt. Hij verzorgt zijn 

wonden, brengt hem naar een herberg en betaalt voor zijn zorg.

"Wie heeft het belangrijkste gedaan?" vraagt Jezus nu aan de 

vraagsteller. Hij antwoordt: "De derde man, die zorgde voor 

de man die gewond was geraakt." "Ja," zegt Jezus, "Ga nu 

heen en doe hetzelfde voor al uw naasten."

Op een dag, op weg naar huis, kwam ik langs de markt 

waar altijd veel mensen groenten en fruit verkopen. Terwijl 

ik een verkoopster begroette, zag ik een tomaat voor me op 

de grond liggen, toen nog één en nog één....

Ik keek voor me uit en ontdekte dat ze uit een grote mand 

kwamen die een man met moeite droeg. Zijn mand was heel 

zwaar! Niemand had gemerkt dat hij al die mooie tomaten aan 

het verliezen was en al snel zouden ze worden verpletterd.

Het gezicht van de man was moe en bezorgd. Dus ik 

verzamelde de tomaten voor hem. Hij bedankte me met 

een grote glimlach en ik was ook heel blij dat ik hem kon 

helpen. (Maya uit Oeganda)

….

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. “©PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
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Een geleerde man komt bij Jezus en vraagt hem: "Wat is 
het allerbelangrijkste om te doen?" Jezus antwoordt: "Een 
man wordt op zijn reis aangevallen door struikrovers. Ze
stelen alles van hem en laten hem zwaar gewond achter.

Eerst komt er een priester langs en later een dienaar van de 
tempel. Ze kijken naar de gewonde man, maar helpen hem niet. 
Alleen een vreemdeling, een Samaritaan, stopt. Hij verzorgt zijn 
wonden, brengt hem naar een herberg en betaalt voor zijn zorg.

"Wie heeft het belangrijkste gedaan?" vraagt Jezus nu aan de 
vraagsteller. Hij antwoordt: "De derde man, die zorgde voor 
de man die gewond was geraakt." "Ja," zegt Jezus, "Ga nu 
heen en doe hetzelfde voor al uw naasten."

Op een dag, op weg naar huis, kwam ik langs de markt 
waar altijd veel mensen groenten en fruit verkopen. Terwijl 
ik een verkoopster begroette, zag ik een tomaat voor me op 
de grond liggen, toen nog één en nog één....

Ik keek voor me uit en ontdekte dat ze uit een grote mand 
kwamen die een man met moeite droeg. Zijn mand was heel 
zwaar! Niemand had gemerkt dat hij al die mooie tomaten aan 
het verliezen was en al snel zouden ze worden verpletterd.

Het gezicht van de man was moe en bezorgd. Dus ik 
verzamelde de tomaten voor hem. Hij bedankte me met 
een grote glimlach en ik was ook heel blij dat ik hem kon 
helpen. (Maya uit Oeganda)
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Kinderactiviteiten 
AGENDA

kerk Vleuten om 11:00u

Vrijdag 29 maart           
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Goede Voornemens
We hebben in mooi versierde ker-
ken afgelopen Kerst de geboorte 
van onze heer Jezus Christus ge-
vierd. De boodschap van Licht en 
Vrede lijkt in onze wereld meer 
nodig dan ooit, door verschrikke-
lijke oorlogen en geweld met vele 
onschuldige slachtoff ers in Oekra-
ine, Israël en Gaza, Jemen en op 
vele andere plekken op de wereld. 
Je zou er moedeloos van worden. 
Toch zijn er ook vele lichtpunt-
jes. Vluchtelingen uit de Oekraïne 
werden bij parochianen thuis op-
gevangen, de jaarlijkse Paasactie 
en de collecte op wereldarmoede-
dag bracht een mooi bedrag op, 
we steunden tientallen gezinnen 
en mensen in fi nanciële nood met 
geld voor boodschappen, kleding, 
een koelkast, de dierenartsreke-
ning, schulden et cetera. Het is 
mooi en waardevol om de mede-
mens in nood zo te kunnen helpen.

Onze burgemeester Sharon Dijks-
ma vroeg in haar nieuwjaars-
toespraak op 2 januari jl. met 
verwijzing naar de Utrechtse pa-
troonheilige Sint Maarten die zijn 
mantel deelde met een bedelaar, 
aandacht voor medeleven, vrien-
delijkheid en genade tegenover 
anderen. Het gaat volgens haar 
om begrip, mededogen en vrijge-
vigheid tonen, zonder oordelen. 
Barmhartigheid als voegwerk van 

de Utrechtse samenleving. Het 
begin van het nieuwe jaar is tra-
ditioneel het moment om goede 
voornemens te maken. Het mooi-
ste goede voornemen is toch wel 
het geven en ontvangen van lief-
de. Vanuit de christelijke naasten-
liefde, de caritas, zien we om naar 
die mensen die het minder hebben 
dan wij zelf. De wereldwijde cri-
sis en oorlogsdreiging staan niet 
in de weg om goede voornemens 
te hebben. Juist in deze moeilijke 
tijden is het belangrijk om te zien 
naar onze naasten in nood. In de 
week voor Kerstmis heeft de Ca-

ritas met de belangeloze hulp van 
enkele vrijwilligers daarom bij zo’n 
40 arme gezinnen in onze paro-
chie een kerst- of boodschappen-
pakket en een fi nanciële bijdrage 
gebracht voor de feestdagen. Dat 
werd dankbaar ontvangen. 

Delen
Hoe mooi is het te delen met ande-
ren in wat wij hebben? Ik schreef 
het al eerder op deze pagina: “de-
len” is het nieuwe “hebben”.  Als 
PCI dragen wij zorg voor de on-
dersteuning van de mensen die in 
fi nanciële nood zijn. Dat doen wij 
met geld dat hiervoor wordt inge-
zameld in onze parochie, met uw 
giften. 

Vrijwilligers gezocht
Helpen kan niet met geld alleen. 
Vindt u het leuk om ons in 2024 
te gaan helpen om medemensen 
te ondersteunen, kom dan helpen 
als bestuurslid of vrijwilliger bij 
de PCI. Met een uurtje of wat per 
maand doet u in een leuk team 
belangrijk werk dat mensen di-
rect ondersteunt. Is dat geen mooi 
voornemen voor het nieuwe jaar?  

Ik wens u namens het PCI bestuur 
en de vrijwilligers alvast een geze-
gend en liefdevol 2024 toe!

Hartelijke groet, Kasper Driehuijs

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van 
Dijk - Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Het was zeer gezellig om elkaar te ontmoeten tij-
dens het kerststukjes maken in december. Er zijn 
heel veel stukjes gemaakt en de opbrengst was met 
ruim 800 euro voor de parochie boven verwach-
ting; daar zijn we heel erg dankbaar voor! 

We willen graag nogmaals zo’n leuke creatieve mid-
dag organiseren.  We proberen naast een eigen 
bloemstukje, ook weer zo véél mogelijk mooie stukjes 
voor anderen te maken. Deze bloemstukjes worden 
op zondag 10 maart na afl oop van de viering in bei-
de kerken verkocht. De opbrengst is voor het nood-
zakelijke grootonderhoud van beide pastorieën.  De 
gekochte bloemstukjes kunnen ook worden wegge-
geven aan oudere of zieke medeparochianen. (adres-
sen beschikbaar). U bent welkom om gezellig mee 
te helpen op  zaterdag 9 maart in het portaal van de 

Mariakerk. De ruimte wordt ingericht met tafels en 
stoelen, verwarmd en we zorgen voor koffi  e, thee en 
wat lekkers. We zorgen voor voldoende potjes met 
oase/steekschuim, diverse soorten voorjaarsgroen en 
wat decoratiemateriaal. Mocht u zelf materialen voor 
stukjes over hebben, dan vinden we het erg fi jn als u 
dat mee wilt brengen of de week ervoor wilt brengen 
in de Mariakapel. Graag zelf een snoeischaar meene-
men! Datum: zaterdag 9 maart 2024, tijd: 14:00u
Locatie: portaal Mariakerk

Opgeven kan via marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl 
of telefonisch naar het secretariaat: 030-6774571

Bloemstukjes maken
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The Passion is uitgegroeid tot 
een begrip in Nederland. Het is 
voor veel Nederlanders de ul-
tieme voorbereiding op Pasen. 
Op zaterdag 23 maart 2024 is The 
Passion, het verhaal van hoop, 
voor de tweede keer met een ei-
gen editie in Leidsche Rijn. Het 
evenement is bedoeld om met 
elkaar als wijkbewoners samen 
op een eigentijdse wijze het pas-
sieverhaal te beleven en elkaar te 
ontmoeten.

Het kruis bezoeken
In aanloop naar de landelijke Pas-
sion op Witte Donderdag is er The 
Passion Leidsche Rijn – georga-
niseerd door de samenwerkende 
kerken van Leidsche Rijn-Vleuten-
De Meern. 
Zaterdag 23 maart 2024 stellen 
vanaf 11.00 uur mensen een groot 
verlicht kruis op, op het Brussel-

plein. Iedereen is welkom om er-
bij te zijn en om het kruis tussen 
11.00 uur en 19.30 uur te bezoeken. 
Het biedt gelegenheid voor be-
zinning en ontmoeting rond het 
bekende, witte kruis. Je kunt een 
kaartje schrijven voor iemand die 
bemoediging nodig heeft. Er is ook 
alle ruimte om gedachten te delen, 

vragen te stellen of gewoon even 
stil te worden. En als je wilt zijn 
er mensen om mee in gesprek te 
gaan.

Processie en Concert
Om 19.45 uur start de processie 
van het Brusselplein naar het Ber-
lijnplein. Op het Berlijnplein is een 
podiumprogramma met (pop)mu-
ziek, vertelling en beeld, dat begint 
om 20.30 uur. 

Tienergroep
Deze avond is ook zeer geschikt 
voor tieners, jongeren en jongvol-
wassenen! Karin van der Helm zal 
om 19.30 uur met de tienergroep 
bij elkaar komen bij het kruis op 
het Brusselplein om daarna de 
processie mee te lopen. Alle tieners 
en jongeren van onze parochie 
zijn welkom om hierbij aan te slui-
ten en daarna het muziekfeest op 
het Berlijnplein mee te maken! Het 
gehele evenement is gratis toe-
gankelijk.

In het actuele nummer van Magazine voor de Pelgrim staat een in-
terview met pastoor Peter Ambting. Matheu Bemelmans interview-
de de pastoor over de actuele situatie in Israël en de Palestijnse Ge-
bieden. Ambting spreekt zijn zorg en verdriet uit over de ontstane 
situatie in het land waar hij als gids graag groepen rondleidt. 

Voor € 8,25 per jaar kunt u een abonnement nemen op Magazine voor 
de Pelgrim en bent u geïnformeerd over Lourdesbedevaarten en an-
dere pelgrimages. 

Een abonnement op het blad kunt u nemen via de website: 
www.huisvoordepelgrim.nl/magazinevoordepelgrim  

The Passion Leidsche Rijn

Interview over Heilig Land met pastoor Ambting
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Maandelijkse Engels- Neder-
landstalige Eucharistieviering

(1e zondag van de maand 11.00u Vleuten) Op 4 fe-
bruari zal voor de eerste keer deze mis met een in-
ternationaal karakter gehouden worden. De speci-
ale Engelstalige viering - voorheen ‘s middags om 
13.00 uur – komt te vervallen en zal dit jaar worden 
geïntegreerd in de viering om 11.00 uur in de Wil-
librordkerk.  

Veel nieuwe bewoners van Leid-
sche Rijn hebben een buitenlandse 
achtergrond, waarbij de Neder-
landse taal een barrière is. Aanslui-
ting vinden is niet vanzelfsprekend. 
We hopen dat de vaste parochianen 
willen helpen om de nieuwkomers 
hartelijk te ontvangen.  Samen kun-
nen we bouwen aan een gemeen-
schap waar iedereen zich welkom 
voelt.

In Lissabon tijdens de Wereldjongerendagen heeft de 
paus  opnieuw aangedrongen op een open kerk die 
lijkt op een veldhospitaal, waarbij meer het denken 
buiten de comfortzone voorop staat en vuile handen 
maken mogelijk is.  Zijn moto was Para Todos: voor 
iedereen!

In deze maandelijkse viering willen we de daad bij het 
woord voegen. De viering wordt door enkelen mu-
zikaal opgeluisterd, maar je kunt om 10.15 uur mee 
oefenen en dan aansluiten in het koor: Para Todos! 
De liederen komen onder meer uit Taizé en de bede-
vaartplaats Lourdes. Nieuwe ideeën en talenten ho-
pen we een plaats te kunnen geven en zo gezamenlijk 
de vreugde van het geloof te beleven. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Karin van der 
Helm. Tel. 06-29244981 email:karin.vanderhelm@pla-
net.nl  

Eucharistic celebration 
Dutch - English

Every 1st Sunday of the month there is an English-
Dutch mass in the St. Willibrord Church in Vleuten 
at 11 a.m. The celebrant is Pastoor Peter Ambting.

In order to properly serve the diverse community of 
Roman Catholics in Leidsche Rijn, we will start with a 
Eucharistic celebration partly in English. Please note 
in your diary (1st Sunday of the month): February 4, 
March 3, April 8, etc. NB: extra English mass on April 
21 with Americans.

We hope that many English-speaking believers will 
fi nd their way to this celebration. Be welcome!

Een prille zoen

De lente zit hier zomaar in de lucht
Ik hoor het echtpaar duif een liedje koeren

Een vogelzwerm vliegt uit in hoge vlucht
Ik zie aan kale struiken puntjes groenen 
De zon heeft alle sneeuwklokjes gekust

Een witte traan laat zich weer open zoenen
Camelia, ook jij ontwaakt uit rust 

Je kleurenknoppen staan op openbloeien
Ik ruik de geur van prille lentelucht

Laat ons ook opengaan door zonnezoenen
   

Henny, februari 2021
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Traditiegetrouw is het begin 
van het nieuwe jaar het moment 
waarop de parochie een beroep 
doet op uw vrijgevigheid. Bij deze 
editie van Drieluik ontvangt u 
de enveloppe van de Actie Kerk-
balans met het verzoek om een 
bijdrage te leveren. Als parochie 
sluiten we aan bij de grootste 
fondsenwervende actie van het 
land om de bijdragen van onze 
parochianen binnen te halen. 

Onze parochie is een dynami-
sche plek waar gelovigen elkaar 
ontmoeten tijdens het vieren van 
de liturgie, maar ook daarbuiten. 
We kennen verschillende groepen 
waarin jong en oud, op hun eigen 

manier, het geloof beleven. De kerk 
betekent veel voor mensen op be-
langrijke momenten in hun leven, 
zoals bijvoorbeeld bij de doop van 
een kindje of bij de uitvaart van 
een dierbare. Als een organisatie 
die draait op vrijwilligers is de kerk 
een belangrijke plek waar mensen 
elkaar ontmoeten en hun sociale 
contacten vinden. Om ons aan-
bod mogelijk te maken, hebben we 
een bescheiden aantal mensen in 
dienst en hebben we twee mooie 
gebouwen voor de eredienst. Om 
onze gebouwen in goede staat te 

houden, moeten we het komende 
jaar de nodige investeringen doen. 
Ook pastoraat kost onvermijdelijk 
geld en daarom doen we een be-
roep op u als parochiaan. 

Uw bijdrage is onmisbaar om sa-
men kerk-zijn ook in 2024 vorm 
en inhoud te geven. Doe daarom 
mee en geef ook. U kunt uw gift 
overmaken op NL73 RABO 0367 
5034 17 t.n.v. parochie Licht van 
Christus te Vleuten o.v.v. ‘Actie 
Kerkbalans 2024’.  Ook kunt u uw 
bijdrage via iDEAL voldoen.  Gaat 
u hiervoor naar onze website en 
druk op de banner Kerkbalans 
2024. Of maak gebruik van de QR-
code hiernaast.

Door vandaag te geven, kan de 
kerk in de toekomst blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat: 
de verkondiging van de Blijde 
Boodschap van Jezus Christus. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage 
en steun!

Namens het parochiebestuur,
      
Pastoor Peter Ambting

Geef vandaag voor de kerk van morgen  
Actie Kerkbalans 2024 van start!  

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan de actie 

Kerkbalans 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l

Een Bakkie Troost 

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt 
u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan wat gezel-
schap? Dan bent u élke eerste woensdag van de maand 
welkom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit koffi  e moment 
vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn dat u 
anderen ‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen en zor-
gen mogen besproken worden.  U bent van harte welkom!
Elke éérste woensdag: 10:00 uur Pastoraal Centrum  
(7 februari en  6 maart)
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
vacant

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
vacant

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

Lid
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
2 23 maart 2024 t/m 10 mei 2024 19 februari
3 11 mei 2024 t/m 28 juni 2024 15 april

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey Vermey Vermey 

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022 

Vermey 
uitvaartzorg

Vermey Vermey 
uitvaartzorg

Vermey 

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


