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Als de blaadjes
Als de blaadjes verkleuren vind ik dat prachtig. Groen, geel, bruin en 
rood. Soms zelfs samen in één blaadje verwerkt. Ook de lucht kan nu 
enorm intens verkleuren. Met prachtige roze wolken en dan later op de 
dag de warme herfstzon die nog even kietelt op je gezicht en de bladeren 
van een nog warmere kleur voorziet.
Toen ik werkte op de universiteit in Zweden was het einde zomer en begin 
herfst. Elke ochtend liep ik van mijn huis naar de universiteit. Daar had 
men langs de weg één soort loofbomen geplaatst die afkomstig waren 
uit diverse gebieden in Zweden. De lijn met bomen begon met een boom 
uit het zuidelijkste puntje van Zweden en eindigde met een boom hele-
maal uit het noorden van Zweden. De rij bomen stond er als experiment 
om te kijken of deze bomen zicht zouden aanpassen aan de omgeving 
waar ze werden geplant. Men was verbaasd; de boom uit het zuiden was 
nog volledig groen, terwijl de boom uit het noorden al volledig kaal was. 
Elke ochtend liep ik voorbij deze rij bomen, net zoals ik hier in Nederland 

nu doe. Elke ochtend fi ets ik 
met mijn jongste dochter naar 
school om te kijken wat de na-
tuur vandaag voor kleurenpallet 
voor ons ingedachte heeft. Dan 
denk ik vaak terug aan mijn tijd 
in Zweden en bedenk ik me hoe 
gezegend we zijn met wat de 
natuur ons aan prachtige her-
inneringen brengt.

Gemma van Doorn

Foto: Vleuterweide, Gemma van Doorn

> lees verder op  pagina 4

In laatste maanden van het kerke-
lijk jaar staan we als gelovigen stil 
bij het einde. Op 1 november vier-
den we Allerheiligen en op 2 no-
vember Allerzielen. Met deze twee 
gedachtenissen denken we in de 
kerk aan alle overledenen. We her-
denken alle mensen die ons zijn 
voorgegaan, bekenden en onbe-
kenden van wie het aardse leven 
ten einde is gekomen. De zondag 
voorafgaand aan deze vieringen 
herdachten we de dierbaren van 
onze eigen gemeenschappen. 
Over een aantal maanden, op 20 
februari, herdenken we dat de oor-
log in Oekraïne twee jaar geleden 
uitbrak en recent is daar nog de 
oorlog tussen Israël en Hamas bij-
komen. Dat zijn alleen nog maar 
de oorlogen die onze media be-
heersen, maar bijvoorbeeld ook in 
Jemen, Nigeria en Syrië zijn lang-
lopende oorlogen of confl icten 
gaande. In deze gebieden is het 
einde van een mensenleven altijd 
heel dichtbij. Door de beelden die 

we dagelijks op televisie zien, wor-
den ook wij geconfronteerd met 
het einde. We zagen bijvoorbeeld 
hoe ruim dertienhonderd mensen 
op gruwelijke wijze afgeslacht zijn 
in Israëlische dorpen en hoe het 
Noorden van Gaza bijna helemaal 
plat gegooid is door Israëlische 
bombardementen. Het confl ict 
kent nu al zo’n tienduizend doden, 
vooral Gazanen gedood door Isra-
elische bombardementen.  
Verschillende parochianen heb-
ben mij de laatste tijd gevraagd of 
de oorlogen en natuurrampen van 
onze tijd symptomen zijn van de 
eindtijd waar in de bijbel over ge-
sproken wordt. Deze vragen doen 
me ook denken aan een Syrische 
vluchteling die jaren geleden te-
gen mij zei: “Het einde is nabij, de 
aarde is doordrenkt van bloed en 
Jezus is komende”. Zij sprak daar-
mee vooral over haar eigen trau-
matische ervaringen in Syrië, waar 
milities en legers vreselijk tekeer 
zijn gegaan en veel mensenlevens 

hebben opgeëist. Als je alle ge-
beurtenissen van onze tijd op een 
rijtje zet, kun je er inderdaad moe-
deloos van worden. Maar zijn we 
nu ook in de eindtijd? De Katechis-
mus van de Katholieke Kerk (KKK 
670) zegt, “Sinds de Hemelvaart is 
Gods heilsbeschikking in de fase 
van haar voltooiing gekomen. Wij 
zijn reeds in het laatste uur (1 joh. 
2,18)”. De kerk leert dus inderdaad 
dat we in de eindtijd zijn. Al ruim 
2000 jaar! Dat we de aarde geen 
goed doen en met ons gedrag en 
met oorlogen afwijken van Gods 
wil, moge duidelijk zijn, maar of dit 
nu ook meteen het einde betekent, 
weet ik niet. In de tweede Petrus-
brief lezen we, “Voor de Heer is een 

Het einde
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LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
33e zondag door het jaar Extra collecte:  Nationale Jongeren collecte

zondag 19 november 09.30 uur   pastor  J. Wissink 11.00 uur   pastor  J. Wissink
  Uriël  Groep Michaël
    kindernevendienst
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Christus koning van het heelal

zondag 26 november 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Caeciliakoor
    kindernevendienst

Eerste zondag advent (jaar B) Extra collecte:  Adventsactieproject 2023 

zondag 3 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Schola  Projectkoor LvC
    Familieviering

Onbevlekt Ontvangenis vd H.Maagd Maria

vrijdag 8 december 09:00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël 

Tweede zondag advent

zondag 10 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Uriël  Ad Altare
    kindernevendienst 
    Adventsproject

Derde zondag advent  Extra collecte: Adventsactieproject 2023

zondag 17 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël
    kindernevendienst 
    Adventsproject
   13.00 uur   pastoor P. Ambting   
    Engelse mis

Koffi  edrinken na de mis.

dag als duizend jaren en duizend 
jaren als een dag.” Ook in de Mid-
deleeuwen waren er tijden dat er 
heel veel bloed vergoten werd en 
mensen hun wereld zagen instor-
ten door oorlog en geweld. Nog 
zwarter waren de dagen onder het 
bewind van Nazi Duitland, toen 
mensen systematisch om hun ras, 
politieke voorkeur, seksuele ge-
aardheid of handicap werden ver-
moord. Wanneer het einde komt, 
weet alleen God. Wat ik in de vraag 
over het aanbreken van de eind-
tijd vooral versta, is het verlangen 
van mensen naar liefde, gerech-

tigheid en vrede. Hier spreekt een 
verlangen naar volmaaktheid, weg 
van de ellende, toe naar een toe-
stand van heelheid. Dit zijn dingen 
die geassocieerd worden met de 
komst van de verheerlijkte Messias 
aan het einde van de tijd en in die 
zin is het niet vreemd dat mensen 
de link met de eindtijd leggen.          
De eindtijd komt de komende we-
ken ook in de liturgie naar voren 
als we Christus Koning van het 
Heelal vieren op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, en in de eer-
ste weken van de Advent. De lezin-
gen gaan dan over komst van de 
Messias en de dingen die we dan 
mogen verwachten. Gaandeweg 

de Advent gaat dat uitzien naar de 
komst van de Heer aan het eind 
van de tijd over in de verwachting 
van zijn komst met Kerstmis. Als 
christenen zijn we Advent-men-
sen, mensen die uitzien naar Zijn 
komst en dat is geen bedreiging, 
maar vooral een belofte die ons 
vreugdevol mag stemmen. Het is 
een positief antwoord op ellende 
en zorgen die ons soms ook ne-
gatief kunnen stemmen. Laten we, 
ondanks alles, onze hoop houden 
op Hem en het goede blijven doen. 
Ik wens ons allemaal een hele goe-
de Adventtijd.

Pastoor Peter Ambting  

<vervolg van pagina 3



misintenties

MARIAKERK 

zondag 19 november Annie Redelijk-Laurens (1e 
jaargedachtenis), ouders Vernooij-van Schaik, 
Annie Vernooij, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs, Overleden familie Oostveen-
Brinkhof, Frans Rentinck

dinsdag 21 november tot zekere intentie

vrijdag 24 november voor het welzijn van de parochie

zondag 26 november Frans Compeer (1e jaar-
gedachtenis), Overleden familie Vernooij, Herman 
Wessels, Jan Kok, Cees Vernooij, Martin Ham, 
Adrie Stavast-Veen, Rietje Verhoof-de Graauw, Bep 
Neuteboom-de Goeij, Rietje en Ad Thijsen, Nel van 
Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg

dinsdag 28 november tot zekere intentie

vrijdag 1 december
voor het welzijn van de parochie 

zondag 3 december Joep Hansen, Henk van Doorn, 
Cor Oostveen, To van Helmond-Kusters, Charles 
en Bep Beniest-Miltenburg, Joke Mathôt, Janny 
van Rooijen-Klomp, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy 
Broekhuizen

vrijdag 8 december tot zekere intentie

zondag 10 december Jan Kok (1e jaargedachtenis), 
Trix Kleinegris-Kuijper (1e jaargedachtenis), Annie 
Redelijk-Laurens, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Dirk Tonen en Sjaan Tonen-
van der Weijden, Wim van Oostrom, Jos Schijf, Hein 
van den Oudenrijn en zoon Jos, An Houdijk, Hein 
en Bep Wendel-Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-
Jaspers

dinsdag 12 december
voor het welzijn van de parochie 

vrijdag 15 december tot zekere intentie

zondag 17 december Martin Ham, Overleden 
ouders Peelen-Koster, Adrie Stavast-Veen, Piet Stal, 
Leo van Zwieten, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs

WILLIBRORDKERK 

zondag 19 november  Kees Vernooij, Corrie de Groot-
de Groot, Johan Brand, Ans de Groot-van Schip 

donderdag 23 november tot zekere intentie

zondag 26 november Overleden leden van het 
Caeciliakoor, Rein Pouw, Chris Knippers, Beb Schoote-
van Zuijlen, Johan en Gerben Verhoef, Trees Feldhaus, 
Ria Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, 
Arie van Zuijlen, Herman Goes, Photina Glissenaar-
Hendrikse, Truus van Schaik-van Duijn, Nel van 
Bommel-Storm, Corrie de Groot-de Groot, Margreet 
Bonenkamp-Bogaaard, Leo ten Have

donderdag 30 november
voor het welzijn van de parochie

zondag 3 december  Janny van Rossum-van Kleef, 
Overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef, Toon de 
Groot, Janny van Assem, Cary Nuss-Spoelstra, Riek 
Bransen-Groenenwegen, Willie Roefs-van Gasselt, 
Ouders Scholman-van Kats, Nel de Groot-Gram, Theo 
Huijden, Corrie Bransen-van Zuijlen, Sannie de Bruijn-
Hoogeveen, Corrie de Groot-de Groot, Giel de Groot, 
Elisabeth Schrama-de Boer, Johan Brand, Piet van Dijk

donderdag 7 december tot zekere intentie

zondag 10 december  Trees Feldhaus (1e jaar-
gedachtenis), Johan en Gerben Verhoef, Ben Kosterman, 
Annie Ebskamp, Jan en Corrie Linssen, Herman Goes, 
Gerrie de Coo-Jansen, Corrie de Groot-de Groot,  Sjaan 
Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-Jerphanion, Corrie 
Verhoef-Goes

donderdag 14 december voor het welzijn van de 
parochie

zondag 17 december  Kees Vernooij, Jan van Zuijlen 
namens de Stille Omgang, Corrie de Groot-de Groot

5
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LICHT VAN CHRISTUS

Preek van de maand

Preek tijdens Advent, 
7-8 december 2002. 
Jes. 40,1-5.9-11; Mc. 1,1-8  

De woorden uit de eerste lezing 
zijn woorden die thuis horen in de 
situatie van de ballingschap van 
de Joden in Babylon. De koning 
van Babylon had Jeruzalem en de 
tempel verwoest en vervolgens 
de notabelen van de stad meege-
nomen naar Babylon, zodat er in 
Jeruzalem geen leiders meer zou-
den zijn voor een eventuele op-
stand. Daarmee is Jeruzalem een 
dooie boel geworden: er gebeurt 
niks meer. De tempel ligt stil en 
ook cultureel gebeurt er niks. En in 
Babylon zitten de hogere Joden in 
ballingschap te zitten. Er wordt van 
ze verwacht dat ze zich aanpassen. 
Integratie heet dat tegenwoordig. 
En aangezien Babylon zeer mach-
tig is, ziet het er allemaal vrij hope-
loos uit.

In die situatie wordt er een profeet 
geroepen. We hoorden in de eer-
ste verzen van de eerste lezing van 
vandaag zijn roepingsverhaal. Er 
wordt verteld dat hij namens God 
door een engel of zo toegesproken 
wordt: Jouw God heeft mij bevolen 
om je te zeggen dat je jouw volk 
mag gaan troosten. Jeruzalem had 
het ernaar gemaakt dat het versla-
gen werd: het had God vergeten, 
het had meegedaan met het ha-
len, hebben en houden van ieder-
een en dan valt de zaak een keer 
in elkaar. Daarom verdiende het 
straf, maar er is nu genoeg gele-
den. Spreek Jeruzalem maar weer 
moed in en zeg het ook aan de bal-
lingen in Babylon: er daagt weer 
nieuwe toekomst, Babylon houdt 

het niet lang meer, we kunnen te-
rug, Pak de koffers maar vast. Want 
dat is de troost voor ballingen: dat 
ze terug kunnen. Als bij ons al-
lochtonen vaak niet terug willen, 
dan is dat omdat in het thuisland 
honger en dood dreigt, niet omdat 
ze niet graag naar het moederland 
zouden willen. En trouwens: ook 
in het thuisland zit men op hen te 
wachten. Toen ik in Utrecht een 
tijd dienst deed in het Ariënskon-
vikt, hadden we daar een Spaanse 
werkster. ‘s Zomers ging ze met 
haar familie naar Spanje, een klein 
dorp aan de Noordkust van Spanje. 

Toen mijn vriend en ik een keer in 
Spanje op vakantie gingen, spra-
ken we af dat we bij hen langs zou-
den gaan. We kwamen in een dorp, 
waar 2000 mensen woonden, in 
alle vrolijkheid samen. Maar, ver-
telde men ons al gauw, ‘s winters 
woonden er 150 mensen. Oude 
mensen. Dan waren alle anderen 
weer terug naar Duitsland, Italië, 
Frankrijk, België en Nederland. 
Daar ontmoette ik de moderne bal-
lingen: een heel jaar aan het werk 
voor die ene maand naar huis. 
En de thuisblijvers: een heel jaar 
wachtend op leven in de gemeen-
schap.

In de verzen erop gaat de profeet 
aan het werk. Hij begint met het 
bemoedigen van de ballingen. Leg 
door de woestijn tussen Babylon en 
Jeruzalem maar vast een autobaan 
aan, met viaducten en tunnels. 
Want de Heer gaat verschijnen en 
Hij gaat aan het werk om zijn Israël 
uit de ballingschap te bevrijden. 
Als loon zal Hij zijn ballingen mee 
krijgen en linea recta met ze naar 
Jeruzalem trekken. Ballingen, pak 
de koffers maar vast. En Jeruzalem, 
ga maar vast op de uitkijk staan en 
verkondigt het maar vast aan het 
land en de steden van Juda: Hij 
komt eraan met onze mensen. Dat 
is de boodschap van troost voor 
de ballingen en Jeruzalem. En ei-
genlijk is het de enige echte troost. 
Een winkeltje in Babylon openen, 
dat kan natuurlijk wel, maar het 

is zelf-troost en dat werkt niet. In 
Jeruzalem de ballingen vergeten 
en zelf weer de cultuur verwerven 
die zij hadden: dat kan wel, al is 
het moeilijk, maar je vergeet wel je 
broeders en zusters. Hier komt de 
echte troost: jullie worden gered, 
God laat van zich merken. 

In het evangelie van vandaag wor-
den die profeet en zijn woorden 
beeld van de tweelingbroer van 
Jezus, Johannes de Doper. Laat ik 
me even corrigeren: natuurlijk is 
Johannes biologisch geen twee-
lingbroer van Jezus. Als we het 
verhaal van Lucas voor historisch 
nemen, hoogstens een neef. Maar 
vanuit het oogpunt van de heils-
geschiedenis is Johannes wel een 
tweelingbroer: Jezus en hij horen 
bij elkaar. Je kunt de ene niet krij-
gen los van de ander, zoals je het 
Nieuwe Testament niet kunt krij-
gen los van het Oude. Hij hoort bij 
het begin van het evangelie: bij het 
leven van Jezus, zijn dood en ver-
rijzenis die het begin zijn van het 
evangelie tot nu toe.

De profeet uit Jesaja 40 riep op om 
een weg te banen door de woestijn 
tussen Babel en Jeruzalem: langs 
die weg zouden de Heer en de bal-
lingen in triomftocht terug trekken 
naar Jeruzalem. Daar verandert 
Marcus iets aan. Hij plaatst de roe-
pende stem in de woestijn. Johan-
nes was immers weggetrokken 
uit Jeruzalem en een soort kluize-
naarsleven in de woestijn gaan lei-
den. Weg van het bedorven leven 
van de tempelpriesters, van het be-
dorven leven van de maatschappij 
van halen, hebben, houden. 

En vanuit die woestijn roept Hij 
naar de stad: Uw Heer komt eraan, 
bereid zijn weg, bekeer U, maak 
U klaar om Hem te ontvangen. 
De boodschap van de troost voor 
de ballingen is geworden tot een 
boete- en bekeringsoproep voor 
mensen die helemaal thuis waren 
in Jeruzalem, maar er het recht 
en de barmhartigheid bij vergeten 
zijn. Dezelfde woorden kunnen 

door pastor Jozef Wissink
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heel iets anders gaan beteken in de 
mond van een ander. En dat kan 
nog terecht zijn ook.

De kerk laat elk jaar in de Advent de 
boodschap van Johannes horen. 
Het is een strenge boodschap van 
boete en bekering. Maar dat hoort 
ook bij de boodschap van de liefde 
die God is, bij de boodschap van de 
menswording. Gods liefde is een 
heldere liefde, die niet foezelt. Alles 
mag en moet aan het licht komen: 
onze grandeur en onze misère. Als 
we fouten en zonden verdonkere-
manen, laten we de liefde niet tot 
in alle uithoeken van ons leven 
komen. Als we dan de Heer te gast 
krijgen, leven we in angst: als Hij 
maar niet naar die kamer gaat of in 
de kelder gaat kijken. Als alles op-
geruimd is, alles gezien is, dan kan 
de Gast zonder angst ontvangen 
worden. En we hoeven toch niet 
bang te zijn: bij Hem zeker niet. 
Amen

7

Kerststukjes maken in de Mariakerk 

Na het succes van vorig jaar gaan 
we ook nu weer gezamenlijk 
kerststukjes maken. We proberen 
naast een eigen kerststuk, ook zo 
véél mogelijk kerststukjes voor 
anderen te maken. 

Deze kerststukjes worden op zon-
dag 3 december na afl oop van de 
viering in beide kerken verkocht. 

De opbrengst is voor het noodza-
kelijke grootonderhoud van beide 
pastorieën.  De gekochte kerststuk-
jes kunnen ook worden weggege-
ven aan oudere of zieke medepa-
rochianen. (adressen beschikbaar). 
U bent welkom om gezellig mee te 
helpen op  zaterdag 2 december in 
het portaal van de Mariakerk. De 
ruimte wordt ingericht met tafels 

en stoelen, verwarmd en we zorgen 
voor koffi  e, thee en wat lekkers. We 
zorgen voor voldoende potjes met 
oase/steekschuim, diverse soorten 
kerstgroen en wat decoratiemate-
riaal. Mocht u zelf materialen voor 
kerststukjes over hebben, dan vin-
den we het erg fi jn als u dat mee 
wilt brengen of de week ervoor wilt 
brengen in de Mariakapel. 
Datum: zaterdag 2 december 2023
Tijd: 14:00u
Locatie: portaal Mariakerk

Wilt u een echte adventskrans ma-
ken, dan hebben we maar enkele 
kransen van oase beschikbaar. 
Hier vragen we een extra vergoe-
ding van 5 euro voor of neem zelf 
een krans mee (te koop bij bloe-
menwinkels of tuincentrum)
Graag zelf een snoeischaar mee-
nemen! 

Opgeven kan via marianne.vlaar@
lichtvanchristus.nl of telefonisch 
bij het secretariaat: 030-6774571

Verkoop kerststukjes 
zondag 3 december
Eerste adventszondag zullen na afl oop van de eucharistievieringen 
in beide kerken mooie zelfgemaakte kerststukjes verkocht worden. 
De kerststukjes worden de dag ervoor gemaakt door enthousiaste 
vrijwilligers. 

De opbrengst gaat geheel naar de eigen parochie voor het noodza-
kelijke grootonderhoud: de reparatie van het houtwerk en het schil-
derwerk van de kozijnen van de pastorie in De Meern en het Pasto-
raal Centrum (voormalige pastorie) in Vleuten. Vorig jaar heeft deze 
verkoopactie bijna €400,- opgebracht. Dit jaar hopen we met uw hulp 
nog meer op te halen!
De kerststukjes kunnen contant betaald worden of met een QR-code. 
(prijzen vanaf €7,50) Help uw parochie en koop een mooi kerststukje!
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Nieuws van het parochiebestuur

Het is koud en nat buiten, het is herfst. Soms zijn er 
ook lichtpuntjes zoals genezing van een zieke, het 
schenken van extra aandacht aan eenzame men-
sen. De komende tijd kunnen we ook zelf een licht-
puntje zijn voor anderen.  

Als dit parochieblad verschijnt hebben de coördi-
natoren van de vrijwilligerswerkgroepen op 14 no-
vember een jaarlijks overleg gehad met het paro-
chiebestuur. Hierover volgt in de volgende Drieluik 
meer informatie.  

Als parochiebestuur zijn we druk bezig met voorbe-
reiding van onderhoud van Willibrordkerk, Maria- 
kerk en pastoraal centrum. 

 Op zondag 3 december begint de advent, waarin wij 
ons voorbereiden op Kerstmis. Het is dit jaar bijzon-
der dat alle adventszondagen in december zijn. In 
de kerk wordt de advent symbolisch zichtbaar ge-
maakt door een adventskrans waarop vier kaarsen 
staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangesto-
ken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan 
alle kaarsen. 

Licht in onze parochie Licht van Christus. Ik wens u 
namens het bestuur een goede adventstijd. 
Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf. 

Rinie Boomkamp 
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Pauselijke brief over Thérèse van Lisieux
Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de 
heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897) heeft paus 
Franciscus een zogeheten apostolische exhortatie 
uitgebracht, een bijzonder soort pauselijke brief, 
over deze  bekende heilige. De titel van de exhorta-
tie is “C’est la confi ance” (‘Het is vertrouwen’).

Thérèse van Lisieux is volgens paus Franciscus ‘een 
van de meest geliefde heiligen ter wereld’. ‘Het is ver-
trouwen en niets dan vertrouwen dat ons naar de Lief-
de moet leiden’, is de openingszin van de exhortatie. 
Die tekst komt rechtstreeks uit een van de geschriften 
van ‘de kleine Thérèse’. Vertrouwen op God, daar gaat 
het volgens Thérèse om en de paus onderschrijft dat.   
De paus voegt daaraan toe: Het centrum van de chris-
telijke moraal is de liefde. De werken van naastenlief-
de zijn de meest perfecte uitdrukking van de inner-
lijke genade van de Geest. Uiteindelijk telt alleen de 
liefde.’  
Het “genie van de heilige Thérèse bestaat erin ons te 
leiden naar wat centraal, essentieel en onmisbaar is”, 
schrijft de paus. Hij citeert het beroemde gebed van 
de heilige Thérèse: ‘Aan het eind van dit leven zal ik 
met lege handen voor U verschijnen, want ik vraag u 
niet, Heer, om mijn werken te tellen. Al onze gerech-
tigheid is bevlekt in uw ogen. Daarom wil ik mij be-
kleden met uw eigen gerechtigheid en uit Uw liefde 
het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen’.
De (Engelse) tekst van de exhortatie is hier te lezen: 
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_
exhortations/documents/20231015-santateresa-del-
bambinogesu.html. Er komt te zijner tijd een vertaling 
in het Nederlands.
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Mijn naam is Peter Emmerich. Ik 
ben 40 jaar en ik woon inmid-
dels zo’n 10 jaar in Vleuterweide 
met mijn vriendin en twee jonge 
dochters Sophie en Esmee. Op 
zondag 8 oktober heb ik voor het 
eerst mogen dienen als acoliet tij-
dens een viering in de Willibrord-
kerk. In het dagelijks leven werk ik 
als ICT consultant in de zorg en ga 
ik graag naar sportwedstrijden en 
het theater. Ik kom oorspronkelijk 
uit Rotterdam en ben mijn gehele 
leven actief geweest in de Hilde-
gardiskerk in Rotterdam-Noord. 
In deze kerk heb ik op diverse ma-
nieren mogen en kunnen bijdra-
gen aan de geloofsgemeenschap. 
Ik ben gestart als misdienaar na 
mijn eerste heilige communie en 
daarna doorgegroeid naar acoliet. 
Daarnaast was ik als drummer be-
trokken bij het jongerenkoor ‘The 
Young Christian Singers’. Mede 
vanwege de afstand ben onlangs 
gestopt als vrijwilliger in de kerk in 
Rotterdam.

Ik kijk er naar uit om de mensen 
en de gebruiken in deze geloofs-
gemeenschap beter te leren ken-
nen en mijn steentje bij te dragen 
middels mijn ondersteuning aan 
de liturgie. 

Graag tot snel!

Peter Emmerich

Een nieuw 
gezicht in de 
Willibrordkerk

Vacature: 
Parochiebestuurslid

Om de communicatie en HRM op een hoger plan te tillen 
zoekt het bestuur van de parochie Licht van Christus 

een enthousiaste:

Parochiebestuurslid: HRM en Communicatie 
(m/v)

(gemiddeld 2 uur per week)

Wie zoeken wij?
Een bestuurder die samen met het pastorale team en vrijwilligers 
vorm geeft aan de wijze waarop wij ons naar buiten toe presen-
teren. U bent zelf actief in het verzorgen van persberichten, pos-
ters of fl yers voor activiteiten, het up-to-date houden van onze 
website, het optimaal present zijn op sociale media, enz. U kunt 
anderen inspireren om mee te doen. U heeft ideeën over hoe een 
en ander vorm kan krijgen in een communicatieplan. Creativiteit 
en daadkracht zijn onontbeerlijk. 

Daarnaast zoeken wij een bestuurslid die er voor zorgt dat wij als 
parochie een goede werkgever zijn. Denk hierbij aan het voeren 
van functioneringsgesprekken en de begeleiding van werkne-
mers, bijvoorbeeld bij ziekte. 
Uiteraard zoeken wij iemand die zowel met het pastorale team en 
vrijwilligers kan en wil samenwerken, als zelfstandig richting kan 
bepalen. Het is een voorwaarde dat u Rooms Katholiek en lid van 
de parochie bent en een levensstaat voert die niet in tegenspraak 
is met de leer van de kerk. 
In overleg met u kan gekeken worden naar uw verdere wensen 
wat betreft het takenpakket. 

Wat bieden wij?
Wij zijn een parochie in beweging, met grote ambities voor de 
toekomst. Wij bieden een enthousiast parochiebestuur om mee 
samen te werken; een uitdagende omgeving op het snijvlak van 
kerk en samenleving; de mogelijkheid uw netwerk te verbreden 
door het bestaande grote netwerk van de parochie; deelname aan 
de verdiepende activiteiten die de parochie op het gebied van ge-
loof, ontwikkeling en spiritualiteit organiseert.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opne-
men met Ferry Brokers, vicevoorzitter van parochiebestuur, tele-
foonnummer 06-53774186.  

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u tot en met 
23 december 2023  uw motivatiebrief en cv sturen naar 
Rinie Boomkamp, secretaris van het parochiebestuur: 
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl  
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Van de kerkhof beheergroep-Viering Allerzielen

Op 1 november vierden we in de Mariakerk Allerhei-
ligen en daags erna in de Willibrordkerk Allerzielen. 
Met deze twee vieringen herdenken we in de kerk al 
onze overledenen, zowel degenen van wie de herin-
neringen nog levend bij ons dragen als degenen die 
ons lang geleden zijn voorgegaan. 

Op de zondag voorafgaand aan Allerheiligen en Al-
lerzielen, 29 oktober, hebben we in beide kerken de 
overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Voor ie-
der van hen hebben we gebeden en een kaars ontsto-
ken. Ook werden dit jaar voor het eerst op Allerzielen 

de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de families van 
overledenen. 

Diaken Wim van den Dool, die de preek verzorgde, 
ging in op de kwetsbaarheid van het leven. Onze 
kwetsbaarheid helpt ons oog te hebben voor de 
kwetsbaarheid van anderen. “Kwetsbaar ben je ook als 
geliefden je ontvallen”, aldus de diaken. 
De vieringen in beide kerken waren drukbezocht. Na 
afl oop mochten we met velen onze dierbare overle-
denen bezoeken op de parochiekerkhoven, waar de 
graven gezegend werden.   

Allerzielen is de dag om te bidden 
voor de zielen van overledenen, 
het deel van een mens dat na de 
dood bij God kan doorleven. Veel 
katholieken bezoeken het graf 
van een geliefde en zetten bloe-
men neer.

Rondom Allerzielen herdenken we 
degenen die door ons geliefd zijn 
en gemist worden. Soms heeft het 
verdriet al een plek gekregen, soms 
is het verlies nog rauw.
Een bezoek aan het kerkhof kan 
bij dit gemis een deur openen die 
je soms zelf niet kunt vinden. Het 
voert je naar binnen maar laat je te-
gelijkertijd ook vergezichten zien.
Het pakt je op en geeft je verdriet 
een bedding.
Op zondag 29 oktober werd met 
zeer velen aanwezigen tijdens de 
eucharistie viering extra stil ge-
staan bij alle geliefden die ons zijn 
ontvallen. Na de Eucharistievie-
ring gingen de bezoekers met de 
voorgangers in processie naar het 
kerkhof en werden de graven op 

het kerkhof gezegend en bloemen 
gelegd op de graven. Het was zeer 
indrukwekkend en troostend met 
zovelen aanwezig te zijn.
De vrijwilligers en familie van de-
gene die op het kerkhof begraven 

zijn hebben extra hun best gedaan 
voor het verzorgen van de graven 
en de paden.

Hartelijk dank aan allen.

Gedachtenis van de overledenen 

10



Op zaterdag 16 december 2023 is 
er weer een Lichtjesroute Leid-
sche Rijn. Een mooi, verbindend 
evenement georganiseerd door 
een aantal samenwerkende ker-
ken in Leidsche Rijn.

De Lichtjesroute is een korte wan-
delroute die wordt gemarkeerd 
door ruim 1500 waxinelichtjes. 
Deze kerstwandeling is voor jong 
en oud en onderweg wordt met 
zang, toneel en humor op veras-
sende wijze het kerstevangelie ver-
teld. Het is ook zeker geschikt voor 
gezinnen met (jonge) kinderen. De 
route loopt dit jaar van Castellum 
Hoge Woerd, via de Mariakerk naar 
de Marekerk. 

Dit gratis evenement voor alle in-
woners van Vleuten, de Meern, 
Leidsche Rijn e.o. wordt mogelijk 
gemaakt door meer dan 150 en-
thousiaste vrijwilligers van 6 ver-
schillende kerken.

Nog vrijwilligers nodig:
-  verkeersregelaars, in tweetallen 

langs de route (met duidelijke in-
structie)

-  gastheren en –vrouwen, in Cas-
tellum,  Mariakerk en Marekerk

-  opbouwen en afbreken, alle de-
len van de route

-  kinderwerk begeleiders, kinde-
ren mogen knutselen in de Ma-
rekerk

-  toneelspelers kerstevangelie, di-
verse leuke rollen naar keuze 
langs de route

-  waxinelichtjes aanstekers, langs 
een deel van de route

-  gebedsgroep, bidden voor de 
deelnemende wijkbewoners

-  catering, verzorgen van warme 
chocomel e.d. in de Marekerk

Er zijn veel taken te doen, vooral 
tussen 16:00u en 21:30u. (opbou-
wen al in de ochtend)
Alle hulp is welkom, dus ook een 
uurtje of de helft van de avond.

Helpt u ook mee om dit evene-
ment mogelijk te maken?
Aanmelden kan via: 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl 
of 
www.lichtjesrouteleidscherijn.nl

Zaterdag 16 december 2023
Starten tussen 17:00 en 19:30 uur 
vanaf Castellum Hoge Woerd.

Gevraagd: glazen conservenpotten  
Voor het markeren van de Lichtjesroute zijn bijna 1500  glazen potten 
voor waxinelichtjes nodig.

HELPT U MEE SPAREN?
We zoeken grote potten met een brede opening, bijvoorbeeld jam- of 
groentepotten. Graag schoon en zónder etiket. Kleinere potjes (<180gr) 
of Olvaritpotjes zijn helaas te smal om, met een kaarsje erin,  dwars te 
kunnen leggen als het regent. 
In het portaal van beide kerken en in de Mariakapel zal een doos klaar 
staan om de potjes in te leveren. Grotere hoeveelheden potten kunnen 
elke dag van de week worden gebracht bij De Zandweg (voormalig Ver-
eenigingsgebouw) Zandweg 148, De Meern.
Alvast heel veel dank!

Lichtjesroute
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur (behalve 5 december) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (5 december)  
  

Andere vieringen en gebedsmomenten

Boeteviering en biechtgelegenheid
Mariakerk woensdag 20 december 19.00 uur

Rozenkransgebed  
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur   

Doopvieringen

De doopvieringen zijn eenmaal per maand, wisselend per kerk in 
principe op de 2e zondagmiddag van de maand om 13.00 uur. De 
gemeenschappelijke voorbereiding is op zondag na de mis van 11 
uur in Vleuten:

De Meern Vleuten voorbereiding
10 december 14 januari 3 december

Meer informatie over dopen in onze parochie en 
het totale overzicht van de doopvieringen kunt u 
lezen op onze website onder ‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot 
het pastoraal centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur 
of per e-mail dopen@lichtvanchristus.nl

19 november
Drie-en-dertigste zondag 
door het jaar 
1e lezing   Spr. 31, 10 - 13 + 19 - 

20 + 30 - 31
2e lezing  1 Tess. 5, 1 - 6
Evangelie  Mt. 25, 14 - 30 

26 november
Christus, Koning van het 
heelal 
1e lezing   Ez. 34, 11 - 12 + 15 - 

17
2e lezing   1 Kor. 15 - 20 - 26 + 

28
Evangelie  Mt. 25, 31 – 46

3 december
Eerste zondag van de advent
1e lezing   Jes. 63, 16b-

17.19b+64, 3b-8
2e lezing  Kor. 1,3-9
Evangelie  Mc. 13, 33-37

10 december
Tweede zondag van de 
advent
1e lezing  Jes. 40, 1-5.9-11
2e lezing  2 Petr. 3, 8-14
Evangelie  Mc. 1, 1-8

17 december
Derde zondag van de advent
1e lezing  Jes. 61, 1-2a.10-11
2e lezing  1 Tess. 5, 16-24
Evangelie  Joh. 1, 6-8.19-28

Lezingen 
van de 
maand



Vanaf januari 2024 gaat de voor-
bereiding op de Eerste Heilige 
Communie weer van start. Ook 
dit jaar worden alle kinderen die 
in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar 
oud zijn, uitgenodigd om mee te 
doen.

In totaal zijn er dit jaar 10-12 leer-
zame en leuke vieringen, bijeen-
komsten en activiteiten voor de 
kinderen. Er wordt gebruik ge-
maakt van de kleurrijke en crea-
tieve methode ‘Blijf dit doen’.

In vier bijeenkomsten op zon-
dagochtend tijdens de mis van 
11:00 uur in Vleuten, worden de 
kinderen voorbereid op dit mooie 
en feestelijke Sacrament. Een bij-
eenkomst zal na afl oop van de mis 
plaatsvinden gecombineerd met 
een gezamenlijke lunch met pas-
toor Peter. We vieren ook de Veer-
tigdagentijd, Goede Week en Pasen 
samen (Palmzondag, Kinderkruis-

weg op Goede Vrijdag en Paas-
zondag). Daarnaast zijn er - onder 
voorbehoud - enkele extra activi-
teiten zoals een Doop, het bezoek 
aan een bakker en een rondleiding 
door de kerk.

Informatieavond
De voorbereiding op de 1e H. 
Communie begint met een in-
formatiebijeenkomst voor ouders 
op woensdag 10 januari 2024 om 
20:30u in het Pastoraal centrum, 
Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. Dit 
jaar is er weer voor gekozen om de 
communicanten samen te voegen 
tot één groep. Alle voorbereidende 
communielessen en activiteiten 
worden gezamenlijk gedaan.
Indien uw kind nog niet het Doop-
sel heeft ontvangen, dan is dit na-
tuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De 1e Heilige Communieviering 
zal plaatsvinden op zondag 26 mei 
om 10:00 uur in de Mariakerk te 
De Meern.
Voor meer informatie en aanmelden: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl 
of 030-7664571

Eerste Heilige Communie 2024

Stichting Wereldlichtjesdag Leid-
sche Rijn organiseert zondag 
10 december 2023 om 19.00 uur 
Wereldlichtjesdag aan het Lint in 
Vleuten. 

Tijdens deze avond wordt er we-
reldwijd stilgestaan bij alle overle-
den kinderen. Ook dit jaar wil de 
stichting samen met vrijwilligers 
weer de gelegenheid bieden aan 
mensen om deel te nemen aan dit 
evenement. 
Elke tweede zondag van decem-
ber wordt Wereldlichtjesdag geor-
ganiseerd. De gedachte achter dit 
evenement is dat de wereld letter-
lijk oplicht voor ouders waarvan 
een kind overleden is. Het is voor 
ouders een moment om te voe-
len dat ze niet alleen zijn en dat er 
meer mensen zijn die weten wat 
zij doormaken. Dit evenement ver-
bindt in alle opzichten.

In 1977 is World Wide Candle Ligh-
ting ontstaan in Amerika. Later is 
dit wereldwijd doorgevoerd. Door 
de verschillende tijdzones is het 
de bedoeling dat er deze dag in 
de hele wereld ieder uur ergens 
de kaarsen aangestoken worden. 
Op deze manier is een ieder ver-
bonden met het denkbeeldige lint 
van licht dat begint in Australië en 
reizend met de tijdzones de wereld 
rond gaat.

Wij nodigen alle ouders van een 
overleden kind, ongeacht hoe lang 

het geleden is of de leeftijd, uit om 
samen met ons op 11 december de 
kaarsen aan te steken en op deze 
manier het wereldwijde, denkbeel-
dige lint van licht voort te zetten.

Wereldlichtjesdag wordt gehou-
den op 10 december 2023 in de 
kerk aan het Lint, Alendorperweg 
103, Vleuten om 19.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website: www.wereldlicht-
jesdagleidscherijn.nl

Wereldlichtjesdag: herdenking overleden 
kinderen in Leidsche Rijn
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Roepen aan de Poort 
Beste medegelovigen, 

Als christenen zijn we gehouden 
om God te eren maar Jezus heeft 
daar een tweede opdracht aan toe-
gevoegd: het houden van onze 
naasten als van onszelf. In ieder 
mens is immers God aanwezig.  
Ook in het oudtestamentische 
Bijbelboek Exodus worden we al 
opgeroepen om te zien naar el-
kaar: vreemdelingen, weduwen en 
wezen moeten verzorgd worden. 
We mogen ons niet gedragen als 
een geldschieter naar noodlijden-
den: we mogen hen geen rente 
vragen. De mantel die van hen in 
onderpand is genomen, moet vóór 
zonsondergang worden terugge-
ven omdat zij niets anders heb-
ben. Een mooi beeld die mantel, 
die staat voor het meest persoon-
lijke, laatste bezit. Die mantel zien 
we ook terug in de Sint Maartens-
viering in november. Nu delen we 
snoep, maar de H. Martinus deelde 
zijn mantel met een bedelaar aan 
de poorten van de Franse stad 
Amiens. 
Ik was afgelopen weekend voor 
een kloosterretraite in België, bij 
de Trappisten. Boven de poort van 
het prachtige klooster was een fi e-
re afbeelding van Martinus die zijn 
mantel deelt. Gedurende het inspi-

rerende weekend kwam ik in aan-
raking met de volgende liedtekst 
God die leven hebt gegeven van A. 
den Besten:

[..] Niet voor schuren, 
die niet duren 
Gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
Niemand honger lijdt 

Maar wij rijken, ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, Heer, opdat wij 
horen 
‘t roepen aan de poort. [..] 

Ja, laten wij in navolging van Je-
zus en Martinus onze ogen en oren 
niet sluiten voor het geroep van de 
behoeftigen aan onze poort. Ster-
ker de meeste behoeftigen roepen 
helemaal niet, omdat zij niets meer 
verwachten van de medemens. 
Hún stille lijden moeten wij door-
breken. Nu wij langzaam op weg 
gaan naar het feest van het Licht 
zijn wij als caritas alweer bezig 
met de voorbereidingen van onze 
jaarlijkse kerstaktie. De december-
maand is voor velen een moeilijke 

maand, niet in de laatste plaats fi -
nancieel. Kent u iemand die in de 
dure decembermaand een extra-
tje goed kan gebruiken, aarzel dan 
niet om de stilte te doorbreken en 
geef deze naam door aan ons. Wilt 
u helpen met bezorgen neem dan 
contact met ons op via email: pci@
lichtvanchristus.nl  
Wilt u liever een fi nanciële bij-
drage geven? Heel graag! Stort dan 
op rekeningnummer NL 71 RABO 
0140.8316.22 t.n.v. PCI Licht van 
Christus. (Een gift aan de PCI is 
onder voorwaarden fi scaal aftrek-
baar.) Alvast heel erg bedankt! 

Kasper Driehuijs, Voorzitter PCI 

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

A  G  E  N  D  A
18 november t/m 15 december 

2023

Activiteiten De Schalm
  
24-11-23 17:00 Gezellig 
  Samen
  Eten
25-11-23 19:30 Crazydisco
29-11-23 14:00 Bingo
29-11-23 15:00  Sinterklaas-

fi lm
8-12-23 16:30 Kidsdisco
08-12-23 20:00  Teenage 

Vibe
10-12-23 14:30 Jazzcafe
15-12-23 13:00 Kinder-
  middag

Voor alle andere activiteiten zie 
onze website.

Gezellig Samen Eten
Op vrijdag 24 november is er 
een 3-gangendiner. U bent van 
harte welkom. De prijs voor dit 
diner is € 12.50 inclusief een 
drankje. 
Aanmelden: 030-6662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

Sinterklaasfi lm
Op woensdagmiddag 29 no-
vember is er een Sinterklaasfi lm 
en neem je schoen of pantof-
fel mee. Misschien komt er een 
Piet langs.

Bingo
Op woensdagmiddag 29 no-
vember is er bingo voor vol-
wassenen, De bingokaarten 
kosten € 6.00 voor 3 rondes.
En daarna een kleine loterij. 
Aanmelden is niet nodig.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”



Er moet meer gedaan worden om 
de teruggang van het klimaat te 
stoppen, zegt paus Franciscus in 
zijn nieuwste brief over het kli-
maat, Laudate Deum (prijs God). 
De paus publiceerde zijn brief 
op 4 oktober, de naamdag van de 
heilige Franciscus van Assisi. 

Er is veel te weinig gebeurd sinds 
het verschijnen van zijn eerdere 

klimaatoproep in de encycliek 
Laudato Si’ in 2015, zegt de paus. 
Hij roept op tot concreet handelen, 
te beginnen op de VN-klimaattop 
in Dubai.
Volgens paus Franciscus heeft de 
mens de huidige klimaatcrisis ver-
oorzaakt en verergerd. De paus is 
vooral kritisch op het idee dat je 
met innovaties de klimaatcrisis 
kunt oplossen. In werkelijkheid 

helpen die innovaties alleen de rij-
ken en mensen met macht. Onder-
tussen lijden de meest kwetsbaren 
dagelijks onder de gevolgen van 
klimaatverandering.

Zeer kritisch is de paus op econo-
mische redeneringen. Bijvoorbeeld 
dat banen verloren zouden gaan 
als er milieumaatregelen worden 
genomen. Op de lange termijn zijn 
de gevolgen van het níet nemen 
van maatregelen altijd erger voor 
de aarde en het welzijn van men-
sen.

Volgens de paus moet de klimaat-
top in Dubai een keerpunt worden. 
Met afspraken die écht werken en 
écht worden nagekomen. En met 
sancties bij overtredingen. In tij-
den dat landen vaker kiezen voor 
hun eigen belang, breekt de paus 
een lans om samen op te treden.
De brief van de paus is nog niet be-
schikbaar in het Nederlands. 

Kijk hier voor de Engelse tekst:
https://www.rkkerk.nl/wp-con-
tent/uploads/2023/10/20231004-
laudate-deum-Engels.pdf

Paus Franciscus doet opnieuw een 
dringende klimaatoproep

1515

Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Weer een nieuwe zin die ons kan helpen om in deze 
donkere dagen het licht te laten stralen van de liefde.

 “Want u bent allen kinderen van het licht en 
van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht 

en de duisternis.”
1 Tes. 5:5

 Wat zijn de kenmerken van de kinderen van het licht? 
Zij zijn waakzaam. Zij geven zich niet over aan een 
apathisch afwachten, aan lusteloosheid en onver-
schilligheid. In een tijd waarin de mensheid een bij-
zondere behoefte heeft aan licht, zullen degenen die 
niet tot de nacht behoren, de getuigen zijn van het 
geloof, de liefde en de hoop.
Het vraagt een voortdurende keuze om van duister-
nis naar licht te gaan. ”Christenen kunnen niet ont-
snappen aan de wereld, zichzelf verbergen, of religie 
als een privé-aangelegenheid beschouwen”, schreef 

Chiara Lubich. “We leven in de wereld met een ver-
antwoordelijkheid, een missie voor alle mensen: licht 
zijn dat verlicht. Ook jij hebt deze taak, en als je dat 
niet doet, ben je nutteloos als zout dat zijn smaak 
heeft verloren of als licht dat schaduw is geworden. 
Onze taak is om licht te laten schijnen, om ’teken’; te 
zijn van de aanwezigheid van God onder de mensen.”
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

 ‘Je kunt het’
Het laatste weekend van de vakantie mocht ik een 
verhaal over dieren voorlezen aan een groep kinde-
ren: een egel had weinig vrienden omdat hij een kort 
lontje had en dan zijn stekels overeind zette. De dieren 
bedachten een plan: “We kunnen de egel misschien 
op tijd waarschuwen als hij rood aanloopt”. Dan zei-
den ze: “Je kunt het”. En het hielp!
Laatst had ik op school bij mijn nieuwe laptop een 
oplader meegekregen die stuk bleek te zijn. Heel ver-
velend een week zonder laptop! Maandag terug op 
school bleken de pc’s op de docentenwerkplek niet te 
werken. Toen na een uur alles weer in orde was, zei ik 
hardop: “Nu heb ik toch het recht om eens lekker te 
mopperen, maar dat lijkt me niet zo’n goed idee!” Een 
collega reageerde: “Martin, je kunt het!”

Martin
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Het licht van Jezus geeft ons de kracht 

om lief te hebben
“Jullie zijn allen kinderen van het licht en kinderen van de dag; wij 

behoren niet toe aan de nacht en de duisternis” (1Tess 5,5). 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen een verhaal van een man die op reis 
gaat en zijn geld aan de bedienden geeft. Aan één geeft hij vijf 
munten, aan een ander twee en aan de laatste slechts één. Terwijl de 
meester onderweg is, verdient de eerste er nog eens vijf bij en de 
tweede twee munten. Deze winst zal de meester blij maken.

De derde bediende verstopt zijn munt in een gat: hij is bang 
hem te verliezen! De meester komt terug en geeft een groot 
feest met de eerste twee bedienden die hem het dubbele
kunnen overhandigen. De meester berispt de derde die alleen 
de munt teruggeeft die hij heeft gekregen.

God heeft ieder van ons geschenken gegeven, of het er nu 
veel of weinig zijn. Iedereen kan ze vrucht laten dragen en 
laten stralen wat God hem gegeven heeft! Zo herinnerde de 
apostel Paulus de eerste christenen eraan: "We zijn allemaal 
kinderen van het licht!".   

Ariadne uit Griekenland vertelt: Tijdens de feestdagen 
knutselen we. Op een middag waren we poppen aan het 
naaien. Die van mij werd heel mooi. Mijn oma zegt altijd 
dat ik een gave heb om goed te naaien!

Ik was zo blij met mijn werk dat ik eerst niet doorhad dat 
mijn vriendin Antonella heel verdrietig was, want ze kan 
helemaal niet naaien!  Toen ben ik haar gaan helpen en ook 
een andere vriendin, Vittoria waarbij het naaien ook niet zo 
goed lukte.

Dus mijn 'gave' vermenigvuldigde zich! We hadden nu 
drie prachtige poppen en konden een mooie poppenkast 
voorstelling maken. En nadat ik dit had gedaan voelde ik 
me dichter bij God.

“November 2023

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. “©PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
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Hoi, ik ben Federico, 9 jaar, en ik ben kort geleden 
misdienaar geworden omdat ik de kerk wil helpen en 
meer aan mijn geloof wil doen. Het leukst vind ik om 
de bel te doen bij de H. Communie. 
Verder zit ik op school in groep 6 en houd ik heel veel 
van voetballen (bij Desto). Ik heb een zus en broertje 
en een hamster en ik ben half Italiaans. Ik houd van 
Pokémon kaarten en lekker eten.

Lijkt het jou ook leuk om misdienaar te worden? Om 
meer vrienden te krijgen en meer hulp voor de kerk, 
om geloviger te zijn en voor het plezier? 

Groetjes, Federico.

Hallo,
Ik ben Anna Marie, ik ben 14 jaar. Ik ben sinds 8 okto-
ber misdienaar. Ik ga naar 3 havo. Ik vind het leuk om 
te zwemmen want ik doe reddingszwemmen. 

Verder ben ik ook begeleider  van de kinderneven-
dienst in de Mariakerk De Meern. 

Groetjes, Anna Maria

Oproep: Wij zoeken een nieuwe acoliet voor de 
Mariakerk. Nieuwe misdienaars zijn ook welkom 

om de groep te komen versterken. 
Mail ons via misdienaars@lichtvanchristus.nl 

‘Een groene krans, vier kaarsen, want Kerstmis komt in zicht. Het wordt 
steeds minder donker, dus zie je steeds meer licht’

Vanaf zondag 3 december gaan we met elkaar op weg naar Kerst. We nodi-
gen kinderen uit om samen met ons uit te kijken naar dit bijzondere feest. 
We luisteren naar bijzondere verhalen, denken hierover na, bidden, zingen 
en knutselen. Fijn als je komt! Tijdens deze Adventsperiode zijn er kinder-
nevendiensten in Vleuten, om 11.00 uur. 

Alle data op een rijtje: 

3 december:    Familieviering in de Willibrordkerk, 11.00 uur
10 december:  Adventsproject voor kinderen in de Willibrordkerk, 11.00 uur
17 december:  Adventsproject voor kinderen in de Willibrordkerk, 11.00 uur
24 december:  Adventsproject voor kinderen in de Mariakerk, 10.00 uur
25 december:  Kerst familieviering in de Willibrordkerk, 11.00 uur

Voor vragen kunt u terecht bij Margreet Dankerlui, info@margreetanches.nl

Nieuwe misdienaar 
Federico stelt zich voor

Nieuwe misdienaar 
Anna Marie stelt zich voor 

Kindernevendienst tijdens de Advent 
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De Adventsgedachte
De Adventstijd is een tijd van be-
zinning en verwachting. We berei-
den ons voor op de komst van het 
kerstkind in de wereld. We denken 
na over hoe we dat kerstkind wil-
len ontvangen. Met geschenken 
zoals de wijzen uit het oosten dat 
deden. Ons geschenk aan het kind 
is sinds jaar en dag dat wij kinde-
ren in moeilijke omstandigheden 
een steuntje in de rug geven. Via 
de nationale Adventsactie. Dit jaar 
helpen wij als Utrechtse parochies 
kinderen in Pakistan om hun 
schooldiploma te halen. 

Het project
Miljoenen kinderen in Paki-
stan gaan niet of nauwelijks naar 
school: hun ouders hebben er 
geen geld voor en de kinderen 
moeten al jong meewerken om 
wat extra geld te verdienen voor 

het gezin. Een speciaal schoolpro-
gramma wil hen toch een oplei-
ding geven waardoor ze later een 
goede baan kunnen vinden.  

Caritas Pakistan zet zich al jaren in 
voor onderwijs aan werkende kin-
deren in Multan. Er zijn inmiddels 

veertien opleidingscentra opgezet 
voor werkende en achtergestelde 
kinderen. Het zijn geen offi  ciële 
scholen - de lestijden zijn bijvoor-
beeld aangepast, zodat de kinde-
ren eerst naar hun werk kunnen 
- maar zij volgen wel hetzelfde 
lesprogramma. Zo kunnen deze 

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Een aantal zondagen door het jaar wordt er een ex-
tra collecte gehouden. De doelen voor deze collecte 
worden door het bisdom jaarlijks vastgesteld. Om pa-
rochianen de gelegenheid te geven aan welk doel zij 
graag willen doneren, wordt de collecte deze zonda-
gen opgesplitst in twee delen. De collecte ten behoe-
ve van onze eigen parochie zal gewoon tijdens het 
klaarmaken van de tafel gehouden worden. De extra 
collecte volgt los in mandjes in het portaal na afl oop 
van de eucharistieviering. In Drieluik en bij de mede-
delingen wordt aangekondigd ten behoeve van welk 
goed doel de extra collecte zal zijn. 

19 november: Nationale jongerencollecte
Het jongerenwerk krijgt na de Wereldjongerendagen 
(WJD) altijd een boost, meer jongeren willen elkaar 
ontmoeten in de verbondenheid van het katholieke 
geloof. Ook vanuit onze parochie zijn een aantal jon-
geren deze zomer gezamenlijk naar de WJD in Por-
tugal geweest. Op zondag 26 november is de Dioce-
sane WereldJongerenDag in Wageningen, een reünie 
van de WJD, maar ook een ontmoetingsdag voor alle 
jongeren uit het bisdom Utrecht. (Zie voor meer in-
formatie: www.jongaartsbisdom.nl/kalender/dioce-
sane-wereldjongerendag-3/) Ook op landelijk niveau 
worden jongeren uitgenodigd om samen te komen 
bij diverse activiteiten. Voor al deze ontmoetingen, 
geloofsverdiepingsmomenten en gebedsmomenten 
is geld nodig. Uw bijdrage helpt ook mee!

3 en 17 december: Adventsactieproject 2023
Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan
Caritas Pakistan zet zich al jaren in voor onderwijs 
aan werkende kinderen in Multan, een stad in het 
zuiden van de provincie Punjab. Een speciaal school-
programma wil hen toch een opleiding geven waar-
door ze later een goede baan kunnen vinden. Steun 
het schoolproject van de kinderen in Pakistan. Als een 
cadeautje aan het kerstkind. In het artikel hieronder 
meer informatie over het Adventsactieproject.

Extra collecte

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan de Nationale 

Jongerencollecte 2023.

Gebruik de Camera App op 
uw telefoon.

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan Collecte 
Adventsactie 2023 voor 
de kinderen in Pakistan
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.
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Aandacht 
voor 

elkaar

OVERLEDEN

29 september
Petronella Hoonhout-Jacobs 

(Nel)
op de leeftijd van 88 jaar

weduwe van Paul Hoonhout

De uitvaart was op 7 oktober 
in de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

12 oktober
Petrus Cornelis van Dijk 

(Piet)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwnaar van Riet Helderman

De uitvaart was op 20 oktober in 
de Willibrordkerk en aansluitend 

crematie

18 oktober
Willibrordus Dominicus Aertssen 

(Wil)
op de leeftijd van 78 jaar

echtgenoot van 
Willy van Eijndthoven

De crematieplechtigheid was op 
25 oktober

28 oktober
Gerarda Hendrika Hullegien-

van den Berg (Grada)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Egbertus Hullegien

De uitvaart was op 2 november 
in de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

kinderen uiteindelijk een offi  cieel 
schooldiploma halen.

Adventsactie wil 680 werkende 
en kansarme kinderen gedurende 
drie jaar onderwijs laten volgen in 
een van de speciale opleidings-
centra. Daarnaast willen ze 345 
kinderen de gelegenheid geven 
door te stromen naar een over-
heidsschool zodat ze hun oplei-
ding kunnen afmaken en een di-
ploma kunnen halen. De kinderen 
ontvangen een schooltas met boe-
ken, schriften en schrijfspullen. Ze 
gaan drie tot vier uur per dag naar 
school, van maandag tot zaterdag. 

Help de kinderen
Steun het schoolproject van de 
kinderen in Pakistan. Als een ca-
deautje aan het kerstkind. Maak 
uw gift over op rekeningnummer 
NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Pa-

Op donderdagmiddag 5 oktober werd in de Mariakerk de eucharistie 
met gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd. Pastoor Ambting was 
daags tevoren positief getest op corona en moest vervangen worden. 
Gelukkig was pastoor Boogers uit Utrecht beschikbaar om voor te gaan 
en te preken. Hij werd geassisteerd door emeritus pastoor Los. In de 
mooie viering ontvingen 63 parochianen de ziekenzalving. Als aan-
denken werd een mooie kaart meegegeven met een gebed om kracht. 
Na afl oop van de viering werden de kerkgangers ontvangen in de 
Schalm. Daar was het een gezellige middag met weerzien van oude 
bekenden. Pastoor Boogers en emeritus pastoor Los waren hier ook bij 
aanwezig en hebben vele gesprekken gevoerd. Onze grote dank gaat 
uit naar de vele trouwe vrijwilligers. Zij hebben met elkaar gezorgd 
voor een geslaagde middag. 

Geslaagde middag voor zieken 
en ouderen De Meern

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan Collecte 

Adventsactie 2023 voor de 
kinderen in Pakistan

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.

rochie Licht van Christus onder 
vermelding van “Adventsactie 
2023”. Of scan de QR-code.

Vragen of nadere informatie no-
dig? Mail diaken Jouke Schat via 
diaken@rkdu.nl
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WOORD van
LEVEN

Maar Jezus nodigt ons steeds 
opnieuw uit om Hem te volgen.

Hij zegt ons:1 Tessalonicenzen 5,5

«Want u bent allen kinderen 
van het licht en van de dag.

Wij behoren niet toe aan 
de nacht en aan de duisternis».

God is licht, en allen die Hem 
zoeken met een oprecht hart zijn 

kinderen van het licht.

Licht is een symbool 
voor het leven. 

We kunnen in een dieper contact 
met Hem komen

bijvoorbeeld door het gebed, 
en ook door onze naaste lief te 

hebben zoals Jezus het ons heeft 
voorgedaan.

In ons hart kunnen we dan een 
licht en vrede ervaren die alleen 

Hij ons kan schenken.

«Een christen leeft in de wereld en 
heeft een verantwoordelijkheid, een 
missie voor alle mensen: 
licht zijn dat verlicht.

Elke dag maken we de zonsopgang 
mee. Zij is als de boodschapper van 

een nieuw begin.

Soms kan het ook donker zijn 
in ons leven. 

We kunnen bedroefd zijn en het 
even niet meer zien zitten.

Ook jij hebt deze taak, en als je 
dat niet doet, ben je nutteloos als 
zout dat zijn smaak heeft verloren 
of als licht dat schaduw is 
geworden.

De taak van een christen is om 
dit licht dat in hem woont te laten 
schijnen, om ‘teken’ te zijn van 
deze aanwezigheid 
van God onder de mensen».

Chiara Lubich

‘Ik ben het licht voor de wereld. 
Wie Mij volgt loopt nooit meer in 

de duisternis, maar heeft licht 
dat leven geeft.’      

Johannes 8,12
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Hij ons kan schenken.

zoeken met een oprecht hart zijn 
kinderen van het licht.
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Door spinnenwebben heen 

Door spinnenwebben heen zie ik het water
De webben hangen hoog boven de sloot 

Aan lange draden hangen druppels parels, 
van spinnenwebbenwielen in een boog 

De mist hangt als een sluier op het water 
In spinnenweefsel vindt de spin zijn prooi 

Ik zie vooral het tere en het taaie 
Zij gaan hier samen op dat is zo mooi    

Het taaie - tere web kan parels dragen
De druppels van een stil ontvangen hoop

   
Henny, 2 september 2023, Kloosterpark, Herfstmist     

Elke dag maken we de zonsopgang 
mee. Zij is als de boodschapper van 
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We nodigen alle tieners uit die in 
groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar 
oud zijn, om komend jaar mee te 
doen met de voorbereiding op 
het Vormsel.

De voorbereiding op het Vormsel 
vindt plaats op een bijzonder mo-
ment in het leven van tieners: ze 
gaan de grote stap maken naar de 
middelbare school en hun volwas-
senheid ontluikt.
In zes bijeenkomsten, die op don-
derdagavond van 19:00-20:30 uur  
in het Pastoraal Centrum te Vleu-
ten plaatsvinden, gaan we samen 
nadenken en praten over thema’s 
als volwassen worden, relaties en 
vriendschappen, talenten ontwik-
kelen en levenskeuzes. We ontdek-
ken hoe Gods Heilige Geest ons 
hierbij helpt. Daarnaast zal er een 
boetemoment plaatsvinden en een 

ontmoeting  met de vormheer. In 
totaal zo’n 10 bijeenkomsten.
Wij vinden het belangrijk om in 
de voorbereiding de deelnemende 
tieners aan te spreken op hun ei-
gen ideeën en geloof. In die zin 
betekent deelname niet dat zij 
automatisch ook het H. Vormsel 
moeten ontvangen: er is ruimte 
om dit persoonlijk te onderzoeken 
en alle vragen te stellen die opko-
men.

Informatie- en kennismakings-
avond
Op woensdag 10 januari vindt om 
19:00-20:15uur in het pastoraal 
centrum een informatie- en ken-
nismakingsavond plaats voor ou-
ders en tieners samen. De inloop 
is vanaf 18:45 uur, we starten om 
19:00 uur. Het adres: Pastoor Ohl-
laan 36 in Vleuten.

De Vormselviering zal gehouden 
worden op de zaterdagavond voor 
Pinksteren, 18 mei 2024 om 19.00 
uur. 

Voor informatie en aanmelden: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl of 
tel: 030-6774571

Uitnodiging Vormsel 2024
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Baan een weg voor de Heer (Jes-
aja 40,3) is de titel van de digi-
tale adventsretraite in 2023. De 
retraite gaat op 3 december van 
start, de eerste adventszondag. 
Het gebeds-traject eindigt met 
Kerstmis. Het is de negentiende 
digitale retraite van de jezuïeten. 
Er zullen ruim 20.000 mensen 
aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door jezuïet Bastiaan 
van Rooijen.

Het jaarlijks terugkerende gedach-
tenisfeest van Jezus’ komst helpt 
ons open te komen voor de wijze 
waarop God binnenkomt in onze 
eigen levens. 
“Deze retraite heeft als doel ons ge-
voelig te maken om een uitnodi-
ging te horen: de uitnodiging om 
op weg te gaan naar het feest van 
de geboorte van Jezus”, zegt auteur 
van de digitale retraite Bastiaan 
van Rooijen sj. “Dit is een persoon-
lijke weg. Uw weg. Er zijn immers 
evenveel wegen richting God als er 
mensen zijn. Hopelijk kunnen de 
dagelijks aangeboden Bijbelteksten 
en gebedspunten u op uw weg in-
spireren.”

Hoe deelnemen? 
U kunt zich voor deze gratis digi-
tale retraite inschrijven via 
www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite 
krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vra-
gen, citaten en technische gebeds-
tips. Het geheel vormt een inner-
lijke reis om de adventsperiode en 

de menswording van God intenser 
te beleven.

Enkele citaten van deelnemers 
aan de vorige digitale retraite:
-  “De digitale retraite heeft struc-

tuur aan mijn bidden gegeven 
en het ordende mijn innerlijk le-
ven.”

-  “Een zinvolle begeleiding om op 
gestructureerde wijze gebed in te 
plannen én vol te houden.”

-  “Ik deed de retraite samen met 
mijn man. En het heeft mooie 
gesprekken opgeleverd.”

-  “Kom niet tot werkelijk mediteren 
maar zo’n dagelijkse speldenprik 
doet me goed: een klein moment 
van aandacht en bezinning.”

ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaar-
lijks twee digitale retraites, een 
voor de advent en een voor de 
40-dagentijd. Ons doel is mensen 
te helpen in hun gebed tijdens de 
speciale tijden in het kerkelijk jaar. 
Om zich meer bewust te worden 
van Gods aanwezigheid in hun le-
ven.

De digitale adventsretraite 2023 van de jezuïeten
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LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

24e jaargang nummer 11
18 november t/m 
15 december 2023

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

Lid
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
12	 16 december 2023 t/m 26 januari 2024	 27 november
1	 in afwachting van de nieuwe planning

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


