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Lichtpuntjes
Sinterklaas heeft het land weer verlaten en de Kerst is in aantocht. De tijd 
van hoop en uitkijken naar een nieuw begin. Met de advent leven chris-
tenen toe naar de komst van Jezus. Sommigen hangen een adventsster 
voor het raam. Deze verwijst naar Christus die naar ons toe kwam om 
licht te brengen in de duisternis. Dit stukje kwam ik daarover tegen:

Laten we in deze tijd van 
het jaar waarin het donker, 
nat en koud is, lichtpuntjes 
zijn voor elkaar. Veel men-
sen hebben te maken met 
grote uitdagingen en onze-
kerheden in hun leven. Ze 
leven in angst of armoede 
of worden geteisterd door 
ziekten. Aan de buitenkant 
is vaak niet te zien wat er 
van binnen speelt. Laten we 
naar elkaar omzien. Of dat 
nu vrienden zijn of mensen 
die je eigenlijk niet kent. 

Kijk mensen aan en schenk 
ze een glimlach. Vriende-
lijkheid kost niets en is zo’n 
groot cadeau. Laten we 
lichtpuntjes zijn voor el-
kaar. Liefdevolle aandacht 
maakt alles lichter.

Namens de redactie van Drieluik gezegende kerstdagen en een prachtig 
nieuwjaar gewenst.

Lisette Oskam

Foto: Vleuterweide, Gemma van Doorn

Pastoor Ambting, het parochiebestuur Pastoor Ambting, het parochiebestuur 
en de medewerkers van de parochie en de medewerkers van de parochie 

wensen u een wensen u een 

Zalig Kerstmis 
en een 

Gelukkig en Gezegend 
Nieuwjaar 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
3e zondag van de Advent Extra collecte:  Adventsproject 2023
zondag 17 december 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël
    kindernevendienst Advent
   13.00 uur   pastoor P. Ambting
    Engelse mis

Boeteviering voor Kerst
woensdag 20 december 19.00 uur   P. Ambting, 
  A. Ten Klooster en M. Los

4e zondag van de Advent 
zondag 24 december 10.00 uur   pastoor P. Ambting Let op: geen ochtendviering 
  Groep Michaël

Kerstavond/Kerstnachtmis
zondag 24 december 18:30 uur  pastoor P. Ambting 18:00 uur  Kinderkerstviering
  met aandacht voor kinderen Kerstspel door kinderen
  Singhet di Mare
 22:15 uur  pastoor P. Ambting 20:30 uur  pastoor P. Ambting
  Uriël    Caeciliakoor

Eerste Kerstdag
maandag 25 december 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Projectkoor LvC
 14:30 uur  Kindje Wiegen  Familieviering 

Tweede kerstdag, H. Stefanus Extra collecte: PCI
dinsdag 26 december 10:00 uur  pastoor P. Ambting
  Schola

Heilige Familie
zondag 31 december 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël

Nieuwjaarsdag, Heilige Maria, Moeder van God
maandag 1 januari 11:00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël

Openbaring des Heren
zondag 7 januari  09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Familieviering Driekoningen
    Groep Michaël
    Nieuwjaarsreceptie
Doop van de Heer
maandag 8 januari 10:00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël 

2de zondag door het jaar
zondag 14 januari 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  Ad Altare  Groep Michaël
    Kindernevendienst

3de zondag door het jaar
zondag 21 januari 09.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur   pastor J. Wissink
  Uriël  Groep Michaël
  Nieuwjaarsreceptie  Kindernevendienst

Koffi  edrinken na de mis.

LICHT VAN CHRISTUS
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 17 december Martin Ham, Overleden 
ouders Peelen-Koster, Adrie Stavast-Veen, Piet Stal, 
Leo van Zwieten, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs  
dinsdag 19 december
voor het welzijn van de parochie   
zondag 24 december 10.00 uur Cor Oostveen (1e 
jaar-gedachtenis), Corrie Vonk-Verkroost (1e jaar-
gedachtenis), An Meering-van Breukelen, Jan Kok
zondag 24 december 18.30 uur Overleden ouders 
Matze-Mulder en Ad Matze, Rietje Verhoof-de 
Graauw, Bep Neuteboom-de Goeij, Overleden 
ouders en grootouders familie Ambting-Vos, Nel 
van Dijk-Pollemans, Co Oostveen, Hans Peek, Grada 
Hullegien-van den Berg 
Kerstavond 24 december 22.15u  Piet Besemer 
en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-
van Drongelen, Familie Schijf, Overleden ouders 
en grootouders familie Ambting-Vos, Meike 
Hochstenbach, Maria Gresnigt-van Maarseveen, 
Overleden familie Adema, Lyda van Oostrum, Bep 
Brinkhof
1e Kerstdag 25 december Overleden ouders Balk-van 
Lint en hun zoon Frans, Gerard en Gerda Schevers-
Spaan, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, Leo 
van Zwieten, Wim Suverijn, Riet Suverijn-Verheul, 
Ronald Suverijn, Jan Reinhard, Overleden familie 
Broekhuizen-Kromwijk en zoon Cor
2e Kerstdag 26 december Overleden familie Oost-
veen-van Dijk, Overleden ouders van Schaik- 
Broekhuizen en zoon Theo  
zondag 31 december  Overleden familie Vernooij, 
Cees Vernooij
Nieuwjaarsdag 1 januari 11.00u  tot zekere intentie
dinsdag 2 januari  voor het welzijn van de parochie
zondag 7 januari  Cor Oostveen, To van Helmond-
Kusters, Joke Mathôt, Janny van Rooijen-Klomp, 
Femie aan de Stegge-Veldhuis, Greet Schijf-Huisman, 
Nel de Goeij-den Daas, Willy Broekhuizen 
maandag 8 januari tot zekere intentie
dinsdag 9 januari voor het welzijn van de parochie
zondag 14 januari Overleden familieleden Boot-
Kraan, Wim van Oostrom, Jos Schijf, Hein van den 
Oudenrijn en zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Overleden 
familie Oostveen-Brinkhof, Maria Gresnigt-van 
Maarseveen 
dinsdag 16 januari tot zekere intentie
zondag 21 januari  Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs
dinsdag 23 januari voor het welzijn van de parochie

WILLIBRORDKERK 

zondag 17 december Kees Vernooij, Jan van Zuijlen 
namens de Stille Omgang, Corrie de Groot-de Groot, 
Janny van Rossum-van Kleef 
donderdag 21 december tot zekere intentie
Kerstavond 24 december 20.30u  Overleden ouders Jan 
en Corrie Linssen-Voorendt, Margreet Bonenkamp-
Bogaard, Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, 
Truus van Schaik-van Duijn, Ralph Sturkenboom, 
Nel van Bommel-Storm, Corrie de Groot-de Groot, 
Overleden ouders en grootouders familie Ambting-Vos
1e Kerstdag 25 december Theo en Bertha van der 
Maat-Hesp, Chris Knippers, Ben Kosterman, Familie 
Wolters-Verheul, Tom de Kuijer 
donderdag 28 december  
voor het welzijn van de parochie  
zondag 31 december Annie Ebskamp (1ste jaar-
gedachtenis), Beb Schoote-van Zuijlen, Johan en 
Gerben Verhoef, Toon de Groot, Trees Feldhaus, Ria 
Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman 
Goes, Corrie de Groot-de Groot, Margreet Bonenkamp-
Bogaaard, Overleden ouders Daalhuizen-Wibbeke en 
Bertus Daalhuizen
donderdag 4 januari tot zekere intentie
zondag 7 januari  Cary Nuss-Spoelstra, Janny van 
Assem, Riek Bransen-Groenenwegen, Willie Roefs-
van Gasselt, Nel de Groot-Gram, Theo Huijden, Corrie 
Bransen-van Zuijlen, Sannie de Bruijn-Hoogeveen, 
Giel de Groot, Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden 
ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Johan Brand, Piet 
van Dijk, Margreet Bonenkamp-Boogaard 
donderdag 11 januari voor het welzijn van de 
parochie 
zondag 14 januari  Janny van Assem (1e jaar-
gedachtenis), Theo en Bertha van der Maat-Hesp, 
Annie Ebskamp,  Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Sanne Gresnigt, Corrie Verhoef-Goes, Uit 
dankbaarheid bij een 80e verjaardag, Gerrie de Coo-
Jansen, Cor Jong 
donderdag 18 januari tot zekere intentie
zondag 21 januari  Kees Vernooij, Janny van Rossum-
van Kleef 
donderdag 25 januari  voor het welzijn van de parochie
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Een bewogen najaar op weg   naar Kerstmis 

Kerstmis
Onlangs hielp ik iemand met het 
ophangen van wat kerstdecoratie 
in huis. Zelf had ze weinig zin om 
versiering aan te brengen, maar 
gelukkig vond ze het wel mooi 
toen de kerstdecoratie opgehan-
gen was. Het is me vaker opgeval-
len dat juist mensen die wat extra 
licht in hun leven kunnen gebrui-
ken geen zin hebben om Kerst in 
huis te halen. Ze gaan gebukt on-
der rouw, ziekte of de ongemakken 
van het ouder worden en dan is het 
ophangen van de kerstversiering al 
snel te veel. Voor sommige men-
sen geldt ook nog dat ze opzien 
tegen Kerstmis, omdat ze gecon-
fronteerd worden met het verle-
den, toen ze Kerstmis bijvoorbeeld 
nog samen met hun partner vier-
den. Kerst wordt dan een pijnlijke 
confrontatie met vroeger toen het 
allemaal nog beter was. Juist als 
mensen weerstand voelen, zou-
den ze de feestelijke kerstversie-
ring met kleur en licht toch in huis 
moeten halen. Kerstmis brengt ons 
warmte in de koude en licht in de 
duisternis.   

Licht
We vieren Kerstmis midden in 
de winter wanneer de dagen het 
kortst zijn en wij letterlijk het 
meest uitzien naar licht. In Wis-
consin, in de VS, waar ik vier jaar 
gewoond heb, zijn in de winter de 
dagen heel erg kort en bovendien 
kom je er door de kou weinig bui-
ten. Een medebroeder vertelde me 
dat ik als de wiedeweerga aan de 
vitaminen D pillen moest, nadat 
ik hem, ergens in februari, zei dat 
ik depressieve klachten had. Door 
het tekort aan zonlicht was er blijk-

baar een tekort aan vitamine D in 
het lichaam en dat brengt depres-
sieve gevoelens met zich mee. De 
pillen waren eff ectief en na een 
paar weken pillen slikken, verdwe-
nen de klachten als sneeuw voor 
de zon. Letterlijk en fi guurlijk heb-
ben we in de winter licht nodig en 
hoe mooi is het dan dat we rond 
de donkerste dagen van het jaar 
Kerstmis vieren. Op Kerstmorgen 
horen we in het Evangelie volgens 
Johannes: “Het ware Licht, dat ie-
dere mens verlicht, kwam in de 
wereld”. Juist als de duisternis het 
grootst is, komt God ons lichtend 
nabij om ons “vrede, goed nieuws 
en heil te brengen”, aldus Jesaja in 
de Eerste Lezing van Kerstmorgen. 
Ook onze tijden zijn best wel duis-
ter door bijvoorbeeld oorlogen die 
de wereld teisteren en problemen 
die het politieke landschap verde-
len. Wat is het mooi dat ook wij ons 
juist nu mogen verheugen in het 
licht dat komende is. Kerstmis is 
aanstaande en al tijdens de Advent 
mogen wij hoopvol uitzien naar 
het licht dat komende is. Ik hoop 
van harte dat het een zinvolle en 
inspirerende tijd voor ons allemaal 
mag zijn. 

Activiteiten in de parochie
De laatste maanden van het jaar 
waren in de parochie een bewogen 
tijd. Door het vertrek van Yuri Saris 
moesten een aantal activiteiten in 
de parochie anders georganiseerd 
worden. Gelukkig is het gelukt om 
mensen te vinden voor die activi-
teiten. Samen met Fresia Alvarado 
ga ik de Eerste Communievoorbe-
reiding oppakken. Karin van der 
Helm en Emmy Bouwman gaan de 
Vormselvoorbereiding verzorgen. 
De geloofscursus, voor nieuwe 
katholieken en andere geïnteres-
seerden, is op 3 december begon-
nen met medewerking van pastor 
Wissink, diaken Koet, diaken van 
den Dool en ondergetekende. Mar-
lon van Maaren zorgt voor de on-
dersteuning en de continuïteit bij 
deze cursus. Verder kunnen de ge-
loofsgroepen in de parochie door-
gang vinden door betrokkenheid 

van Han Eerkens en mij. Boven-
dien is zuster Lucia begonnen met 
nog een nieuwe geloofsgroep. Ik 
ben heel blij en dankbaar dat deze 
activiteiten doorgang kunnen vin-
den door de inzet van de genoem-
de vrijwilligers. 

Na mooie vieringen met Aller-
heiligen en Allerzielen, moch-
ten we dit jaar Anton ten Klooster 
verwelkomen, die de oecumeni-
sche Willibrordlezing verzorgde. 
Ten Klooster bracht Willibrord, de 
grondlegger van het ongedeelde 
geloof in onze streken, weer iets 
dichterbij. Dit najaar mochten ruim 
120 mensen de ziekenzalving ont-
vangen in de twee gemeenschap-
pen van onze parochie tijdens de 
Middagen voor Ouderen en Zieken 
in De Schalm en De Schakel. Na de 
vieringen met ziekenzalving, die 
mede mogelijk werden gemaakt 
door veel vrijwilligers, was er op 
beide plekken een gezellige nazit. 
Eind november mochten we op het 
Pastoraal Centrum de ouders van 
de dopelingen van het afgelopen 
jaar ontvangen voor het ophalen 
van de doopschelp en een gesprek 
over geloofsopvoeding. Het was 
een goede en zinvolle bijeenkomst. 
De Advent zijn we begonnen met 
het maken van kerststukjes in het 
portaal van de Mariakerk. De op-
brengst van de kerststukjes, die na 
de vieringen van 3 december ver-
kocht zijn, komt ten goede aan het, 
zeer noodzakelijke, onderhoud van 
gebouwen in de parochie. 

Ontwikkelingen rond pastoraats-
groep en pastoraal beleid
In de voorlaatste Drieluik (nr. 10) 
was het nieuwe beleidsplan voor 
onze parochie opgenomen. Speer-
punt in dit plan is het werken aan 
gemeenschappen die minder pas-
tor-centrisch en meer zelfdragend 
zijn. De afgelopen maanden is de 
pastoraatsgroep meerdere keren 
bijeen geweest om een start te ma-
ken met de implementatie van deze 
plannen. De pastoraatsgroep heeft 
zich bereid verklaard om samen 
met mij als pastoor, drager van het 

LICHT VAN CHRISTUS

door Pastoor Peter Ambting
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Een bewogen najaar op weg   naar Kerstmis 
pastoraat in de parochie te worden. 
Dat betekent niet perse dat de pas-
toraatgroep eerstelijns pastoraat 
op zich gaat nemen, maar wel dat 
de leden er voor mij zijn als “klank-
bord” en met mij over het pasto-
raat in de toekomst nadenken. De 
leden van de pastoraatsgroep zijn 

betrokken parochianen die vaak 
ook vertegenwoordigd zijn in de li-
turgie, de diaconie of de catechese. 
Binnen de parochie hebben ze een 
soort van ambassadeursrol door 
het beleid mede uit te dragen en te 
signaleren waar vragen of proble-
men zijn. Geïnitieerd door de pas-
toraatsgroep is in onze parochie 
ook een groep ontstaan van paro-
chianen die ouderen en zieken in 
de parochie gaat bezoeken. Dit is 
een heel mooi initiatief waarbij de 
parochie naar parochianen komt 
als zij niet (meer) in staat zijn om 
naar de parochie te komen.  In een 
volgende Drieluik hopen we een 
foto van de pastoraatsgroep op te 
nemen en de leden nader aan u 
voor te stellen. 

Bestuurswisselingen 
Niet alleen de pastoraatsgroep 
kent formatiewijzigingen, ook in 
het parochiebestuur zijn de nodige 
personele veranderingen geweest. 
Monique Becking heeft afscheid 
genomen, omdat haar termijn erop 
zat. In januari treedt Jan Oomes af, 

omdat ook hij zijn termijn afrondt.  
Ferry Brokers treedt in januari af, 
omdat hij de opleiding tot diaken 
volgt en zich daar verder op wil 
richten. Gelukkig mochten we in 
het afgelopen jaar Rolf Engelen, 
die in januari het vice voorzitter-
schap van Ferry overneemt, ver-

welkomen. Otto de Rooij is enkele 
maanden geleden als lid toegetre-
den tot het bestuur. Rinie Boom-
kamp heeft haar plek in de pas-
toraatsgroep opgegeven om toe 
te treden tot het parochiebestuur, 
waar ze de secretarispositie van 
Monique heeft overgenomen. Vol-
gend jaar hopen we Gerard Wols-
wijk in het bestuur te verwelkomen 
om gaandeweg het jaar de positie 
van penningmeester van Sonja 
Abrahams over te nemen. Begin 
volgend jaar presenteren we het 
bestuur, in de nieuwe samenstel-
ling, in Drieluik aan u. Het afscheid 
van de vertrekkende mensen is op 
passende wijze gemarkeerd. Hier-
bij wil ik nogmaals mijn dankbaar-
heid uitdrukken naar de vertrek-
kende mensen voor hun inzet en 
aan de komende mensen voor hun 
bereidheid om deze taak op zich te 
nemen. 

Drieluik
De redactie van Drieluik heeft zich 
de afgelopen tijd, samen met af-
gevaardigden van het parochie-

bestuur, beraden op toekomst van 
het parochieblad. We weten dat 
Drieluik gewaardeerd wordt door 
onze parochianen. We weten ook 
dat sommige rubrieken meer gele-
zen worden dan andere en daarom 
vond de redactie het tijd voor een 
update van het blad. Het komende 
jaar zal Drieluik stap voor stap en-
kele wijzigingen ondergaan. Mis-
schien het meest opvallend voor u 
zal zijn dat Drieluik, in plaats van 
11 keer nu, volgend jaar 7 keer zal 
uitkomen. De redactie denkt daar-
mee de informatievoorziening 
voldoende te hebben gewaarborgd 
en creëert daarmee een meer 
werkbare situatie voor de vrijwil-
ligers die bij de samenstelling van 
het blad betrokken zijn. Voor meer 
actuele aankondigingen en be-
richten kunt u op de website van 
de parochie terecht. Ook komen er 
meer vaste rubrieken in het blad en 
wil de redactie meer het geloof van 
mensen in beeld brengen. Zo zal 
de “Preek van de maand” verdwij-
nen en plaats maken voor een in-
terview. Voor het komende jaar in-
terviewen we religieuze leiders in 
Leidsche Rijn. Waarschijnlijk lukt 
het niet meteen om alle verande-
ringen in een keer door te voeren 
dus zullen we dit stapsgewijs doen. 
We hopen het blad nog aantrekke-
lijker te maken voor u als lezer.    

Zalig Kerstmis
Deze lange rubriek Actueel geeft u 
een indruk van wat er zoal gaande 
is binnen de parochie. Het doet me 
goed om dit te kunnen schrijven, 
want het laat zien dat we een le-
vende gemeenschap zijn. 

Voor nu wil ik u allen een hele 
goede Advent, als voorbereiding 
op Kerstmis, wensen. Ik hoop dat 
het Licht van het Kind van Beth-
lehem in uw huis, in uw straat, in 
Leidsche Rijn en in heel de wereld 
volop mag schijnen. Iedereen een 
Zalig Kerstmis en veel Heil en Ze-
gen voor 2024 gewenst!  

Pastoor Peter Ambting 
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Nieuws van het parochiebestuur

Op 14 november was de bijeenkomst van de coör-
dinatoren van de vrijwilligerswerkgroepen en paro-
chiebestuur. Het was een goed bezochte avond. U 
leest een verslag van de bijeenkomst elders in deze 
Drieluik. Het parochiebestuur zal aan de slag gaan 
met de verzoeken die er gedaan zijn. 

Volgend jaar zal Drieluik 7 maal verschijnen in plaats 
van 12 maal. Het bleek dat de uitgaven van Drieluik 
erg kort op elkaar waren. Er is gekozen voor meer 
bundeling. Ook zal er in iedere Drieluik een inter-
view plaatsvinden met iemand over zijn/haar ge-
loof. 

Dit jaar valt 24 december op een zondag. Dit is te-
vens de 4de zondag van Advent. Dezelfde avond is 
ook de nachtmis. Er is besloten om op 24 decem-
ber ’s ochtends één eucharistie te vieren in de Ma-
riakerk. ’s Avonds zullen de vieringen zowel in de 
Mariakerk als in de Willibrordkerk plaatsvinden. We 
hopen op een grote opkomst zodat we samen kerst 
kunnen vieren. 
Ook hopen we u te zien op de nieuwjaarsreceptie 
op 7 januari 2024 in Vleuten en op 21 januari 2024 
in De Meern.  

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf. 

Rinie Boomkamp 
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Kort verslag van 
het overleg met de 
coördinatoren van de 
vrijwilligersgroepen

Onlinecursus Tweede 
Vaticaans Concilie: 
schrijf je nu gratis in!

Op 14 november was er het jaarlijkse overleg met de 
coördinatoren van de vele vrijwilligersgroepen die in 
onze parochie actief zijn. Ondanks dat niet alle coör-
dinatoren in de gelegenheid waren om aan te schui-
ven waren erg veel groepen vertegenwoordigd. Wat 
gebeurt er toch veel in onze parochie en wat is daar 
een grote groep mensen mee bezig. Maar er is nog 
volop ruimte voor mensen die ook een bijdrage aan 
de parochie willen leveren. De contactpersonen van 
alle groepen zijn bij het secretariaat bekend.  U kunt 
daar alle gewenste info over de groepen krijgen. 

Voor het komend jaar zijn vanuit het bestuur Rolf En-
gelen en Otto de Rooij het aanspreekpunt voor alle 
vrijwilligers die afstemming met het Parochie be-
stuur wensen. Hun mailadressen staan bij de colofon 
in Drieluik. Er is een lijst gemaakt met alle werkgroe-
pen en wat ze doen en wie hun aanspreekpunt is, 
met naam, telefoonnummer en E-mail. We hopen dat 
deze lijst het mogelijk maakt, om vrijwilligersgroepen 
elkaar te laten vinden en elkaar op te zoeken als dat 
zinvol is. 

De aanwezigen vonden het goed elkaar zo te treff en 
en weer even bij te praten of elkaar te leren kennen.

Met vriendelijke groet,
Rolf Engelen en Otto de Rooij 

De rooms-katholieke kerk kun je niet begrijpen 
zonder het Tweede Vaticaans Concilie, ook wel Va-
ticanum II genoemd.

Maar wat is dat Concilie precies, hoe verliep het, wie 
nam eraan deel, wat waren de hete hangijzers en wat 
de resultaten?  Dat kom je te weten in deze basiscur-
sus. 60 jaar na de opening van het Concilie op 11 ok-
tober 1962, roept paus Franciscus op om de resultaten 
ervan te herontdekken. Het proces naar meer syno-
daliteit in de kerk dat hij lanceerde, ligt helemaal in 
de lijn van het Concilie. Met deze basiscursus ben je 
goed voorbereid om de Conciliedocumenten zelf te 
lezen.
Schrijf je in op de website: https://rkdu.nl/ker-
knieuws/onlinecursus-tweede-vaticaans-concilie-
schrijf-je-nu-gratis-in
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Geslaagde middag voor zieken en ouderen Vleuten
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Zaterdagavond 16 december zal 
zangkoor Uriël kerstliederen zin-
gen: 

van 17:30u tot 18:15u  en
van 18:45u tot 19:30u          
Komt u vooral ook even luisteren!
U bent van harte welkom, ook als 
u niet de Lichtjesroute gaat lopen, 
om te genieten van kerstmuziek.

In de Mariakerk mogen alle wan-
delaars van de Lichtjesroute een 
kaarsje aansteken, naar muziek 
luisteren en de kerststal bekijken. 

Elk jaar lopen tussen de 1500 en 
3000 wijkbewoners mee met deze 
wandeltocht langs diverse toneel-
scenes van het kerstevangelie. Het 
geeft een bijzondere sfeer om zo-

veel mensen in onze mooie kerk te 
mogen ontvangen. 

Route Tieners 19:00 uur                                                                                                                           
Om 19:00 nodigen we alle tieners 
en jongeren uit om gezamenlijk 
de Lichtjesroute te lopen. We ver-
zamelen 18:50 bij Castellum Hoge 
Woerd en om 19:00 starten we met 
het bekijken van het toneelstuk 
van koning Herodes. Karin van der 
Helm zal de groep tieners en jon-
geren begeleiden.
Het is een korte route van maar 
1.7 km langs toneel en muziek en 
eindigt met een gezellige band, 
warme chocomel en wat lekkers 
(gratis)  Loop jij ook gezellig mee?

De Lichtjesroute Leidsche Rijn 
is zaterdag 16 december tussen 
17:00 en 19:30 te starten bij Castel-
lum Hoge Woerd.  

Op vrijdagmiddag 17 november 
werd in Buurtcentrum De Scha-
kel in Vleuten de eucharistie met 
gemeenschappelijke ziekenzal-
ving gehouden. Er hadden zich 
55 personen opgegeven voor 
deze middag. Pastoor Peter Amb-
ting kreeg bij de zalving assisten-
tie van emeritus pastoor Los. 

De viering was voor de 2e keer op 
deze locatie, omdat dit het meest 
comfortabel en praktisch was. 
Men genoot zichtbaar van het ge-
zellige samenzijn na afl oop van de 
viering. We hadden liever wat meer 
tijd gehad voor deze middag, maar 
we waren al blij dat we de zaal in 
ieder geval een paar uren konden 
huren.

Deze geslaagde middag werd mo-
gelijk gemaakt door de vrijwilligers 
van de Werkgroep Ziekenmiddag 
uit De Meern en vrijwilligers van 
de Willibrordkerk. Zij boden o.a. 
hulp bij de voorbereidingen, het 
vervoer (per auto of lopend met 
de rolstoel), het klaarzetten van de 
zaal en bij de bediening. Heel har-
telijk dank daarvoor.

Kom genieten in de Mariakerk
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Lezingen 
van de 
maand

17 januari 2022
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

24 januari 2022
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2022
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2022
5e zondag door het jaar
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen 
avondvieringen.

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. Maandelijkse inzameling 1e zondag van de maand 
(6 februari). U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte

Kerk volgen via kerkdienstgemist

Beste medeparochianen, 

Zoals u misschien weet, is onze parochie geabonneerd op kerk-
dienstgemist, zowel de Mariakerk te De Meern als ook de Willi-
brordkerk te Vleuten. En velen onder ons kijken inmiddels de Eu-
charistieviering, uitvaart of andere vieringen via kerkdienstgemist, 
zeker nu in deze moeilijke tijd van de pandemie.

Wij willen u allen vragen om mensen uit uw 
omgeving op deze mogelijkheid te attenderen 
en te helpen bij het vinden als het nodig zou 
zijn. Zr. Lúcia is ook bereid bij mensen thuis te 
komen om te helpen met o.a. het installeren van 
de app kerkdienstgemist.

Zr. Lúcia, Tel: 06-22097236

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur (behalve 2 januari) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met aansluitend aanbidding 
en biechtgelegenheid tot 10.00 uur
Vrijdag 5 januari alleen ochtendgebed en aanbidding 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur
Donderdag 4 januari vervalt

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 uur (2 januari)   
  
Andere vieringen en gebedsmomenten

Boeteviering en biechtgelegenheid
Mariakerk woensdag 20 december 19.00 uur
of op afspraak

Rozenkransgebed  
Mariakerk iedere zaterdag 9.30 uur   

A  G  E  N  D  A
16 december t/m  27 januari 2024

Activiteiten De Schalm
  
16-12-23 19:00 Mejoto’s
17-12-23 13:00 Mejoto’s 
20-12-23 14:00 Bingo
21-12-23 15:00 Kerstdiner 
06-01-24 19:30 Crazydisco
12-01-24 16:30 Kidsdisco
12-01-24 20:00  Teenage 

Vibe
19-01-24 17:00  Gezellig 

Samen Eten
21-01-24 14:30 Jazzcafe
24-01-24 14:00 Bingo
  middag

Voor alle andere activiteiten zie 
onze website.

Kerstmiddag
Op donderdagmiddag 21 de-
cember aanvang 15.00 uur
is er een gezellige middag met 
optreden van het koor Fun-
2sing. Aansluitend is er het 
Kerstdiner. De kosten voor deze 
gezellige middag en diner zijn € 
16,50.Vooruitbetaling verplicht.

Gezellig Samen Eten
Op vrijdag 19 januari is er 
3-gangendiner aanvang: 17.00 
uur.
U bent van harte welkom. De 
prijs voor dit diner is € 12.50 in-
clusief een drankje. 
Aanmelden : 030-6662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

Bingo
Op woensdagmiddag 20 de-
cember en 24 januari is er weer 
een gezellige bingo. Aanvang: 
14.00 uur. De kosten zijn € 6.00 
voor 3 rondes. Opgeven is niet 
nodig.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”

Koffi  e en thee DE spaarpunten 
voor onze kerkactiviteiten
Koopt u regelmatig Douwe Eg-
berts producten met waarde-
punten of heeft u een stapel DE 
waardepunten liggen? U kunt die 
misschien doneren voor de kerk.

Alle Douwe Egberts-, Pickwick- en 
SENSEO®-verpakkingen bevat-
ten waardepunten. Knip de punten 
uit en verzamel ze in bundels van 
1.000 punten. Elke bundel is 5 euro 
waard. Waardepunten zijn onbe-
perkt geldig.
Wij kunnen met deze waardepun-
ten koffi  e kopen voor onze activi-
teiten. De waardepunten kunt u op 
een tafel achter in de kerk/Maria-

kapel neerleggen of in de brieven-
bus van de kerk. 
Alvast dank. 

Voor vragen zr. Lúcia 06-22097236 
(WhatsApp) 

LICHT VAN CHRISTUS
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Zoeken naar het Licht in ons hart 
Beste medegelovigen, 

De donkere decemberdagen zijn 
aangebroken. In onze huizen ma-
ken we het gezellig met kaarsjes en 
lampjes in de kerstboom. In de ad-
ventstijd ontsteken we iedere week 
een extra kaars aan het begin van 
de mis, hoopvol uitziend naar de 
komst van het Licht, de geboorte 
van Jezus Christus met kerstmis. 
Als ik dit stukje voor de Drieluik 
schrijf hebben we net het kerkelijk 
jaar afgesloten, het hoogfeest van 
Christus Koning. Hierbij hebben 
we het bekende Matteüs evangelie 
gelezen waarbij Jezus zegt: “Want 
ik had honger en gij hebt mij te 
eten gegeven. Ik had dorst en gij 
hebt mij te drinken gegeven. Ik 
was vreemdeling en gij hebt mij 
opgenomen. Ik was naakt en gij 
hebt Mij gekleed. […] Voorwaar ik 
zeg u: al wat gij gedaan hebt voor 
één dezer geringste van mijn broe-
ders, hebt gij voor Mij gedaan.” 
Het zorgen voor de medemens 
wordt hier door Jezus gelijkge-
steld met het eren van Hem. In de 
behoeftige medemens ontmoeten 
we Jezus zelf. Het is deze bood-
schap van liefde die de basis vormt 

van het werk van de Caritas, wat 
ook Latijn is voor liefde.
Paus Franciscus heeft een syno-
daal proces gestart waarbij hij voor 
de kerk een betekenisvolle plek in 
deze wereld voorstaat. De werken 
van barmhartigheid die gebaseerd 
zijn op het Matteüs-evangelie zijn 
daarvoor een goed middel. 
Op de Werelddag van de Armen 
(19 november jongstleden) moch-
ten we een extra collecte houden 
in beide kerken. Er is gul gege-
ven en het mooie bedrag van een 
kleine €750 opgehaald. Veel dank 
daarvoor! Dat gaat een goede be-
stemming vinden in onze kerstac-
tie voor arme gezinnen. Want niet 
voor iedereen is dit een gezellige 
periode. Veel mensen zien in de 
donkere en dure decembermaand 
even geen licht meer aan het eind 
van de tunnel: hoe betalen we de 
hoge rekeningen voor gas en licht, 
hoe zet je zonder geld een feeste-
lijke maaltijd op tafel en waar beta-
len we een klein cadeautje voor de 
kinderen van? Laat de boodschap 
van Jezus indachtig deze mede-
mensen helpen door het licht in 
ons hart te laten schijnen en zo 
hun lasten te verlichten.

Help mee!
Kent u mensen 
die een fi nan-
cieel steuntje in de 
rug kunnen gebruiken? 
Of wilt u helpen bezorgen van 
de kerstattenties of een fi nanci-
ele bijdrage geven? Uw bijdrage 
kunt u overmaken op: NL71 RABO 
0140.8316.22 (een gift aan de PCI is 
onder voorwaarden fi scaal aftrek-
baar).

Misschien leest u dit en herkent 
u uw eigen situatie en hebt u zelf 
fi nanciële ondersteuning nodig? 
Er is geen reden tot schaamte! Wij 
zijn er voor u.
Geef dit dan gerust aan ons door 
via pci@lichtvanchristus.nl of bel 
ons op 06-8334 2037

Ik wens u mede namens Marloes, 
Hans en Lambert een goede ad-
ventstijd en alvast een gezegend 
kerstfeest toe.

Kasper Driehuijs, Voorzitter PCI 

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs en 
Hans van Dijk
Lambert van Elk
Marloes van Dijk-Middelkoop

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Kent u mensen 
die een fi nan-
cieel steuntje in de 
rug kunnen gebruiken? 

Klein gebeuren - groot gevolg!
Zittend op mijn stoel stootte ik mijn elleboog tegen een openstaande 
deur. Dat deed pijn. In de volksmond genoemd “weduwnaarspijn”. Kort 
maar hevig. Hevig was het bij mij wel, maar niet kort. Mijn arm werd 
haast zwart door een fl inke bloeduitstorting. Reden voor de huisarts 
om een plaats te zoeken voor tijdelijke algehele verzorging. En die was 
er, in Hilvertshof in Hilversum. Na 18 dagen in aangenaam gezelschap 
te hebben vertoefd in een bosachtige omgeving mocht ik naar huis. 
Echter niet naar mijn oude adres. Na enige tijd te zijn ingeschreven 
was er plaats in Parkhof. De kinderen hadden de kamers geïnstalleerd 
met mijn meubels en schilderijen en dat was toch thuiskomen. Leven 
te midden van mensen van in de zeventig tot 101 jaar is ook boeiend. 
Er zijn momenten van stilte waarin ieder met zijn eigen gedachte is. 
Maar gepraat wordt er ook. De onderlinge contacten ervaar ik als goed. 
De verzorgenden zijn geduldig, vriendelijk en behulpzaam ondanks de 
bezuinigingen in de zorg. Het naderend kerstfeest zal voor velen an-
ders zijn dan vroeger. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen 
vooruit. Zoals de advent voor het kerstfeest. Al vele jaren maakte ik een 
adventskrans met echte kaarsjes. Nu heb ik er een besteld met elektri-
sche lichtjes om brand te voorkomen. Alle lezers en hun familieleden 
wens ik een Zalig Kerstfeest toe met vrede in ons hart en hopelijk ook 
in de wereld. 

Joke Eijzenbach van Eck
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De leden van het Caeciliakoor werden ontvangen 
met een lekker kopje koffi  e en een heerlijk stukje 
taart. Joke Gresnigt was jarig en trakteerde. Voor-
zitter Nol Gresnigt heette ieder van harte welkom 
op deze feestelijke middag. Met name Gonny van 
den Tempel en Thea Blom die afscheid gingen ne-
men van het Caeciliakoor. Ook de introducés wer-
den van harte welkom geheten. 

Vervolgens richtte de voorzitter het woord tot Thea 
Blom en Gonny van den Tempel. Hij memoreerde 
dat Thea al sinds 1967 lid was van het Caeciliakoor en 
Gonny al vanaf 1963, dus precies 60 jaar! De dames 
waren al die jaren trouw aanwezig en een versterking 
voor de alten. Gonny en Thea begonnen ooit met 
rouw- en trouwvieringen te zingen in de Willibrord-
kerk. In 1970 vormden ze samen met de heren het ge-
mengde Caeciliakoor.  Bijna alle zondagen zongen de 
dames in het Caeciliakoor tijdens de Eucharistievie-
ringen. 

Uiteindelijk brak het moment aan waarop het zin-
gen in de kerk en de repetities voor Thea en Gonny 
te vermoeiend werden. Ze gaven aan te willen stop-
pen, wat natuurlijk gerespecteerd werd. De voorzit-
ter sprak zijn grote dank uit voor de vele jaren dat de 

dames zich ingezet hebben voor het Caeciliakoor en 
wenste Thea en Gonny nog een fi jne tijd toe. De se-
cretaris overhandigde Thea en Gonny namens het 
koor een prachtig boeket bloemen. De voorzitter had 
natuurlijk voor de beide dames een prachtig lied ge-
schreven uit hun rijke koorverleden wat door de leden 
enthousiast werd gezongen. Vervolgens was het tijd 
voor een drankje en een versnapering. De hapjes wer-
den verzorgd door Kitty Kemp die óók jarig is geweest. 
Natuurlijk werd er voor beide dames gezongen!  

Daarna nam Michel, onze entertainer, plaats achter 
zijn karaoketafel en daar klonken de eerste bekende 
oude gouden hits al die volop meegezongen werden. 
Intussen was pastoor Peter Ambting ook gearriveerd 
en nam deel aan alle gezelligheid. De pastoor maakte 
van de gelegenheid gebruik om zijn dank uit te spre-
ken naar het Caeciliakoor voor de zondagen dat ze 
de liturgie muzikaal verzorgen. Vervolgens werd het 
koor verrast met een heerlijke Chinese maaltijd wat 
ieder zich natuurlijk prima liet smaken. Rond half 
acht kwam er een einde aan een heel gezellig St. Cae-
cilafeest. De voorzitter dankte ieder voor zijn inbreng 
en gezelligheid.   

Jeanne Gresnigt, secretaris

Caeciliafeest op 10 november

Aandacht voor de kerststal
Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belang-
rijke christelijke hoogfeest. Deze website bevat informatie over de christelijke 
hoogfeesten door het jaar heen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de kerst-
stal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd 
ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op www.vier.
nu over steeds een ander fi guur uit de kerststal: van het Kind tot de os, van de 
herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er steeds 
iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis.
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Eerste Heilige Communie
Graag nodigen we kinderen uit 
groep 4, of in de leeftijd van 7-8 
jaar, uit om deel te nemen aan de 
Eerste Heilige Communie in onze 
parochie. Het voorbereidingstra-
ject start op 10 januari 2024 met 
een ouderavond en wordt afge-
sloten met de feestelijke viering 
van de Eerste Heilige Communie 
op 26 mei 2024. Het voorberei-
dingstraject bestaat uit totaal 10-
12 bijeenkomsten, vieringen en 
activiteiten. 

Meer informatie en een online 
inschrijff ormulier vindt u op de 
website van de parochie onder de 
tabs: Sacramenten / Eerste Heilige 
Communie 2024. 

Heilig Vormsel
Tieners uit groep 8, of tussen 11-
14 jaar, worden van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan het 
Heilig Vormsel in onze parochie. 
Het voorbereidingstraject start op 
10 januari 2024 met een kennis-
makingsbijeenkomst voor ouders 

en de aanstaande vormelingen en 
eindigt op 18 mei met de feeste-
lijke viering van het Heilig Vorm-
sel. Met in totaal 10 bijeenkomsten, 
vieringen en activiteiten bereiden 
we ons voor op deze viering. 

Meer informatie en een online 
inschrijff ormulier vindt u op de 

website van de parochie onder de 
tabs: Sacramenten / Heilig Vorm-
sel 2024. 

Voor meer informatie of onduide-
lijkheden kunt u ook contact op-
nemen met het secretariaat: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl of 
tel: 030- 6774571

Inschrijven voor de Eerste Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel 2024 
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24 december 
Vierde zondag van de Advent
1e lezing   2 Samuël 7,l-

5.8b-11 + .l6 
2e lezing  Romeinen 16,25-27 
Evangelie  Lucas 1,26-38

24 december Kerstnachtmis
1e lezing  Jesaja 9,1-3.5-6
2e lezing  Titus 2,11-14
Evangelie  Lucas 2,1-14

25 december Kerstdagmis
1e lezing  Jesaja 52,7-10
2e lezing  Hebreeën 1,1-6
Evangelie   Johannes l, 1-18 

26 december H. Stefanus
1e lezing   Hand. 6,8-10 + 

7,54-60
Evangelie  Mt. 10, 17-22

31 december 
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
1e lezing  Sir.3,3-7.14-17a 
2e lezing  Kol. 3, 12-21 
Evangelie  Lucas 2,22.40  

1 januari 2024   
H. Maria Moeder van God
1e lezing  Numeri 6,22-27
2e lezing  Galaten 4,4-7
Evangelie  Lucas 2,16-21

7 januari   
Openbaring des Heren
1e lezing  Jesaja 60,1-6
2e lezing  Ef. 3,2-3a.5-6
Evangelie  Matteüs 2,1-12

8 januari Maandag 
Doop van de Heer
1e lezing  Jesaja 42,1-4.6-7 
2e lezing   Hand. 140,34-38 
Evangelie  Marcus 1,7-11

14 januari 
Tweede zondag door het jaar
1e lezing  1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing   1 Korintiërs 6,13c-

15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

21 januari 
Derde zondag door het jaar
1e lezing  Jona 3,1-5.10
2e lezing  1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie  Marcus 1,14-20

Lezingen 
van de 
maand
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Christmas Borders

December is de maand van gezel-
lig samenzijn en dat geldt zeker 
ook voor de eettafel. Eet Mee no-
digt je uit om kerst op een unieke 
manier te vieren, niet alleen met 
familie maar ook met mensen die 
je nog niet kent. Ontmoet nieuwe 
gezichten terwijl je geniet van 
een sfeervol kerstdiner.

Samen eten met betekenis
Of je nu gasten een warm welkom 
wilt bieden aan jouw kersttafel of 
juist verlangt naar de gezelligheid 

van ergens samen eten, Eet Mee 
brengt gasten en eetadressen sa-
men voor een betekenisvol kerst-
diner. 

Maak Kerst bijzonder: organiseer 
of sluit aan 
Heb jij tijdens de feestdagen ruim-
te voor extra gasten aan je eettafel? 
Organiseer dan een feestelijk eten-
tje. Ben je juist op zoek naar een 
sfeervol kerstdiner om aan deel te 
nemen? Meld je aan als gast.

Eenvoudig aanmelden - ook tele-
fonisch
Maak gratis een account aan op 
het online matchingplatform op 
www.eetmee.nl en plaats jouw 
etentje online of meld je aan voor 
een etentje als gast. 
Lijkt dit je te ingewikkeld? Geen 
zorgen, je kunt je ook telefonisch 
als eetadres of als gast aanmelden. 
Wij helpen je graag bij het vinden 
van een passende match.

Laat de kerstdagen sprankelen
Ontmoet nieuwe mensen, deel 
verhalen en maak samen van je 
kerstetentje een waardevolle erva-
ring. Meer informatie en aanmel-
den kan via onze website www.
eetmee.nl of bel 030-2213498. 

Eet Mee 
Waar ontmoetingen tot leven ko-
men, beleving centraal staat, cul-
turen elkaar vinden en gesprekken 
waardevol zijn. Al sinds 2009 ver-
binden we mensen aan de eettafel, 
met meer dan 12.000 inspirerende 
matches. Doe mee en ervaar de 
kracht van gedeelde maaltijden in 
een verrijkende huiselijke sfeer, 
waar dialoog en verbinding ont-
staat.

In januari 2024 is het 10 jaar ge-
leden dat er in onze parochie een 
inzameling werd gehouden voor 
de voedselbank. Wij hebben goed 
contact met Sabiet (de coördina-
tor van de voedselbank). Ook zijn 
er wekelijks enkele medeparochi-
anen die gratis mee-eten met en-
kele cliënten van de voedselbank.  

Lang houdbare producten naar 
de kerk brengen  
U kunt iedere dag naar de Mariaka-
pel lang houdbare producten bren-
gen voor de voedselbank. De 1e 
maandag van iedere maand bren-
gen we de ingezamelde producten 
naar Terwijde.  

Primaire levensbehoeften  
Voedselbank Plus Leidsche Rijn 
adviseert: “Geef voedsel dat u zelf 

ook nog zou eten.”  Hoe verleidelijk 
het ook is om veel ‘verwen’-voedsel 
te geven, het zijn juist de gezonde 
basisproducten die we altijd nodig 
hebben en erg blij mee zijn. Denk 
hierbij ook aan: verse groenten en 
fruit (enkel wanneer u dinsdagoch-
tend langs kunt komen om te do-
neren), vlees- en/of visconserven, 
houdbare melk, koffi  e, ontbijt-/
lunch producten. Maar ook toi-
letpapier, verzorging en schoon-
maakmiddelen zijn welkom. 

Giften in geld 
Met giften in geld zijn we altijd ex-
tra blij. Dan kunnen we namelijk 
kopen waar in de voorraad extra 
behoefte aan is. Of bij een bevrien-
de ondernemer eens tegen een 
schappelijke prijs verse producten 
zoals verse groenten, fruit of vlees 
kopen. Achterin op het prikbord 
van de kerk vindt u de bankgege-
vens voor evt. donaties. 
Voor vragen stuur ons een appje 
06-22097236  Alvast dank. 

Gezellig samen eten en 
nieuwe mensen ontmoeten

Binnenkort 10 jaar hulp aan de Voedselbank in Terwijde
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Donkere dagen en koude nachten
Het jaar al bijna weer voorbij
We hoeven niet meer zo lang te wachten
‘t kindje dat schuift aan in de rij

Refrein:
Kind in jou, kind in mij
Ga met ons mee
Kind in jou, kind in mij
Geef ons de vree

Ouders en nergens plaats op de aarde
Op zoek naar een dak en een bed
Kundige mensen die zich blind staarden
Door een stal met wat stro gered

Tussenzang:
Als dan een wonder toch bestaat
Als dan die kribbe ons vermaant
Als dan geboorte ruimte baant
Als dan dat kind geeft wijze raad

Kind ons geboren, wil je het horen
Kan het er in jouw leven bij
Nu is de tijd rijp dus spits je oren
Hoop op een nieuwe pure jij

Refrein: …

Goud is niet nodig, ga hem omarmen
De ster wijst iedereen de weg
Laat je om niet door zijn hoop verwarmen
Kind in jou, nieuwe jou, onder dankzeg

Refrein: …

Geschreven door Jannet Vermeulen-Stulen

Kerstlied
Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Weer een nieuwe zin die ons helpt om veel gebeur-
tenissen met andere ogen te bekijken.

 “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank 
God onder alle omstandigheden, want dat is 

wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus 
verlangt.”

1 Tes. 5: 16-18

Deze aansporingen houden ons niet alleen voor 
wat God van ons verwacht - verheugd zijn, bidden, 
danken- maar ook om dat altijd, onophoudelijk, 
onder alle omstandigheden te doen. Maar kan dat? 
Kunnen we altijd in de vreugde zijn? We weten al-
lemaal dat het leven vol is met problemen, verdriet 
en twijfel. Toch is er voor Paulus een reden om te 
spreken van een vreugde die altijd mogelijk is. En 
hij benoemt die ook: als we liefhebben, leeft Jezus 
in ons. ‘Bid onophoudelijk’ is een andere aanspo-
ring. Maar hoe kunnen we nu ‘onophoudelijk bid-
den’? “Het is niet genoeg om gebedsmomenten te 
hebben, het is noodzakelijk om gebed te worden”, 
schrijft de orthodoxe theoloog Evdokimov. Hij 
spoort aan om ‘vleesgeworden’ gebed te zijn, om 
“van heel je leven een liturgie te maken”. ‘Hem in al-
les bedanken.’ Dat is de houding die vanzelf voort-
vloeit uit liefde voor Hem die alles heeft geschapen 
en die heel de geschiedenis en de kosmos onder-
steunt. Laten we God bedanken als het goed gaat, 
maar ook in omstandigheden waarin het moeilijk 
is. We hoeven niet te denken dat we zelf alles kun-
nen oplossen. Hij is met ons en Hij laat ons zien dat 
er altijd anderen zijn die een stukje met ons oplo-
pen.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Woordformules
Bij het helpen van een leerling voor het vak wis-
kunde ging het deze week wat stroef. Deels kwam 
dit door het onderwerp: het gebruik van woord-
formules waar dan voor de letter een getal inge-
vuld mag worden. Ik zocht mijn toevlucht tot een 
aansprekend voorbeeld. “Ik zet mijn fi ets meestal 
op dezelfde plaats”. Nog voordat ik de verwijzing 
naar de woordformule kon maken, fl apte de leer-
ling eruit: “Autist”. Dat pareerde ik op schertsende 
toon met: “En jij bent een chaoot en daarom vind 
jij wiskunde zo moeilijk.” Na deze wederzijdse ont-
boezemingen kon ik verder prima alles uitleggen 
wat hij nodig had. Toen de zoemer ging wilde hij 
meteen weglopen, maar hij draaide zich om en zei 
enthousiast: “Bedankt meneer”.

Martin
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Jezus kwam op aarde om ons 

vreugde te brengen
“En wees altijd blij! Blijf altijd bidden en dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want 

dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen.” (1 Tess 5:16-18). 

De apostel Paulus schrijft brieven aan de eerste 
Christenen. Hij herinnert ze er altijd aan dat we met de 
komst van Jezus op aarde veel redenen hebben om 
God te danken en in vreugde te leven.

Maria, de moeder van Jezus, begreep dit goed. Toen ze 
haar nicht Elizabeth ontmoette, die net als zij een kind 
verwachtte, voelde ze dat haar ziel vol vreugde was voor 
alle belangrijke dingen die later zouden gebeuren!

Ja, Jezus, het kind dat ze in haar buik had, zou vrede en 
gerechtigheid komen brengen, de armen en hongerigen 
helpen en de rijken en machtigen met lege handen 
wegsturen. Maria verwelkomde Jezus. En God zou met 
haar inderdaad grote dingen doen.

Riccardo woont in een klein dorpje in de buurt van 
Milaan. Als hij met zijn moeder op stap gaat, komt 
hij vaak een oudere man tegen die op het terras voor 
zijn huis zit.

Telkens als Riccardo langs loopt, begroet de man Riccardo 
vriendelijk. Hij lijkt een goede man, maar met een verdrietig 
gezicht. Na een paar dagen denkt Riccardo: "misschien 
voelt hij zich eenzaam en wil hij gezelschap".

Daarom besluit Riccardo op een middag om niet met 
zijn vrienden te gaan spelen. In plaats daarvan vraagt 
hij zijn moeder om met hem naar deze man te gaan. 
Samen hebben ze het gezellig gehad. Wat was die man 
blij!

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. “©PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
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Christmas Borders

Niets gezelliger dan deze bijzon-
dere, feestelijke dagen samen te 
vieren. Daarom nodigen we alle 
kinderen uit voor de kinderacti-
viteiten in onze parochie. En na-
tuurlijk kijken we ernaar uit ook 
het nieuwe jaar weer met jullie 
door te brengen en de verhalen uit 
de Bijbel te delen. 
We wensen jullie fi jne en gezegen-
de dagen toe! 

Kerstavond 24 december 
Op kerstavond is er in beide ker-
ken een viering met aandacht voor 
kinderen.
In de Willibrordkerk is om 18:00 
uur een sfeervolle kinderkerstvie-
ring. Kinderen uit groep 1 t/m 6 
gaan hard oefenen op hun rol in 
het kinderkerstspel. Samen spelen 
ze het hele kerstverhaal na. Iets ou-
dere kinderen zingen mee in het 
gelegenheidskoor. We kijken uit 
naar een prachtig begin van Kerst!

Hulp gevraagd
De commissie kinderkerstviering 
is op zoek naar nieuwe, enthousi-
aste hulpouders!  Je bent welkom 
om mee te helpen bij de oefen-
momenten op 17 en 24 december 
en de begeleiding op kerstavond. 
Meld je aan via: 
kinderkerstviering@hotmail.com

In de Mariakerk zal tijdens de vroe-
ge eucharistieviering van 18:30 
uur extra aandacht voor kinde-
ren zijn. Tijdens de lezing van het 
kerstevangelie mogen de aanwezi-
ge kinderen naar voren komen. Ze 
krijgen dan een voorwerp dat hoort 

bij een rol; zoals herder,  schaapjes, 
Maria en Jozef. Door goed luiste-
ren weet je vanzelf wanneer je je 
rol kunt uitbeelden. Kinderen die 
een half uur vooraf aanwezig zijn 
mogen zich ook nog verkleden.

1ste Kerstdag 
In de Willibrordkerk is om 11:00 
uur familieviering. Het projectkoor 
zingt leuke liederen. Na de evange-
lielezing  mogen alle kinderen naar 
voren komen om op het randje van 
het priesterkoor te zitten om naar 
de preek van pastoor Peter te luis-
teren. Hij legt dan uit wat we in de 
lezing hebben gehoord.

In de Mariakerk is er ’s middags 
Kindje Wiegen. Een kort moment-
je in de kerk, geschikt voor de al-
lerkleinsten, maar iederéén is van 
harte welkom! Kom gezellig naar 
de kerk om kerstliedjes te zingen of 
te luisteren. Pastoor Peter leest om 
14:30 uur het kerstverhaal voor aan 
de allerkleinsten. Tussendoor mo-
gen de kinderen zelf een kerststal 
steeds verder inrichten. Wie dat 
leuk vindt mag zich ook nog ver-
kleden tot engeltje of herder. 
Zie ook het overzicht hiernaast van 
alle kinderactiviteiten of kijk op 
www.lichtvanchristus.nl  bij:  -De 
parochie - Gezin, jeugd en jonge-
ren-

Wil je ook helpen bij de Kinder-
nevendienst of het bedenken en 
uitvoeren van leuke, nieuwe acti-
viteiten voor kinderen en jongeren 
geef je dan op via: 
secretariaat@lichtvanchristus.nl 

Kinderactiviteiten 
rondom kerst
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Kerstvieringen voor jonge 
gezinnen
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Belangrijke data op een rij:

zondag 17 december  
11:00u Willibrordkerk
kindernevendienst Advent

zondag 24 december  
18:30u Mariakerk 
Kerstavondviering
Kinderen mogen tijdens de lezing 
van het kerstevangelie meespelen 
voorin de kerk. Als ze een half uur-
tje vooraf aanwezig zijn mogen ze 
zich ook nog verkleden. 

Zondag 24 december
18.00 - 19.00u Willibrordkerk
Kinderkerstspel 
Het kerstverhaal wordt uitgebeeld 
door kinderen, afgewisseld met 
liedjes.  Alle kinderen uit groep 1 
t/m 6 mogen meespelen. 

maandag 25 december 
11:00u Willibrordkerk 
Familieviering 1ste kerstdag 

maandag 25 december  
14:30u Mariakerk Kindje wiegen
Kort samenzijn speciaal voor de 
allerkleinsten. Kom gezellig kerst-
liedjes zingen. Het kerstverhaal 
wordt gelezen en de kinderen mo-
gen zelf een kerststal inrichten. 
Kinderen die dat leuk vinden kun-
nen zich laten verkleden als engel-
tje of herder. 

Zondag 7 januari 2024
11:00u Willibrordkerk
Familieviering Driekoningen
Kinderen mogen verkleed als 
koningen naar de kerk komen.     

Wil je gezellig meezingen in het 
projectkoor (alle leeftijden)  bij de 
familievieringen? Geef je op bij 
Karin van der Helm:
karin.vanderhelm@planet.nl
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De Adventstijd is een tijd van be-
zinning en verwachting. We be-
reiden ons voor op de komst van 
het kerstkind en denken na over 
hoe we dit kerstkind willen ont-
vangen. Ons geschenk aan het 
kind is sinds jaar en dag, dat wij 
kinderen in zeer moeilijke om-
standigheden een steuntje in de 
rug geven. En dat doen wij mid-
dels de Nationale Adventsactie.

Zoals u wellicht heeft gelezen in 
ons parochieblad Drieluik, heeft 
onze parochie Licht van Christus 
samen met de parochies van de 
stad Utrecht gekozen om hulp te 
bieden aan kinderen in Pakistan 
om hun schooldiploma te behalen.

Het project
Miljoenen kinderen in Paki-
stan gaan niet of nauwelijks naar 
school, de kinderen moeten al jong 
meewerken om extra geld te ver-
dienen voor het gezin. Een speci-
aal schoolprogramma wil hen een 
opleiding geven waardoor ze later 
een goede baan kunnen vinden.  
Caritas Pakistan zet zich al jaren in 
voor onderwijs aan werkende kin-
deren in Multa. Er zijn inmiddels 
veertien opleidingscentra opgezet 
voor werkende en achtergestelde 
kinderen. Het zijn geen offi  ciële 
scholen, de lestijden zijn bijvoor-
beeld aangepast, zodat de kinderen 
eerst naar hun werk kunnen maar 
de kinderen volgen wel hetzelfde 
lesprogramma. Zo kunnen deze 
kinderen uiteindelijk een offi  ci-

eel schooldiploma halen. Met de 
Adventsactie 2023 willen wij 680 
werkende en kansarme kinderen 
gedurende drie jaar onderwijs la-
ten volgen in één van de speciale 
opleidingscentra. Daarnaast wil-
len wij 345 kinderen de gelegen-
heid geven door te stromen naar 
een overheidsschool zodat ze hun 
opleiding kunnen afmaken en een 
diploma kunnen halen. De kinde-
ren ontvangen een schooltas met 
boeken, schriften en schrijfspullen 
en gaan drie tot vier uur per dag 
naar school.

Help deze kinderen/koffi  ekamer-
actie
Steun dit schoolproject van de kin-
deren in Pakistan. Als cadeautje aan 

het kerstkind! Op 17 december a.s. 
zal in beide kerken gecollecteerd 
worden voor dit project en krijgt 
u voor de viering een enveloppe 
aangereikt. Ook kunt u uw bijdrage 
overmaken op het rekeningnum-
mer NL79 RABO 0367500787 t.n.v. 
Parochie Licht van Christus on-
der vermelding van “Adventsactie 
2023”. Of scan de QR-code.

Tevens zal er op 17 december a.s. in 
de Willibrordkerk vanaf 12 uur een 
koffi  ekameractie worden georga-
niseerd, hier zullen etenswaren 
worden verkocht ten bate van deze 
kinderen.

Deborah S. Sloot, Coördinator 
Advents- en Vastenactie

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan Collecte 

Adventsactie 2023 voor de 
kinderen in Pakistan

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.

Beste nabestaanden van overledenen die begraven liggen op 
onze parochiekerkhoven, 

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverze-
kering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen.  Grafmonumen-
ten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de 
rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft 
de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzeke-
ring vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een 
begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde. 
Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dra-
gen voor een verzekering met het oog op  mogelijke schade aan het 
grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.
De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het graf-
recht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur. 
Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van onze parochie. 

Het parochiebestuur
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Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

26 november
Alyssa, Céline en Raphael

kinderen van Patrick en Sioe-Lie 
Rijkschroeff -Thio

OVERLEDEN

31 oktober
Cornelis Johannes Vermeulen 

(Kees)
op de leeftijd van 77 jaar

De uitvaart was op 13 november in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

14 november
Cornelis Johannes Heijn (Kees)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenoot van Corrie Kraaijkamp

De crematieplechtigheid was op 
21 november in Domstede 

14 november
Gerardus Marinus van Gelder 

(Mario)
op de leeftijd van 73 jaar

echtgenoot van Hermien Bon

De crematieplechtigheid was op 
21 november in Den en Rust te 

Bilthoven

14 november
Anna Maria Henriette 

Veldhuizen-Verbaars (Maria)
op de leeftijd van 85 jaar

De crematieplechtigheid was op 
22 november in Domstede 

22 november
Sandra Maria van der Sluijs-

van Wijk (Sandra)
op de leeftijd van 52 jaar

echtgenote van 
Geert van der Sluijs

De crematieplechtigheid was op 
1 december in Domstede 

22 november
Christina Johanna van 

Breukelen-van Dijk (Tiny)
op de leeftijd van 94 jaar
weduwe van Gerard van 

Breukelen

De crematieplechtigheid was op 
30 november in Domstede

26 november
Maria Leonie Renkens-Lemmens 

(Nieke)
op de leeftijd van 94 jaar

weduwe van Jean Renkens

De crematieplechtigheid was 
op 4 december in Den & Rust te 

Bilthoven

26 november
Maria Wilhelmina Berkelaar-de 

Korte (Riet)
op de leeftijd van 98 jaar

weduwe van Kees Berkelaar

De uitvaart was op 2 december 
in St.Bavokerk te Harmelen en 
begrafenis op het kerkhof in 

De Meern.

In onze nacht – Kerstmis  

In deze dagen mag ik opnieuw horen, 
van Liefde zonder status, zonder macht

Op deze plek, de plaats van Uw geboorte, 
zie ik U aan als Kindje in een stal 

Het is gebeurd, onooglijk, ongelofelijk 
U daalt als Kind en Redder bij ons af 

Ik kniel bij U, die tot ons bent gekomen,  
met vrede, niets dan vrede, vrede - pax

Het Woord van het begin wil bij ons wonen,
als stralend lichtend Licht in onze nacht  

   
 Henny, 26 december 2022, n.a.v. Lucas 2 : 1 -20  
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«Bid onophoudelijk».

Ieder van ons kan een 
levend gebed worden, 
door zijn eigen leven te 
beleven als een 
aaneenrijging van heilige 
momenten.

1Tes. 5,16-18

«Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, 

dank God onder alle 
omstandigheden, 

want dat is wat Hij van u, 
die één bent met 

Christus Jezus, verlangt».

Een heel eenvoudige manier 
om altijd te bidden is om, 
voordat we een handeling 
verrichten, te zeggen:

We kunnen op bepaalde 
momenten van de dag 
een kort gebed uitspreken, 
bijvoorbeeld bij 
het opstaan, voor het eten 
of voor het slapen gaan.

«Wees altijd verheugd».

Kunnen wij altijd in de 
vreugde zijn? Ieder mens 
krijgt in zijn leven ook te 
maken met problemen, 
zorgen en verdriet. Toch is 
het volgens Paulus mogelijk 
in de vreugde te blijven.

We kunnen altijd onze 
naasten liefhebben, 
gericht zijn op de ander en 
“los komen” van onszelf.
Dit kan ons blij maken van 
binnen.

Ook als we moeilijkheden 
meemaken mogen we geloven 
en erop vertrouwen dat 

“de liefde alles overwint”.

De apostel Paulus schreef 
een brief aan de christenen 
van de stad Tessalonica.
Hij moedigt hen aan om 
trouw te blijven aan God 
en schrijft:

VERHEUGEN, BIDDEN 
en DANKEN.

Zo kunnen we ons 
voorbereiden op Kerstmis. 
We kunnen bouwers van 

een betere wereld worden, 
vredestichters binnenin ons 

en rondom ons, 
in onze huizen, op school, 

met onze vrienden…

Ook kunnen we een 
spontaan gebed uitspreken, 
wanneer we Hem iets willen 
vragen of toevertrouwen.

«Dank God onder alle 
omstandigheden».

Hem bedanken voor alles, 
als het goed gaat, 
maar ook als het moeilijk is.
Hij houdt oneindig van ons 
en is ons altijd nabij.

Drie dingen waarvoor Hij 
ons in dit Woord van leven 
uitnodigt: 

«Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, 

dank God onder alle 
omstandigheden (...)».

Altijd in de 
vreugde.
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«Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, 

dank God onder alle 
omstandigheden (...)».

Altijd in de 
vreugde.
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De apostel Paulus schreef 
een brief aan de christenen 
van de stad Tessalonica.
Hij moedigt hen aan om 
trouw te blijven aan God 
en schrijft:
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In januari gaat Actie Kerkbalans 
van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Tijdens deze Actie krijgen 
alle parochianen een brief met het 
verzoek voor een jaarlijkse fi nanci-
ele bijdrage. We hopen dat we ook 
in 2024 weer op u mogen rekenen! 
Dit jaar is een bijzonder jaar voor 
Actie Kerkbalans, want de Actie 
bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar ge-
ven kerkleden via Actie Kerkbalans 
voor het voortbestaan van de kerk. 

Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet al-
leen voor ons maar ook voor de 
generaties na ons van grote waar-
de. Het is een plek waar we God en 
elkaar ontmoeten. Waar we rust 
vinden, omzien naar elkaar en het 
leven met elkaar delen. Heel graag 

willen we ook het komende jaar en 
in de verdere toekomst van bete-
kenis zijn voor mensen die verdie-
ping en ontmoeting zoeken. We 
willen uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor 
zich hebben, en voor mensen die 
God nog niet kennen. We willen 
mooie en inspirerende vieringen 
organiseren, evenals verbindende 
activiteiten daaromheen. Maar 
dat alles kost geld. Door vandaag 
te geven, maken we de kerk van 
morgen mogelijk.

Start Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans loopt van za-
terdag 13 tot en met zaterdag 27 
januari 2024.  U zult dit merken 
aan de banners die gedurende die 
weken de deuren van onze kerken 
zullen sieren.  

Kleurplatenactie
Voor de kinderen is er dit keer een 
leuke kleurplatenactie in het kader 
van de Actie Kerkbalans. 
Vanaf 24 december zullen er ach-
terin beide kerken kleurplaten 
klaarliggen. Ingekleurde platen 
kunnen tot en met zaterdag 27 
januari worden ingeleverd in de 
brievenbus bij het Pastoraal Cen-
trum in Vleuten en zullen in de 
kerk worden opgehangen om zo 
extra aandacht te vragen voor de 
Actie Kerkbalans.  Onder de in-
zendingen zullen een leuk knut-
selpakket en aantal kleine attenties 
worden verloot.

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen sa-
men. Doe daarom mee aan de Ac-
tie Kerkbalans! U kunt uw bijdrage 
ook digitaal overmaken, via de 
QR-code die onderaan de brief zal 
staan of via iDeal. Kijk voor meer 
informatie op de website van onze 
parochie www. lichtvanchristus.nl.

Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeu-
wenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen! 

Geef vandaag voor de kerk van morgen  
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l
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LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

24e jaargang nummer 12
16 december 2023 t/m 

26 januari 2024

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Algemene zaken
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl 

Lid
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
1 27 januari 2024 t/m 22 maart 2024 2 januari
2 23 maart 2024 t/m 10 mei 2024 19 februari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


