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Het tweede nummer van de vernieuwde Drieluik ligt voor u. Wij hopen 
dat u de aanpassingen kunt waarderen en dat het blad nog fi jner en boei-
ender is geworden om te lezen. Grofweg zijn er twee groepen mensen 
in de samenleving: de groep die dol is op veranderingen en de groep die 
niet van verandering houdt. Ik behoor tot de tweede groep, maar weet 
ook: als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Aan mij 
de eer om voor dit nummer pastor Jozef Wissink te interviewen. Dit was 
interviewen onder het motto: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan”. Ik raakte zo geïnspireerd door zijn enthousiasme, 
kennis en menselijkheid, dat ik het halve nummer wel had kunnen vul-
len. Maar uiteraard vindt u in dit nummer ook aandacht voor Pasen en 
Hemelvaart. Hopelijk wordt u bij het lezen van het interview net zo blij 
als ik. Zo zie je maar: verandering is spannend, maar kan uiteindelijk wel 
iets moois opleveren.

Lisette Oskam

Nu Drieluik een iets grotere peri-
ode beslaat, vallen zowel een deel 
van de 40-dagentijd, de Goede 
Week, Pasen en Pinksteren in het 
tijdvak van dit nummer van het 
parochieblad. Daarmee beslaat 
deze Drieluik een groot deel van 
de Paaskring, want zo noemen we 
de liturgische cyclus rondom Pa-
sen. Deze cyclus die begint op As-
woensdag en eindigt met Pinkste-
ren, kent verschillende liturgische 
hoogtepunten en feesten. In de 
Paaskring staan we stil bij belang-
rijke momenten uit Jezus’ aardse 
leven, zijn lijden, sterven en verrij-
zen. Tenslotte vieren we met Pink-
steren de uitstorting van de Heilige 
Geest over de leerlingen van Jezus 
en daarmee is de Paaskring afge-
sloten. In de beperkte ruimte die 
mij hier gegeven is, wil ik ingaan 
op deze “sterke tijd” in het litur-
gisch jaar. 

De sobere 40-dagentijd bereidt ons 
voor op het grote feest van Pasen. 
Aan het begin van die tijd worden 

we op Aswoensdag getekend met 
as, symbool voor vasten en de be-
reidheid tot bekering. Het as is een 
uiterlijk teken van een beweging 
die we innerlijk willen maken, de 
afkeer van het slechte, dat we al-
lemaal kennen en herkennen in 
ons leven, en de toekeer naar het 
goede, de beweging naar God en 
de medemens. Ieder van ons is ge-
roepen om invulling te geven aan 
deze tijd en zo de relaties met onze 
Schepper en medemensen te ver-
sterken. Passend bij de Vastentijd  
biedt de parochie een boeteviering 
met biechtgelegenheid aan op 
dinsdag 12 maart om 19.00 uur in 
de Mariakerk.    

De laatste week van de 40-dagen-
tijd is de Goede Week, die begint 
met de herdenking van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Met deze 
intocht van Jezus in de heilige stad 
komt de Oud Testamentische ver-
wachting, dat de Messias feestelijk 
onthaald zal worden in Jeruzalem 
in vervulling. Wij weten dat van de 
feestvreugde van dat onthaal van 
Jezus weinig overblijft als de me-
nigte enkele dagen later roept om 
hem te kruisigen. De eerste grote 
gebeurtenis na Palmzondag in de 
liturgie is de herdenking van het 
Laatste Avondmaal. Tijdens deze 
maaltijd geeft Jezus ons twee be-
langrijke tekens, namelijk die van 
de Eucharistie en de voetwassing. 

Op de vooravond van zijn lijden 
en sterven neemt hij brood en 
wijn, waaraan hij nieuwe beteke-
nis geeft, ze worden zijn lichaam 
en zijn bloed. Jezus geeft ons hier-
mee de Eucharistie als maaltijd tot 
zijn gedachtenis, want zo zegt Hij 
nadat hij de beker heeft genomen: 
“Blijft dit doen om mij te geden-
ken”. 

Aan kinderen vraag ik wel eens of 
zij denken dat de leerlingen van 
Jezus begrepen wat Jezus op die 
avond van Witte Donderdag deed. 
Meestal zijn de antwoorden ver-
deeld. Zelf denk ik niet dat de leer-
lingen het begrepen, maar dat zij 
pas later tot inzicht kwamen wat de 
betekenis van die maaltijd was. Als 
Jezus de volgende dag sterft aan 
het kruis en zijn leven, zijn lichaam 
geeft en als er bloed uit zijn zijde 
stroomt, gaan de leerlingen mis-

Foto: Jos Becking
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Op 24 maart start de Goede week met Palmzondag, 
de intocht van Jezus in Jeruzalem en opmaat voor 
wat er verder in die week te wachten staat. Op Witte 
Donderdag herdenken we het laatste avondmaal en 
op Goede Vrijdag Zijn kruisdood, om vervolgens op 
Pasen vreugdevol Zijn Verrijzenis te vieren. Aan het 
begin van de Paaswake wordt de Paaskaars aange-
stoken, symbool voor de Verrijzenis van Jezus. 

Pasen doet een appèl op ons om ook in onze tijd in 
onze parochie dat licht brandend te houden. Weet 
uzelf van harte welkom, in het bijzonder voor de vie-
ringen van de Goede Week, waarin we liturgisch de 
laatste dagen van het aardse leven van Jezus beleven.

Helaas heeft Kim Hugen, net voor Kerstmis, haar 
baan in onze parochie opgezegd. Meer dan 10 jaar 
heeft ze tot tevredenheid van het bestuur de fi nan-
ciële administratie van onze parochie verzorgd. Kim 
gaat elders een nieuwe uitdaging aan. Kim, bedankt 
voor je inzet over die jaren! Gelukkig heeft het paro-
chiebestuur Mieke van Doorn bereid gevonden om 
tijdelijk de fi nanciële taken van Kim over te nemen. 
Het bestuur is actief bezig met de opvolging van Kim. 
Roos Prakarsa zal op vrijwillige basis de administra-
tieve taken rond begraafplaatsen, Drieluik en Kerkba-

lans oppakken. Wij zijn dankbaar dat Mieke en Roos 
deze taken willen doen. 

Het bisdom heeft Rolf Engelen benoemd tot vice-
voorzitter van parochiebestuur Licht van Christus. 
Van harte gefeliciteerd Rolf met deze benoeming. Wij 
wensen je heel veel vreugde en wijsheid toe in deze 
nieuwe functie om samen met de parochianen de 
parochie tot een bloeiende gemeenschap te houden. 

Op 9 mei is het Hemelvaart en tien dagen later Pink-
steren, waarbij we vieren dat de Heilige Geest neer-
daalde over de apostelen.  Na Pinksteren gingen zij 
uit om de boodschap van Jezus te verspreiden over 
de wereld. Pinksteren is daarmee het begin van de 
kerk. Ik wens ons allen toe dat de Geest van Pink-
steren ook ons inspireert om de Blijde Boodschap te 
verkondigen. Namens het parochiebestuur wens ik 
u een goed vervolg van de 40-dagentijd, een devo-
tievolle Goede Week, een Zalig Pasen en een mooie 
Paastijd. 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris
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van het parochiebestuur

schien schoorvoetend begrijpen 
wat de betekenis van die maaltijd 
was. Als dan met Pasen langzaam 
tot de leerlingen doordringt dat 
Jezus niet meer onder de doden 
is, maar dat Hij nieuw leven bij de 
Vader is binnengegaan, vallen alle 
stukjes op hun plaats. De Eucha-
ristie wordt zo de maaltijd waarin 
niet alleen het Laatste Avondmaal, 
maar ook zijn lijden, sterven en 
Pasen samenkomen. Dat geheim 
vieren we als kerk elke keer als we 
Eucharistie vieren. Naast de Eu-
charistie is er Witte Donderdag ook 
nog het teken van de voetwassing 
waarmee Jezus nog een keer aan 
zijn leerlingen laat zien waartoe zij 
geroepen zijn: dienstbaarheid. 
Ook wij mogen ons geroepen we-

ten om, gevoed door de Eucharis-
tie dienstbaar te zijn in de wereld 
aan de mensen om ons heen. Op 
Goede Vrijdag gedenken we Jezus’ 
sterven op het kruis. In de liturgie 
staan, naast het gebed, het Pas-
sieverhaal en de verering van het 
kruis centraal. Het samenspel van 
muziek en de rituelen maken deze 
liturgie tot een aangrijpende her-
denking. 
Na de stilte van het graf op Stille 
Zaterdag, vieren we uitbundig Pa-
sen, jezus’ glorierijke verrijzenis. 
Ook de liturgie van de Paaswake 
is rijk aan woord en symboliek. Na 
de feestelijke Paasjubelzang en de 
vele lezingen stroomt het water 
van het doopsel niet alleen over de 
hoofden van de dopelingen, maar 
over het hele volk dat de doopbe-
lofte vernieuwt. 

Deze feestvreugde wordt op Paas-
zondag voortgezet. Ik hoop van 
harte dat u erbij wilt zijn als we de 
geheimen van Jezus’ leven, lijden, 
sterven en verrijzen vieren in de 
Goede Week en met Pasen. 
Met Pinksteren sluiten we de 
50-daagse tijd van Pasen af. Als de 
leerlingen van Jezus vervuld wor-
den van de Heilige Geest om ver-
volgens de wereld in te gaan en de 
Blijde Boodschap te verkondigen 
wordt de kerk geboren. Door de 
kracht van Gods Geest gedreven, 
trekken zij de wereld in.  

Graag wens ik iedereen een hele 
inspirerende en vruchtbare Paas-
kring toe en alvast een zalig Pasen 
en Pinksteren! 

Pastoor Peter Ambting  

< vervolg van  pagina 3



55

Zeer oude graven op het Willibrordkerkhof 
Het Willibrordkerkhof, dat al 140 
jaar een plek van rust en herin-
nering is, heeft een aantal zeer 
oude graven die onze aandacht 
verdienen. Het onderhoudsteam 
van het kerkhof heeft echter een 
prangende zorg: hoe kunnen we 
in contact komen met de nabe-
staanden of familieleden die ei-
genaar zijn van deze historische 
grafmonumenten?

De stenen van deze eeuwenou-
de graven vertonen op meerdere 
plaatsen loslatende delen en er zijn 
grote scheuren zichtbaar. Het is 
van groot belang dat we het ver-
val stoppen en deze waardevolle 
monumenten behouden voor toe-
komstige generaties. Maar helaas 
ontbreken in onze gravenadminis-
tratie de actuele contactgegevens 
van de nabestaanden die verant-
woordelijk zijn voor het onder-
houd.
Daarom doen we een dringende 
oproep aan iedereen die enige in-
formatie heeft over nog levende 

familieleden of nabestaanden van 
deze graven. Als u weet wie de ei-
genaren zijn van een van deze his-
torische grafmonumenten, vragen 
we u vriendelijk om deze infor-
matie met ons te delen. U kunt dit 
doen via de volgende kanalen:
•  E-mail: stuur een bericht naar 

kerkhofvleuten@lichtvanchris-
tus.nl met de relevante details.

•  Telefonisch: neem contact op 
met de beheerder, de heer Nico 

de Rijk, via telefoonnummer 
06 57 33 35 07.
Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat deze graven met respect en 
zorg worden onderhouden. Laten 
we ons erfgoed koesteren en be-
waren voor de komende genera-
ties.

Met dank voor uw medewerking,
het beheerteam van het 
Willibrordkerkhof 

Het kerkhof: een plek van 
herinnering, troost en schoonheid
Het Willibrordkerkhof is niet al-
leen belangrijk voor de parochia-
nen, maar ook voor de bewoners 
van Vleuten. Het is een onderdeel 
van de geschiedenis, immers 140 
jaar geleden in het jaar 1884 in 
gebruik genomen en onderdeel 
van de identiteit van het dorp. 

Veel families hebben er hun wor-
tels en hun banden. Het kerkhof is 
ook een plek van ontmoeting en 
verbinding, waar mensen elkaar 
kunnen groeten, een praatje kun-
nen maken of een kaarsje kunnen 
aansteken. Het kerkhof is ook een 
plek van bezinning en gebed, waar 
men stil kan staan bij het leven en 
de dood, bij de hoop en de troost 
die het geloof biedt. 
Het kerkhof is een plek die we 
koesteren en respecteren. We no-
digen u uit om het kerkhof te be-
zoeken, om er een moment van 

rust en vrede te vinden, om er de 
schoonheid van de natuur te be-
wonderen, en om er de nabijheid 
van God en van onze overleden 
dierbaren te ervaren.
Het is lente! Ik zie het aan de al 
bijna uitgebloeide narcissen, aan 
de in knop staande tulpen en aan 
het oprukkende onkruid op het 
kerkhof. Ik hoor het aan de zin-
gende vogels, aan vroege zoemen-
de hommels en ik voel het aan de 
toenemende warmte van de zon 
op mijn gezicht en aan de kachel 
die steeds vaker uit kan blijven – 
heerlijk. Het is tijd voor het klaar-
maken van de algemene ruimten 
op het kerkhof en de (urnen)gra-
ven voor het nieuwe groeiseizoen 
met nieuwe planten. Op zaterdag 
27 april worden nieuwe planten 
en struiken door de vrijwilligers op 
het Willibrordkerkhof op de lege 
grafvelden geplaatst.

Het kerkhof wordt met veel zorg 
en liefde onderhouden door vrij-
willigers uit de parochie. Zij zor-
gen voor de algemene ruimten, 
zoals de paden, de heggen, en de 
bomen. De nabestaanden van de 
graven verzorgen met veel liefde 
en aandacht hun (urnen) graven 
en grafstenen en kunnen daarbij 
rekenen op het advies van de vrij-
willigers. 
Het streven is dat met de goede 
week voor Pasen, de week waarin 
we het lijden en de verrijzenis van 
Christus gedenken, het kerkhof er 
weer extra verzorgd uit ziet.

Beheerteam Willibrordkerkhof 
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“De docent in mij vindt 
dat het gesprek van groot 
belang is” 

Begin februari op een zonnige 
maandagochtend ga ik op be-
zoek bij Pastor Jozef Wissink in De 
Meern. Met een pot koffi  e en een 
pot thee gaan we naar zijn werk-
kamer.

Van de Achterhoek naar Leidsche 
Rijn
Jozef Wissink is geboren in 1947 in 
de Achterhoek. Het leven als pas-
tor begon in 1976 in Hoograven 
(Utrecht). Hij wilde pas nadenken 
over het priesterschap nadat hij 
ontdekt zou hebben of het celi-
baat wat voor hem was. “Als ik daar 
gelukkig in kan zijn, dan kan het 
priesterschap ook.” In 1976 werd 
door het bisdom gevraagd of hij 
priester wilde worden. Jozef Wis-
sink antwoordde: “Ja, dat wil ik 
wel, maar ik ga eerst de parochie in 
Hoograven vragen of ze dat goed 
vinden.” De parochie was er blij 
mee. Ze hadden het hem niet zelf 
durven vragen. Want je gaat ie-
mand toch niet vragen om onge-
huwd voor je te blijven.
Jozef Wissink kreeg een aanstel-
ling als Priester voor 50%, omdat 
hij de eerste 5-6 jaar ook zijn proef-
schrift mocht en toen ook moest 
schrijven. In 1983 is hij gepromo-
veerd op de grootste protestantse 
theoloog van de vorige eeuw: Karl 
Barth. Oecumene heeft altijd een 
grote plek gehouden in het weten-
schappelijke werk en in het pasto-
rale werk van Jozef Wissink.
De Meern was de derde parochie 
van Jozef Wissink. Jozef Wissink 

kwam in 1987 samen met pastor 
Los naar De Meern. Ook dit was 
een aanstelling voor 50%. Daar-
naast was hij docent systemati-
sche theologie op de Katholieke 
Theologische Hogeschool Utrecht 
en werkte hij als docent aan de di-
akenopleiding. In 1989 kwam het 
bijzonder hoogleraarschap op zijn 
pad. Hiervoor moest hij zijn be-
noeming als priester inleveren. Hij 
bleef wel als assistent-priester be-
schikbaar in De Meern. 

In 1999 werd hij gevraagd om 
hoogleraar te worden in de prakti-
sche theologie. Dat was een nieuw 
vak voor hem. “Ik moest college 
geven en vakvoorzitter zijn van 
een vak waar ik nog niet zoveel 
van wist.” Door een hartaanval in 
2000 werd hij gedwongen een 
soort sabbat te houden. Hij kon 
nog niet werken, maar wel lezen. 
Op die manier kreeg hij een goede 
basis om thuis te raken in het nieu-
we vak.
Jozef Wissink is altijd assistent-
priester gebleven. Op zondag 
maakte hij al de preek voor de 
week erop. Zijn motief daarvoor 
was: “Door de week moet ik wer-
ken.” In 2012 is Jozef Wissink ge-
stopt met zijn baan als hoogleraar. 
Hij is momenteel nog actief als 
assistent-priester bij vijf verschil-
lende parochies.

Geloofsverkondiging
Jozef Wissink is gewend aan het 
preken in kerken waar hij niet ie-

dereen kent. Hij is nooit pastoor 
geweest. Dat was aanvankelijk ook 
zo in Leidsche Rijn. In Kerstnacht 
deed hij eerst de viering voor de 
zusters in Zuilen en daarna in 
boerderij de Hoef in Leidsche Rijn. 
“Dezelfde preek voor kloosterlin-
gen en daarna voor bewoners van 
een nieuwbouwwijk, dat is het 
gekke.” Hij heeft geleerd “eenvou-
dig” te preken. “Ik wil graag men-
sen bereiken in hun leven en in 
hun verlangens, als het ware hun 
hart te raken. Trouwens ook in hun 
angsten en hun vreugde.” Tegelij-
kertijd is hij wel iemand die teksten 
bestudeert. “Ik ben een geleerde, 
daar kan ik niets aan doen.” Hij laat 
ook merken, wat de woorden van 
de Bijbel hem zelf doen, of ze hem 
ergeren of ontroeren of vragen op-
roepen. “Misschien dat ik vanuit 
die manier van lezen verschillende 
groepen in verschillende situaties 
kan aanspreken, ook al ken ik die 
mensen of hun verschillende situ-
aties niet of nauwelijks.”

Samen tot gesprek komen
Jozef Wissink is van mening dat 
het pastoraat zich nu anders moet 
organiseren dan toen er gewoon 
fulltimers waren in één gemeen-
schap. We moeten niet proberen 
alles gaande te houden zoals het 
ging: dan wordt iedereen over-
spannen en niemand gelukkig. 
Het hoofdaccent moet toch liggen 
op activiteiten waaruit nieuw le-
ven voor de toekomst voortkomt. 
Bijvoorbeeld door aan te sluiten 
bij de vraag naar bijvoorbeeld ca-
techese, geloofscommunicatie of 
gebed of die vraag op te roepen. 
Maar ook bij de vraag van ouders 
die over opvoeding willen praten 
of over relatiebehoud. Het gaat om 
plekken waar de kerk als het ware 
nieuw geboren wordt. Jozef Wis-
sink vindt catechesegroepen heel 
belangrijk. “De docent in mij vindt 
dat wij zaken beter moeten uitleg-
gen en tegelijk dat het gesprek van 
groot belang is.” Samen tot een ge-
sprek komen over wat ons geloof 
betekent, levert nieuwe kansen. 
Mensen serieus nemen staat voor-

dereen kent. Hij is nooit pastoor 
geweest. Dat was aanvankelijk ook 
zo in Leidsche Rijn. In Kerstnacht 
deed hij eerst de viering voor de 
zusters in Zuilen en daarna in 
boerderij de Hoef in Leidsche Rijn. 

met pastor 
Jozef Wissink

Door Lisette Oskam 
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op, onze traditie serieus nemen dat 
is het andere en als priester sta je 
daartussen. Als er dan een proces 
op gang komt en er staat stroom 
op, dan voel je dat er iets gebeurt. 
Dan voel je dat het verlangen van 
mensen aan het woord komt. En 
daar ging het Jezus al om. Als er 
twee mensen achter Hem aanko-
men, keert Hij zich om en vraagt: 
“Wat verlang je?” De leerlingen 
vragen dan: “Waar woont u?” Daar-
mee bedoelen ze niet het adres, 
maar waar bent u thuis? Wie bent 
u eigenlijk? Christenen stellen zich 
soms te moralistisch op. Van plich-
ten worden mensen na een tijdje 
moe. Verlangen dat groeit!

Geloofsvoeding
Als wetenschapper voedt Jozef 
Wissink zijn geloof door te lezen. 
Hij heeft geleerd stilte te zoeken 
en tijd te maken voor schriftle-
zen. Niet alleen als wetenschapper, 
maar ook met de vraag “wat zeg het 
mij?’’. Hij komt veel in kloosters om 
retraites te geven. Voor hem werd 
ook het gewone breviergebed be-
langrijk. Omdat het een vaste 
structuur geeft in de drukte van het 
leven. Daarnaast blijft hij studeren, 
meestal over een thema waarover 
iemand hem vraagt of waardoor 
hij geïnspireerd raakt. “Maar ook 
door wat er gebeurt in een pasto-
raal gesprek of in meer terloopse 
ontmoeting of in hulp die je geeft 
of ontvangt besef je soms hoe daar 
dingen aan de hand zijn, die met 
het geheim van het leven te maken 

hebben. Dat je op heilige grond 
staat. Dat voedt dan ook.” Die erva-
ring vindt hij wezenlijker dan heel 
veel van de discussies zoals we die 
op de televisie zien of via de sociale 
media uitwisselen. Dat leidt hem 
tot zijn oordeel over de vrijheid 
van meningsuiting: “Er zijn teveel 
meningen en er wordt te weinig 
gedacht. Als er nadenken ontstaat, 
ontstaat er echte vrijheid.“

Geduld en vreugde
Qua thema’s heeft hij het veel over 
verlangen, liefde en vreugde; het 
cirkelt altijd rond het geheim van 
God en hoe Hij in Jezus Christus 
bij ons is. Geduld komt de laatste 
20 jaar ook veel voor. Dat komt ei-

genlijk door een boekje van Tomas 
Halik (Geduld met God). Dat boek 
opent met een motto, dat voor hem 
heel belangrijk geworden is: “Ge-
duld met God is geloof, geduld met 
een ander is liefde en geduld met 
jezelf is hoop.” Dit ziet hij bij mon-
niken: ik zal hier tot mijn dood zit-
ten en ik moet het uithouden met 
wie hier zitten en dat is geduld en 
geduld met een ander is liefde. Dat 
is dus de monnikenopdracht. Het 
met elkaar uithouden. Dat draait 
dan om het geheim van God, maar 
God is liefde, zegt Johannes. Ge-
duld met God ook als je vragen en 
twijfels hebt, o wacht even: Als je 
het in geduld uithoudt, ontstaat er 
ook wel vreugde (hij lacht).

Een nieuwe naam voor een zeer 
actieve vereniging die er is voor 
iedereen die de pensioenleeftijd 
heeft bereikt of binnen een aantal 
jaren gaat bereiken.

Senioren Leidsche Rijn is dé ver-
eniging voor alle 50-plussers die:  
•  gezellige contacten met plaats-

genoten op prijs stellen;
•  deel willen blijven uitmaken 

van de samenleving, ook als de 
leeftijd of lichamelijke onge-
makken dat moeilijk maken;

•  het heerlijk vinden dat een dag-

je uit of een vakantie mogelijk 
is zonder zelf alles te moeten 
uitzoeken en regelen;

•  op de hoogte willen blijven van 
de snelle veranderingen in de 
maatschappij en graag hun 
zelfstandigheid willen behou-
den. 

De contributie voor deze vereni-
ging bedraagt € 27,50 per jaar. 
Daarvoor ontvangt u elf maal per 
jaar een informatieblad en een se-
niorenmagazine. Voor meer infor-
matie kunt u op de website kijken: 

seniorenlr.nl. Of u belt even met 
Frans de Kroon: 030-2751594. 

Ook kunt u kijken of het u bevalt. 
Dan geeft u zich op voor een van 
de activiteiten en beslist u pas 
daarna of u lid wilt worden.

Gezellige contacten met plaatsgenoten bij Senioren Leidsche Rijn
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Geestelijke groei, in kleine kring: 
Kleine Geloofsgemeenschappen 
zijn kleine groepen waarin je 
vriendschap opbouwt, groeit in 
je relatie met elkaar, Jezus en de 
kerk. Eén kerk en kleine plekken 
van geloof. 

Kleine geloofsgemeenschappen 
ontspruiten in diverse Nederland-
se huiskamers. De deelnemers 
vinden er intimiteit en steun aan 
elkaar.
De mensen zitten in een kring. In 
het midden brandt een kaarsje. 
“Het is een teken dat God in ons 
midden is”. Behalve bijbel ver-
dieping en groei in ons geloof is 
vriendschap en betrokkenheid 
met ieder van ons heel belangrijk. 
Er is ruimte voor gebed voor el-
kaar en anderen en een luisterend 
oor!

Ten grondslag aan de huidige 
vorm van deze kleine gemeen-
schappen ligt de literatuur van de 
Amerikaanse pastoor Arthur Ba-
ranowski: “small Christian com-
munities”. In een artikel in Trouw 
lezen we dat, de toenmalige aarts-
bisschop Simonis vond dat één 
keer in de week de mis bijwonen 

niet volstond om verdieping te 
vinden in het geloof. Je bent er 
nooit mee klaar in je geestelijke 
groei. De allereerste christelijke 
gemeenschappen ontstonden 
ook in huiskamers.

Samen met een aantal mede-pa-
rochianen zijn we in februari van 
dit jaar gestart met een groep aan 
de Utrechtseweg in Harmelen. 
Iedere 1e zaterdag van de maand 
komen we bij elkaar thuis om aan 
de hand van de Evangelielezing 
van de zondag over ons geloof te 
praten, ervaringen uit te wisselen 
en samen te bidden. Alles in een 
sfeer van vertrouwen en respect. 
Na elke bijeenkomst gaat ieder 
geïnspireerd en bemoedigd weer 
huiswaarts. 
Het aangeraden aantal personen 
voor een groep is tussen 8-15. Dus 
er zijn nog enkele plaatsen in onze 
groep in Harmelen. 

Heeft u interesse om met ons mee 
te doen? Bel of stuur ons een ap-
pje 06-22097236
Verder ter info: er zijn ook enkele 
Geloven Nu groepen in onze pa-
rochie waar u zich kunt aanslui-
ten.   
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Kleine geloofsgemeenschappen 
in onze parochie

Stille armoede
Er zijn op onze scholen nog altijd 
kinderen die zonder ontbijt naar 
school komen. De reden: geldge-
brek zodat er geen brood of melk of 
pap in huis is. Leerkrachten zijn daar 
alert op en geven de mogelijkheid 
voor een ontbijtbon zodat er alsnog 
op school ontbeten kan worden. 
Deze ontbijtbonnen worden ano-
niem uitgereikt. Hun klasgenoten 
weten dat dus niet. Dat ging vroeger 
anders. Toen er steeds meer fi etsers 
op de wegen kwamen ontstond het 
idee daar belasting op te heff en. Als 
bewijs dat men er aan had voldaan 
kreeg men een koperen plaatje met 
daarop een nummer bevestigd om 
de stang onder het stuur. De vele 
werklozen in die periode kregen 
ontheffi  ng. Zij ontvingen ook een 
plaatje maar dar zat een gat in. Af en 
toe was er controle door de politie. 
Als het geld ontbrak om de dokter te 
betalen voor een bevalling, kon dat 
kosteloos gedaan worden door een 
arts in opleiding, een student. Op 
het geboortebewijs kwam dan het 
woord KOSTELOOS. Dit ging je hele 
leven mee. Ook in de kerken was er 
verschil. Men moest plaatsengeld 
betalen dat in het begin tijdens de 
mis werd opgehaald. De plaatsen 
vooraan met zicht op het altaar 
waren duurder dan die in de zij-
beuken of achterin. De laatste twee 
banken zowel aan de vrouwen- en 
mannenkant waren gratis. Er wa-
ren emaillen plaatjes opgeschroefd 
met Armen erop. Later kon men een 
vaste plaats voor een jaar pachten. 
Wanneer men voor een bijzonder 
plechtige dienst vroeg van tevoren 
in de kerk zat, had je kans dat vlak 
voor de dienst begon iemand fl uis-
terde: dit is mijn plaats. Je was dan 
gedwongen in de soms bomvolle 
kerk een andere plaats te zoeken Dit 
was de situatie in alle parochieker-
ken. Dat probleem hebben we nu 
niet meer. De vraag is: hoe krijgen 
we nu de mensen de kerken weer 
in? Ik weet het niet. U wel?

Joke Eijzenbach van Eck



misintenties

MARIAKERK 

Palmzondag 24 maart Rietje Verhoof-de Graauw (1e 
jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Bep 
Neuteboom-de Goeij, Nel van Dijk-Pollemans, voor 
missionarissen en ontwikkelingswerkers, Grada Hul-
legien-van den Berg, Henk van Doorn, Aag Vernooij-
Oostveen, Bert Snel

Paaswake 30 maart  Piet Besemer en Sientje Bese-
mer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen

Pasen zondag 31 maart Frans Balk, Herman Wes-
sels, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, Martin Ham, 
Overleden vader en moeder Vermeent- van der Horst, 
overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze 

zondag 7 april  Femie aan de Stegge-Veldhuis, Greet 
Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy Broek-
huizen, Adrie Stavast-Veen

zondag 14 april Jos Schijf, Hein van den Oudenrijn 
en zoon Jos, Hein en Bep Wendel-Verheul, Laurens 
Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Maria Gresnigt-van Maar-
seveen, Piet Voskuilen, Henk van Doorn, overleden 
familieleden Boot-Kraan 

zondag 21 april Overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs, Overleden ouders Peelen-Koster, 
Sjaan van Schip-de Groot

zondag 28 april Kees van Erp (1e jaargedachte-
nis), Overleden familie Vernooij, Rietje Verhoof-de 
Graauw, Bep Neuteboom-de Goeij, Nel van Dijk-
Pollemans, Overleden familie Oostveen-van Dijk, 
Grada Hullegien-van den Berg, Herman Wessels, Aag 
Vernooij-Oostveen, Adrie Stavast-Veen, Martin Ham, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Bert Snel, An Houdijk 

zondag 5 mei Jean Renkens (1e jaargedachtenis), Fe-
mie aan de Stegge-Veldhuis, Greet Schijf-Huisman, 
Nel de Goeij-den Daas, Willy Broekhuizen, Piet Stal

zondag 12 mei  Lies Swart (1e jaargedachtenis), Pas-
toor Hubertus Vaessen, Jos Schijf, Hein en Bep Wen-
del-Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Maria 
Gresnigt-van Maarseveen, Piet Voskuilen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Dirk Tonen en Sjaan To-
nen-van der Weijden

WILLIBRORDKERK 

Palmzondag 24 maart Arie van ‘t Klooster, Truus van 
Schaik-van Duijn, Nel van Bommel-Storm, Corrie de 
Groot-de Groot, Lenie Goes-van Ruiten

Pasen zondag 31 maart Nel de Groot-Gram (1e jaar-
gedachtenis), Theo Huijden (1e jaargedachtenis), Mar-
greet Bonenkamp-Bogaard, Familie Wolters-Verheul, 
Huub de Rooij, Familie de Rooij-de Groot, Corrie de 
Groot-de Groot, Herman Goes, Beb Schoote-van 
Zuijlen, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Chris Knip-
pers, Johan en Gerben Verhoef, Ria Smits-Slaats, Ben 
Kosterman, Ko van Schaik en dochter Helma, George 
Wartan, Arie van ‘t Klooster

zondag 7 april  Corrie de Groot-de Groot (1e jaarge-
dachtenis), Sannie de Bruijn-Hoogeveen (1e jaarge-
dachtenis), Theo en Bertha van der Maat-Hesp, Nel 
de Groot-Gram, Theo Huijden, Corrie Bransen-van 
Zuijlen, Giel de Groot, Elisabeth Schrama-de Boer, 
overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Johan 
Brand, Piet van Dijk, Familie Verhoef-Versteeg, doch-
ter Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, 
Chris Knippers, Johan Brand

zondag 14 april Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Corrie Verhoef-Goes, Cor Jong, Corrie 
de Groot-de Groot, Ben Kosterman, overleden familie 
van Oostrom-Benschop

zondag 21 april Corrie Bransen-van Zuijlen (1e jaar-
gedachtenis), Kees Vernooij, Janny van Rossum- van 
Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel Jansen-Meiland

zondag 28 april Riet Zwinkels-van der Klugt (1e jaar-
gedachtenis), Nel van Bommel-Storm, Margreet Bo-
nenkamp-Bogaaard, Corrie de Groot-de Groot, Her-
man Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Chris Knippers, Johan en Gerben 
Verhoef, Rein Pouw, Ria Smits-Slaats, George Wartan, 
Lenie Goes-van Ruiten, Arie van ’t Klooster

zondag 5 mei  Nel van Bommel-Storm (1e jaarge-
dachtenis), Corrie Bransen-van Zuijlen, Sannie de 
Bruijn-Hoogeveen, Giel de Groot, Elisabeth Schra-
ma-de Boer, overleden ouders Toon en Nel de Groot-
Gram, Ans de Groot-van Schip, Piet van Dijk, Corrie 
de Groot-de Groot, Familie Verhoef-Versteeg, dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, Johan 
Brand
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Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Beste vrienden van het Woord van Leven,

Er gebeurt zo ontzettend veel dat ik soms wel eens 
even door de bomen het bos niet meer zie. Gelukkig 
heb je ook zelf de keuze om af en toe even stil te staan 
of je te bezinnen op de dag. Dit korte maar zeer es-
sentiële Woord van Leven is daar zeer geschikt voor:

 “Alles wat u doet, moet u met liefde doen.”
1 Korintiërs 16:14

Het is opvallend dat Paulus ons aanspoort om te han-
delen door “in de liefde te zijn”, alsof hij ons een sta-
biele toestand wil tonen, een ‘verblijven’ in God, die 
Liefde is. Maar hoe zouden we elkaar en elke persoon 
in feite met deze houding kunnen verwelkomen, als 
we niet erkennen dat we allereerst door God worden 
bemind, ook in onze zwakheden? Dit besef stelt ons 
in staat om onszelf onbevreesd open te stellen voor 
anderen, om hun noden te begrijpen, hen nabij te zijn 

en materiële en spirituele goederen met elkaar te de-
len. Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen 
delen. Het belangrijkste is hoe: een klein gebaar kan 
soms al genezend zijn.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Nieuwe collega’s
Ik ga elke dag op de fi ets naar het werk, maar als het 
regent blijf ik liever thuis werken. Op 2 januari zouden 
drie nieuwe collega’s starten. Het was koud en het re-
gende die ochtend pijpenstelen. Mijn eerste gedachte 
was om een grote kop thee te zetten en thuis te blij-
ven. Maar daarna realiseerde ik me dat waarschijnlijk 
veel andere collega’s diezelfde gedachte zouden heb-
ben en dat er dus weinig mensen op kantoor zouden 
zijn om de nieuwe collega’s te verwelkomen. Daarom 
ben ik op de fi ets gesprongen. Ondanks mijn regen-
pak stond ik niet veel later helemaal doorweekt als 
enige klaar om de nieuwe collega’s een warm wel-
kom te bieden. De hele week bleef het regenen, en 
elke ochtend vond ik het moeilijker om weer naar het 
werk te fi etsen... Maar ik ben blij dat ik steeds weer ben 
gegaan en dat werd zeer gewaardeerd door de nieuwe 
collega’s!

Fenne

Zoals u weet komt meerdere keren per jaar bij u de Drieluik in de brievenbus. Bij sommigen is dit via de 
post en bij sommigen is dit via een vrijwilliger die de Drieluik bij u in de bus doet.

We zijn op dit moment op zoek naar 
nieuwe bezorgers in De Meern!

U als bezorger hebt direct een wandeling met een doel 
en de mensen die de Drieluik krijgen zijn weer zeer blij.

U kunt de parochianen blij maken, ook al loopt u maar 
een bescheiden aantal boekjes. Alle kleine beetjes hel-
pen om de Drieluik te bezorgen en zo de parochianen 
weer te informeren.

Hoe gaat het in zijn werk?
•  De Drieluik wordt dit jaar 7x rondgebracht. Op 

maandag zijn de boekjes bij het verzamelpunt (in 
De Meern) te halen en het is de bedoeling dat ze 
uiterlijk vrijdag zijn rondgebracht.

•  2x per jaar zit er bij de boekjes ook een envelop voor 
de kerkbalans (januari) en in maart is de envelop 
van de PCI bijgevoegd.

•  De adressen waar bezorgd moet worden zitten bij 
de boekjes.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij 
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl of 06 53 475 975

Bezorgers gezocht voor de Drieluik

Parochie Licht van Christus   Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn

DRIELUIK
25e jaargang nr 1  2024

Actie Kerkbalans
Interviewds. Mark Rietkerk



Hebt u nog oude postzegels liggen waar u een goede bestem-
ming aan wilt geven? Pastoor Ambting zamelt al jaren post-
zegels in voor het goede doel. Als u uw oude postzegels kwijt 
wilt, lever ze dan in op het pastoraal centrum of doe ze in de 
brievenbus van de pastorie. Alle postzegels zijn welkom.

Pastoor Ambting: “Vijftien jaar geleden nam ik de taak van een 
vrijwilligster in mijn toenmalige parochie in Arnhem over om de 
postzegels van de parochie en parochianen in te zamelen en te 
verzenden naar Briefmarken für Bethel. Deze Duitse liefdadig-
heidsinstelling heeft gehandicapten in dienst die de postzegels 
verwerken voor passend hergebruik. Voor mij was het een kleine 
moeite voor de goede zaak en graag lever ik ook nu nog mijn 
bijdrage.” 

Postzegels voor het goede doel

Zowel in het nieuwe beleidsplan 
van onze parochie als in de laatste 
Drieluik hebt u al iets kunnen lezen 
over de uitbreiding van de rol van 
de pastoraatsgroep. Maar wat gaat 
dit nu concreet betekenen en wie 
zijn de gezichten? In dit artikeltje 
willen we u meer bekend maken 
met de pastoraatsgroep, met de 
mensen en wat ze doen.  

De insteek voor de komende ja-
ren is om het pastoraat meer breed 
gedragen te laten zijn in de paro-
chie. Dat betekent dat niet alleen 
de pastoor verantwoordelijk is voor 
de continuïteit van het pastoraat, 
maar dat hij die verantwoordelijk-
heid deelt met anderen. Net zoals 
de pastoor de bestuurlijke verant-
woordelijkheid deelt met het paro-

chiebestuur, deelt hij de pastorale 
verantwoordelijkheid met de pas-
toraatsgroep.  

Dat de pastoraatsgroep mededra-
ger van het pastoraat is, betekent 
niet perse dat de pastoraatgroep 
zich bezig gaat houden met het 
uitvoeren van pastoraat. Het be-
tekent eerder dat de leden van de 
pastoraatsgroep er voor de pastoor 
zijn als “klankbord” en samen met 
hem over de pastorale toekomst 
van de parochie nadenken. Binnen 
de parochie hebben ze een soort 
van ambassadeursrol door het be-
leid mede uit te dragen en te sig-
naleren waar vragen of problemen 
zijn. De leden van de pastoraats-
groep zijn betrokken parochianen 
die vaak ook vertegenwoordigd 
zijn in de liturgie, de diaconie of 
de catechese. Geïnitieerd door de 
pastoraatsgroep is in onze paro-
chie ook een groep ontstaan van 
parochianen die ouderen en zie-
ken in de parochie gaan bezoeken.

Naast het vinden, uitwerken en in-
nemen van de eigen rol in de paro-
chie, wil de pastoraatsgroep zich in 
de komende tijd gaan verdiepen in 
het boek van James Mallon over de 
missionaire parochie. Op zich zijn 
we al een levendige parochie, maar 
nieuwe impulsen om de parochie 
ook in de toekomst missionair te 
houden, zijn belangrijk. 

Kennismaken met de pastoraatsgroep
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Graag stellen we hierbij de leden van de pastoraatsgroep aan u voor, vlnr: 
Diaken Wim van den Dool, Miranda Jansen, Cor Tersteeg, Karin van der 
Helm, pastoor Peter Ambting, Nanny de Smit, Aideen van Haaften, Zuster 
Lúcia en Albert de Groot
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

                    Mariakerk Willibrordkerk
Palmzondag

zondag 24 maart 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Projektkoor Licht van Christus
Kindernevendienst
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenaktie 2024

Paas triduüm
Witte Donderdag
donderdag 28 maart 19.00 uur
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Extra collecte: PCI 

Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart 13.00 uur 
Kinderkruisweg  

Goede vrijdagavondviering 19.00 uur
pastoor P. Ambting, Groep Michaël 

Paaszaterdag - Stille Zaterdag
zaterdag 30 maart, Avondwake 21.00 uur 
pastoor P. Ambting, Uriël 

Pasen
zondag 31 maart 9.30 uur 
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

2e Paasdag
maandag 1 april 10.00 uur 
pastoor P. Ambting, Schola 

Beloken Pasen

zondag 7 april 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Singhet di Mare
Kindernevendienst 

3e zondag van Pasen

zondag 14 april  *09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Ad Altare 

4e zondag van Pasen

zondag 21 april 09.30 uur  
pastor J. Wissink, Groep Michaël 

5e zondag van Pasen 

zondag 28 april 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Uriël 
Extra collecte:  Roepingenzondag

6e zondag van Pasen

zondag 5 mei 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Kindernevendienst 

Hemelvaart van de Heer
donderdag 9 mei 10.00 uur
pastoor P. Ambting, Groep Michaël 

Palmzondag

zondag 24 maart 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Caeciliakoor 
Kindernevendienst
Extra collecte: Bisschoppelijke Vastenaktie 2024

Paas triduüm
Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart 15.00 uur 
pastoor P. Ambting, Caeciliakoor
Kruisweg 

Pasen
zondag 31 maart 11.00 uur 
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Familieviering

Beloken Pasen

zondag 7 april 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Para Todos 
English Mix
Kindernevendienst 

Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

maandag 8 april 19.30 uur   
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Oecumenische Vespers

3e zondag van Pasen

zondag 14 april  11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Doop communicanten
Kindernevendienst

4e zondag van Pasen

zondag 21 april 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Diverse koren
English mix 
Kindernevendienst

5e zondag van Pasen 

zondag 28 april   11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Caeciliakoor
Kindernevendienst
Extra collecte:  Roepingenzondag

6e zondag van Pasen

zondag 5 mei 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Kindernevendienst 

Koffi  edrinken na de mis.
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur
(behalve op 2 april en 7 mei) 
vrijdagmorgen 9.00 uur 
met aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
(afwijkend op Goede Vrijdag 
29 maart)

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 
(behalve op Witte Donderdag 
28 maart en Hemelvaartsdag 
9 mei)

De Roef  
1e dinsdag van de maand 
19.00 uur (2 april en 7 mei) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur 
Gebed voor eenheid Mariakerk 
vrijdag 26 januari 19.30 uur 

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

zaterdag  23 -03  Palmpasenkruizen maken - 14.00-16.00u 

  Pastoraal centrum

zaterdag  23-03 The Passion Leidsche Rijn hele dag 

  (zie info blz. 19)

  Tieners: 19.30u verzamelen Brusselplein LRC

zondag  24-03 Palmpasenviering in beide kerken

vrijdag  29-03 Kinderkruisweg - 13.00u Mariakerk

vrijdag  29-03 Kruisweg - 15.00u Willibrordkerk

zondag  31-03 Familieviering Pasen - 11.00u Willibrordkerk

woensdag  03-04 Bakkie troost - 10.00u Pastoraal Centrum 

zondag  07-04 Communieles 3 met lunch -12.30u 

  Pastoraal centrum

zondag  07-04 Geloofscursus bijeenkomst 8 - 12.15u 

  Pastoraal Centrum

maandag  08-04 Oecumenische Vespers - 19.30u Willibrordkerk

donderdag 11-04 H.Vormsel les 5 – 19.00u Pastoraal Centrum

zondag  14-04 Geloofscursus bijeenkomst 9 – 12.15u 

  Pastoraal Centrum

woensdag  17-04 Spelletjesmiddag -14.00u Pastoraal Centrum

zondag  21-04 Communieles 4 -11.00u Willibrordkerk

donderdag 25-04 H. Vormsel les 6 - 19.00u Pastoraal Centrum

woensdag  01-05 Bakkie troost - 10.00u Pastoraal Centrum

zondag  12-05 Vormelingendag Utrecht

LICHT VAN CHRISTUS

Op maandag 8 april vieren we de Annunciatie; Aan-
kondiging van de Heer. Door de aankondiging van 
de engel wordt aan Maria duidelijk dat zij moeder 
van Jezus zal worden. 

Deze avond zullen er weer oecumenische vespers ge-
houden worden. Dit is een jaarlijks terugkerend ge-
zamenlijk moment van gebeden en gezangen samen 
met de PKN-gemeenschap van de Torenpleinkerk in 
Vleuten. 
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en 
staat in de koffi  ezaal achter de kerk een kopje koffi  e of 
thee klaar. Diaken Wim van den Dool zal een groeps-
gesprek over oecumene inleiden aan de hand van een 
verklaring over de eenheid van kerken, die recent door 
Katholieke en Protestante theologen uit Nederland is 

uitgegeven. Pastoor Peter Ambting en dominee Ide-
lette Otten zullen hier ook bij aanwezig zijn. We ho-
pen dat er warme en verbindende gesprekken zullen 
ontstaan.  Iedereen is van harte welkom op maandag 
8 april om 19.30u in de Willibrordkerk. 

Vespers 8 april Willibrordkerk



LICHT VAN CHRISTUS

Een aantal zondagen door het 
jaar wordt er een extra collecte 
gehouden. De doelen voor deze 
collecte worden door het bisdom 
jaarlijks vastgesteld. Om paro-
chianen de gelegenheid te geven 
voor welk doel zij graag willen 
doneren, wordt de collecte deze 
zondagen opgesplitst in twee de-
len. 

De collecte ten behoeve van onze 
eigen parochie zal gewoon tij-
dens het klaarmaken van de tafel 
gehouden worden. De extra col-
lecte volgt los in mandjes daarna 
of in het portaal na afl oop van de 
eucharistieviering. In Drieluik en 
bij de mededelingen wordt aan-
gekondigd ten behoeve van welk 

goed doel de extra collecte zal zijn. 
Uiteraard kunt u ook gebruik ma-
ken van de QR codes.

14 feb-31 mrt Vastenactie 2024
Het vastenactie campagneproject 
richt zich op vrouwen, jongeren en 
mannen met beperkte bestaans-
middelen uit gemeenschappen in 
het zuiden van Zimbabwe. Vrou-
wen moeten soms ver lopen voor 
water, moeten in het veld werken 
terwijl ze ook voor de kinderen en 
het huishouden moeten zorgen.

28 maart Witte Donderdag - 
Goede Week Off er
Jaarlijkse extra collecte voor de PCI 
(Parochiële Charitas Instelling)

21 april Roepingenzondag 
Op Roepingenzondag bidt de Kerk 
om roepingen tot het priester-
schap, diaconaat en het religieu-
ze leven. God roept mensen heel 
persoonlijk. Ook anno nu. Elk jaar 
wordt Roepingenzondag gevierd 
op de Vierde Zondag van Pasen. In 
de eucharistieviering van Roepin-
genzondag gaat de evangeliele-
zing over de Goede Herder. Jezus 
zegt: “Ik ben de goede herder. De 
goede herder geeft zijn leven voor 
zijn schapen” (Johannes 10, 11-16). 
De collecte op deze zondag is voor 
het Fonds priesteropleiding Aarts-
bisdom Utrecht. 

Extra collectes deze periode 

Herinneringsboek Mariakerk

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

Vastenactie 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

Paasactie PCI 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

15-02-2024 15:48 Rabo Business Banking

https://bankieren.rabobank.nl/business/overview/pay-and-receive/new-payment-request 1/1

Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Paasactie PCI
LvC 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 14 februari 2026.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?
id=KTB5gTpxQ1SWg28JvNaxbw

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

Roepingenzondag 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Gezocht: vrijwilliger om boek bij te houden 
Misschien hebt u achterin de Mariakerk wel eens het 
herinneringsboek, waarin de  overledenen van de ge-
meenschap zijn ingeschreven, zien liggen. Sinds het 
ontstaan van dit boek in 1998 werden door onderge-
tekende tweemaal per jaar de namen van de overle-
den parochianen bijgeschreven. Recent heb ik bij het 
parochiebestuur aangegeven dat ik wil stoppen met 
deze taak. De gemeenschap van de Mariakerk is nu op 
zoek naar iemand die deze taak voor zijn/haar reke-
ning wil nemen. 
Om een indruk te geven wat deze taak precies in-
houdt hierbij een korte beschrijving. 
Tweemaal per jaar het boek uit de vitrine halen en 
meenemen naar huis om daar de namen in te schrij-
ven van de overledenen van het afgelopen halfj aar. 
Het boek bevat voor iedere dag een bladzijde, dus 366 
bladzijden. Bij de datum van overlijden wordt ver-
meld:

1. Het jaar van overlijden (met rode inkt);
2. De achternaam (met zwarte inkt);
3. Vervolgens alle doopnamen (met zwarte inkt);
4. Daar achter de leeftijd bij overlijden (met rode inkt).
Voor het gebruik van de rode en de zwarte inkt zijn 
aparte “kalligrafi sche” pennen met bijbehorende pa-
tronen aanwezig.
De afgelopen 4 jaren zijn er telkens ongeveer 40 per-
sonen overleden en de tijd die nodig is om deze 40 
personen in te schrijven vergt ongeveer tweemaal 
een halve dag per jaar.
Het zou mooi zijn als iemand met een goed hand-
schrift zich hiervoor beschikbaar wil stellen en het 
boek tweemaal per jaar uit de vitrine wil halen en na 
het inschrijven van de namen weer terugleggen in de 
vitrine achter in de Mariakerk. U kunt zich hiervoor 
melden bij het parochiesecretariaat (tel. 030-6774571).  

Henny van den Brom   
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Aandacht voor elkaar

OVERLEDEN

15 januari
Helena Elisabeth Wilhelmina 

Kroese-Natrop (Lenneke)
op de leeftijd van 92 jaar

De uitvaart was op 22 januari 
met begrafenis op het kerkhof in 

Vleuten

16 januari
Hendrika Emerentiana 

Pudentiana Bartels-Hendriks 
(Henny)

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Antoon Bartels

De crematieplechtigheid was 
op 25 januari

19 januari
Adriana Jacoba van Schip-

de Groot (Sjaan)
op de leeftijd van 90 jaar

weduwe van Piet van Schip

De uitvaart was op 25 januari in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

19 januari
Albertus Joseph Maria Snel (Bert)

op de leeftijd van 76 jaar
weduwnaar van Riet Veldkamp

De uitvaart was op 26 januari in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

23 januari
George Wartan (George)
op de leeftijd van 88 jaar

echtgenoot van Farida Qastin    

De uitvaart was op 27 januari in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

28 januari 
Franciscus Cornelis Antonius 

Maria van Aarle (Frans)
op de leeftijd van 69 jaar

De uitvaart was op 2 februari in 
Amersfoort met begrafenis in De 

Meern  

29 januari
Johanna Maria Bouwman-van 

Eijk (Ria)
op de leeftijd van 76 jaar

weduwe van Jan Bouwman

De uitvaart was op 7 februari 
met begrafenis op het kerkhof in 

Vleuten

15

14 februari
Helena Jacoba Goes-van Ruiten 

(Lenie)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwe van Herman Goes

De uitvaart was op 20 februari in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

24 februari
Arnoldus Wulfridus van ’t 

Klooster (Arie)
op de leeftijd van 91 jaar

echtgenoot van 
Riek van den Hengel

 
De uitvaart was op 29 februari in 

de Willibrordkerk met aansluitend 
begrafenis

 
1 maart

Catharina Jacoba 
van der Woude-de Rijk (Catrien)

op de leeftijd van 96 jaar
weduwe van 

Willem van der Woude
 

De crematieplechtigheid was 
op 8 maart

Een Bakkie Troost 

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, 
voelt u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan 
wat gezelschap? Dan bent u élke eerste woensdag van 
de maand welkom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit 
koffie moment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet 
bang te zijn dat u anderen ‘lastig valt’ met uw verhaal, 
alle problemen en zorgen mogen besproken worden. 
Begeleiding door Pieter Hof, Marianne Vlaar en indien 
mogelijk Eefje Visser van Uitvaartzorg Eefje. 
U bent van harte welkom!

Elke éérste woensdag: 10:00 uur Pastoraal Centrum  
(3 april en 1 mei)
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KiNd & Gezin
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Maar liefst 16 kinderen zijn be-
gonnen met de voorbereiding 
voor het Heilig Vormsel.  Onder 
begeleiding van Karin van der 
Helm en Emmy Bouwman komen 
de kinderen, waarvan de meesten 
in groep 8 van de basisschool zit-

ten, een zestal avonden bijeen. 
Daarnaast staan er nog andere 
activiteiten op de rol, zoals het 
gezamenlijk bezoeken van The 
Passion Leidsche Rijn en de regi-
onale vormelingendag in Utrecht. 

De aftrap vond plaats op 10 januari, 
toen de kinderen, samen met hun 
ouders, kennismaakten met de be-
geleiders Karin en Emmy en met 
elkaar. Er werden ervaringen en 
verwachtingen gedeeld. Op 1 fe-
bruari startte dan echt de voorbe-
reiding met de eerste bijeenkomst, 
zonder de ouders!

De Heilig Vormselviering zal 
plaatsvinden op zaterdagavond 
18 mei. In de komende Drieluiken 
zullen wij u op de hoogte houden 
van de weg hier naar toe en de vie-
ring zelf. Benieuwd welke kinde-
ren zich opmaken voor het Heilig 
Vormsel? Ze zijn te zien op pre-
sentatieborden in het portaal van 
beide kerken. 

Voorbereiding Heilig Vormsel 2024 begonnen  

Hoe bijzonder het Paasfeest is, hebben we de afge-
lopen weken besproken met de kinderen tijdens de 
kindernevendienst. Want wist je dat Pasen maar 
liefst vijftig dagen – tot en met Pinksteren – duurt?! 
De kinderen staan altijd versteld als ze horen van 
dit enorm lange feest. Het is een mooie en soms wat 
lastig te begrijpen periode, maar wat doen en den-
ken de kinderen, van klein tot groter, ontzettend 
goed mee. 

We worden regelmatig verrast door de hoeveelheid 
kennis, nieuwsgierigheid en enthousiasme. Zoals Fe-
derico (9 jaar) onlangs. Toen we het over Aswoensdag 
hadden, was zijn interesse direct gewekt. ‘Wat gebeurt 
er tijdens deze viering en wanneer is dit? Ik wil daar 
heel graag naartoe’, riep hij uit en vroeg het vervol-
gens ook aan zijn ouders. Een geweldige motivatie 
en heerlijke ervaring voor ons allemaal, zo op de zon-
dagochtend. Zeker als ze meteen Jezus’ lessen – delen 
met anderen en elkaar helpen – meteen in de praktijk 
brengen. 

(Kinder)kruisweg
De komende weken besteden we volop aandacht 
aan Pasen en alle andere bijzondere momenten in 
deze tijd, zoals Hemelvaart en Pinksteren. Denk bij-
voorbeeld ook aan de Kruisweg, op Goede Vrijdag (29 
maart) om 13.00 uur in de Mariakerk in De Meern. We 
luisteren en kijken hierbij samen naar de laatste, in-
tense dagen van Jezus, lopen langs de staties in de 
kerk, bidden en zingen een liedje. Je mag ook een 
bloem meenemen en bij het kruis van Jezus leggen. 
Groot en klein zijn hierbij van harte welkom. 
Een mooi en gezegend Pasen voor jullie allemaal en 
tot snel weer!

Team kindernevendienst

Pasen beleven met de kinderen in de kerk



Informatieavond
Zelf heb ik immers van de Heer de 
overlevering ontvangen die ik u op 
mijn beurt heb doorgegeven, dat de 
Heer Jezus in de nacht waarin Hij 
werd overgeleverd, brood nam,  en 
na gedankt te hebben, het brak en 
zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis.”  Zo 
ook na de maaltijd de beker, met de 
woorden: “Deze beker is het nieu-
we verbond in mijn bloed. Doet 
dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot 
mijn gedachtenis.”  Telkens als gij 
dit brood eet en de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. (De eerste brief van 
Paulus aan de Korintiërs 11:23-26)
Hiermee startte pastoor Ambting 
de informatieavond voor ouders 
waarvan de kinderen de eerste 
Heilige Communie gaan doen op 
26 mei 2023. De bijeenkomst was 
naast informatief ook gezellig. Ou-
ders  mochten zich zelf kort voor-
stellen en even vertellen wie hun 
kind is en wat ze van de commu-
nielessen verwachten. Fresia Alva-
rado en Rebecca Miedema stelden 
zich voor, zij gaan de komende pe-
riode de kinderen voorbereiden op 
de 1ste H. Communie. 

Eerste Heilige Communie les 28/1
Communicanten hebben ge-
oefend met het maken van een 
kruisteken met de bijbehorende 
woorden. De Jongens en de meis-
jes hebben zich vervolgens aan 
elkaar voorgesteld. Rebecca en 
Fresia vroegen aan de communi-
canten wat de naam van God be-
tekent. Maar geen van de kinderen 
wist hierop het antwoord. Om het 
wat eenvoudiger te maken hebben 
we het verhaal van Mozes verteld 

uit het werkboek. Weet u het ant-
woord? Het betekent ‘Ik zal er zijn’, 
met andere woorden God is altijd 
bij je! Dus ook u weet nu, dat u 
nooit alleen bent! Als laatste heb-
ben de jongens en meisjes naar 
het Onze Vader gebed gekeken en 
geluisterd. Ze mochten het gebed 
verwoorden in eigen woorden. Het 
was een mooie en vooral leerzame 
les! 

Rondleiding in de Mariakerk
Woensdag 7 februari hebben de 
communicanten een rondleiding 
gehad in de Mariakerk in de Meern. 
De kinderen werden warm ont-
vangen in de hal van de Mariakerk 
door Fresia, Marianne, hulpouders 
en pastoor Peter Ambting. Nadat 
alle kinderen in groepjes werden 
ingedeeld, gingen ze de kerk ont-
dekken. Ze leerden waarom de ka-
tholieke kerken veel beelden heb-
ben, wat het doopvont is en hoe 
het kastje waar de hostie bewaard 
wordt heet. Weet u het nog? Het ta-
bernakel.
Pastoor Ambting ging voor in het 
‘Onze Vader’ gebed, hij was onder 
de indruk hoe goed de kinderen 
het gebed al konden meebidden 
na de eerste les van 28 januari. 
De rondleiding werd afgesloten 
met het luiden van de kerkklokken 
door drie kinderen. 
De rondleiding was een succes, 
kinderen waren enthousiast en 
kijken uit naar de volgende bijeen-
komst.  
Tot de volgende terugblik en we 
sluiten af met het volgende citaat 
“Geloof is aannemen wat wij niet 

zien, en de beloning voor geloof is 
zien wat wij aannemen.“  

Augustinus (354-430)
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Eerste Heilige Communie voorbereiding 

Na de verrijzenis van Jezus worden in verschillende steden 

groepen christenen gevormd. De apostelen reizen veel en 

proberen iedereen te helpen de woorden van Jezus na te 

leven. Dit is wat Paulus ook doet als hij schrijft aan de 

christenen van Korinthe.

Hij schrijft aan hen om veel liefde te hebben voor mensen in 

nood, om geld te sparen en daarmee de armen te helpen. 

Vervolgens vraagt hij de mensen om alle vrienden van Jezus 

die Zijn woorden verkondigen, met vreugde te verwelkomen.

Tenslotte schrijft hij om bereid en attent te zijn om alles altijd 

met liefde te doen. Paulus eindigt zijn brief met: "Wat je ook 

doet, doe het met liefde!" Ja, want het is liefde die ervoor 

zorgt dat Jezus' vrienden worden erkend!

Janez woont in een klein dorpje in Slovenië. Op een zondag 

in de winter zegt zijn vader tegen hem: "Het is koud, maar het 

wordt een mooie dag! Wil je met me mee het bos in? Ik moet 

hooi voor de reeën bij de verschillende voederplaatsen gaan 

brengen"

Het is vroeg, Janez is nog slaperig en wil graag in zijn warme 

huis blijven. Dan denkt hij: “Misschien heeft papa hulp nodig.” 

Hij kleedt zich aan en gaat met hem mee. Als ze op de eerste 

voederplaats komen, opent hij met liefde de hooizak voor zijn 

vader!

Op weg naar de volgende voederplaats ontmoeten ze Martin, 

een gen4-vriend van Janez: "Kan ik jou ook helpen?" vraagt 

Martin. Samen is het nog beter! In korte tijd ronden ze het werk

af. Daarna hebben ze zoveel plezier met het gooien van 

sneeuwballen! Het voelt als een cadeautje.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Na de verrijzenis van Jezus worden in verschillende steden groepen christenen gevormd. De apostelen reizen veel en proberen iedereen te helpen de woorden van Jezus na te leven. Dit is wat Paulus ook doet als hij schrijft aan de christenen van Korinthe.

Hij schrijft aan hen om veel liefde te hebben voor mensen in nood, om geld te sparen en daarmee de armen te helpen. Vervolgens vraagt hij de mensen om alle vrienden van Jezus die Zijn woorden verkondigen, met vreugde te verwelkomen.

Tenslotte schrijft hij om bereid en attent te zijn om alles altijd met liefde te doen. Paulus eindigt zijn brief met: "Wat je ook doet, doe het met liefde!" Ja, want het is liefde die ervoor zorgt dat Jezus' vrienden worden erkend!

Janez woont in een klein dorpje in Slovenië. Op een zondag in de winter zegt zijn vader tegen hem: "Het is koud, maar het wordt een mooie dag! Wil je met me mee het bos in? Ik moet hooi voor de reeën bij de verschillende voederplaatsen gaan brengen"

Het is vroeg, Janez is nog slaperig en wil graag in zijn warme huis blijven. Dan denkt hij: “Misschien heeft papa hulp nodig.” Hij kleedt zich aan en gaat met hem mee. Als ze op de eerste voederplaats komen, opent hij met liefde de hooizak voor zijn vader!

Op weg naar de volgende voederplaats ontmoeten ze Martin, een gen4-vriend van Janez: "Kan ik jou ook helpen?" vraagt Martin. Samen is het nog beter! In korte tijd ronden ze het werkaf. Daarna hebben ze zoveel plezier met het gooien van sneeuwballen! Het voelt als een cadeautje.De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Na de verrijzenis van Jezus worden in verschillende steden 
groepen christenen gevormd. De apostelen reizen veel en 
proberen iedereen te helpen de woorden van Jezus na te 
leven. Dit is wat Paulus ook doet als hij schrijft aan de 
christenen van Korinthe.

Hij schrijft aan hen om veel liefde te hebben voor mensen in 
nood, om geld te sparen en daarmee de armen te helpen. 
Vervolgens vraagt hij de mensen om alle vrienden van Jezus 
die Zijn woorden verkondigen, met vreugde te verwelkomen.

Tenslotte schrijft hij om bereid en attent te zijn om alles altijd 
met liefde te doen. Paulus eindigt zijn brief met: "Wat je ook 
doet, doe het met liefde!" Ja, want het is liefde die ervoor 
zorgt dat Jezus' vrienden worden erkend!

Janez woont in een klein dorpje in Slovenië. Op een zondag 
in de winter zegt zijn vader tegen hem: "Het is koud, maar het 
wordt een mooie dag! Wil je met me mee het bos in? Ik moet 
hooi voor de reeën bij de verschillende voederplaatsen gaan 
brengen"

Het is vroeg, Janez is nog slaperig en wil graag in zijn warme 
huis blijven. Dan denkt hij: “Misschien heeft papa hulp nodig.” 
Hij kleedt zich aan en gaat met hem mee. Als ze op de eerste 
voederplaats komen, opent hij met liefde de hooizak voor zijn 
vader!

Op weg naar de volgende voederplaats ontmoeten ze Martin, 
een gen4-vriend van Janez: "Kan ik jou ook helpen?" vraagt 
Martin. Samen is het nog beter! In korte tijd ronden ze het werk
af. Daarna hebben ze zoveel plezier met het gooien van 
sneeuwballen! Het voelt als een cadeautje.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging. © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Kinderactiviteiten 
AGENDA

TienerNieuwsTienerNieuws

Belangrijke 
data 
op een rij:

Zaterdag 24 maart 14.00-16.00 u
Palmpasenkruisen maken
Pastoraal Centrum

Palmzondag 25 maart
Kindernevendienst met processie
Mariakerk en Willibrordkerk

Goede Vrijdag 29 maart 13.00 u
Kinderkruisweg
Mariakerk

Pasen 31 maart
Familieviering  11.00 uur
Willibrordkerk

Zondag 14 april 11.00 u
Doop communicanten
Willibrordkerk
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Stilstaan en handelen in de vastentijd 
De Veertigdagentijd voor Pasen is 
als u dit leest al weer even inge-
gaan. De Veertigdagentijd is even 
lang als de veertig dagen die Jezus 
in de woestijn doorbracht om di-
verse beproevingen te ondergaan. 
Ook wij ondergaan beproevingen. 
Niet veel mensen zullen nog echt 
vasten, maar de verhalen van de 
snoeptrommels en de nieuwe kle-
ren die je met Pasen kreeg (hier 
komt onze uitdrukking “Op je 
Paasbest eruit zien” vandaan) zijn 
in onze geheugens gegrift. Maar 
ook in de wereld van nu zijn er be-
proevingen voor de mensheid: in 
het groot, zoals het verwoestende 
geweld in Israël en Gaza, de voort-
durende verschrikkelijke oorlo-
gen in de Oekraïne en Jemen en 
andere brandhaarden en natuur-
rampen waardoor mensen op de 
vlucht moeten slaan. Leed dat niet 
te overzien is. Maar ook bij ons in 
Utrecht: mensen die de verwar-
ming niet aan durven te zetten 
vanwege de energiekosten of geen 
geld hebben voor boodschappen 
of kleding voor de kinderen.

Boodschap van de Paus
In zijn boodschap voor de Veertig-
dagentijd 2024 geeft Paus Francis-
cus ons mee dat stilstaan bij vasten 
en gebed om het woord van God 
te ontvangen gepaard moet gaan 
met stilstaan bij onze medemen-
sen. De Paus zegt dat de liefde voor 
God en de liefde voor onze naaste 
één enkele liefde is. Gebed, vasten 
en aalmoes zijn één gezamenlijke 
beweging. Het is in deze tijd van 

beproeving en bezinning dat we 
extra om willen zien naar onze 
naasten in het werkgebied van de 
parochie Licht van Christus. We 
mogen concreet handelen om de 
medemens te helpen. Daarom is 
er voorafgaand aan Pasen traditio-
neel de Paasactie van de Parochi-
ele Caritas Instelling. De hele Veer-
tigdagentijd en in het bijzonder de 
week na Palmzondag, de Goede 
Week, staat in het teken van het 
brengen van off ers. Wij kunnen dat 
ondersteunen door te geven voor 
die mensen die het fi nancieel erg 
moeilijk hebben. Dat is nodig want 
ook in ons parochiegebied is er he-
laas veel (verborgen) armoede. 

Net als voorgaande jaren ontvangt 
u bij het paasnummer van Drieluik 
een brief met QR code voor een 
online donatie. De QR code kunt 
u scannen met de camerafunc-
tie van uw telefoon en dan wordt 
u doorgeleid naar uw eigen bank. 

Wilt u liever zelf overmaken of te-
lebankieren? Maak dan u bijdrage 
over naar bankrekening: 
NL 54 RABO 014 089 6821 t.n.v. 
PCI Licht van Christus. 

Wilt u meer informatie over de 
Paasactie of het werk van de PCI in 
zijn algemeenheid, belt u ons dan 
gerust op 06-833 420 37 of stuur 
een email naar: 
pci@lichtvanchristus.nl
Alle grote en kleine beetjes helpen. 
Namens alle mensen die onze hulp 
goed kunnen gebruiken, alvast 
hartelijk dank voor uw gift!

Namens het PCI bestuur, 
Kasper Driehuijs, Voorzitter

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van 
Dijk - Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Sterrentaal 

Daar ben jij dan witte magnolia
Jouw witte ster is uit de schil gekropen
Ik zie jou en kan moeilijk verdergaan

Je eerste knoppen gaan voorzichtig open
Dicht lijk jij ruw, al voel je aangenaam
Wijd open lok je mij tot staan en kijken

Ik laat wat knoppen door mijn handen gaan
Door jou heen mag ik naar de sterren reiken
Jouw witte bloemenster spreekt sterrentaal
Het stralend wit komt in het grijze schijnen

In donkerte lijkt het een lichtgebaar
Van grijze wolken en een stermagnolia

Henny, april 2018
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Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

PCI Paasactie 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

15-02-2024 15:48 Rabo Business Banking

https://bankieren.rabobank.nl/business/overview/pay-and-receive/new-payment-request 1/1

Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Paasactie PCI
LvC 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 14 februari 2026.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?
id=KTB5gTpxQ1SWg28JvNaxbw
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Dit jaar vindt the Passion in Leid-
sche Rijn Centrum plaats op za-
terdag 23 maart. Vorig jaar werd 
het event, een lokale variant van 
de landelijke Passion op Witte 
Donderdag, voor het eerst geor-
ganiseerd. We organiseren the 
Passion om mensen uit Leidsche 
Rijn op een eigentijdse wijze het 
paasverhaal te laten beleven en 
elkaar te ontmoeten.

The Passion is uitgegroeid tot een 
begrip in Nederland. Het is voor 
veel Nederlanders de ultieme voor-
bereiding op Pasen, vertelt Gienke 
Boersma van de organisatie. “Het 
verhaal van Pasen is een eeuwen-
oud verhaal van lijden, verraad en 
verlies. Herkenbare emoties voor 
eigenlijk iedereen. Het verhaal is 
nog altijd actueel en biedt hoop: 
vriendschap, vergeving en trouw. 
We merkten vorig jaar dat dit ver-
haal mensen nog altijd veel te zeg-
gen heeft; mensen waren zicht-
baar geraakt.”

Processie van Brusselplein naar 
Berlijnplein, en een concert
Op zaterdag 23 maart 2024 staat 
vanaf 11.00 uur een groot verlicht, 
wit kruis op het Brusselplein. Ie-
dereen is welkom om het kruis tot 
19.30 uur te bezoeken. Het biedt 
gelegenheid voor bezinning en 
ontmoeting en je kunt een kaartje 
schrijven voor iemand die steun 
kan gebruiken. Er is ook alle ruimte 
om gedachten te delen, vragen te 
stellen of gewoon even stil te wor-

den. Om 19.45 uur start de proces-
sie van het Brusselplein naar het 
Berlijnplein. Op het Berlijnplein is 
een podiumprogramma met mu-
ziek, vertelling en beeld, dat begint 
om 20.30 uur. Dit is gratis toegan-
kelijk.

Evenement is een samenwerking 
van veel organisaties
Het initiatief voor the Passion in 
Leidsche Rijn komt vanuit 7 sa-
menwerkende kerken in Leidsche 
Rijn, Vleuten en De Meern. De 
meeste betrokken mensen orga-
niseren ook met kerst de Lichtjes-
route, die in Leidsche Rijn elk jaar 
door duizenden mensen wordt 
gelopen. De band Invited, die be-
staat uit mensen uit Leidsche Rijn, 
speelt deze avond. Ook het Leger 
des Heils helpt bij de organisatie 
van the Passion. De activiteit wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 

initiatievenfonds van de gemeente 
Utrecht. E-mail voor vragen naar 
passion@rijnwaarde.nl

Alle informatie is te vinden op 
www.vinexplore.nl 
Foto’s: Fotorijk

Namens onze parochie is Marie-
Louise van Doorn betrokken. Wilt u 
meedoen als vrijwilliger, neem dan 
contact op met haar via telefoon-
nummer: 06-45756661 of e-mail: 
magr_van_doorn@hotmail.com. 

Kerken organiseren tweede editie 

the Passion Leidsche Rijn

Rectifi catie
In het artikel over de activiteiten 
van de samenwerkende kerken 
in Leidsche Rijn is bij de Licht-
jesroute een onjuist aantal ge-
noemd. Er zijn die avond bijna 
4000 mensen (i.p.v. 400) in onze 
mooie Mariakerk in De Meern 
geweest.
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Eind vorig jaar kregen tijdens een 
feestelijke bijeenkomst jongeren 
van Sant’Egidio in de Domkerk de 
Mantel van Sint-Maarten uitge-
reikt. De Mantel is een prijs die elk 
jaar wordt uitgereikt aan een initi-
atief waarbij hoop en medemense-
lijkheid centraal staat. Dit jaar was 
dat Youth for Peace, een project van 
de gemeenschap van Sant’Egidio. 
De Gemeenschap van Sant’Egidio 
is over 70 landen verspreid, waar-
onder ook Nederland. In Utrecht 
is Sant’Egidio sinds 2012 actief. 
Hierbij draait het om de ontmoe-
ting van Nederlandse jongeren 
met alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen uit het AZC; waarbij 
gelijkwaardigheid, vriendschap en 
samen eten centraal staan.

Krant
Clara van den Dool-Markus (54) 
begeleidde het project dat de Man-
tel heeft gekregen. Hoe raakte ze 
bij deze gemeenschap betrokken?
“Ik heb Sant’Egidio leren kennen 
door een boekje dat iemand me 
gaf. Het heet ‘Een hart voor deze 
tijd’ en is geschreven door Hilde 
Kieboom, zij is in de lage landen 
verantwoordelijk voor de gemeen-
schap. Zij heeft het over het bele-

ven van je geloof: ‘in de ene hand 
hebben we het Evangelie en in de 
andere hand de krant’. Dus: wij be-
leven het Evangelie met het oog op 
de noden van de huidige tijd!”

Clara voelde zich aangesproken en 
ging in Antwerpen kijken hoe Hilde 
Kieboom en de gemeenschap daar 
vormgeven aan dat ideaal. “Daar 
bezocht ik een eettafel voor dak-
lozen Kamiano, een dienst aan de 
ouderen en taallessen voor asiel-
zoekers. Ik werd geraakt door de 
manier waarop de ervaringen daar 
terugkeerden in het Avondgebed.” 
Na haar ervaringen in Antwerpen 
sloot ze zich aan bij het Avondge-
bed van Sant’Egidio in Utrecht, dat 
eens in de twee weken plaatsvindt 
bij de Zusters Augustinessen.*

Essentieel is wat de leden van de 
gemeenschap ‘de vriendschap 
met de armen’ noemen. Het lezen 
van het Evangelie en de bezinning 
daarop zijn ook terug te vinden in 
de relaties die de leden aangaan 
met anderen, in het bijzonder de 
armen en kwetsbaren. 
Clara: “Het frappeert gewoon als 
je de bijbel leest, hoe vaak het gaat 
over de armen en hoe Jezus juist 
hen nabij is. Door wat je zelf er-
vaart, verandert ook je manier van 
lezen.”

Diensten
De vriendschap met de armen 
wordt door gemeenschappen op 
verschillende manieren inge-
vuld. Bij Sant’Egidio spreekt men 
van ‘diensten’. In Utrecht zijn er 
twee zulke diensten. De ene is 
een dienst aan ouderen. Er wordt 
een groep ouderen bezocht in een 
woon-zorg-centrum. “Dat noe-
men wij ‘koffi  e en vriendschap’: we 
drinken koffi  e met de mensen en 
gaan het gesprek aan over onder-
werpen die zij zelf inbrengen. Het 
gaat over het leven in zo’n zorg-
centrum, over eenzaamheid, over 
het ouder worden, maar ook over 
politiek of muziek.”

De andere dienst vindt plaats in 
een asielzoekerscentrum waar al-
leenstaande minderjarige vluch-
telingen wonen in de leeftijd van 
ongeveer 15 tot 18 jaar. Dat is een 
dienst van jongeren die de vluch-
telingen opzoeken voor gezellig-
heid, spelletjes, samen eten en ple-
zier.
Deze dienst is ontstaan naar aan-
leiding van een vraag vanuit een 

In de ene hand het Evangelie, in de andere 
hand de krant
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Eucharistic celebration Dutch - English mix
Every 1st Sunday of the month there is an English-
Dutch mass in the St. Willibrord Church in Vleuten 
at 11 a.m. 
The celebrant is Pastoor Peter Ambting.
We hope that many English-speaking believers will 
fi nd their way to this celebration. Be welcome!

English mass on April 21 with Americans
On April 21 we have a group of Americans as guests at 
the holy mass at 11 a.m. in the Willibrordkerk Vleuten. 
It would be nice if our English-speaking fellow paris-
hioners can also be present.

kerk. Die wilde met haar tiener-
groep iets diaconaals doen. 

Verrijking
Dat verzoek kwam bij Clara te-
recht. “Ik had juist in de krant ge-
lezen over de moeilijkheden die 
er waren over de komst van een 
nieuw asielzoekerscentrum. Ik 
dacht toen ‘dat is nou echt Sant’E-
gidio, dat we zien dat de buurt het 
ingewikkeld vindt maar dat je daar 
dan iets tegenover kunt stellen’. Ik 
bedacht dat we met de jongeren 
een kerstmaaltijd konden orga-
niseren als welkom en als manier 
om mensen buiten je comfortzone 
te gaan ontmoeten. Dat wilden die 
jongeren wel.”

Daarna is een andere groep jon-
geren, waaronder Clara’s dochter, 
die ook weer vrienden meenam, 
met een langdurige inzet de ver-
binding aangegaan met jongeren 
in het asielzoekerscentrum. “Ik 
vind het heel leuk om te zien dat 
jongeren elkaar kunnen meene-
men hierin, en dit belangrijk vin-
den. Óók als ze niet verbonden 
zijn aan een kerk. Ze zoeken echt 
de verbinding in gesprekken, bij-
voorbeeld over de muziek die ze 
leuk vinden. Het verrijkt ze ook. Ik 
merk dat aan hun gesprekken na 
zo’n ontmoeting.”

De jongeren ontmoeten elkaar 
maandelijks. De groep die zich er-
aan verbonden heeft is klein maar 
voelt zich verantwoordelijk. Deze 
dienst heeft in november de Man-
tel van Sint-Maarten gekregen. 
“Wat ik heel mooi vind aan het 
krijgen van de Mantel van Sint-
Maarten, is dat gezien is wat het 
belang is van zo’n klein project in 
de huidige tijd.” 

*Vanaf 2 februari vindt het Avond-
gebed plaats in de Augustinuskerk, 
op de eerste en derde vrijdag van 
de maand om 20.00 uur. Er is een 
eigen liturgie met Byzantijns ge-
toonzette zang. De vieringen du-
ren ongeveer een half uur. Ieder-
een is welkom.

Bron: Artikel Sant’Egidio - Tekst en foto’s: 

Michiel Kersemaekers

Martinus +  Parochieblad van St Martinus-

parochie Utrecht januari/februari 24 

Lezingen 
van de 
maand

Lezingen 
van de 
maand

24 maart
Passiezondag 
Intrede  Marcus 11,1-10 
1e lezing  Jesaja 50,4-7
2e lezing  Filippenzen 2,6-11
Evangelie Marcus 14, 
1-15,47 

PAASTRIDUUM
28 maart - Witte Donderdag
1e lezing Exodus 12,1-8.11-14
2e lezing 1 Korintiërs 11,23-26
Evangelie Johannes 13,1-15

29 maart - Goede Vrijdag
1e lezing  Jesaja 52,13-53,12 
2e lezing  Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9
Evangelie  Johannes 18,1-19,42

30 maart - Paaswake
1e lezing  Genesis 1,1-2,2 
 Genesis 22,1-18  
 Exodus 14, 15-15-1
   Jesaja 54,5-14
   Jesaja 55,1-11
   Baruch 3,9-15.32-4,4
    Ezechiël 36,16-17a.
 18-28
2e lezing  Romeinen 6,3-11
Evangelie  Marcus 16,1-7

31 maart - Paaszondag 
1e lezing   Handelingen 10,34a. 

37-43
2e lezing   Kolossenzen 3,14  
Evangelie  Johannes 20,1-9 

1 april
Paasmaandag 
1e lezing  Hand. 2, 14 + 22-32
Evangelie  Mt. 28, 8-15

7 april
2e zondag van Pasen
1e lezing  Handelingen 4,32-35
2e lezing 1  Johannes 5,1-6
Evangelie  Johannes 20,19-31

14 april
3e zondag van Pasen
1e lezing   Handelingen 3,13-

15.17-19
2e lezing  1 Johannes 2,l-5a
Evangelie  Lucas 24,35-48

21 april
4e zondag van Pasen
1e lezing  Handelingen 4,8-12
2e lezing  1 Johannes 3, 1-2
Evangelie  Johannes 10,11-18

28 april
5e zondag van Pasen
1e lezing  Handelingen 9,26-31
2e lezing  1 Johannes 3,18-24
Evangelie  Johannes 15,1-8

5 mei
6e zondag van Pasen
1e lezing   Handelingen 10,25-

26.34-35.44.48
2e lezing 1  Johannes 4,7-10
Evangelie  Johannes 15,9-17

9 mei
Hemelvaart van de Heer
1e lezing  Handelingen 1,1-11
2e lezing  Efeziërs 1,17-23  
Evangelie  Marcus 16,15-20
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Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten
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t: 030 6774571
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Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl
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 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) 
Voor alle overige vragen van financi-
ele aard (ook voor het indienen van 
declaraties):
financiële administratie, vacant
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Vrijwilligers
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl
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Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
3 11 mei 2024 t/m 28 juni 2024 15 april
4 29 juni 2024 t/m 6 september 2024 3 juni

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL
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3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com
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zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl
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CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


