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Inmiddels zijn er al een aantal nummers van de vernieuwde Drieluik bij 
u bezorgd. We hopen dat u het parochieblad met veel plezier leest.
Drieluik is niet het enige dat verandert in 2024 binnen de parochie. Zo 
staan voor de komende tijd de 1e communie en het vormsel op de agen-
da. Ook hier zijn dingen in veranderd. Allereerst natuurlijk de begelei-
ding, die nu door Karin van der Helm wordt gedaan. En daardoor veran-
dert ook het koor wat bijdraagt aan de feestelijke gebeurtenissen.
Toen mijn kinderen deelnamen aan de 1e communie en het vormsel, 
vroegen ze mij hoe dit indertijd bij mij ging. Ik weet nog dat wij met 
bijna de hele klas deelnamen, terwijl mijn kinderen de enigen uit hun 
klas waren. Ook weet ik nog dat wij bij een klasgenoot thuis kwamen 
voor de lessen en dat een ouder de lessen begeleidde. Ik weet zelfs nog 
wie de begeleider was bij mijn vormsel, omdat we daar met onze groep 
heen fi etsten en we met fi ets en al vast kwamen te zitten in de modder. 
Hierdoor waren we veel te laat bij de les aanwezig.
Nu zijn de lessen in de pastorie en ’s avonds. Niet met klasgenoten maar 
met onbekenden, die graag net als jij de volgende stap in het leven willen 
maken. Tijdens de lessen zie je nieuwe vriendschappen ontstaan, mis-
schien wel voor het leven. En herinneren ze zich over 25 jaar nog het 
ontstaan van deze vriendschap. Dat zijn de mooie dingen die vernieu-
wing kunnen brengen. Ook onze parochie zal komende tijd veranderen. 
In deze Drieluik leest u hier meer over.

Gemma van Doorn

Wat een mooie paasvieringen had-
den we in onze parochie. Het was 
echt feest. Vele vrijwilligers hebben 
zich ook dit jaar weer ingezet om 
de kerk er mooi uit te laten zien en 
te zorgen dat de liturgie verzorgd 
was. In de Paaswake mochten we 
vijf mensen in de kerk opnemen. 
Allemaal hebben ze een degelijke 
voorbereiding genoten als cate-
chumeen of via de vormselvoorbe-
reiding. Met een dankbaar hart zie 
ik terug op de Paasdagen. 

Met Pasen vieren we dat er bij God 
toekomst is. Zelfs toen mensen Je-
zus dachten te stoppen door hem 
aan het kruis te nagelen, bleek 
er leven te zijn bij God. Het einde 
bleek een nieuw begin in zich te 
dragen. De zondag na Pasen, op 

beloken Pasen, werd in onze paro-
chie en in onze buurtparochie H. 
Drie-eenheid de mededeling ge-
daan dat de twee parochies in de 
toekomst een pastoraal team gaan 
delen. Het bestuur van de parochie 
begrijpt dat deze aankondiging 
wellicht vragen bij u oproept en 
wil daarom op de parochieavond 
(dinsdag 21 mei om 20.00 uur in 
het Pastoraal Centrum in Vleuten) 
ingaan op de vragen die u hebt. 

Zelf heb ik een paar eerste gedach-
ten bij deze verandering die ik hier 
alvast met u wil delen. Een zorg 
die ik heb, is dat de samenwerking 
“verdunning” van het pastoraat tot 
gevolg heeft, omdat ik als pastoor 
iets meer op afstand zal komen 
te staan. Straks moet ik mijn aan-
dacht verdelen over twee organi-
saties en de tijd die ik daar geef, 
kan ik niet hier geven. Bestuurlijk 
en pastoraal zal mijn aandacht ver-
deeld gaan worden en dat gaat ten 
koste van een stuk nabijheid. 

Toch wil ik ervoor waken dat mijn 
aandacht vooral uit blijft gaan naar 
het pastoraat en de pastorale na-
bijheid. In de parochie moet altijd 

het pastoraat centraal staan en de 
organisatie staat in dienst daarvan. 
Verder zie ik vooral ook de posi-
tieve kanten van de samenwer-
king, want ik besef hoe kwetsbaar 
het pastoraat in onze parochie nu 
is met mij als enige beroepskracht. 
Door de samenwerking mogen we 
uitzien naar een pastoraal team dat 
samen het pastoraat draagt. Als ie-
mand bijvoorbeeld ziek wordt, kan 
dat straks binnen het team opge-
vangen worden. Met meer mensen 
in het team krijgen we ook meer 
kwaliteiten in huis waarvan beide 
parochies kunnen profi teren. Ook 
de andere teamleden zullen taken 
gaan uitvoeren, een gezicht krij-
gen in onze parochie en pastorale 
contacten krijgen en onderhou-
den. De bundeling van krachten 
zie ik als een positief nieuw begin 
en daarom kijk ik er met vertrou-
wen naar uit.     

Foto: Jos Becking
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Pasen ligt achter ons. De paaswake was een mooie 
viering waarbij 2 gelovigen door het Doopsel in de 
kerk werden opgenomen. Samen met nog 3 anderen 
ontvingen zij het sacrament van het Vormsel. Dank 
voor alle vrijwilligers die de Paasvieringen in onze 
kerken tot een feest hebben gemaakt! 

De fi nanciële administratie van de parochie is in 
de afgelopen weken waargenomen door Mieke van 
Doorn. Het parochiebestuur is haar daar zeer dank-
baar voor. Op 1 april is Thérèse Hansen begonnen op 
de fi nanciële administratie ter vervanging van Kim 
Hugen. Zij wordt de eerste tijd nog bijgestaan door 
Mieke. Wij zijn heel blij met Thérèse en wensen haar 
veel succes en plezier in haar werk. In de volgende 
Drieluik zal Thérèse zich verder voorstellen.

Op 6 april zijn we met pastoor Ambting en 10 paro-
chianen naar de conferentie Missionaire Parochie in 
Veenendaal geweest. Er waren ruim 800 deelnemers. 
Zeer inspirerend. Kernvraag was: met welke drie 
sleutels openen we de deur zodat de parochie kan 
groeien naar een missionaire identiteit? 1. Prioriteit 
geven aan evangelisatie 2. Beste principes van lei-
derschap en 3.Toerusting door de H. Geest met als 
sleutelring eucharistie en gebed, alles gefundeerd op 
de relatie met Christus.  

In De Meern was op 7 april na de eucharistieviering 
het tweede synodale gesprek onder leiding van di-
aken Wim van den Dool waarbij een belangrijk ele-
ment een open houding was, nieuwsgierigheid en 
respect naar elkaar en waarbij eenieder gezien en 
gehoord wordt. De missionaire kerk vraagt een ac-
tieve houding van ons: “Wat kunnen wij bijdragen 
aan een blijvende actieve geloofsgemeenschap? Met 
name hoe kunnen we zorgen dat de jeugd/jongeren 
de weg naar de kerk vinden?” De adviezen worden 
gebundeld en verstuurd naar Rome. Ook nu al kun-
nen we aan de slag gaan met de adviezen. 

Op 18 maart is gestart met het schilderwerk van Het 
Afscheidshuis en Kerkestein. Hierna zullen pastorie 
Vleuten en pastorie De Meern aan de beurt komen 
(tot en met 1ste week juli). Vanaf deze plaats wil ik 

Mieke Claushuis hartelijk danken voor haar enorme 
inzet en tomeloze energie. De komende tijd zullen 
we nog een beroep doen op uw vrijgevigheid en vra-
gen om een bijdrage om de kosten van dit noodzake-
lijke onderhoud te dekken. 

Op 7 april is in beide kerken bekend gemaakt dat 
onze parochie gaat samenwerken met parochie Hei-
lige Drie Eenheid. Hierover vindt u uitgebreid bericht 
in deze Drieluik. Er is gelegenheid om hierover vra-
gen te stellen op dinsdag 21 mei tijdens de parochie-
avond om 20.00 uur in het Pastoraal Centrum Vleu-
ten. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd. 

Op 1 juni zal Sonja Abrahams haar functie als pen-
ningmeester na 10 jaar beëindigen. Sonja, nogmaals 
hartelijk dank voor al je inzet de afgelopen jaren en 
het fi nancieel gezond houden van de parochie. Een 
mooie prestatie! We nemen op een later tijdstip nog 
afscheid. Een opvolger is in beeld en moet nog be-
noemd worden door het bisdom waarover in de vol-
gende Drieluik meer informatie volgt. 

U vindt in deze Drieluik een brief om een vrijwillige 
fi nanciële bijdrage te geven om de gemaakte kosten 
voor de Drieluik grotendeels te dekken (rekening-
nummer NL 52 RABO 0154 5470 85 t.n.v. Parochie 
Licht van Christus te Vleuten). Alvast hartelijk dank 
namens het parochiebestuur. 

Op 9 mei was het Hemelvaart en tien dagen later is 
het Pinksteren, waarbij we vieren dat de Heilige Geest 
neerdaalde over de apostelen. Na Pinksteren gingen 
zij uit om de boodschap van Jezus te verspreiden 
over de wereld als missionaire leerlingen. Pinksteren 
is daarmee het begin van de kerk. Ik wens u allen, na-
mens het bestuur, alvast een gezegend Pinksterfeest 
toe en ik hoop dat de Geest van Pinksteren ook ons 
inspireert om de Blijde Boodschap te verkondigen. 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris
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van het 
parochie
bestuur

Ondertussen bouwen we aan een 
missionaire parochie en dat willen 

we ook blijven doen. We hopen op 
uw begrip en ook op uw gebed als 
de parochie een fase van verande-
ring ingaat. 

Pasen betekent een nieuwe toe-
komst en vervuld van Paasgeloof 
gaan we deze uitdaging aan. 

Pastoor Peter Ambting  

< vervolg van  pagina 3



Op weg naar Pinksteren

Verschijn o God, wil ons Uw liefde zenden 
Kom door mij heen bij elk van wie ik houd
Daal af met al Uw liefde bij ons mensen  

Adem, goede Geest, geef ons van Uw trouw 
Klare Bron van liefde voor ons mensen 
U weet van dood en oorlog, lange pijn

Blijf ieder mens toch van Uw liefde zenden
Heilige Geest daal af, kom – adem ons vrij 

Laat ons ook opengaan door zonnezoenen
   

Henny,  2024, n.a.v. Handelingen 1 : 1 - 14

Activiteitencommissie

In de afgelopen tijd zijn er door onze commissie 
weer een verschillende activiteiten georganiseerd, 
waarvan een aantal ook nog eens een leuk bedrag 
hebben opgeleverd voor onze parochie.

In september werd er tegelijk met de Open Monu-
mentendag een brocantemarkt gehouden in de pas-
torietuin. De opbrengst hiervan was heel toepasselijk 
voor het noodzakelijke groot onderhoud van onze 
mooie monumenten; beide pastorieën. De brocante-
markt heeft ongeveer €4000,- opgeleverd. We zijn alle 
donateurs én kopers van spullen heel erg dankbaar.

Er zijn in de Advent- en in de Vastentijd ook op een 
zaterdagmiddag mooie bloemstukjes gemaakt, Dit 
waren hele gezellige creatieve middagen. De zondag 
erna zijn de stukjes verkocht. Dit heeft voor de kerst-
stukjes €835,- opgebracht en voor de paasstukjes nog 
eens €695,- Mooie bedragen, helaas voor het groot 
onderhoud nog maar een fractie van de totale kosten. 
Op dit moment staat het Pastoraal Centrum in Vleu-
ten helemaal in de steigers. Het schuren en schilde-
ren van alle kozijnen is in volle gang. Vanzelfsprekend 
is er nog véél meer geld nodig voor deze grote restau-
ratie! 

Heb je een goed idee om op een leuke, creatieve ma-
nier nog wat extra geld bij elkaar te sparen voor het 
groot onderhoud dan horen we dat graag. 

We willen als activiteitencommissie graag 
mooie verbindende evenementen voor de 
héle parochie organiseren. Dat kunnen we niet 
alleen; daar hebben we de hulp van verschil-

lende vrijwilligers bij nodig. Het is ook al 
heel fi jn als je 1x per jaar wilt helpen bij 
een specifi eke activiteit. We zijn met 
alle nieuwe ideeën en extra handjes 
heel erg blij, dus we zien je graag! 

Meer info: marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

Ook dit jaar hebben de Torenpleinkerk, de Histo-
rische Vereniging en de Willibrordkerk in Vleuten 
besloten mee te doen aan Open Monumentendag.
Vorig jaar kwamen tijdens deze open dag circa 200 
mensen de Willibrordkerk bezoeken en werden ook 
het kerkhof en brocantemarkt bezocht.
Als u (weer) wilt meehelpen bij de rondleidingen, met 
de brocantemarkt of anderszins om deze dag tot een 
succes te maken, dan kunt u zich nu al aanmelden bij 
Marianne Vlaar via secretariaat@lichtvanchristus.nl.
In de volgende Drieluik meer informatie hierover.

De activiteiten commissie 

Vooraankondiging



6

LICHT VAN CHRISTUS

“Het katholieke geloof als de 
doos op zolder die opnieuw 
uitgepakt wordt” 
Op een zonnige lentedag in maart 
spreek ik emeritus-pastoor Mar-
tin Los op het Pastoraal Centrum 
in Vleuten. De plek die tot aan zijn 
offi  ciële emeritaat op 7 decem-
ber 2021 zijn werkplek was. Op 3 
juli 2022 nam hij afscheid met een 
feestelijke openluchtviering in de 
tuin van het Pastoraal Centrum. 
Het was een overweldigend af-
scheid waar hij nog lange tijd op 
heeft kunnen teren.

Met zijn emeritaat in het vooruit-
zicht verhuisde pastoor Los al drie 
jaar eerder met zijn vrouw naar een 
appartement boven het Leidsche 
Rijn Centrum. Alle voorzieningen 
zijn dichtbij en de woning is gelijk-
vloers. De gezondheid is inmiddels 
niet meer optimaal, maar dat hangt 
samen met het ouder worden. 

Martin zit echter niet stil. Sinds zijn 
emeritaat is hij als assistent-pries-
ter welkom in de Parochie Paus 
Johannes XXIII (Houten en om-
liggende dorpen) en de Parochie 
H. Suitbertus (Tiel en omliggende 
plaatsen). Hier gaat hij op zon- en 
feestdagen voor in de eucharistie. 
Het is dit jaar zijn derde Paastridu-
um in een andere parochie. Door 
de week komt hij bij de Zusters in 
Zuilen (Roze Zusters). Waar hij om 
8.00 uur ’s morgens wekelijks één 
of twee keer voorgaat in de eucha-
ristie. En een enkele keer doet hij 
een doordeweekse dienst in onze 
eigen parochie. 

Terugkijkend was zijn overstap in 
1987 van de Protestante kerk naar 
de Katholieke kerk een zeer bijzon-
der moment. Na 12,5 jaar als Pre-
dikant werkzaam te zijn geweest in 
de Protestante kerk werd hij Pries-
ter in de Katholieke kerk. Een over-
stap die nodig was om zijn ideeën 
en idealen na te streven. Deze over-
gang bracht een geweldige impuls. 
Voor zijn gevoel liet hij niets ach-
ter, maar nam hij alles mee naar 
“de nieuwe ruimte”. Martin heeft 
altijd respect gehouden voor de 
Protestante kerk, maar zonder 
de verschillen te verdoezelen. Te 
midden van alle maatschappelijke 
vernieuwingen vond hij zijn plek 
in de eeuwenlange traditie van de 
Katholieke kerk. Een kerk die zicht-
baar en stevig was met de continu-
iteit die een Katholieke wereldkerk 
biedt. Veel Katholieken namen in 
die tijd juist afscheid van hun ge-
loof als “de doos met spullen die 
naar zolder gaat”. Martin was hier 
niet bang voor, maar wel op voor-
bereid. Als mensen kritisch waren, 
kon hij hen goed uitleggen hoe 
waardevol het geloof is. Als de ver-
geten doos op zolder, die opnieuw 
wordt uitgepakt. 

In 1987 kwam Martin in De Meern 
bij Pastoor Vaessen in de leer. Hij 
zegt hier zelf over: “Beter had het 
niet gekund voor mij en mijn ge-
zin”. Na zijn Priesterwijding besloot 
het bisdom dat hij in De Meern 
mocht blijven. Dit werd al snel een 

aanstelling voor onbepaalde tijd. 
Dat heeft hij ervaren als een voor-
recht, zo mocht hij meer dan dertig 
jaar meegroeien met de parochia-
nen. Hierdoor had hij veel kennis 
van de gemeenschap. Dat kwam 
goed van pas toen Leidsche Rijn 
in opkomst was en er uiteindelijk 
100.000 mensen kwamen wonen. 
Samen met het parochiebestuur 
en het pastorale team had hij de 
grote taak om de nieuwe men-
sen te binden. In die tijd waren er 
2 pastores en 4 pastoraal werkers. 
Er was veel werk te verzetten en 
er was voldoende fi nanciële steun 
vanuit diverse fondsen. Toch was 
het niet eenvoudig. Soms keek hij 
omhoog en vroeg: “Lieve Heer, 
u bent er toch ook nog?” Bijvoor-
beeld bij het stoppen van kerk-
boerderij De Hoef. Soms moet je 
als parochiebestuur moeilijke be-
slissingen nemen. Er kwamen veel 
jonge gezinnen naar kerkboerderij 
De Hoef, maar de nieuwe bewo-
ners waren druk. Zij hadden geen 
tijd om te investeren in een nieuwe 
gemeenschap. Ze sloten zich liever 
aan bij de bestaande twee R.K.-
kerken. Hierdoor ontbrak de basis 
voor een vitale kerkgemeenschap 
in Leidsche Rijn.

Het zichtbaar maken van de pa-
rochie loopt als een rode draad 
door zijn werk. In de tijd waarin 
de computer opkwam, was hij één 
van de eersten die informatie van 
de parochie op een website ging 
zetten. Maar ook het parochieblad 
is altijd breed verspreid. Hierdoor 
konden veel mensen kennisne-
men van wat er in de parochie ge-
beurde en mogelijk was. In 2004 
bij het samengaan van de twee pa-
rochies uit Vleuten (Willibrord) en 
De Meern (Maria ten Hemelopne-
ming) kwam er een nieuwe naam 
voor de parochie: Licht van Chris-
tus. De emeritus-pastoor is nog 
steeds erg blij met deze naam. Het 
is catechetisch een heel mooi beeld 
en het heeft tevens een goede uit-
straling. Het beleidsplan van de pa-
rochie heette in die tijd “zorgzaam 
en zichtbaar”. Dit benadrukt waar 

aanstelling voor onbepaalde tijd. 
Dat heeft hij ervaren als een voor-
recht, zo mocht hij meer dan dertig 
jaar meegroeien met de parochia-
nen. Hierdoor had hij veel kennis 
van de gemeenschap. Dat kwam 

met emeritus-pastoor 
Martin Los 

Door Cristine Oostendorp 



de parochie in de basis voor staat. 
Vanaf 2006 is hij een priesterboord 
gaan dragen. Ook weer om zicht-
baar te zijn in een steeds meer se-
culiere samenleving. Zo gebeurde 
het dat hij over het winkelcentrum 
liep en aangesproken werd met de 
vraag: “Bent u priester? Is hier een 
katholieke kerk? Het imago van 

Martin als priester is de laatste ja-
ren binnen en buiten de parochie 
sterk gekleurd door het persoon-
lijke boek wat hij geschreven heeft 
bij het overlijden van zijn dochter 
Rosa in 2016 “Rouw op mijn dak”. 
Het gaf naast inzicht in de wijze en 
beleving van zijn pastoreren een 
inkijkje in zijn persoonlijke leven 
als vader en mens. 

Hij heeft meer dan 1.000 kinderen 
gedoopt. Deze kinderen heeft hij 
in de basis iets mee kunnen geven, 
maar de rest heb je niet in de hand. 
Daarover zegt Martin: “Als iemand 
dement is, kun je zeggen: ik ga 
niet op bezoek want hij onthoudt 
het toch niet. Maar dan vergeet je 
het goede gevoel dat je aan iemand 
geeft met je bezoek. Het gaat juist 
om dit positieve gevoel. Dat is wat 
je in de basis geeft. Gesprekken 
met parochianen voerde hij dan 
ook bij voorkeur op de parochie of 
op het pastoraal centrum. Dan ko-
men mensen los van hun dagelijks 
leven en is men meer ontvankelijk 
voor het positieve gevoel. Als eme-
ritus voedt hij zijn eigen geloof 
ook met het positieve gevoel wat 
het hem geeft. Het gevoel vrijwillig 
deel uit te maken van een geloofs-
gemeenschap die bijna net zo oud 

is als de mensheid en generatie op 
generatie wordt doorgegeven. Nog 
steeds schrijft Martin voor elke 
zondag een nieuwe preek. En ie-
dere zondag doet hij daarbij weer 
een nieuwe ontdekking. Het is een 
voorrecht om dat met de mensen 
te kunnen delen. Maar ook de zang 
in de kerk, met elkaar liederen zin-
gen, blijft hem verwonderen. Zin-
gen is leven en loven. 
Tegenwoordig wordt steeds vaker 
naar Katholieken gekeken, zoals 
vroeger naar Moslims of Hindoes 
in ons land werd gekeken met een 
vreemde taal en een andere cul-
tuur. Onbekend maakt onbemind. 
Martin, die zelf in een sterk mul-
ticulturele wijk woont, zou graag 
zien dat mensen met interesse en 
een positieve blik met de ander 
in gesprek gaan. Geef vertrouwen 
aan de medemens door naar elkaar 
te luisteren en vragen te stellen in 
plaats van meteen te oordelen. Als 
men zich iets meer in de ander 
verdiept, kom je nader tot elkaar. 
Juist ook in de kerk. Hij hoopt dan 
ook op een hoopvolle uitkomst van 
het Synodale Proces dat door paus 
Franciscus is gestart en dit najaar 
wordt voltooid. De taak van de kerk 
is verbinden: God en mensen in en 
door Jezus Christus.

Op zaterdag 6 april en zondag 7 april is in de kerken 
van onze Parochie Licht van Christus en Parochie 
H. Drie-eenheid de onderstaande mededeling ge-
daan:

Zoals u weet is er een tekort aan priesters en daarmee 
pastoors in ons bisdom, in Nederland en vrijwel heel 
Europa. Om dit enigszins op te lossen zijn er voor 
bijna alle parochies in het aartsbisdom Utrecht pas-
torale teams aangesteld die twee of drie parochies be-
dienen. Dit betekent dat de meeste parochies daarom 
een pastoor delen. 

In onze buurparochie, de Heilige Drie-eenheid van 
IJsselstein en omgeving, gaat de huidige pastoor 
Harry van der Vegt per 1 oktober 2024 met emeritaat. 
Vanaf die datum zal er een pastoraal team komen voor 
zowel de parochie Heilige Drie-eenheid als onze pa-
rochie Licht van Christus.

Onze pastoor Peter Ambting zal dit pastorale team 
gaan leiden en waar hij er nu nog alleen voor staat 
in onze parochie, zal het team door de samenwerking 
worden uitgebreid met een priester en 2 pastoraal 
werkers. De priester die naast pastoor Ambting wordt 
benoemd is Jaap Scholten, 64 jaar en woonachtig in 
Steenwijkerwold. De pastoraal werkers zijn Marion 
Korenromp en Hedwig Mensink, beiden momenteel 
werkzaam als pastoraal werkers in de Heilige Drie-
eenheid. Allen zijn bereid gevonden toe te treden tot 
dit nieuwe pastorale team en zijn benoemd door ons 
bisdom. Naast de genoemde mensen is het bisdom 
samen met de parochie op zoek naar nog een extra 
pastorale beroepskracht.

Pastoor Ambting zal blijven wonen op de pastorie in 
de Meern en pastor Scholten zal gaan wonen in de 
pastorie van Nieuwegein-Vreeswijk, waar nu pastoor 
van der Vegt woont.

Parochie Licht van Christus krijgt een pastoraal 
team met Parochie H. Drie-eenheid 
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Willibrordkerkhof nieuws

Gered van de sloop - stralend middelpunt zustergraven
Aanwinst 140-jarig Willibrordkerkhof

Midden in het dorp Vleuten ligt 
een oase van groen met veel vo-
gels en een bijzondere sfeer. Het 
geeft veel troost hier te kunnen 
zijn.

Vier vrijwilligers besteden weke-
lijks ca. 2 tot 3 uur per persoon aan 
het algemene onderhoud van het 
kerkhof op momenten dat het hun 
past:
- verwijderen van onkruid
- snoeien van de hagen
-  het harken van het grind op de 

paden

Wat is er de afgelopen maanden 
naast het algemene onderhoud 
gedaan:
-  In april zijn een aantal grafmo-

numenten waarvan de graf-
rechten niet zijn verlengd weg-
gehaald. De stoff elijke resten 
blijven voorlopig gewoon liggen 
en er worden plantjes op de kale 
vakken gezet. Dat is goed voor de 
biodiversiteit op het kerkhof. 

-  Op 20 april zijn er weer ruim 300 
nieuwe plantjes in de grond ge-
zet door de vrijwilligers van de 
beheergroep Willibrordkerkhof.

-  Bij een aantal graven waarvan de 
grond is ingeklonken is nieuwe 
grond aangevuld.

-  Bandjes die de grond keren bij de 
grafvakken en weggezakt zijn, 
zijn weer rechtgezet.

-  Inventarisatie van een aantal 
zeer oude graven

Samen zorgen voor een troostge-
vende en groene omgeving voor 
onze dierbaren en bezoekers van 
het kerkhof. De families voor de 
graven en de vrijwilligers voor het 
algemene onderhoud.

Wilt u ook meehelpen? Informeer 
ons per mail aan 
kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl

Beheergroep Kerkhof Vleuten

17 juni 2023 heeft een delegatie van zusters uit Best-
wig (de thuisbasis van de zusters die werkzaam zijn 
of zijn geweest in Vleuten) een bezoek gebracht aan 
Vleuten. Via Drieluik is toen dat bezoek ook gedeeld 
met u als lezer.

De zusters zijn in 2023 ontvangen door pastoor Amb-
ting van de parochie Licht van Christus. Daarna is het 
kerkhof bezocht en is gezongen bij de zustergraven. 
Vervolgens is een bezoek gebracht aan het terrein van 
het voormalige klooster Spes Nostra en Huize Alen-
velt.
Gerard Janssen, Ben Kemp (beiden wekelijks werk-
zaam in de Pastorietuin die ook de zustergraven ver-
zorgen op het kerkhof) en Nico de Rijk (beheerder 
kerkhof Vleuten) zagen een wit stalen kruis liggen dat 
vroeger op de kloosterkoepel stond. Na overleg met 
de leiding van de zusters werd besloten een poging te 
doen het kruis te behouden en een plaats te geven bij 
de zustergraven op het Willibrordkerkhof.
Er is contact gezocht met de uitvoerder van de werk-
zaamheden. De uitvoerder was akkoord en het zeer 
zware stalen kruis is op een platte kar geladen en ge-
bracht naar John Verlaan. Een van de onderste stalen 
tulpenbladeren was krom en is door hem weer recht 
gemaakt. Uiteraard na het aanbrengen van een nieu-
we verfl aag is op vrijdag 12 april 2024 het stalen kruis 
op een betonnen sokkel geplaatst waar het nu weer 
herenigd is met overleden zusters die heel veel jaren 
een steun en toeverlaat zijn geweest voor de mensen 
in Vleuten, Haarzuilens en De Meern.

Het witte stalen kruis is een bijzonder waardevolle 
aanwinst voor zowel de zustergraven als ook voor het 
gehele Willibrordkerkhof. 

Beheergroep Kerkhof Vleuten
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 12 mei Lies Swart (1e jaargedachtenis), Pastoor 
Hubertus Vaessen, Jos Schijf, Hein en Bep Wendel-
Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Maria 
Gresnigt-van Maarseveen, Piet Voskuilen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Dirk Tonen en Sjaan Tonen-
van der Weijden, Joep Hansen, Maria Theresia van 
Engelen-van den Tempel, Overleden grootouders 
Van den Tempel-Strick, Overleden familie Adema, 
Lyda van Oostrom, Hennie Bartels

Pinksteren zondag 19 mei Jos Schijf (1e 
jaargedachtenis), To Wieman (1ste jaargedachtenis), 
Gerrit Jan van den Berkhof, Hein van den Oudenrijn 
en zoon Jos, Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs, Voor roepingen voor priesters 
en diakens, Henk van Doorn, Adrie Stavast-Veen, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Overleden ouders Matze-
Mulder en Ad Matze, Sjaan van Schip-de Groot, Cilia 
Christaans-van Zandbrink en Harry Christiaans, 
familie Kok-van Maurik, Frans Rentink

zondag 26 mei Sjaan Verhoef-Snoek (1ste jaar-
gedachtenis), An Meering-van Breukelen, Overleden 
familie Vernooij, Bep Neuteboom-de Goeij, Nel van 
Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg, 
Herman Wessels, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, 
Aag Vernooij-Oostveen, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Bert Snel, An Houdijk

zondag 2 juni Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy 
Broekhuizen, Wim Suverijn, Overleden ouders 
Peelen-Koster, Charles en Bep Beniest-Miltenburg, 
Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman, Johan 
van Breukelen

zondag 9 juni  Jos Schijf, Hein en Bep Wendel-
Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Voor 
onze gezinnen, Maria Gresnigt-van Maarseveen, 
Piet Voskuilen, Adrie Stavast-Veen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Ouders Boelen Goddijn 

zondag 16 juni  Bep Neuteboom-de Goeij (1ste 
jaargedachtenis), Rie Stikvoort-Jerphanion (1ste 
jaargedachtenis), Willy Friedeman-van Rooij, Theo 
van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, Nel 
Hoonhout-Jacobs, Henk van Doorn, Dirk Tonen en 
Sjaan Tonen-van der Weijden, Sjaan van Schip-de 
Groot, An Houdijk, Piet Stal, Hendrikus van Engelen, 
Overleden grootouders Van Engelen-Mastwijk 

zondag 23 juni  Willy Friedeman-van Rooij 
(1ste jaargedachtenis), Theo van Engelen (1ste 
jaargedachtenis), Bep Neuteboom-de Goeij, Nel van 
Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg, Aag 
Vernooij-Oostveen, Martin Ham, Bert Snel, Cees 
Vernooij

WILLIBRORDKERK 

zondag 12 mei  Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Corrie Verhoef-Goes, Gerrie de Coo-
Jansen, Cor Jong, Corrie de Groot-de Groot, Overleden 
ouders de Goeij-van den Bosch, Ben Kosterman, Arie 
van ’t Klooster

Pinksteren zondag 19 mei To Wieman (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij, Familie Wolters-
Verheul, Janny van Rossum-van Kleef, Corrie de 
Groot-de Groot, Chris Knippers, Nel Jansen-Meiland, 
Ben Kosterman, Ouders Scholman-van Kats, Ralph 
Sturkenboom, Arie van ‘t Klooster namens de Stille 
Omgang

zondag 26 mei Sjaan Verhoef-Snoek (1e jaar-
gedachtenis), Nel van Bommel-Storm, Margreet 
Bonenkamp-Bogaaard, Corrie de Groot-de Groot, 
Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Paul en 
Ciska de Haan-Jansen, Johan en Gerben Verhoef, Ria 
Smits-Slaats, George Wartan, Lenie Goes-van Ruiten, 
Arie van ‘t Klooster, Joseph Tantua

zondag 2 juni Sannie de Bruijn-Hoogeveen, Giel de 
Groot, Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden ouders 
Toon en Nel de Groot-Gram, Piet van Dijk, Corrie de 
Groot-de Groot, Familie Verhoef-Versteeg, dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, Johan 
Brand, Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman 

zondag 9 juni  Sjaan Verhoef-Snoek, Rie Stikvoort-
Jerphanion, Corrie Verhoef-Goes, Cor Jong, Corrie 
de Groot-de Groot, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Ben 
Kosterman, Jos Scholman, Arie van ’t Klooster

zondag 16 juni  Rie Stikvoort-Jerphanion (1e jaar-
gedachtenis), Kees Vernooij, Janny van Rossum- van 
Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel Jansen-Meiland, 
Ton Sprong, Overleden ouders de Goeij-van den 
Bosch, Ralph Sturkenboom

zondag 23 juni  Huub de Rooij, Familie de Rooij-de 
Groot, Corrie de Groot-de Groot, Lenie Goes-van 
Ruiten
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Zoals in de lente de natuur weer 
tot leven komt, vieren we ook 
met Pasen het nieuwe leven, le-
ven dat sterker is dan de dood. 
Na de 40-daagse vastentijd leek 
de afgelopen weken de parochie 
ook weer tot leven te komen. Er 
was en is veel te doen in onze 
parochie dit voorjaar tot aan de 
zomer. Met Pinksteren, het feest 
van de Heilige Geest in aantocht 
is het mooi te zien dat ook bij ons 
de Geest aan het werk is.  

In de weken na Pasen wordt het 
catechumenaat, de voorbereiding 
van de volwassenen op hun opna-
me in de kerk, afgesloten. Ook zijn 
de voorbereidingen op de Eerste 
Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel in volle gang. Op zaterdag 
6 april waren 10 mensen uit onze 
parochie op de inspiratiedag voor 
de Missionaire Parochie. Daar wer-
den we aangezet om van een “on-
derhoudende parochie” een “mis-
sionaire parochie” te maken. Alle 

gelovigen hebben een opdracht, 
namelijk om missionaire leerlin-
gen van jezus Christus te zijn. Sa-
men dragen we de geloofsgemeen-
schap en samen hebben we het 
geloof uit te dragen in de wereld. 
De komende tijd hoort u nog meer 
over de missionaire parochie. Op 
zondag 7 april leidde diaken Wim 
van de Dool een synodaal gesprek 
met gelovigen in De Meern, nadat 
pastoor Peter Ambting al in maart 
een synodaal gesprek had geleid in 
Vleuten. Het waren mooie bijeen-
komsten waarvan de inhoud een 
bijdrage wordt aan het verslag dat 
naar Rome gestuurd zal worden als 
inbreng voor de tweede plenaire 
bijeenkomst van de wereldwijde 
synode. 

Op maandag 8 april vierden we 
in de Willibrordkerk in Vleuten de 
Annunciatie van de Heer. Het was 
een uitgesteld feest in verband 
met de Goede week. In de mooie 
vesperviering, die muzikaal werd 
ondersteund door Groep Michael, 
werd ook afscheid genomen van 
Ds. Idelette Otten, die jarenlang 
een drijvende kracht was rond de 
oecumene in Vleuten. Zij heeft een 
nieuwe beroeping in Dordrecht 
aanvaard. 
Aansluitend aan de Vespers leidde 
diaken Wim van den Dool ons in 

De parochie bruist 

Gesprek over oecumene o.l.v. diaken Wim van den Dool

Informerende en inspirerende bijeenkomst te voorbereiding op Lourdesbedevaart 



Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Ook al gaat het parochieblad minder vaak verschijnen, 
toch hoop ik dat het Lopend vuurtje juist veel vaker 
overal in onze parochie te zien zal zijn. Misschien een 
klein vuurtje maar laten we het brandend houden. En 
vuur heeft maar weinig nodig. Suc6
Maar eerst de tekst van het Woord van leven voor deze 
periode:

 “De apostelen bleven met grote kracht getuigen 
van de opstanding van de Heer Jezus, en God be-

gunstigde allen rijkelijk.

Handelingen 4:33

Deze tekst laat de grote ijver van de vroegste christe-
lijke gemeenschap zien om aan allen het Evangelie te 
verkondigen, dat wil zeggen: de Blijde Boodschap dat 
Christus is verrezen. De vrouwen en mannen die Je-
zus volgden, hadden naar zijn woorden geluisterd, ze 
hadden met Hem geleefd en zijn liefde voor de zwak-
ken beleefd. Hun leven was veranderd. En ze waren 
de eerste getuigen geweest van de aanwezigheid van 
God te midden van de mensen.
Wat betekent het voor ons om in deze tijd getuigenis 
af te leggen?
De meest eff ectieve manier om van de Verrezene te 
getuigen, is te laten zien dat Hij leeft en midden onder 
ons woont. Als we zijn Woord naleven, als we de liefde 

voor onze naaste in ons hart brandend houden, als we 
ons inspannen om altijd de wederzijdse liefde onder 
elkaar te bewaren, dan zal de Verrezene in ons leven. 
Hij zal onder ons leven en zijn licht en genade om ons 
heen uitstralen en onze omgeving omvormen.
Voor de volledige tekst en de teksten van de maanden 
die we overslaan zie maandelijks: http://www.foco-
lare.nl

Een echte vriend
Ik was 20 en gefascineerd door het idee het evangelie 
concreet te beleven. In het evangelie ontdekte ik de 
kracht van de liefde. Op de weg van mijn werk naar 
huis kwam ik altijd langs een plek waar zo’n 20 jon-
geren samenkwamen om drugs te gebruiken. Binnen 
in mij voelde ik wel het verlangen om hen te benade-
ren, maar angst hield me tegen. Het was een zin uit de 
brief van Paulus aan de Korintiërs, die mijn angst weg 
nam: “Voor de zwakken ben ik zwak geworden.... Ik 
ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situ-
atie althans enkelen te redden”.

Deze zin gaf me de inspiratie om één van hen te be-
naderen. Ik vroeg hem of hij me kon leren een hand-
gemaakte armband te maken. Hij nam me mee naar 
zijn huis waar we twee uur samen zijn geweest. Hij 
leerde mij de vaardigheid waar hij zo bedreven in was 
en ondertussen vertelde hij me alles over zijn leven. 
En toen, voordat ik zijn huis verliet met drie arm-
banden in mijn hand, nam hij me bij de arm en keek 
me in de ogen en zei: “Ik wil je iets zeggen, ik heb de 
indruk dat ik voor het eerst in mijn leven een echte 
vriend heb ontmoet”.

Nelson Giovanelli, mede-oprichter van 
Fazenda da Esperança
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een recent document van Neder-
landse theologen over Rome en de 
reformatie. Daags erna, op 9 april, 
was er een bijeenkomst die een 
eerste aanzet is voor een reis naar 
Lourdes met pastoor Ambting in 
September. Deze bijeenkomst was 
niet alleen informatief, maar ook 
inspirerend. 

Met Pinksteren in aantocht mogen 
we uitzien naar de viering van het 
Heilig Vormsel op zaterdagavond 
18 mei en de Eerste Heilige Com-
munie op zondag 26 mei. Met deze 
vieringen sluiten we “het seizoen” 
af en zien we uit naar de relatief 
rustige zomermaanden. 

Pastoor Peter Ambting Diaken Wim van den Dool leidt gesprek over oecumene 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

                    Mariakerk Willibrordkerk
Hemelvaart van de Heer

donderdag 9 mei 10.00 uur 
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

7e zondag van Pasen

zondag 12 mei 09.30 uur  
pastoor P. Ambting, Singhet di Mare

H. Vormselviering

zaterdag 18 mei 19.00 uur 
Mgr. T. Hoogenboom en 
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

1e Pinksterdag

zondag 19 mei 9.30 uur  
pastoor P. Ambting, Uriël
Extra collecte: Pinksteractie/
week Nederlandse Missionaris

2e Pinksterdag

maandag 20 mei 10.00 uur 
pastoor P. Ambting, Schola

Drievuldigheidszondag

zondag 26 mei 10.00 uur 
pastoor P. Ambting, Projectkoor Licht van Christus
Eerste H. Communieviering

Sacramentsdag

zondag 2 juni 09.30 uur   
pastor K. Smits, Groep Michaël
Kindernevendienst

Hoogfeest H. Hart van Jezus

vrijdag 7 juni 10.00 uur 
pastor M. Los, Groep Michaël

10e zondag door het jaar

zondag 9 juni  09.30 uur  
Broeder Ignatius Maria, Ad Altare

11e zondag door het jaar

zondag 16 juni 09.30 uur  
pastor J. Wissink, Groep Michaël

12e zondag door het jaar

zondag 23 juni 9.30 uur   
pater A. Oostveen, Singhet di Mare

Hoogfeest Geboorte H. Johannes de Doper

maandag 24 juni 19.00 uur
pastor M. Los, Groep Michaël

Hoogfeest Petrus en Paulus

zaterdag 29 juni 19.00 uur
pastoor P. Ambting, Groep Michaël

7e zondag van Pasen

zondag 12 mei 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Kindernevendienst

1e Pinksterdag

zondag 19 mei 11.00 uur  
pastoor P. Ambting, Groep Michaël
Kindernevendienst
Extra collecte: Pinksteractie/
week Nederlandse Missionaris

Drievuldigheidszondag

zondag 26 mei 11.00 uur  
diaken W. van den Dool 
Woord en Communieviering
Caeciliakoor
Kindernevendienst

Sacramentsdag

zondag 2 juni 11.00 uur  
pastor K. Smits, Groep Michaël
Kindernevendienst

10e zondag door het jaar

zondag 9 juni  11.00 uur  
Broeder Ignatius Maria, Uriël
Kindernevendienst

11e zondag door het jaar

zondag 16 juni 11.00 uur  
pastor J. Wissink, Groep Michaël
Kindernevendienst

12e zondag door het jaar

zondag 23 juni 11.00 uur  
pater A. Oostveen, Groep Michaël
Kindernevendienst

Koffi  edrinken na de mis.

Lezingen van de 
maand 

Voor de lezingen van de maand 
verwijzen wij u naar de website 
www.dionysiusparochie.nl

Onder het kopje ‘liturgie’ vindt u onder  ‘Lezingen 
H.Mis’ alle lezingen uit het lectionarium voor de 
komende tijd.
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur 
(niet in juni en juli) 
vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
(niet in juni en juli)

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 
(behalve Hemelvaartsdag 
9 mei)

De Roef  
1e dinsdag van de maand 
19.00 uur (3 juni) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur 
iedere woensdag 12.00 uur in de 
Meimaand

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

zondag 12 mei Vormelingendag Utrecht

vrijdag 17 mei Geloven Nu – 10.30 u Pastoraal Centrum

zaterdag 18 mei Vormselviering – 19.00 u Mariakerk

zondag 19 mei Pinksterenviering beide kerken 

dinsdag 21 mei Parochieavond – 20.00 u Pastoraal Centrum

zondag 26 mei Eerste heilige Communie – 10.00 u Mariakerk

woensdag 05 juni Bakkie troost – 10:00 u Pastoraal Centrum

vrijdag 7 juni Hoogfeest Heilig Hart van Jezus – 

  09.00 u Mariakerk

vrijdag 28 juni Geloven Nu - 10.30 u Pastoraal Centrum

woensdag 3 juli Bakkie troost - 10.00 u Pastoraal Centrum

Kinderactiviteiten:
zaterdag 18 mei Vormselviering – 19.00u Mariakerk

zondag 19 mei Pinksterviering KND beide kerken 

zondag 26 mei Eerste heilige Communie – 10.00 u Mariakerk

LICHT VAN CHRISTUS

Op 21 mei om 20.00 uur is er weer een jaarlijkse 
parochieavond waar pastoor, bestuur en pasto-
raatsgroep u willen bijpraten over actuele zaken 
in de parochie. 

Onder andere is er ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan over de pastorale samenwerking die onze 
parochie vanaf oktober aanstaande aangaat met 
Parochie H. Drie-eenheid, IJsselstein, Nieuwegein, 
e.o. Bestuursleden doen op deze avond ook beknopt 
verslag van bijvoorbeeld de stand van zaken rond 
fi nanciën en onderhoud en de leden van de pasto-
raatsgroep praten u bij over pastorale ontwikkelin-
gen. 
Iedereen is van harte welkom op 21 mei om 20.00 
uur in het Pastoraal Centrum in Vleuten. 

Parochieavond op 21 mei in Pastoraal Centrum 



LICHT VAN CHRISTUS

Een aantal zondagen door het 
jaar wordt er een extra collecte 
gehouden. De doelen voor deze 
collecte worden door het bisdom 
jaarlijks vastgesteld. Om paro-
chianen de gelegenheid te geven 
voor welk doel zij graag willen 
doneren, wordt de collecte deze 
zondagen opgesplitst in twee de-
len. De collecte ten behoeve van 
onze eigen parochie zal gewoon 
tijdens het klaarmaken van de 
tafel gehouden worden. De extra 
collecte volgt los in mandjes na 
afl oop van de eucharistieviering. 
In Drieluik en bij de mededelin-
gen wordt aangekondigd ten be-
hoeve van welk goed doel de ex-
tra collecte zal zijn.

Zondag 19 mei Pinksteractie / 
Week Nederlandse Missionaris
‘Geloven in de ander. Ieder mens 
telt mee’
Door te geloven in de ander creë-
ren we een sfeer van vertrouwen 
en respect. Het gegeven dat ieder 
mens meetelt herinnert ons er-
aan dat we er moeten zijn voor 
de meest kwetsbaren. Onze mis-
sionarissen en missionair werkers 
brengen deze mooie woorden da-
gelijks in praktijk. Zij zetten zich 
belangeloos in voor een wereld 
waarin iedereen gelijke kansen in 
zijn leven krijgt. Maar alleen met 
úw steun kunnen zij hun prachtige 
werk blijven doen.

Geïnspireerd door hun geloof zet-
ten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat 
doen zij altijd en overal ter wereld. 
Missiewerker Fera Agricola is een 
gedreven kracht in het ‘Centre for 
Social Concern’ in Malawi. Sinds 
2022 doet zij dit prachtige werk 
met de hulp van de Witte Paters en 
de Week Nederlandse Missionaris. 
Zo kan zij haar hart volgen en zich 
inzetten voor de mensen die het 
het moeilijkst hebben en dat doet 
zij met bezieling! 

Missionair werker Maria Poulisse 
maakt zich vanuit de Communi-
teit van de Camillianen hard voor 
kinderen en jongeren met een 
beperking uit arme gezinnen. Dit 

sprak voor haar vanzelf nadat ze 
gezien had hoe deze kinderen en 
jongeren vaak volledig buiten de 
boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door 
de liefde en deze kinderen hou-
den me dagelijks een spiegel voor 
waarin ik God kan zien. Dat is heel 
inspirerend.’ 

Net als Fera en Maria staan alle an-
dere missionarissen en missionair 
werkers altijd klaar voor de ander. 
En samen met u, zijn wij er voor 
hen tijdens de Pinksteractie!

Wilt u ook het missiewerk 
steunen?

Extra collectes deze periode

Scan de QR-code om een 
gift te doen aan 

Pinksteractie 2024
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

14



Aandacht voor elkaar

GEDOOPT 

Als volwassene gedoopt 

Paaswake 30 maart 
Nicolette Suarez Groen 

Jordy van der Wouden

H. VORMSEL

Paaswake 30 maart
Joséphine van den Heuvel

Karijn Bouter-Koopstra

Noeri Mudde

GEDOOPT

14 april
Jelle

zoon van Mark de Wit en 
Judith Kennis

14 april
Katie en Romein

dochters van Roderik en Karijn 
Bouter-Koopstra 

OVERLEDEN

27 januari
Martha Reijn-van Dort (Martha)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenote van Kees Reijn

De crematieplechtigheid 
was op 6 februari

24 februari
Wilhelmina Geertruida van der 

Meer-Peek (Mien)
op de leeftijd van 92 jaar

weduwe van Cees van der Meer

De crematieplechtigheid 
was op 2 maart

5 maart
Joseph Timohon Tantua 

(Joseph)
op de leeftijd van 88 jaar

echtgenoot van Xenia Ramli

De uitvaart was op 12 maart in de 
Willibrordkerk en daarna crematie

7 maart 
Petrus Wilhelmus de Coo (Piet)

op de leeftijd van 83 jaar
echtgenoot van Ria van Zuijlen

De crematieplechtigheid 
was op 15 maart

15

20 maart
Theodora Maria Kragten-

Brouwer (Thea)
op de leeftijd van 89 jaar

echtgenote van Antoon Kragten

De crematieplechtigheid 
was op 28 maart

20 maart
Joanna Clasina van der Kroef-

Winkel (Ans)
op de leeftijd van 81 jaar

weduwe van Joop van der Kroef

De crematieplechtigheid was in 
besloten kring

28 maart
Gerardus Theodorus Gijsbertus 

Verhoef (Gert)
op de leeftijd van 80 jaar

echtgenoot van Wil Bouwman

De crematieplechtigheid 
was op 4 april

3 april
Maria Helena van Gend-

Mastwijk (Riet)
op de leeftijd van 81 jaar

echtgenote van Ad van Gend

De crematieplechtigheid 
was op 12 april 

4 april
Petronella Maria Senne-de Goeij 

(Nel)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Henk Senne

De crematieplechtigheid 
was op 11 april 

24 april
Catharina Theresia Lidwiena 

Anna Maria Opgenoort-Lamers 
(Ketty)

op de leeftijd van 80 jaar
echtgenote van 

Martien Opgenoort

De crematieplechtigheid 
was op 3 mei



LICHT VAN CHRISTUS

KiNd & Gezin

16

Eerste Heilige Communie voorbereiding 2024

Nog even en dan is het zover, de 
dag van de Eerste Heilige Com-
munie. De afgelopen maanden 
hebben de kinderen weer en-
thousiast meegedaan aan de 
voorbereidingen voor deze bij-
zondere dag, waar we u graag in 
meenemen.

Even voorstellen
De communicanten hebben zich-
zelf voorgesteld aan de hand van 
hun naam en door een ding te 
noemen dat zij leuk vinden om te 
doen. Bloemen schilderen, teke-
nen, turnen, voetballen en zo meer.
Wat fi jn om iedereen een beetje te 
leren kennen en wat een mooie ta-
lenten bij alle kinderen! De foto’s 
van alle communicanten zijn te 
zien bij binnenkomst in de kerk.

Vastenperiode
Tijdens de vastenperiode hebben 
een aantal kinderen geprobeerd 
om iets wat ze graag doen te min-
deren. Zo probeerden sommigen 
geen vlees te eten, hun snoepjes in 
een trommeltje te sparen of min-
der tijd te besteden aan gamen. 
Knap!

Communielessen en bezoek aan 
Bakkerij Verkerk in de Meern
Op 9 maart heeft de tweede voor-
bereidingsles plaatsgevonden. De 
kinderen blikken o.a. terug op de 
rondleiding in de Mariakerk en 
weten hier nog veel van! Daarnaast 
wordt gesproken over wie er alle-
maal bij de vriendenkring van Je-
zus horen, namelijk God, Mozes, 
Maria, Jozef en natuurlijk ook alle 
ouders en de kinderen zelf. Ook 
oefenen de kinderen verder met 
het maken van het kruisteken en 
oefenen zij het Onze Vader. De 
derde communieles, op zondag 
7 april, wordt voorafgegaan door 
een heerlijke lunch met pastoor 
Ambting. Op woensdagmiddag 10 
april ervaren de kinderen een leu-
ke en leerzame middag met bakker 
John. Ze hebben hard gewerkt en 
hebben heerlijk geurende eigen 
gebakken broodjes mee naar huis 
genomen!

Palmpasen, Goede Vrijdag en 
Pasen
Op zaterdag 23 maart zijn er schit-
terende Palmpaasstokken ge-
maakt. Op Palmzondag liepen alle 
kinderen met hun zelfgemaakte 

tak in processie de kerk binnen. 
Na afl oop van de viering werden 
de takken door de kinderen rond-
gebracht, waarbij veel ouderen en 
zieken heel blij zijn gemaakt! Veel 
kinderen liepen op Goede Vrijdag 
mee met de kruisweg in de Mari-
akerk. Er was een grote bloemen-
hulde bij het kruis van alle kin-
deren, vol van prachtige witte en 
gele bloemen. Op zondag 31 maart 
vierden we gezamenlijk het Paas-
feest tijdens de familieviering in de 
Willibrordkerk.

Interview met één van de communicanten

Wat vind je tot nu toe het leukste aan de voorbereidingen 
van de Eerste Heilige Communie?
‘De lunch met de pastoor.’

Wat vond je daar dan zo leuk aan?
‘Dat we allemaal vragen mochten stellen. Ik heb gevraagd 
waar de hosties worden gemaakt, dat weet ik nu’.

Is er nog iets anders wat je hebt geleerd tijdens de lessen?
‘Wat de naam van God betekent. Het betekent Ik zal er zijn.’

Is er nog iets wat je zou willen leren of weten?
‘Ja, ik wil wel weten waar God woont. Sommigen zeggen op de 
aarde, sommigen in de lucht en sommigen in je hart, dus nu 
ben ik in de war’
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Nieuws van de kindernevendienst 

Wat een vreugde: Jezus is opgestaan! Sommige vrouwen en 

leerlingen hebben hem inderdaad gezien en vertellen het blij aan 

iedereen die ze tegenkomen. Maar voor degenen die hem niet 

persoonlijk hebben gezien, is het echt moeilijk te geloven dat 

Jezus echt is opgestaan uit de dood.

Zo is het ook voor Thomas, één van de apostelen, die er 

niet bij was: "Ik geloof het pas als ik hem met eigen ogen 

zie en mijn vinger in de wonden van de spijkers steek." 

De apostelen komen weer samen en deze keer is Thomas erbij. 

Jezus verschijnt en zegt tegen hem: "Zie, steek je vinger in mijn 

wonden!". Thomas roept blij uit: "Mijn Heer en mijn God!". Ja, Jezus 

is echt opgestaan! Laten we Zijn vreugde aan iedereen brengen!  

Ervaring uit Colombia: Veel mensen zijn gekomen op de

Mariapoli en proberen daar de wet van de liefde te leven. Een 

meneer, die er voor het eerst is, wil niet met de volwassenen 

naar de zaal en dwaalt rond in de tuin.

Er spelen daar veel gen4. Op een gegeven moment wordt één 

van hen boos en loopt weg. De andere kinderen stoppen en 

kijken elkaar aan. Dan rent één van hen achter haar aan zegt: 

"Sorry van daarnet! Vergeef je me?

"Het meisje kijkt hem aan, glimlacht naar hem en gelukkig 

gaan ze weer met alle anderen spelen. De meneer, die dit 

alles ziet gebeuren, is onder de indruk! Nu "ziet" hij echt de 

liefde voor elkaar!  Die kinderen leven de wet van de liefde.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging “ © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Mariapoli: meerdaagse bijeenkomst om het leven van het evangelie te verdiepen, waarbij het nieuwe gebod "de ander liefhebben als jezelf" aan de basis van alles staat.

Wat een vreugde: Jezus is opgestaan! Sommige vrouwen en leerlingen hebben hem inderdaad gezien en vertellen het blij aan iedereen die ze tegenkomen. Maar voor degenen die hem niet persoonlijk hebben gezien, is het echt moeilijk te geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood.

Zo is het ook voor Thomas, één van de apostelen, die er niet bij was: "Ik geloof het pas als ik hem met eigen ogen zie en mijn vinger in de wonden van de spijkers steek." 

De apostelen komen weer samen en deze keer is Thomas erbij. Jezus verschijnt en zegt tegen hem: "Zie, steek je vinger in mijn wonden!". Thomas roept blij uit: "Mijn Heer en mijn God!". Ja, Jezus is echt opgestaan! Laten we Zijn vreugde aan iedereen brengen!  

Ervaring uit Colombia: Veel mensen zijn gekomen op deMariapoli en proberen daar de wet van de liefde te leven. Een meneer, die er voor het eerst is, wil niet met de volwassenen naar de zaal en dwaalt rond in de tuin.

Er spelen daar veel gen4. Op een gegeven moment wordt één van hen boos en loopt weg. De andere kinderen stoppen en kijken elkaar aan. Dan rent één van hen achter haar aan zegt: "Sorry van daarnet! Vergeef je me?

"Het meisje kijkt hem aan, glimlacht naar hem en gelukkig gaan ze weer met alle anderen spelen. De meneer, die dit alles ziet gebeuren, is onder de indruk! Nu "ziet" hij echt de liefde voor elkaar!  Die kinderen leven de wet van de liefde.
De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging “ © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP NieuwkuijkMariapoli: meerdaagse bijeenkomst om het leven van het evangelie te verdiepen, waarbij het nieuwe gebod "de ander liefhebben als jezelf" aan de basis van alles staat.

Wat een vreugde: Jezus is opgestaan! Sommige vrouwen en 
leerlingen hebben hem inderdaad gezien en vertellen het blij aan 
iedereen die ze tegenkomen. Maar voor degenen die hem niet 
persoonlijk hebben gezien, is het echt moeilijk te geloven dat 
Jezus echt is opgestaan uit de dood.

Zo is het ook voor Thomas, één van de apostelen, die er 
niet bij was: "Ik geloof het pas als ik hem met eigen ogen 
zie en mijn vinger in de wonden van de spijkers steek." 

De apostelen komen weer samen en deze keer is Thomas erbij. 
Jezus verschijnt en zegt tegen hem: "Zie, steek je vinger in mijn 
wonden!". Thomas roept blij uit: "Mijn Heer en mijn God!". Ja, Jezus 
is echt opgestaan! Laten we Zijn vreugde aan iedereen brengen!  

Ervaring uit Colombia: Veel mensen zijn gekomen op de
Mariapoli en proberen daar de wet van de liefde te leven. Een 
meneer, die er voor het eerst is, wil niet met de volwassenen 
naar de zaal en dwaalt rond in de tuin.

Er spelen daar veel gen4. Op een gegeven moment wordt één 
van hen boos en loopt weg. De andere kinderen stoppen en 
kijken elkaar aan. Dan rent één van hen achter haar aan zegt: 
"Sorry van daarnet! Vergeef je me?

"Het meisje kijkt hem aan, glimlacht naar hem en gelukkig 
gaan ze weer met alle anderen spelen. De meneer, die dit 
alles ziet gebeuren, is onder de indruk! Nu "ziet" hij echt de 
liefde voor elkaar!  Die kinderen leven de wet van de liefde.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging “ © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Mariapoli: meerdaagse bijeenkomst om het leven van het evangelie te verdiepen, waarbij het nieuwe gebod "de ander liefhebben als jezelf" aan de basis van alles staat.

Kinderactiviteiten 
AGENDA

Wat hebben we een bijzonder 
mooie vasten- en Paastijd beleefd 
tijdens de kindernevendiensten. 
In de Veertigdagentijd hebben we 
het onder meer gehad over ‘zaai-
en en groeien’. Ook Jezus plantte 
zaadjes, die nog steeds bloeien 
over de hele wereld. Er volgden 
geanimeerde gesprekken waarbij 
zelfs de jongste kinderen volop 
meedachten. 

Regelmatig gingen er meerdere 
vingers de lucht in. Zo vertelde 
Luka (4) dat hij na de viering ook 
bloemen zou gaan planten, bij het 
graf van opa. Hierna maakten we 
kleurrijke lente-armbandjes, met 
een kruisje, bloemen en vlinders, 
zodat Jezus altijd bij ons is. 

Ook Palmpasen 
was weer een 
mooi feest. Maar 
liefst 45 kinderen 
kwamen naar De 
Meern en Vleu-
ten met hun 
prachtig versier-
de palmpaasstok-
ken, die zorgden voor 
veel blije gezichten van 
ouders, parochianen 
en de mensen die er-
mee werden verrast. Het wegge-
ven van zo’n mooie en met liefde 
gemaakte stok is niet altijd gemak-
kelijk. Maar, ontzettend fi jn te zien 
dat het geven uiteindelijk voor veel 
plezier zorgt. Een mooi voorbeeld 
hiervan is Tyrone (18), lid van het 
kindernevendienst-team: hij kijkt 
nog steeds uit naar Palmpasen en 
bezoekt het liefst deze hele middag 
ouderen en zieken. 

Ook de kruisweg op Goede Vrij-
dag en Pasen werden erg goed be-
zocht, wat waren er veel kinderen! 
Heel fi jn om met jong en oud dit 
bijzondere feest te beleven. Tot en 
met Pinksteren (zondag 19 mei) 
besteden we tijdens de kinderne-
vendienst nog veel meer aandacht 
aan Pasen. 

Hulp gezocht voor de 
kindernevendienst
Om mooie en betekenisvolle kin-
dernevendiensten te kunnen blij-
ven organiseren zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Lijkt het je leuk om jonge kinde-
ren vertrouwd te maken met het 
geloof en de kerk?
We lezen wekelijks een verhaal en 
bespreken dit op een toeganke-
lijke, begrijpelijke manier met de 
kinderen. Hier komen vaak mooie, 
inspirerende gesprekken uit voort. 
Verder bidden we samen en ma-
ken we regelmatig creatieve, maar 
makkelijke knutsels. We werken 
altijd in teams van twee personen 
en er is weinig tot geen voorberei-
ding nodig. 

Opgeven of voor meer vragen: 
Margreet Dankerlui, 
info@margreetanches.nl
06-50247266

Belangrijke 
data 
op een rij:

zaterdag 18 mei
Vormselviering 

19.00 u Mariakerk

zondag 19 mei
Pinksterviering 

Kindernevendienst beide kerken

zondag 26 mei
Eerste Heilige Communie  

10.00 u Mariakerk
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Vijftigdagentijd 
Met de boodschap hoop, liefde en 
vrede van het Paasfeest nog vers 
in onze gedachten zijn we de vijf-
tigdagentijd naar Pinksteren in-
gegaan. Het omzien naar onze 
medemens is een rechtstreekse 
opdracht van Jezus aan ons. Ge-
lukkig is daar fl ink gehoor aan ge-
geven rondom Pasen. Het Goede 
Week off er heeft het mooie bedrag 
van €7.270,65 opgebracht. Harte-
lijk dank voor uw gulle giften. Met 
dit geld kunnen wij als Parochiële 
Caritas Instelling dit jaar met ons 
team onze medemensen in fi nan-
ciële nood helpen. Bob Marley zei 
ooit: je kunt alleen sterren herken-
nen als het donker is om je heen. 
Laten wij die ster, dat lichtpuntje 
voor hen voor wie het donker is 
geworden zijn. Dat de Heilige geest 
daarbij in ons mag werken. Amen.

Namens het PCI bestuur, 
Kasper Driehuijs, Voorzitter

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van 
Dijk - Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

A  G  E  N  D  A
11 mei tot 28 juni 2024

Activiteiten De Schalm
  
17-05-24 16:30 Kidsdisco
17-05-24 20:00  Teenage 

Vibe
18-05-24 19:30 Crazy
  disco
24-05-24 17:00  Gezellig 

Samen Eten
29-05-24 14:00 Bingo
01-06-24 19:30 Mejoto’s
02-06-24 13:30 Mejoto’s
07-06-24 18:00  Gezins-

maaltijd
14-06-24 16:30 Kidsdisco
14-06-24 20:00  Teenage 

Vibe
21-06-24 17:00  Gezellig 

Samen Eten
22-06-24 19:30 Crazydisco
23-06-24 14:00  Haringparty
26-06-24 14:00 Bingo

Voor alle andere activiteiten zie 
onze website.

Gezellig Samen Eten
Op vrijdag 24 mei en 21 juni is 
er 3-gangendiner. Aanvang is 
17.00 uur.
U bent van harte welkom. De 
prijs voor dit diner is € 12.50 
inclusief een drankje. Betaling 
met U-pas is mogelijk. 
Aanmelden: 030-6662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

Bingo
Op woensdagmiddag 29 mei en 
26 juni is er weer een gezellige 
bingo.
Aanvang: 14.00 uur. De kosten 
zijn € 6.00 voor 3 rondes. 
Opgeven is niet nodig.

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”

…met elkaar praten over het geloof, over mijn geloof, dat lijkt me wel 
wat. Denkt u / jij dat ook weleens? Kom er dan bij. Dit is een mogelijk-
heid om het samen met anderen te hebben over familieverhoudingen 
in de Bijbel, over wat er is gebeurd bij de Verrijzenis, over hoever ver-
geven gaat.

In een klein groepje praten we over wat er in de Bijbel staat geschreven. 
Steeds bespreken we één verhaal, ieder die dat wil komt aan het woord. 
We lezen het verhaal zoals het toen is opgeschreven. Aan de hand van 
vragen en opmerkingen vertellen we aan elkaar wat wij er anno nu van 
vinden. Dit doen we op het Pastoraal Centrum, Pastoor Ohllaan 36 in 
Vleuten. U/jij bent van harte welkom!

Data: vrijdagochtend 17 mei en 28 juni 2024. 
Koffi  e om 10.00 uur. Gesprek van 10.30 - 12.00 uur.
Voor wie: 55+
Vragen? Bel of mail: 06 - 225 92 041 of h_eerkens@hotmail.com
Han Eerkens

GELOVEN NU 
In een kring van mensen…
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Ook dit jaar werd de Passion Leid-
sche Rijn georganiseerd door de 
samenwerkende kerken. Als vor-
melingengroep waren we erbij. 

We verzamelden bij het kruis waar 
eerst een Bijbeltekst werd gelezen 
door de voorganger van Kerk aan 
het Lint. Vanaf het Brusselplein 
liepen we met een grote groep 
mensen in processie naar het Ber-
lijnplein. Daar werd het kruis mooi 
neergelegd naast het podium. Het 
verhaal begon om half negen en 

werd verteld door Rick Willem-
sen. De Band Invited begeleidde 
het verhaal met mooie liedjes die 
je kon meezingen. Maar daarvoor 
werden ook fi lmpjes afgespeeld 
van de kruisdragers die vertelden 
waarom zij het kruis droegen. “Ik 
loop mee voor alle jongeren  die 
op zoek zijn naar hun identiteit, 
die leven in armoede of in oorlogs-
gebieden. Door het kruis te dragen 
voel ik mij verbonden met hen,“ 
aldus Steven kruisdrager namens 
parochie Licht van Christus. Rick 

begon te vertellen over het verhaal 
van Jezus en vooral zijn lijdens-
weg. En dat de dood van Jezus niet 
het einde betekent. Jezus’ hoop 
was sterker dan de dood. Het is een 
verhaal over geloof, hoop en lief-
de. Met een warm gevoel fi etsten 
we naar huis in de snijdende kou. 
Onderweg kwamen we veel men-
sen op straat tegen. Die kwamen 
net uit de moskee. Het geloof was 
zichtbaar op straat die avond.

Vormeling Ruben

The Passion 2024

Een Bakkie Troost

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode,voelt 
u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan wat ge-
zelschap? Dan bent u élke eerste woensdag van de maand 
welkom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit koffi  e mo-
ment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn 
dat u anderen ‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen 
en zorgen mogen besproken worden. Begeleiding door 
Pieter Hof, Marianne Vlaar en indien mogelijk Eefj e Vis-
ser van Uitvaartzorg Eefj e. Voor een 1-op-1 gesprekje kan 
ook altijd een afspraak gemaakt worden. U bent van harte 
welkom!
Elke éérste woensdag: 10.00 u Pastoraal Centrum 
(5 juni en 3 juli).
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Zoals u weet hebben de afgelo-
pen weken in het teken van de 
Vastentijd gestaan. Dit jaar steunt 
onze parochie samen met vele 
andere parochies de allerarmsten 
in Zimbabwe.

Als gevolg van grote klimaatveran-
deringen valt er in Zimbabwe on-
voldoende regen.
Dit land kampt met lange periodes 
van grote droogte en zeer beperkte 
oogsten. Het gevolg is hongers-
nood, armoede, criminaliteit, ille-

gale mijnbouw, prostitutie en nog 
belangrijker een groot gebrek aan 
schoon veilig water! 

Met het vastenactie project 2024, 
willen wij de armste boeren en 
gezinnen die afhankelijk zijn van 
kleinschalige landbouw en regen-
water helpen.

Door het bouwen van waterput-
ten, opslagtanks en zonnepanelen 
waarbij iedere put maar liefst vijf 
dorpen met gemiddeld 20 gezin-

nen voorziet van schoon water. 
Wij bevorderen op deze manier de 
landbouw door regenwater deels 
te laten afvloeien naar gemeen-
schappelijk aangelegde moestui-
nen voor het verbouwen en verko-
pen van gewassen. 
Tevens worden de boeren opgeleid 
in waterbeheer, het zorgdragen 
van het onderhoud van de water-
tanks maar nog veel belangrijker 
de hygiëne rondom deze water-
putten ter voorkoming van ziektes 
en zo te zorgen voor schoon water. 
Met dit project leiden wij ook 200 
vrouwen op tot naaister en kun-
nen zij in hun eigen levensonder-
houd voorzien.

Mede door uw hulp heeft de Paro-
chie Licht van Christus een totaal-
bedrag kunnen ophalen van
€ 3485,73. Met uw gift kunnen wij 
licht brengen in de derde wereld 
en daar willen wij u van harte voor 
bedanken!

Namens de Parochie Licht van 
Christus, Deborah S. Sloot
Coördinator Advents- en 
Vastenactie

We vieren het al eeuwen, maar 
wat betekent het ook alweer? Iets 
met een Heilige Geest, toch? 

Laten we het eerst even over de 
naam hebben: wat betekent Pink-
steren eigenlijk? Pinksteren is af-
geleid van het Griekse woord pen-
tekostè, wat vijftig betekent. De 
feestdag valt altijd op de tiende dag 
na Hemelvaart en de vijftigste dag 
na Eerste Paasdag. In 2024 is Eer-
ste Pinksterdag op zondag 19 mei 
en Tweede Pinksterdag op maan-
dag 20 mei.

Wat is Pinksteren?
Pinksteren ontstond uit het joodse 
Wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat 
feest wordt herdacht dat God de 
Tien Geboden aan Mozes gaf op de 
berg Sinaï. Hoe is hieruit ons hui-
dige Pinksteren ontstaan?
Christenen namen de feestdag 

over omdat ze de overeenkomst 
zagen met de neerdaling van de 
Heilige Geest over de apostelen. In 
beide gevallen verenigden men-
sen zich met God.

Heilige Geest daalde neer
Met Hemelvaart ging Jezus voor-
goed naar de hemel, maar hij be-
loofde zijn leerlingen niet in de 
steek te laten. Op de Eerste Pink-
sterdag zaten de gelovigen samen 
in een huis. Ineens hoorden ze een 
stormgeluid en zagen ze vlammen 
boven hun hoofden.
Volgens de Bijbel ging dat er zo aan 
toe:
Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige wind-
vlaag, dat het huis waar ze zich be-
vonden geheel vulde. Er versche-
nen aan hen een soort vlammen, 
die zich als vuurtongen verspreid-
den en zich op ieder van hen neer-

zetten, en allen werden vervuld 
van de Heilige Geest en begonnen 
op luide toon te spreken in vreem-
de talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.

Met Pinksteren begon de christe-
lijke kerk - en dat wordt gevierd
De Bijbel beschrijft daarna de ver-
bazing bij de inwoners van Jeru-
zalem. Van Romein tot Arabier, en 
iedereen er tussenin: ze hoorden 
allemaal in hun eigen taal de apos-
telen spreken over ‘Gods grote da-
den’.
Drieduizend mensen raakten 
overtuigd en sloten zich diezelfde 
dag nog aan bij de kerk. Daarom 
wordt deze gebeurtenis gezien als 
het ontstaan van de kerk. Reden 
voor een feestje.

Bron: Internet door Frank Beijen en Sharina 

Chander

Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren?

20

Opbrengst vastenactie 2024
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Pinksterdag is de laatste dag, waarop de paaskaars 
haar plaats heeft bij de ambo of bij het altaar, en bij 
alle liturgische vieringen van meer plechtige aard 
is aangestoken, zowel bij de eucharistieviering als 
bij het morgen- en avondgebed. 

Buiten de paastijd, die op Pinksteren eindigt, wordt de 
paaskaars niet aangestoken en ook niet in het pries-
terkoor bewaard, maar op waardige wijze in de doop-
kapel; bij de viering van het doopsel worden de kaar-
sen van de pasgedoopten daaraan ontstoken. 

Bij de uitvaart wordt de paaskaars naast de lijkbaar 
geplaatst als teken dat de dood van de christen zijn 
eigen Pasen is. 

Bron: NRL 

Het gebruik van 
de Paaskaars vanaf 
Pinksteren

Met de pastoraatsgroep zijn we actief begonnen ons 
te verdiepen in “de missionaire parochie”. Om in de 
veranderende omstandigheden vitaal te blijven, 
zullen we bewust over onze gemeenschap moeten 
nadenken en keuzes maken. De pastoraatsgroep 
krijgt daarin een belangrijke taak.  

We zijn als groep samen het boek: “Als God renoveert”,  
aan het lezen. Het houdt ons allemaal een spiegel voor.  
Het geloof is vaak een gewoonte, een onderhoudende 
cultuur geworden. De keuze tot navolging vraagt een 
nieuwe houding: leerling van Jezus zijn. Deze missie 
hebben alle gedoopten, maar we hebben die laten lig-
gen. Hoe kunnen we als gemeenschap daaraan wer-
ken   samen te blijven groeien in het geloof? Maar ook, 
hoe kunnen we als parochie uitnodigend zijn?  Een 
gemeenschap vormen, waar je graag bij wilt horen en 
die elkaar stimuleert.

Als pastoraatsgroep zijn we gezamenlijk naar Veen-
endaal gereisd. Daar kwamen we samen met 850 
enthousiaste gelovigen om over het thema: “de mis-
sionaire parochie”, na te denken. De  handvaten die 
werden aangereikt in verschillende seminars, maak-
ten het tot een inspirerende dag. De vreugde van het 
gedeelde geloof, sterkt ons om aan de slag te gaan: 
missionair te worden, tot opbouw van Gods konink-
rijk. Gezamenlijk als parochie op weg gaan, hoopvol 
naar de toekomst.

De missionaire Parochie vanuit de pastoraatsgroep
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) 
Voor alle overige vragen van financi-
ële aard (ook voor het indienen van 
declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

Vrijwilligers
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
4	 29 juni 2024 t/m 6 september 2024	 3 juni
5	 7 september 2024 t/m 25 oktober 2024	 12 augustus

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey Vermey Vermey 

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022 

Vermey 
uitvaartzorg

Vermey Vermey 
uitvaartzorg

Vermey 

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


