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De zomer ligt voor ons, net als het zomernummer van Drieluik. In deze 
jachtige tijd, zeker in de laatste weken van het schooljaar, probeer ik er 
extra op te letten om te blijven genieten. Met aandacht kijken naar alles 
om me heen en me verwonderen over alles wat ik tegenkom. Op de fi ets 
met mijn zoon, genieten we samen  van de wereld om ons heen. Hij wijst 
mij op de geur van het vers gemaaide gras. Ik vraag hem te luisteren 
naar de wind en een mooie vogel. We delen wat we ervaren. Ondertus-
sen kriebel ik hem in zijn net geknipte haar. Zo’n simpel ritje is een feest 
van verwondering. Ik geniet volop en probeer het fi jne gevoel op te slaan 
voor een ander moment, zodat ik het op kan roepen als het leven tegen-
zit. Als je verwondering ervaart, kom je uit je drukke hoofd en maak je 
contact met je hart en ziel, de dingen om je heen, andere mensen en ook 
met God. Het besef dat je leeft, dat je mag leven. Zo ga ik ook de vakantie 
in: zonder oordeel nieuwe ervaringen opdoen en me verwonderen over 
een nieuwe omgeving. Alle zintuigen inzetten om het echt te ervaren. 
Ook u wens ik een zomer vol verwondering. Of dat nu is in een nieuwe 
omgeving of rondom huis, kijk met een open blik en geniet! 
Een fi jne zomer gewenst, namens de redactie van Drieluik

Lisette Oskam

Toen mgr. Hoogenboom onlangs 
in onze parochie kwam voor het 
toedienen van het Vormsel aan 15 
vormelingen haalde hij een leuke 
gedeelde herinnering aan kardi-
naal Simonis op. In de tijd dat Si-
monis aartsbisschop was wees hij 
de priesterstudenten van het bis-
dom aan het begin van de vakan-
tietijd altijd op een reliëf boven de 
hoofdingang van de abdij van Eg-
mond. De tekst op het reliëf luidt 
“Vacare Deo”, waarmee wordt be-
doeld, “vrij zijn voor God” en niet 
“vrij zijn van God”. Het maakt nogal 
een verschil of je tijdens je vakan-
tie “vrij voor God” of “vrij van God” 
leeft, zeker voor mensen die zich 
voorbereiden op het priesterschap. 
Simonis vertelde dit woordgrapje 
altijd lachend, maar natuurlijk zat 
er een belangrijke boodschap in.   

Het Vormsel was een van de hoog-
tepunten waarmee we in onze pa-
rochie het seizoen op 18 mei afslo-
ten. Op zondag 26 mei ontvingen 
25 communicanten hun Eerste 
Heilige Communie. Het waren 
feestelijke vieringen waar we goed 
op terug mogen kijken en het was 
mooi om kinderen en hun fami-
lies geloofsbetrokken actief te zien 
rond deze vieringen. We hopen en 
bidden dat de vlam van het geloof 
in de harten van deze kinderen 
blijft branden. 

Aan de bestuurlijke kant van de 
parochie was er op dinsdag 21 mei 
een parochieavond waar parochi-
anen zich konden laten bijpraten 
over actuele zaken in de paro-
chie. Vanuit de pastoraatsgroep 
vertelde Albert de Groot iets over 
ontwikkelingen rond de Missio-
naire Parochie. Binnen de pas-
toraatsgroep, die initiatief neemt 
rond Missionaire Parochie, is er 
veel enthousiasme ontstaan over 
het boek Als God renoveert van 
James Mallon. In mijn preken op 
Hemelvaartsdag en Pinksteren 
heb ik ook stil gestaan bij het boek 
waarin wij allemaal opgeroepen 

worden om “missionaire leerlin-
gen” te zijn. Ook in de komende 
tijd zult u hier nog veel over ho-
ren. Vanuit het bestuur spraken 
vicevoorzitter Rolf Engelen, Mieke 
Claushuis en Otto de Rooij over za-
ken die spelen aan de bestuurlijke 
kant van de parochie. Rolf heeft de 
aanwezigen bijgepraat over de sa-
menwerking met de Heilige Drie-
eenheid Parochie, die op 1 oktober 
van start gaat. De twee parochies 
gaan samen een pastoraal team 
delen en dat betekent vooral dat 
u naast ondergetekende ook an-
dere gezichten zult zien binnen 
het pastoraat. We houden u op de 
hoogte van verdere ontwikkelin-
gen rond de samenwerking. Mieke 
heeft ons bijgepraat over de onder-
houdswerkzaamheden aan onze 
gebouwen, die met het plaatsen 
van de steigers rond het Pastoraal 
Centrum zichtbaar begonnen zijn. 

Foto: Jos Becking

> lees verder op  pagina 4
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Per 1 juni is Gerard Wolswijk door het bisdom be-
noemd als penningmeester van het parochiebe-
stuur. Wij zijn erg blij dat Gerard deze functie gaat 
oppakken. Gerard, van harte gefeliciteerd! Gerard is 
al actief in onze parochie als zanger bij verschillende 
koren. Heel veel succes en plezier in je werk samen 
met het parochiebestuur. 

Op 18 mei deden 15 jongeren het Heilig Vormsel 
waarvan 2 ook de Heilige Communie ontvingen. Het 
was een feestelijk gebeuren waarbij vormheer mgr. 
Hoogenboom en pastoor Ambting de viering voor-
gingen. Dank aan alle vrijwilligers die deze viering 
tot een feest hebben gemaakt. 

Op 19 mei is de Willibrordpenning uitgereikt aan Ben 
en Greet Koot waarover in deze Drieluik meer. 

Op 21 mei was de jaarlijkse parochieavond die druk-
bezocht werd. Samenwerking met de parochie Hei-
lige Drie-Eenheid kwam aan bod evenals de huidige 
renovatie. Binnenkort wordt de pastorie in De Meern 
geschilderd. Otto de Rooij zal in deze Drieluik iets 
vertellen over de fondswerving. Albert de Groot van 
de pastoraatsgroep hield een vurig verhaal over de 
missionaire kerk. Spontaan meldde zich een vrijwil-
liger om ook zieken te bezoeken. Prachtig! Zo hou-
den we onze kerk levend.

Op 22 mei heeft het parochiebestuur Licht van Chris-
tus kennis gemaakt met het parochiebestuur Heilige 
Drie-Eenheid waarbij de voorzitter pastoor Ambting 
en de vice-voorzitters Tonnie Wiggen-Valkenburg 
en Rolf Engelen gezamenlijk de taart aansneden (zie 
foto). Per 1 oktober is de samenwerking offi  cieel maar 

het is al goed om eerder kennis met elkaar te maken. 
Het was een fi jne en prettige ontmoeting. 

Op 26 mei ontvingen 25 kinderen voor het eerst de 
Heilige Communie. Het was een mooie en drukbe-
zochte viering. De kinderen hadden 876 euro ver-
diend met het doen van klusjes. Het bedrag wordt 
geschonken aan het goede doel “Het vergeten kind”. 
Dank aan alle vrijwilligers die deze viering tot een 
feest hebben gemaakt. 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf wordt James 
Keuben op 1 juni tot diaken gewijd in de Catharina 
Kathedraal te Utrecht. Hij zal op 2 juni in beide ker-
ken van onze parochie voorgaan. 

Voor ons ligt de zomervakantie. Ik wens u allen een 
mooie tijd toe waarbij we na de vakantie uitgerust en 
met frisse moed onze bezigheden voortzetten. 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris

4

van het 
parochie
bestuur

Het schilderen van Kerkestein is 
inmiddels afgrond en binnenkort 
is de pastorie in De Meern aan de 
beurt. Otto ging in zijn bijdrage 
aan de parochieavond in op de 
fondsenwervingsactie die bin-
nenkort binnen onze parochie 
van staart gaat. Het doel is om 
€ 100.000,- op te halen als bijdra-
ge aan het noodzakelijke onder-
houd. Op de “thermometers” die 

de binnengehaalde gelden zicht-
baar maken en die binnenkort bij 
beide kerken komen te hangen, 
staat o.a. het mooie startbedrag 
van € 30.000,- dat inmiddels al 
door een parochiaan geschonken 
is. Het parochiebestuur hoopt dat 
dit goede voorbeeld andere gevers 
doet volgen. We zijn dankbaar voor 
alle bijdragen die binnenkomen en 
ons helpen in het noodzakelijke 
onderhoud te voorzien!

Binnenkort begint de zomer en ve-
len van u gaan erop uit om te ge-
nieten van vakantie. Graag wens 
ik iedereen een hele goede zomer 
toen. Na de vakantie hopen we, net 
als vorig jaar, op 1 september in de 
kapel van Kasteel De Haar samen 
te komen om de vespers te vieren 
(meer informatie op pagina 13). 
Voor nu een goede zomer en wees 
vrij voor God.

Pastoor Peter Ambting           

< vervolg van  pagina 3
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Nieuwe acoliet Jordy stelt zich voor
Ik ben Jordy en ben 22 jaar. Ik 
kom uit de Meern. Hier ben ik 
ook opgegroeid samen met mijn 
drie oudere zussen, mijn moeder 
en mijn vader. In ons gezin heeft 
het geloof geen centrale plek ge-
had. Hoewel mijn vader en mijn 
drie zussen zijn gedoopt, voelen 
zij verder niet veel betrokkenheid 
bij het geloof. 

Op jongere leeftijd zijn mijn moe-
der en vader uit elkaar gegaan. 
Mijn vader is gaan wonen in Zee-
land, daar heb ik ook tijd doorge-
bracht. Ik zie mijn gezin van her-
komst als een liefdevol, dynamisch 
en als een gezellig gezin waarin 
altijd wel iets te beleven is. In ons 
gezin is het belangrijk dat je er voor 
elkaar bent en heb ik belangrijke 
normen en waarden meegekregen 
waar ik veel aan heb. Deze normen 
en waarden, zoals eerlijkheid, be-
trouwbaarheid en discipline zijn 
onderdeel geworden van wie ik 
ben. En daar ben ik ook dankbaar 
voor.

Geloof op latere leeftijd
Het geloof is misschien altijd wel 
ergens bij mij geweest, maar pas 
rond mijn 14e jaar werd ik mij 
hiervan bewust. Rond deze leeftijd 
vertelde mijn oudere zus iets over 
het geloof. Zij was in die periode 
hier meer mee bezig. Toen zij mij 
iets uitlegde over God en het ge-
loof ervaarde ik een soort warm 
gevoel, wat voor mij aanvoelde 
alsof dat gevoel bij mij hoorde en 
mij compleet maakte. Omdat mijn 
gezin niet bezig is met het geloof 
heeft mij dit doen aansporen om 
te onderzoeken wat het geloof nu 
precies is en wat het inhoudt als 
je gelovig ben. In deze zoektocht 
kwam ik er achter dat veel normen 
en waarden die ik belangrijk vind 
terug komen in het christelijke ge-
loof. Dat spoorde mij aan verder te 
zoeken en mij te verdiepen in het 
geloof en de stromingen die be-
staan.  

Mijn zoektocht en keuze voor de 
Rooms-Katholieke Kerk
Deze zoektocht ging mij makke-
lijk af. Mijn interesse was aange-

wakkerd door een gevoel wat van 
binnenuit kwam, een soort thuis-
komen, maar waar ik alleen nog 
de juiste plek moest vinden die 
het beste bij mij paste. Deze plek 
is de Rooms-Katholieke Kerk. Een 
stroming die de oorsprong is van 
alle andere stromingen, de moe-
derkerk van alle andere kerken. 
Juist dat, het gevoel aan te kunnen 
sluiten bij de oorsprong voelde 
voor mij als thuis en de juiste plek 
waarin ik mijn relatie met God kan 
verdiepen. 

Betrokkenheid binnen mijn 
geloofsgemeenschap
Binnen mijn kerk ben ik erg ac-
tief geworden, zo ben ik acoliet 
en neem ik deel aan verschillende 
geloofsgroepen binnen mijn kerk. 
Dat ik de kerk en God kan dienen 
vind ik belangrijk en daarom vind 
ik het ook belangrijk om grote be-
trokkenheid binnen mijn gemeen-
schap te tonen. Deze betrokken-
heid komt vanuit een drijfveer van 
binnenuit die wordt gevoed door 
mijn relatie met God. Actief zijn 
binnen mijn gemeenschap voelt 
daarom voor mij aan als fi jn en 
prettig. 

Boodschap voor mijn 
medeparochianen en zoekende
Aan mijn medeparochianen wil 
ik graag de boodschap meegeven 
dat ik dankbaar ben dat ik ben op-
genomen in de gemeenschap en 

hierin gelijkgestemden heb ge-
vonden waar ik mijzelf kan zijn en 
mij op mijn gemak voel. 
Mocht je een zoekende zijn die zijn 
weg nog niet heeft gevonden dan 
zou mijn boodschap zijn aan jou, 
lees de Bijbel en verdiep je in het 
geloof en sta open voor de verbin-
ding met God.

Patroonsfeest 
Mariakerk 
18 augustus

Op 15 augustus viert de kerk 
het hoogfeest van Maria Ten-
hemelopneming. Omdat dit 
het patroonsfeest van onze 
Mariakerk is verplaatsen we het 
feest naar zondag 18 augustus. 
Feestelijk vieren we dan het 
feest van Maria onze patrones, 
aansluitend is er koffi  e met iets 
lekkers en ter afsluiting drin-
ken we samen nog een glaasje. 
Alle parochianen zijn van harte 
welkom!
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“Ik mag getuige zijn van 
een stapje in het geloof van 
een parochiaan” 
Ongeveer 20 jaar geleden deden 
wij samen een project met tieners: 
KJOKI. De afkorting stond voor 
Kook Jij Of Kook Ik? Een keer in de 
maand kookten we met tieners in 
Kerkboerderij de Hoef in Leidsche 
Rijn. Een project waar ik met heel 
veel plezier op terugkijk. Met dat 
plezier in het achterhoofd ga ik op 
een zonnige vrijdagmorgen in mei 
op weg naar Han Eerkens. Vrolijk 
als altijd word ik welkom gehe-
ten in haar appartement in Vleu-
ten, onderdeel van een door haar-
zelf opgerichte woongroep voor 
55-plussers. 

Han was pastoraal werker in onze 
parochie van 2003 tot en met 2010. 
Het pastorale team bestond toen 
uit 5 personen. Naast Han Eerkens 
waren dit Jan Kouijzer, Martin Los, 
Martine Versteegh en Bob Smits. 
Het was vreugdevol en plezierig 
samenwerken. Het was de periode 
waarin de samensmelting van Ma-
ria Ten Hemelopneming en Willi-
brord tot Licht van Christus plaats-
vond én de periode dat Leidsche 
Rijn groeide. Over de samensmel-
ting van beide parochies zegt Han: 
De naam van de parochie raakt 
mij nog altijd. Wanneer je “Licht 
van Christus” diep tot je door laat 
dringen, blijft het een belangrij-
ke en mooie naam. Het Licht van 
Christus is immers het licht dat alle 
duisternis verdrijft. 
Han heeft Pastoor Martin Los altijd 
zeer gewaardeerd. Hij zag zowel 

het grote plaatje als de individu-
ele details. Daardoor kon hij men-
sen heel persoonlijk begeleiden in 
hun geloofsovertuiging. Han is er-
van overtuigd dat alle mensen op 
een of andere manier gelovig zijn; 
waarin dan ook. We zijn mensen 
van hemel en aarde. Met de voeten 
op de aarde en het hoofd in de he-
mel. Het mooiste van het zijn van 
pastoraal werker is dan ook dat je 
getuige mag zijn van een stapje in 
het geloof van een parochiaan. 

Leidsche Rijn groeide in die tijd 
geweldig hard. De parochie be-
steedde dan ook veel tijd aan het 
betrekken van alle nieuwe bewo-
ners bij de parochie. Han vertelt 
hierover: We stelden ons voor hoe 
het was om nieuw in Leidsche Rijn 
te komen wonen. Waar zouden de 
nieuwe bewoners behoefte aan 
hebben in hun geloofsovertuiging? 
We probeerden op veel verschil-
lende manieren de parochie in 
beeld te brengen bij de duizenden 
nieuwe inwoners. Het parochie-
blad Drieluik was hier onderdeel 
van omdat een blad bij elke nieuwe 
uitgave de mensen kan prikkelen 
om kennis te komen maken, een 
dienst te bezoeken of vrijwilliger 
te worden. Heel enthousiast is Han 
over de cursus “geloofsopvoeding” 
die zij toen gaf in Langerak en 
Parkwijk. Er waren elke keer 5 tot 7 
moeders die zich aanmeldden (ja, 
inderdaad heel traditioneel waren 
er alleen moeders). Er ontstonden 

mooie en fi jne gesprekken over 
het doorgeven van het geloof aan 
kinderen. Maar ook over het eigen 
geloof van de deelnemers. Je kunt 
je geloof immers alleen doorgeven 
als je zelf gelooft. 

Voor de jonge gezinnen in Leid-
sche Rijn waren het Dopen en de 
Eerste Heilige Communie belang-
rijke “binnenkomers” in de nieuwe 
parochie. In de hoogtijdagen wa-
ren er 75 communicanten en wer-
den er drie communievieringen 
georganiseerd. Han ging naar de 
scholen en werkte samen met leer-
krachten. De klassen waren multi-
cultureel samengesteld. In de bo-
venbouw kwam het weleens voor 
dat kinderen de klas uit gingen 
tijdens de les van Han, omdat ze 
de les niet mochten volgen. Opval-
lend was dat de ouders die de be-
geleiding van de communicanten 
deden, en soms zelfs ook ouders 
die de ouderavonden bezochten, 
zelf geïnteresseerd raakten in het 
geloof. Het was heel vreugdevol 
om te zien dat de ouders geraakt 
werden. Han nodigde deze ouders 
uit om naar de geloofscursus te 
komen. Om mensen te inspireren 
en te steunen in hun geloof. Over 
haar eigen geloof zegt Han: God is 
voor mij in alle dingen. Ik ontmoet 
God in de dagelijkse dingen. Soms 
in vreugde en soms in verdriet. Ik 
ga graag naar de kerk en zing heel 
graag. Dat is voor mij voldoende 
om mijn eigen geloof te voeden. 
Op momenten dat ik mij alleen 
voel, vraag ik een mens of God om 
hulp. De volgende dag is het weer 
over.

Zeven jaar lang had Han de cate-
chese onder haar hoede in onze 
parochie. Op een dag hoorde Han 
zichzelf voor de zevende keer het-
zelfde zeggen en ze realiseerde 
zich: ik moet iets anders gaan 
doen. Dit was de tijd waarin ze een 
woongroep in Vleuten aan het op-
richten was. Ze kreeg het voorstel 
om pastoraal werker te worden in 
de parochie Levend Water in de re-
gio Doesburg en Brummen. Hier 

mooie en fi jne gesprekken over 
het doorgeven van het geloof aan 
kinderen. Maar ook over het eigen 
geloof van de deelnemers. Je kunt 
je geloof immers alleen doorgeven 
als je zelf gelooft. 

-Geloofsverkondigers in 
Leidsche Rijn -
met Han Eerkens 

Door Cristine Oostendorp 



“Op een dag hoorde ik 

mezelf voor de zevende 

keer hetzelfde zeggen 

en dacht, ik moet wat 

anders gaan doen” 

moest Han heel goed over naden-
ken. Ze is naar een Stilteweekend 
in Achelsekluis bij Eindhoven ge-
gaan om hulp te vragen bij haar 
keuze. Bij haar aankomst werd 
ze heel ziek en kreeg ze enorme 
buikloop. De volgende dag tijdens 
een wandeling in de tuin kwam ze 
tot gedachten. Terug op haar ka-
mer schreef ze haar gedachten in 
woorden op papier. Toen ze haar 
aantekeningen teruglas, begreep 
ze dat ze naar Brummen moest 
gaan. Met pijn in het hart, omdat ze 
haar plannen met de woongroep 
moest loslaten. 

In 2010 vertrok Han naar Brum-
men. Haar taak was om een bij-
drage te leveren aan de herstart 
van deze Parochie. Dat lukte helaas 
niet. De Parochie kon niet zelf-
standig voortbestaan. Na vier jaar 
moest ze over naar Arnhem. In die 
periode leerde ze over het verschil 
tussen een parochie in een stad 
als Leidsche Rijn en een dorpsge-

bied rondom Doesburg en Brum-
men. De parochie Levend Water 
besloeg een groot gebied waar-
door de mensen van ver moesten 
komen. Tijdens de bijeenkomsten 
voor de Communie organiseerde 
Han daarom ook een programma 
voor de ouders zodat ze niet heen 

en weer hoefden te rijden. Dit was 
fijn om te doen. Daar zag ze het 
verschil tussen een stad en een 
dorp. De mensen uit een stad stel-
len makkelijk een vraag of begin-
nen aan iets nieuws. Maar mensen 
uit een “levenslang-dorp” begin-

nen minder makkelijk aan nieuwe 
dingen. Het kost meer moeite om 
hun vertrouwen te winnen. 

Drie weken voor haar pensioneren 
in 2017 kreeg Han een hersenbloe-
ding. Ze vroeg zich op het moment 
dat dit gebeurde af of het einde na-
derend was. Dat was gelukkig niet 
zo. Na twee nachtjes in het zieken-
huis mocht ze alweer naar huis. Het 
was ontzettend schrikken, maar ze 
is er heel genadig vanaf gekomen. 
Han was van plan om na haar pen-
sioneren chauffeur te worden van 
een 50-plus bus, maar dat kon niet 
meer doorgaan. Ze kan weinig 
prikkels aan. Ook het brommende 
geluid van een orgel kan ze moei-
lijk verdragen. Daarom zien men-
sen haar regelmatig met een kop-
telefoon op in de kerk. Binnenkort 
komt hier een oplossing voor en 
krijgt ze speciale oordoppen, zodat 
ze weer elke week naar de kerk kan. 
Gelukkig kwam er vrij snel na haar 
pensioneren een appartement 
vrij in “haar” woongroep. En nog 
wel het appartement waar ze oor-
spronkelijk op ingeschreven had.

Over de parochie in de huidige 
tijd zegt Han: Op dit moment zijn 
er meer uitvaarten dan er dopen 
zijn, maar ik geloof dat de kerk al-
les overleeft. De kerk is immers de 
schatbewaarder van het geloof. 
Door de eeuwen heen zijn er al-
tijd golven van tegenwerken en 
meewerken geweest. Het grond-
personeel van Onze Lieve Heer is 
niet altijd goed geweest. Onlangs is 
bekend geworden dat onze paro-
chie gaat samenwerken met Paro-
chie van de Heilige Drie-eenheid 
uit IJsselstein en Nieuwegein. Dit 
vindt Han logisch en goed, om-
dat het landschap in de parochie 
voortdurend in beweging is. We 
blijven Licht van Christus met een 
eigen bestuur, maar het pastorale 
team gaat samenwerken. Met Peter 
Ambting hebben we als parochie 
enorm geboft. Ook voor hem is het 
heel fijn dat hij kan gaan samen-
werken. Han heeft er vertrouwen 
in dat de samenwerking een boost 
aan de geloofsgemeenschap zal 
geven. Ze spreekt de verwachting 
uit dat de samenwerking alle pa-
rochianen vooruit gaat helpen in 
hun geloof.
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Zomertijd 
Na een zeer nat voorjaar kijken we 
allemaal uit naar de zomer. Wij ho-
pen te kunnen genieten van een 
bezoekje aan de speeltuin, zwem-
bad, dierenpark of museum. Lek-
ker een terrasje pakken, of samen 
een taartje eten in een leuk kof-
fi etentje. Een pizza bestellen bij 
de Italiaan of spontaan in de auto 
stappen voor een bbq bij vrienden 
en onderweg nog snel een bloe-
metje of een fl es wijn voor hen ko-
pen.

Komt het u bekend voor? Ons wel. 
We hebben er echt naar verlangd 
en naar uit gekeken. Helaas ko-
men wij in onze praktijk van de 
parochiële caritas veel mensen te-
gen die er ook wel op uit zouden 
willen gaan, maar het niet kunnen 
omdat zij door hun problemen in 
fi nanciële nood zijn gekomen. Ze 
hebben geen auto, vaak zelfs geen 
fi ets. En daarnaast geen geld voor 
het openbaar vervoer. Op vakan-
tie? Het vakantiegeld moet worden 
gebruikt om af te lossen, of om 
hoogstnoodzakelijke boodschap-
pen of een andere aanschaf te 
doen. De kaartjes voor pretparken 
zijn voor hen te duur, en de kosten 
van een dagje-uit zijn voor deze 
gezinnen niet op te brengen.

Het doet soms pijn om te zien hoe 
mensen jarenlang op een houtje 
moeten bijten, hoe een eenouder-
gezin met drie pubers van € 70 in 

de week moet rondkomen. Mis-
schien heeft u het zelf ook meege-
maakt en weet u uit ervaring hoe 
onmogelijk dat is.

De PCI helpt mensen in 
fi nanciële nood.
Wat is het mooi dan te kunnen 
helpen zodat er nieuwe kleding en 
schoeisel kan komen voor groei-
ende kinderen. Een medische be-
handeling, bed, gordijnen, TV of 
een koelkast, nieuw of 2e hands.

Daar is geld voor nodig, veel geld. 
U hebt het (zon)licht in uw hart la-
ten branden. Met onze Paasactie 
hebben wij dit jaar het mooie be-
drag opgehaald van €8085,65
Hebt u de Paasactie gemist, maar 
wilt u alsnog bijdragen aan ons 
mooie werk? Dan kunt u ook een 
losse schenking doen. Dit jaar is 
daar nog fi scale aftrek voor. Uw 
schenking kost u zelf dan maar 
een deel, omdat het aftrekbaar is 
voor de inkomstenbelasting. Maar 
belangrijker: u helpt een mede-
mens in nood. Zo gaat de zon aan 
alle kanten schijnen. Ik wens u na-
mens de collega’s bij de PCI een 
mooie zomer toe.
PS: hebt u zelf hulp nodig of kent 
u iemand? Er is geen reden tot 
schaamte! Mail ons op: 
pci@lichtvanchristus.nl

Namens het PCI bestuur, 
Kasper Driehuijs, Voorzitter

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van 
Dijk - Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u de PCI 
helpen?

A  G  E  N  D  A
24 juni t/m 6 september 2024

Activiteiten De Schalm
  
01-07-24 16:30 Kidsdisco
01-07-24 20:00 Teenage
   Vibe

Gesloten i.v.m. vakantie: 22 juli 
tot en met 18 augustus 2024

“De Schalm, ook voor 
zaalverhuur (feesten, jubilea, 

vergaderingen, workshops 
en zo meer)”



misintenties
MARIAKERK 

zondag 30 juni 2024 Julia van Ramele (1e jaar-
gedachtenis), Overleden familie Vernooij, Ronald 
Suverijn, Herman Wessels, Gerard en Gerda Schevers-
Spaan, Henk van Doorn, Adrie Stavast-Veen, Piet 
Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Ed Goedings
zondag 7 juli 2024 Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den Daas, Willy 
Broekhuizen 
zondag 14 juli 2024 Diny van Rossenberg-Griffi  oen 
(1e jaargedachtenis), Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Maria Gresnigt-
van Maarseveen, Piet Voskuilen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, 
An Houdijk, familie Kok-van Maurik, Hein van den 
Oudenrijn en zijn zoon Jos 
zondag 21 juli 2024 Willy Friedeman-van Rooij, 
Theo van Engelen, Ellen van Meegen-Diepstraten, 
Nel Hoonhout-Jacobs, Adrie Stavast-Veen, Sjaan van 
Schip-de Groot 
zondag 28 juli 2024 Overleden familie Vernooij, Nel 
van Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg, 
Herman Wessels, Aag Vernooij-Oostveen, Martin 
Ham, Bert Snel, Rietje Verhoof-de Graauw, Alphons 
Schijf, Aly Kok-Bus
zondag 4 augustus 2024 Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Greet Schijf-Huisman, Nel de Goeij-den 
Daas, Willy Broekhuizen, Ed Goedings  
zondag 11 augustus 2024 Hein en Bep Wendel-
Verheul, Laurens Kok, Thea Verbeij-Jaspers, Co 
Oostveen, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Piet 
Voskuilen, Adrie Stavast-Veen, Overleden ouders 
Peelen-Koster, Overleden familieleden Boot-Kraan, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Hein van den Oudenrijn en 
zijn zoon Jos 
zondag 18 augustus 2024 Ellen van Meegen-
Diepstraten, Nel Hoonhout-Jacobs, Henk van Doorn, 
Sjaan van Schip-de Groot, Cees Vernooij, Aly Kok-Bus 
zondag 25 augustus 2024 Greet Schijf-Huisman (1e 
jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Nel 
van Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg, 
Herman Wessels, Aag Vernooij-Oostveen, Martin 
Ham, Overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, 
Bert Snel, Rietje Verhoof-de Graauw 
zondag 1 september 2024 Ellen van Meegen-
Diepstraten (1e jaargedachtenis), Femie aan de 
Stegge-Veldhuis, Greet Schijf-Huisman, Nel de 
Goeij-den Daas, Willy Broekhuizen, Gerard en Gerda 
Schevers-Spaan, Adrie Stavast-Veen

WILLIBRORDKERK 

zondag 30 juni 2024 Sjaak van Dam, Margreet 
Bonenkamp-Bogaard, Corrie de Groot-de Groot, 
Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Chris Knippers, Johan en Gerben 
Verhoef, Ria Smits-Slaats, George Wartan, Arie van ‘t 
Klooster, Joseph Tantua, Wim Hoefakker
zondag 7 juli 2024 Giel de Groot, Elisabeth Schrama-
de Boer, Overleden ouders Toon en Nel de Groot-
Gram, Piet van Dijk, Corrie de Groot-de Groot, Familie 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martien Verhoef, Ben Kosterman, Johan Brand, 
Corrie Scholman, Mien Vermeent-Bakkers
zondag 14 juli 2024 Rie Stikvoort-Jerphanion, Sanne 
Gresnigt, Corrie Verhoef-Goes, Overleden ouders Van 
Hout-Knigge, Cor Jong, Corrie de Groot-de Groot, 
Arie van ‘t Klooster  
zondag 21 juli 2024 Johan Brand (1e jaargedachtenis), 
Kees Vernooij, Janny van Rossum- van Kleef, Corrie 
de Groot-de Groot, Nel Jansen-Meiland, Overleden 
ouders de Goeij-van den Bosch, Jos Scholman, Ralph 
Sturkenboom, Riet van Kleinwee-Delput, Jos Koot, 
Pauline Benschop-van Rijnsoever 
zondag 28 juli 2024 Margreet Bonenkamp-Bogaard, 
Corrie de Groot-de Groot, Herman Goes, Beb Schoote-
van Zuijlen, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Chris 
Knippers, Johan en Gerben Verhoef, Ria Smits-Slaats, 
George Wartan, Lenie Goes-van Ruiten, Arie van ‘t 
Klooster, Joseph Tantua
zondag 4 augustus 2024 Elisabeth Schrama-de Boer, 
Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Piet 
van Dijk, Corrie de Groot-de Groot, Overleden familie 
Verhoef-Versteeg ter jaargedachtenis en dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, Ben 
Kosterman, Johan Brand, Mien Vermeent-Bakkers, 
Giel de Groot, Wim Hoefakker
zondag 11 augustus 2024 Sjaak van Dam, Corrie 
Verhoef-Goes, Cor Jong, Corrie de Groot-de Groot, 
Rein Pouw, ter gelegenheid van een 45-jarig huwelijk, 
Ralph Sturkenboom, Arie van ‘t Klooster, Nel van 
Bommel-Storm 
zondag 18 augustus 2024 Theo en Bertha van der 
Maat-Hesp, Kees Vernooij, Dirk Schevers en Annie 
Schevers-van Kats, Janny van Rossum- van Kleef, 
Corrie de Groot-de Groot, jaargetijde Nel Jansen-
Meiland, Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever 
zondag 25 augustus 2024 Corrie Verhoef-Goes (1e 
jaargedachtenis), Margreet Bonenkamp-Bogaaard, 
Gerrie de Coo-Jansen (2e jaargedachtenis), Corrie 
de Groot-de Groot, Herman Goes, Beb Schoote-
van Zuijlen, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Chris 
Knippers, Johan en Gerben Verhoef, Ria Smits-Slaats, 
Ben Kosterman, George Wartan, Lenie Goes-van 
Ruiten, Arie van ‘t Klooster, Joseph Tantua 
zondag 1 september 2024 Elisabeth Schrama-de 
Boer, Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, 
Piet van Dijk, Corrie de Groot-de Groot, Familie 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martien Verhoef, Johan Brand, Mien Vermeent-
Bakkers, Giel de Groot, Wim Hoefakker 9
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Als een lopend 
vuurtje

Het is zo bijzonder dat er steeds weer een Woord komt 
om te leven dat ik net nodig lijk te hebben. De woor-
den waarmee ik deze periode aan de slag ga zijn; ver-
trouwen, controle uit handen geven, geduldig, geen 
druk om resultaten te zien.

Groeten, 
Martin

 “Het is met het koninkrijk van God als met een 
mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en 
staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ont-

kiemt en opschiet.”

Marcus 4:26-27

Er bestaat geen enkele inspanning, geen enkele vorm 
van ascese en versterving, geen enkele studie, die je 
in het koninkrijk van God kan brengen. Het is God zelf 
die je tegemoetkomt, die zich openbaart met zijn licht 
of je aanraakt met zijn genade. En er is geen verdien-
ste waarop je je kunt beroepen om recht te hebben op 

zo’n geschenk van God. Het Koninkrijk wordt ons he-
lemaal voor niets aangeboden. Het zaad vereist geen 
voortdurend controlewerk van de kant van de boer, 
maar eerder het vermogen om geduldig te wachten. 
Dit Woord van leven opent ons voor het vertrouwen 
in de kracht van de liefde, die op haar eigen tijd vrucht 
draagt. Het leert ons de kunst om geduldig te begelei-
den wat vanzelf kan groeien, zonder druk om resulta-
ten te verkrijgen.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Een bankstel en een zonnebloem
Ik werd wakker met hoofdpijn en het boodschap-
penlijstje al op mijn netvlies. Wordt een drukke dag… 
Voordat ik de auto startte wilde ik mijn kompas beter 
afstellen: ik vroeg hulp van Boven om alles samen te 
doen.
Tijdens de lunch een belletje van Isabelle: “Ben je al 
klaar om de bank te gaan ophalen voor de stort?” O ja, 
ook dat had ik beloofd! Gelukkig kregen we echt alles 
op de aanhanger en verdween mijn hoofdpijn. Toen 
we een paar uur later terugkwamen stelde ik voor om 
Ria, de kokkin die jarig was, te verrassen met een ge-
zamenlijk schilderij van een zonnebloem. Maar zou 
dat lukken in nog maar een uurtje? Het was een uit-
daging. Het lukte wonderwel en bleek helemaal in de 
smaak te vallen. Het schilderij kreeg een mooi plekje 
in de keuken.

Isabelle en Martin

James is nu Transeunt diaken op 
weg naar het priesterschap. Een 
grote aantal medeparochianen 
waren bij zijn wijding aanwezig. 
Ook een koor uit onze parochie 
onder leiding van Vincent Doek 
heeft prachtig gezongen in de Ka-
thedraal bij de wijding. Enkele van 
onze acolieten mochten helpen 
dienen in de eucharistie. Wij waren 
bevoorrecht want zondag direct na 
zijn wijding was hij diaken assis-
tent in onze parochie. 

James heeft een jaar stage gelo-
pen in onze parochie onder leiding 
van pastoor Ambting, daarom zijn 
wij als parochie met hem bijzon-
der verbonden. Noteer alvast in 
uw agenda 9 november want dan 
is zijn priesterwijding. Wij vragen 
iedereen om James in uw gebed te 
gedenken. 

Diakenwijding van priesterstudent James
9 november priesterwijding

James Keuben is 1 juni in de Catharina Kathedraal van Utrecht door 
kardinaal Eijk tot diaken gewijd. 
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Diakenwijding van priesterstudent James
9 november priesterwijding

Op 14 september organiseert de 
parochie licht van Christus van 
10.00 tot 16.00 uur wederom een 
curiosamarkt in de tuin van de 
Willibrordkerk in Vleuten. 

De aangeboden spullen zullen 
komen van parochianen en de 
opbrengst van de verkoop komt 
geheel ten goede aan de grote res-
tauratie van de pastorieën in De 
Meern en Vleuten. 
U kunt uw keuze maken uit diverse 
tafels met brocante goederen zoals 
aardewerk, spelletjes, kleine meu-
bels, babyartikelen en allerlei soor-
ten huishoudelijke artikelen. Daar-
naast zullen er ook weer mooie 
kamerplanten en zakken fruit, no-
ten of pompoenen te koop zijn. 

Heeft u vragen of iets aan de bie-
den voor de verkoop? Mail dan 
j.cilsospecial@gmail.com of bel via 
06-18894201
Wij nemen vele dingen aan, met 
uitzondering van kapotte artikelen, 
boeken, grote meubels, kleding of 
schoenen.

Zaterdag 14 september wordt ook 
de open Monumentendag gehou-
den. De Willibrordkerk is dan open, 

in de kerk zal elk uur een orgelspel 
te horen zijn.  Er is veel informatie 
beschikbaar over de kerk met de 
voormalige pastorie, de parochie-
tuin en het mooie kerkhof. Jonge 
kinderen kunnen ook een leuke 
speurtocht door de kerk doen, met 

een kleine verrassing na afl oop.
De curiosamarkt begint om 10.00 
uur en vindt plaats op de Pastoor 
Ohllaan 36 in Vleuten. 
Vorig jaar was dit een groot succes 
en daarom willen wij dit wederom 
herhalen. 

Curiosamarkt en Open Monumentendag 

Al 10 jaar organiseren wij elk eerste weekend van 
de maand een voedselinzameling in onze beide ker-
ken. Ook kan men dagelijks spullen brengen naar 
de Mariakapel van beide kerken. Dit is een van de 
manieren waarop wij als parochie ons bezig hou-
den met verkondiging en diaconie.

Hoe gaat het in zijn werk?
Vooral lang houdbare producten en verzorgingspro-
ducten zoals maandverband en shampoo zijn wel-
kom. Op de eerste zondag van de maand kunnen de 
spullen afgegeven worden in het portaal van de ker-
ken voorafgaand aan de mis. De opgehaalde produc-
ten worden 1x per maand op maandag door een vrij-
williger naar de Voedselbank gebracht.

Helpt u ons mee?
Sinds mei 2021 heeft de voedselbankplus een soci-
ale winkel, de cliënten mogen hier zelf (middels een 
‘puntensysteem’) komen winkelen en hun eigen pri-

maire levensbehoefte 
voor hun voedsel-
pakket kiezen. De ge-
zondste producten 
worden voor 1 punt 
aangeboden, om deze 
keuzes te stimuleren. 
Voor zoete of ‘luxe’ 
producten wordt dan 
een klein extra be-
drag gevraagd. Naast voedsel via de sociale winkel 
bied de voedselbankplus Leidsche Rijn ook sociaal en 
juridische ondersteuning en het is ook een ontmoe-
tingsplek. Ook proberen ze waar nodig te helpen met 
schoolspullen en sportmogelijkheden voor kinderen.

Inzameling voor de Voedselbank
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

Koffi  edrinken na de mis. #

Mariakerk Willibrordkerk 

 Hoogfeest Petrus en Paulus

Zaterdag 29 juni 19.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

13e zondag door het jaar

zondag 30 juni # 09.30 uur pastoor P. Ambting, 
Uriël

# 11.00 uur , pastoor P. Ambting
Caeciliakoor, Kindernevendienst

14e zondag door het jaar

Zondag 7 juli # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Singhet di Mare
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos,  English Mix
Kindernevendienst

15e zondag door het jaar

zondag 14 juli # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Ad Altare

 16e zondag door het jaar

Zondag 21 juli # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

17e zondag door het jaar

zondag 28 juli # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Caeciliakoor

18e zondag door het jaar

zondag 4 augustus # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

19e zondag door het jaar

Zondag 11 augustus # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

Patroonsfeest Maria ten Hemelopneming

zondag 18 augustus # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

21e zondag door het jaar

zondag 25 augustus # 9.30 uur pastor J. Wissink
Singhet di Mare

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Caeciliakoor 

Extra collecte: Missie verkeersmiddelen Actie / MIVA

22e zondag door het jaar

zondag 1 september # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël
kindernevendienst

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos,  Familieviering en 
English Mix

23e zondag door het jaar

Zondag 8 september # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Uriël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Ad Altare
kindernevendienst
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk 
Dinsdagavond 19.00 uur, be-
halve de 1ste dinsdag van de 
maand.  (niet in de maand juli) 
Vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
(niet in de maand juli)

Willibrordkerk  
Donderdagavond 19.00 uur 
(niet in de maand juli)

De Roef  
1e dinsdag van de maand 19.00 
uur (6 augustus en 3 september, 
NIET op 2 juli)  
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur 

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

vrijdag 28 juni Geloven Nu 55+ - 10.30u Pastoraal Centrum

woensdag 03 juli Bakkie troost - 10.00u Pastoraal Centrum

zaterdag 29 juni Hoogfeest Petrus en Paulus - 19.00u Mariakerk

dinsdag 6 augustus  Hoogfeest gedaanteverandering vd Heer - 

19.00u De Roef

woensdag 7 augustus Bakkie troost - 10.00u Pastoraal Centrum

zondag 18 augustus   Patroonsfeest Maria ten Hemelopneming - 

9.30u Mariakerk na afl oop feestelijk 

 koffi  edrinken met wat lekkers erbij

woensdag 21 augustus  2-daagse busreis naar Kevelaer - 

 zie info elders in deze Drieluik

zondag 1 september Vespers kasteel De Haar - 16.00u Kapel De Haar

woensdag 4 september Bakkie troost - 10.00u Pastoraal Centrum

Zaterdag 14 september   Open Monumentendag en curiosamarkt - 

10.00u Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

September is traditiegetrouw een 
feestelijke maand op Kasteel De 
Haar, omdat dan de baron en de 
barones na de zomer hun intrek 
namen in het kasteel. De stich-
ting die het kasteel beheert, zet 
die traditie voort met een reeks 
activiteiten in de maand septem-
ber. 

Net als in 2023 bidden we op zon-
dag 1 september om 16.00 uur weer 
de vespers in de kapel van kas-
teel De Haar in Haarzuilens. Aan 
het begin van het nieuwe seizoen 
nodigt de directie van kasteel De 

Haar de parochie uit om met deze 
plechtige vespers de oude banden 
tussen kasteel en parochie levend 
te houden. Parochianen en andere 
geïnteresseerden zijn van harte 
uitgenodigd om de Vespers bij te 
wonen. De poorten van het kasteel 
zullen tijdig opengaan, zodat de 
kerkgangers via een mooie wan-
deling door de tuin van het kasteel 
op tijd in kapel aanwezig kunnen 
zijn om de vespers bij te wonen. 

Koor Groep Michael o.l.v. Vincent 
Doek verzorgt de zang en pastoor 
Ambting is de voorganger.

Lezingen van de maand 

Voor de lezingen van de maand 
verwijzen wij u naar de website 
www.dionysiusparochie.nl

Onder het kopje ‘liturgie’ vindt u onder  ‘Lezingen H.Mis’ alle lezingen 
uit het lectionarium voor de komende tijd.

Aankondiging Vespers op 1 september De Haar
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Zondag 26 mei 2024 - Eerste Heilige Communie

Eindelijk was het zover: na weken van voorberei-
ding mochten de communicanten hun Eerste Hei-
lige Communie doen. Al om 09.00 uur meldden de 
eerste kinderen zich in mooie kleding bij de Maria-
kerk. Hoewel de weersvoorspellingen niet gunstig 
waren, waren de kinderen enthousiast en hadden 
er zin in. Pastoor Peter Ambting stond bij de kerk 
iedereen op te wachten. Hij had er ook veel zin in 
en het was duidelijk te zien dat hij trots was op zo’n 
grote groep communicanten. Veel andere parochies 
zouden jaloers zijn geweest.

De viering was mooi, gezellig en goed te volgen voor 
iedereen. Het was op deze feestelijke zondag een zeer 
goedgevulde kerk. Veel parochianen waren trots dat 
onze parochie “inclusie” omarmt (inclusie betekent 
dat iedereen, met of zonder beperking, kan meedoen 
en zich welkom mag voelen).
Tijdens de viering was het belangrijkste moment ein-
delijk daar: de communicanten kregen als eerste hun 
hostie. Vol trots ontvingen zij de broodgave van Pas-
toor Ambting.
De communicanten hebben tijdens hun voorberei-
dingstraject heel veel klusjes gedaan en goed gespaard 
voor het gekozen goede doel: Stichting Het Vergeten 

Kind. De kinderen hebben zelf 876,- bij elkaar gehaald. 
Fantastisch gedaan! Totaal kan, samen met de collecte 
tijdens de viering, het geweldige bedrag van 1373,95 
worden overgemaakt aan de stichting. 
Aan het einde van de viering gingen de kinderen sa-
men met Pastoor Ambting naar buiten, gevolgd door 
hun familieleden. Toen kon het feest beginnen. Wij, 
ouders, willen de begeleiding (Rebecca, Fresia, Mari-
anne en Pastoor Ambting) bedanken voor de leuke en 
vooral leerzame periode.

Namens de communicanten-ouders
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Heb je ooit een boer zaad op de grond zien gooien? Hij ziet het 

niet meer, maar het zaad verandert langzaam: de wortels 

ontkiemen eerst en daarna de stengel, die de grond doorboort en 

dan groeit totdat het een plant wordt.

Jezus heeft vaak uitgelegd dat het nieuwe leven dat Hij op 

aarde is komen brengen, is als een zaadje. Het is heel klein 

maar ook heel sterk en kan geruisloos uitgroeien tot de grootse 

boom van de hele tuin.

(JUNI 2024, uit de liturgie van zondag 16 juni, XI.e gewone tijd)

De takken van deze boom kunnen zo groot worden dat de vogels 

in de lucht erop kunnen neerstrijken en een nest in de schaduw 

kunnen maken. Zo is het ook met elke daad van liefde: ook al is 

het klein, het kan vreugde brengen aan velen!

"Wauw, zegt Carlo, we zijn uitgenodigd voor de radio om te 

vertellen hoe wij met daden van liefde mee willen werken aan 

de vrede in de wereld. We moeten ons goed voorbereiden!" Op 

de dag van de uitzending, als ze aankomen in de 

opnamestudio, staat alles klaar. Er zijn talloze microfoons, 

maar ze schrikken er niet voor terug.

Carmen neemt als eerste de microfoon en zegt: "Ik heb een pop 

aan een vriend gegeven die geen speelgoed had." En Susana: 

"Ik wilde een arme man zonder schoenen helpen! Ik was blij toen 

ik hem een nieuw paar van mijn oom kon geven!"

Francisco zegt dat hij zijn speelgoed aan zijn kleine zusjes heeft 

uitgeleend. Uiteindelijk bedanken de mensen die op de radio 

werken hen: hun kleine verhalen zijn verspreid en hebben zoveel 

luisteraars vreugde gegeven! (Kinderen voor de Vrede van El 

Salvador).

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

"Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:

hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet.”

(Mc 4:26-27).

Heb je ooit een boer zaad op de grond zien gooien? Hij ziet het niet meer, maar het zaad verandert langzaam: de wortels ontkiemen eerst en daarna de stengel, die de grond doorboort en dan groeit totdat het een plant wordt.

Jezus heeft vaak uitgelegd dat het nieuwe leven dat Hij op aarde is komen brengen, is als een zaadje. Het is heel klein maar ook heel sterk en kan geruisloos uitgroeien tot de grootse boom van de hele tuin.

(JUNI 2024, uit de liturgie van zondag 16 juni, XI.e gewone tijd)

De takken van deze boom kunnen zo groot worden dat de vogels in de lucht erop kunnen neerstrijken en een nest in de schaduw kunnen maken. Zo is het ook met elke daad van liefde: ook al is het klein, het kan vreugde brengen aan velen!

"Wauw, zegt Carlo, we zijn uitgenodigd voor de radio om te vertellen hoe wij met daden van liefde mee willen werken aan de vrede in de wereld. We moeten ons goed voorbereiden!" Op de dag van de uitzending, als ze aankomen in de opnamestudio, staat alles klaar. Er zijn talloze microfoons, maar ze schrikken er niet voor terug.

Carmen neemt als eerste de microfoon en zegt: "Ik heb een pop aan een vriend gegeven die geen speelgoed had." En Susana: "Ik wilde een arme man zonder schoenen helpen! Ik was blij toen ik hem een nieuw paar van mijn oom kon geven!"

Francisco zegt dat hij zijn speelgoed aan zijn kleine zusjes heeft uitgeleend. Uiteindelijk bedanken de mensen die op de radio werken hen: hun kleine verhalen zijn verspreid en hebben zoveel luisteraars vreugde gegeven! (Kinderen voor de Vrede van El Salvador).
De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

"Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet.”
(Mc 4:26-27).

Heb je ooit een boer zaad op de grond zien gooien? Hij ziet het 
niet meer, maar het zaad verandert langzaam: de wortels 
ontkiemen eerst en daarna de stengel, die de grond doorboort en 
dan groeit totdat het een plant wordt.

Jezus heeft vaak uitgelegd dat het nieuwe leven dat Hij op 
aarde is komen brengen, is als een zaadje. Het is heel klein 
maar ook heel sterk en kan geruisloos uitgroeien tot de grootse 
boom van de hele tuin.

(JUNI 2024, uit de liturgie van zondag 16 juni, XI.e gewone tijd)

De takken van deze boom kunnen zo groot worden dat de vogels 
in de lucht erop kunnen neerstrijken en een nest in de schaduw 
kunnen maken. Zo is het ook met elke daad van liefde: ook al is 
het klein, het kan vreugde brengen aan velen!

"Wauw, zegt Carlo, we zijn uitgenodigd voor de radio om te 
vertellen hoe wij met daden van liefde mee willen werken aan 
de vrede in de wereld. We moeten ons goed voorbereiden!" Op 
de dag van de uitzending, als ze aankomen in de 
opnamestudio, staat alles klaar. Er zijn talloze microfoons, 
maar ze schrikken er niet voor terug.

Carmen neemt als eerste de microfoon en zegt: "Ik heb een pop 
aan een vriend gegeven die geen speelgoed had." En Susana: 
"Ik wilde een arme man zonder schoenen helpen! Ik was blij toen 
ik hem een nieuw paar van mijn oom kon geven!"

Francisco zegt dat hij zijn speelgoed aan zijn kleine zusjes heeft 
uitgeleend. Uiteindelijk bedanken de mensen die op de radio 
werken hen: hun kleine verhalen zijn verspreid en hebben zoveel 
luisteraars vreugde gegeven! (Kinderen voor de Vrede van El 
Salvador).

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

"Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:

hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet.”
(Mc 4:26-27).

Kinderactiviteiten 
AGENDAHieronder enkele reacties van 

communicanten:

Beschrijf je ervaring rond de EHC voorbereidingen in 1 
zin. Wat vond je ervan?
“Ik vond het superleuk, want nu weet ik heel veel over 
God en Jezus.”

“Ik vind de lessen leuk en leerzaam, je leert nieuwe 
dingen over de kerk, en er zijn leuke activiteiten.”

“Brood bakken bij de bakker was toch wel echt het 
leukst. En Palmpaasstok brengen bij een blinde man 
erg bijzonder. Hij was zo blij ondanks dat hij niets kon 
zien!”

Zou je andere kinderen aanraden om EHC te doen? En 
waarom wel of waarom niet?
“Ja, je leert nieuwe kinderen kennen!”

“Ja, ik zou het andere kinderen aanraden, want het is 
supergezellig en op de dag zelf is het volop feest en je 
bent samen met je familie en vrienden.”

“Ja, want je gaat heel veel leuke dingen doen, zoals 
een Palmpaasstok maken en naar de bakkerij.”

Jongerenbijeenkomst in Vleuten 
Op zondag 22 september organiseert de parochie een jongerenbij-
eenkomst in en rond de Willibrordkerk in Vleuten. Jongeren vanuit 
het hele aartsbisdom Utrecht sluiten zich aan bij deze activiteit en 
zullen ook deelnemen. Alle jongeren van 16 tot 30 jaar zijn van harte 
welkom om zich bij het programma aan te sluiten. 

Programma:
11.00- 12.00 uur              Eucharistieviering
12.00- 12.30 uur              Koffi  e met parochianen
12.30- 13.30 uur              Lunch
13.30- 14.15 uur              Buitenactiviteit 
14.15- 16.45 uur              Inhoudelijke activiteit (meer informatie volgt)

Contact telefoonnummer secretariaat: 030- 6774571 

TieTie

Belangrijke 
data 
op een rij:

Zondag 7 juli  
Laatste kindernevendienst voor 

de zomervakantie, in beide kerken

Zondag 1 september
Start kindernevendienst  

9.30u Mariakerk

Zondag 1 september
 familieviering/internationale 

viering

 11.00u Willibrordkerk
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Dit jaar hebben 16 tieners de voor-
bereidingen op het H.Vormsel 
gedaan. Op zaterdagavond 18 
mei was voor 15 vormelingen de 
feestelijke Vormselviering met 
vormheer mgr. T. Hoogenboom. 
Eén tiener heeft in de Paaswake 
al dit sacrament mogen ontvan-
gen. Wij zijn als parochie zeer 
dankbaar dat zoveel tieners uit 
onze parochie deze volgende stap 
in hun geloof en verbintenis met 
God hebben genomen. 

Uitnodiging tienergroep
Na de zomervakantie willen we 
weer gezellige bijeenkomsten or-
ganiseren voor de tienergroep. In 
overleg met de begeleiding kun-
nen jullie zelf aangeven hoe jullie 
invulling aan deze bijeenkomsten 
willen geven. Er is in het pastoraal 
centrum een tienerruimte aanwe-
zig. Deze kan ook nog gezamenlijk 
opgeknapt en gezelliger gemaakt 
worden. De bijeenkomsten waren 
altijd eens in de maand op zondag-

avond van 19.00u tot 20.30u, maar 
ook dit is in overleg. We hopen dat 
veel vormelingen en tieners uit de 
parochie tussen de 12 en 16 jaar 
zich hierbij aan willen sluiten. 

Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom! Geef je op via 
vormsel@lichtvanchristus.nl of
karin.vanderhelm@planet.nl 

Heilig Vormsel 2024

Nieuws van de kindernevendienst 
Het voorjaar is altijd een periode met mooie, beteke-
nisvolle feesten in de kerk. Ook bij de kinderneven-
diensten besteden we volop aandacht aan Hemel-
vaartsdag, Pinksteren, de Eerste Heilige Communie 
en Sacramentsdag (op 2 juni). 

De kinderen luisteren naar een verhaal en daarna vol-
gen regelmatig geanimeerde gesprekken en worden 
er vragen gesteld. Heel fi jn te zien dat kinderen hierbij 
vaak weinig schroom kennen en we stukje bij beetje, 
als een puzzel, samen de boodschap en de betekenis 
van het verhaal ontrafelen. Zo helpen we elkaar verder. 

Regelmatig komen er thema’s aan bod als oog heb-
ben voor elkaar, goede dingen doen en samen delen. 
Soms kunnen kleine gebaren al een geweldig mooi 
eff ect hebben. De kinderen helpen elkaar graag tij-
dens de kindernevendienst en vertellen over hoe zij 
iemand anders blij maken. Salsa deelde bijvoorbeeld 
dat ze haar lange staart binnenkort wil doneren, zodat 
het gebruikt kan worden voor een pruik voor een ziek 
kind. Deze periode waren de kinderen ook meerdere 
keren in de kerk te vinden. Tijdens de Eerste Com-
munie, maar ook tijdens een doop waar ze vanuit de 
eerste rij geïnteresseerd de diverse handelingen volg-
den. Ook tijdens Sacramentsdag keken zij tijdens het 
tafelgebed hun ogen uit.

Zomerstop kindernevendienst
De kindernevendienst gaat met vakantie van 14 juli 
tot en met 25 augustus. Op 1 september is er weer kin-
dernevendienst in De Meern (9.30 uur) en om 11.00 
uur een familieviering in Vleuten. Natuurlijk blijven 
kinderen van harte welkom, achterin de kerk liggen er 
verschillende boekjes en kleurplaten voor tijdens de 
vieringen.

Een fi jne zomer en we zien jullie graag weer terug na 
de vakantie!

Team Kindernevendienst 



Aandacht voor elkaar

OVERLEDEN

2 mei
Augusta Johanna 

de Rijk-Hamelijnck 
(Guus)

op de leeftijd van 94 jaar
weduwe van George de Rijk

De uitvaart was op 11 mei in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis

8 mei
Wilhelmina Gertruda 

Vermeent-Bakkers 
(Mien)

op de leeftijd van 88 jaar
weduwe van Jan Vermeent

De uitvaart was op 17 mei in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis
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14 mei
Joseph Maria Koot 

(Jos)
op de leeftijd van 86 jaar

echtgenoot van Rietje Snel

De uitvaart was op 22 mei in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis

15 mei
Paulina Theodora Maria 

Benschop-van Rijnsoever 
(Pauline)

Op de leeftijd van 89 jaar
Weduwe van Wim Benschop

De uitvaart was op 24 mei in de 
Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis

21 mei
Aartje Elizabeth Kok-Bus 

(Aly)
op de leeftijd van 81 jaar

echtgenote van Joop Kok

De crematieplechtigheid was op 
28 mei

Een Bakkie Troost

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt 
u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan wat ge-
zelschap? Dan bent u elke eerste woensdag van de maand 
welkom voor ‘een bakkie troost’. 

Tijdens dit koffi  e moment vindt u een luisterend oor. U 
hoeft niet bang te zijn dat u anderen ‘lastig valt’ met uw 
verhaal, alle problemen en zorgen mogen besproken 
worden. Begeleiding door Pieter Hof, Marianne Vlaar en 
indien mogelijk Eefj e Visser van Uitvaartzorg Eefj e. Voor 
een 1-op-1 gesprekje kan ook altijd een afspraak gemaakt 
worden.

U bent van harte welkom!
Elke éérste woensdag: 10.00 u Pastoraal Centrum 
(3 juli, 7 augustus en 4 september)

4 juni
Willem Antonius Hoefakker 

(Wim) 
op de leeftijd van 89 jaar, 

weduwnaar van Joke van Doorn

De uitvaart was op 11 juni in de 
Willibrordkerk en in de middag 

crematie

GEDOOPT

Rectifi catie:  

14 april
Katie en Romein

dochter en zoon van 
Roderik en Karijn
Bouter- Koopstra
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Naast onze kerken, die het klop-
pend hart van onze parochie vor-
men, zijn de pastorieën belang-
rijke bakens van katholiek leven 
in onze gemeenschappen. De 
pastorie in Vleuten functioneert 
al jaren als parochiecentrum en is 
zo een belangrijke plek binnen de 
parochie, de pastorie in De Meern 
is uitvalsbasis van onze pastoor, 
die “zijn” pastorie deelt met twee 
medebewoners. 

In 2005 en 2006 zijn onze mooie 
pastorieën in Vleuten en De Meern 
tegelijk met de beide monumenta-
le kerkgebouwen gerestaureerd. Ze 
stonden er toen weer piekfi jn bij. 
Inmiddels is dat al bijna 20 jaar 
geleden. Sinds 2006 is het hout-
werk vanuit kosten overwegingen 
verschillende keren kleinschalig 
bijgewerkt. Nu echter is een grote 
beurt, waarbij alles grondig wordt 
aangepakt, erg noodzakelijk. Hoe-
wel Het Rijk ons met subsidies 
helpt, moeten de kosten van het 
onderhoud van onze monumen-
ten voor een groot deel door de pa-
rochie zelf worden opgebracht. 
Voor het onderhoud in de afgelo-
pen jaren is geld opzij gezet, maar 
de jaarinkomsten lieten niet toe 
om voldoende te sparen voor groot 
onderhoud. Ook zijn de kosten in 
de bouw de laatste jaren fors geste-
gen. Daarom moet onze parochie 
op zoek naar extra geld voor het 
onderhoud. De actie daarvoor is 
een aantal weken geleden gestart. 
In het komend jaar zullen we tal 
van activiteiten op touw zetten om 
dit geld bij elkaar te brengen. Het 
gaat om ca. € 100.000,=  die moet 
worden “gevonden”.

De eerstvolgende actie in dit kader 
is de Brokantemarkt die dit jaar op 
zaterdag 14 september in de pas-
torietuin in Vleuten wordt geor-
ganiseerd. We zullen in de nabije 
toekomst ook een kerkenveiling 
organiseren waarbij mooie spullen 
en diensten zullen worden geveild. 
De organisatie daarvan is juist ge-
start. We zijn daarvoor nog op zoek 
naar leuke kavels om te veilen, een 

goede veilingmeester en mensen 
die willen helpen dit te organise-
ren. 

Om de voortgang van de inzame-
ling te kunnen volgen, zullen in 
de beide kerken “Thermometers” 
worden geplaatst zodat iedereen 
kan volgen hoe snel we het doel 
naderen. 
Iedereen die suggesties heeft om 
geld in te zamelen, of die zelf een 
bijdrage wil leveren kan zich mel-
den bij Otto de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl 

Geef je groot, geef je klein, het 
maakt niet uit. Alle giften zijn zeer 
welkom. We doen het samen. Dát 
is het allerbelangrijkste!

Parochie Licht van Christus 
NL09 RABO 0367 5210 59 
ovv ‘Bijdrage groot onderhoud 
monumenten’ 

Fondsenwerving voor groot schilderonderhoud aan 
onze monumenten 
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€ 90.000

€ 80.000
€ 70.000

€ 60.000

€ 50.000
€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000
€ 10.000

€ 100.000

Parochie in de steigers voor het groot onderhoud. Het kost twee dagen 
om de steiger op bouwen en twee dagen om weer te demonteren.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen aan het 

groot onderhoud 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.



Bij het verschijnen van deze 
Drieluik is het schilderwerk van 
het Afscheidshuis, Kerkestein en 
de pastorie/pastoraal centrum in 
Vleuten grotendeels  afgerond en 
zijn de steigers bij de pastorie in 
De Meern al zichtbaar. Omdat dit 
een grote uitgave is, waarvoor we 
extra geld inzamelen, leggen we 
graag uit wat we nu precies gaan 
doen. 

Allereerst moet er voor het schil-
derwerk aan beide pastorieën  een 
behoorlijk kostbare steiger wor-
den gebouwd om veilig te kunnen 
werken, omdat de ARBO eisen dat 
nu eenmaal voorschrijven. Deze 
stellage moet worden aangevoerd, 
opgebouwd, weer afgebroken en 
afgevoerd.

Pastorie te Vleuten
Onze voormalige pastorie uit 1885 
is van buiten én van binnen ge-
schilderd. 

De kozijnen zijn gemaakt van su-
per goed hout, maar ook daar ont-
staat rotting en daarom moeten 
we veel timmerwerkzaamheden 
verrichten. Zoals u gezien heeft, 
is er enkele maanden geschilderd 
door 3-4 personen. Helaas was het 
fi nancieel niet mogelijk het pand 
direct van dubbel glas te voorzien. 
Ook de restauratie van de luiken 
is helaas heel kostbaar en dus niet 
mogelijk. 

Pastorie De Meern 
De pastorie in De Meern, voorheen 
de woning van pastoor Los, is nu 
de woning van pastoor Ambting. 
Ook hier worden de ramen en 
deuren in de buitengevel van bin-
nen en van buiten geschilderd. 

Kerkestein
Ons voormalig parochiecentrum 
is sinds 2 jaar verhuurd aan een 
kinderdagverblijf met een spe-
ciale doelgroep. Hier is schilder-
werk aan alle kozijnen in de bui-
tengevel aan de buitenkant en de 
binnenkant nodig. Bij dit gebouw 
waren een aantal houten panelen 
van binnenuit aangetast, waardoor 
vervanging daarvan noodzakelijk 
is. Dit schilderwerk is in de afgelo-
pen weken afgerond. 
Ook Kerkestein is per saldo een 
bron van inkomsten voor de paro-
chie. 

Aan schilderwerk, voorbereiding 
en begeleiding van de uitvoering 
van het schilderen van genoemde 
objecten wordt totaal ca € 180.000 
uitgegeven.
Alleen voor de monumenten, de 
twee pastorieën, wordt door het 
rijk een subsidie toegekend van ca. 
€ 42.000.

Met dit artikel hopen we inzicht te 
geven in een goede besteding van 
het geld van de parochie. Bij vol-
gende schilderbeurten (ongeveer 
iedere 7 jaar) kan weer worden vol-
staan met het enkel schilderen van 
de buitenzijde van de kozijnen. 

Grote schilderbeurt van onze 
pastorieën

Vakantie thuis 

Rondom mij heen begint 
het weer te leven

Vakantietijden breken voluit aan
Ver weg of heel dichtbij maar 

wat kamperen     
Het gaat om vrijheid en 

in vrijheid gaan

Ik ga hier thuis maar 
wat vakantie vieren

Bij vlinders en met vogels 
op ‘t terras

Met bloemen om de boel 
wat op te sieren 

Aan vrijheid denkend, 
of ik vlinder was

Als vlinder vlieg ik uit 
naar verre verten

Ver fl adderend in vrijheid
 waar ik wil

Ik zit hoog op een duin 
zonder beperken,
ga pootje baden 
en de golven in   

En als dan de 
vakantiefoto’s komen

Via het scherm gedeeld 
en soms wat veel  

Zoek ik mijn eigen plek 
met vlinderdromen

In vrijheid die écht niemand 
van mij steelt

Henny, juni 2024
Een stuk van de dorpel moest 
vervangen worden.

De herstelde dorpel kan weer jaren 
mee.
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Een aantal zondagen door het 
jaar wordt er een extra collecte 
gehouden. De doelen voor deze 
collecte worden door het bisdom 
jaarlijks vastgesteld. Om paro-
chianen de gelegenheid te geven 
voor welk doel zij graag willen 
doneren, wordt de collecte deze 
zondagen opgesplitst in twee de-
len. De collecte ten behoeve van 
onze eigen parochie zal gewoon 
tijdens het klaarmaken van de 
tafel gehouden worden. De ex-
tra collecte volgt los in mandjes 
daarna of in het portaal na afl oop 
van de eucharistieviering. In 
Drieluik en bij de mededelingen 
wordt aangekondigd ten behoeve 
van welk goed doel de extra col-
lecte zal zijn.

zondag 25 aug Augustus: Missie 
Verkeersmiddelen Actie / MIVA
MIVA steunt kleinschalige projec-
ten in ontwikkelingslanden met 
vervoers- en communicatiemid-
delen. De projecten richten zich 
op verschillende ontwikkelings-
thema’s waaronder kinderrechten, 
mensenrechten, gezondheidszorg 
en vrouwen(rechten).

Geboortezorg in Zambia
Dit jaar vraagt Stichting MIVA ur-
gente aandacht voor levensred-
dende geboortezorg in afgelegen 
Zambia. Met regelmaat moeten 
vrouwen hun baby hier langs de 
kant van de weg ter wereld bren-
gen. Met alle gevolgen van dien. 
Verloskundige Zelly voelt zich 
machteloos. Haar kraamkliniek 
heeft namelijk geen vervoer. Zon-
der ambulance kan zij in noodsitu-
aties niets doen. Vrouwen kunnen, 

als ze veel geluk hebben, achterop 
een ossenkar naar het grote zie-
kenhuis worden gebracht. Maar 
meestal zijn ze aan hun lot overge-
laten. 

Kraamkliniek zonder ambulance
De afstanden zijn in Zambia enorm 
en er zijn alleen zandwegen. Een 
auto heeft in dit gebied bijna nie-
mand, en men heeft ook geen geld 
voor ander vervoer. Er zit voor veel 
zwangere vrouwen dus niks an-
ders op; wanneer zij hun kindje 
bijna verwachten starten ze lopend 
aan een lange en onzekere tocht.
Het verschil tussen nieuw leven 
en de dood ligt hier heel dicht bij 
elkaar. Tijdens de kerkcollecte in 
augustus zamelt MIVA daarom 
geld in voor een ambulance bij de 
kliniek van Zelly. Zodat geen (nieu-
we) levens meer verloren hoeven 
te gaan.

Help jij mee?

Koopt u regelmatig Douwe Egberts producten met waardepunten of 
heeft u een stapel DE waardepunten liggen? U kunt die misschien do-
neren voor de kerk.

Alle Douwe Egberts-, Pickwick- en SENSEO®-verpakkingen bevatten 
waardepunten. Knip de punten uit en verzamel ze in bundels van 1.000 
punten. Elke bundel is 5 euro waard. Met 1.498 Douwe Egberts waarde-
punten kunnen we bijvoorbeeld een pak koffi  e van 500 gram kopen. 
Waardepunten zijn onbeperkt geldig. Wij kunnen de DE punten bij Blok-
ker verzilveren.

De waardepunten kunt u op een tafel achter in de kerk/Mariakapel 
neerleggen of in de brievenbus van de kerk. Alvast dank. 

Voor vragen zr. Lúcia 06-22097236 (WhatsApp) 

Extra collecte

Koffi  e en thee DE spaarpunten - voor onze kerkactiviteiten
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Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen aan de 

extra collectie voor MIVA 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.



De Utrechtse Broederschap Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer orga-
niseert dit jaar weer de bedevaart 
naar Kevelaer op 21 en 22 augus-
tus 2024.

Ga mee op bedevaart
De Utrechtse bedevaart nodigt u 
van harte uit om deel te nemen 
aan onze jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer, het beroemde bede-
vaartsoord in Duitsland. Het is een 
plek van rust, bezinning en ont-
moeting, waar we ons verdriet en 
verlies bij Maria, “Troosteres van de 
bedroefden”, mogen neerleggen. 

De bedevaart is voor iedereen
Of u nu op zoek bent naar verdie-
ping in het geloof, samen wilt zijn 
met gelijkgestemden of nieuws-
gierig bent naar de eeuwenoude 
traditie, u bent van harte welkom! 

2-daagse reis
Onder begeleiding kunt u deelne-
men aan mooie liturgische vie-
ringen, indrukwekkende lichtpro-
cessie, kleine of grote kruisweg en 
nog veel meer. Ook krijgt u de ge-
legenheid om alleen of gezamen-
lijk het stadje Kevelaer, de terrasjes 
en souvenirwinkels te verkennen. 

Het vertrek is woensdag 21 augus-
tus omstreeks 8:00u vanaf ver-
schillende opstapplaatsen in de re-
gio. Op de heenreis maken we een 
tussenstop voor koffi  e met gebak/
broodje.
De kosten voor de reis zijn vanaf 
€ 140,00 of € 169,00 per persoon 
obv een 2 persoonskamer.

U kunt zich opgeven bij Karin van 
der Helm, e-mail: 
karin.vanderhelm@planet.nl

De Pinksterviering in De Meern 
kreeg een extra feestelijk einde 
door de onderscheiding van twee 
trouwe vrijwilligers met de Willi-
brordpenning, Greet en Ben Koot. 
Jarenlang hebben zij zich ingezet 
voor de gemeenschap rond de 
Mariakerk. 

Greet was van 2008-2022 coördi-
nator van schoonmaakwerkgroep 
Schoon Schip in De Meern. Hoe-
wel haar gezondheid het nu niet 
meer toelaat om actief te zijn in de 
werkgroep, is Greet nog altijd be-
trokken bij de leden van de groep. 
Het leven van Greet stond als moe-

der in het teken van de zorg voor 
haar 3 kinderen en tegenwoordig 
is ze als oma betrokken bij haar 9 
kleinkinderen, waar ze dol op is. In 
haar vrije tijd was Greet regelmatig 
op de tennisbaan en dus ook in de 
kerk te vinden.  

Ook Ben, de echtgenoot van Greet, 
werd onderscheiden met de Wil-
librordpenning voor zijn verdien-
sten rond het onderhoud van de 
gebouwen in De Meern. Ben is nog 
steeds actief. Ondanks zijn hoge 
leeftijd is Ben, als oud commando, 
nog zeer vitaal en doet hij dingen 
die anderen op die leeftijd vaak 
niet meer kunnen. Zo graaft hij ga-
ten in de tuin van de pastorie, klimt 
hij op gewelven en sprong hij thuis 
in een lantaarnpaal om zich van 
het dak van de caravan naar bene-
den te laten glijden. Ben weet alles 
van kerkgebouw en pastorie in De 
Meern en met zijn bouwkundige 
kennis en jarenlange ervaring is hij 
een onmisbare kracht.

Namens de aartsbisschop van 
Utrecht mocht pastoor Ambting 
hen de Willibrordpenning over-
handigen en de bijbehorende 
draagspeld opspelden. 

Bedevaart naar Kevelaer 

Onderscheiding 
Greet en Ben Koot
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) 
Voor alle overige vragen van financi-
ële aard (ook voor het indienen van 
declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op werk-dagen 
tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligers
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
5	 7 september 2024 t/m 25 oktober 2024	 12 augustus
6	 26 oktober 2024 t/m 13 december 2024	 30 september

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey Vermey Vermey 

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022 

Vermey 
uitvaartzorg

Vermey Vermey 
uitvaartzorg

Vermey 

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen


