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Een nieuw en uitdagend werksei-
zoen staat voor de deur. Met in-
gang van 1 oktober gaat het nieuw 
te vormen pastorale team voor de 
parochies Licht van Christus en 
Drie-eenheid van start. Het team, 
bestaande uit pastorale werksters 
Hedwig Mensink en Marion Ko-
renromp, priesters Jaap Scholten, 
Gerben Zweers en ondergeteken-
de, wordt op 6 oktober om 11.00 
uur gepresenteerd in IJsselstein en 
op 18 oktober om 19.00 uur in De 
Meern. U bent van harte uitgeno-
digd om aanwezig te zijn bij een 
van deze vieringen. Terwijl som-
migen binnen het te vormen team 
elkaar al kennen en eerder heb-
ben samengewerkt, hebben ande-
ren dat nog niet. In de komende 
maanden mogen we als team bou-
wen aan vertrouwen en teamgeest. 

Voor u als parochianen van Licht 
van Christus betekent deze veran-
dering ook dat u nieuwe gezichten 
zult zien in de vieringen binnen 
onze parochie. Als de nieuwe col-
lega’s een even hartelijk welkom 
krijgen als ik, drie jaar geleden, heb 
ik alle vertrouwen in een prettige 
samenwerking.    

Binnen onze parochie zijn de res-
tauratiewerkzaamheden rond het 
schilderwerk aan beide monu-
mentale pastorieën deze zomer 
afgrond. De schilders hebben goed 
werk geleverd en voor de komen-
de jaren staan onze gebouwen er 
weer prima bij. 
Zoals u in de kerken regelmatig 
hoort in de mededelingen, loopt de 
actie “Fondsenwerving voor onze 
Monumenten”, om de restauratie-
werkzaamheden te bekostigen nog 
steeds. Meer informatie over deze 
actie vindt u in de vorige Drieluik. 
Samen moet het ons lukken om 
het streefbedrag van 100.000 Euro 
binnen te halen. Graag wil ik ieder-

Uitdagend 
nieuw 
werk-

seizoen

een die al een bijdrage heeft gele-
verd hartelijk danken!

De komende tijd staan er weer ver-
schillende activiteiten op het pro-
gramma van de parochie. Net als 
vorig jaar organiseert de parochie 
samen met Kasteel De Haar een 
Vespers in de kapel van De Haar 
op 1 september.  Het kasteel en de 
parochie willen zo de traditionele 
banden die er zijn in ere houden. 
Aansluitend bij de jaarlijkse Open 
Monumentendag houdt de pa-
rochie op 14 september een bro-
cantemarkt rond de pastorie van 
Vleuten. Wederom is het de moei-
te waard om rond te snuffelen en 
te zien of er iets aantrekkelijks 
voor u tussen het brede aanbod 
aan curiosa zit. Op 25 augustus 
was er een bijeenkomst met jong-
volwassen parochianen. We willen 
graag dat de jongvolwassenen die 
regelmatig in onze kerken komen 
kennis maken met elkaar en zien 
waar hun behoeften liggen. Op 22 
september organiseert onze paro-
chie, samen met het aartsbisdom, 
een activiteit voor jongeren. Voor 
sommige jongeren zal het een 
weerzien worden na de wereldjon-
gerendagen, maar ook andere jon-
geren zijn van harte uitgenodigd 
bij deze bijeenkomst. Als thema 
is er gekozen voor “identiteit”. Er 
wordt stilgestaan bij de vraag: wie 
ben ik in de ogen van mezelf, van 
de naaste en van God? Alle opko-
mende activiteiten laten zien dat 
onze parochie leeft. Waardering 
voor alle parochianen die vrijwillig 
betrokken zijn en hun tijd en ener-
gie geven.  
Van harte hoop ik dat iedereen 
heeft genoten van de zomerrust 
en met frisse moed het nieuwe 
seizoen ingaat. Gelovig zijn we sa-
men op weg op naar God. 

Pastoor Peter Ambting           
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LICHT VAN CHRISTUS

De vakantieperiode ligt alweer achter ons en ik hoop 
dat u een mooie zomer heeft gehad. In de parochie is 
het nieuwe werkseizoen begonnen, werkgroepen en 
vrijwilligers hebben hun werk weer opgepakt of gaan 
dat doen. We mogen ons verheugen in een aantal 
mooie kerkelijke activiteiten dit najaar. 

Maar voor we vooruitblikken, wil ik eerst Nico van 
Rossum feliciteren. Nico van Rossum ontving op 
28 juli de welverdiende Willibrordpenning. Zoals de 
pastoor en Nico zelf al zeiden bij de decoratie: “Met 
de onderscheiding van Nico danken we ook alle vrij-
willigers die zich telkens inzetten in de parochie”. 
Zonder de inzet van vrijwilligers zou de parochie 
niet kunnen functioneren. Dus vanaf deze plek een 
groot compliment voor allen die een radertje zijn in 
het grote geheel van Parochie Licht van Christus. Wij 
zijn blij met u en met wat u doet voor de parochie, 
waarvoor onze hartelijke dank. Elders in deze Drie-
luik leest u meer over de onderscheiding van Nico en 
deze bijzondere dag voor onze parochie.  

Een grote activiteit die in de parochie op het pro-
gramma staat, is de brocantemarkt en Open Monu-
mentendag op zaterdag 14 september. We hopen dan 
veel mensen te mogen verwelkomen in onze monu-
mentale kerk van Vleuten en op de brocantemarkt in 
de tuin van de pastorie. De opbrengst van de verkoop 
van de spullen komt geheel ten goede aan de grote 
restauratie van de pastorieën in De Meern (zie foto) 
en Vleuten. 

Op 1 oktober zal de samenwerking met Heilige Drie-
eenheid Parochie van start gaan. Een team van vijf 
beroepskrachten zal dan beginnen aan de pastorale 
taak voor de twee parochies. Het bestuur was blij om 
op 12 augustus de mededeling te mogen doen dat 
ook Gerben Zweers O.S.A. door de aartsbisschop be-
noemd wordt tot pastor van het nieuwe team. 
We heten pastor Gerben Zweers van harte welkom en 
we zijn heel blij met zijn benoeming. Op 18 oktober 
kan u met hem en de overige leden van het pastoraal 
team kennismaken tijdens de presentatieviering en 
de aansluitende receptie in onze kerk in De Meern. 

Zoals gezegd, de parochie draait op vrijwilligers. We 
zijn als parochie op zoek naar nieuwe mensen voor 
verschillende vrijwilligersfuncties. Is het iets voor u 
om koster te zijn, acoliet of gastheer/-vrouw bij de 
eucharistievieringen in het weekend? Of om te hel-

pen bij het schoonmaken van de kerk of bij het on-
derhoud van de tuinen/kerkhoven? Dat is maar een 
kleine greep uit de vrijwilligerstaken die er in de pa-
rochie zijn. Informatie kunt u krijgen op het pasto-
raal centrum, tel. 6774571. We zijn op zoek naar u!

Ook is het parochiebestuur op zoek naar een nieuw 
bestuurslid met de portefeuille communicatie. Klinkt 
dat als iets voor u? Aarzelt u dan niet om contact 
op te nemen via het e-mailadres rinie.boomkamp@
lichtvanchristus.nl We gaan graag met u in gesprek.

We vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers een 
welverdiende attentie krijgen aan het eind van het 
jaar. In het verleden is het voorgekomen dat een en-
kele vrijwilliger geen kerstattentie heeft ontvangen. 
Om dat te voorkomen zullen we de coördinatoren 
van de vrijwilligersgroepen weer vragen om een le-
denlijst door te geven van hun werkgroep. 

Zoals elke twee maanden heeft u weer een prachtig 
parochieblad voor u liggen, met dank aan de redactie 
die de inhoud daarvan samenstelt uit alle binnenge-
komen kopij, zelf artikelen toevoegt en zorgt voor de 
illustraties. 

Ik wens u een mooie nazomer toe.

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris
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Vacature parochiebestuurslid 
aandachtsgebied communicatie

Om het aandachtsgebied interne en externe communicatie te 
vertegenwoordigen en te verbeteren zoekt Parochie Licht van 

Christus een

Parochiebestuurslid Communicatie (m/v)

Wie zoeken wij?
Een bestuurder die binnen het bestuur zorg draagt voor het 
aandachtsgebied communicatie, zowel intern als extern. 
Aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie binnen 
een professionele of vrijwillige organisatie is een duidelijke wens.

Interne communicatie
Onder interne communicatie verstaan we de communicatie binnen 
de organisatie van de eigen parochie.
Het bestuurslid communicatie draagt zorg voor:
•  het ontwikkelen van een beknopt beleid rond interne communi-

catie; 
•  bewaken dat het bestuur voldoende aandacht heeft voor com-

municatie. 

Externe communicatie 
Onder externe communicatie verstaan we de communicatie met 
brede gemeenschap van parochianen en samenleving.
Het bestuurslid communicatie draagt zorg voor:
•  het ontwikkelen van een beknopt beleid rond externe 

communicatie; 
•  strategie hoe wij ons helder en uniform presenteren naar buiten;
•  het aansturen en ontwikkelen van onze communicatiekanalen: 

parochieblad, website en  sociale media;
• publicaties, zoals posters en advertenties.

Onze eerste missie is het verkondigen van het geloof, communicatie 
dus. Alle communicatie in de parochie staat uiteindelijk in dienst 
van die gelovige opdracht en de opbouw van onze parochie.  
Creativiteit en daadkracht zijn onontbeerlijk voor deze functie. 

Wat bieden wij?
Wij zijn een parochie in beweging, met grote ambities voor de 
toekomst. Wij bieden 
• een enthousiast parochiebestuur om mee samen te werken; 
•  een uitdagende werkomgeving op het snijvlak van kerk en 

samenleving; 
•  de mogelijkheid uw netwerk te verbreden door het bestaande 

grote netwerk van de parochie; 
•  deelname aan de verdiepende activiteiten die de parochie op het 

gebied van geloof, ontwikkeling en spiritualiteit organiseert.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen 
met vicevoorzitter Rolf Engelen: 
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl of 06-27053345

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u uw 
motivatiebrief en CV sturen naar Rinie Boomkamp, secretaris van 
het parochiebestuur: bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl  

Even 
voorstellen…
Mijn naam is Thérèse Hansen, ik 
ben 58 jaar en sinds 1 april 2024 
ben ik enthousiast begonnen als 
financieel medewerkster voor de 
parochie in het Pastoraal Cen-
trum in Vleuten.

Ik ben geboren en getogen in De 
Meern en heb daar de eerste 30 
jaar van mijn leven gewoond. Mijn 
beide ouders Geert en Ria Hansen, 
zij leven helaas niet meer, zijn al-
tijd verbonden geweest met de 
parochiegemeenschap. Beiden als 
koorzanger en mijn vader ook als 
koster. Wellicht kennen sommi-
gen van u mijn vader nog uit de 
tijd dat hij kantoorhouder van het 
postkantoor in De Meern was.

Ik kom uit een gezin van 7 kinde-
ren en heb 4 zussen en 2 broers. 
Inmiddels woon ik, na wat om-
zwervingen, ruim 6 jaar met veel 
plezier in Vleuten met mijn hond 
Flits. Ik heb een zoon, Freek, die 
binnenkort 25 jaar wordt en be-
zig is met de laatste loodjes van 
zijn studie in Utrecht waar hij op 
kamers woont en ik heb een lie-
ve vriend Cor, die in Hagestein 
woont.

Ik ben zelf ook altijd verbonden 
geweest met de R.K. kerk in De 
Meern en heb o.a. met veel plezier 
gezongen in jongerenkoor Arsis. 
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“Het heeft mij meer gebracht 
dan ik had verwacht” 
In augustus 2023 namen we af-
scheid van onze Pastoraal Werker 
Yuri Saris. Hij maakte de overstap 
naar Aalmoezenier bij de Marine 
in Den Helder. Een jaar later tref-
fen we Yuri in zijn appartement in 
Utrecht. Zin in een nieuwe pasto-
rale uitdaging, de oorlog in Oekraï-
ne, en ontmoetingen met oorlogs-
vluchtelingen in onze parochie 
waren belangrijke redenen voor 
zijn overstap. Heeft Yuri in Den 
Helder gevonden wat hij zocht? 
“Het heeft mij meer gebracht dan 
ik had verwacht.” 

In één van zijn eerste weken bij 
de Marine werd er tijdens de Alle 
Hens (de wekelijkse bijeenkomst 
van de manschappen) door de 
commandant gemeld dat hij soms 
dwingender zal zijn in zijn leiding-
geven. De Marine moet namelijk 
overgaan van werkzaamheid in 
een vredessituatie naar paraatheid 
in een oorlogssituatie. Dit was een 
expliciete boodschap die indruk op 
Yuri maakte. Het gaf meteen een 
serieuze en relevante lading aan 
zijn nieuwe werk. 
Als Aalmoezenier heeft Yuri oog 
voor het geestelijk welzijn van de 
mannen en vrouwen binnen zijn 
eenheden. Zijn basiswerk lijkt wat 
op het werk van een dorpspastoor. 
Elke ochtend en middag loopt hij in 
zijn uniform en baret met een grote 
mok koffie rond langs de kantoren 
en werkplaatsen om een praatje te 
maken en zo vertrouwd te raken 
met iedereen. Soms verblijft hij een 
aantal dagen op een duikvaartuig. 
Hij luistert naar de levensverhalen 

en -ervaringen, hoort soms wat er 
speelt op de werkvloer of thuis. Hij 
denkt mee over nieuwe stappen in 
leven en werk. Dit laagdrempelige 
contact is een belangrijk funda-
ment voor indringender pastoraat 
dat soms nodig is. Dit komt met 
regelmaat voor. Yuri heeft de afge-
lopen maanden heel persoonlijke 
gesprekken gehad naar aanleiding 
van ingrijpende gebeurtenissen in 
iemands leven. Ook begeleidt hij 
meerdere militairen in hun zoeken 
naar nieuwe levenszin, soms na 
ziekte, soms na een relatiebreuk, 
soms na een teleurstelling in het 
werk.
Yuri wordt steeds vaker gevraagd 
om dingen te doen die hij nog 
nooit eerder heeft gedaan. “Je 
wordt als Geestelijk Verzorger soms 
in het diepe gegooid, maar dat is 
juist boeiend.” Met regelmaat is 
Yuri werkzaam op landgoed Beuk-
bergen in Huis ter Heide. Zo bege-
leidt hij adaptatiegesprekken met 
militairen nadat ze teruggekeerd 
zijn van een missie, om de over-
gang van de missiesituatie naar de 
thuissituatie zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Binnenkort vindt 
hier ook een conferentie plaats in 
het kader van de EMMV (Eerste Ma-
ritieme Militaire Vorming). In een 
aantal dagen wordt nieuwe, jonge 
militairen een moreel-ethische 
vorming aangeboden. Het cursus-
materiaal krijgt Yuri aangereikt, 
maar hij realiseert zich dat hij het 
programma nog niet “doorleeft”. 
Dat is spannend en uitdagend. Ge-
lukkig kan hij putten uit zijn erva-
ring met de catecheselessen en het 

groepswerk dat hij bij ons in de pa-
rochie heeft gedaan. “Elke dag leer 
ik hier nieuwe dingen.”
In het begin had Yuri soms nog 
geen idee wat er van hem verwacht 
werd. ’s Ochtends liep hij van zijn 
legering naar zijn eenheid; hij 
was nog een totale vreemde voor 
zijn eenheden in een wereld die 
hem totaal vreemd was. Het Ge-
tijdengebed bleek belangrijk voor 
hem om de dag goed en verwach-
tingsvol te beginnen. Het was een 
spannende periode, maar elke dag 
gebeurde er wel iets, een nieuwe 
kennismaking, een nieuw gesprek, 
een nieuw verhaal. Uiteindelijk is 
de integratie zo heel snel gegaan. 
“Door lief en leed te delen, werd ik 
snel opgenomen in de gemeen-
schap.”

Het werk van Yuri gaat zelfs over 
onze landsgrenzen heen. Hij is on-
langs mee geweest naar een grote 
internationale, militaire oefening 
op Hawaii, waarbij hij op de basis 
Pearl Harbor verbleef. Twee we-
ken lang trok hij op met diverse 
duikteams. Zoals bijvoorbeeld met 
de mijnenzoekers en met het ber-
gingsteam. En op zaterdagavond 
mee een drankje doen in de dan-
cing. Want ook dat draagt bij aan de 
vertrouwensband en het gemeen-
schapsgevoel. Maar zegt Yuri: “Na 
enkele drankjes haak ik wel af, an-
ders kan ik mijn functie als Geeste-
lijk Verzorger niet uitvoeren.” 
Doordat Yuri de hele wereld over 
reist heeft zijn werk ook iets avon-
tuurlijks. Hij kan zelf bepalen hoe 
hij zijn tijd besteedt en waar hij bij 

-Geloofsverkondigers in 
Leidsche Rijn -
met Yuri Saris

Door Cristine Oostendorp 



aansluit. Na de zomer gaat Yuri 
samen met enkele artsen van het 
Duikmedisch Centrum naar Cu-
raçao om te ondersteunen bij een 
duikoefening. Zijn geweten is zijn 
baken om voldoende te geven aan 
de manschappen. Hij stelt zichtzelf 
telkens de vraag: “Wat maakt het 
zinvol dat ik daar naartoe ga?” 
Het leger is georganiseerd naar 
hiërarchie en militair recht. Hier-
door is het soms niet mogelijk of 
zelfs belastend voor militairen om 
persoonlijke problemen ter sprake 
te brengen. Bij een Geestelijk Ver-
zorger is iedereen echter totaal 
veilig vanwege het radicale ver-
schoningsrecht dat typerend is 
voor deze functie. Bij Yuri mogen 
militairen hun kwetsbaarheden 
en twijfels neerleggen, maar ook 
ervaringen met grensoverschrij-
dend gedrag, verslaving en crimi-
naliteit. Een Geestelijk Verzorger is 
er ook voor het thuisfront. Als hier 
behoefte aan is, brengt Yuri een 
huisbezoek bij familie of het gezin 
van een militair. “De zorg en gene-
genheid voor de manschappen en 
collega’s bij de Marine is belang-
rijke voeding voor mijzelf.” Nu Yuri 
vakantie heeft is hij benieuwd hoe 
het met de mensen gaat waar hij 
intensief contact mee heeft. 

Zijn nieuwe baan is geen kerke-
lijk werk in de klassieke zin. In 
onze parochie was zijn opdracht 
vooral catechetisch en daarnaast 
het voeren van pastorale gesprek-
ken. Bij de Marine is het andersom. 
Er is niet direct een catechetische 
vraag, maar wel veel behoefte aan 
individueel pastoraat rondom 
zinsvragen, eenzaamheid, schul-
den, criminaliteit, lastige thuissi-

tuaties en soms het overlijden van 
een dierbare. In de parochie had 
Yuri de taal en rituelen om op te-
rug te vallen en die hij deelde met 
de parochianen. In het werk bij 
de Marine is er veel minder spra-
ke van een gedeelde geloofstaal. 
Daarom moet Yuri dus soms ande-
re vormen en woorden zoeken. De 
christelijke of katholieke dimensie 
in zijn werk wordt vooral bepaald 
door zijn persoonlijke spirituali-
teit en drijfveer, hoe hij kijkt naar 
zijn medemens, en hoe hij hoopt 
dat God naar ons kijkt. Van hieruit 
voelt hij zorg voor de kwetsbare 
mens, en zoekt hij de schoonheid 
en begaafdheid in de mensen die 
hij treft, hoe complex hun leven 
soms ook is.

Yuri heeft de afgelopen maanden 
geleerd welke kennis en vaardig-
heden hij kan meenemen naar 
zijn nieuwe werk, maar ook wat hij 
los moet laten. Zijn vaardigheden 
vanuit de catecheselessen en het 
groepswerk zijn heel bruikbaar, 
maar op zijn catechetische ken-
nis wordt nauwelijks beroep ge-
daan. De persoonlijke contacten 

en de verhalen zijn bij de Marine 
vaak heftiger en intensiever dan 
in onze parochie. Het is een totaal 
andere wereld waar Yuri zich van 
maandag tot en met vrijdag in be-
geeft. Een soort kloosterleven. Zijn 
legering (zijn appartement op de 
Marine) is ook een soort klooster-
cel met een klein altaartje waarop 
een icoon, een Bijbel, een kruisje 
en een kaars staan. In het weekend 
komt hij even terug in Leidsche 
Rijn en gaat hij op zondag graag 
naar één van onze kerken om de 
Eucharistie te vieren. “Ik heb even 
overwogen om naar Den Helder te 
verhuizen, maar omdat ik hier veel 
mensen ken en als parochiaan on-
derdeel van de gemeenschap mag 
zijn, blijf ik graag hier.” Zo ervaart 
Yuri elk weekend als een spirituele 
oplading en gaat hij op zondag-
middag met het ontvangen Sacra-
ment terug naar Den Helder.

Nu Yuri een ‘gewone’ parochi-
aan in onze parochie is geworden, 
merkt hij hoe fijn het is om samen 
te bidden en te vieren, en elkaar 
amicaal te ontmoeten. “Het is een 
weelde om deel uit te mogen ma-
ken van onze gemeenschap.” In 
het vieren en de verkondiging is 
onze parochie heel herkenbaar 
Katholiek. Daarnaast is het ook 
een heel laagdrempelige en gast-
vrije gemeenschap voor mensen 
die zich sporadisch of spontaan 
bij ons aansluiten. Die combinatie 
past Yuri. “Als parochiaan ervaar ik 
wat een fijne Katholieke kerk wij 
samen zijn, en hoe voedend dit 
voor mij is. Deze ervaring gun ik 
meer mensen in onze tijd en cul-
tuur, kom maar meevieren op zon-
dag!”
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Kastje 
In het dankbare werk dat wij als 
Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
mogen doen, komen wij veel men-
sen tegen die van-het-kastje-naar-
de-muur worden gestuurd. Tussen 
instanties en zelfs binnen de ge-
meente Utrecht werken afdelin-
gen vaak niet goed samen of soms 
elkaar tegen. We zijn er in Neder-
land in geslaagd om zo’n complex 
sociaal stelsel te creëren met zó-
veel regelingen en regeltjes dat de 
mensen met echt grote problemen 
nergens echt passen en dus, erg 
genoeg, geen hulp krijgen. Vaak 
hebben deze gezinnen ook nog 
een zogenoemde multi-problema-
tiek, dus verschillende problemen 
tegelijk (schulden, psychische pro-
blemen, geen of weinig inkomen). 

Als Caritas zijn we laagdrempelig 
en werpen we geen ingewikkelde 
regels op. Natuurlijk kijken we kri-
tisch naar iedere situatie en hulp-
vraag, maar doen dat altijd welwil-
lend met de intentie om te helpen. 
Als christenen moeten we er zijn 
voor onze naasten. Dát is immers 
de boodschap van Jezus aan ons: 
brood moet je delen. Voor het be-
langrijke werk van de PCI heeft 
de jaarlijkse Paas-actie dit jaar het 
mooie bedrag van €8085,65 op-
gebracht, waarvoor hartelijk dank. 

Het zal wel besteed worden aan 
mensen en gezinnen in financiële 
nood.

Toch is er meer armoede dan we 
kunnen zien. Verborgen armoede, 
mensen die uit schaamte geen 
hulp durven vragen. Daarom is 
het hartverwarmend dat Sonja 
en Renske, twee parochianen in 
de wijk De Balije in De Meern, als 
buurvrouwen het initiatief heb-
ben genomen om in hun straat (de 
Claudiuslaan) gewoon tegen de 
huisgevel een kastje neer te zetten 
waarin ze producten (tandenbor-
stels, maandverband, deodorant, 
pasta, rijst etc.) zetten die mensen 
gratis mee mogen nemen. Het 
kastje voorziet in een grote be-
hoefte. 
Uit schaamte worden de produc-
ten in het kastje vaak ’s avonds of ’s 
nachts uit het kastje gehaald, zodat 

niemand het ziet. Hier dus geen 
van-het-kastje-naar-de-muur-
verhaal, maar een heel praktisch 
kastje tégen de muur: een buurt-
super waar mensen rechtstreeks 
geholpen worden met producten 
die ze zelf niet (goed) kunnen beta-
len. Als PCI hebben we dit initiatief 
gezien en willen dit de komende 
maanden graag financieel onder-
steunen.

Wilt u ook helpen om andere men-
sen te helpen? Neem dan net als 
Sonja en Renske zelf een initia-
tief, kom als vrijwilliger bij de PCI 
of maak een bijdrage over op het 
rekeningnummer in het colofon 
hiernaast. 
Het is zo nodig. Alvast heel harte-
lijk dank!

Namens het PCI bestuur, 
Kasper Driehuijs, Voorzitter

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 
nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl 
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van 
Dijk - Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Dank voor de 
postzegels! 
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MARIAKERK 

zondag 8 september  Nel de Goeij-den Daas 
(1ste jaargedachtenis), Johan van Breukelen (1ste 
jaargedachtenis), Laurens Kok, om zegen voor het 
pastorale team, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Piet 
Voskuilen, Henk van Doorn, Overleden familieleden 
Boot-Kraan, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Maria 
Theresia van Engelen-van den Tempel, Jos Koot, 
Hein en Bep Wendel-Verheul 
zondag 15 september Laurens Kok (1ste jaar-
gedachtenis), Ellen van Meegen-Diepstraten, Thea 
Verbeij-Jaspers, Nel Hoonhout-Jacobs, Sjaan van 
Schip-de Groot, familie Kok-van Maurik, Hein van 
den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Nard Verbeij, Aly 
Kok-Bus, Henny van den Berg 
zondag 22 september   Nel van Dijk-Pollemans (1ste 
jaargedachtenis), Grada Hullegien-van den Berg, Aag 
Vernooij-Oostveen, Adrie Stavast-Veen, Dirk Tonen 
en Sjaan Tonen-van der Weijden, Bert Snel, Rietje 
Verhoof-de Graauw, Ketty Opgenoort-Lamers, Thea 
Gadella-Kocken
zondag 29 september Nel Hoonhout-Jacobs 
(1ste jaargedachtenis), Willy Broekhuizen (1ste 
jaargedachtenis), Overleden familie Vernooij, Riet 
Suverijn-Verheul, Herman Wessels, Martin Ham 
zondag 6 oktober   Nel de Goeij-den Daas, Willy 
Broekhuizen, Henk van Doorn, Overleden ouders 
Matze-Mulder en Ad Matze, Hendrikus van Engelen
zondag 13 oktober  Laurens Kok, Maria Gresnigt-
van Maarseveen, Piet Voskuilen, Adrie Stavast-Veen, 
Overleden familieleden Boot-Kraan, Piet Besemer 
en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-
van Drongelen, Frank Claushuis, Theo en Agnes 
Bouwman, Hein van den Oudenrijn en zijn zoon Jos, 
Hein en Bep Wendel-Verheul 
zondag 20 oktober  Nel Hoonhout-Jacobs, Sjaan van 
Schip-de Groot, Nard Verbeij, Aly Kok-Bus, Henny 
van den Berg

WILLIBRORDKERK 

zondag 8 september  Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Corrie Verhoef-Goes, Cor Jong, Corrie de 
Groot-de Groot, Beb Schoote-van Zuijlen, Ralph 
Sturkenboom, Corrie Scholman, Nel van Bommel-
Storm 
zondag 15 september Kees Vernooij, Janny van 
Rossum- van Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel 
Jansen-Meiland, Ben Kosterman, Ouders Scholman-
van Kats, Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever, 
zondag 22 september  Margreet Bonenkamp-Bogaaard 
(1ste jaargedachtenis), Gerrie de Coo-Jansen, Corrie 
de Groot-de Groot, Lenie Goes-van Ruiten
zondag 29 september Margreet Bonenkamp-
Bogaard, Corrie de Groot-de Groot, Herman Goes, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Corrie Branse-van Zuijlen, Paul 
en Ciska de Haan-Jansen, Chris Knippers, Johan, 
Corry en Gerben Verhoef, Ria Smits-Slaats, George 
Wartan, Arie van ‘t Klooster, Joseph Tantua 
zondag 6 oktober  Elisabeth Schrama-de Boer, 
Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Piet 
van Dijk, Corrie de Groot-de Groot, Familie Verhoef-
Versteeg, dochter Marthie van der Neut en zoon 
Martien Verhoef, Johan Brand, Mien Vermeent-
Bakkers, Giel de Groot
zondag 13 oktober  Piet van Dijk (1ste jaargedachtenis), 
Cor Jong, Corrie de Groot-de Groot, Ton Sprong, Ben 
Kosterman, Ralph Sturkenboom, Frank Claushuis, 
Theo en Agnes Bouwman, Nel van Bommel-Storm, 
Riet van Kleinwee-Delput
zondag 20 oktober  Kees Vernooij, Overleden ouders 
Van Hout-Knigge, Janny van Rossum- van Kleef, 
Corrie de Groot-de Groot, Nel Jansen-Meiland, 
Ben Kosterman, Jos Koot, Pauline Benschop-van 
Rijnsoever, Huub de Rooij en familie
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Een Bakkie Troost

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt 
u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan wat ge-
zelschap? Dan bent u élke eerste woensdag van de maand 
welkom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit koffie mo-
ment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn 
dat u anderen ‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen 
en zorgen mogen besproken worden. Begeleiding door 
Pieter Hof, Marianne Vlaar en indien mogelijk Eefje Visser 
van Uitvaartzorg Eefje. Voor een 1-op-1 gesprekje kan ook 
altijd een afspraak gemaakt worden.

U bent van harte welkom!
Elke éérste woensdag: 10:00u Pastoraal Centrum 
(4 september, 2 oktober en 6 november)
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Als een lopend 
vuurtje

 
 

Beste vrienden,
 
Voor wie nog op vakantie gaat, geniet van een fijne 
tijd. En voor wie weer snel aan de slag gaan, hoop ik 
dat de batterijen weer goed opgeladen zijn.
‘Toevallig’ gaat dit WvL over “de berg opgaan”, daar 
heb ik tijdens de vele wandelingen in de Alpen veel 
aan moeten denken en dat heeft me diepe innerlijke 
rust gegeven. 

Groeten, Martin
 

“Heer, het is goed dat wij hier zijn”
Matteüs 17:4

Op een bijzonder moment toen enkele leerlingen met 
Jezus een berg hadden bestegen, riep Petrus vervuld 
van emotie uit: “Heer, het is goed dat wij hier zijn.” Ook 
wij hebben misschien met vreugde de aanwezigheid 
en het handelen van God in ons leven ervaren. Maar 
dan komen de momenten dat het leven zijn gewone 
loop neemt. Misschien komen momenten van be-
proeving of duisternis. Laten we dan terugdenken aan 
die momenten waarop de Heer ons verlichtte. Als we 
zijn nabijheid niet ervaren, laten we die dan zoeken. 
Daarvoor is nodig om de moeite te nemen ‘de berg op 

te gaan’. We moeten ons moeite getroosten om Hem 
te ontmoeten in onze buren, om Hem te aanbidden in 
onze kerken, en ook om Hem te aanschouwen in de 
schoonheid van de natuur. Dan zullen we ervaren dat 
het goed is dat we daar zijn, omdat we er zijn aanwe-
zigheid zullen vinden. Want voor ons is Hij er altijd.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl
 
Moet ik dit nu doen?
Een collega vertelde me laatst deze tegeltjeswijsheid. 
“Moet ik dit nu doen?” Je kunt deze zin steeds opnieuw 
lezen maar met de klemtoon op een ander woord. 
Mijn vakantie begon met twee klusjes: een in onze 
tuin en een project voor de kinderen elders. Moest ik 
nu kiezen voor mezelf of voor de kinderen? Terwijl ik 
de klusjes wat afwisselde kwam er nog iets extra’s bij. 
Moest ík dit nu doen? Er was niemand anders. Maar: 
moet ik dit nú doen? Ik besloot het toch te doen maar 
minder perfectionistisch. Plots ging alles vrij soepel. 
Door een vergissing moest ik terug en juist daardoor 
kwam ik Cara tegen: “Wil je deze klimop hebben?” Dat 
was precies wat ik nog nodig had om dat extra klusje 
mooi af te ronden. Vervolgens kom ik Mark ‘toeval-
lig’ tegen, die vraagt me of hij kan helpen met de klus 
voor de kinderen. En met het juiste gereedschap ging 
dat super snel. Voor mij was dat weer een cadeau, de 
slagroom op de taart.
Ik ben blij met deze nieuwe ontdekking: je laten lei-
den door de omstandigheden en flexibel zijn met de 
vraag: “Moet ik dat nu doen?”

Martin Oorthuizen
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Elk jaar, kort na de jaarwisseling, 
valt bij veel kerkleden in Neder-
land de envelop van de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans op de mat. De 
kerken doen een beroep op de 
vrijgevigheid van haar leden met 
de vraag om een financiële bij-
drage te leveren. Net als andere 
parochies in ons bisdom, doet 
ook Parochie Licht van Christus 
mee aan deze jaarlijkse actie. 

Onze kerk draait volledig op het 
geld dat de gelovigen bijeen bren-
gen. Graag verzoek ik, namens het 
parochiebestuur, daarom iedereen 
die dat nog niet gedaan heeft de 
bijdrage voor 2024 alsnog over te 
maken. Natuurlijk kunt u, indien 
u dat wilt, ook een extra bijdrage 
overmaken.   
We beseffen dat we met Kerkba-
lans en de actie Fondsenwerving 
voor onze Monumenten, die ook 

nog steeds loopt, best veel van u 
vragen. Toch doen we een beroep 
op u allen, want de kerk, dat zijn wij 
samen en samen dragen we onze 
parochie.  
Maak uw bijdrage over naar reke-
ningnummer NL73 RABO 0367 
5034 17 t.n.v. parochie Licht van 

Christus te Vleuten. Ook kunt u de 
QR-code bij dit artikel gebruiken 
voor uw betaling.  

Mede namens het parochiebestuur 
wil ik iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd hartelijk danken! 
Ook degenen die nu alsnog een 
bijdrage of een extra bijdrage wil-
len doen, dank ik op voorhand! 

De kerk, dat zijn wij samen!

Pastoor Peter Ambting 

De kerk, wij samen - herinnering Actie Kerkbalans 

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor 

Actie Kerkbalans 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.
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De kerk, wij samen - herinnering Actie Kerkbalans 

Benoeming pastor Zweers 
Afgelopen voorjaar is bekend ge-
worden dat er met ingang van 1 
oktober 2024 één pastoraal team 
komt voor de parochies H. Drie-
eenheid en Licht van Christus. 
Binnen dit te vormen team be-
stond nog oningevulde vacature-
ruimte. In het weekend van 11/12 
augustus konden de besturen van 
de twee parochies mededelen dat 
de aartsbisschop van Utrecht voor-
nemens is om met ingang van 
1 oktober van dit jaar ook pastor 
Gerben Zweers te benoemen als 
priester voor het team van de twee 
parochies voor 0.7 fte.

Pastor Gerben Zweers is 54 jaar oud 
en lid van de orde der Augustijnen. 
Hij woont in een communiteit van 
Augustijnen in de Utrechtse bin-
nenstad, waar hij ook na zijn be-
noeming zal blijven wonen. Voor 
pastor Zweers Augustijn werd, was 
hij jarenlang priester van het aarts-
bisdom Utrecht. Zijn laatste be-
noeming was die van pastoor van 
de Sint Eusebiusparochie te Arn-
hem. Tevens heeft hij zich reeds 
vele jaren ingezet voor jeugd- en 
jongerenpastoraat. In de parochie 
H. Drie-eenheid is pastor Zweers al 
enige tijd celebrant van zondags-
vieringen en is hij geen onbeken-
de. Het verheugt de besturen dat de 
aartsbisschop pastor Zweers kan 
benoemen voor onze parochies en 
we wensen hem succes. 

Installatie- presentatie team
Op zondag 6 oktober om 11.00 
uur zal pastoor Peter Ambting, als 
opvolger van pastoor Harry van 
der Vegt, worden geïnstalleerd als 
pastoor van de parochie H. Drie-
eenheid in de H. Nicolaas Basi-
liek te IJsselstein. In deze eucha-
ristieviering waarin mgr. Woorts 
de hoofdcelebrant is, worden ook 
pastor Jaap Scholten en pastoraal 
werksters Marion Korenromp en 
Hedwig Mensink gepresenteerd 
als leden van het nieuwe pasto-
rale team voor de parochies H. 
Drie-eenheid en Licht van Chris-
tus. Als onderdeel van zijn instal-
latie als pastoor, zal Peter Ambting 
in deze viering, samen met pastor 
Scholten, de geloofsbelijdenis en 
de eed van trouw uitspreken. Pas-
tor Gerben Zweers zal helaas niet 
bij deze viering aanwezig kunnen 
zijn. Hij had deze zondag al elders 
afspraken voor de viering van zijn 
25-jarig priesterjubileum. Aanslui-
tend aan de viering is er gelegen-
heid om samen koffie te drinken 
en kennis te maken met de nieuwe 
leden van het pastoraal team. 

Op vrijdag 18 oktober om 19.00 
uur zal het pastorale team voor pa-
rochies Licht van Christus en H. 
Drie-eenheid worden gepresen-
teerd in de Mariakerk in De Meern. 
In deze viering waarin mgr. Woorts 
de agens is, zullen de nieuwe leden 
van het pastorale team, pastores 

Jaap Scholten en Gerben Zweers 
en pastoraal werksters Marion Ko-
renromp en Hedwig Mensink de 
geloofsbelijdenis en de eed van 
trouw uitspreken. Parochianen 
van Parochie Licht van Christus 
zijn van harte welkom op 18 okto-
ber om 19.00 uur in de Mariakerk, 
Pastoor Boelenslaan 11, De Meern. 
Aansluitend aan de viering is er 
gelegenheid om samen koffie te 
drinken en kennis te maken met 
de nieuwe leden van het pastoraal 
team.    

Nieuw team voor parochies Licht van Christus 
en H. Drie-eenheid

Geloofscursus - catechumenaat 
Dit najaar start weer de jaarlijkse geloofscursus. Deze cursus is bedoeld voor mensen die door Doopsel en/
of Vormsel in onze kerk willen worden opgenomen. De cursus werkt toe naar Pasen, het moment waarop 
nieuwe katholieken traditioneel in de kerk worden opgenomen. 

Daarnaast is de cursus open voor mensen die meer van het geloof willen weten. We behandelen de bijbel, God 
als de Drie-ene, de kerk en de sacramenten, de dienstbaarheid, de diaconie van de kerk en het vieren en bidden 
van de kerk. Verschillende docenten zullen ook dit jaar de bijeenkomsten weer verzorgen. Hoewel de precieze 
data nog niet bekend zijn, vragen we geïnteresseerden om zich nu alvast aan te melden bij het secretariaat. 
Zodra het programma rond is, ontvangen de deelnemers een uitnodiging. De cursus wordt aangeboden op het 
pastoraal centrum in Vleuten na de zondagse vieringen van 11.00 uur.    

Pastor Gerben Zweers O.S.A.
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl
 

 Mariakerk Willibrordkerk 

23e zondag door het jaar

zondag 8 september # 09.30 uur pastoor P. Ambting, 
Uriël

# 11.00 uur , pastoor P. Ambting
Ad Altare, Kindernevendienst

24e zondag door het jaar

zondag 15 september # 09.30 uur pastoor P. Ambting, 
Schola

# 11.00 uur , pastoor P. Ambting
Groep Michaël, Kindernevendienst

25e zondag door het jaar

zondag 22 september # 09.30 uur pastoor P. Ambting, 
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël, Kindernevendienst

26e zondag door het jaar

zondag 29 september # 9.30 uur pastor J. Scholten
Singhet di Mare

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Caeciliakoor

donderdag 3 oktober # 13.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël
Gemeenschappelijke ziekenzalving

27e zondag door het jaar

zondag 6 oktober # 9.30 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Para Todos,  
Internationale Familieviering

Extra collecte: Wereldmissiedag van de kinderen

28e zondag door het jaar

zondag 13 oktober # 9.30 uur pastor J. Scholten
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Ad Altare, Kindernevendienst

29e zondag door het jaar

zondag 20 oktober # 9.30 uur pastor J. Wissink
Uriël

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël, Kindernevendienst

Extra collecte: Missiezondag

30e zondag door het jaar

Zondag 27 oktober # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Singhet di Mare

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Caeciliakoor, Kindernevendienst

Koffiedrinken na de mis. #

In het nieuwe seizoen zullen we 
de zang gaan richten op de fa-
milieviering. Er is geen kinder-
nevendienst zodat de kinderen 
aanwezig zijn tijdens de hele vie-
ring. Het internationale karakter 
zal behouden blijven. 

Alle zangers zijn welkom in het projectkoor: Para Todos
We zingen op de eerste zondag van de maand om 11.00u in De Wil-
librordkerk in Vleuten. De repetitie is voorafgaand aan de viering om 
10.15 uur in de kerk. We hopen dat gezinnen zich thuis voelen en mee-
zingen. Na afloop is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.

Een overzicht van de komende data: 
1 september, 6 oktober, 3 november, 
1 december, 25 december
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten 

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk 
Dinsdagavond 19.00 uur, be-
halve de 1ste dinsdag van de 
maand. 
Vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
Donderdagavond 19.00 uur 

De Roef  
Touwslagerslaan 3, de Meern
1e dinsdag van de maand 19.00 
uur (3 september en 1 oktober) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
Iedere woensdag 12.00 uur in 
de Mariamaand oktober
iedere zaterdag 9.30 uur   

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

zaterdag 14 september  Open Monumentendag en brocantemarkt – 
10.00u tot 16.00u Willibrordkerk, pastorietuin 

 en kerkhof. Wees welkom!
 (zie informatie op blz. 16)
zondag 22 september  Jongerenbijeenkomst (16-30jr) – 11.00u tot 

16.45u Willibrordkerk en Pastoraal Centrum 
 georganiseerd door Aartsbisdom Utrecht
zaterdag 28 september  Gezinsdag Aartsbisdom Utrecht – 
  10.30u tot 15.30u Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in 

Baarn (zie informatie op blz. 14)
zondag 29 september  Tienergroep – 19.00u tot 20.00u 
 pastoraal centrum
woensdag 2 oktober Bakkie troost – 10.00u Pastoraal Centrum
donderdag 3 oktober  Middag voor ouderen en zieken – 13.30 u 

Mariakerk. Iedereen die dat wil kan een zie-
kenzalving ontvangen. Na afloop is er gezellig 
samenzijn in De Schalm. Aanmelding via het 
secretariaat.

zondag 6 oktober  Installatieviering - 11.00u Nicolaas Basiliek 
Nieuwegein. Pastoor P. Ambting wordt door 
Mgr. H. Woorts geïnstalleerd als pastoor van de 
H. Drie-eenheidparochie. Tevens presentatie 
van het nieuwe pastoraal team. Alle parochia-
nen zijn welkom!

vrijdag 18 oktober  Vespers met presentatie nieuw pastoraal team 
19.00u Mariakerk 

LICHT VAN CHRISTUS

Het komende jaar 2025 is voor de Katholieke kerk een bijzonder jaar. Het wordt 
een Heilig Jaar of Jubeljaar genoemd. Daarom wordt een Nationale Bedevaart 
georganiseerd naar Rome met als thema: “Pelgrims van Hoop’. 

Om zoveel mogelijk mensen en vooral ook gezinnen de gelegenheid te geven om mee te gaan met deze bede-
vaart naar Rome is deze gepland tijdens de meivakantie 2025; van 28 april tot en met 2 mei 2025. Er worden 
diverse mogelijkheden aangeboden om deze reis te maken; per trein, bus, vliegtuig of eigen vervoer. Hierdoor 
zijn er reizen in diverse prijsklassen. Voor Nederlandse gezinnen is een leuke overnachtingslocatie gevonden 
met een kapel en een afgesloten tuin, geschikt voor spel en kindvriendelijke activiteiten. Door het samenzijn 
op één locatie is er volop gelegenheid tot ontmoeting van andere (Nederlandse) gezinnen.

De Nederlandse bedevaart is te boeken via www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025  
Om jongeren en jonge gezinnen de gelegenheid te geven mee te gaan, probeert het aartsbisdom een extra 
sponsoring van 200 euro mogelijk te maken voor iedereen onder de 30 jaar.
We hopen dat er veel Pelgrims van Hoop uit onze eigen parochie mee zullen reizen!

2025 bijzonder Jubeljaar en bedevaart Rome
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Aktie voor Aktie: Een organisatie ontstaan in De Meern en 
Vleuten om kansarme kinderen een toekomst geven

Diocesane Gezinsdag 28 september in Baarn

Kent u Aktie voor Aktie nog?
Het begon allemaal in Vleuten – 
De Meern toen Wim Daalhuizen en 
zijn vrouw een meisje adopteerden 
uit Brazilië en zagen hoe groot de 
armoede was in dit extreem droge 
gebied. Samen met mensen uit de 
gemeente zetten zij de vereniging 
Aktie voor Aktie op.
Wat zij begonnen gaat nog steeds 
door en werkt in grote lijnen nog 
net zo. Elke cent die we in Neder-
land van financiële adoptieouders 
en andere donateurs, of sponsorlo-
pen ontvangen, gaat ook echt naar 
Brazilië. Aktie voor Aktie steunt nu 
meerdere projecten, ook in Ma-
lawi, maar het accent ligt op drie 
kindertehuizen in Brazilië. 
In deze tehuizen worden elke 
dag zo’n 240 kinderen uit de al-
lerarmste gezinnen opgevangen, 
gevoed en opgeleid. De kinderen 
leren er niet alleen voor te staan en 
alles wordt eraan gedaan om hygi-
ene bij te brengen en te begeleiden 

om in deze harde wereld een kans 
te krijgen zich op een gezonde 
manier te ontwikkelen en eventu-
eel vervolgonderwijs te volgen om 
een betere kans te hebben op de 
arbeidsmarkt. 
Zonder de steun van Aktie voor 
Aktie zou het voor de Braziliaanse 
zusters die de tehuizen runnen 
niet mogelijk zijn deze kinderen 
een toekomst van zelfredzaamheid 
te geven.

Financiële adoptieouders 
gezocht
Aktie voor Aktie zoekt continu naar 
financiële adoptieouders. Voor € 
22,50 per maand of € 250,- per jaar 
maakt u goede voeding, plus op-
vang en een passende opleiding 
voor een kind mogelijk. U hoeft 
dat natuurlijk niet alleen te doen. 
Ook gezinnen, straten, sportver-
enigingen, personeelsverenigin-
gen van bedrijven of bedrijven 
zelf kunnen een kind, of meerdere 

kinderen, adopteren gedurende de 
basisschoolperiode. In Brazilië is 
dat 8 jaar. Het kind weet zich dan 
continu gesteund door u wat heel 
belangrijk voor hem of haar is. Het 
zijn immers kinderen uit de aller-
armste gezinnen. Gezinnen die 
zelf geen mogelijkheden hebben 
om hun kinderen op te voeden 
voor een zelfstandige toekomst. 
U kunt dat verschil maken door 
u op te geven en het geld te stor-
ten op bankrekening NL44 RABO 
0341422967 ten name van Aktie 
voor Aktie.  Alvast hartelijk dank 
namens de kinderen en zusters uit 
Brazilië.
Wilt u zich liever niet voor een 
lange periode binden, dan zijn 
eenmalige giften natuurlijk ook 
van harte welkom. Via Aktie voor 
Aktie wordt uw volledige gift voor 
de kinderen gebruikt. Er blijft he-
lemaal niets aan de strijkstok han-
gen, als ANBI-vereniging werkt 
Aktie voor Aktie uitsluitend met 
vrijwilligers die geen vergoeding, 
in welke vorm dan ook, voor hun 
werkzaamheden krijgen.

De goede doelenvereniging Aktie 
voor Aktie is ANBI gecertificeerd, 
bestaat al haast 45 jaar en zet zich 
al die tijd in voor kansarme kin-
deren in de Braziliaanse deelstaat 
Alagoas in het noordoosten van 
Brazilië.

Meer weten over Aktie voor Aktie? 
Ga naar:  www.aktievooraktie.nl  of 
mail: joop.van.wijk@gmail.com

Aanvang: 10.30 uur
Opening en instructie in de Nicolaaskerk, 
Kerkstraat 19 in Baarn. Kosten: 25 euro per gezin

Na de gezamenlijke opening ga je samen met je gezin 
op ontdekkingstocht langs verschillende ‘gebedssta-
tions’ De ontdekkingstocht eindigt met een heerlijke 
lunch. Na de lunch zijn er nog 2 workshop-rondes 
waar je als gezin actief en creatief aan de slag gaat.
Rond 15.00 uur is er een gebedsviering in de kerk met 
uitstelling van het Allerheiligste. Tijdens deze viering 

is er ook de mogelijkheid om een spe-
ciale gezinszegen te ontvangen. Om 
15.30 uur sluiten we de dag gezellig af 
met een drankje.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opne-
men met Elise Bangma: bangma@aartsbisdom.nl
Aanmelden vóór 20 september via: 
www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag
Ga gezellig mee naar deze laagdrempelige gezinsdag 
in Baarn!

Aanvang: 10.30 uur 
Opening en introductie in de Nicolaaskerk 

te Baarn KERKSTRAAT 19

Na de gezamenlijke opening ga je samen met je gezin op
ontdekkingstocht langs verschillende ‘gebedsstations’. 
De ontdekkingstocht eindigt met een heerlijke lunch. 

Na de lunch zijn er 2 workshoprondes waar je als gezin actief en
creatief bij een ‘gebedsstation’ aan de slag gaat. 

Rond 15.00 uur is er een gebedsviering in de kerk met uitstelling
van het Allerheiligste. Ook is er dan de mogelijkheid om een

speciale gezinszegen te ontvangen.
Om 15.30 uur sluiten we de dag gezellig af met een drankje. 

Diocesane Gezinsdag 
28 september 2024

Symfonie van gebed

R.K. Aartsbisdom Utrecht

AANMELDEN VÓÓR 20 SEPTEMBER VIA
WWW.AARTSBISDOM.NL/DIOCESANE-GEZINSDAG

Programma

Kosten: €25 per gezin

Voor vragen of meer informatie kun je
contact opnemen met Elise Bangma

bangma@aartsbisdom.nl
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En wat gebeurt er? Jezus' gezicht wordt zo helder als de zon 

en zijn kleren zo wit als licht. Mozes en Elia verschijnen en 

spreken met Hem. "Heer, het is zo goed dat wij hier zijn! - roept 

Pietro uit - ik zal 3 tenten voor jullie klaarmaken!" 
Jezus spreekt vaak met zijn apostelen over het Koninkrijk van zijn 

Vader, waar Hij vandaan is gekomen. Maar het is niet makkelijk om 

helemaal te begrijpen wat hij bedoelt. Dus neemt Jezus op een dag 

Petrus, Jakobus en Johannes mee naar een berg. 

 

Zo gebeurt het ook met ons, wanneer we elkaar liefhebben en 

voelen dat Jezus in ons midden is: we zouden nooit meer weg 

willen gaan! Laten we met onze liefde dit licht naar velen brengen, 

zodat het Koninkrijk van God in de hele wereld kan schijnen. 

 

Een groepje kinderen voor de vrede uit Milaan zijn samen 

gekomen. Ook wanneer ze spelen, proberen ze elkaar te helpen, 

zodat Jezus altijd in hun midden is. Het is een prachtige dag en er 

zijn veel andere kinderen die in groepjes spelen. 

 

 

Twee kinderen staan echter alleen aan de zijlijn. De kinderen 

voor de vrede stoppen met spelen en vragen zich af: 

"Waarom gaan we ze niet uitnodigen?". Iedereen is het er 

mee eens. Giulio en Filippo gaan naar hen toe en vragen: 

"Spelen jullie met ons mee?" 

 

Ze zijn verlegen. Maar dan komen ze dichterbij, aangetrokken 

door hoe deze kinderen met veel liefde met elkaar spelen. Giulio 

ziet hen komen en gooit de bal naar hen. Ze beginnen mee te 

spelen en zijn superblij! Ze zouden nooit meer willen stoppen! 

"Kunnen we morgen terugkomen?" vragen ze aan het einde. 

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.  © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”  

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk    

 

"Heer, het is goed dat wij hier zijn" (Mt 17,4). 

Kinderactiviteiten 
AGENDA

Kom je ook naar de kindernevendienst?
‘Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen’
We zijn weer gestart met de kindernevendiensten. Elke zondag lezen en 
bespreken we een kindvriendelijke versie van het Evangelie en gaan we 
creatief aan de slag met het thema van de week. Voor de Vredeswens 
komen we weer de kerk in om samen de communie te vieren. Kinderen 
en ouders zijn iedere week van harte welkom in Vleuten (11.00u). De 
eerste zondag van de maand is er ook in De Meern kindernevendienst. 

Gezocht: hulp voor de kindernevendienst
Het kindernevendienst-team zoekt versterking! We lezen wekelijks een 
verhaal en bespreken dit op een toegankelijke, begrijpelijke manier 
met de kinderen. Hier komen vaak mooie, inspirerende gesprekken uit 
voort. Verder bidden we samen en maken we regelmatig makkelijke 
knutsels. We werken altijd in teams van twee personen. Inzetbaarheid 
gaat in overleg en er is zeker niet veel voorbereiding voor nodig. Opge-
ven of voor meer vragen: Margreet Dankerlui,
 info@margreetanches.nl, 
06-50247266

Tienergroep - Uitnodiging aan alle 
tieners van 12 tot 17 jaar!

Zondag 29 september komen we voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. 
De avond staat in het teken van kennismaken. De avond is laagdrem-
pelig en we gaan het echt niet de héle tijd over het geloof hebben 😉 We 
gaan er een gezellig samenzijn van maken, zodat jullie andere tieners 
kunnen leren  kennen. 

Jullie zijn van harte welkom om 19.00u op het Pastoraal centrum, Pas-
toor Ohllaan 36 in Vleuten. We zullen de startavond kort houden en 
rond 20.00u weer afsluiten. In overleg kunnen we de dag en tijd voor de 
volgende bijeenkomst bepalen (ong. 1x per maand) Karin van der Helm 
zal de tienergroep begeleiden.
We zien jullie graag op 29 september om 19.00u allemaal in het pasto-
raal centrum!

TieTienerNieuwsnerNieuws

Belangrijke 
data 
op een rij:

Zondag 1 september 
kindernevendienst  
9.30u Mariakerk

Zondag 1 september 
internationale familieviering 
11.00u Willibrordkerk

Zaterdag 28 september 
Gezinsdag – 10.30u tot 15.30u 
Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in 
Baarn (zie informatie op blz. 14)

Zondag 29 september 
tienergroep 19.00u tot 20.00u 
Pastoraal Centrum

Zondag 6 oktober 
kindernevendienst
9.30u Mariakerk

internationale familieviering
11.00u Willibrordkerk

Overige zondagen 
kindernevendienst
11.00u Willibrordkerk 
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Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen

Vleuten verbindt Torenpleinkerk, Willibrordkerk en de 
Broederschapshuisjes van de Historische Vereniging 
Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.
Alle drie beeldbepalende gebouwen, alle drie rijksmo-
numenten en alle drie vol verbonden met tal van ver-
halen die doorlopen tot vandaag de dag.
Tussen 10.00 en 16.00 uur is er vanuit deze drie rijks-
monumenten een mooie wandeling van ong. 2 km 
te lopen. De wandeling verbindt de historische en 
beeldbepalende monumenten van Vleuten-De Meern 
tot één interessante route. Op elk van de 3 locaties is 
een folder van de wandelroute beschikbaar met infor-
matie over markante punten op de route.

Het programma:

Torenpleinkerk Vleuten
•  Om 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur is er or-

gelspel in de Torenpleinkerk in Vleuten op het 
Bätzorgel. Gebouwd door de beroemde Neder-
landse orgelbouwer Johannes Bätz in het begin 
van de 19e eeuw. Bij veel belangstelling kan er ook 
om 15.30 uur een kort concert gegeven worden.

•  Om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 is er 
een rondleiding met een gids die de geheimen 
ontsluit van deze historische kerk, de grafkelder en 
begraafplaats.

Willibrordkerk Vleuten
•  Om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur is er or-

gelspel in de kerk, door Lot Rosenberg. Het grote 
orgel is gebouwd door de uit 1730 stammende or-
gelbouwer firma Vermeulen en geplaatst in 1962.

•  Om 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 14.30 en 15.30 uur is 
er een rondleiding door de kerk, de pastorietuin en 
het kerkhof. 

•  Ook op eigen gelegenheid is er veel extra informa-
tie te vinden op informatiebordjes of te beluisteren 
via QR-codes bij de monumenten op het kerkhof 
en in de kerk. 

•  Voor jonge kinderen is er een leuke, laagdrempe-
lige  speurtocht in de kerk te doen, met na afloop 
een kleine verrassing.

•  Van 10.00 tot 16.00 uur is er een Brocantemarkt in 
de pastorietuin met een uitgebreide verkoop van 
brocante spullen, zoals een grote collectie LP’s en 
leuke peper- en zoutvaatjes. Daarnaast zijn ook 
mooie kamerplanten en zakken met lekker vers 
fruit of noten te koop. De opbrengst hiervan is 
geheel voor het grootonderhoud van onze mooie 
monumenten.

Museum de Broederschapshuisjes Vleuten 
•  De tentoonstelling ‘De Historische Sportkantine’ 

over de geschiedenis van sport en bewegen in dit 
gebied is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en is 
zelfstandig te bezoeken.

•  Om 13.00 en 15.00 uur is er de presentatie over 
de geschiedenis  van sport en bewegen in Leid-
sche Rijn, Vleuten en De Meern, door de befaamde 
Utrechtse sporthistoricus Remco Neu.

•  Om 11.00 uur start een fietstocht met als titel ‘Be-
wegend Leidsche Rijn verbindt” van ongeveer 1,5 
uur langs de oude en nieuwe geschiedenis van 
sport en bewegen.

Alle informatie over het programma is tevens te vin-
den op een speciale website: 
http://www.tinyurl.com/stadsvrijheyt

Open Monumenten Dag-zaterdag 14 september 2024

Nieuwe gebruiksovereenkomst Paddenaar
Op 10 juli jl werd een nieuwe gebruiksovereenkomst 
van de Paddenaar (pad tussen Willibrordkerk en Wil-
librordschool in Vleuten) ondertekend door de ge-
meente en de parochie in Wijkservicecentrum Vleu-
ten- De Meern. We hebben hiermee nieuwe afspraken 
gemaakt met de gemeente over het gebruik en het 
onderhoud van de Paddenaar. 

Op de foto v.l.n.r. Peter Ambting, pastoor en voorzitter 
parochiebestuur, Rinie Boomkamp, secretatis paro-
chiebestuur, Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente 
Utrecht. 



Aandacht voor elkaar

 

GEBOREN

11 juli 
Thycho

zoon van Jeroen en Ilona 
Mocking

GEDOOPT

7 juli
Levi 

zoon van Dennie Wezendonk en 
Olivia Ganeswati

7 juli
Livaya

dochter van Dave Orman en 
Jamila Ramnandanlal

11 augustus 
Nora

dochter van Florian Würden en 
Thu-Yen Pham

KERKELIJK HUWELIJK

12 juli in de Mariakerk
Ron Oostendorp & 
Corinne Vergeer 

24 augustus in Cothen
Maikel van Dijk & Clementine 

van Nispen tot Sevenaer 
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OVERLEDEN

15 juni
Peter Brady

op de leeftijd van 75 jaar
echtgenoot van Guddi Brady  

De uitvaart was op 24 juni in de 
kapel van St. Barbara te Utrecht 

en daarna crematie

22 juni
Helena Antonette Lens-

Gerrietsen (Lenie)
op de leeftijd van 94 jaar
weduwe van Wim Lens

De crematieplechtigheid 
was op 29 juni 

23 juni
Johannes Leonardus Verbeij 

(Nard)
op de leeftijd van 99 jaar

weduwnaar van Thea Jaspers

De uitvaart was op 29 juni in 
de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

24 juni
Theodora Johanna Maria 

Gadella-Kocken (Thea)
op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Cor Gadella

De uitvaart was op 29 juni in 
de Mariakerk en aansluitend 

crematie.

27 juni
Helena Johanna van Dort-Voss 

(Ans)
op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Co van Dort

De uitvaart was in besloten kring

12 juli
Hendrikus van den Berg (Henny)

op de leeftijd van 91 jaar
echtgenoot van Martha Aarsman

De uitvaart was op 19 juli in 
de Mariakerk en aansluitend 

begrafenis

13 juli
Cornelia Maria Elisabeth Verhoef 

(Corrie)
op de leeftijd van 83 jaar

De crematieplechtigheid was 
op 18 juli

29 juli
Wilhelmina Cornelia Weber-Smit 

(Willy)
op de leeftijd van 95 jaar
weduwe van Carl Weber

De crematieplechtigheid was 
op 7 augustus

4 augustus
Gerardus Jacobus Bakker (Gerrit)

op de leeftijd van 89 jaar
echtgenoot van Truus Klutz

De crematieplechtigheid was 
op 9 augustus

10 augustus
Johannes Jozephus Vernooij 

(Joop)
op de leeftijd van 85 jaar

echtgenoot van Mien Spithoven
 

Het afscheid met crematie was 
op 17 augustus

 
13 augustus

Jacobus Cornelis Oskam (Ko)
op de leeftijd van 74 jaar

echtgenoot van Gerdy van 
Meersbergen

 
De crematieplechtigheid was 

op 21 augustus

24 augustus
Jean Emanuel Marie 
Kempeneers (John)

op de leeftijd van 86 jaar
weduwnaar van Bep Kempeneers-

Geelen

De uitvaart was op 30 augustus in 
de Willibrordkerk en aansluitend 

begrafenis



LICHT VAN CHRISTUS

De jaarlijkse middag voor Zieken 
en Ouderen in De Meern zal dit 
jaar worden gehouden op don-
derdag 3 oktober. De middag start 
om 13.30 uur in de Mariakerk met 
een eucharistieviering met ge-
meenschappelijke ziekenzalving.

Na de viering komen we in De 
Schalm samen voor een gezel-
lige voortzetting van de dag tot ca. 
16.30 uur. Als dit voor u een be-
zwaar is, kunt u natuurlijk ook al-
leen de Eucharistie meevieren en 
de Ziekenzalving ontvangen. 

Ziekenzalving teken van hoop en 
kracht
Was vroeger de ziekenzalving een 
voorbode van de dood, tegenwoor-
dig mag het meer en meer gezien 
worden als een teken van hoop en 
kracht op de weg die je moet gaan. 
Wanneer een mens ziek of ouder 
wordt, ervaart hij vaak beperkin-
gen. Dit ervaren maakt verdrietig, 
opstandig soms. Je voelt je een-
zaam omdat door anderen niet ge-

voeld kan worden wat jij voelt. Het 
kan aanvoelen alsof er een breuk is 
ontstaan tussen jou en het leven. 
In het sacrament van de Ziekenzal-
ving wil God zelf dicht bij de mens 
zijn en wel op een heel bijzondere 
wijze. God wil de mens de kracht 
geven, maar ook vrede laten erva-
ren met zichzelf en zijn situatie. 
Parochianen van 80 jaar en ouder 
uit het postcodegebied van de Ma-
riakerk ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging, maar we willen 
ook voor de jongere, zieke paro-
chiaan aandacht hebben. Indien u 
een zieke parochiaan kent, maak 
hem/haar dan attent op deze mid-
dag. Speciaal voor hen die geen 
persoonlijke uitnodiging ontvan-
gen, wordt in september een aantal 
uitnodigingen achter in de kerken 
van De Meern én Vleuten gelegd. 

Aankondiging gemeenschappe-
lijke ziekenzalving Vleuten
Twee jaar geleden zijn wij ook in 
Vleuten gestart met de organisa-

tie van een middag voor zieken en 
ouderen. Deze zijn vanwege het 
(zit)comfort gehouden in buurt-
centrum de Schakel, maar deze 
ruimte is niet meer beschikbaar. 
Daarom proberen we dit jaar in 
november de eucharistieviering 
en gemeenschappelijke ziekenzal-
ving met wat aanpassingen in de 
eigen vertrouwde Willibrordkerk te 
organiseren. Daarna is de gezellige 
bijeenkomst in het Pastoraal Cen-
trum. Ook hiervoor worden in ok-
tober uitnodigingen gestuurd aan 
parochianen van 80 jaar en ouder 
in het postcodegebied van de Wil-
librordkerk. 

Noteert u alvast de datum: Vleuten 
donderdagmiddag 14 november 
Mocht u vragen hebben dan kunt 
u mailen of bellen met het secre-
tariaat 
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
of 030-6774571 (tussen 9 en 12.30u)

Werkgroep ziekenmiddag 

Middag voor 
zieken en 
ouderen 
De Meern

De afgelopen twee jaren is Ferry 
Brokers bezig geweest met zijn 
studie en vorming tot diaken aan 
het Ariensinstituut te Utrecht. 
Op 24 februari ontving hij de 
admissio van Kardinaal Eijk. De 
admissio is de officiële aanvaar-
ding onder de kandidaten voor 
de wijding. Daarin erkent de Kerk 
het voornemen van de student 
om zich te laten vormen tot het 
dienstwerk van diaken.

Vanaf augustus zal Ferry zijn sta-
gejaar in gaan. De stage loopt hij 
in de St. Lucas Parochie met 8 ge-
loofsgemeenschappen in Leusden, 
Hoevelaken, Ermelo, Putten enz. 
Diaken Rini Bouwman is dit jaar 
zijn stagebegeleider.

Zoals u zal begrijpen is Ferry dus 
even minder zichtbaar binnen 
onze parochie, ook als parochieel 
voorganger bij uitvaarten. 

Na zijn stagejaar keert hij weer te-
rug, hopelijk met goed resultaat.

Ferry Brokers ontvangt Admissio
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In de vorige Drieluik berichtten 
we u over het groot onderhoud 
en het schilderwerk aan de ge-
bouwen van onze parochie. Ook 
kon u lezen dat we gestart waren 
met een project fondsenwerving. 

Op het moment van schrijven van 
dit artikel is er al iets meer dan 
€ 40.000 aan kleine en grote dona-
ties ontvangen. We zijn daar zeer 
dankbaar voor! We zien ook dat 
er verschillende acties onderno-
men worden om geld in te zame-
len. Een aantal mensen verkocht 
zelfgemaakte dingen, zoals jam, 
loempia’s, tomatensoep en plan-
ten. GEWELDIG!!

Het eerstvolgende grote evene-
ment om geld in te zamelen zal 
de brocantemarkt zijn op zaterdag 
14 september. Daarnaast zal er in 
het voorjaar een veiling zijn ten 

behoeve van de kerk. We zijn op 
zoek naar mensen die willen zor-
gen voor “kavels” die geveild kun-
nen worden. Die kavels kunnen 
gebruiksvoorwerpen zijn, maar 
ook “diensten”. Denk hierbij aan 
zaken als “een diner voor twee” bij 
iemand thuis, een middag hulp in 
de tuin, het bakken van een taart 
voor de verjaardag van iemand, 
etc. Natuurlijk zullen we ook lokale 
ondernemers vragen om spullen 
of diensten ter beschikking te stel-
len. 
Het organiseren van zo’n veiling is 
leuk, maar het is ook veel werk. We 
zoeken daarom ook naar mensen 
die willen helpen om dit te orga-
niseren; bijv. bij het maken van 
een veilingboekje, het benaderen 
van ondernemers, het ondersteu-
nen bij communicatie met folders, 
het helpen bij de veiling zelf, … en 
nog heel veel meer.  Ook zoeken 
we een veilingmeester die welbe-
spraakt is en mensen over kan ha-
len meer uit te geven dan men van 
plan is. 
Nadere informatie volgt in een 
volgende Drieluik. Mocht u al ka-
vels willen aanbieden of willen 
helpen om de organisatie van de 
veiling verder vorm te geven, dan 
bent u van harte welkom. 
Neemt u hiervoor s.v.p. contact op 
met Otto de Rooij, tel. 06-53475975 
of via e-mail: 
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl
Uw spontane donatie, ook altijd 
zeer welkom, kunt u overmaken 
door gebruik te maken van onder-
staande QR code. 

Update fondsenwerving

In vlinderslag 

Doodstil sta ik 
in vlinderslag gevangen 
Terwijl de ‘dagpauwoog’ 

haar vleugels spreidt
Doodstil sta ik in ’t kwetsbare 

gefladder 
Van schoonheid 

niet te meten, reuzerijk 
Doodstil sta ik 

in vlinderslag gevangen 
Terwijl een ‘admiraal’ 
zijn vleugels spreidt

Doodstil sta ik, zij spelen,
 lang, nog langer 

Een vlinderspel van vleugels, 
teer en wijd 

In niets meer dan een ogenblik 
ontvangen  

Het stilstaan bij de vlinders 
stilt de tijd

Henny, 9 juli 2024, Vlinderstruik 

De geldmeter en de brievenbus 
voor een contante bijdrage staan 
in de hal van de Willibrordkerk.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen aan het 

groot onderhoud 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.
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Een aantal zondagen door het 
jaar wordt er een extra collecte 
gehouden. De doelen voor deze 
collecte worden door het bisdom 
jaarlijks vastgesteld. Om paro-
chianen de gelegenheid te geven 
aan welk doel zij graag willen 
doneren, wordt de collecte deze 
zondagen opgesplitst in twee de-
len. De collecte ten behoeve van 
onze eigen parochie zal gewoon 
tijdens het klaarmaken van de 
tafel gehouden worden. De ex-
tra collecte volgt los in mandjes 
daarna of in het portaal na afloop 
van de eucharistieviering. In 
Drieluik en bij de mededelingen 
wordt aangekondigd ten behoeve 
van welk goed doel de extra col-
lecte zal zijn.

Zondag 6 oktober Wereldmissie-
dag van de kinderen 
Het regent al weken. Makita (11 jr) 
is er blij mee. ‘Het wordt hier steeds 
warmer en die hitte vind ik erger 
dan de regen.’ Ze heeft nog een 
andere zorg: De Carteret eilanden 
in Papoea-Nieuw-Guinea steve-
nen af op een humanitaire ramp. 
Ongeveer drieduizend mensen 
dreigen dakloos te worden als de 
eilanden overspoeld worden door 
het oprukkende zeewater.

Waar maak je je precies zorgen 
over?
‘Niemand weet of we hier kun-
nen blijven wonen. Veel mensen 
moeten nu al hun huis aan de kust 
achterlaten en zijn wat meer in het 
midden van het eiland gaan wo-
nen. Ik ben hier geboren, en wil 

écht niet weg. Het voelt alsof onze 
levens in gevaar zijn.’

Wat merk jij van klimaatverande-
ring?
‘Er zijn steeds vaker hevige or-
kanen en het wordt hier steeds 
warmer. Daarnaast kwam het zee-
water vorig jaar tot onze drempel. 
De velden en moestuinen worden 
onvruchtbaar door het zoute zee-
water. We hebben daardoor soms 
minder te eten, dan moet ik met 
honger naar school. En overal op 
het eiland zie je de golven stukken 
land wegslaan. Ons eiland wordt 
steeds kleiner…

Zondag 20 oktober Missiezondag
In de Wereldmissiemaand okto-
ber richten wij dit jaar onze blik op 
Oceanië, in het bijzonder op Pa-
poea-Nieuw-Guinea. Meerdere ei-
landen in de Stille Zuidzee dreigen 
als gevolg van de klimaatverande-
ring voorgoed te verdwijnen. Voor 
de inwoners een catastrofe.

Bedreigde schepping 
Witte stranden, helder water, palm-
bomen en een strakblauwe hemel: 
voor velen van ons het gedroomde 
paradijs in de Stille Zuidzee. Maar 
voor de bewoners van de Carteret 
Eilanden is het een nachtmerrie. 
Hun eiland dreigt voorgoed in de 
zee te verdwijnen. Zo’n honderd 
mensen moesten al gedwongen 
verhuizen naar het grotere eiland 
Bougainville. Hoe gaan de inwo-
ners om met deze grote uitdagin-
gen? Wat kan de katholieke ge-
loofsgemeenschap doen?

Campagne
In de campagne van Wereldmis-
siemaand zal Missio aandacht 
besteden aan de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de bewo-
ners van de Carteret Eilanden. We 
zien hoe met name vrouwen een 
leidende rol op zich nemen, vaak 
gestimuleerd door de katholieke 
kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in 
een door mannen gedomineerde 
cultuur, waar geweld tegen vrou-
wen ook nog veel voorkomt. 
Er is op allerlei vlakken veel hulp 
nodig. Dertig jaar geleden werden 
broodvruchten het hele jaar door 
gekweekt, nu is het een seizoens-
gebonden product. Er dreigt zware 
hongersnood door de misoogsten. 
Het is een complexe en urgen-
te kwestie die wereldwijde aan-
dacht en actie vereist om de meest 
kwetsbare gemeenschappen te be-
schermen en te ondersteunen bij 
het aanpassen aan deze verande-
rende omstandigheden. Zie voor 
meer informatie: 
www.missio.nl/nieuws/
Help mee, zodat Missio kan hel-
pen!

Extra collecte
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Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor Wereld-
missiedag voor de kinderen 

Gebruik de Camera App 
op uw telefoon.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor 

Missiezondag 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Het eiland van Makita (11) gaat kopje onder door de stijgende zeespiegel



Vanuit onze parochie was vice-
voorzitter Rolf Engelen aanwezig. 
Rolf: “Het was interessant om te 
zien welke projecten de cateche-
ten in de verschillende parochies 
hebben volbracht. Karin sloot de 
presentaties af met haar Vormsel-
project en wat heeft zij een mooi 
resultaat behaald. Enige trots is 
hier zeker gepast!”
Nu Karin de opleiding succes-
vol heeft afgerond, is het proces 
voor een formele aanstelling als 
catecheet (op vrijwillige basis) in 
gang gezet. Het is de bedoelding 
dat Karin, net als afgelopen jaar, in 
de toekomst de voorbereiding van 
de vormelingen op het H. Vorm-
sel gaat verzorgen en de begelei-
ding van de Tienergroep op zich 
neemt. Naast haar catechetische 
taken, blijft Karin ook actief in de 
kerkmuziek binnen onze parochie. 
Pastoor en bestuur willen Karin 
hartelijk danken voor haar enthou-
siasme en inzet, we wensen haar 
veel succes in de toekomst.     

Karin van der Helm 
rondt met succes 
catechetenopleiding af
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Nico van Rossum uit Haarzuilens werd op zondag 
28 juli in de Willibrordkerk onderscheiden met de 
Willibrordpenning. Pastoor Ambting mocht hem dit 
bisschoppelijke ereteken overhandigen en hem de 
daarbij behorende draagspeld opspelden. Het was 
een feestelijke dag voor de Vleutense gemeenschap.     

Nico die altijd wat meer achterin de kerk zit, was onder 
voorwendselen van een schoolproject van zijn klein-
zoon, naar een van de voorste banken gedirigeerd. Dat 
ondertussen familie en bekenden in de banken ach-
terin de kerk zaten, had Nico niet gezien. Voor Nico 
was de verrassing groot toen de pastoor hem naar vo-
ren vroeg op het altaar. Hij prees Nico voor zijn grote 
bijdrage op veel verschillende terreinen waar hij bijna 
altijd als stille kracht achter de schermen dingen rea-
liseert. Nico “regelt dingen gewoon” en vaak zonder 
daarvoor bonnetjes in te dienen. Ook nu zijn gezond-
heid niet meer zo goed is, als die is geweest, zet Nico 
zich naar beste kunnen in voor de parochie. 
Tijdens de woorden van de pastoor wilde Nico al zeg-
gen dat hij alles niet alleen doet en ook niets kan rea-
liseren zonder alle mensen die hij om zich heen weet 
te verzamelen. Hij moest hiermee alleen wachten tot 
de pastoor klaar was om te vertellen waarom de kerk 
blij is met Nico en waarom hij in aanmerking komt 
voor de Willibrordpenning. Na de mis was er op het 
voorplein van de kerk in Vleuten door de mensen met 
wie hij vaak samenwerkt gezorgd voor iets bij de kof-
fie, bloemen op de tafel en een borrel. 

Het was een mooi en zonnig moment waarbij Nico 
vaak werd gefeliciteerd met zijn onderscheiding en 
veel parochianen elkaar weer eens hebben gesproken.
In onze parochie zijn meer dan 300 vrijwilligers ac-
tief om onze parochie draaiende te houden en waar 
mogelijk uit te breiden. Zonder deze vrijwilligers kan 
onze parochie niet bestaan. Af en toe wordt een vrij-
williger die zich langdurig en buitengewoon inzet 
voor de parochie onderscheiden met de Willibrord 
penning. Deze keer viel Nico die eer ten deel. 

Onderscheiding voor Nico van Rossum

Op zaterdag 15 juni heeft Karin van der Helm, samen met vijf andere 
mensen uit ons bisdom, de opleiding tot catecheet via het Ariënsinsti-
tuut in Utrecht afgesloten. In het bijzijn van kardinaal Eijk mocht zij 
op die dag het getuigschrift ontvangen uit handen van rector Kuipers. 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) 
Voor alle overige vragen van financi-
ele aard (ook voor het indienen van 
declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op ma-wo-do 
tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk € 
12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
6 26 oktober 2024 t/m 13 december 2024 30 september
7 14 december 2024 t/m 31 januari 2025 18 november

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

Herstellen van kleding
Maken en verMaken van gordijnen
MacHinaal borduren en bedrukken

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman 

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey  

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022 

uitvaartzorg

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
 Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 
 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen
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