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Geschiedenisles
Wat een mooi moment om één van onze dochters te overhoren over 
het tijdperk waarin Willibrord leefde. Zo leer ik iedere keer weer nieuwe 
dingen. Dat men van Willibrord een standbeeld heeft staan op het Jans-
kerkhof in Utrecht, dat wist ik wel. Ik ben er jaren voorbij gefietst. Maar 
waarom het daar staat heb ik nooit geweten.

Nu heb ik samen met mijn dochter geleerd 
dat Willibrord in de herfst met 11 of 12 ge-
zellen, bij de monding van de Rijn, naar 
Friesland is gekomen. Om het voorbeeld 
te volgen van Jezus Christus die rondtrok 
om zijn boodschap te verkondigen. Wil-
librord kreeg daar veel hulp van koning 
Radboud van de Friezen en de Frankische 
vorsten die in die tijd leefden.  Willibrord 
werd Aartsbisschop van de Friezen, hun 
rijk kwam tot het zuidelijke deel van de 
Rijn. Na de terugkeer van zijn tweede reis 

naar Rome werd het de taak van Willibrord om het verwoeste Utrechtse 
kerkje te herbouwen. Hij bouwde twee kerken op het huidige Domplein, 
de plek van het vroegere Romeinse castellum. Op het Domplein liet hij 
ook een klooster bouwen met een school. 
Nu begrijp ik waarom men bij de Willibrordschool de Willibrorddag fees-
telijk viert in plaats van het carnaval zoals ze dat bij ons op de basisschool 
vieren. Carnaval begint natuurlijk al op 11 november, wat tevens een an-
dere belangrijke dag voor ons is; Sint Maarten.
Sint Maarten, de naamdag van Martinus van Tours. (11 november is te-
vens het einde van de 1e wereldoorlog, fluistert mijn oudste dochter 
in mijn oor, weer wat geleerd) Een bekend verhaal voor onze vlag van 
Utrecht over de soldaat die zijn mantel deelt met een bedelaar. Elk jaar 
wordt dit verhaal weer prachtig verteld in de Mariakerk. Waar de kinde-
ren met hun lampion in de kerkbank zitten te stralen bij de magische 
verlichting die al deze lampionnen hebben. Een mooi moment om ook 
aan de allerkleinsten al een stukje van onze belangrijke geschiedenis te 
laten horen. Om daarna natuurlijk te worden beloond met de berg snoep 
of fruit die de kinderen krijgen bij het uitgaan van de kerk al zingend 
teruglopend naar hun eigen huis. Zo blijft voor iedere leeftijd geschiede-
nisles een interessante les.   
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Rap daalde begin september het 
kwik van rond 30 graden naar een 
temperatuur rond 20 graden. Het 
werd iedereen duidelijk, de zomer 
loopt ten einde en de herfst dient 

Herfst, 
Aller-

heiligen 
en 

Allerzielen

zich aan. Hopelijk mogen we nog 
van wat mooie en zonnige na-
jaarsdagen genieten. In de kerk 
is het najaar de tijd van de her-
denking van Allerheiligen en Al-
lerzielen. Heel passend eigenlijk, 
want de herfst is een sombere tijd 
waarin de natuur de glans van de 
zomer verliest. Het is een tijd, die 
bewust en onbewust, emotioneel 
vaak veel doet met mensen, in 
het bijzonder met diegenen die 
recent een dierbare verloren heb-
ben. Het is een tijd waarin de rouw 
opnieuw gecultiveerd wordt en de 
pijn van het verlies opnieuw ge-

voeld wordt, maar tegelijkertijd is 
het ook een tijd van troost en ver-
dere verwerking. Oprecht hoop ik 
dat iedereen, tenminste even, bid-
dend en overdenkend stilstaat bij 
een dierbare overledene, bij een 
opa of een oma, bij een vader of 
een moeder, bij een kind of bij een 
goede vriend.   

In deze tijd herdenken we dat we 
als kerkgemeenschap biddend 
verbonden zijn. Kerk is gemeen-
schap en dan heb ik het niet alleen 
over de kerk die in deze wereld 
is. Ook onze overledenen horen 

Foto: Annemiek Smulders
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De start van het nieuwe seizoen 2024-2025 brengt 
voor onze parochie een aantal mooie initiatieven 
met zich mee. De vakantie was nauwelijks voorbij 
of we vierden Maria Tenhemelopneming in de Ma-
riakerk in De Meern. Het was een mooie eucharis-
tieviering met een gezellige nazit. Op zaterdag 14 
september was de landelijke Open Monumentendag. 
Ook onze parochie deed mee en velen bezochten 
de Willibrordkerk in Vleuten. Naast de open kerk in 
het kader van Open Monumentendag was er een 
brocantemarkt in de tuin van de Willibrordkerk. Het 
was prachtig weer en mooie spullen werden te koop 
aangeboden. De markt heeft een mooi bedrag van 
ongeveer 5000 euro opgebracht voor onze parochie 
waarvoor onze hartelijke dank! Het bedrag komt ten 
goede aan de fondsenwerving voor onze monumen-
ten, waarvan de teller inmiddels op bijna 62.000 euro 
staat. Namens het parochiebestuur wil ik alle vrijwil-
ligers hartelijk danken die hebben meegewerkt aan 
Open Monumentendag en de Brocantemarkt. Van 
vroeg in de ochtend tot eind van de middag zijn jul-
lie in de weer geweest met alle voorbereidinge om 
deze dag te doen welslagen. En met succes, chapeau!

Vanaf dinsdag 1 oktober delen we een pastoraal team 
met de parochie Heilige Drie-eenheid. Op het mo-
ment dat ik dit schrijf, moet de installatie van het 
pastoraal team in beide parochies nog plaatsvinden. 
In dit parochieblad stellen de leden van het nieuwe 
pastorale team zich aan u voor. We wensen pastoor 
Ambting, pastor Scholten, pastor Zweers, pastoraal 

werkster Korenromp en pastoraal werkster Mensink 
veel vreugde en wijsheid toe. Samen met het pasto-
rale team en de parochianen vormen we de kerk. 

Op donderdag 7 november viert de kerk in de Lage 
Landen het feest van haar patroon, Sint Willibrord. 
Ook dit jaar organiseert onze parochie samen met 
de Torenpleinkerk de jaarlijkse Willibrordlezing. Bin-
nenkort wordt u via website en kerkmededelingen 
nader geïnformeerd over dit jaarlijks initiatief. U bent 
van harte welkom!

Inmiddels is de herfst begonnen. Op 1 november vie-
ren we Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. 
Een tijd waarin we onze overledenen herdenken. 
Ik las ergens dat de overledenen de wortels vormen 
waaruit we leven. Wat wilden zij uitdrukken en aan 
ons meegeven met hun leven? Wat leeft er in mij van 
mijn overleden vader of grootvader, van mijn over-
leden moeder of grootmoeder? Een Nieuw-Zeelands 
gezegde zegt: “Je moet je kind wortels en vleugels 
meegeven, wortels om houvast te ervaren, vleugels 
om de vrijheid te voelen een eigen weg te gaan.”

En tenslotte, het lijkt nog ver weg, maar op zondag 1 
december start de Advent, een periode van verwach-
tingsvol toeleven naar Kerstmis, het feest van de ge-
boorte van Jezus. Elke zondag van de Advent wordt 
een extra kaarsje aangestoken: op weg naar het Licht 
van Christus. 

Ik wens u, namens het bestuur, een mooi najaar en 
alvast een goede adventstijd toe! 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris
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bij de communio, bij de gemeen-
schap die de kerk is. Wij geloven 
dat de heiligen voor ons bidden in 
de hemel en zelf bidden wij voor de 
zielen van alle overledenen. Als ge-
meenschap blijven we zo biddend 
verbonden, zelfs door de dood 
heen. Op 1 november vieren we Al-
lerheiligen. We geloven dat de hei-
ligen het hemels licht mogen aan-
schouwen en dat ze daarom voor 
ons voorsprekers zijn bij God. De 
gemeenschap van heiligen strekt 

verder dan degenen die door de 
kerk als zodanig erkend zijn, want 
er zijn er ook die niet de titel “sint” 
dragen, maar toch heilig zijn. Mis-
schien hebben we ze zelf wel ge-
kend, mensen die in eenvoud hun 
geloof leven en uitblinken in liefde. 

Daags na Allerheiligen, op 2 no-
vember, vieren we Allerzielen en 
bidden we voor al degenen die nog 
onderweg zijn naar de hemelse 
heerlijkheid. We denken aan alle 

levende en overleden leden van 
de kerk, die de staat van heiligheid 
nog niet bereikt hebben. Allerheili-
gen en Allerzielen horen bij elkaar, 
het is een gedachtenis waarbij we 
stilstaan bij allen die zich in Chris-
tus verbonden weten.  

Graag wens ik iedereen een goed 
najaar en een mooie gedachtenis 
van Allerheiligen en Allerzielen. 

Pastoor Peter Ambting 



Samen delen
Enkele maanden geleden hoor-
den wij dat we als parochie Licht 
van Christus en H. Drie-eenheid 
één pastoor, Peter Ambting, en 
één pastoraal team gaan delen.
Als bestuur van de H. Drie-een-
heid was onze eerste reactie: wat 
fijn dat we, nu pastoor Harry van 
der Vegt met emeritaat gaat, een 
nieuwe pastoor krijgen. Als be-
stuur van Licht van Christus was 
het meer: wat jammer dat de pas-
toor nu niet meer alleen van ons 
is. 

We hebben kennisgemaakt, als vi-
cevoorzitters, als parochiebesturen 
en verschillende gesprekken ge-
voerd met pastoor Peter Ambting 
en het voelt goed, heel goed zelfs. 
En we werden steeds enthousi-
aster toen we samen met pastoor 
Ambting gingen praten over het 
nieuwe pastoraal team dat hij gaat 
leiden. Vanaf 1 oktober 2024 delen 
we niet alleen één pastoor, maar 
ook pastor Jaap Scholten, pastor 
Gerben Zweers, pastoraal werkster 
Marion Korenromp en pastoraal 
werkster Hedwig Mensink. Een 
groot team met nog ruimte voor 
aanvulling wanneer het team hier 
behoefte aan heeft. 
Een groot pastoraal team dus. Dat 
samen met diakens, emeriti en 

vrijwilligers gaat werken voor alle 
geloofsgemeenschappen in de pa-
rochies Licht van Christus en H. 
Drie-eenheid. We zijn ons, zeker 
ook als vicevoorzitters, ervan be-
wust dat dit een heleboel parochi-
anen betreft en dat er door de le-
den van het team goed nagedacht 
moet gaan worden hoe dit aan te 
pakken. 

We hebben er alle vertrouwen in 
dat dit gaat lukken. Delen is im-
mers vermenigvuldigen, zo leren 
we uit de Bijbel. Enkele broden, 

werden een heleboel broden, en-
kele vissen werden heel veel vis-
sen; genoeg voor iedereen en toen 
bleven er nog mandenvol over.

Wij zijn pastoor Ambting en zijn 
team heel dankbaar dat zij zich 
voor ons allemaal willen gaan in-
zetten. 

Rolf Engelen, Vicevoorzitter 
parochie Licht van Christus
Tonnie van Wiggen-Valkenburg,
Vicevoorzitter parochie 
H. Drie-eenheid

Wanneer u deze Drieluik leest, is het schilderwerk 
waar we dit jaar mee gestart zijn geheel afgerond en 
kunnen de Pastorie in De Meern, het Pastoraal Cen-
trum in Vleuten, Kerkestein en het Afscheidshuis er 
weer jaren tegen. 

De vrijwilligers van het team in Vleuten hebben ge-
zorgd voor nieuwe bloembakken en planten bij de ra-
men van het pastoraal centrum. De oude bakken wa-
ren door de tand des tijds uit elkaar gevallen. 
Met hun ritsel- en regeltalent en zelfwerkzaamheid 
hebben deze mannen van het onderhoudsteam in 
Vleuten de kosten voor de parochie tot het uiterste 
beperkt. Het schilderwerk en de nieuwe bloembakken 
kunnen er weer jaren tegen
Grote dank aan hen die de nieuwe bloembakken heb-
ben geregeld!! 

Bloembakken parochiecentrum Vleuten 
vernieuwd 
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Pastor Jaap Scholten 
Mijn naam is Jaap Scholten en per 
1 oktober 2024 heeft onze bisschop 
mij als priester aangesteld in de 
Parochie H. Drie-eenheid. 
Ik ben geboren in Sassenheim, 
bollenstreek. Daar ben ik ook op-
gegroeid. Na de middelbare school 
de laboratoriumschool gevolgd en 
als zodanig ook aan het werk ge-
weest. In 1984 getrouwd; we kre-
gen samen drie kinderen. In 1999 
overleed mijn vrouw. Daarna ben 
ik voor het priesterschap gegaan.
In 2001 aan de studie theologie be-

gonnen en enkele jaren later bij het 
Ariënskonvikt toegeleid naar het 
priesterschap. In 2009 ben ik tot 
priester gewijd. 
De eerste standplaats was Apel-
doorn, daarna Doesburg. En de 
laatste 9,4 jaar in Zwolle, Steenwij-
kerland en de Polder; een enorm 
uitgestrekt gebied. De kinderen 
zijn al een tijdje het huis uit en 
hebben hun eigen gezinnen. 
Inmiddels ben ik ook grootvader 
geworden; wat een rijkdom. In de 
loop der jaren ben ik steeds meer 
de betrekkelijkheid van dit aardse 
bestaan gaan beseffen. En vooral 
dat God ons bestemd heeft om 
eens voorgoed bij Hem thuis te ko-
men. En hoewel dit een gift is van 
God, wordt van ons wel verlangd 
dat we daarop antwoorden; dat we 
“ja” zeggen tegen God. En bereid 
zijn om naar God toe te groeien.
Welnu, zover als ik het kan bezien 
is het vieren van de Eucharistie de 
meest zekere weg om dichter bij 
God te komen. Daarin horen we 
God tot ons spreken, mogen we 

zelf ook participeren; en zelfs de 
aanwezigheid van God in het sa-
crament smaken. In het vieren van 
de Eucharistie ligt voor mij dan 
ook het centrum van mijn pries-
terschap. Het was voor mij ook de 
reden om priester te willen wor-
den: om het vieren van de Eucha-
ristie voor mijn zusters en broe-
ders in het geloof mede mogelijk 
te maken. Als priester zie ik het 
bedienen van de sacramenten in 
het algemeen als datgene waarin 
ik het meeste kan betekenen voor 
de gelovige gemeenschap. Het is 
ook juist bij het vieren van de sa-
cramenten dat de ware aard van 
de gelovige gemeenschap aan het 
licht komt: samen het leven vieren, 
in het licht van het evangelie.

De komende jaren hoop ik samen 
met u een stuk van onze weg naar 
de Heer te gaan. Om elkaar te be-
vestigen in het geloof. Elkaar te in-
spireren. Dat de heilige Geest ons 
op deze weg mag vergezellen.
Ik wens ons allen mooie jaren toe.

Pastoor Peter Ambting 
Mijn naam is Peter Ambting, 51 jaar 
oud, geboren in Doetinchem en 
opgegroeid in Beek (Montferland). 
Mijn theologie- en priesteroplei-
ding heb ik gevolgd in Utrecht aan 
de Faculteit voor Katholieke Theo-
logie van de Universiteit van Til-
burg en het Ariënskonvikt. Na mijn 

studie en wijding in Utrecht werd 
ik in 2007 benoemd in Parochie 
De Wijngaard, Arnhem Noord, 
Velp en Rozendaal. In 2010 werd 
ik benoemd als pastoor van Paro-
chie Maria en Laurentius in Doe-
tinchem e.o. en in 2014 kwam daar 
Parochie De Verrijzenis Ulft e.o. 
nog bij. Deze parochies fuseerden 
in 2017 tot Parochie Maria Laetitia. 
Kort na de fusie ben ik vertrokken 
naar de Verenigde Staten om in 
te treden bij de Norbertijnen. Als 
Norbertijn in Wisconsin heb ik een 
jaar noviciaat en drie jaar tijde-
lijke geloften doorlopen. In Ame-
rika werkte ik als ziekenhuispastor, 
universiteitspastor en uiteindelijk 
twee jaar als administrator van Our 
Lady of Lourdes Parish in De Pere. 
In 2021 besloot ik om geen eeuwi-
ge geloften af te leggen en terug te 

komen naar het aartsbisdom.
Sinds 8 december 2021 ben ik pas-
toor van Parochie Licht van Chris-
tus en vanaf 1 oktober 2024 mag ik 
samen met vier collega’s ook Paro-
chie H. Drie-eenheid bedienen. 
Deze uitbreiding van taken zie ik 
best als een uitdaging. Voor mezelf 
hoop ik veel van mijn tijd aan het 
pastorale werk te kunnen blijven 
besteden, ook al besef ik dat mijn 
rol als pastoor extra bestuurlijk 
en organisatorisch werk met zich 
meebrengt. Dat ik mensen mag 
helpen om essentiële momenten 
in hun leven ook te zien in het licht 
van Gods plan vind ik waardevol. 
Ook het vieren van de sacramen-
ten, tekens van Gods nabijheid, en 
preken, het bij de mensen brengen 
van Gods woord, doe ik graag en 
met veel vreugde.

Kennismaking met het 
pastorale team



Pastor Gerben Zweers o.s.a.
Mijn naam is Gerben Zweers. Ik 
ben 54 jaar en ik ben al 25 jaar 
priester. Ik zal als pastor in de beide 
parochies functioneren voor 70%. 
Ik ben lid van de Orde van Sint Au-
gustinus. Dat is een kloosterorde 
die in 1256 gesticht is. Ik woon in 
een communiteit van vier broeders 

en drie zusters midden in Utrecht, 
en ik blijf daar ook wonen. Ik noem 
mijzelf een allrounder. Ik heb veel 
gedaan met jeugd en jongeren, ik 
heb grote affiniteit met communi-
catie en sociale media. Ook houd 
ik me veel bezig met vorming en 
retraites, en ik heb twee boeken 
geschreven. Uiteraard houd ik van 
een goed verzorgde liturgie.

Ik noem mezelf sportief, ik houd 
van wandelen, mountainbiken 
en een goede trektocht. Ik lees en 
schrijf graag en mijn guilty plea-
sure is technisch lego.
Ik ben in 1999 priester gewijd en 
pastoor geweest in onder andere 
Culemborg, Arnhem en Leuven 
(België). Ik heb ruim 15 jaar tiener-
kampen en jongerenreizen geor-
ganiseerd voor het aartsbisdom. 

Op dit moment studeer ik ook nog 
Geestelijke Begeleiding.

De samenwerking tussen de paro-
chies en de kerken onderling moet 
nog helemaal groeien. Dat geldt 
zeker voor de samenwerking bin-
nen het team. Ik heb er alle ver-
trouwen in en zal daar zeker mijn 
steentje aan bijdragen. Ik ben ie-
mand die verbindt en samenwer-
king zoekt.
De grootste uitdaging lijkt me keu-
zes maken. Je kunt niet alles blij-
ven doen zoals je het altijd gedaan 
hebt. Naast datgene wat al goed is, 
moet je ook uitdagende nieuwe 
activiteiten organiseren die je het 
gevoel geven: hier kan ik echt iets 
van God vinden. En van uitda-
gende activiteiten, daar houd ik als 
oud-Scoutingman van.

Hedwig Mensink
Mijn wieg stond 58 jaar geleden op 
de nuchtere Twentse zandgrond. 
Ik verliet de streek na 17 jaar om 
tekenen en handvaardigheid te 
gaan studeren aan de Christelijke 
Lerarenopleiding in Zwolle. 
Die studententijd was zeer vor-
mend en mijn levensdoel en pas-
sie werden steeds duidelijker: 
pastor worden in de kerk voor jon-
geren en jongvolwassenen. 

Daarom gooide ik het roer om, 
volgde ik mijn hart en roeping. Ik 
ging theologie studeren aan de 
Katholieke Universiteit in Utrecht. 
In 1995 werd ik jongerenpastor 
in de Verrijzenisgemeenschap in 
Maarssenbroek, daarna in de paro-
chie Sint Jan de Doper. Sinds 2009 

ben ik jongerenpastor in de Paro-
chie H. Drie-eenheid voor 12 uur 
per week. Daarnaast haalde ik mijn 
lesbevoegdheid en kunstenaarsdi-
ploma. Om zo met de benodigde 
creativiteit goede catechese te 
kunnen geven.
Naast pastoraal werkster ben ik do-
cent godsdienst/levensbeschou-
wing. Ik ben docent geweest op het 
Christelijk Gymnasium in Utrecht, 
de Rientjes Mavo in Maarssen en 
momenteel werk ik twee dagen 
in de week als schoolpastor en 
vakdocent godsdienst/levensbe-
schouwing bij de scholenstichting 
Pastoor Ariëns in Maarssen. Daar-
naast ben ik beeldend kunstenaar 
(textiel – beeldend) en heb aan 
verschillende exposities en ten-
toonstellingen deelgenomen. 
Verder is bijna 40 jaar lang flamen-
codansen mijn grote hobby (ja, 
ook met die kleppers 😊).

Het proces van kind naar volwas-
sen worden heb ik zelf als uiterst 
ingewikkeld ervaren. 
De levens-, zin- en geloofsvragen 
drongen zich destijds aan mij op. 
Gelukkig vond ik toen een luiste-
rend oor bij een pastor en een jon-
gerengroep om mijn ervaringen te 
delen. Mensen die even meeliepen 

in mijn leven, zoals op de weg naar 
Emmaus (Lucas 24). 
Dat verhaal is voor mij dan ook een 
bron van inspiratie voor mijn werk. 
Het verhaal van de Emmaüsgan-
gers vertelt over de ontmoeting 
van twee verwarde en depressieve 
mensen op weg naar Emmaus, 
met (aanvankelijk) een onbekend 
persoon. De onbekende luistert 
naar hen, spreekt hen moed in, 
legt de bijbel uit, verbindt, bidt en 
deelt het brood. Pas dan herken-
nen ze Jezus in de onbekende per-
soon en roepen: ‘Brandde ons hart 
niet, terwijl hij met ons sprak’? De 
blijdschap en het enthousiasme 
was diep verscholen. Het kleine 
waakvlammetje wordt zachtjes 
aangeblazen tot een warm vuurtje. 
Na deze inspiratie kunnen ze weer 
verder met hun leven. Ze zijn weer 
bij zichzelf gekomen. Zij hebben 
door Jezus de zin van het leven en 
het geloof weer gevonden. Vanaf 
nu kunnen ze weer hun eigen weg 
gaan. Graag vertellen ze hierover 
aan anderen.
En dat vind ik dus belangrijk: een 
tijdje met je leven meelopen om te 
horen wat je beweegt, wat je moei-
lijk vindt, waar je in gelooft of wat 
je zoekt, waar je blij van wordt en 
waar ik je bij kan helpen.

> lees verder op  pagina 8 7



LICHT VAN CHRISTUS

8

Marion Korenromp
Geloven was in mijn jeugd heel 
gewoon. Kerkgang, dopen, eerste 
communie en vormsel hoorden 
erbij. Daar waren geen vragen over. 
In mijn middelbareschooltijd werd 
ik lid van de liturgiegroep. Daar 
leerde ik me het geloof eigen te 
maken. Zo werd het van grote be-
tekenis voor me. En zo kwam ook 
de studie theologie in beeld. Ik ben 

één van de zes vrouwen die vanuit 
deze groep voor deze studie kozen. 
Mijn eerste baan was in Haaksber-
gen e.o. Mijn tweede baan was in 
Ulft e.o. In die periode was ik ook 
10 jaar docent aan de diakenoplei-
ding van het bisdom. Sinds 2006 
werk ik in de Parochie H. Drie-
eenheid. Ik ben altijd verantwoor-
delijk geweest voor catechese en 
vorming. Acht jaar geleden volgde 
ik ook de post HBO-opleiding tot 
trainer. Zo kreeg ik nog meer de fi-
nesses in handen van het werken 
met groepen en het ontwikkelen 
van cursusmateriaal. 

In mijn pastoraat zoek ik op aller-
lei manieren naar de verbinding 
tussen het gewone leven en jouw 
geloof. Ik put daarvoor uit de rijke 
katholieke traditie. Ik ken er de weg 
in. Ik spreek uit ervaring als ik zeg 
dat geloof je kan helpen jouw roe-
ping te leven. Ik zie dat de stilte van 

meditatie en gebed een bron van 
rust en helderheid kunnen zijn en 
je kunnen helpen in je keuzes of 
in het doorstaan van allerlei leed. 
Het zal je niet verrassen dat ik ook 
veel inspiratie vind in het synodaal 
proces en in Taizé. 

Ik trek met jou persoonlijk op. 
Ik begeleid groepen. Ik ontwik-
kel nieuw materiaal om mee te 
werken. Telkens dus op zoek naar 
hoe geloof echt vlees en bloed kan 
worden in jouw doodgewone en 
tegelijk unieke leven. Ik doe dat in 
live ontmoetingen, via Facebook 
en Instagram én ook via Zoom.

We kijken samen in een eerste 
contact of er een match is en wat 
de beste weg is.
Wil je meer weten? Ik ben te volgen 
op Facebook.  Of stuur een mail 
naar mar.korenromp@outlook.com 
of app naar: 06 – 42 04 01 64.

Op zondag 15 september deed ik in beide kerken 
van de parochie de mededeling dat we hard op zoek 
zijn naar nieuwe vrijwilligers binnen onze paro-
chie. Heel in het bijzonder in De Meern beginnen 
werkgroepen het gebrek aan menskracht te voelen. 

We hebben bijvoorbeeld extra kosters en acolieten 
nodig, maar ook kampen de bloemschikgroep, poets-
groep en onderhoudsgroep van het kerkhof met een 
tekort aan mensen. De beheerder van de begraaf-
plaats in De Meern wil het al een paar jaar rustiger aan 
doen vanwege leeftijd en gezondheid, maar omdat er 
geen opvolger is, blijft hij de functie uitoefenen. Ook 
in Vleuten kunnen werkgroepen versterking gebrui-
ken. De schoonmaakgroep van de Willibrordkerk is  
bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe leden. De ontwik-
kelingen vind ik erg zorgelijk, want we moeten voor-
komen dat de kerk als vrijwilligersorganisatie “door 
de hoeven zakt”. Helaas dreigt dat wel te gebeuren als 
zich geen nieuwe mensen melden! 
Verder zijn we voor de brede parochie op zoek naar 
menskracht. In de vorige Drieluik stond een wer-
vingsadvertentie voor een parochiebestuurslid com-
municatie. Tot op heden hebben we nog geen reactie 
ontvangen naar aanleiding van die advertentie, terwijl 
het een belangrijke portefeuille is die dringend invul-
ling nodig heeft. Voor het Pastoraal Centrum zijn we 
op zoek naar een aantal gastvrouwen (of heren) die 
ook wat ondersteuning aan het secretariaat kunnen 
leveren door bijvoorbeeld een dagdeel de telefoon te 
beantwoorden. 

Vrijwilligerswerk is niet alleen een belasting, maar het 
is ook gewoon leuk en gezellig. Je komt in aanraking 
met andere mensen met wie je samenwerkt en een 
team vormt. Voor veel mensen is het vrijwilligerswerk 
een stuk invulling van het sociale leven. Binnen de 
parochie leest de pastoraatsgroep op dit moment het 
boek “Als God renoveert” van James Mallon. Deze Ca-
nadese priester wijst erop dat we als katholieken op 
basis van ons doopsel en vormsel allemaal een mis-
sionaire opdracht hebben. Dat wil zeggen dat niet al-
leen priesters en religieuzen het geloof verkondigen 
en uitdragen, maar alle katholieken. Binnen de kerk-
gemeenschap zijn vele gaven en talenten aanwezig 
en van harte doe ik een beroep op u om die gaven en 
talenten ook in te zetten. Als het u zelf niet lukt of als 
u al iets doet binnen de kerk, kent u misschien in uw 
omgeving mensen die zich in willen zetten als vrijwil-
liger. Denk bijvoorbeeld aan mensen die binnenkort 
met pensioen gaan en een stuk invulling zoeken voor 
de vrije tijd die ze krijgen. Wellicht kunt u hen atten-
deren op de veelheid aan mooie vrijwilligersfuncties 
die we hebben in de kerk. Iedereen heeft iets te bieden 
en we hopen dat u die gaven en talenten wilt inzetten 
voor de parochie. 
Om als parochie te bestaan zijn vrijwilligers van le-
vensbelang en daarom doe ik deze dringende oproep. 
Als u zich wilt inzetten voor de parochie kunt u dat 
melden bij het secretariaat, waarna een parochiebe-
stuurslid contact met u zal opnemen. 

Pastoor Peter Ambting   

Dringende oproep: menskracht gezocht

< vervolg van  pagina 7
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misintenties

 

MARIAKERK 

zondag 27 oktober  Overleden familie Vernooij, Nel 
van Dijk-Pollemans, Grada Hullegien-van den Berg, 
Herman Wessels, Aag Vernooij-Oostveen, Martin 
Ham, Bert Snel, Rietje Verhoof-de Graauw, Thea 
Gadella-Kocken, Bob Kortz, Iet en Chris Jongerius – 
Essink en hun zoon Gérard Jongerius
zondag 3 november  Grada Hullegien-van den Berg 
(1e jaargedachtenis), Henk van Doorn, Adrie Stavast-
Veen, An Houdijk, Piet Stal, Hein van den Oudenrijn en 
zijn zoon Jos, Familie Schijf, Marcel Kruft, Overleden 
ouders van der Wurff-Delsink,  Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Jos Schijf, Rietje en Ad Thijsen, Rien van 
Zomeren
zondag 10 november  Gerrit Jan van den Berkhof, 
Maria Gresnigt-van Maarseveen, Gerard en Gerda 
Schevers-Spaan, Marian Hazelaar-Winkel, Piet 
Voskuilen, Overleden familieleden Boot-Kraan, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Hein en Bep Wendel-
Verheul
zondag 17 november  Kees Heijn (1e jaargedachtenis), 
Leo van der Pouw, Sjaan van Schip-de Groot, Hein 
van den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Nard Verbeij, Aly 
Kok-Bus, Henny van den Berg, Leo van der Pouw
zondag 24 november Tiny van Breukelen-van Dijk (1e 
jaargedachtenis) Overleden familie Vernooij, Herman 
Wessels, Aag Vernooij-Oostveen, Adrie Stavast-Veen, 
Martin Ham, Bert Snel, Rietje Verhoof-de Graauw, 
Thea Gadella-Kocken, Bob Kortz, Frans Compeer 
zondag 1 december  Aag Vernooij-Oostveen (1e 
jaargedachtenis), Henk van Doorn, Charles en Bep 
Beniest-Miltenburg, Frans Rentinck, Wim en Anny 
van Kimmenade, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Bep 
Brinkhof
zondag 8 december Piet Voskuilen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, 
Hein van den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Hein en 
Bep Wendel-Verheul, Leny Overmars-ten Wolthuis

WILLIBRORDKERK 

zondag 27 oktober Margreet Bonenkamp-Bogaard, 
Corrie de Groot-de Groot, Herman Goes, Beb Schoote-
van Zuijlen, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Chris 
Knippers, Johan, Corry en Gerben Verhoef, Ria Smits-
Slaats, George Wartan, Lenie Goes-van Ruiten, Arie 
van ‘t Klooster, Joseph Tantua, Toon van Oostrom  
zondag 3 november  Elisabeth Schrama-de Boer, 
Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Corrie 
de Groot-de Groot, Familie Verhoef-Versteeg, dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, Johan 
Brand, Giel de Groot, Fam. Van Maarseveen, Fam. 
Van Dinter-Boere, Threes van Dijk-Boog, overleden 
familie Wolters-Verheul
zondag 10 november  Cor Jong, Corrie de Groot-
de Groot, Ben Kosterman, Jos Scholman, Ralph 
Sturkenboom, Nel van Bommel-Storm  
zondag 17 november Kees Vernooij, Janny van 
Rossum- van Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel 
Jansen-Meiland, Jos Koot, Pauline Benschop-
van Rijnsoever, Ans de Groot-van Schip, John 
Kempeneers   
zondag 24 november  Overleden leden van het 
Caeciliakoor, Corrie de Groot-de Groot, Herman Goes, 
Beb Schoote-van Zuijlen, Paul en Ciska de Haan-
Jansen, Chris Knippers, Johan, Corry en Gerben 
Verhoef, Ria Smits-Slaats, George Wartan, Lenie 
Goes-van Ruiten, Arie van ‘t Klooster, Joseph Tantua, 
Margreet Bonenkamp-Bogaard  
zondag 1 december Henk Hafakker (1e jaar-
gedachtenis), Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden 
ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Piet van Dijk, 
Corrie de Groot-de Groot, Familie Verhoef-Versteeg, 
dochter Marthie van der Neut en zoon Martien 
Verhoef, Rein Pouw, Johan Brand, Ouders Scholman-
van Kats, Mien Vermeent-Bakkers, Giel de Groot  
zondag 8 december  Gerrie de Coo-Jansen, Cor 
Jong, Corrie de Groot-de Groot, Herman Goes ter 
jaargedachtenis, Ben Kosterman, Ralph Sturkenboom, 
Nel van Bommel-Storm

Een Bakkie Troost
Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt 
u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte aan wat gezel-
schap? Dan bent u élke eerste woensdag van de maand wel-
kom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit koffie moment vindt 
u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn dat u anderen 
‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen en zorgen mo-
gen besproken worden. Begeleiding door Pieter Hof, Mari-
anne Vlaar en indien mogelijk Eefje Visser van Uitvaartzorg 
Eefje. Voor een 1-op-1 gesprekje kan ook altijd een afspraak 
gemaakt worden.

U bent van harte welkom!
Elke éérste woensdag: 10.00u Pastoraal Centrum 
(6 november en 4 december)
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Als een lopend 
vuurtje 

 

Beste vrienden van het Lopend Vuurtje,
 
In deze dagen kwamen twee voorvallen naar boven 
die ik had weggestopt en die ik blijkbaar nog niet goed 
heb kunnen afsluiten. Hierover verderop meer maar 
eerst de uitdaging voor de komende periode.
 

“Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet die-
naar van de anderen zijn.”

Marcus 10:43

In dit vers uit het evangelie van Marcus nodigt Jezus 
ons uit tot een manier van leiderschap die volkomen 
ingaat tegen de gebruikelijke opvattingen, opvattin-
gen die misschien ook wel onder de apostelen zelf 
leefden. Liefhebben is dienen, zo maakt Hij duide-
lijk. Dit geldt voor alle verantwoordelijkheden, groot 
of klein, die ieder van ons heeft: op politiek of soci-
aal gebied, maar ook thuis, op school, op het werk, 
in de geloofsgemeenschap. Laten we gebruik maken 
van al deze mogelijkheden, die ons gegeven worden 

om ons ten dienste te stellen niet alleen van een ver-
trouwde groep van personen, maar van allen, voor het 
algemeen welzijn; laten we overal werken aan goede 
menselijke relaties.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl
 
Verzoening
Met de koffie in mijn hand zoek ik in de personeels-
kamer een leuk plekje om te gaan zitten. O, nee, naast 
die collega wil ik niet gaan zitten; dus loop ik verder. 
Op de terugweg naar huis komt het hele voorval van 
jaren geleden met die collega weer helder naar boven. 
Door een onhandige zet van die collega kreeg ik een 
hele klas tegen me. Dat had een grote impact op me 
voor lange tijd. Maar zo is er ook dat andere voorval 
dat de aanleiding was voor mijn burnout. Ik denk: het 
wordt toch eens hoog tijd om dit allemaal op te rui-
men. Maar dat gaat blijkbaar niet zo maar vanzelf. De 
komende dagen bid ik op weg naar mijn werk om dit 
af te kunnen geven. Dan helpt de methode van mijn 
moeder om er een mooi fictief pakje van te maken 
met gekleurd papier en het dan naar “boven” af te ge-
ven. “Let op daar komen ze aan; een groen-gele en 
een paarse met strik en ballonnetjes.”

Martin Oorthuizen

Na het succes van vorig jaar gaan 
we ook nu weer gezamenlijk 
kerststukjes maken. We proberen 
naast een eigen kerststuk, ook 
zoveel mogelijk kerststukjes voor 
anderen te maken. Deze kerst-
stukjes worden op zondag 24 no-
vember na afloop van de viering 
in beide kerken verkocht. 

De opbrengst is voor het noodza-
kelijke grootonderhoud van beide 
pastorieën.  De gekochte kerststuk-
jes kunnen ook worden weggege-

ven aan oudere of zieke medepa-
rochianen. (adressen beschikbaar). 
U bent welkom om gezellig mee te 
helpen. De ruimte wordt ingericht 
met tafels en stoelen, verwarmd en 
we zorgen voor koffie, thee en wat 
lekkers. We zorgen voor voldoende 
potjes met oase/steekschuim, di-
verse soorten kerstgroen en wat 
decoratiemateriaal. 

Datum: zaterdag 23 november 
Tijd: 14.00u
Locatie: portaal Mariakerk

Wilt u voor uzelf een echte ad-
ventskrans maken, dan hebben we 
hiervoor enkele kransen van oase 
beschikbaar. Het maken van een 
krans kost 15 euro incl. kaarsen of 
neem zelf een krans mee (te koop 
bij bloemenwinkels of tuincen-
trum) Graag zelf een snoeischaar 
meenemen! Opgeven kan via 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl 
of telefonisch naar het secretariaat: 
030-6774571

10

Kerststukjes maken in de 
Mariakerk

Verkoop kerststukjes 
zondag 24 november

De week voor de Adventsperi-
ode zullen na afloop van de eu-
charistievieringen in beide ker-
ken mooie kerststukjes verkocht 
worden. Deze worden gemaakt 
door enthousiaste vrijwilligers. 
De gehele opbrengst gaat naar 
de eigen parochie voor het 
noodzakelijke grootonderhoud 
van de gebouwen in onze pa-
rochie. De kerststukjes kunnen 
contant betaald worden of met 
een QR-code. 

Help uw parochie en
 koop een mooi kerststukje!



Zoals u wellicht weet, is onze pa-
rochie geld aan het inzamelen om 
het onderhoud van onze monu-
mentale pastorieën te bekostigen. 
Het streefbedrag is € 100.000,=
Er zijn al verschillende acties in-
gezet om tot het gewenste bedrag 
te komen, zoals de brocantemarkt 
en de verkoop van zelfgemaakte 
gerechten en bloemstukjes. Ook 
is er een aantal spontane schen-
kingen gedaan. Dit kan nog steeds 
met onderstaande QR code.

Een volgende actie om geld in te 
zamelen is een kerkenveiling die 
we komend voorjaar organiseren. 
In andere parochies leidt dit tot 
goede resultaten en is het een heel 
gezellig evenement. In Vleuten 
was er al eens een veiling “red Wil-
librord” voor de restauratie van de 
kerk, jaren terug.  

Hoe gaat de kerkenveiling in zijn 
werk? 
We gaan niet de kerk veilen, maar 
veilen gekregen dingen, waarvan 
de opbrengst naar het specifieke 
doel voor de kerk gaat. Dit zijn de 
zogenaamde ‘kavels’. Hierbij kan 
gedacht worden aan producten of 
diensten van lokale ondernemers, 
maar ook particulieren kunnen 
een bijdrage leveren. Hieronder 
staat een lijstje met voorbeelden 
van kavels die in een andere paro-
chie werden aangeboden:
•  Een heerlijke monchoutaart, in 

overleg

•  Caravan voor een weekend ge-
bruiken op een camping naar 
keuze in een straal van 50 km. 
Wij zetten hem neer en halen 
hem weer op. Datum in overleg

• 2 maaltjes biest, op afroep
•  Een weekend in een huisje op 

de Veluwe, voor 2 personen, op 
een af te spreken weekend van 
vrijdag tot en met zondag

•  Een middagje varen met 2 per-
sonen

•  Fietstocht inclusief lunch (aan-
tal kilometers in overleg)

•  Een elektrische gitaar met vijf 
lessen

•  Eén zaterdagochtend prakti-
sche ondersteuning. Denk aan 
snoeiwerk, tuinonderhoud of 
grof vuil wegbrengen.

De gever kan hierbij aangeven wat 
de minimale prijs zou moeten zijn. 
Van de aangeboden kavels wordt 
een catalogus gemaakt. Op een nog 
nader te bepalen datum in komend 
voorjaar zal de veiling plaatsvinden 
en krijgt iedereen de kans om op de 
kavels te bieden. Natuurlijk zorgen 
wij voor een veilingmeester die 
kopers tot de hoogste prijs verleidt 
en er een enerverende avond van 
maakt. Iedereen heeft toegang tot 
de veiling. Afrekenen, zal direct na 
de verkoop plaats vinden. Natuur-
lijk zorgen we ook voor een Notaris 
die toeziet op een juiste gang van 
zaken. 

Wat hebben we nodig voor de 
kerkenveiling?
-  Kavels: als u een kavel te bieden 

heeft, of iemand weet die een 
kavel aan te bieden heeft, laat dit 
weten per e-mail, naar 

 kerkenveiling@lichtvanchristus.nl.  
  U ontvangt dan een ontvangst-

bevestiging en we plaatsen uw 
kavel op de lijst die ook te zien is 
op onze website www.lichtvan

 christus/kerkenveiling.nl 
-  Vrijwilligers: we zoeken ook nog 

mensen die helpen de kavels te 
verzamelen. 

We roepen echter ook dorpsgeno-
ten op om een kavel aan te bieden. 
Dat kan iets zijn wat uw werkgever 
of een kennis te bieden heeft, maar 
ook iets wat u zelf aanbiedt. Het 
onderhoud van de monumentale 
pastorieën gaat immers het gehele 
dorp aan.

In de catalogus met de kavels is 
ruimte voor advertenties van on-
dernemers. U kunt hiervoor nu al 
uw belangstelling tonen. 
In de komende tijd zullen we u op 
de hoogte houden van de kerken-
veiling via Drieluik, de website en 
door mededelingen bij de week-
endvieringen.  

Mocht u vragen of opmerkingen of 
kavels aan te bieden hebben, dan 
kunt u mailen naar kerkenveiling@
lichtvanchristus.nl

Namens het kerkenveilingsteam,
Monique Becking, Jan Oomes, 
Otto de Rooij

Kerkenveiling

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen aan het 

groot onderhoud 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Of banknummer 
NL09 RABO 0367 5210 59

Overige activiteiten De Schalm
 
20-11-24 14:00 Bingo
22-11-24 17:00 Gezellig 
  Samen Eten

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.   
.
Gezellig Samen Eten.
Op vrijdag 22 november is er 
3-gangendiner 
aanvang: 17.00 uur.
U bent van harte welkom. 
De prijs voor dit diner is € 12.50 
inclusief een drankje. Betaling 
met U-pas is mogelijk. 
Aanmelden:: 0306662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

A G E N D A
26-10 t/m 13-12-2024
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl
 

 Mariakerk Willibrordkerk 

30e zondag door het jaar

Zondag 27 oktober # 9.30 uur pastoor P. Ambting, 
Singhet di Mare

# 11.00 uur , pastoor P. Ambting
Caeciliakoor, Kindernevendienst

Broederschapsmis

Woensdag 30 oktober 17.00 uur , pastoor P. Ambting
Groep Michaël

Allerheiligen

Vrijdag 1 november 9.00 uur pastoor P. Ambting, 
Groep Michaël

Allerzielen

Zaterdag 2 november 19.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

Gedachtenis overledenen

zondag 3 november # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Schola, kindernevendienst

# 11.30 uur pastoor P. Ambting
Para Todos, kindernevendienst

32e zondag door het jaar, Patroonsfeest H. Willibrord

zondag 10 november # 9.30 uur pastor J. Scholten
Ad Altare

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Uriël, Kindernevendienst

Extra collecte: Zondag voor de oecumene

donderdag 14 november # 13.30 uur pastoor P. Ambting en 
pastor J. Scholten,  Groep Michaël
Gemeenschappelijke ziekenzalving

33e zondag door het jaar

Zondag 17 november # 9.30 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël, kindernevendienst

Extra collecte: Nationale Jongerencollecte

Christus koning van het heelal

Zondag 24 november # 9.30 uur pastor G. Zweers
Singhet di Mare

# 11.00 uur pastor G. Zweers
Groep Michaël, kindernevendienst

Verkoop zelfgemaakte kerststukjes, opbrengst tbv parochie

Eerste zondag van de Advent

zondag 1 december # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Uriël, Geen kindernevendienst ivm 
start Advent

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos, Internationale 
Familieviering

2e zondag van de Advent

zondag 8 december # 9.30 uur pastor J. Scholten
Schola

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Ad Altare, kindernevendienst

Koffiedrinken na de mis. #



Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten 

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk 
Dinsdagavond 19.00 uur, 
behalve de 1ste dinsdag van de 
maand. 
Vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
Donderdagavond 19.00 uur 
(behalve 31 oktober, 7 novem-
ber en 14 november) 

De Roef  
Touwslagerslaan 3, de Meern
1e dinsdag van de maand 
19.00 uur (5 november en 
3 december)
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
Iedere woensdag 12.00 uur in 
de Mariamaand oktober
iedere zaterdag 9.30 uur

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen
zondag 27 oktober  Tienergroep - 17.30u tot 20.00u pastoraal 
 centrum. Samen een pastamaaltijd koken en 
 na het eten een spelletje 
Woensdag 30 oktober Broederschapsmis- 17.00u Willibrordkerk
Zondag 3 november  Gedachtenis overledenen- 9.30u Mariakerk en 

11.30u Willibrordkerk
woensdag 6 november Bakkie troost – 10.00u Pastoraal Centrum
donderdag 7 november  Vespers & Willibrordlezing – 19.30u 
 Torenpleinkerk
maandag 11 november  Sint Maartenviering-  18.30u Mariakerk
donderdag 14 november  Middag voor ouderen en zieken – 13.30u 
 Willibrordkerk. 
  Iedereen die dat wil kan een ziekenzalving 

ontvangen. Na afloop is er gezellig samenzijn 
in het Pastoraal Centrum. Aanmelding via het 
secretariaat.

Zaterdag 23 november  Kerststukjes maken in het portaal van de Ma-
riakerk. Van 14.00u tot 16.00u. Voor materialen 
wordt gezorgd.

Zondag 24 november   Verkoop kerststukjes in beide kerken. U kunt 
contant of per QR-code  betalen.  Volledige 

 opbrengst is voor het onderhoud van onze 
 gebouwen.
Zondag 24 november  Tienergroep- Tijd nader te bepalen, zie website
Zondag 1 december  1ste adventszondag- Internationale 
 familieviering
Woensdag 4 december Bakkie troost – 10.00u Pastoraal Centrum
Zaterdag 14 december  Lichtjesroute Leidsche Rijn Te starten tussen 

17.00u en 19.30 u bij Castellum Hoge Woerd

LICHT VAN CHRISTUS

Dit najaar start weer de jaarlijkse geloofscursus. 
Deze is bedoeld voor mensen die door Doopsel en/ 
of Vormsel in onze kerk willen worden opgenomen. 

De cursus werkt toe naar Pasen, het moment waarop 
nieuwe katholieken traditioneel in de kerk worden 
opgenomen. Daarnaast is de cursus open voor men-
sen die meer van het geloof willen weten. We behan-
delen de bijbel, God als de Drie-ene, de kerk en de 
sacramenten, de dienstbaarheid, de diaconie van de 

kerk en het vieren en bidden van de kerk. Verschil-
lende docenten zullen ook dit jaar de bijeenkomsten 
weer verzorgen. 
Hoewel de precieze data nog niet bekend zijn, vragen 
we geïnteresseerden om zich nu alvast aan te melden 
bij het secretariaat. Of via de website: inspiratie-ge-
loofscursus. Zodra het programma rond is, ontvan-
gen de deelnemers een uitnodiging. De cursus wordt 
aangeboden op het pastoraal centrum in Vleuten na 
de zondagse vieringen van 11.00 uur.

Aanmelden Geloofscursus 2024-2025
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LICHT VAN CHRISTUS

Najaar en advent met de kindernevendienst 

Vormsel 2025

Sint Maartenviering

Adventsweken
‘Een groene krans, vier kaarsen, 
want Kerstmis komt in zicht. Het 
wordt steeds minder donker, dus 
zie je steeds meer licht’. Vanaf 
zondag 1 december gaan we met 
elkaar op weg naar Kerst. We no-
digen kinderen uit om samen met 
ons uit te kijken naar dit bijzondere 
feest. We luisteren naar bijzondere 
verhalen, denken hierover na, bid-
den, zingen en knutselen. Leuk als 
we samen deze mooie tijd kunnen 
beleven!  Tijdens deze Adventspe-
riode zijn er alleen kinderneven-
diensten in Vleuten, om 11.00 uur. 
Kijk in de kinderactiviteitenagen-
da op de pagina hiernaast voor alle 
data en tijden. Voor vragen kunt u 
terecht bij Margreet Dankerlui,
info@margreetanches.nl

We nodigen alle tieners uit die 
in groep 8 zitten, of tussen 11-
14 jaar oud zijn, om komend jaar 
mee te doen met de voorberei-
ding op het Vormsel.

In totaal zo’n 10 bijeenkomsten, 
die op donderdagavond van 19.00-
20.30 uur in het Pastoraal Centrum 
in Vleuten plaatsvinden, gaan we 
samen nadenken en praten over 
thema’s als volwassen worden, 
relaties en vriendschappen, talen-
ten ontwikkelen en levenskeuzes. 
De Vormselviering zal eind mei of 
juni in de Mariakerk te De Meern 
toegediend worden, de exacte da-
tum is nog niet bekend.
Voor informatie of aanmelden: 
vormsel@lichtvanchristus.nl of tel: 
030-6774571 Of via vooraanmel-
dingsformulier op de website on-
der: Sacramenten-H.Vormsel   

Op maandag 11 november is het weer Sint Maarten. 
Je kent het verhaal vast wel. Maarten, die zo goed 
was om zijn mantel te delen met een zwerver en 
daarna iets heel bijzonders meemaakte. Wil je weten 
wat er gebeurde? Kom dan op maandag 11 novem-
ber om 18.30 uur naar de Mariakerk in De Meern. 
In een viering met toneelspel, engeltjes en liedjes 
wordt het hele verhaal uitgebeeld! 

Na het toneelspel mag je zelf met je eigen lampion 
meelopen in de optocht door de kerk. Daarna is er nog 
tijd genoeg om met je lampion zingend langs de deu-
ren te gaan in de hoop iets lekkers te krijgen. 

Voor het toneelspel zijn we op zoek naar kleuters 
(groep 1 en 2) die het leuk vinden om als engeltje mee 
te spelen. Wil jij engeltje zijn? Geef je dan uiterlijk 
maandag 4 november op door een mailtje te sturen 
naar drieluik@lichtvanchristus.nl. Je ontvangt dan 
meer informatie over de oefenmiddag op woensdag 
6 november van 16.00 - 16.30 uur in de Mariakerk (in-
gang via het kerkhof). 

Namens de werkgroep Sint Maarten,
Cristine Oostendorp, 06-13839996

N.B. In verband met de veiligheid is het niet toege-
staan buggy’s, kinderwagens en dergelijke de kerk 
mee in te nemen. Er is ruimte in het portaal om deze 
te stallen. Tevens is het gebruik van lampionnen met 
echte kaarsen niet toegestaan.

KiNd & Gezin

Zondag 3 november staan we tijdens de kindernevendiensten in De 
Meern en Vleuten stil bij Allerzielen. We denken op een kindvriende-
lijke manier aan geliefden die er niet meer zijn, maar altijd in onze 
gedachten blijven. We steken voor hen een kaarsje aan, halen herin-
neringen op en lezen een mooi kinderverhaal rond dit thema. 
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Zelfs in de tijd waarin Jezus leefde, werden de leiders van een 

koninkrijk beschouwd als de belangrijkste mensen, omdat ze 

het bevel gaven en gediend werden door het volk. Daarom 

wilden zo velen een plaats in de buurt van de leiders! 

Op een dag vragen Jacobus en Johannes aan Jezus of ze 

bij Hem mogen zijn wanneer Hij in de hemel is. De andere 

leerlingen worden boos. Jezus legt uit dat wie in Zijn 

Koninkrijk de belangrijkste wil zijn, iedereen moeten dienen. 

Jezus is niet gekomen om te bevelen, maar om te dienen, om lief 

te hebben. Hij deed dit Zijn hele leven lang, zelfs tot op het punt 

dat Hij stierf aan het kruis uit liefde voor ons. Hij liet ons inzien 

dat we alleen door lief te hebben de belangrijkste kunnen zijn! 

Vanmiddag was ik echt blij omdat er een programma op 

televisie was dat ik heel leuk vond. Ik zat al op de bank 

klaar om te gaan kijken toen mijn broertje binnenkwam en 

iets anders wilde kijken. 

“Dat is niet eerlijk!” zei ik, “ik was er eerst!  En ik ben ouder, ik 

heb het recht om te kiezen!”. Maar toen dacht ik dat ik hem 

blij kon maken door hem naar zijn favoriete programma te 

laten kijken. Ik voelde me sterker dan wanneer ik had 

gewonnen! 

‘s Avonds zei mijn moeder tegen me: “Philip, morgen wordt 

het programma dat jij leuk vond herhaald!” “Joepie” - dacht ik 

- ‘Jezus wat ben jij lief!’. De volgende dag keek ik het hele 

programma en mijn broertje keek ook mee! 

 

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.  © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4” 

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk 

“

”  Zelfs in de tijd waarin Jezus leefde, werden de leiders van een koninkrijk beschouwd als de belangrijkste mensen, omdat ze het bevel gaven en gediend werden door het volk. Daarom wilden zo velen een plaats in de buurt van de leiders! 

Op een dag vragen Jacobus en Johannes aan Jezus of ze bij Hem mogen zijn wanneer Hij in de hemel is. De andere leerlingen worden boos. Jezus legt uit dat wie in Zijn Koninkrijk de belangrijkste wil zijn, iedereen moeten dienen. 

Jezus is niet gekomen om te bevelen, maar om te dienen, om lief te hebben. Hij deed dit Zijn hele leven lang, zelfs tot op het punt dat Hij stierf aan het kruis uit liefde voor ons. Hij liet ons inzien dat we alleen door lief te hebben de belangrijkste kunnen zijn! 

Vanmiddag was ik echt blij omdat er een programma op televisie was dat ik heel leuk vond. Ik zat al op de bank klaar om te gaan kijken toen mijn broertje binnenkwam en iets anders wilde kijken. 

“Dat is niet eerlijk!” zei ik, “ik was er eerst!  En ik ben ouder, ik heb het recht om te kiezen!”. Maar toen dacht ik dat ik hem blij kon maken door hem naar zijn favoriete programma te laten kijken. Ik voelde me sterker dan wanneer ik had gewonnen! 

‘s Avonds zei mijn moeder tegen me: “Philip, morgen wordt het programma dat jij leuk vond herhaald!” “Joepie” - dacht ik - ‘Jezus wat ben jij lief!’. De volgende dag keek ik het hele programma en mijn broertje keek ook mee! 
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“ ”  

Zelfs in de tijd waarin Jezus leefde, werden de leiders van een 

koninkrijk beschouwd als de belangrijkste mensen, omdat ze 

het bevel gaven en gediend werden door het volk. Daarom 

wilden zo velen een plaats in de buurt van de leiders! 

Op een dag vragen Jacobus en Johannes aan Jezus of ze 

bij Hem mogen zijn wanneer Hij in de hemel is. De andere 

leerlingen worden boos. Jezus legt uit dat wie in Zijn 

Koninkrijk de belangrijkste wil zijn, iedereen moeten dienen. 

Jezus is niet gekomen om te bevelen, maar om te dienen, om lief 

te hebben. Hij deed dit Zijn hele leven lang, zelfs tot op het punt 

dat Hij stierf aan het kruis uit liefde voor ons. Hij liet ons inzien 

dat we alleen door lief te hebben de belangrijkste kunnen zijn! 

Vanmiddag was ik echt blij omdat er een programma op 

televisie was dat ik heel leuk vond. Ik zat al op de bank 

klaar om te gaan kijken toen mijn broertje binnenkwam en 

iets anders wilde kijken. 

“Dat is niet eerlijk!” zei ik, “ik was er eerst!  En ik ben ouder, ik 

heb het recht om te kiezen!”. Maar toen dacht ik dat ik hem 

blij kon maken door hem naar zijn favoriete programma te 

laten kijken. Ik voelde me sterker dan wanneer ik had 

gewonnen! 

‘s Avonds zei mijn moeder tegen me: “Philip, morgen wordt 

het programma dat jij leuk vond herhaald!” “Joepie” - dacht ik 

- ‘Jezus wat ben jij lief!’. De volgende dag keek ik het hele 

programma en mijn broertje keek ook mee! 
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Kinderactiviteiten 
AGENDA

Kinderkerstviering 2024

Belangrijke 
data 
op een rij:

3 november: 
Allerzielen voor kinderen 
in De Meern (9.30 uur) en Vleuten 
(let op: 11.30 uur)

11 november
Sint Maartenviering in de 
Mariakerk, 18.30u

1 december: 
Familieviering in de 
Willibrordkerk, 11.00 uur

8 december: 
Adventsproject voor kinderen in 
de Willibrordkerk, 11.00 uur

15 december: 
Adventsproject voor kinderen in 
de Willibrordkerk, 11.00 uur

22 december: 
Adventsproject voor kinderen in 
de Willibrordkerk, 11.00 uur

Overige zondagen 
kindernevendienst
11.00u Willibrordkerk 

Tijdens de kinderviering op Kerstavond wordt het Kerstverhaal na-
gespeeld door een groep kinderen.  Graag nodigen wij de kinderen 
uit de groepen 1 tot en met 6 van de verschillende basisscholen in 
Vleuten, van harte uit om hieraan mee te doen. Kinderen van de 
groepen 7 en 8 zijn van harte welkom om mee te zingen in het gele-
genheidskinderkoor. 

De Kinderkerstviering vindt plaats op Kerstavond dinsdag 24 december 
2024 om 18.00 uur in de Willibrordkerk in Vleuten. 

Aanmelding kinderen
Je kunt je kind aanmelden vóór 24 november a.s. via het e-mailadres 
kinderkerstviering@hotmail.com. 

Bij de aanmelding graag de volgende informatie vermelden: 
• naam, geboortedatum, school en groep van het kind, 
• naam en telefoonnummer van de ouder/verzorger
•  of je kind een spreekrol met maximaal vier zinnetjes tekst kan en wil 

vervullen (de meeste rollen zijn zonder tekst). 

Als je kind het leuk(er) vindt om alleen mee te zingen met alle kerst-
liedjes. stellen we bij voldoende belangstelling een gelegenheidskin-
derkoor samen.  Na aanmelding informeren wij je begin december over 
de aan jouw kind toebedeelde rol in het kerstspel en alle belangrijke 
wetenswaardigheden. Goed om te weten: de aanmeldingen, vragen en 
opmerkingen worden allemaal tegelijk verwerkt ná 24 november.

Zondag 22 december  van 15.30 tot 16.30 uur in de Willibrordkerk 
•  Alleen met spelers (en zangers),  geen ouders, zonder kostuums

Dinsdag 24 december  van 14.00 tot 15.15 uur in de Willibrordkerk 
•  Alleen met spelers (en zangers),  geen ouders, zonder kostuums
’s Avonds worden alle spelers weer om 17.30 uur verwacht. Nadat je je 
kind hebt gebracht,  kun je zelf vanaf 17.45 uur plaatsnemen in de kerk.

Aanmelding commissieleden
Voor de Commissie Kinderkerstviering zijn wij op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste hulpouders! Je helpt dan mee tijdens de oefenmomenten 
en op 24 december bij het begeleiden van het kerstspel. Heb je inte-
resse, dan horen wij graag van je via kinderkerstviering@hotmail.com. 
Ook overige vragen over de Kinderkerstviering kunnen gesteld worden 
op dit mailadres.
Wij hopen van harte dat jouw kind een rol in het kerstspel wil vervullen 
en kijken uit naar een prachtig begin van Kerst!

Commissie Kinderkerstviering
Anne Willemsen, Dorinda Berkman, Mirjam Kouwenhoven, 
Margreet Dankerlui
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LICHT VAN CHRISTUS

Op 16 november vindt een bijzondere gebeurtenis 
plaats in de Sint Augustinuskerk te Utrecht. Pastor 
Gerben Zweers, die vanaf 1 oktober benoemd is in 
onze parochie, zal dan zijn plechtige professie doen. 

Pastor Zweers is lid van de orde van Sint Augustinus, 
de augustijnen. Vandaar dat hij achter zijn naam de 
afkorting o.s.a. heeft staan. Deze orde is in 1256 ge-
sticht en leden van deze orde wonen al sinds 1636 in 
Utrecht. Als men lid wordt van een kloosterorde, is er 
eerst een aantal jaren vormingstijd, voordat men defi-
nitief lid wordt van de orde. De definitieve opname in 
een orde heet een ́ plechtige professie´. Pastor Gerben 
Zweers zal dit op 16 november doen in de Sint Augus-
tinuskerk aan de Oude Gracht tijdens de mis van 12.00 
uur. Hij zal dit doen ten overstaan van de assistent-
generaal, die hiervoor speciaal uit Rome komt, ook 
omdat het al enkele tientallen jaren geleden is dat in 
Nederland een augustijn zijn plechtige geloften deed. 
Na de viering is er gelegenheid om hem te feliciteren. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te ma-
ken. Hopelijk zal pastor Zweers niet de laatste blijven 
die als augustijn zijn plechtige professie doet.  

Pastor Gerben Zweers 25 jaar priester

Eerste Heilige Communie 2025

Op 25 september vierde pastor Gerben Zweers zijn 25 
jarig priesterfeest. Omdat hij een half jaar geleden nog 
niet wist dat hij in de parochies Licht van Christus en 
H. Drie-eenheid zou gaan werken, viert hij dit in zijn 
geboorteparochie te Wehl. Daar wonen zijn ouders en 
de rest van zijn familie. Bij zijn eerste mis was het een 
groot feest voor het dorp. Hij werd opgehaald met een 
koets, de schutterij stond klaar en er waren groene 
bogen en vlaggetjes aan de kant van de weg. Het ker-
kelijk leven is inmiddels wat minder verbonden met 
de maatschappij, maar het feest is er niet minder om.

Vanaf januari 2025 gaat de voor-
bereiding op de Eerste Heilige 
Communie weer van start. Ook 
dit jaar worden alle kinderen die 
in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar 
oud zijn, uitgenodigd om mee te 
doen. In totaal zijn er dit jaar 10-
12 leerzame en leuke vieringen, 
bijeenkomsten en activiteiten 
voor de kinderen. Er wordt ge-
bruik gemaakt van de kleurrijke 
en creatieve methode ‘Blijf dit 
doen’.

In vier bijeenkomsten op zondag-
ochtend tijdens de mis van 11:00 
uur in Vleuten, worden de kinde-

ren voorbereid op dit mooie en 
feestelijke Sacrament. Een bijeen-
komst zal na afloop van de mis 
plaatsvinden gecombineerd met 
een gezamenlijke lunch met pas-
toor Peter. We vieren ook de Veer-
tigdagentijd, Goede Week en Pasen 
samen (Palmzondag, Kinderkruis-
weg op Goede Vrijdag en Paas-
zondag). Daarnaast zijn er - onder 
voorbehoud - enkele extra activi-
teiten zoals een Doop, het bezoek 
aan een bakker en een rondleiding 
door de kerk.

Indien uw kind nog niet het Doop-
sel heeft ontvangen, dan is dit na-

tuurlijk ook nodig 
en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven 
bij de aanmelding.
De 1e H. Com-
munieviering zal 
plaatsvinden in de 
Mariakerk in de Meern, rond mei/
juni 2025, zodra de datum bekend 
is zullen we deze communiceren. 

Voor meer informatie en 
aanmelden:
1ecommunie@lichtvanchristus.nl 
of 030-6774571 of via de website: 
Sacramenten - Eerste Heilige 
Communie

Plechtige professie van 
Pastor Gerben Zweers



Gevonden
Op 10 augustus 2024 is op het 
kerkhof een goudkleurig oor-
ringetje gevonden. De eigenaar 
kan een bericht sturen naar 
i.klooster4@kpnplanet.nl om een 
afspraak te maken voor het op-
halen van het ringetje.

Lichtjesroute 
Leidsche Rijn 

Zaterdag 14 december 2024 
vanaf 17.00u tot 19.30u is er te 
starten vanaf Castellum. Het 
thema is: ‘Vrede in je hart’. De 
wandeling van ongeveer 1,7 
km wordt sfeervol gemarkeerd 
door honderden waxinelicht-
jes in glazen potten. Onderweg 
wordt op laagdrempelige wijze 
het kerstevangelie verteld met 
toneelstukjes en muziek.

Vind je het leuk om sponsoren 
te zoeken, toneel te spelen, de 
website te beheren of mee te 
helpen met andere voorberei-
dingen, dan kunnen we je hulp 
goed gebruiken! 
Vanzelfsprekend zijn er ook 
weer héél veel vrijwilligers nodig 
op de dag van het evenement: 
zaterdag 14 december 2024 
Opgeven kan via: 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl 
Of 
www.lichtjesrouteleidscherijn.nl 

Spaar je mee?
Voor de lichtjesroute zijn 1500 
grote conservenpotten nodig 
Liefst de 750gr Hak-potten of 
grote augurken- of pindakaas-
potten.
Dagelijks in te leveren bij:  
Vereenigingsgebouw,
Zandweg 148 in De Meern.

Aandacht voor elkaar

 

GEDOOPT

8 september
Tycho

zoon van 
Jeroen en Ilona Mocking 

KERKELIJK HUWELIJK

24 augustus in Cothen
Maikel van Dijk & Clementine 

van Nispen tot Sevenaer 

20 september in Callantsoog
Dave Brouwer & 

Joséphine van den Heuvel 

OVERLEDEN

23 augustus
Bob Henry Eduard Kortz (Bob)

op de leeftijd van 84 jaar
partner van Ria van der Wurff

De uitvaart was op 30 augustus in 
de Mariakerk met begrafenis

3 september
Cornelis Josephus Agterberg 

(Kees)
op de leeftijd van 81 jaar

echtgenoot van Gerda de Groot

De uitvaart was op 6 september in 
de Willibrordkerk met begrafenis
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11 september
Wilhelmus Johannes 

Broekhuijse (Wim)
op de leeftijd van 85 jaar

echtgenoot van Maria de Klein

De crematieplechtigheid 
was op 18 september

20 september
Leonardus Adrianus 
van der Pouw (Leo)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenoot van Hannie van 

Veenendaal

De uitvaart was op 28 september 
in de Mariakerk met crematie 

te Bilthoven

22 september
Petrus Johannes van Oostrum 

(Piet)
op de leeftijd van 85 jaar

echtgenoot van Rini Goes

De crematieplechtigheid 
was in besloten kring

5 oktober
Franciscus Henricus Wieman 

(Frans)
op de leeftijd van 79 jaar

echtgenoot van Wilma Liesker

De crematieplechtigheid 
was op 12 oktober

6 oktober
Sian Eng Khouw-Liem (Sian)

op de leeftijd van 73 jaar
echtgenote van Gwan Sin Khouw

De crematieplechtigheid 
was op 12 oktober

7 oktober
Sophia Maria Oostrum-

van der Horst (Fie)
op de leeftijd van 78 jaar

echtgenote van Cees Oostrum

De uitvaart was op 15 oktober
 in de Mariakerk met crematie 

in besloten kring



LICHT VAN CHRISTUS

Eefje Visser is inmiddels al ruim 
2,5 jaar de drijvende kracht achter 
Afscheidshuis Vleuten, een plek 
waar nabestaanden in alle rust 
afscheid kunnen nemen van hun 
dierbaren. In oktober 2024 is ze 
begonnen aan een nieuwe fase: 
de verbouwing van de ontvangst-
ruimte. 

Afscheidshuis Vleuten biedt twee 
intieme afscheidskamers, ‘af-
scheidskamer de Brug’ en ‘af-
scheidskamer Bloesem’. Omdat na-
bestaanden een sleutel ontvangen, 
kunnen zij op elk moment van de 
dag hun dierbare bezoeken. Het is 
meer dan alleen een ruimte om af-
scheid te nemen; het biedt troost 
en een gevoel van rust in een peri-
ode van verlies. 
Op 13 november 2024 bent u van 
18.30 tot 19.00 uur van harte wel-
kom om het resultaat van de ver-

bouwing van Afscheidshuis Vleu-
ten te bewonderen, waarna we 
gezamenlijk naar de Dorpskamer 
gaan voor de lancering van het 
magazine Tenslotte onder het ge-
not van een kopje koffie.
Wilt u meer weten over Afscheids-
huis Vleuten of het magazine? 

Neem gerust contact op met 
Eefje Visser.

Afscheidshuis Vleuten
Achter de Willibrordkerk
www.afscheidshuisvleuten.nl
info@afscheidshuisvleuten.nl
06 11 72 40 40

Zaterdag 14 september was weer een zeer geslaagde dag. Het was 
mooi weer en de bezoekers kwamen in groten getale op de markt af. 
De hele pastorietuin in Vleuten stond vol met allerlei spullen en vele 
vrijwilligers waren actief met de verkoop. 

De Willibrordkerk en het kerkhof waren voorzien van informatie. Meer 
dan 200 nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen in onze mooie kerk. 
Lot Rosenberg heeft prachtig op het orgel gespeeld en speelde voor kin-
deren ook leuke verzoeknummers.
We zijn erg blij met de grote opkomst en het mooie bedrag van € 4.587,88 
dat het heeft opgeleverd voor de onderhoudskosten van de pastorieën.
Alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan deze dag heel erg bedankt!

Afscheidshuis Vleuten: heropening met vernieuwde 
ontvangstruimte en de lancering van Tenslotte

Brocantemarkt 2024 en 
Open Monumenten Dag
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Wereldlichtjesdag 
Leidsche Rijn
Op zondag 8 december 2024, 
wordt wereldwijd Wereldlichtjes-
dag gehouden. Precies om 19.00 
uur plaatselijke tijd steken men-
sen overal rond de aarde dan 
kaarsen aan ter nagedachtenis 
aan alle overleden kinderen. 

Iedereen is welkom vanaf 
18.30u in de Kerk a/h Lint 
Alendorperweg 103 
3451 GL Utrecht
18.45u aanvang programma
19.00u kaarsen aansteken, 
namen noemen, muziek.
19.30u gelegenheid tot napraten

Meer info: 
www.wereldlichtjesdag
leidscherijn.nl
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Gedachtenis overledenen 
3 november 2024
Als parochie herdenken we elk jaar 
op de zondag rond 2 november (Al-
lerzielen) alle overleden parochia-
nen. Dit jaar zal dit zijn op zondag 3 
november in beide kerken. Tijdens 
de eucharistievieringen wordt on-
der het noemen van de namen een 
kaars ontstoken voor alle overle-
den parochianen van het afgelo-
pen jaar. Er wordt samen gebeden 

voor allen die wij moeten missen. 
Voor de kinderen zal er in beide 
kerken een speciale kinderneven-
dienst zijn, waar zij zelf een kaarsje 
mogen ontsteken en op eigen ni-
veau herdenken. Tieners of ouders 
mogen altijd meehelpen.

Processie en zegening van 
de graven
Na afloop van de eucharistievie-
ring is er een processie naar het 

kerkhof. Bij het centrale priester-
graf wordt door de pastoor een ge-
bed en zegen uitgesproken en er 
wordt gezamenlijk gezongen. Er 
zal namens de parochie, symbo-
lisch voor alle graven, een bloem-
stukje gelegd worden op het pries-
tergraf. Daarna zullen de graven op 
het kerkhof gezegend worden. De 
parochianen wordt gevraagd om 
zelf witte bloemen mee te nemen 
om na afloop bij de graven neer te 
leggen.

Het Willibrordkerkhof bestaat dit 
jaar 140 jaar. Vanwege dit jubi-
leum is het houten kruis bij het 
priestergraf geheel vernieuwd en 
het Christusbeeld opgeknapt. Hier 
wordt extra aandacht aan besteed 
en het kruis zal opnieuw ingeze-
gend worden.

Zondag 3 november 2024
Mariakerk De Meern om 9.30 uur
Willibrordkerk Vleuten om 
11.30 uur. 
We nodigen u allen uit om hierbij 
aanwezig te zijn.

Het komende jaar 2025 is voor 
de Katholieke kerk een bijzonder 
jaar. Het wordt een Heilig Jaar of 
Jubeljaar genoemd. De gebeds-
kaartjes voor dit jubeljaar zijn al 
achterin beide kerken te vinden. 
Centraal staat de verzoening tus-
sen mensen onderling en van de 
mens met God. 
De dichtgemetselde ‘heilige deu-
ren’ van de Romeinse grote Basi-
lieken worden plechtig geopend. 
Door zo’n geopende heilige deur 
te gaan kun je genade ontvangen 
en letterlijk opnieuw beginnen. 
Uit heel de wereld pelgrimeren de 
gelovigen naar de Eeuwige stad. 
Het thema in 2025 is: “Pelgrims 
van Hoop’ 

Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom om mee te gaan. Iedereen 
draagt de Hoop in zich!

Programma Nationale bedevaart 
Voor alle Nederlandse pelgrims is 
er een programma samengesteld 
waar iedereen naar wens aan deel 
kan nemen. Er is een openings-
viering in de Sint Pieter, gezamen-
lijke deelname aan de algemene 
ontmoeting met paus Franciscus 
(audiëntie), viering in de Maria 
Maggiore en de zendingsviering. 
Daarnaast is er natuurlijk ook alle 
gelegenheid om zelf de fijne Itali-
aanse sferen te proeven en Rome 
te verkennen. Meer info: www.
huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/
rome2025  

De volledig georganiseerde rei-
zen lopen snel vol, maar er is via 
bovengenoemde website ook een 
los Romepakket te bestellen voor 
iedereen die geheel op eigen gele-
genheid in die periode naar Rome 
reist. 
Het Romepakket bestaat uit een 
bedevaartboekje, toegangstickets 
voor de Nationale vieringen, de 
algemene audiëntie en nog veel 
meer…

Nationale bedevaart Rome
Van 28 april t/m 2 mei 2025 
We hopen dat er komend voorjaar 
veel Pelgrims van Hoop uit onze 
eigen parochie naar Rome zullen 
reizen!

2025 bijzonder Jubeljaar en bedevaart Rome

Allerzielen
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In 2022 zijn we begonnen met 
de organisatie van de mid-
dag voor zieken en ouderen in 
Vleuten, zoals deze al jaren ge-
organiseerd wordt in De Meern.
Wij konden niet terecht in 
Buurtcentrum De Schakel, 
daarom houden wij de eucha-
ristieviering met ziekenzalving 
dit jaar in de Willibrordkerk. 

Deze middag is op donderdag 
14 november en start om 13.30 
uur in de Willibrordkerk.

Na de viering is er een gezellig 
samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie/ thee en een 
drankje in het Pastoraal Cen-
trum. Vervoer van en naar de 
kerk kan zo nodig geregeld wor-
den. Geeft u bij de aanmelding 
aan als u een rollator of opvouw-
bare rolstoel heeft.

Parochianen van 80 jaar en ou-
der uit het postcodegebied van 
de Willibrordkerk worden per-
soonlijk uitgenodigd. Uiteraard 
is iedereen welkom bij de ge-
meenschappelijke ziekenzal-
ving. 

In verband met de organisatie 
willen wij u vragen om uiter-
lijk 4 november aan ons door te 
geven of u komt. Aanmeldings-
formulieren komen te liggen in 
de Willibrordkerk. U kunt ook 
bellen met het secretariaat 030-
6774571 (bereikbaar op werkda-
gen tot 12.30 uur)

Middag voor ouderen 
en zieken met 
gemeenschappelijke 
ziekenzalving 
Vleuten

geloven anno 2024
In het spoor van H. Willibrord

13e Willibrordlezing
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Stil maar, 
wacht maar: 
alles 
wordt nieuw
de toekomst 
van de kerk in ons land

Stijn Fens
journalist en eindredacteur 
Levensbeschouwing Katholiek 
KRO-NCRV

Foto © Stijn Fens

is een initiatief van de 

Torenpleinkerk 
Protestantse wijkgemeente 

en de Rooms-katholieke 
parochie 
Licht van Christus

De Willibrordlezing 

Aanvang 19:30 uur vespers 

Vleuten (Leidsche Rijn)
Schoolstraat 5 

7 november 2024
Torenpleinkerk (Oude Willibrord)

Aansluitend de lezing

Herfstige hoop 
De esdoorn heeft haar herfstkleed aangetrokken

Zij draagt de tinten rossig donkerrood
Haar onderjurk draagt groenrood en haar rokken

zijn rijk met regendiamant bestrooid
De esdoorn wil mij dag na dag weer lokken

Om stil te staan bij wonderen in rood 
Zo heel dichtbij en muisstil aangetrokken   
Terwijl het helder zonnelicht zich toont 

Al komt er straks een koude wintermorgen
Ik leef nog van een vurig rode hoop 

Henny, 8 november 2017/2024 
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5 november: 
Zondag voor de oecumene
In katholiek Nederland heet de 
zondag rond 7 november Willi-
brordzondag. Tijdens vieringen 
die dag wordt bijzondere aandacht 
gevraagd voor de oecumene, het 
streven naar eenheid onder alle 
christenen. De heilige Willibrord 
is de patroon van de christenen in 
Nederland, katholieken en protes-
tanten. De katholieke vereniging 
voor oecumene probeert met di-
verse activiteiten door het jaar de 
oecumene te bevorderen. 
Zie voor meer informatie: 
www.oecumene.nl/kalender 

17 november: 
Nationale jongeren collecte
We hopen dat meer jongeren el-
kaar zullen gaan ontmoeten in de 
verbondenheid van het katholieke 

geloof. Op zondag 22 september 
was er in onze parochie een jonge-
renbijeenkomst samen met Jong 
aartsbisdom georganiseerd. Het 
was een gezellige en inspireren-
de middag. Een week later op 29 
september, was er een Diocesane 
gezinsdag in Baarn. Zo worden er 
binnen ons bisdom regelmatig ac-
tiviteiten voor jongeren en gezin-
nen georganiseerd. Zie voor meer 
informatie: 
www.jongaartsbisdom.nl

Ook op landelijk niveau worden 
jongeren uitgenodigd om samen 
te komen bij diverse activiteiten. 
Voor al deze ontmoetingen, ge-
loofsverdiepingsmomenten en 
gebedsmomenten is geld nodig. 
Uw bijdrage helpt ook mee!

1 en 15 december: 
Adventsactie 2024
De Adventstijd is een tijd van be-
zinning en verwachting. We berei-
den ons voor op de komst van het 
kerstkind in de wereld. We denken 
na over hoe we dat kerstkind willen 
ontvangen. Met geschenken zoals 
de wijzen uit het oosten dat deden. 
Ons geschenk aan het kind is sinds 
jaar en dag dat wij medemensen 
in moeilijke omstandigheden een 
steuntje in de rug geven. Via de 
nationale Adventsactie.

Dit jaar steunen we een project 
in Guatemala bij de Xinka, de in-
heemse bewoners. Hun landbouw 
brengt steeds minder op. 
Het project richt zich op het ver-
beteren van de voedselproductie, 
door terug te keren naar de tradi-
tionele landbouwmethode van de 
voorouders: het Milpa-systeem. 
De gemeenschap verbouwt hierbij 
gezamenlijk het land, met als basis 
een combinatie van maïs, bonen 
en pompoenen. Hierdoor wordt 
de bodem weer gezond en zijn be-
strijdingsmiddelen niet meer no-
dig. Samen leveren de gewassen 
het hele jaar door gevarieerde en 
gezonde voeding. De kwaliteit en 
de hoeveelheid zullen minimaal 
verdubbelen.

U kunt dit project steunen door 
een bijdrage over te maken op re-
keningnummer NL09 RABO 036 
75 21 059 t.n.v. Parochie Licht van 
Christus onder vermelding van 
“Adventsactie 2024”. Of scan de 
QR code. Kijk op www.vastenactie.
nl bij Projecten en zoek op Guate-
mala. Of mail of bel diaken Jouke 
Schat: diaken@rkdu.nl
tel: 06 839 39 740).

Een aantal zondagen door het jaar wordt er een extra collecte gehou-
den. De doelen voor deze collecte worden door het bisdom jaarlijks 
vastgesteld. Om parochianen de gelegenheid te geven voor welk doel 
zij graag willen doneren, wordt de collecte deze zondagen opgesplitst 
in twee delen. De collecte ten behoeve van onze eigen parochie zal 
gewoon tijdens het klaarmaken van de tafel gehouden worden. De ex-
tra collecte volgt los in mandjes in het portaal na afloop van de eucha-
ristieviering. In Drieluik en bij de mededelingen wordt aangekondigd 
voor welk goed doel de extra collecte zal zijn. 

Extra collecte

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor Zondag 

voor de oecumene. 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor de

Nationale jongeren collecte 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor de

Adventsactie 2024 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Adventsactie 2024: meer en betere voeding in Guatemala
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571 Bereikbaar op ma-
wo-do tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Jaap Scholten, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Gerben Zweers, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Hedwig Mensink, pastoraal werkster
h.mensink@3eenheidparochie.nl
taakveld: Jongerenpastoraat
Marion Korenromp, pastoraal werkster
mar.korenromp@outlook.com
taakveld: Catechese

Secretariaat - Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep 
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk € 
12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
7 14 december 2024 t/m 31 januari 2025 18 november
1 1 februari 2025 t/m 14 maart 2025 6 januari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

Herstellen van kleding
Maken en verMaken van gordijnen
MacHinaal borduren en bedrukken

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman 

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey
uitvaartzorg

T 030 2232022
vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
 Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 
 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen
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