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Voor u ligt het laatste nummer van Drieluik van dit jaar. Een jaar waarin 
er weer een heleboel gebeurd is, zowel in de parochie als in de wereld. Bij 
deze terugblik zat ik te mijmeren over wat voor mij persoonlijk belangrijk 
is. De kinderen vroegen mij laatst waarom ik verliefd was geworden op 
hun vader. Ik dacht even na en al vrij snel kon ik antwoorden: ”Ik werd 
verliefd op papa, om zijn uitstraling”. Het zat dus niet in zijn uiterlijk, 
prestaties, gedrag of rijkdom, maar het was een gevoel van verbonden-
heid, liefde. De basis is een dieper gevoel, wat lastig in woorden te vatten 
is. Inmiddels zijn we ruim 25 jaar verder en ondanks alle uitdagingen 
die we tegengekomen zijn, voel ik het nog steeds: de liefde is de basis. 
Ook in het christendom is liefde de basis, Gods liefde. Zoals Lenny Kra-
vitz al zong “let love rule”. Wanneer gaan wij mensen dan inzien dat we 
liefde binnen moeten laten? Wat zou er gebeuren als we allemaal met 
een milde blik vol liefde naar onze medemensen zouden kijken en op die 
manier zouden bouwen aan de toekomst? Is wereldvrede dan écht bin-
nen bereik? Laten we allemaal beginnen bij onszelf. Ondanks dat ik heel 
bewust zonder oordeel probeer te leven, betrap ik mezelf regelmatig op 
oordelen. Laten we elkaar tegemoet treden vanuit liefdevolle nieuwsgie-
righeid en ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ in de praktijk brengen.
Namens de redactie wens ik jullie een zalig kerstmis en een gezegend 
2025. 

Lisette Oskam
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Kerstmis is, wat mij betreft, een van 
de mooiste tijden van het jaar, een 
tijd waar ik met plezier naartoe leef 
en ook echt naar uitzie. In de kerk 
nemen we voor het uitzien naar 
Kerstmis vier weken de tijd met 
een officiële periode, de Advent. 
In het Latijn druk je met dat woord 
“advent” uit dat iets komende is, 
of met Kerstmis zeg ik beter dat 
iemand komende is. Anders dan 
in de samenleving, waar direct na 
Sinterklaas Kerstmis al lijkt te be-
ginnen, ligt in de kerk de nadruk in 
de Advent op wachten. Vier weken 
lang, elke week een kaars erbij, zien 
we wakend en wachtend uit naar 
Jezus’ geboorte in de Kerstnacht. 
In het Zuiden van Duitsland en in 
Oostenrijk duurt het wachten zelfs 
tot kerstavond, pas dan worden stal 
en boom in de woonkamer gezet. 
Wij zijn, ook als kerkmensen, vaak 
iets vroeger, maar het idee is wel 

Wachten 
op 

Kerstmis

dat we wachten, zolang als prak-
tisch mogelijk is. Met Maria en 
Jozef zien we verwachtingsvol uit 
naar de geboorte van het Kind van 
Bethlehem.
Jezus zal komen als een licht in 
de duisternis van de nacht. En 
ten opzichte van vorig jaar lijkt 
de duisternis niet minder gewor-
den te zijn, eerder meer. Terwijl 
de oorlogen in Oekraïne, het Mid-
den Oosten en op andere plekken 
in de wereld gewoon doorgaan, 
en er dagelijks slachtoffers te be-
treuren zijn, is daar de zorg rond 
uitbarstingen van antisemitisme 
en polarisatie in eigen land nog 
bijgekomen. Onder dat gesternte 
wordt Jezus dit jaar geboren. En 
toch vieren we Kerstmis, vieren we 
dat er met Kerstmis een heldere 
ster aan het firmament verschijnt 
en dat er een kind wordt gebo-
ren. Wij zijn als het volk waar Jes-
aja over spreekt in de Eerste lezing 
van Kerstnacht, “het volk dat in de 
duisternis wandelt en een helder 
licht ziet”. Midden in de winter vie-
ren we dat licht de duisternis ver-
drijft, ook al is het maar voor even. 
Het is aan ons gelovige mensen 
om het licht van Bethlehem bran-
dend te houden, om het vredige 

licht van de Kerstnacht verder te 
dragen in de wereld, ook na Kerst-
mis en na de jaarwisseling. Juist in 
tijden van spanning en polarisatie 
kunnen wij een verbindende rol 
innemen door de juiste woorden 
te kiezen, mensen samen te bren-
gen, de vredige onschuld van het 
kind in de kribbe aan het licht te 
brengen.
Voor de komende weken wens 
ik u nog veel geduld om zo rus-
tig wachtend uit te zien naar Zijn 
geboorte. Voor Kerstmis wens ik u 
inspirerende vieringen in de kerk, 
een mooi en goed samenzijn met 
familie of vrienden. Graag wens 
ik iedereen, mede namens de col-
lega’s in het pastorale team, een 
Zalig Kerstmis en een Gezegend 
2025.   

Pastoor Peter Ambting 

Foto: Pastoor Peter Ambting
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Er ligt een bewogen tijd achter ons en ook voor de 
komende tijd zitten er de nodige activiteiten in het 
vat. Op 18 oktober presenteerde het nieuwe pastoraal 
team van de parochies Heilige Drie-eenheid en Licht 
van Christus zich in de Mariakerk in De Meern tij-
dens een vesperviering. Het was een mooie viering 
en een dag om dankbaar voor te zijn, want in Paro-
chie Licht van Christus hoeft de pastoor het voort-
aan niet meer alleen te doen, maar mag hij zijn taken 
delen met 4 collega’s. Na afloop van de presentatie-
viering was het gezellig druk bij de receptie in de 
Driekoningenschool. Er was gelegenheid om nader 
kennis te maken met de nieuwe teamleden. Hartelijk 
dank aan alle vrijwilligers die deze dag tot een feest 
hebben gemaakt!

Op 29 oktober was de bijeenkomst van de coördina-
toren van de vrijwilligerswerkgroepen en parochie-
bestuur. Het was een goed bezochte en inhoudelijk 
goede avond. Het parochiebestuur zal aan de slag 
gaan met de verzoeken die er gedaan zijn. 

Eind 2025 gaat Marja van Overveld met haar welver-
diend pensioen. We zijn op zoek naar een opvolger 
voor haar voor 24 uur per week. Wilt u meer weten 
over haar functie dan kunt u met mij contact opne-
men (rinie.boomkamp@lichtvanchristus.nl). 

Komend jaar zal koor Uriël haar 40 jarig jubileum 
vieren op 18 mei 2025. Op dezelfde dag wordt ook de 
dankdag voor vrijwilligers gehouden. Als vrijwilliger 
van onze parochie mag u de datum alvast reserveren. 

Zoals u weet, loopt de fondsenwerving in onze pa-
rochie nog steeds. Langzaam maar gestaag gaan we 
richting van ons doel van 100.000 Euro. Inmiddels 
hebben we ongeveer 70.000 Euro binnengehaald. 
Met extra aandacht voor de fondsenwerving rond 
Kerstmis en een kerkenveiling in het voorjaar hopen 
we ons doel te bereiken.  De opbrengst van de fond-
senwerving komt ten goede aan het onderhoud van 
onze monumenten. Onze hartelijke dank gaat uit 
naar allen die al bijgedragen hebben aan de actie! 

We hopen u te zien op de nieuwjaarsreceptie op 5 
januari in Vleuten in Pastoraal Centrum na de Eu-
charistieviering van 11.00 uur en op 12 januari 2025 
in De Schalm in De Meern na de Eucharistieviering 
in Mariakerk van 11.00 uur. 

Graag wens ik u namens het parochiebestuur 

Hele fijne Kerstdagen en 
een gezegend 2025! 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, 
secretaris

4

van het 
parochie
bestuur

Op 13 september nam Sonja Abra-
hams afscheid als penningmees-
ter van het parochiebestuur. 

Sonja heeft na meer dan twee ter-
mijnen haar functie van penning-
meester overgedragen aan Gerard 
Wolswijk. Tijdens een gezellig sa-
menzijn heeft het bestuur afscheid 
genomen van Sonja. Vicevoorzit-
ter Rolf Engelen en pastoor Peter 
Ambting spraken hun dank uit 
naar Sonja.    

Afscheid 
Sonja Abrahams
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De rekening en verantwoording 2023, sluitend met een verlies van € 12.800 heeft op 1 oktober 2024 de goed-
keuring gekregen van het Aartsbisdom Utrecht. De rekening bevat een dotatie aan de voorziening groot on-
derhoud ter grootte van € 84.983. 

Het bestuur van de parochie heeft in de vergadering van 20 november 2024 de begroting 2025 geaccordeerd. 
Wij verwachten een verlies van € 25.800. Naast dit verlies houden wij er rekening mee dat wij vanuit de Voor-
ziening Groot Onderhoud nog grote betalingen zullen moeten doen.

Begroting 2025 en jaarrekening 2023

BEGROTING 
2025

Jaarrekening 
2023

BEGROTING 
2023

RESULTAAT 
2022

LASTEN € € € €

Kosten onroerend goed  146.600  200.765  159.343  107.522 

Personele kosten  185.650  211.096  224.300  225.470 

Persoonskosten niet in loondienst  -  -  -  - 

Kosten eredienst  19.800  17.407  19.070  17.636 

Kosten pastoraal  33.000  46.758  45.985  41.345 

Verplichte en vrijwillige bijdragen  57.150  59.415  50.567  53.274 

Begraafplaats kosten  32.000  28.475  32.060  23.955 

Beheerskosten  26.100  26.150  45.600  43.298 

Incidentele lasten  -  3.623-  =  2.497 

 500.300  586.443  576.925  514.997 

BATEN

Bijdragen parochianen  224.600  290.880  230.300  270.427 

Funktionele inkomsten  4.000  7.482  8.500  8.509 

Begraafplaats baten  121.700  130.006  107.425  105.515 

Incidentele baten  -  752  -  3.910 

 350.300  429.120  346.225  388.361 

 150.000-  157.323-  230.700-  126.636-

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Opbr. uit bezittingen/beleggingen  131.200  152.175  124.500  71.728 

Financiële lasten  7.000  7.652  2.000  5.762 

 124.200  144.523  122.500  65.966 

RESULTAAT  25.800-  12.800-  108.200-  60.670-
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“De kerk heeft echt iets te 
bieden” 
Voor het laatste nummer van Drie-
luik 2024 interviewen we in de se-
rie Geloofsverkondigers in Leid-
sche Rijn pastoor Peter Ambting. 
De pastoor, die nog maar net aan 
een nieuwe taak als teamlid van 
een nieuw team en pastoor van een 
tweede parochie begonnen is, ont-
vangt ons in de keuken van de pas-
torie in De Meern, een ruimte die, 
zo te zien, ook als kantoor functi-
oneert. “Om minder ruimtes in dit 
grote huis te stoken, zit ik met m’n 
laptop in de keuken. De energiecri-
sis van twee jaar geleden heeft mij 
creatief gemaakt”, zegt hij.
We laten pastoor Ambting aan 
het woord over zijn ervaring in de 
wijk: “Rond deze tijd ben ik drie jaar 
werkzaam in Parochie Licht van 
Christus. Met deze parochie heb ik 
een hele mooie benoeming gekre-
gen van de bisschop, ook al vraagt 
de organisatie telkens onderhoud 
en inspanning. Bijvoorbeeld rond 
de zoektocht naar nieuwe vrijwilli-
gers. Het is een mooie en goed ge-
organiseerde parochie. De Vinex-
wijk waarin we ons bevinden, kent 
een veelheid aan generaties en 
afkomsten en dat zie je terug in de 
parochie. Diversiteit brengt echter 
ook spanningen met zich mee. Dat 
weet ik via Bondgenoten Leidsche 
Rijn, een platform van de overheid, 
maatschappelijke instanties en re-
ligieuze organisaties, waar ik ook 
in zit. Bijvoorbeeld in de afgelopen 
tijd rond de oorlog in Israël, de Pa-
lestijnse Gebieden en Libanon en 
antisemitische uitingen in eigen 
land, was het soms best spannend. 
In de kerk zien we de multicul-

turele samenleving van een hele 
mooie kant. Verbonden in het ene 
geloof vieren we samen liturgie. 
Als autochtonen en allochtonen 
vieren we dat we verbonden zijn 
in Jezus Christus en dat overstijgt 
de verschillen. Ik hoop dat we die 
geest van verbinding ook uitdra-
gen buiten de kerkmuren, juist nu 
in tijden van spanning.”
Om missionair te zijn in de wijk 
vindt de pastoor best lastig. Amb-
ting: “Na de priesterwijding van 
James Keuben in de Utrechtse 
Kathedraal liep ik door de binnen-
stad terug naar het Centraal Sta-
tion en onderweg stonden op ver-
schillende plekken evangelische 
christenen te verkondigen. Met 
luid geroep en gezang werd Jezus 
aangeprezen bij het winkelend pu-
bliek. Eerlijk gezegd, wekt die vorm 
ergernis bij mij, want ik vind het 

te direct, te agressief. Maar ja, hoe 
dan wel het geloof verkondigen? 
Lichtjesroute en Passion Leidsche 
Rijn zijn wat mij betreft mooie 
laagdrempelige manieren om het 
geloof bij een breed publiek te 
brengen. Verder is er binnen Drie-
eenheid Parochie een Alpha Cur-
sus, die nu ook opengesteld wordt 
voor mensen uit Parochie Licht 
van Christus. Waar Lichtjesroute 
en Passion laagdrempelige eve-
nementen zijn, is de Alpha Cursus 
een wat meer verdiepend initia-
tief. Tenslotte denk ik nog aan de 
aanwezigheid op social media en 
communicatie via de huis-aan-
huis bladen. Het gebruik daarvan, 
zijn manieren om zichtbaar te zijn 
in de samenleving.”         

Desgevraagd vertelt pastoor Amb-
ting iets over zijn gedachten over 
de kerk in deze tijd. Wat heeft de 
kerk te brengen aan mensen in de 
huidige samenleving? “Het is inte-
ressant dat er heel veel eenzaam-
heid is binnen de samenleving, 
zowel onder ouderen als onder 
jongeren. Dat terwijl de kerk een 
gemeenschap is die openstaat voor 
nieuwe mensen. Blijkbaar lukt het 
ons onvoldoende om ons aanbod 
bij de mensen te brengen die daar 
behoefte aan hebben. Waarschijn-
lijk ligt het ook aan ons, maar het 
zegt ook iets over het onvermogen 
van mensen om contact te maken. 
In mijn parochie in de VS sprak ik 
een keer met iemand die zich na 
haar pensionering in onze stad en 
parochie had gesetteld. Ze vroeg 
zich af wat ze zou gaan doen nu 
ze met pensioen was. Ik heb haar 
voorgehouden dat ze snel op zoek 
moest gaan naar vrienden en ge-
meenschap met anderen, omdat 
ze anders wel eens te laat zou kun-
nen zijn en daardoor eenzaam oud 
zou worden. Via de parochie en 
vrijwilligerswerk is het haar ge-
lukt om vrij snel een netwerk op 
te bouwen, maar er zijn anderen 
bij wie dat niet lukt. De kerk heeft 
daar echt iets te bieden aan de sa-
menleving. De hang naar gemeen-
schap bij mensen en het aanbod 
van de kerk, kan een insteek zijn 
voor mensen om tot geloof te ko-

-Geloofsverkondigers 
in Leidsche Rijn -
met pastoor Peter Ambting 

Door Cristine Oostendorp 
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men. Pastoor Ambting roept paro-
chianen op om zich heen te kijken, 
want misschien kent u ook wel 
mensen die eenzaam zijn en voor 
wie de betrokkenheid bij de ge-
meenschap goed zou zijn.  
De laatste tijd wordt er veel gespro-
ken over synodaliteit in de kerk. 
In Rome is net de wereldwijde sy-
node afgerond. Hoe denkt pastoor 
Ambting over de synodale kerk? 
Terwijl hij blij is met synodaliteit 
in de kerk, tempert hij ook de hoge 
verwachtingen van sommigen. 
Pastoor Ambting: “Paus Francis-
cus wil de kerk minder centralis-
tisch en meer synodaal maken. 
Minder centralistisch betekent 
dat niet alle beslissingen in Rome 
genomen worden, maar dat be-
paalde beslissingen op het niveau 
van de bisschoppenconferentie 

of door de bisschop kunnen wor-
den genomen. Door synodaliteit 
(wij, alle kerkleden samen) te be-
nadrukken wordt de aandacht wat 
weggehaald bij hiërarchie (de top 
down structuur). Synodaliteit en 
hiërarchie hebben in de kerk altijd 
naast elkaar bestaan en het is goed 
dat synodaliteit nu weer wat extra 
nadruk krijgt. In het synodale pro-
ces, dat juist in Rome afgesloten is, 
is vooral de nadruk gelegd op het 
luisteren. Kerkleiders en gelovigen 
moeten (opnieuw) leren luiste-
ren naar elkaar en naar de Heilige 
Geest. Daarvoor is nodig dat je je 
eigen opinies en ideologieën op-
zij zet en ruimte maakt om de an-
der echt te verstaan. Waar ruimte 
ontstaat, kan de Heilige Geest iets 
bewerken. Van de synodedeelne-
mers, maar ook uit eigen ervaring, 

weet ik dat deze manier van luiste-
ren bijna een gebed kan worden. In 
een wereldkerk, als de onze, is daar 
behoefte aan. Wij zijn geen Afri-
kanen of Amerikanen, maar door 
over en weer aandachtig te luis-
teren kunnen we elkaar wel beter 
gaan begrijpen. De synodale bood-
schap is, denk ik, ook een bood-
schap voor de hele wereld. Want 
wat zou de wereld er beter uitzien 
als we naar elkaars angsten, vra-
gen, noden en moeilijkheden zou-
den luisteren. Als je daar weet van 
hebt, ga je de ander anders zien en 
beter begrijpen.”
Ter afsluiting van dit interview vra-
gen we Pastoor Ambting om een 
Kerstwens en een gedachte voor 
het nieuwe jaar uit te spreken. Pas-
toor Ambting: “Komend jaar horen 
we nog meer over de synodale en 
missionaire kerk in onze parochie. 
Ik hoop van harte dat daaromheen 
een beweging van de grond komt. 
Voor onze parochie hoop en wens 
ik dat we ook in 2025 betrokken 
blijven op elkaar en dat we samen 
blijven bouwen aan onze geloofs-
gemeenschap. Voor de wereld 
hoop en bid ik om vrede, dat er 
eindelijk een einde komt aan oor-
log en geweld. 
Kortom, voor iedereen een Zalig en 
Gelukkig 2025. Voor de komende 
Kerstdagen wens ik iedereen een 
Zalig Kerstmis. Ik wens u toe dat 
het kind u vertederen mag en dat u 
goede dagen hebt met de mensen 
om u heen.”  

Wie de Sint Pieter in Rome tot in de kleinste details 
wil zien, kan sinds kort terecht op een speciale web-
site: https://virtualbasilicaprod.azurewebsites.net/. 

Het Vaticaan heeft met hulp van Microsoft en met ge-
bruikmaking van artificial intelligence 400.000 foto’s 
van de St. Pieter samengevoegd tot een heel bijzonde-
re productie.  Wie geen mogelijkheden heeft om naar 
Rome te gaan maar ook wie naar de St. Pieter gaat 
maar daar lang niet alles te zien krijgt, kan nu terecht 
op deze bijzondere website. Er is een apart deel gewijd 
aan het leven van de apostel Petrus en een ander deel 
aan de geschiedenis van de St. Pieter. De teksten zijn 
in het Engels of Frans of Italiaans maar als U google 
translate gebruikt, is de informatie natuurlijk ook in 
het Nederlands te zien.

Sint Pieter Rome tot in de kleinste details 

Leden van de pastoraatsgroep, Rinie Boomkamp van het parochiebestuur en 
pastoor Ambting op de dag van de missionaire parochie in Veenendaal.
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Op zaterdag 16 november 2024 werd in de prachtig 
gerestaureerde Augustinuskerk aan de Oudegracht 
in Utrecht de Eucharistie gevierd waarin onze pas-
tor, pater Gerben Zweers zijn plechtige geloften als 
Augustijn aflegde.

Pastoor Boogers, pastoor van de St. Martinus parochie, 
waartoe de St. Augustinuskerk behoort, heette alle 
aanwezigen welkom. Na de oproep van de kandidaat, 
het lezen van het Evangelie en een zeer inhoudelijke 
preek van pater Schrama o.s.a. vond de plechtigheid 
van het afleggen van de plechtige geloften plaats. 

Prior-provinciaal Pierre Stikkelbroeck sprak het 
plechtig zegengebed uit, waarna hij Gerben opnam 
in de gemeenschap van de Augustijnen en de Neder-
landse Provincie van de orde. Na de geloften zong de 
jongste Augustijn van de Nederland de toepasselijke 
woorden uit Psalm 119: “Neem mij aan, Heer, volgens 
uw woord en ik zal leven en stel mij niet teleur in mijn 
verwachting”. Het koor Dithaga uit Buren en Gelder-
malsen, waar Gerben een tijd lang pastoor was, ver-
zorgde de zang. 

In zijn dankwoord bedankte Gerben alle aanwezigen 
en noemde hij met name alle aanwezige parochianen,
oude parochianen en nieuwe parochianen. Na de vie-
ring was er in de Jacobikerk gelegenheid Gerben te 
feliciteren. 

Pater Gerben Zweers legt Eeuwige Geloften af 
ten overstaan van de Provinciaal overste van de 
Augustijnen. 

Artikel is geschreven door Annemarie de Boer. 

Plechtige professie pastor Gerben Zweers o.s.a.

Ter ondersteuning van het pas-
torale team en de secretariaten 
van de parochies H.Drie-eenheid 
en Licht van Christus zoeken we 
vrijwilligers die per toerbeurt wil-
len meewerken aan het organise-
ren van een Weekwacht. 

Concreet betekent uw deelname 
dat u af en toe een week “de wacht” 
hebt waarbij u telefoontjes aan-
neemt rond uitvaarten, ziekenzal-
vingen en pastorale spoedgevallen. 
In “uw week” neemt u telefoontjes 
aan van uitvaartondernemers en 
families met een dringende pas-
torale vraag. U onderhoudt con-
tact met de leden van het pastorale 
team, andere uitvaartvoorgangers  
en contactpersonen van de ker-
ken om de binnenkomende vra-
gen goed te kunnen beantwoor-

den. Belangrijkste taak van de 
Weekwacht is de reservering van 
de kerk, het informeren van een 
voorganger en de gegevens van de 
familie met hem/haar uitwisselen, 
zodat de voorganger contact kan 
leggen. Verdere gegevensuitwis-
seling gaat later rechtstreeks via de 
kerk. Er wordt gewerkt aan een te-
lefoonsysteem met mogelijkheden 
voor een goede doorschakeling. 
Meer informatie kunnen we u ge-
ven bij interesse. 

Van u wordt verwacht dat u de 
informatie nauwkeurig opneemt 
en de vraag goed doorspeelt, zo-
dat de familie of uitvaartonderne-
mer naar tevredenheid geholpen 
wordt. We hopen op tenminste vier 
mensen (of stellen) die mee willen 
werken, zodat de betrokkenen niet 

vaker dan eens per vier weken de 
weekwacht hebben.  
Indien u hiervoor tijd kunt vrijma-
ken en onze parochies een grote 
dienst wilt bewijzen, kunt u con-
tact opnemen met 
Thea den Hartog, 
email: jt.denhartog5@mail.com

Gezocht: vrijwilligers voor Weekwacht 
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misintenties

 

MARIAKERK 

zondag 15 december Piet Voskuilen (1e jaargedach-
tenis), Adrie Stavast-Veen, Overleden ouders Peelen-
Koster, Dirk Tonen en Sjaan Tonen-van der Weijden, 
Sjaan van Schip-de Groot, Piet Stal, Nard Verbeij, Aly 
Kok-Bus, Henny van den Berg, Leo van der Pouw 
zondag 22 december  Rietje Verhoof-de Graauw, 
Thea Gadella-Kocken, Bob Kortz, Fie Oostrum-van 
der Horst, Jan de Ridder 
Kerstavond dinsdag 24 december 18.30u  Maria 
Gresnigt-van Maarseveen, Overleden ouders Matze-
Mulder en Ad Matze, Hein van den Oudenrijn en zijn 
zoon Jos, Familie Schijf 
Kerstnachtmis dinsdag 24 december 22.15u  Piet 
Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Henny en Rie van Engelen, 
Frank Claushuis, Theo en Agnes Bouwman, Frans 
Rentinck, Rien van Zomeren, Rietje en Ad Thijsen, Bep 
Brinkhof, Wout Baltus, Toon Bos, Bep Bos-Zwezerijn
1e Kerstdag woensdag 25 december  Wim Suverijn, 
Riet Suverijn-Verheul, Ronald Suverijn, Gerard en 
Gerda Schevers-Spaan 
zondag 29 december An Meering-van Breukelen, 
Overleden familie Vernooij, Herman Wessels, Aag 
Vernooij-Oostveen, Martin Ham 
Nieuwjaarsdag  woensdag 1 januari  voor het welzijn 
van de parochie
zondag 5 januari  Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Gretha Schijf-Huisman 
zondag 12 januari  Overleden familieleden Boot-
Kraan, Hein van den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Hein 
en Bep Wendel-Verheul, Jos Koot, Riek van Rooijen 
en Wim van den Heuvel, Barbara Klein Beekman-van 
Dommelen
zondag 19 januari  Sjaan van Schip-de Groot (1e 
jaargedachtenis), Bert Snel (1e jaargedachtenis), Nard 
Verbeij, Aly Kok-Bus, Henny van den Berg, Frans 
Rentinck, Bob Kortz, Leo van der Pouw 
zondag 26 januari  Overleden familie Vernooij, 
Bert Snel, Rietje Verhoof-de Graauw, Thea Gadella-
Kocken, Fie Oostrum-van der Horst, Jan de Ridder

WILLIBRORDKERK 

zondag 15 december  Kees Vernooij, Janny van 
Rossum- van Kleef, Corrie de Groot-de Groot, Nel 
Jansen-Meiland, Ben Kosterman, Jos Koot, Pauline 
Benschop-van Rijnsoever, John Kempeneers, Aad 
van Dijk, Gerard en Hans Verhoef
zondag 22 december  Co van Wijk (1e jaargedachtenis), 
Corrie de Groot-de Groot, Lenie Goes-van Ruiten, 
Margreet Bonenkamp-Bogaard, Ida Anna Maria 
Toups-Fijen, Louis Joseph Toups, Jaargedachtenis 
Arie van Zuijlen
Kerstavond 24 december  Overleden ouders de 
Goeij-van den Bosch, Ralph Sturkenboom, Margreet 
Bonenkamp-Bogaard, Frans Wieman 
1e Kerstdag 25 december   Theo en Bertha van der 
Maat-Hesp, Cor Jong, Chris Knippers, Ben Kosterman, 
Margreet Bonenkamp-Bogaard, overleden familie 
Wolters-Verheul, Leo ten Have, Cary Nuss-Spoelstra, 
Edmond Nuss, Truus van Schaik-van Duin, Willem 
van Schaik, Jos Koot, In liefdevolle herinnering Tom 
de Kuijer, Huub de Rooy en familie
zondag 29 december  Corrie de Groot-de Groot, 
Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Johan, Corry en Gerben Verhoef, 
Ria Smits-Slaats, George Wartan, Arie van ‘t Klooster, 
Joseph Tantua
zondag 5 januari  Elisabeth Schrama-de Boer, over-
leden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Ben 
Kosterman, Mien Vermeent-Bakkers, Giel de Groot 
zondag 12 januari  Theo en Bertha van der Maat-Hesp, 
Sanne Gresnigt, Nel van Bommel-Storm, Gerrie de 
Coo-Jansen, Huub Broekhuijse, Cor Jong, Ger Smits, 
Huub de Rooy en familie, Gerard en Hans Verhoef, 
Giel de Groot
zondag 19 januari  Lenneke Kroese-Natrop (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij, Nel Jansen-Meiland, 
Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever, Joop 
Vernooij namens de Stille omgang, John Kempeneers, 
Aad van Dijk, Janny van Rossum-van Kleef
zondag 26 januari  George Wartan (1e jaar-
gedachtenis), Lenie Goes-van Ruiten, Arie van ‘t 
Klooster, Joseph Tantua, Margreet Bonenkamp-
Bogaard, Arie van Zuijlen

Een Bakkie Troost
Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt u zich eenzaam of heeft u gewoon behoefte 
aan wat gezelschap? Dan bent u élke eerste woensdag van de maand welkom voor ‘een bakkie troost’. 
Tijdens dit koffie moment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn dat u anderen ‘lastig 
valt’ met uw verhaal, alle problemen en zorgen mogen besproken worden. Begeleiding door Pieter Hof, 
Marianne Vlaar en indien mogelijk Eefje Visser van Uitvaartzorg Eefje. Voor een 
1-op-1 gesprekje kan ook altijd een afspraak gemaakt worden.

U bent van harte welkom! Elke éérste woensdag: 10.00u Pastoraal Centrum 
Vanwege nieuwjaarsdag vervalt ‘Bakkie troost’ op woensdag 1 januari. 
U bent weer van harte welkom op 5 februari 2025!

We wensen iedereen gezond en zorgenarm nieuwjaar, vol kleine lichtpuntjes!
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Een mooi geschenk 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net 
op 11 november het feest van Sint Maarten gevierd, de 
patroonheilige van de stad Utrecht. Hij deelde in de 
vierde eeuw (dus 1700 jaar geleden) bij de poort van de 
Franse stad Amiens zijn mantel met een bedelaar. In 
Utrecht wordt dat herdacht met een prachtige licht-
parade door de binnenstad. Na een mooie uitbeelding 
van het verhaal van Sint Maarten in onze eigen Maria-
kerk gingen veel kinderen weer met liedjes en lampi-
ons langs de deuren waarbij de bewoners, in de geest 
van Sint Maarten, een klein geschenk in de vorm van 
snoep met de kinderen delen. De Sint Maartenstra-
ditie is al heel oud en grijpt terug op misschien wel 
de belangrijkste christelijke waarde: de naastenliefde. 
Want in Mattheus 25 lezen we: “Ik verzeker jullie: al-
les wat je voor één van deze minste broeders van Mij 
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”. Niet alleen Sint 
Maarten handelde in deze geest, ook andere heiligen 
zoals Elisabeth van Thüringen en Moeder Teresa van 
Calcutta staan bekend om hun weldaden voor de be-
hoeftigen. Maar niet alleen heiligen. Door de eeuwen 
heen deelden rijke mensen op 11 november geld en 
eten met de armen. En je hoeft heus niet steenrijk te 
zijn om te delen. De extra collecte voor de PCI op We-
reldarmoededag heeft bijvoorbeeld het mooie bedrag 
van ruim €400 opgebracht. Veel dank daarvoor aan 
alle gulle gevers.

We zijn inmiddels aangekomen in voorbereidingstijd 
op het Kerstfeest, het hoogfeest waarbij God zijn zoon 
heeft geschonken aan de mensheid. Misschien is de 
geboorte van het onschuldige kind wel het mooi-
ste geschenk dat we ooit hebben gekregen. Maar we 
moeten met Kerstmis niet alleen gericht zijn op het 
Goddelijke, of op de cadeautjes die we onder de boom 
leggen voor onze familieleden en geliefden. Het als 
mensen naar elkaar omzien, naar álle mensen, is een 
rechtstreekse opdracht van Jezus Christus aan zijn 
volgelingen, aan ons dus. We kunnen allemaal op 
zoek gaan naar de Sint Maarten in onszelf: wat kun-
nen we delen met anderen die het minder hebben dan 
wijzelf? Want “geven” is zoveel mooier dan “hebben”. 
Het is inmiddels een goede traditie dat in de weken 
voor het kerstfeest de Parochiële Caristas Instelling 
(PCI) boodschappenpakketten en een enveloppe met 
een extraatje voor de dure feestdagen bezorgt bij ge-
zinnen en mensen die het financieel zwaar hebben. 
Dit jaar kunnen we dankzij een zeer gulle gift van De 
Broederschap van Vleuten op maar liefst 75 adressen 
in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn een mooi ge-
schenk voor de feestdagen brengen. Heel erg bedankt 
Broeders! 

Hebt u zelf hulp nodig, of kent u iemand die dat no-
dig heeft? Aarzel dan niet ons te benaderen via de ge-
gevens in het colofon. Wilt u ook wat doen voor de 
naasten in nood? Help dan bijvoorbeeld als vrijwil-
liger op 16 december mee bij het bezorgen van de 
boodschappenpakketten. Dat is heel dankbaar werk. 

Lukt dat niet met beschikbare tijd of uw gezondheid? 
Een financiële bijdrage aan de PCI is altijd meer dan 
welkom en dit jaar nog fiscaal aftrekbaar. Zo deelt u 
mee in uw eigen delen. Is dat geen mooi geschenk? 

Ik wens u mede namens Marloes, Hans en Lambert 
alvast een zalig en liefdevol Kerstfeest!

Namens het PCI bestuur, 
Kasper Driehuijs, Voorzitter

Dat kan ook door ons attent te maken op mede-
mensen in nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, Hans van Dijk
Lambert van Elk, Marloes van Dijk - 
Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u  de PCI  helpen?
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Activiteiten De Schalm
17-12-24	 15:00	� Kerstmiddag/

diner
18-12-24	 14:00	 Bingo
21-12-24	 19:00	 Mejoto’s
22-12-24	 13:00	 Mejoto’s
04-01-25	 19:30	 Crazy
		  disco	
10-01-25	 16:30	 Kidsdisco
10-01-25	 20:00	 Teenage Vibe
19-01-25	 14:30	 Jazzcafe
22-01-25	 14:00	 Bingo
24-01-25	 17:00	 Gezellig 
		  Samen Eten
31-01-25	 10:00	 Kledingbeurs

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.	  

Gezellig Samen Eten
Op vrijdag 24 januari is er 3-gan-
gendiner aanvang 17.00 uur.
U bent van harte welkom. De prijs 
voor dit diner is € 12.50 inclusief 
een drankje. Betaling met U-pas 
is mogelijk. 
Aanmelden: 030-6662609 of 
tickets@schalmdemeern.nl.

Bingo
Op woensdagmiddag 18 decem-
ber en 22 januari Is er weer een 
gezellige bingo.
Aanvang: 14.00 uur. De kosten 
zijn € 6.00 voor 3 rondes.
Opgeven is niet nodig.

Kerstmiddag aansluitend 
Kerstdiner
Op 17 december is weer de jaar-
lijkse Kerstmiddag met aanslui-
tend het Kerstdiner. De middag 
begint om 15.00 uur met een op-
treden van Fun2sing. De kosten 
voor deze middag en diner zijn 
€ 17.50 inclusief kopje kofiie/thee. 
Vooruitbetaling is nodig. Betaling 
met U-pas is mogelijk.

A G E N D A
14 december t/m 31 januari
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Uitnodiging voor de zondag van 
de missionaire parochie 
Jezus heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven om het evangelie be-
kend te maken en vreugde, hoop, liefde en geloof te delen met alle 
mensen. In onze samenleving ziet die missie er anders uit dan vroe-
ger. Veel mensen weten nauwelijks wie Jezus is. Hoe kunnen we zo 
kerk zijn dat we mensen meer kansen geven om Jezus te leren ken-
nen? Wat vraagt dat van onszelf? Hoe kunnen we een gastvrije kerk 
zijn die mensen uitnodigt om leerlingen van Jezus te worden? Hoe 
worden wij zelf meer leerlingen van Jezus?

Over deze vragen denken we in de pastoraatsgroep na en graag nodigen 
we nu de hele parochie uit om hierover na te denken.  We hebben een 
prachtig geloof en we kunnen allemaal iets delen van de inspiratie en de 
rust die dat ons geeft.
Op 26 januari 2025 zal er na de viering in de Mariakerk in De Schalm eerst 
gelegenheid zijn tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Aansluitend is er een lunch, waarbij ook de kerkgangers uit Vleu-
ten zich kunnen aansluiten. Om 13 uur zal dr. Norbert Schnell spreken 
over “Kerk in transitie: de drie sleutels van parochievernieuwing”. Nor-
bert Schnell is vicaris-generaal van het bisdom Breda. We hebben hem 
gevraagd omdat er in het bisdom Breda al meer ervaring opgedaan is 
met missionaire parochies en hij helder kan zeggen wat er nodig om 
missionair te worden. We verwachten dat dit veel voor onze parochie 
kan betekenen. 

Namens de pastoraatsgroep,
Albert de Groot en Wim van den Dool 

Kribbe van verlangen
Mag ik de krib zijn waar Jij wordt gelegd ?
Een Kindje klein gewikkeld in de doeken

Mag ik de kribbe zijn, voor Jou een  plek ?
Plaats van mijn verlangen – teer vermoeden

Mag ik de kribbe zijn, maar ook een kind
Een kijkend kind met ogen vol verlangen
Kijkend naar het teken, dat Jij mij bemint
Kindje naar jou kijken – naar jou lachen

 
Ik mag de kribbe zijn als lachen mij vergaat

Want Jij hebt in ons leven welbehagen
Jij laat mij nooit alleen als je in mij slaapt
Ik zing als wiegelied voor Jou mijn Gloria

Henny,  Kerstmis 2020,  Lucas 2
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

kerkdienstgemist.nl 

 Mariakerk Willibrordkerk 

3e zondag van de Advent

zondag 5 december # 9.30 uur, pastor J. Wissink
Groep Michaël

# 11.00 uur, pastor J. Wissink
Groep Michaël
Kindernevendienst Advent

Extra collecte: Adventsactie

4e zondag van de Advent

zondag 22 december # 9.30 uur, pastoor P. Ambting
Singhet di Mare  

# 11.00 uur, Woord-en communie-
viering, Groep Michaël
Kindernevendienst Advent

Kerstavond

dinsdag 24 december 18.30 uur pastoor P. Ambting 
Viering met aandacht voor 
kinderen, Ad Altare

18.00 uur, Kinderkerstspel
Projectkoor

22.15 uur, pastoor P. Ambting
Uriël

20.30 uur,  pastoor P. Ambting
Caeciliakoor

1e Kerstdag

woensdag 25 december 9.30 uur,  pastor J. Scholten
Groep Michaël

# 11.00 uur,  pastor J. Scholten
Para Todos, Int. familieviering

2e Kerstdag H. Stefanus

donderdag 26 december 10.00 uur,  em. pastoor M. Los
Schola

Extra collecte: PCI

Heilige familie

zondag 29 december # 9.30 uur pastor G. Zweers
Groep Michaël

# 11.00 uur, pastor G. Zweers
Groep Michaël
Kindernevendienst

Oudjaarsavond

dinsdag 31 december # 19.00 uur, em. pastoor M. Los
Groep Michaël

Nieuwjaarsdag, Heilige Maria, moeder van God 

woensdag 1 januari # 11.00 uur em. pastoor M. Los
Groep Michaël

Openbaring des Heren

zondag 5 januari # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël
kindernevendienst

# 11.00 uur, pastoor P. Ambting
Para Todos
Familieviering Driekoningen

Doop van de Heer

zondag 12 januari # 11.00 uur pastor J. Scholten
Uriël
Nieuwjaarsreceptie De Meern

# 11.00 uur diaken J. Collignon
Woord- en Communieviering
Groep Michaël, Kindernevendienst

2e zondag door het jaar

zondag 19 januari # 19.30 uur pastor J. Wissink
Singhet die Mare

# 11.00 uur uur pastor J. Wissink  
Ad Altare, Kindernevendienst

3e zondag door het jaar

zondag 26 januari # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Schola

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Caeciliakoor, Kindernevendienst

Koffiedrinken na de mis. #
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Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten 

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur, be-
halve 31 december en 7 januari 
(1e dinsdag van de maand)
vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 
(behalve 26 december) 

De Roef  
Touwslagerslaan 3, de Meern
1e dinsdag van de maand 
19.00 uur (uur (7 januari) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur   
 
Boeteviering Mariakerk
dinsdag 17 december 20.00 uur

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen
Zaterdag 14 december	 �Lichtjesroute Leidsche Rijn Te starten tussen 

17.00u en 19.30u bij Castellum Hoge Woerd. 
Route van 1,7km uitgezet met kaarsjes.

Zaterdag 14 december	 �Tienergroep - 18.00u verzamelen bij hoofdin-
gang Castellum om samen de route te lopen. 
Ongeveer 19.30u retour Castellum.

Zaterdag 21 december	 �Kerstconcert ‘Zingen houdt jong’ - 15.00u  
Willibrordkerk, toegang gratis, welkom!

Zondag 22 december	� Oefenmiddag Kinderkerstviering - 15.30u 
Willibrordkerk

Dinsdag 24 december	 Kinderkerstviering 18.00 u  Willibrordkerk 
	 Kerstavond familieviering 18.30u Mariakerk
Woensdag 25 december	 �Kindje wiegen - 14.30u Mariakerk. Kort samen-

zijn speciaal voor de allerkleinsten. Het kerst-
verhaal wordt voorgelezen, de kerststal bekijken 
en gezellig kerstliedjes zingen. Papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s ook welkom!

Zondag 5 januari 2025	 �Familieviering Driekoningen - 11.00u          
Willibrordkerk. Kom verkleed als koning(in) en 
je mag gebruikt speelgoed (dat nog netjes en 
heel is) meenemen voor de speelgoedbank.

Zondag 5 januari 	� Nieuwjaarsreceptie Vleuten - 12.00u 
	 Pastoraal Centrum 
Zondag 12 januari	 �Nieuwjaarsreceptie De Meern - 12.00u 
	 De Schalm
Woensdag 15 januari	 �Ouderavond Vormsel (zonder kinderen)  - 

19.00u Pastoraal Centrum.
Woensdag 15 januari 	 �Ouderavond Eerste Heilige Communie - 

20.30u Pastoraal centrum
Zondag 26 januari	 �Communicanten 1ste les - 11.00u Pastoraal 

Centrum
Zondag 26 januari 	� Tienergroep - 17.30-20.00u Pastoraal centrum. 

‘Maal met een verhaal’. Samen een maaltijd 
koken en na het eten een spelletje.

Op zondag 5 januari vieren we Driekoningen of  
Openbaring van de Heer. De manifestatie van Chris-
tus, vooral aan de Wijzen uit het Oosten. Volgens de 
Christelijke traditie is 6 januari de dag waarop de 
drie koningen na de geboorte van Jezus in Bethle-
hem aankwamen.  
De kersttijd is de periode van Kerstmis tot Driekonin-
gen, dus deze dag markeert het einde van de kersttijd. 
Veel mensen halen daarom traditioneel de kerstboom 
staan tot Driekoningen. De drie wijzen uit het Oosten 
brachten wierook, mirre en goud mee voor het pasge-
boren kindje Jezus. Stel je voor dat je als 4e koning(in) 

met Caspar, Melchior en Balthasar mee mocht op reis, 
naar de pasgeboren koning. Wat zou jij meenemen als 
het vierde cadeautje?
•	� Iedereen die dat wil mag op 5 januari naar de Wil-

librordkerk komen, verkleed als koning of koningin.
•	� Neem een cadeautje of speelgoedje mee wat je zelf 

niet meer gebruikt. Het moet er nog wel mooi en 
netjes uitzien. Deze cadeautjes worden gegeven 
aan kinderen die zelf weinig speelgoed hebben. 

Kom allemaal op zondag 5 januari 2025 om 11.00u 
naar de familieviering in de Willibrordkerk.

Driekoningenviering  
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Dopen oudere kinderen 

Misschien is het goede moment 
gewoon NU. Of misschien wilt u 
dat uw kind in het voorjaar van 
2025 de eerste communie gaat 
doen, maar is het nog niet gedoopt. 
Kinderen vanaf vier jaar worden in 
onze parochie ook zelf voorbereid 

op hun doop. Dat doen we in een 
kort traject van 2 bijeenkomsten. 
Als ze daarna ook EHC (minimaal 
groep 4) en vormsel willen doen 
(minimaal groep 8) volgen voor 
deze sacramenten nog andere tra-
jecten.

Precieze data zijn nog niet be-
kend, maar we beginnen snel na 
de kerstvakantie en plannen een 
doop eind februari/maart .Dus: 
heeft u kinderen tussen de vier en 
twaalf jaar die nog niet gedoopt 
zijn, en denkt u bij het lezen: ’Ja, 
misschien is het dan nu tijd’,  laat 
het dan weten!

Doe dat door een mail te sturen 
naar katechesesecretariaat@3eenh
eidparochie.nl of bel/app met pas-
toraal werkster Marion Korenromp 
06 42040164

KiNd & Gezin
Van processie naar grotere hoogte!
Op zaterdag 5 september zijn wij met 8 personen 
uit onze parochie afgereisd richting Nijkerk. Door 
het Jong Aartsbisdom Utrecht werd hier de Tarci-
siusdag 2024 georganiseerd met dit jaar als thema 
‘Verleg je grenzen!’. Deze dag staat in het teken van 
dankzeggen aan de vele misdienaars en acolieten 
in ons aartsbisdom.

De dag begon met een prachtige processie rondom de 
Sint Catharinakerk onder een strak blauwe lucht, ge-
volgd door een inspirerende eucharistieviering met 
kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. De kerk zat vol met 
de ruim 135 misdienaars en acolieten, allen in hun li-
turgische kleding. Vanuit onze parochie waren 3 mis-
dienaars gevraagd om de mis te dienen. 

Na een goed verzorgde lunch in de nabijgelegen pas-
torie vertrokken wij naar Garderen voor een klimac-
tiviteit. Hier zijn onze stoere misdienaars allen de 
hoogte in gegaan, terwijl de 2 begeleiders met beide 
benen op de grond en onder het genot van een bakje 
koffie een oogje in het zeil hielden. Nadat iedereen het 

parcours had volbracht werd de leuke dag afgesloten 
door een dankgebed van de kardinaal en het ontvan-
gen van een mooi gezegend kruisje als geschenk. Het 
was een hele waardevolle, leuke en gezellige dag.

Op zaterdag 13 september 2025 zal er een landelijke 
misdienaarsdag zijn in Oudenbosch. Vanuit het aarts-
bisdom zullen er busreizen worden aangeboden om 
hierheen te gaan. Lijkt het je leuk om een volgende 
keer mee te gaan en deze bijzondere dag mee te ma-
ken, zet deze dag alvast in je agenda! Zie voor meer 
informatie de website van het Jong Aartsbisdom 
(https://www.jongaartsbisdom.nl/).

Mocht je nog geen misdienaars of acoliet zijn en het-
lijkt je leuk om hier bij te horen, schroom dan niet om 
je aan te melden. Dit kan altijd via een van de acolie-
ten, bij zuster Lúcia of via e-mail 
(misdienaars@lichtvanchristus.nl).

Hopelijk tot snel!
Arleen Oomes en Peter Emmerich

Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte om hun kind te 
laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven. Maar dat 
gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhin-
deren. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. 
Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen 
meemaken. De tijd verstrijkt. De kinderen groeien op. Wanneer is het 
goede moment?

14
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Kinderactiviteiten AGENDA
rondom Kerst

Ook dit jaar vieren we graag samen met de kinderen 
Kerst. We volgen de ‘grote heldere ster’, luisteren naar 
de bijzondere boodschappen van de engelen en zin-
gen volop vrolijke kerstliedjes. Rond deze periode zijn 
er tal van kinderactiviteiten in de parochie. En na-
tuurlijk kijken we ernaar uit het nieuwe jaar met jul-
lie door te brengen en verhalen uit de Bijbel te delen. 
We wensen jullie fijne en gezegende dagen toe!

Belangrijke data op een rij:

zondag 15 december	
11:00u Willibrordkerk, Kindernevendienst Advent

zondag 22 december
11:00u Willibrordkerk, Kindernevendienst Advent

Kerstavond 24 december 
18.00u Willibrordkerk Kinderkerstspel
Het kerstverhaal verteld en uitgebeeld door kinderen, 
afgewisseld met liedjes die gezongen worden door een 
project kinderkoor. 

18:30u Mariakerk Familieviering kerstavond
In deze eucharistieviering mogen kinderen tijdens de 
lezing van het Kerstevangelie meespelen voorin de 
kerk. Als ze een half uurtje vooraf aanwezig zijn mo-
gen ze zich ook nog verkleden. 

1e Kerstdag 25 december
11:00u Willibrordkerk Familieviering 
Kinderen kunnen meezingen bij het projectkoor
				  
14.30u Mariakerk Kindje Wiegen
Kort samenzijn speciaal voor de allerkleinsten. Kom 
gezellig kerstliedjes zingen. Het kerstverhaal wordt 
gelezen en de kinderen mogen zelf een kerststal in-
richten. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich la-
ten verkleden als engeltje of herder. 

Zondag 29 december
11.00u Willibrordkerk, Kindernevendienst

Zondag 5 januari 2025	
9.30u Mariakerk, kindernevendienst Driekoningen
Kinderen mogen verkleed als koningen naar de kerk 
komen. 

11:00u Willibrordkerk Familieviering Driekoningen
Kinderen mogen verkleed als koningen naar de kerk 
komen en een cadeautje voor een ander kindje mee-
nemen.

Wil je ook gezellig meezingen in het projectkoor (alle 
leeftijden) bij de familievieringen komend jaar? 
Geef je op bij Karin van der Helm:
karin.vanderhelm@lichtvanchristus.nl

Één keer in de maand komt een leuk groepje 
tieners bij elkaar. Meestal de laatste zondag van 
de maand. We kletsen gezellig wat en doen een 
spelletje of een andere activiteit. 

Zo hebben we al een keer een heerlijke pastamaal-
tijd gekookt met een salade erbij.  Eerst werd in 
overleg de boodschappenlijst bedacht en op de 
avond zelf hebben we samen rond een grote ta-
fel alle ingrediënten gesneden. Ondertussen werd 
de tafel in de tienerkamer feestelijk gedekt en 
toen alles klaar was konden we aan tafel. Tijdens 
de maaltijd vertelde Karin een persoonlijk verhaal 
over het geloof. 

Eind november 
hebben we, in 
aanloop naar de 
adventsperiode, 
zelf kerstkransen 
versierd. Het was 
interessant om te 
leren waaróm we 
eigenlijk advents-
kransen maken en 
de verschillende 
gebruiken daar-
omheen. Natuur-
lijk konden in de kransen 4 kaarsjes (waxinelicht-
jes) niet ontbreken. Zo kan er elke week een extra 
lichtje branden om uit te kijken naar Kerstmis.

Zaterdag 15 december gaan we samen de Licht-
jesroute Leidsche Rijn lopen. We verzamelen om 
18.00u voor de ingang van  Castellum Hoge Woerd.

De tienergroep wordt begeleid door Karin van 
der Helm, voorlopig samen met Marianne Vlaar. 
We zijn nog op zoek naar een enthousiaste (jong)
volwassene die wil helpen bij de begeleiding van 
deze gezellige groep tieners.
Kom je ook een keer kijken bij de tienergroep?  Kijk 
in de activiteitenagenda wanneer de volgende 
bijeenkomst is.  Je mag ook altijd een vriendje of 
vriendinnetje meenemen!

Voor meer informatie: 
karin.vanderhelm@lichtvanchristus.nl

TieTienergroep Nieuwsnergroep Nieuws
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Eerste Heilige Communie 2025
Vanaf januari 2025 gaat de voor-
bereiding op de Eerste Heilige 
Communie weer van start. Ook 
dit jaar worden alle kinderen die 
in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar 
oud zijn, uitgenodigd om mee te 
doen.

In totaal zijn er dit jaar 10-12 leerza-
me en leuke vieringen, bijeenkom-
sten en activiteiten voor de kinde-
ren. Er wordt gebruik gemaakt van 
de kleurrijke en creatieve methode 
‘Blijf dit doen’. In vier bijeenkom-
sten op zondagochtend tijdens de 
mis van 11:00 uur in Vleuten, wor-
den de kinderen voorbereid op dit 
mooie en feestelijke Sacrament. 
Een bijeenkomst zal na afloop van 
de mis plaatsvinden gecombi-
neerd met een gezamenlijke lunch 
met pastoor Peter. 

We vieren ook de Veertigdagen-
tijd, Goede Week en Pasen samen 
(Palmzondag, Kinderkruisweg op 
Goede Vrijdag en Paaszondag). 
Daarnaast zijn er - onder voorbe-
houd - enkele extra activiteiten 
zoals een Doop, het bezoek aan de 
bakker en een rondleiding door de 
kerk.

Indien uw kind nog niet het Doop-
sel heeft ontvangen, dan is dit na-
tuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De Eerste  H. Communieviering zal 
plaatsvinden in de Mariakerk in de 
Meern op zondag 22 juni 2025. Op 
woensdag 15 januari van 20.30u tot 
21.45u is de informatieavond voor 
ouders op het Pastoraal Centrum, 
Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten.

Voor meer informatie en 
aanmelden:
1ecommunie@lichtvanchristus.nl 
of 030-6774571 of via de website: 
Sacramenten - Eerste Heilige 
Communie

We nodigen alle tieners uit die 
in groep 8 zitten, of tussen 11-
14 jaar oud zijn, om komend jaar 
mee te doen met de voorberei-
ding op het Vormsel. De voor-
bereiding op het Vormsel vindt 
plaats op een bijzonder moment 
in het leven van tieners: ze gaan 
de grote stap maken naar de mid-
delbare school en hun volwas-
senheid ontluikt.

In acht bijeenkomsten, die op 
donderdagavond vanaf 19:00 uur 
in het Pastoraal Centrum in Vleu-
ten plaatsvinden, gaan we samen 
nadenken en praten over thema’s 
als volwassen worden, relaties en 
vriendschappen, talenten ontwik-
kelen en levenskeuzes. We ont-
dekken hoe Gods Heilige Geest 
ons hierbij helpt. Daarnaast zal er 
een boetemoment plaatsvinden 
en een ontmoeting met de vorm-
heer. 
Wij vinden het belangrijk om in 
de voorbereiding de deelnemen-
de tieners aan te spreken op hun 
eigen ideeën en geloof. In die zin 
betekent deelname aan de bijeen-
komsten niet dat zij automatisch 

ook het H. Vormsel moeten ont-
vangen: er is ruimte om dit per-
soonlijk te onderzoeken en alle 
vragen te stellen die opkomen.
Het Heilig Vormsel zal zaterdag 14 
juni om 19.00 uur in de Mariakerk 
te De Meern toegediend worden 
door Monseigneur T. Hoogen-
boom. Op woensdag 15 januari is 
de ouderavond (zónder kinderen) 
van 19.00u tot 20.15u in het pasto-
raal centrum, Pastoor Ohllaan 36 
in Vleuten.

Voor informatie of aanmelden: 
vormsel@lichtvanchristus.nl of tel: 
030-6774571. Of via vooraanmel-
dingsformulier op de website on-
der: Sacramenten-H.Vormsel   

Vormsel 2025

Sfeervolle Sint Maartenviering op 11 novemberSfeervolle Sint Maartenviering op 11 november
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Aandacht voor elkaar

 

GEBOREN

1 november
Lucas

zoon van Thomas en Natascha 
Vulto-Verzandvoort

GEDOOPT

13 oktober
Arthur

zoon van Sonny en Kristel 
Parsonage

17 november
Boet

zoon van Matthijs en Marleen 
Barnhoorn-van Schie

 

OVERLEDEN

14 oktober
Hubertus Johannes Broekhuijse 

(Huub)
op de leeftijd van 86 jaar

echtgenoot van Jopie van 
Oostrom

De uitvaart was op 19 oktober in 
de Willibrordkerk met begrafenis

19 oktober
Gerardus Franciscus Antonius 

Maria Smits (Ger)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwnaar van Ria Slaats

De uitvaart was op 26 oktober in 
de Willibrordkerk met begrafenis

25 oktober
Adrianus Petrus Anthonius 

van Dijk (Aad)
op de leeftijd van 76 jaar

weduwnaar van Threes Boog

De uitvaart was op 1 november 
in de Willibrordkerk en daarna 

crematie

25 oktober
Anita van Aarle

op de leeftijd van 60 jaar

De crematieplechtigheid was in 
besloten kring

26 oktober
Edwin Trudo Rijnders (Edwin)

op de leeftijd van 65 jaar

De crematieplechtigheid was op 
2 november 

27 oktober
Elisabeth Joanna Maria Klein 

Beekman-van Dommelen 
(Barbara)

op de leeftijd van 100 jaar
weduwe van Reint Klein Beekman

De uitvaart was op 2 november in 
de Mariakerk en daarna crematie

4 november
Johannes de Ridder (Jan)
op de leeftijd van 90 jaar

echtgenoot van Aly Hilhorst

De uitvaart was op 12 november 
in de Mariakerk en daarna 

crematie

14 november
Kian Nio Tjoeng-Lo (Emma)

op de leeftijd van 89 jaar
echtgenote van Charlie Tjoeng

De crematieplechtigheid was op 
23 november

16 november
Gerarda Hendrika Maria Broeke 

(Gerda)
op de leeftijd van 77 jaar

De uitvaart was op 22 november 
in de Mariakerk met begrafenis

Er is weer een nieuwe geloofscursus gestart. Deze cursus is bedoeld 
voor mensen die door Doopsel en/of Vormsel in onze kerk willen 
worden opgenomen. De cursus werkt toe naar Pasen, het moment 
waarop nieuwe katholieken traditioneel in de kerk worden opgeno-
men. Daarnaast is de cursus open voor mensen die meer van het ge-
loof willen weten. We behandelen de bijbel, God als de Drie-ene, de 
kerk en de sacramenten, de dienstbaarheid, de diaconie van de kerk 
en het vieren en bidden van de kerk. Verschillende docenten zullen 
ook dit jaar de bijeenkomsten weer verzorgen. Zondag 8 december, 
door pastor J. Scholten, zondag 22 december, door pastor G. Zweers.

De cursus wordt aangeboden op het Pastoraal Centrum in Vleuten na 
de zondagse viering van 11 uur. Aanvang bijeenkomst 12.15 uur.
Aanmelden kan via de website van de parochie onder: 
‘inspiratie- geloofscursus’.

Aanmelden Geloofscursus 2024-2025
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Op donderdag 3 oktober en don-
derdag 14 november zijn in onze 
parochie de vieringen met ge-
meenschappelijke ziekenzalving 
gehouden, met na afloop een ge-
zellig samenzijn. 

In De Meern hadden zich 77 deel-
nemers opgegeven en in Vleuten 
32. Een opmerkelijk verschil aan-
gezien er voor beide data evenveel 
uitnodigingen aan 80-plussers 
verzonden waren. Wellicht komt 
dit doordat de middag voor zieken 
en ouderen in De Meern al jaren-
lang een vaste traditie is op de 1e 
donderdag van oktober. In Vleu-
ten zijn we pas 2 jaar geleden be-
gonnen met deze opzet. 

Wij merken ook een toename van 
het aantal rolstoelen en rollators 
tijdens de middag. Dit vraagt om 
een praktische en ruimere inde-
ling van de zaal. Voor velen was 
het een jaarlijks weerzien van be-
kenden.  De nieuwe pastores Jaap 
Scholten en Gerben Zweers assis-
teerden voor het eerst bij deze bij-
zondere vieringen.
Het was ook voor het eerst dat we 
de viering in de Willibrordkerk 

hadden en na afloop in het Pasto-
raal Centrum het gezellig samen-
zijn. Het paste allemaal net, maar 
ik denk dat wij er op beide data in 
geslaagd zijn om een fijne middag 
te bezorgen aan de deelnemers. 

Met “wij” bedoel ik met name de 
groep (vaste) vrijwilligers, die zich 
ook dit jaar weer geweldig heeft 
ingezet als bezorger van de uitno-
digingen, als chauffeur, als hulp in 
de kerk en in de zaal met het klaar-
zetten van de stoelen, als koster of

acoliet,  
begeleiding 
van mensen 
en bij de ca-
tering.  De 
deelnemers 
kregen ook weer allemaal een zelf-
gemaakte kaart (door Ans de Beer) 
met een gebedje als aandenken. 

Hartelijk dank allemaal! 

Marja van Overveld 
(parochiesecretariaat)

Geslaagde middagen voor zieken en ouderen

Als een lopend 
vuurtje 

 

“De arme weduwe heeft van haar armoede alles ge-
geven wat ze had, haar hele levensonderhoud.”

Marcus 12:44

In de tempel in Jeruzalem ziet Jezus een arme we-
duwe. Niet opgemerkt door anderen gooit ze twee 
muntjes in de offerkist. Maar Jezus merkt het en houdt 
haar zijn leerlingen voor als hét model van de leerling. 
Hoe kunnen ook wij ‘alles’ geven? Als we ons laten lei-
den door liefde voor de anderen. Laten we dus delen 
en beschikbaar stellen wat we hebben: onze tijd, onze 
goederen, onze talenten, al was het maar een glim-
lach. Als je alles uit liefde hebt gegeven, ben je arm, dat 
wil zeggen dat je vrij bent,
en je hart zuiver is.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

 

Een onaangename verrassing 
Op weg naar de tandarts zie ik plots een flink rotsblok 
op de weg. Best gevaarlijk. Ik heb nog vijf minuten 
speling. Ik parkeer mijn auto en rol dit rotsblok van 
zo’n 40 kilo weg. Dan zie ik dat ik met twee wielen 
door glasscherven ben gereden. Ik denk “Doe ik iets 
goeds en krijg ik twee lekke banden cadeau!” 

Terwijl ik doorrijd blokkeren die twee mogelijke lek-
ke banden mijn hele hoofd. Ik zeg hardop ‘ja’ tegen 
deze onaangename verrassing. Een uurtje later kruip 
ik weer achter het stuur: geen lekke banden. “Hoera”, 
roep ik en op de terugweg stop ik opnieuw op dezelf-
de plek om ook het kapotte glas op te ruimen. 

Tim uit Italië
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Op een stralende zondag heeft de 
gemeenschap van Vleuten samen 
Allerzielen gevierd op het kerk-
hof, een moment van herdenking 
en verbinding. De dag begon met 
een bijzondere ceremonie waar-
in Pastoor Ambting het nieuwe 
kruis zegende, dat met veel zorg 
en liefde door onze vrijwilligers 
was gerestaureerd. Dit kruis sym-
boliseert de blijvende herinne-
ring aan onze geliefden die zijn 
heengegaan.

Pastoor Ambting legde ook een 
prachtig boeket van witte bloe-
men, samengesteld door een 
voormalige bloemiste en trouwe 
vrijwilliger, op het priestergraf. Dit 

gebaar getuigt van de aandacht en 
zorg die we aan onze overledenen 
schenken.
De opkomst was overweldigend; 
vele bezoekers verzamelden zich 
op het kerkhof om samen te her-
denken. Pastoor Ambting nam de 
tijd om niet alleen de graven te ze-
genen, maar ook het Monument 
voor het ongeboren kind, het graf-
veld van de zusters SMMP, de Ur-
nenmuur en de Urnenhof. Deze 
momenten van bezinning werden 
extra bijzonder door het zonnige 
weer dat de dag verlichtte.

Naast de plechtigheden was er ook 
ruimte voor ontmoeting en ge-
sprek. Bezoekers konden genieten 

van een warm kopje koffie of thee, 
verzorgd door de geweldige vrij-
willigers van de koffiegroep onder 
leiding van zuster Lucia. Voor de 
kinderen was er verfrissende limo-
nade en lekkernijen, zodat ook zij 
betrokken werden bij deze bijzon-
dere herdenking.

De dag bood niet alleen gelegen-
heid tot het gedenken van onze 
dierbaren, maar versterkte ook de 
onderlinge banden binnen de ge-
meenschap. Het was een dag vol 
warmte, respect en saamhorigheid. 
We kijken terug op een geslaagde 
Allerzielen viering en danken ie-
dereen die heeft bijgedragen aan 
dit mooie moment.

Het aanplanten van bloembol-
len op het Willibrordkerkhof in 
Vleuten ter gelegenheid van het 
140-jarig bestaan is een mooi ge-
baar om zowel het kerkhof op te 
fleuren als de natuur te onder-
steunen.

Het is belangrijk om de bollen in de 
herfst van 2024 te planten, zodat 
ze voldoende tijd hebben om zich 
te wortelen en in het voorjaar hun 
bloemenpracht te laten zien. Door 
ze strategisch tussen de bestaande 
beplanting te verdelen, zorg je voor 
een harmonieuze overgang tussen 
de vaste planten en de bloembol-
len.

Door bloembollen te planten, krijg 
je niet alleen kleurrijke accenten in 
het voorjaar van 2025, maar bied je 
ook een vroege voedselbron voor 
insecten zoals bijen en vlinders, 
die na de winter snel voedsel no-
dig hebben.
Ook zorgen bloembollen voor een 
mooie afwisseling in de grafvel-

den, wat het kerkhof extra levendig 
maakt zonder het serene karakter 
te verliezen.

Wilt u bloembollen doneren?
Dan kan dat door een bedrag van 
minimaal € 10,00 over te maken 
aan:
Parochie Licht van Christus 
NL 94 RABO 0140 8827 15 o.v.v. 
actie bloembollen 2024.

Bloembollen voor de kerkhoven

Allerzielen kerkhof Vleuten
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De jaarlijkse Actie Kerkbalans komt er weer aan en loopt van 11 t/m 25 januari 2025. Deze actie is onmis-
baar, want kerk-zijn kost geld. De afgelopen tijd hebben we al een beroep op u gedaan met onze actie 
fondsenwerving t.b.v. het groot onderhoud van onze monumentale gebouwen. De Actie Kerkbalans is er 
voor de lopende kosten, denkt u bijvoorbeeld aan kosten voor energie, personeel, de koffie, de vieringen, 
verzekeringen, projecten, etc. De kerk is afhankelijk van giften om dit te kunnen bekostigen. Hieronder 
vindt u de brief van de pastoor over de komende Actie Kerkbalans. Er wordt in deze periode veel van u 
gevraagd, maar hopelijk wilt u ook in 2025 geven voor de Actie Kerkbalans. Wij hebben u nodig.

Beste medegelovige,

Als lid van de parochie neemt u 
misschien regelmatig deel aan vie-
ringen, komt u af en toe een kaarsje 
branden in een van onze kapellen 
of komt u op hoogtijdagen, zoals 
Pasen en Kerstmis naar de kerk. 
Via onze website en het parochie-
blad wordt u geïnformeerd over 
de activiteiten die we als parochie 
aanbieden. 

Met enthousiasme is het afgelopen 
jaar een nieuw pastoraal team be-
gonnen voor onze parochie Licht 
van Christus en buurtparochie H. 
Drie-eenheid, IJsselstein, Nieuwe-
gein en omstreken. Vijf mensen, 
drie priesters en twee pastoraal 
werkers, willen met hun gaven en 
talenten aan de slag in onze ge-
meenschappen en het beste geven 
voor de parochies. Misschien heeft 
u al wel kennis gemaakt met het 
pastorale team dat zich de afgelo-
pen maanden heeft ingewerkt. De 
komende tijd hoopt het team de 
kennismaking verder voort te zet-
ten en met enkele inspirerende ac-
tiviteiten naar buiten te komen. 

Onze parochie Licht van Christus 
is een levendige en diverse paro-
chie met twee gemeenschappen. 

Rond beide kerken is een grote 
groep gelovige vrijwilligers actief 
die lokaal de organisatie draaiende 
houdt. De enorme hoeveelheid 
werk die deze vrijwilligers verzet-
ten rond de gebouwen en voor de 
mensen, laat zich niet in geld ver-
talen. 
Toch doen we ook dit jaar weer 
een beroep op u voor uw financi-
ële bijdrage. Als parochie zijn we 
volledig afhankelijk van de bijdra-
gen van parochianen en als ie-
dereen naar vermogen meedoet, 
weet ik zeker dat we als parochie 
de begroting weer sluitend krijgen. 
Gebouwen, personeel en gelovige 
activiteiten kosten onvermijdelijk 
geld. We doen daarom een beroep 
op uw vrijgevigheid om naar ver-
mogen uw bijdrage te leveren aan 
Actie Kerkbalans.
De opbrengst van de Actie Kerk-
balans wordt gebruikt om de jaar-
lijkse kosten van de parochie, zoals 
energie, drukwerk, kosten voor de 
liturgie, jaarlijkse onderhoudskos-
ten e.d. te kunnen betalen. Daar-
naast wordt dit jaar een aparte, 
specifieke wervingsactie gehou-
den om groot onderhoud van de 
(kerk)gebouwen te kunnen bekos-
tigen.      

Uw bijdrage is onmisbaar om sa-
men kerk-zijn ook in 2025 vorm en 
inhoud te geven. Doe daarom mee 
en geef ook. 
U kunt uw gift overmaken op 
NL73 RABO 0367 5034 17
t.n.v. parochie Licht van Christus te 
Vleuten o.v.v. ‘Kerkbijdrage 2025’.  

Ook kunt u uw bijdrage via 
iDEAL voldoen.  Gaat u hiervoor 
naar onze website en druk op de 
banner Kerkbalans 2025. Of maak 
gebruik van de QR-code hiernaast.
Alvast veel dank voor uw bijdrage 
en steun!

Met vriendelijke groet,
Peter Ambting, pastoor

GEEF VANDAAG voor de kerk van MORGEN

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor 

Actie Kerkbalans 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.
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Na de Kerstvieringen in onze pa-
rochie zal er gecollecteerd wor-
den voor de fondsenwerving 
voor groot onderhoud aan onze 
monumenten. 

Als parochie bezitten we een aan-
tal mooie, oude en beeldbepalen-
de monumenten in De Meern en 
Vleuten. Hoewel we subsidie krij-
gen van de overheid moeten we 
een groot deel van het onderhoud 
zelf betalen. 

Met deze fondsenwerving willen 
we 100.000 Euro binnen halen. Er 
zijn al vele mooie initiatieven ge-
weest. De verkoop van stoofperen 
heeft bijna 300 euro opgebracht.
We danken ook alle vrijwilligers die 
enthousiast kerststukjes hebben 
gemaakt. De verkoop hiervan heeft 
ruim € 1100,- opgeleverd voor het 
groot onderhoud.

Bij het ter perse gaan van dit blad 
hadden we ruim 70 % van ons doel 
binnen. We hopen met Kerstmis 
nog een mooi bedrag binnen te 
halen, zodat we in het voorjaar met 
de kerkveiling ons doel bereiken. 
We hopen op een royale gift aan de 
kerkdeur of via het rekeningnum-

mer of de QR-code hiernaast.
Rekeningnummer actie groot 
onderhoud Monumenten:
NL09 RABO 0367 5210 59 t.n.v. 
Parochie Licht van Christus 
o.v.v. bijdrage groot onderhoud 
monumenten

In de kerkenveiling in het voorjaar van 2025  worden 
interessante items geveild, waarbij de opbrengst 
voor het goede doel is. De te veilen items worden 
beschikbaar gesteld door parochianen, winkeliers 
en inwoners van Vleuten, De Meern, Haarzuilens 
en Leidsche Rijn. 
 
We hebben al een flink aantal heel leuke kavels. Om er 
een paar te noemen: een weekje vakantie in een va-
kantiebungalow; een minuut gratis winkelen in een 
supermarkt; er is een piano aangeboden; de pastoor 
verzorgt een diner bij hem thuis. 
 
Wilt u meedoen aan de veiling? 
Wij zijn op zoek naar nog meer items die geveild kun-
nen worden! Graag nodigen wij u uit om aan de vei-
ling mee te doen door een kavel aan te melden. Het 
mag van alles zijn, mits het te veilen is. 
U kunt deze aanmelden op een speciaal e-mail adres: 
Kerkenveiling@lichtvanchristus.nl Ook kunt u op dit 

e-mailadres terecht voor uw vragen. Binnenkort zul-
len wij ook op onze website www.lichtvanchristus.nl 
het kavelboekje vermelden dat we wekelijks bijwerken 
met nieuwe kavels. Laten we er met elkaar een mooie 
actie van maken, zodat onze gebouwen er voor de ko-
mende jaren weer tegen kunnen! 
Wij zullen u de komende maanden op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen en willen u bij voorbaat 
hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan deze actie. 
 
Namens de commissie Fondsenwerving, 
Otto de Rooij, Monique Becking en Jan Oomes 

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor de
Actie Groot Onderhoud. 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

GEEF VANDAAG voor de kerk van MORGEN
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Update kerkenveiling

Extra collecte 
Kerstvieringen  
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Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

25e jaargang nummer 7
14 december 2024 t/m 

31 januari 2025

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571 Bereikbaar op ma-
wo-do tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Jaap Scholten, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Gerben Zweers, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Hedwig Mensink, pastoraal werkster
h.mensink@3eenheidparochie.nl
taakveld: Jongerenpastoraat
Marion Korenromp, pastoraal werkster
mar.korenromp@outlook.com
taakveld: Catechese

Secretariaat - Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep 
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk 
€ 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
1	 1 februari 2025 t/m 14 maart 2025	 6 januari
2	 15 maart 2025 t/m 2 mei 2025	 17 februari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

Herstellen van kleding
Maken en vermaken van gordijnen
Machinaal borduren en bedrukken

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman 

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey
uitvaartzorg

T 030 2232022
vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
	 Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 
	 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein	 030-6664667
Vleuterweide 	 030-7115667 www.bakkerverkerk.nl Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis

   www.afscheidshuisvleuten.nl   |   tel. 06 1172 40 40

Een sfeervolle en toegankel� ke afscheidsruimte voor iedereen
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