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Afgelopen november hebben wij, de redactieleden van het Drieluik, een 
kennismaking gehad met de redactie van BIJeen (parochieblad van 
H.Drie-eenheid) en een aantal leden van het parochiebestuur. Het was 
een gezellige bijeenkomst waar we samen vooruitkeken naar de moge-
lijke samenwerking. Zo kwam er naar voren dat Drieluik afgelopen jaar 
was begonnen met een interview en werkte met een thema. In 2024 was 
dit thema, “Geloofsverkondigers in Leidsche Rijn”. Het thema voor 2025 
moesten we nog invullen.

Een redactielid van BIJeen vond dit een goed concept en benoemde het 
lied van Ramses Shaff y: Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. 
Deze 7 woorden uit de titel van het lied is door beide redacties gekozen 
als thema van 2025. Een lied gebaseerd op eenzaamheid en ongelukkig 
zijn, maar als je maar vaak zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt en bewon-
dert, ontstaat er uit eindelijk een “samen”.

Dat klopt, Drieluik en BIJeen gaan in 2025 samen van start met “Zing”. 
Het eerste woord uit dit voor velen bekende lied. We hopen dat u met dit 
thema, net zoals wij van Drieluik, inspiratie op doet om aankomend jaar 
veel samen te gaan doen. We wensen u hierbij veel vreugde.

Gemma van Doorn-Tijmensen
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Laatst hoorde ik het onder de kof-
fi e na de mis: Zingen is twee keer 
bidden. De dirigent had goed zijn 
best gedaan met het koor, en het 
was een mooie viering geweest. 
Meestal als ik dit hoor voeg ik er 
een beetje plagerig aan toe: Nee, 
goed zingen is twee keer bidden. Ik 
heb wel eens koren meegemaakt 
die me inderdaad twee keer deden 
bidden: Heer, laat dit ophouden! 
Heer, laat dit ophouden! Maar dat 
deed ik uiteraard in stilte.

Mooie zang, een prachtig Ave Ma-
ria of een indrukwekkend Wir set-
zen uns mit Tränen nieder , kan je 
voeren naar het Schone, het Goede 
en het Ware. Opgetild uit de werke-
lijkheid om even bij God te komen. 
Maar betekent dit dat als je zingt 
het al een gebed op zich is, maar 

Waarom 
zingen niet 

twee keer 
bidden is

dan twee keer zo krachtig? Hoe 
moet ik het als ´dubbel´ verstaan?
Er wordt vaak bij gezegd dat dit een 
citaat van Augustinus is. Maarrr…
zei Augustinus dat wel? In de Kate-
chismus van de Katholieke Kerk 
wordt onder canon 1156 geschre-
ven dat de muzikale traditie van 
de universele kerk een schat heeft 
geschapen van ongekende waarde 
die de andere uitingen van kunst 
te boven gaat. Vervolgens staat er: 
Wie zingt, bidt dubbel.  

Er wordt verwezen naar een tekst 
van Augustinus. Hij immers die 
lof zingt, looft niet alleen, maar hij 
looft ook vrolijk: hij die lof zingt, 
zingt niet alleen, maar hij bemint 
Hem tot wie hij zingt. De woorden 
´twee´ en ´bidden´ komen hier 
niet in voor. Er wordt hier wel iets 
over het zingen gezegd. Zingen 
is geen opeenstapeling van ge-
bed. Als je tot God zingt, en goed 
zingt wat Augustinus betreft, dan 
ben je niet alleen God aan het lo-
ven, maar je laat ook zien dat je 
van Hem houdt. Dus als je tot God 
zingt, doe je twee dingen: loven 
en beminnen. Zingen is twee keer 
bidden, is dus niet te verstaan als 

een overtreff ende trap, alsof zin-
gen in de kerk twee keer zo goed 
is als bidden. Zingen in de kerk is 
twee dingen tegelijk doen: Hem 
loven en van Hem houden.

In de Goede Week zingen we als 
kleine communiteit samen met 
anderen de Klaagliederen bij het 
morgengebed. Dat is een heel 
oude traditie met een manier van 
zingen die meer dan duizend jaar 
oud is. Een van mijn medebroe-
ders was de laatste keer dat wij het 
zongen ontroerd na het morgen-
gebed met de Klaagliederen. Als 
zang dat teweeg brengt, dan is het 
liefdevol loven. En dat telt dubbel. 

Pastor Gerben Zweers o.s.a.

Foto: Vincent Doek
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Kerstmis ligt achter ons met mooie en drukbezochte 
vieringen met luisterrijk gezang en prachtige versie-
ringen in de kerk. Vele vrijwilligers hebben zich in-
gezet waarvoor onze grote waardering en hartelijke 
dank. Er zijn prachtige kerstbeelden in De Meern ge-
schonken door een parochiaan, waarvoor hartelijk 
dank. 

Met kerstmis is ook het jubeljaar gestart met als the-
ma Pelgrims van Hoop. “Vertaald naar het leven van 
alledag betekent dit dat gelovigen mensen mogen 
zijn die per defi nitie positief en optimistisch in het 
leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfl eeg,” 
aldus de bisschoppen. Ze schrijven in hun brief ver-
der dat hoop niet alleen troost biedt in tijden van te-
genslag, maar noemen het ook “een drijvende kracht 
die ons helpt om de uitdagingen van onze tijd met 
moed en vastberadenheid tegemoet te treden”. Een 
belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat je 
deze niet voor jezelf houdt, maar deelt en uitdraagt 
in de wereld. “Laten we onze parochies, gezinnen en 
gemeenschappen maken tot plaatsen van ontmoe-

ting en hoop. Laten we elkaar ondersteunen, be-
moedigen, en samen zoeken naar manieren om ons 
geloof zichtbaar te maken in onze daden.” De bis-
schoppen roepen iedereen daarom op om de hoop 
door te geven, “vooral aan hen die ontmoedigd zijn 
of zich in een moeilijke situatie bevinden.”

Op 18 mei is het parochiedag. Uriël zal haar 40-jarig 
jubileum vieren tijdens deze ontmoetingsdag voor 
alle parochianen.

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ver-
sterking van de diverse werkgroepen. Als u interesse 
heeft in vrijwilligerswerk bij onze parochie dan kunt 
u contact opnemen met het secretariaat op telefoon 
nummer 030-6774571 (elke werkdag tot 12.30 uur be-
reikbaar) voor meer informatie of een e-mailbericht 
sturen naar secretariaat@lichtvanchristus.nl. Eén van 
de bestuursleden zal hierna contact met u opnemen. 

Op aswoensdag 5 maart begint de vastentijd, 40 da-
gen voor Pasen. De vastentijd herinnert ons aan het 
verhaal uit de bijbel waar Jezus 40 dagen in de woes-
tijn doorbracht en is een periode van bezinning als 
voorbereiding op het feest van Pasen dat op 20 en 
21 april gevierd zal worden. Ik wens u namens het 
bestuur een goede Vastentijd toe.   

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, 
secretaris
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van het 
parochie
bestuur

Wil je jouw Valentijn verrassen, 
of een leuke avond uit hebben, 
kom dan op 14 februari 2025 naar 
de Ontmoetingskerk in IJssel-
stein. Deze avond treedt Gospel-
koor Total Praise o.l.v. Pearl Jo-
zefzoon op. 

Tijdens dit concert brengen zij een 
prachtig samenzang- en gospel-
concert. Van bekende Worship 
tot swingende black gospel zoals 
“Happy Days” en “Joyful Joyful”.

Heb je zin in een gezellige swin-
gende avond met het gospelkoor 
Total Praise? Bestel dan snel je 
kaarten. Elke ticket geeft recht op 
toegang tot het concert (vrije zit- 
en staplaatsen) en een consumptie 
in de pauze van het concert. 

Meer info:
https://www.eventsforchrist.nl/
event/valentijn-met-total-praise
Datum: 14 februari 2025   

Aanvang: 20:00 uur
Inloop 19:30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, 
Andorrastraat 2 IJsselstein

Valentijnsconcert
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Komt u ook gezellig meespelen en mooie prijsjes 
winnen? Zondag 16 februari organiseren we een 
gezellige bingomiddag. We spelen meerdere ron-
des en hebben voor iedereen leuke prijsjes te kie-
zen.

Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten; een 
kopje koffi  e of thee met wat lekkers en een drankje 
en hapje erbij. Kortom het wordt een geheel verzorg-
de en ongetwijfeld gezellige middag!

Waar: Pastoraal Centrum
begintijd: 14.30 u, eindtijd: uiterlijk 17.00 u
Kosten: 5 euro

Geef u op bij: marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

16 februari  bingomiddag

Muziek kan mensen diep raken 
en geeft betekenis aan momen-
ten, waar woorden soms tekort 
schieten. De zang in de Eucharis-
tieviering heeft dan ook een hele 
belangrijke functie. De lange tradi-
tie maakt dat er een schat aan reli-
gieuze muziek is. Uit de bijbel zelf 
komen de 150 psalmen die worden 
toe geschreven aan koning Da-
vid. Dat zingen dubbel bidden is, 
wordt niet voor niets gezegd, om-
dat geest en lichaam beide worden 
aangesproken. Zingen maakt blij 
en samen zingen nog meer. Een 

volle kerk die zingt is overweldi-
gend, geeft een diepe vreugde.  

De  koren in de parochie vormen 
een zeer toegewijde groep van 
betrokken parochianen die heel 
trouw en hecht is en naar elkaar 
omziet. Lief en leed wordt gedeeld 
en in de muziek uitgedrukt. Zingen 
voor elkaar bij een jubileum of het 
verlies van een dierbare, is een ge-
weldige gift aan elkaar.      

We hebben in onze parochie nog 
een variatie aan koren en kunnen 

daarmee verschillende  mensen 
aanspreken. Het is verheugend als 
gezinnen en jongeren zich thuis 
voelen en hierbij willen aanslui-
ten. De zang in de kerk moeten we 
koesteren en waar kan stimuleren. 
Het is echt  een groot geschenk 
om zingend uiting te geven aan 
onze dankbaarheid en zorgen, die 
te delen met God en met elkaar. Zo 
ontroerde mij een fi lmpje van klei-
ne kinderen, die de liederen uit de 
viering van zondag, thuis nog eens 
nazingen. Het haalde dierbare her-
inneringen boven aan de rijke 
koortraditie van onze parochie. 

Op kerstavond in Vleuten vorm-
den 15 kinderen het koor tijdens 
het kinderkerstspel. In het nieuwe 
projectkoor Para Todos is te erva-
ren of zingen bij je past. Het zou 
fi jn zijn als in de familievieringen 
de gezinnen hun eigen zang laten 
klinken. Wie weet kan er weer een 
heus kinder- of jongerenkoor ont-
staan als we de handen ineenslaan. 
Bij de bestaande parochiekoren 
zijn nieuwe zangers ook van harte 
welkom.  Spreek ze gerust aan na 
een viering. Alle koorleden har-
telijk bedankt voor jullie inzet en 
blijf vooral zingen. Ja, want Zingen 
houdt Jong. 

Karin van der Helm

Zingen in onze parochie
In onze parochie Licht van Christus hebben we een rijke traditie aan 
koren. Waar eerst alleen het mannenkoor met de Gregoriaanse muziek 
klonk en nog steeds klinkt; zijn er naast deze traditie, vele variaties 
bijgekomen. 
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“Het woord ‘samen’ past heel erg bij mij” 

Dit jaar is het thema van Drie-
luik en BIJeen het lied van Ram-
ses Shaff y (zie kader), te begin-
nen met “zing”. Op een zonnige 
winterdag spreek ik met Vincent 
Doek, cantor van de parochie en 
dirigent van diverse koren. Daar-
naast is hij verantwoordelijk voor 
de roosters van de koren. “Ik in-
ventariseer de wensen en de be-
schikbaarheid van alle koren 
en maak een rooster voor welke 
groep wanneer zingt.” 

Vincent kent het lied van Ramses 
Shaff y. Hij is ooit naar een voorstel-
ling van Ramses Shaff y geweest en 
herinnert zich de humor nog goed. 
“Ik hou zelf ook wel van een grapje 
en wat plagerij op zijn tijd”. Vin-
cent heeft bewondering voor de 
persoon en voor zijn muziek. “Het 
is niet mijn soort muziek, maar ik 
kan de kwaliteit wel waarderen.” 

Vincent begon al vroeg met zin-
gen. Op de lagere school begon 
zijn schooldag dagelijks met een 
koorrepetitie van 8.00 uur tot 8.45 
uur. “Als jongetje van 6 tot 12 jaar 
heeft dat mij gevormd en de basis 
gelegd voor het plezier in zingen.” 
Ook bij Vincent thuis werd heel 
veel gezongen. “In ons gezin met 9 
kinderen werd samen met de kin-
derjuf gezongen, vaak tweestem-
mig en vol met improvisatie.”

Als uitstapje heeft Vincent HBO 
Toerisme gedaan. Hij werkte korte 
tijd bij de streek-VVV van Overijs-
sel. Al snel kwam het besef dat het 

niet paste. Vincent nam een jaar 
sabbatical om pianoles te nemen. 
Zo kwam zijn terugkeer naar de 
muziek. Hier heeft Vincent geen 
moment spijt van gehad. “Als ik 
niet kan zingen, dan word ik cha-
grijnig. Ik ben heel melodisch in-
gesteld en ik denk zelfs in muziek.” 

Mocht het moment komen dat 
Vincent niet meer kan werken, dan 
gaat hij in Tanger (Marokko) wo-
nen. Omdat het een mooie oude 
stad is, maar ook modern Westers. 
Een gezellige stad met een prettig 
klimaat. “Als ik na mijn dood terug 
zou mogen komen, werd ik weer 

-Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder -
met Vincent Doek 

Door Cristine Oostendorp 



“Als ik niet kan 

zingen, word ik 

chagrijnig” 
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zanger of modeontwerper of ar-
chitect.” 
Kerk en zang zijn volgens Vincent 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. De zang heeft een dragende 
functie in de kerk. 

In de toekomst ziet Vincent de kerk 
veranderen naar een bidplaats 
waar een goedverzorgde liturgie 
wordt aangeboden met als basis de 
stilte. “Als je in staat bent om een 

moment niet te denken, geen on-
derscheid te maken tussen nul en 
één, tussen mooi en minder mooi, 
pas dan kun je een stap voorwaarts 
zetten. De stilte heeft de toekomst. 
Vanuit stilte ontstaan de mooi-
ste dingen. En het brengt mensen 
dichter bij zichzelf.”

Vincent beleeft vooral veel plezier 
aan het samen zingen. “Het woord 
samen past heel erg bij mij.” Op de 
vraag wat hij onze parochianen wil 
meegeven, is zijn antwoord dan 
ook snel gegeven: 
“Heb elkander lief. Ook al is dat niet 
altijd makkelijk. Ook als het niet 
past, kun je nog steeds aardig zijn 
voor elkaar. 
Hou van elkaar!”
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VADER IN DE  HEMEL,

Moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,

Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van 

liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige 

Geest, in ons de zalige hoop doen herleven op de 

komst van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het 

zaaien van evangelische zaden die de mensheid en de 

kosmos van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere

verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn 

overwonnen, en uw glorie voor eeuwig zal worden

geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims 

van Hoop, een verlangen doen herleven naar de 

schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de

vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele

aarde verspreiden.

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en 

lof in eeuwigheid. Amen.

GEBED
Songtekst Ramses Shaff y 1971

Voor diegene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten we zijn allemaal samen

Voor degene met ‘t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die ‘t vruchteloze zoeken
Moet nu weten we zijn allemaal samen

Zing vecht huil bid lach werk en bewonder
Zing vecht huil bid lach werk en bewonder
Zing vecht huil bid lach werk en bewonder
Zing vecht huil bid lach werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet die alleen maar wacht
Moet nu weten we zijn allemaal samen

Voor degene met z’n mateloze trots
In z’n risicoloze hoge toren
Op z’n risicoloze hoge rots
Moet nu weten zo zijn we niet geboren

Refrein

Voor degene met ‘t open gezicht
Voor degene met ‘t naakte lichaam
Voor degene in ‘t witte licht
Voor degene die weet we komen samen

Refrein
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Sinds 1 oktober zijn we als pastoraal team actief 
voor zowel de parochies Heilige Drie-eenheid als 
Licht van Christus. Dat is voor ieder van ons, en u, 
even wennen. Met kerstmis zijn verschillende le-
den van ons team voorgegaan in de vieringen op 
locaties die voor hen nog relatief onbekend waren. 

We willen iedereen bedanken die van het kerstfeest in 
onze kerken een echt feest heeft gemaakt. De koren 
met hun prachtige zang, de misdienaars en acolieten 
die klaar stonden, de bouwers van de verschillende 
kerststallen. Sommige van deze kerststallen namen 
heel wat ruimte in! De mensen achter de schermen, 
de kosters of bloemversierders en kerstboomopzet-
ters (en in Jutphaas en Vreeswijk: ook de verkopers), 
de koffi  egroepen en leiders van gezinsviering en kin-
derwoorddienst. 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie kerstvieringen 
die wij hebben mogen ervaren, evenals zoveel an-

dere parochianen. Ook bedankt voor de verschillende 
kaarten en attenties. Het geeft ons het gevoel dat we 
bij u thuis zijn.

Pastoraal team 
parochies Licht van Christus en Heilige Drie-eenheid.

Pastoraal team bedankt alle vrijwilligers

Al ruim 8 jaar werken diverse  ker-
ken in Vleuten-De Meern-Leid-
sche Rijn op een missionaire ma-
nier samen. Onder andere door 
aansprekende en vooral verbin-
dende  activiteiten te organiseren 
in de eigen wijken. Zo proberen 
we wijkbewoners op laagdrem-
pelige wijze de warmte en liefde 
van God te laten ervaren. 

Op 14 december was voor de 6e 
keer de Lichtjes Route Leidsche 
Rijn. Een met biologische waxine-
lichtjes verlichtte wandeltocht van 
1,8km. Deze liep van  de wacht-
toren bij Castellum, via de wijk ’t 
Zand naar Kerk aan het Lint aan de 
rand van het Maximapark. Onder-
weg werd door middel van muziek, 
zang en toneel het kerstevangelie 

verteld. De sfeer is elk jaar hartver-
warmend  en de bezoekers ervaren  
een gevoel  van saamhorigheid en 
verbinding.  Dit jaar hebben on-
danks het druilerige weer bijna 
3500 wijkbewoners deelgenomen. 
Een van de hoofdrollen was dit jaar 
voor de kleine Tycho uit onze pa-
rochie als baby Jezus!  We zijn alle 
vrijwilligers heel erg dankbaar die 
dit evenement weer mogelijk heb-
ben gemaakt. 

Zaterdag 12 april 2025 zal weer The 
Passion Leidsche Rijn georgani-
seerd worden. Het bekende bijbel-
verhaal  zoals ook jaarlijks met een 
groot muziekspektakel op televisie 
te zien is, maar dan kleinschali-
ger georganiseerd  door vrijwilli-
gers uit de diverse kerken. Er staat 

overdag een groot verlicht kruis  
op het Brusselplein, waar mensen 
hun verhaal kwijt kunnen bij ver-
tegenwoordigers van de kerken. Er 
wordt met vele mensen samen in 
een processie naar het Berlijnplein 
gelopen. Daar wordt het verhaal 
van hoop verteld, afgewisseld met 
muziek door een band.  Dit evene-
ment is geschikt voor alle leeftij-
den, maar ook zeker zeer aanspre-
kend voor tieners en jongeren. 

Lijkt het het je leuk om voor een van 
de activiteiten mee te helpen met 
de organisatie dan zijn we op zoek 
naar Jou! Ook nieuwe ideeën zijn 
altijd zeer welkom.  De hoeveelheid  
tijd en energie die je hierin steekt is 
altijd geheel zelf te bepalen. Het is 
fi jn en geeft voldoening om het ge-
loof ook op deze manier uit te kun-
nen dragen en vele kleine zaadjes 
te kunnen planten in de harten van 
onze eigen wijkbewoners.  Meld je 
aan via:  
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl     
Zie ook: vinexplore.nl 

Samenwerkende kerken Leidsche Rijn
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 2 februari  Frans van Aarle (1e jaargedachtenis), 
Wim en Anny van Kimmenade, Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Gretha Schijf-Huisman, Kees van Heiningen
zondag 9 februari  Overleden familieleden Boot-
Kraan, Hein van den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Hein 
en Bep Wendel-Verheul, Barbara Klein Beekman-van 
Dommelen
zondag 16 februari  Sjaan van Schip-de Groot, Nard 
Verbeij, Aly Kok-Bus, Henny van den Berg, Leo van 
der Pouw, Gerda Broeke, Gerard en Gerda Schevers-
Spaan 
vrijdag 21 februari Henny en Rie van Engelen 
zondag 23 februari  An Meering-van Breukelen, 
Overleden familie Vernooij, Rietje Verhoof-de Graauw, 
Thea Gadella-Kocken, Bob Kortz, Fie Oostrum-van der 
Horst, Riek van Rooijen en Wim van den Heuvel, Jan 
de Ridder, Herman Wessels, Henk van Doorn, Martin 
Ham, Walther Verhoof 
zondag 2 maart  Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Gretha Schijf-Huisman, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen 
Aswoensdag 5 maart tot zekere intentie
zondag 9 maart Pastoor Hubertus Vaessen, Hein van 
den Oudenrijn en zijn zoon Jos, Hein en Bep Wendel-
Verheul, Barbara Klein Beekman-van Dommelen
zondag 16 maart  Nard Verbeij, Aly Kok-Bus, Henny 
van den Berg, Leo van der Pouw, Gerda Broeke

WILLIBRORDKERK 

zondag 2 februari  Ria Bouwman-van Eijk (1e jaar-
gedachtenis), Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden 
ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Mien Vermeent-
Bakkers, Giel de Groot, Corrie de Groot-de Groot, 
Johan, Corry en Gerben Verhoef, Rob Nuijens, Johan 
Brand
zondag 9 februari  Nel van Bommel-Storm, Huub 
Broekhuijse, Cor Jong, Ger Smits, Giel de Groot
zondag 16 februari  Lenie Goes-van Ruiten (1e jaar-
gedachtenis), Kees Vernooij, Nel Jansen-Meiland, 
Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever, John 
Kempeneers, Aad van Dijk, Gerard en Hans Verhoef, 
Janny van Rossum-van Kleef, Corrie de Groot-de 
Groot
zondag 23 februari  Arie van ‘t Klooster (1e 
jaargedachtenis), George Wartan, Lenie Goes-van 
Ruiten,  Joseph Tantua, Truus van Schaik-van Duin, 
Jaargedachtenis Willem van Schaik, Beb Schoote-
van Zuijlen, Wil Feijen, Rien Pouw, Chris Knippers, 
Salvatore d’Aguanno, Ger en Ria Smits-Slaats, Annie 
Wieman-Massop, Walther Verhoof

zondag 2 maart  Elisabeth Schrama-de Boer, Over-
leden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Mien 
Vermeent-Bakkers, Giel de Groot, Corrie de Groot-de 
Groot, Johan, Corry en Gerben Verhoef, Rob Nuijens, 
overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Johan 
Brand
Aswoensdag 5 maart tot zekere intentie
zondag 9 maart  Piet de Coo (1e jaargedachtenis), 
Joseph Tantua (1e jaargedachtenis), Nel van Bommel-
Storm, Huub Broekhuijse, Cor Jong, Ger Smits, Giel de 
Groot
zondag 16 maart  Kees Vernooij, Nel Jansen-Meiland, 
Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever, John 
Kempeneers, Overleden ouders Van Hout-Knigge, 
Aad van Dijk, Janny van Rossum-van Kleef, Corrie de 
Groot-de Groot

Klank en melodie  

Daar ben jij dan witte magnolia
Er is een melodie in mij geschreven

Een wijsje zonder woorden, zonder tekst
De grondtoon ligt in Uw barmhartigheden 
Ik hoor daarin de klankkleur van Uw stem

Er worden kleuren in mijn hart geschreven 
Een waar palet van kleuren dat U legt

Ik zie Uw vingerverven in mijn leven, 
hoor en zie wat U boetseert en schept

Gij hebt Uw eigen naam in mij geschreven : 
Lankmoedig en genadig is ‘IKBEN’, 

U schrijft in mij de vreugde en de vrede

Ik hoor daarin de klankkleur van Uw stem
Er worden woorden in mijn hart geschreven 
Een liefdeslied dat mij tevoorschijn brengt 

Henny, juli 2021, n.a.v. Exodus 34 : 5 - 7



LICHT VAN CHRISTUS

10

Of ik iets wil zeggen over het lied dat mij het meest 
aanspreekt. Wat mij betreft een moeilijke vraag van 
de redactie. Er is niet één lied dat mij het meest 
aanspreekt, maar er zijn talloze liederen die mij 
aanspreken, allemaal in verschillende omstandig-
heden. Bovendien gaat het om muziek van verschil-
lende categorieën, religieus en niet-religieus, klas-
siek en modern. 

Waar het vooral om gaat is dat muziek een gevoel 
oproept of dat het je brengt naar een ervaring die je 
hebt gehad in je leven. Zo hoorde ik kort geleden het 
lied L’Emmanuel. Het lied riep bij mij de Wereldjonge-
rendagen van het jubeljaar 2000 in gedachten, waar 
L’Emmanuel het themalied was. Voor mij waren die 
jongerendagen een geweldige geloofservaring waar 
ik door het horen van het lied opnieuw aan herinnerd 
werd. Ik denk aan de grote groepen jongeren die, dit 
lied zingend, de straten van Rome doortrokken.  

Wat ik mooi vind is dat wanneer melodie en tekst als 
het ware samenvallen, zoals bijvoorbeeld bij het Dies 
Irae uit het Requiem van Mozart. De dramatiek van de 
melodie valt prachtig samen met de tekst die gaat over 
de dag van het oordeel, de dag van de wraak. Recent 
liet iemand mij kennis maken met een nieuw kerklied 
waar melodie en tekst ook mooi van samenvallen. Het 
lied wordt in deze tijd veel gezongen in Franse kerken 
en heet, Regardez l’humilité de Dieu, over de nederig-
heid van God. Hier vallen de eenvoud van de melodie 
en tekst heel mooi samen. 

Tenslotte denk ik aan het lied Supermarket Flowers 
van Ed Sheeran, een werelds lied met ook wel een re-
ligieuze laag. Het lied gaat over een zoon die het huis 
van zijn overleden moeder uitruimt. Het herinnert me 
aan het overlijden van mijn eigen ouders en hoe zij 
dingen achterlieten. Sheeran zingt: “Ik pakte de su-
permarktbloemen van de vensterbank en ik goot een 
kopje oude thee weg. Ik pakte de beterschap kaarten 
en de opgestopte dieren. Herinneringen aan een ge-
liefd leven”. Hij eindigt het lied met: “En als God je te-
rugneemt, zegt Hij, Hallelujah, nu ben je thuis”.  

Pastoor Peter Ambting        

Een werelds lied met een religieuze laag

Ed Sheeran - Supermarket Flowers

Ik pakte de bloemen uit de supermarkt van de 
vensterbank
Gooide de dag oude thee uit het kopje
Pakte het fotoalbum, dat Mathew gemaakt 
had, in
Herinneringen aan een leven waarvan 
gehouden is

Pakte de “word gauw weer beter” kaarten en 
de knuff els
Goot het oude gemberbier in de gootsteen
Pa zei me altijd, huil niet als je verdrietig bent
Maar mama, er is een traan iedere keer dat ik 
knipper

Oh, ik ben stuk, het verscheurt me, maar ik 
weet wel
Een gebroken hart is een hart waarvan 
gehouden is, Dus ik zing halleluja, je was een 
engel in de gedaante van mijn mama
Als ik viel, was jij er om me overeind te 
houden
Spreid je vleugels als je weggaat
En als God je terug neemt
Zal Hij zeggen halleluja, je bent thuis

Ik schudde de kussens op, maakte de bedden 
op, stapelde de stoelen
Vouwde je nachthemden netjes in een koff er
John zei, dat hij zal rijden, legt dan zijn hand 
op mijn wang
En veegt een traan weg van de zijkant van 
mijn gezicht

Ik hoop, dat ik de wereld zal zien zoals jij dat 
deed, want ik weet
Een leven vol liefde is een leven, dat geleefd 
is
Dus ik zal zingen halleluja, je was een engel 
in de gedaante van mijn mama
Als ik viel, was jij er om me overeind te 
houden
Spreid je vleugels als je weggaat, als God je 
terug neemt
Zal Hij zeggen halleluja, je bent thuis

Halleluja, je was een engel in de gedaante van 
mijn mama
Je zou de mens die ik geworden ben moeten 
zien
Spreid je vleugels en ik weet
Dat toen God je terug nam, hij gezegd heeft 
halleluja, je bent thuis
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Zingende Pelgrims van Hoop Het jaarwoord 
‘We zouden toch eens wat vaker samen moeten zin-
gen, iets samen moeten doen’. Dat hoor ik regelma-
tig als ik in één van de kerken van de parochie H. 
Drie-eenheid én van de parochie Licht van Christus 
kom. Overal zijn koren en koorleden zingen graag. 
Ook ik zing in een koor. Dus ik spreek uit ervaring.

Deze Drieluik en BIJeen hebben als thema ‘Zing’. En Paus Franciscus 
heeft het Heilig Jaar, het Jubel Jaar, 2025 als thema ‘Pelgrims van Hoop’ 
gegeven. En er zijn heel veel koren in de kerken van onze parochies. Wat 
kunnen we in onze parochies doen om dat met elkaar te verbinden?

Projectkoor
Onze Lieve Vrouw van Eiteren wordt dit jaar gevierd met een Bisdombe-
devaart op 25 mei 2025. Voor de Eucharistieviering voorafgaand aan de 
Ommedracht worden zangers en zangeressen uit de parochies uitgeno-
digd om samen een projectkoor te vormen. Informatie over aanmelden 
en repeteren volgt binnenkort vanuit de Nicolaas basiliek in IJsselstein.

Koren nodigen koren uit 
Al jarenlang nodigen koren van Barbara kerk en Nicolaas kerk in Nieu-
wegein elkaar om het jaar uit om bij elkaar te komen zingen. Na afl oop 
van de viering is er koffi  e en gelegenheid om met een hapje en drankje 
bij te praten. Altijd erg gezellig. Ik ben benieuwd welke koren dit in 2025 
ook gaan doen. 

Koren ruilen
Ook dit gebeurt nu soms al, zo heb ik gehoord. Een bepaalde viering, bij-
voorbeeld eerste heilige communie of vormsel vraagt een bepaald koor, 
dat in de ene kerk wel is en in de andere niet. Ruilen is dan een oplossing. 
Maar ruilen kan ook gewoon omdat het fi jn is een keer met het koor in 
een andere kerk te zingen. Een idee zou kunnen zijn om op een bepaalde 
zondag na de zomervakantie allemaal een keer van koor te ruilen. Wie 
wil helpen om dit te organiseren? 

Mijn hoop is dat er in het Jubel Jaar heel veel samen gezongen gaat wor-
den. 

Tonnie van Wiggen-Valkenburg,
Vicevoorzitter parochiebestuur H. Drie-eenheid 

Gebed van een zanger
Goede God, U die mijn lippen gevormd hebt en mijn 
keel gaf een taal van klanken,
U die mij een hart hebt gegeven dat bij U wil zijn,
U die mij een stem hebt gegeven om meer te 
zeggen dan alleen maar woorden.
Laat mijn muziek en mijn zingen een geschenk 
zijn aan U. 
Dat uw heilige Geest mij tot U mag brengen.
Laat het inoefenen van de noten en het beheersen 
van mijn zang, niet alleen mij zelf maar ook een 
ander tot U voeren. Tot U die klank, muziek en 
woorden ineen zijt. Amen.

Een jaarwoord is een woord dat 
benoemt waarin je het komend 
jaar wilt groeien. 
  
Traditie
In allerlei spirituele tradities gaan 
mensen naar een leraar met de 
vraag om ‘één woord’.  Ze doen 
dat, omdat ze bijv. willen groeien 
in geloof of willen ontdekken hoe 
ze dichter bij zichzelf kunnen blij-
ven. De leraar kiest dan een woord 
voor deze unieke leerling. 

Wat moet je doen met het ene 
woord? 
De leerling draagt dat woord lange 
tijd met zich mee. In allerlei situa-
ties gaat het tot hem spreken. Het 
troost hem. Het geeft moed en 
richting. Maar soms is zo’n woord 
ook confronterend. Steeds weer 
blijft de bedoeling aan dat woord 
te groeien in (de bedoeling van) je 
mens-zijn.

Hoe kom jij nu aan je jaarwoord?  
Wie weet heeft het woord zich al 
gemeld! Of misschien heb je het 
woord gevonden door mee te 
doen aan het project Op reis met 
de Drie Koningen. Mocht je twijfe-
len, of niet goed weten, hoe te kie-
zen, dan kan ik je vast helpen met 
een paar vragen.

Aanmelden
Aanmelden kan je door een mail te 
sturen aan 
mar.korenromp@outlook.com
In de loop van 2025 ontvang je 
dan ongeveer 6 mails die je helpen 
je jaarwoord wakker te houden en 
te verdiepen. Mogelijk komt er ook 
nog een enkele live of online bij-
eenkomst, maar die zijn niet ver-
plicht

Marion Korenromp, pastoraal 
werkster parochie H. Drie-eenheid 

en parochie Licht van Christus.
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

kerkdienstgemist.nl

Mariakerk Willibrordkerk 

 Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)

zondag 2 februari # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos
Familieviering

5e Zondag door het jaar

zondag 9 februari # 9.30 uur pastor J. Scholten
Ad Altare  

# 11.00 uur pastor J. Scholten  
Groep Michaël
Kindernevendienst

6e Zondag door het jaar

zondag 16 februari # 9.30 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël

11.00 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël
Kindernevendienst

7e Zondag door het jaar

Zondag 23 februari # 9.30 uur pastor G. Zweers
Singhet die Mare

# 11.00 uur pastor G. Zweers
Caeciliakoor
Kindernevendienst

8e Zondag door het jaar

zondag 2 maart # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Uriël
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos
Familieviering

Aswoensdag

woensdag 5 maart 19.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

10.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

1e Zondag Veertigdagentijd

zondag 9 maart # 9.30 uur pastor J. Scholten
Schola

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Ad Altare
Kindernevendienst Vastentijd

                                                    Extra collecte Bischoppelijke  Vastenaktie

2e Zondag Veertigdagentijd

zondag 16 maart # 9.30 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël
Kindernevendienst Vastentijd

3e Zondag Veertigdagentijd

zondag 23 maart # 9.30 uur pastoor P. Ambting, 
Groep Michaël

# 11.00 uur Pastoor P. Ambting ,  
Uriël
Kindernevendienst Vastentijd

                                                    Extra collecte Bischoppelijke  Vastenaktie

Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

dinsdag 25 maart 19.00 uur pastoor P. Ambting, 
Groep Michaël

Koffi  edrinken na de mis. #



Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur, be-
halve 4 februari en 4 maart 
(1e dinsdag van de maand)
vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 

De Roef  
Touwslagerslaan 3, de Meern
1e dinsdag van de maand 19.00 
uur (4 februari en 4 maart) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur   

Aswoensdag 5 maart
10.00 uur Willibrordkerk en 
19.00 uur Mariakerk

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

Zondag 26 januari  Zondag Missionaire Parochie – 
  9.30u eucharistieviering Mariakerk 10.30u kof-

fi edrinken en gezamenlijke lunch in 
  De Schalm, waarbij ook de kerkgangers uit 

Vleuten kunnen aansluiten.
  13.00u start spreker dr. Norbert Schnell over 

“Kerk in transitie”

Zondag 26 januari  Eerste H. Communie Les 1 – 11.00u 
  Pastoraal Centrum. De kinderen komen bij 

ouders terug tijdens de eucharistieviering in 
Willibrordkerk

Zondag 26 januari  Tienergroep – 17.30u-20.00u 
  Pastoraal centrum. ‘Maal met een verhaal’. 

Samen een maaltijd koken en na het eten een 
spelletje.

Woensdag 5 februari  Eerste H. Communie rondleiding kerk – 
16.00u-17.15u Mariakerk

Donderdag 6 februari  Vormsel Les 1 – 19.00u-20.00u 
 Pastoraal centrum

Zondag 9 februari  Bijeenkomst geloofscursus- 12.30u 
 Pastoraal Centrum

Zondag 16 februari  Eerste H. Communie Les 2 - 11.00u Pastoraal 
Centrum. De kinderen komen bij ouders terug 
tijdens de eucharistieviering in Willibrordkerk

Donderdag 20 februari  vormsel Les 2 – 19.00u -20.00u 
 Pastoraal Centrum

Zondag 23 februari  Tienergroep – 18.30u-20.00u 
 Pastoraal centrum. Creatieve activiteit!

Aswoensdag 5 maart Bakkie Troost – 11.00u  Pastoraal Centrum

Donderdag 6 maart  Les 3 vormsel – 19.00u -20.00u 
 Pastoraal Centrum

Zondag 9 maart  Voorstellen Communicanten – 
 11.00u Willibrordkerk
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Veertigdagentijd & Pasen voor gezinnen en kinderen

Vanaf zondag 23 februari staat 
de Kindernevendienst weer he-
lemaal in het teken van de Veer-
tigdagentijd. Zo bereiden we ons 
samen met de kinderen voor op 
het grote Paasfeest. 

In deze Vastentijd gaan we op weg 
naar het Licht dat het duister over-
wint. In de verhalen die we deze 
periode vertellen, leven we toe 
naar het bijzondere Licht dat in 
de Paasnacht in onze kerken ont-
stoken zal worden. We nodigen 

kinderen uit om met ons naar de 
boeiende verhalen te luisteren, na 
te denken, te bidden en te knutse-
len. 
Als er ouders zijn die het leuk vin-
den om mee te helpen, laat dit dan 
weten op zondag voor aanvang 
van de mis of stuur een mailtje 
naar Margreet Dankerlui-Anches: 
info@margreetanches.nl. 

Tijdens de Veertigdagentijd is er 
alleen kindernevendienst (of een 
familieviering) in de Willibrord-

kerk in Vleuten, om 11.00 uur. Alle 
kinderen uit de gehele parochie 
zijn uiteraard hierbij welkom! 
Aanvullingen of wijzigingen wor-
den op de website 
www.lichtvanchristus.nl vermeld. 

Belangrijke data om te onthou-
den:
Zondag 9 maart: Start Veertigda-
gentijd met een familieviering
Zondag 13 april; Palmpasen 
Vrijdag  18 april: (Kinder)kruisweg 
(13.00, De Meern)      

KiNd & Gezin
Met jongeren op reis naar Rome

Duizenden jongeren van over de hele wereld zullen 
dan naar Rome komen om de paus en anderen te 
ontmoeten, en te ontdekken wat Jezus jou nu in het 
leven te zeggen heeft. Het wordt een fantastisch eve-
nement.

Samen met de Franciscanen, Dominicanessen en 
de Focolarebeweging organiseer ik als augustijn een 
reis naar dit evenement. Op reis naar Rome doen we 
verschillende plaatsen aan die te maken hebben met 
de geschiedenis en het ideaal van de verschillende 
kloosterordes. In Assisi komen we bij het graf van 
Franciscus en Clara, in Bologna het graf van Domini-
cus. In Loppiano bezoeken we het stadje van de Foco-
larebeweging en in San Gimignano overnachten we 
in het prachtige 14de-eeuwse Augustijnenklooster. 
En uiteraard zijn we in Rome.

We gaan met de bus en slapen in kloosters en scholen. 
Het is bestemd voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar. 
De kosten bedragen 950 euro. Dat is een fl ink bedrag, 
maar we zijn druk bezig om daar ook een fors bedrag 
van af te kunnen halen door sponsoring en subsidies.

Heb je zin om mee te gaan? Via de QR-code kom je 
op de website, en je kunt mij natuurlijk altijd e-mailen.

Tot dan!
Pastor Gerben Zweers o.s.a.

Het jaar 2025 is een bijzonder jubeljaar. Iedereen wordt uitgenodigd om toch een keer naar Rome te gaan. 
Paus Franciscus heeft de jongeren uitgenodigd om naar Rome te komen voor een bijzonder evenement, 
The Yubilee of the Youth. 
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Jezus kende veel mensen. Zo kent hij ook Martha en Maria met 

hun broer Lazarus die in Bethanië wonen. Op een dag, toen 

Jezus in een andere stad was, werd Lazarus ernstig ziek. “Laten 

we het tegen Jezus zeggen: 

.

hij zal komen en hem genezen!” zeggen de twee zussen. Maar 

wanneer Jezus komt is Lazarus al dood en in het graf gelegd. 

Jezus huilt om zijn vriend. Martha zegt tegen hem: “Als jij hier 

geweest zou zijn, zou hij niet gestorven zijn!”.

Jezus kwam om ons het ware leven te brengen dat nooit zal 

eindigen. “Geloof je dat, Martha?” vraagt Jezus. “Ja, ik geloof 

het.” Dan zegt Jezus: “Open het graf. Kom eruit!” En Lazarus 

komt naar buiten. Ja, Jezus is de Zoon van de God van het Leven.

Januari 2025 – Thema Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 2025

In Paraguay maken Pedro, Maria en Teresa koekjes om te 

verkopen om de armen te helpen. Cecilia luistert naar hen. Ze

wil hen helpen, maar in zichzelf denkt ze: “Niemand hier zal 

geld hebben om hun koekjes te kopen!”

De koekjes zijn klaar. “Laten we ze gaan verkopen!” roepen ze 

uit! Cecilia, meer en meer ongerust, denkt: “Op dit uur zal er 

niemand op straat zijn. Maar Jezus zal hen helpen, omdat ze 

een grote geloof hebben!”, en ze gaat met hen mee.

Zodra ze de deur uit zijn, worden ze tegengehouden door een 

buurvrouw. Zij wil weten wat ze doen en koopt dan het hele 

dienblad! Ze gaan blij terug om de minder geslaagde koekjes 

te halen en ze verkopen ze allemaal! Ja, Jezus doet wonderen, 

als we geloven!

“Geloof jij dat?” (Joh. 11,26)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.  © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

Jezus kende veel mensen. Zo kent hij ook Martha en Maria met hun broer Lazarus die in Bethanië wonen. Op een dag, toen Jezus in een andere stad was, werd Lazarus ernstig ziek. “Laten we het tegen Jezus zeggen: 
.

hij zal komen en hem genezen!” zeggen de twee zussen. Maar wanneer Jezus komt is Lazarus al dood en in het graf gelegd. Jezus huilt om zijn vriend. Martha zegt tegen hem: “Als jij hier geweest zou zijn, zou hij niet gestorven zijn!”.

Jezus kwam om ons het ware leven te brengen dat nooit zal eindigen. “Geloof je dat, Martha?” vraagt Jezus. “Ja, ik geloof het.” Dan zegt Jezus: “Open het graf. Kom eruit!” En Lazarus komt naar buiten. Ja, Jezus is de Zoon van de God van het Leven.

Januari 2025 – Thema Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 2025

In Paraguay maken Pedro, Maria en Teresa koekjes om te verkopen om de armen te helpen. Cecilia luistert naar hen. Zewil hen helpen, maar in zichzelf denkt ze: “Niemand hier zal geld hebben om hun koekjes te kopen!”

De koekjes zijn klaar. “Laten we ze gaan verkopen!” roepen ze uit! Cecilia, meer en meer ongerust, denkt: “Op dit uur zal er niemand op straat zijn. Maar Jezus zal hen helpen, omdat ze een grote geloof hebben!”, en ze gaat met hen mee.

Zodra ze de deur uit zijn, worden ze tegengehouden door een buurvrouw. Zij wil weten wat ze doen en koopt dan het hele dienblad! Ze gaan blij terug om de minder geslaagde koekjes te halen en ze verkopen ze allemaal! Ja, Jezus doet wonderen, als we geloven!

“Geloof jij dat?” (Joh. 11,26)
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Jezus kende veel mensen. Zo kent hij ook Martha en Maria met 

hun broer Lazarus die in Bethanië wonen. Op een dag, toen 

Jezus in een andere stad was, werd Lazarus ernstig ziek. “Laten 

we het tegen Jezus zeggen: 

.

hij zal komen en hem genezen!” zeggen de twee zussen. Maar 

wanneer Jezus komt is Lazarus al dood en in het graf gelegd. 

Jezus huilt om zijn vriend. Martha zegt tegen hem: “Als jij hier 

geweest zou zijn, zou hij niet gestorven zijn!”.

Jezus kwam om ons het ware leven te brengen dat nooit zal 

eindigen. “Geloof je dat, Martha?” vraagt Jezus. “Ja, ik geloof 

het.” Dan zegt Jezus: “Open het graf. Kom eruit!” En Lazarus 

komt naar buiten. Ja, Jezus is de Zoon van de God van het Leven.

Januari 2025 – Thema Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 2025

In Paraguay maken Pedro, Maria en Teresa koekjes om te 

verkopen om de armen te helpen. Cecilia luistert naar hen. Ze

wil hen helpen, maar in zichzelf denkt ze: “Niemand hier zal 

geld hebben om hun koekjes te kopen!”

De koekjes zijn klaar. “Laten we ze gaan verkopen!” roepen ze 

uit! Cecilia, meer en meer ongerust, denkt: “Op dit uur zal er 

niemand op straat zijn. Maar Jezus zal hen helpen, omdat ze 

een grote geloof hebben!”, en ze gaat met hen mee.

Zodra ze de deur uit zijn, worden ze tegengehouden door een 

buurvrouw. Zij wil weten wat ze doen en koopt dan het hele 

dienblad! Ze gaan blij terug om de minder geslaagde koekjes 

te halen en ze verkopen ze allemaal! Ja, Jezus doet wonderen, 

als we geloven!

“Geloof jij dat?” (Joh. 11,26)
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Kinderactiviteiten 
AGENDA

Belangrijke data op een rij:

Zondag 2 februari
Kindernevendienst
9.30u Mariakerk

Familieviering 
11.00u Willibrordkerk

Zondag 9 maart
Familieviering 
Eerste zondag vastentijd
11.00u Willibrordkerk

Zondag 16 maart
Vastentijd project KND
11.00u Willibrordkerk

woord

J.L. twijfelde of God wel bestaat. Hij woonde
met zijn kleinere broertje en zusje ver weg

van zijn ouders. Toen hun dorp door rebellen
werd ingenomen, kwamen er vier hun huis 
binnen en wilden hem met geweld bij hen 

laten aansluiten.

Jezus vraagt om te geloven, 
niet alleen dat Hij een wonder kan doen, 
maar dat wij ons openstellen voor Hem 

en Hij ons leven kan vernieuwen.

Ondanks haar pijn laat Marta haar
vertrouwen zien in Jezus als Hij haar zegt: 

««JJee  bbrrooeerr zzaall uuiitt ddee  ddoooodd ooppssttaaaann»».

Jezus was op weg naar Betanië, waar
Lazarus al vier dagen dood was. 

Hij hield veel van hem en
ook van zijn zussen Marta en Maria. 

Toen ze eindelijk thuis waren riep J.L. uit: 
««Papa, jouw God is echt heel sterk!»»

en hij wilde naar de kerk om Hem te bedanken.

Zijn broertje en zusje smeekten de leider om 
hun broer niet mee te nemen. En hij veranderde
van idee en wees hun zelf de weg om te kunnen
ontsnappen. Ze waren te voet en hadden niets
bij zich. Onderweg mochten ze bij onbekende

mensen logeren die hen ook te eten gaven. 
Ze betaalden zelfs een rit met een vrachtwagen

om naar hun ouders te kunnen.

J. L., Ivoorkust
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Johannes 11,26
«Geloof je dat?»

leven

““GGeellooooff jjee  ddaatt??””
Jezus stelt deze vraag ook aan ons. 

Hij vraagt om een volledig vertrouwen in Hem 
en om ons te houden aan zijn levensstijl, 

gebaseerd op een edelmoedige en
concrete liefde voor iedereen.

van

Goed bezochte Kerstvieringen 2024
In grote getale kwamen mensen op Kerstavond naar de Kerstvierin-
gen in de Mariakerk en de Willibrordkerk. In het goed georganiseer-
de kinderkerstspel om 17.30 uur in Vleuten werd het Kerstverhaal op 
aansprekende wijze verbeeld van en voor kinderen. 

De kinderen die meespeelden waren mooi verkleed en het kinderkoor 
zong prachtig. Ook voor de andere vieringen op Kerstavond, waarin pas-
toor Peter Ambting voorging,  mochten we rekenen op volle kerken. Ko-
ren hadden goed hun best gedaan en brachten een feestelijk repertoire. 
De pastoor vroeg zich in zijn preek af wat we doen met de stenen die te 
vinden zijn in het puin van onze tijd. Zetten we die in door ze te gooien 
naar een ander of zetten we ze in als eerste steen voor een te bouwen 
brug? Onze samenleving heeft mensen nodig die bruggenbouwers zijn 
tussen de vele mensen en groepen die nu juist tegenover elkaar staan. 
Met zijn preek sloot hij aan bij de kerststal in De Meern, die dit jaar was 
opgebouwd te midden van puin. De stal wilde zo een teken van solidari-
teit zijn met de vele oorlogsslachtoff ers in onze tijd. 

TieTienerNieuwsnerNieuwsnerNieuws
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Op 5 januari hebben we het feest van 3 Koningen gevierd in de Willibrordkerk. We hebben heel veel speel-
goed en verzorgingsproducten voor arme kinderen in Oekraïne ontvangen. De 3 Koningen symboliseren 
vrijgevigheid, dit hebben wij ook van onze donateurs mogen ervaren. Hartelijk dank hiervoor. 

Binnenkort begint weer de veer-
tigdagentijd en gaan we ons op-
maken voor het hoogtepunt van 
het kerkelijke jaar: het hoogfeest 
van Pasen. Op de vooravond van 
Aswoensdag en de vastentijd 
wordt er door veel mensen car-
naval gevierd. Er lijkt een groot 
contrast te zijn tussen het uit-
bundige, zingende en feestvie-
rende van carnaval, en de sober-
heid van de veertig dagen die er 
op volgen.

Ja, het vieren van Pasen is een ui-
terst serieuze zaak, zoals eigenlijk 
elke keer dat wij Eucharistie vieren. 
Maar het is dus wel iets wat wij víe-
ren.

We komen bij elkaar om te vieren 
dat de Heer ons de blijde bood-
schap heeft gegeven, dat wij eeu-
wig met Hem zullen mogen leven.
Ons vieren is, zeker in de Rooms 
katholieke Kerk, een mengeling 

van een serieuze aandacht voor 
ons leven en ons geloof.  En an-
derzijds ook de aandacht voor het 
móóie daarvan. En dat uit zich in 
de architectuur en inrichting van 
het kerkgebouw: de ramen, de 
beelden en in de zang. 

De zondag heeft ook iets feeste-
lijks: velen van ons hebben de ge-
woonte om, thuis gekomen van de 
mis, iets lekkers te nemen bij de 
koffie.

Juist het verzoenende, dat we in 
de Kerk vieren en in het sacrament 
ook aan den lijve mogen ervaren, 
kan onze ogen openen voor al het 
goede dat er in de schepping te 
vinden is. God gaf in den beginne 
de schepping aan de mens in be-
heer, om de schepping verder tot 
bloei te brengen. Als mensen zijn 
we Gods’ medewerkers. En naast 
onze inbreng om de schepping tot 
z’n recht te laten komen, mogen we 

er ook het goede van proeven. Zo-
lang we ons houden aan de kaders 
die God ons gegeven heeft, mogen 
we genieten van al het goede dat 
de schepping met zich meebrengt. 

Want zodra we oog krijgen voor het 
goede van de schepping, komen 
we ook de goedheid van God zelf 
op het spoor. Al de kleine genietin-
gen van dit aardse bestaan geven 
een vermoeden van het grote goed 
wat ons nog te wachten staat. 

Door enerzijds te genieten van het 
goede en anderzijds daarbij matig-
heid te betrachten, maken we een 
goede kans om in ons aardse leven 
een bepaald evenwicht tot stand te 
brengen. En ons geloof helpt ons 
daarbij.

Ik wens u een inspiratievolle veer-
tigdagentijd toe.

Jaap Scholten

Vastenavond

Speelgoedactie voor Oekraïne groot succes



Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

8 december
Alexander

zoon van Rogier Kock en 
Merel Naaijkens

OVERLEDEN

5 december
Salvatore d’Aguanno   

op de leeftijd van 85 jaar
echtgenoot van Immacolata 

Lorido

De uitvaart was op 12 december 
in de Willibrordkerk en daarna 

crematie

5 december
Barem Younan

op de leeftijd van 83 jaar
echtgenoot van Sabah Mama

De uitvaart was op 10 december 
in de Mariakerk en daarna 

begrafenis

19 december
Robert Cornelis Antonius 

Nuijens (Rob)
op de leeftijd van 88 jaar

weduwnaar van 
Marijcke van den Heuvel

De uitvaart was op 28 december 
in de Willibrordkerk en daarna 

begrafenis

19 december 
Hendrikus Antonius Johanna 

Roefs (Harrie)
op de leeftijd van 90 jaar

weduwnaar van Willie van Gasselt

De uitvaart was op 28 december 
in Domstede met begrafenis in 

Vleuten

22 december
Raymond Wilco van den Tempel 

(Raymond)
op de leeftijd van 58 jaar

echtgenoot van Annemieke Los

De crematieplechtigheid was op 
29 december in besloten kring

24 december
Waltherus Petrus Johannes 

Verhoof (Walther)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwnaar van Rietje de Graauw

De uitvaart was op 4 januari in de 
Mariakerk en daarna begrafenis

26 december 
Johanna Cornelia Massop-

Wieman (Annie)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Pieter Massop

De crematieplechtigheid was 
op 3 januari 

29 december
Alida Cornelia Maria Verheul-

Rutting (Lyda)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Kees Verheul

De crematieplechtigheid was 
op 4 januari

9 januari
Johanna Catharina Barten-

van Dijk (Annie)
Op de leeftijd van 92 jaar

Weduwe van Theo Barten

De crematieplechtigheid was op 
15 januari

11 januari
Maria Josephina Antonia Gerda 

van den Boogaard-Koolen 
(Mariette)

op de leeftijd van 94 jaar
weduwe van Peter van den 

Boogaard

De uitvaart was op 20 januari in 
de Mariakerk en daarna crematie

16 januari 
Nicolaas Cornelis Marinus van 

Oostrom (Nico)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenoot van Riet Peek

De crematie was op 22 januari in 
besloten kring
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Een Bakkie Troost

Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt u zich een-
zaam of heeft u gewoon behoefte aan wat gezelschap? Dan bent u élke 
eerste woensdag van de maand welkom voor ‘een bakkie troost’. Tij-
dens dit koffi  e moment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te 
zijn dat u anderen ‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen en zor-
gen mogen besproken worden. Begeleiding door Pieter Hof, Marianne 
Vlaar en indien mogelijk Eefj e Visser van Uitvaartzorg Eefj e. Voor een 
1-op-1 gesprekje kan ook altijd een afspraak gemaakt worden.

Elke éérste woensdag vd maand: 
Pastoraal Centrum, op 5 februari om 10:00uur 
en op Aswoensdag 5 maart om 11.00 uur

Op het pastoraal Centrum is daarnaast ook élke 
werkdag van 10.00u tot 10.30u gezellig koffi  e-
drinken voor iedereen die aan wil sluiten. 
U bent van harte welkom!
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De mensen in Bijbelse tijden 
hielden van zingen. Ze zongen 
bij vreugde en verdriet, op hei-
lige momenten en op doorde-
weekse, in huis of in de tempel 
en onderweg ernaar toe. Zin-
gend gaven ze uiting aan alles 
wat in hen leefde. Zingen ver-
anderde hun wanhoop in hoop 
en bracht troost in hun verdriet. 
Laten we eens naar één bijzon-
dere situatie uit het Nieuwe Tes-
tament kijken. 

In Handelingen 16, 25-34 staat be-
schreven dat Paulus en Silas ge-
vangen zaten in de stad Filippi. Ze 
werden gepakt, omdat hun preken 
voor onrust in de stad zorgden. Na 
een pak slaag met de roede wer-
den ze weggestopt in de donkerste 
kerker. Wat doe je dan? Deze twee 
bleven biddend zingen, staat er. 
Ze zongen God lofl iederen toe. Ze 
prezen God om zijn goedheid. 

Hoe kan je in het diepste duister 
zingen van het licht dat je zelf niet 
kunt zien, van Gods goedheid die 
je zelf (nog) niet kunt voelen? Het 
gezang moet fascinerend geweest 

zijn, want er staat dat de mede-
gevangenen een en al oor waren. 
Zo’n lied, zo vol van vertrouwen, 
hadden ze nog nooit gehoord.   

Tertullianus, een christelijk ge-
leerde uit de tweede eeuw, schreef 
over dat vertrouwen: ‘het been 
voelt geen pijn, wanneer de geest 
in de hemel is.’ Je zou het kunnen 
vertalen met ‘ook al zit het lichaam 
gevangen, in de geest zijn alle din-
gen vrij.’  

In de gevangenis brak dit vertrou-
wen de ketenen van Paulus, Silas 
en hun toehoorders. Ze ontdekten 

dat ze zoveel meer waren dan hun 
gepijnigde lichaam. Ze waren vrij, 
ook al zaten ze in de gevangenis.  
Diezelfde vrijheid voelde ik, toen 
ik het verhaal hoorde van een me-
deparochiaan met Long Covid, die 
meedeed aan het programma ‘Zing 
je sterk’. Zij kreeg weer adem en 
daarmee levensvreugde. Ik voelde 
het ook, toen ik de Surinaamse 
kleindochter over de hemel hoorde 
zingen aan het sterfbed van haar 
oma. 
En herinneren jullie je Eva Her-
mans-Kroot, de jonge vrouw die 
eind vorig jaar overleed aan long-
kanker, en ons meenam in haar 
ziekteproces via bijvoorbeeld het 
televisieprogramma Over Mijn Lijk 
en haar eigen Instagram-account? 
Zij zong op haar slechtste momen-
ten Best Days van Dermot Ken-
nedy. Het nummer kwam zomaar 
binnen op nummer 6 in de Top 
2000 van het afgelopen jaar.  

Zing dus. Zing de hele nacht door. 
Breng je ziel naar de vrije ruimte. 
De hemel (op aarde) zal open gaan. 

Marion Korenromp  

Na de eucharistieviering zal bui-
ten voor de pastorie koffi  e gedron-
ken worden met wat lekkers erbij. 
Aansluitend willen we graag met 
zoveel mogelijk parochianen ge-
zamenlijk de maaltijd te gebruiken. 
De activiteitencommissie zal zor-
gen voor voldoende tenten, tafels/
stoelen en extra activiteiten voor 
kinderen en jongeren.

We willen voor deze gelegenheid 
graag de BBQ aansteken. Om de 
kosten zo laag mogelijk te hou-
den zijn wij op zoek naar men-
sen met connecties die kunnen 

zorgen voor (goedkoper) vlees en 
enkele grotere gas BBQ’s. We heb-
ben reeds een sponsor voor ham-
burgers gevonden, waar we erg 
dankbaar voor zijn. Ook kunnen 
we groente en fruit gebruiken voor 
salades. Dit mogen gerust voor 
verkoop afgekeurde producten 
zijn; wij zijn dus blij met kromme 
komkommers, misvormde papri-
ka’s en tomaten met plekjes.

Heeft u suggesties? Laat het ons 
gerust weten! 

marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

Zingen in de bijbel 

Kromkommers gezocht
Op zondag 18 mei wordt er weer een parochiedag georganiseerd. Deze 
dag start met een feestelijke eucharistieviering om 11.00u in de Ma-
riakerk. Koor Uriël bestaat dat weekeinde precies 40 jaar en zal deze 
viering extra uitpakken. 
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Beste bezoekers en gebruikers van 
het Willibrordkerkhof in Vleuten,

Wij wensen iedereen een geze-
gend en gelukkig 2025 toe. Moge 
dit nieuwe jaar gevuld zijn met 
licht, liefde, troost, bezinning en 
saamhorigheid .

Super veel dank voor de gewel-
dige inzet het afgelopen jaar 2024 
bij het onderhoud van de graven 
op het kerkhof. Mede dankzij jullie 
betrokkenheid en zorg zien de gra-
ven op het kerkhof er prachtig uit 

en is het kerkhof een waardige plek 
voor troost en bezinning.

Bijzondere dank gaat uit naar de-
gene die spontaan een prachtige 
krans heeft opgehangen aan het 
monumentale hek bij de ingang. 
Ook iedereen bedankt voor de 
sponsorbijdrage voor het plan-
ten van bollen. Deze zullen in de 
lente het kerkhof opnieuw tot le-
ven brengen en zorgen voor kleur, 
hoop en voedsel voor de insecten.
Alle bijdragen, groot of klein, wor-
den zeer gewaardeerd.

Sfeervolle Verlichting in de 
Donkere Dagen 
Vanaf 5 december is er sfeervolle 
verlichting op het kerkhof aan-
gebracht. Het vernieuwde kruis is 
speciaal uitgelicht en de toegan-
gen van het kerkhof waren sfeer-
vol verlicht. Wij vertrouwen er op 
dat de sfeervolle verlichting tijdens 
de donkere dagen heeft geholpen 
en ons allen extra kracht, troost en 
verbondenheid heeft gegeven. 

Inzet in het Nieuwe Jaar 2025
We vertrouwen erop dat we in het 
nieuwe jaar mogen blijven reke-
nen op ieders inzet en betrokken-
heid. Samen zorgen we ervoor dat 
ons kerkhof een mooie, vredige en 
troostrijke plek blijft, waar we in 
stilte kunnen herdenken.

Willibrord 
Kerkhof Vleuten 
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Als een lopend 
vuurtje

Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Ik wens voor 2025 dat we elkaar meer Nabij kunnen 
zijn.
Wij willen dat de oorlogen veraf stoppen. Laten we 
daarom dichtbij beginnen, om wie ons het meest na-
bij zijn iets te laten voelen van onze Nabijheid, door 
net iets meer geduld, iets meer verdraagzaamheid, 
iets enthousiaster, opener, positiever, luchtiger, ...
Mag het in 2025 ook net iets meer zijn?

Gelukkig Nieuwjaar,
                                   Martin

“Geloof je dat?”  Johannes 11:26
Jezus was op weg naar Betanië, waar Lazarus al vier 
dagen dood was. Toen zijn zus Marta het hoorde ren-
de zij vol hoop naar Hem toe. “Je broer zal uit de dood 
opstaan”, zegt Jezus dan. “Geloof je dat?” Jezus nodigt 
ons uit om hier en nu een nieuw leven te leiden. Hij 
nodigt ons uit om dat elke dag te ervaren. Hoe beant-

woord je zijn vraag om geloof in een nieuw leven? 
Kijk naar Marta. In de dialoog met Jezus spreekt zij uit 
dat zij volledig in Hem gelooft. Het is een overtuiging 
die in haar is gerijpt en van waaruit zij leeft. De Heer 
richt zijn vraag ook tot mij. Ook aan mij vraagt Hij om 
een ongedeeld vertrouwen in Hem te hebben en me 
te houden aan zijn levensstijl van liefde voor ieder-
een. Door hierin te volharden zal mijn geloof verder 
groeien. De woorden van Marta “Ja ik geloof” werden 
gekozen als leidraad voor de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen 2025.

Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Leeg of vol
Ik zat op de bank een spelletje te spelen op mijn mo-
biel waar je punten mee kunt verdienen. Toen kwam 
er iemand de woonkamer ingelopen en die wilde ik 
aandacht geven. Ik onderbrak mijn spelletje. De ander 
begon uitgebreid te vertellen zodat mijn spelletje zou 
verlopen. Dat zou mij punten gaan kosten. Ik koos om 
aandachtig te blijven luisteren. Na afl oop van dit con-
tactmomentje was mijn virtuele zakje met extra pun-
ten leeg maar mijn kloppend hart was vol van blijd-
schap door dit mooie interessante gesprek.

Raymond
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Baarn - H. Nicolaas
Kerkstraat 17 

Zondag: H. Mis 11.00 uur
Eerste vrijdag van de maand: H. Mis 10.00 uur - 
Biechtgelegenheid van 9.30 – 10.00 uur
Overige vrijdagen: H. Mis 19.00 uur - 
Biechtgelegenheid van 18.30 – 19.00 uur

IJsselstein - Basiliek H. Nicolaas
Sint Nicolaasstraat 12

Zondag: H. Mis 11.00 uur 
Woensdag: H. Mis 19.00 uur - 
Biechtgelegenheid 18.30 – 18.55 uur
Zaterdag: H. Mis 17.00 uur - Biechtgelegenheid 16.30 - 
16.55 uur met aanbidding van het Allerheiligste

Utrecht - Kathedraal Sint Catharina 
Lange Nieuwstraat 36 

Zondag: H. Mis 11. 00 uur (vanaf 2 februari: 9.30 uur!)
Zondag: English Mass 12.45 uur (vanaf 9 februari in 
de Sint  Augustinuskerk - zie hieronder) - Biechtgele-
genheid: na de Engelstalige H. Mis/English Mass
Maandag t/m zaterdag (behalve donderdag): H. Mis 
19.00 uur -Biechtgelegenheid vóór of evt na de H. Mis

Utrecht - Sint Augustinus - Oudegracht 69

Zondag: H. Mis 9.30 uur (vanaf 2 februari 11.00 uur!)
Zondag: Engelstalige H. Mis/English Mass 12.45 uur 
(vanaf 9 februari!) Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur 
H. Mis. Biechtgelegenheid: dinsdag- en zaterdagoch-
tend 11.00 uur - 11.50 uur
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Jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht
gedurende het Heilig Jaar 2025
De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kar-
dinaal Eijk, heeft voor het Aartsbisdom Utrecht 
dertien jubileumkerken aangewezen waarheen ge-
durende het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 gelo-
vigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen 
gaan, gezamenlijk of individueel. 

Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is 
een jubileumaflaat verbonden. Een aflaat is de volle-
dige kwijtschelding van straffen in het vagevuur die 
door de zonde zijn opgelopen, voor zichzelf of voor 
overledenen die mogelijk nog een loutering nodig 
hebben, voordat zij het hemelse leven kunnen bin-
nengaan. Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – 
naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde 

periode het sacrament van boete en verzoening (de 
biecht) en de Heilige Communie te ontvangen als-
mede door te bidden voor paus Franciscus en zijn in-
tenties. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vier 
jubileumkerken in de provincie Utrecht alsmede voor 
de tijden van de H. Missen en de biechtgelegenheid, 
al of niet in combinatie met de aanbidding van onze 
Heer Jezus in het Allerheiligst Sacrament.
Het is raadzaam om tevoren via de websites van de 
betreffende kerken na te gaan of genoemde tijden ge-
durende het Heilig Jaar al of niet veranderd zijn of dat 
een H. Mis, een biechtgelegenheid of de aanbidding 
van het Allerheiligst Sacrament onverhoopt is komen 
te vervallen.



Een aantal zondagen door het jaar 
wordt er een extra collecte gehou-
den. De doelen voor deze collecte 
worden door het bisdom jaarlijks 
vastgesteld. Om parochianen de 
gelegenheid te geven voor welk 
doel zij graag willen doneren, 
wordt de collecte deze zonda-
gen opgesplitst in twee delen. 

De collecte ten behoeve van onze 
eigen parochie zal gewoon tijdens 
het klaarmaken van de tafel ge-
houden worden. De extra collecte 
volgt los in mandjes in het portaal 
na afl oop van de eucharistievie-
ring. In Drieluik en bij de mede-
delingen wordt aangekondigd ten 
behoeve van welk goed doel de ex-
tra collecte zal zijn. 

11 tot 25 januari: actie Kerkbalans
In januari wordt traditioneel de Ac-
tie Kerkbalans gehouden. Bij deze 
Drieluik ontvangen alle parochia-
nen een brief met het verzoek voor 
een jaarlijkse fi nanciële bijdrage. 
Ook in de liedbladen zal deze pe-
riode een extra QR-code voor 
deze actie staan. Overmaken mag 
ook op: NL73 RABO 0367 5034 17 
t.n.v. parochie Licht van Christus 
te Vleuten o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 
2025’

De actie kerkbalans is er speci-
aal voor de lopende kosten, denkt 
u bijvoorbeeld aan kosten voor  
energie, personeel, de koffi  e, de 
vieringen, verzekeringen, projec-
ten, etc. De kerk is afhankelijk van 
giften om dit te kunnen bekosti-
gen. Om de kerk levend en vitaal te 
houden hebben we uw steun hard 
nodig. Door vandaag te geven, kan 
de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de 
kerk van morgen! 

5 maart t/m 17 april: 
Bisschoppelijke Vastenactie
Tijdens de vastenperiode zal er 
aandacht zijn voor de Bisschoppe-
lijke Vastenactie. Er zal op zondag 
9 maart, zondag 23 maart en zon-
dag 6 april een aparte deurcollecte 
zijn. U kunt dan cash geld doneren 
in de mandjes na afl oop van de eu-
charistieviering. Alle weken tijdens 
de Vastenperiode zal de extra QR-
code in het liedblad staan. Mocht 
u liever zelf een overschrijving re-
gelen, dan kunt u dit ook doen via 
het rekeningnummer: NL09 RABO 
0367 5210 59 tav. Parochie Licht 
van Christus te Vleuten ovv. ‘Vas-
tenactie 2025’
Vastenactie ondersteunt mensen 
in ontwikkelingslanden die zich 

inzetten voor een rechtvaardiger, 
humaner en welvarender samen-
leving. Solidariteit met medemen-
sen in nood is een wezenskenmerk 
van kerk-zijn. De projecten die 
Vastenactie ondersteunt, komen 
dan ook ten goede aan alle men-
sen, zonder onderscheid in geloof, 
afkomst of sekse. Ze zijn over het 
algemeen kleinschalig, sociaal-
economisch van aard en zoveel 
mogelijk gericht op zelfhulp. 
We hebben als uitgangspunt dat 
mensen na het spreekwoordelijke 
duwtje in de rug op eigen benen 
kunnen staan!  We zijn dankbaar 
voor alle beetjes hulp. Helpt u ook 
mee?

Zoals u weet hebben de afgelopen weken in het teken 
van de Adventstijd gestaan. Dit jaar hebben wij sa-
men met de nationale Adventsactie en met de ande-
re parochies in Nederland gekozen om de inheem-
se bewoners in Guatamala, de Xinka’s te steunen. 

Door klimaatverandering en teveel bestrijdingsmid-
delen wordt de landbouw ernstig aangetast en kan de 
inheemse bevolking amper rondkomen. 
Met de Adventsactie 2024 zorgen wij voor verbetering 
van de voedselproductie door het toepassen van de 
traditionele landbouwmethode van de voorouders 
van de Xinka’s. De gemeenschap bewerkt hierbij ge-
zamenlijk het land, op natuurlijke basis waarbij ge-
wassen elkaar helpen, de bodem weer gezond wordt 
en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Zo 
neemt de kwaliteit en hoeveelheid voedselproductie 
toe en leveren gewassen het gehele jaar door een ge-
varieerde en vooral gezonde voeding op.

Mede door uw hulp heeft de Parochie Licht van Chris-
tus een totaal bedrag kunnen ophalen van € 3.360,10.
Met uw gift hebben wij licht kunnen brengen in de 
Derde Wereld en daar willen wij u van harte voor be-
danken! 

Deborah S. Sloot, Coördinator Advents- en Vastenactie
Parochie Licht van Christus

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor de

Extra Collecte. 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571 Bereikbaar op ma-
wo-do tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
De heer O.T. de Rooij
otto.de.rooij@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Jaap Scholten, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Gerben Zweers, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Hedwig Mensink, pastoraal werkster
h.mensink@3eenheidparochie.nl
taakveld: Jongerenpastoraat
Marion Korenromp, pastoraal werkster
mar.korenromp@outlook.com
taakveld: Catechese

Secretariaat - Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep 
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk 
€ 12,50 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
2	 15 maart 2025 t/m 2 mei 2025	 17 februari
3	 3 mei 2025 t/m 20 juni 2025	 7 april

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of  030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey
uitvaartzorg

T 030 2232022
vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl


