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Oproep

Er is een hernieuwde belang-
stelling voor oude liederen 
van het kinderkoor en jonge-
renkoor.

Is er iemand die een liedbundel 
heeft met liedjes van het kin-
derkoor van meneer De Jong 
uit de jaren ‘70? Is er ook ie-
mand die een liedbundel heeft 
van de jaren ‘80 en misschien 
van het jongerenkoor? We ho-
pen op de vreugde van herken-
ning om de goede herinnerin-
gen te delen. 
U kunt uw reactie sturen naar 
karin.vanderhelm@planet.nl

Het thema van dit nummer is “vecht”. Het woord roept bij mij direct weer-
stand op. De wereld staat in brand, op veel plekken is oorlog. Vechten 
voor vrede. Ik begrijp nog steeds niet hoe het kan gaan over vrede, terwijl 
je medemensen doodt. Volgens mij begint vrede met verdraagzaamheid 
en liefde. Heb uw naaste lief als uzelf. Sowieso is vechten in mijn ogen 
een hele verkeerde benadering. Sommige mensen zeggen tegen iemand 
die ernstig ziek is: je moet wel vechten. Daarmee impliceer je dat het een 
strijd is die je kunt winnen. Alsof je een slappeling bent als je overlijdt. 
Natuurlijk wordt dit gezegd met alleen goede bedoelingen. Ook valt me 
op dat steeds jongere kinderen games spelen met extreem veel vechten 
en geweld. Ik ben wat dieper in de materie gedoken om mijn eigen weer-
stand te onderzoeken en vond het volgende stuk uit Exodus: 

De Heer zal voor u strijden; u hoeft alleen maar stil te zijn. Hoewel we 
weten dat hij machtig is, kunnen we soms vergeten Hem aan te roepen 
te midden van beproevingen. En dat is precies wanneer we het meest op 
Hem moeten leunen.

Een wijsheid en een openbaring voor mij. Niet zozeer zelf strijden, maar 
vertrouwen hebben in de Heer. Op Hem leunen als dat nodig is. Laat 
onze eigen ‘vecht’ vooral betekenen dat we vechten voor verdraagzaam-
heid en liefde.

Lisette Oskam
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Heer; uw eerste woorden na uw opstanding waren: “vrede zij u”
Die vrede zou ik te allen tijde in mijzelf willen bewaren,
maar binnen in mij ontwaar ik soms een strijd;
de goede strijd waar de apostel Paulus over spreekt.

U bent als eerste de hemelse zaligheid binnen gegaan;
maar dat is niet zonder strijd gegaan.
En indien ik in staat wil zijn om u naar de hemel te volgen,
dan zal ook ik dat gevecht aan moeten gaan.

Heer, help mij te vechten tegen de traagheid die ik soms voel,
om uw geboden te onderhouden;
en de weerzin om U te volgen op uw lijdensweg.

Sta mij bij in het gevecht tegen het kwaad van buitenaf;
De roepstem van de duivel;
om aardse koninkrijken na te willen streven.
Help mij om standvastig als U, alleen God te dienen.

Heer help mij om de goede strijd aan te gaan
en uw kruis steeds voor ogen te blijven houden.
Niets heb ik op aarde wat blijvend is,
behalve mijn geloof in uw oneindige goedheid.

Jaap Scholten

Gebed Vechten
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De Goede Week staat al weer voor de deur. De week 
van Jezus lijden, sterven en Zijn verrijzenis begint 
op 13 april met Palmzondag, de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Op Witte Donderdag herdenken we het 
laatste avondmaal en op Goede Vrijdag Zijn kruis-
dood, om vervolgens op Pasen vreugdevol Zijn Ver-
rijzenis te vieren. Aan het begin van de Paaswake 
wordt de Paaskaars aangestoken, symbool voor de 
Verrijzenis van Jezus. Pasen doet een appèl op ons 
om ook in onze tijd in onze parochie dat licht bran-
dend te houden. U bent van harte welkom, heel in 
het bijzonder voor de vieringen van de Goede Week. 

Helaas heeft Otto de Rooij zijn functie als bestuurs-
lid neergelegd. Otto, bedankt voor je inzet. We hopen 
spoedig een opvolger voor je te vinden. 

Op dinsdagavond 28 januari was een bijeenkomst 
in De Meern voor het zoeken van vrijwilligers in De 

Meern. Aanleiding was dat er een nijpend tekort is 
aan vrijwilligers. Onlangs hebben vrijwilligers van 
de Willibrordkerk, bij gebrek aan vrijwilligers in de 
Mariakerk, enkele uitvaarten in De Meern verzorgd. 
Gelukkig hebben een aantal vrijwilligers zich op die 
avond gemeld. Ook kwam op die avond de toekomst 
van de kerk in onze parochie ter sprake. Als paro-
chiebestuur zullen we ons hierover beraden en sa-
men met de parochianen zorgen voor een vitale en 
bestendige parochie in de toekomst. 

In de afgelopen tijd zijn in onze parochie de voor-
bereidingen op de Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel begonnen. We hopen dat de kinderen in-
houdelijk veel opsteken en ook een leuk traject heb-
ben met elkaar. Daarnaast bereidt een groep volwas-
senen zich via een catechumenaatsprogramma voor 
op het doopsel of opname in de kerk. 

Op 18 mei is het parochiedag. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Uriël zal haar 40-jarig jubileum 
vieren tijdens deze ontmoetingsdag voor alle paro-
chianen. Op die dag zal ook de kerkenveiling wor-
den gehouden. De dag start met een heilige mis in de 
Mariakerk. Alle parochianen zijn van harte welkom! 

Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, 
secretaris
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van het 
parochie
bestuur

Op zondag 26 januari was dr. 
Norbert Schnell te gast in onze 
parochie om te spreken over de 
Missionaire Parochie. Na de eu-
charistievieringen in onze ker-
ken was er voor de liefhebbers een 
bescheiden lunch in De Schalm. 
Daarna schetste Norbert Schnell 
de historische context van de pa-
rochie van vandaag. Waar komen 
we vandaan en waar bewegen we 
naartoe? 

De volkskerk en het Rijke Roomse 
Leven liggen echt achter ons en 
waar we naartoe bewegen, begint 
zich nog maar een klein beetje af te 
tekenen. In zijn speech deed Sch-
nell de oproep om de kerken die 
in de toekomst open blijven mis-
sionair te laten zijn. Bij missionair 
denkt hij aan welkome, gastvrije 

gemeenschappen waar mensen 
op zondagen samenkomen in 
aansprekende eucharistievierin-
gen met goede verkondiging en 
goede muziek. Aansluitend bij Ja-
mes Mallon en zijn boek, Als God 
Renoveert, sprak Schnell over de 
sleutels tot parochievernieuwing. 
De eerste daarvan is evangelisatie 
centraal stellen in de parochie. Je-
zus geeft ons de opdracht om leer-
lingen te maken. Als kerk zijn we 
daarom geroepen om te evange-
liseren, mensen bekend te maken 
met het evangelie. Vervolgens ging 
het over leiderschap door pastoor 
en een team van mensen om hem 
heen. Daarbij dient ook rekening te 
worden gehouden bij de gaven en 
de charisma die mensen hebben. 
We willen elkaar aanvullen en niet 
beconcurreren. De laatste sleutel 

is de toerusting door de Heilige 
Geest. In het parochieleven spre-
ken we wel over de Vader en bid-
den we door de Zoon, maar over 
de Heilige Geest spreken we wei-
nig en bidden we ook nauwelijks. 
We moeten ruimte geven aan de 
Geest om te waaien binnen onze 
gemeenschappen.   

Inspirerende bijeenkomst 
Missionaire Parochie in De Schalm



Einde Engelse 
vieringen 
Willibrordkerk
Na twee jaar geëxperimenteerd te 
hebben met Engelse vieringen in 
onze parochie, moeten we u laten 
weten dat we na Pasen 2025 stop-
pen met de maandelijkse Engelse 
vieringen in de Willibrordkerk.  

We mogen terugzien op mooie vie-
ringen, waarbij we een nieuwe groep 
gelovige mensen aantrokken. Expats 
en mensen met een migratie achter-
grond kwamen naar deze vieringen. 
Toch moeten we u laten weten dat 
we de vieringen gaan beëindigen, 
omdat de opkomst van mensen die 
geen Nederlands, maar wel de En-
gelse taal beheersten relatief klein 
bleef. Speciale dank gaat uit naar Ka-
rin van der Helm en Marianne Ver-
daas, die vaak voor de muzikale op-
luistering van de vieringen hebben 
gezorgd.  
In Utrecht centrum en in de Majella-
kerk worden Engelse missen aange-
boden. Met deze missen denken we 
dat er voldoende aanbod is. We ho-
pen dat de trouwe bezoekers inmid-
dels voldoende een band hebben 
opgebouwd met onze parochie dat 
ze blijven komen. Op aanvraag wor-
den dopen of huwelijken ook in de 
toekomst in het Engels aangeboden. 

End of English Masses Willibrordkerk 
After two years of experimenting with 
English Masses in our parish, we have 
to let you know that after Easter 2025 we 
will fi nalize the monthly English celebra-
tions in the Willibrord Church.  
We look back on wonderful celebrati-
ons where we attracted a new group of 
faithful. Expats and people with a migra-
tion background came to these Masses. 
However, we must let you know that we 
are going to end these Masses. The at-
tendance of people who did not speak 
Dutch, but did speak English, remained 
relatively small. A special word of thanks  
goes to Karin van der Helm and Marian-
ne Verdaas, who often provided the mu-
sic at these Masses. 
English masses are off ered in Utrecht 
center and in the Majella Church. With 
these Masses we think there is suffi  cient 
supply of English Masses. We hope that 
the loyal visitors of our English Masses 
have built up enough of a bond with our 
parish that they will continue to come. 
On request baptisms or weddings may 
also be off ered in English in the future.

Parochie Licht van Christus is een Rooms Katholieke kerkelijke 
organisatie met het werkgebied in Utrecht Leidsche Rijn, De 
Meern, Vleuten, Haarzuilens. De parochie heeft ca.11.000 leden 
en een vrijwilligersgroep van meer dan 300 personen. Daarnaast 
is er een team van 3 betaalde parttime krachten die de organisatie 
ondersteunen rond pastoraat, fi nanciële administratie en secre-
tariaat. Binnen dit team van medewerkers ontstaat een vacature 
omdat één van de medewerkers eind 2025 met pensioen gaat. 

De parochie Licht van Christus is op zoek naar een gemotiveerde 

Secretaresse / Offi  ce Manager
 24 uur per week per 1 september 2025

Als jij op zoek bent naar een uitdagende rol waarin je je secretariële 
vaardigheden kunt benutten, dan is dit de perfecte gelegenheid voor 
jou. Het takenpakket kan in 24 uur worden uitgevoerd waarbij er enige 
fl exibiliteit is aangaande de werktijden. 

Functieomschrijving 
In de functie van Secretaresse ben je mede het gezicht van onze 
organisatie. Je werkt in een sleutelpositie waar veel lijntjes samenkomen.  

Jouw takenpakket omvat onder andere:
•  Het verwerken van inkomende post/e-mails en verwijzen/

doorverbinden;
• Een algemene vraagbaak zijn voor inkomende gesprekken; 
• Aanspreekpunt voor vrijwilligers; 
• Het beheren van administratie;
• Contacten onderhouden met o.a. leveranciers, installateurs;
• Zorgen voor bereikbaarheid parochie tijdens front offi  ce uren; 
• Up to date houden van de website;
•  Werkzaamheden voor parochieblad en schakel bij distributie 

parochieblad.

Wat verwachten wij van jou?
•  Minimaal een afgeronde MBO-opleiding in richting van 

secretariaat of administratie;
• Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
• Accuraat en enigszins stressbestendig; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• In staat om zelfstandig te werken, maar ook een teamspeler zijn;
• Een open en positieve houding naar het katholieke geloof.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende functie in een dynamische parochie;
• Je komt in een leuk team en hebt veel contacten met vrijwilligers;
• Flexibele werktijden (24 uur per week);
•  Marktconform salaris volgens de Financiële regelingen van het 

Bisdom;
•  Eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden over deze functie en voldoe je aan 
de gestelde voorwaarden? Stuur een motivatiebrief en CV naar de 
secretaris van het parochiebestuur, mevrouw Rinie Boomkamp:  
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Rinie 
Boomkamp (06-52246980).
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en hopen je binnenkort te mogen 
verwelkomen in ons team.

- VACATURE -
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Strijdbare Marjon de Jong zet altijd een 
stapje méér

Marjon de Jong (59) is geboren en 
getogen in Montfoort. Vrijwel haar 
gehele werkzame leven werkt ze 
met ouderen in haar geboorte-
plaats. Achtereenvolgens als ver-
zorgende, afdelingshoofd, eerste 
verantwoordelijke van de dagbe-
steding en dementieconsulent. En 
nu als  coördinator van ontmoe-
tingscentrum ’t Bakkershuis. Ze is 
sterk in het omdenken en zet altijd 
een stapje extra om de ’ideale’ situ-
atie te bereiken. “Jij bent een Teun 
Toebes!”, wordt wel eens tegen haar 
gezegd. Evenals de 24-jarige Teun 
die bekend is van de fi lm ‘Human 
Forever’, is ze onvermoeibaar in 
het scheppen van een betere we-
reld voor mensen met dementie.

Soms moet je creatief zijn. Mar-
jon: “Als verzorgende in het woon-
zorgcentrum zag ik dat mensen 
behoefte hadden aan onderlinge 

contacten. Ik zorgde voor gezellige 
zitjes op de inpandige galerijen 
waardoor spontane ontmoetingen 
op de gang ontstonden. Een ander 
voorbeeld: toen ik eerste verant-
woordelijke van de dagbesteding 
was, boden we tussen de middag 
zelf bereide warme maaltijden aan. 
De deelnemers schilden de aard-
appelen en sneden de groenten. 
Samen koken en eten verbindt 
mensen! Als er wordt gezegd dat 
iets niet meer kan, zoek ik een op-
lossing. Ik heb mezelf aangeleerd 
om creatief te zijn. Hoe kan het 
wél? En dan ga ik het ánders doen! 

Normaliseren van dementie
Marjon: “Ons brein verandert in de 
loop van ons leven. Evenals puber-
teit hoort een haperend brein daar 
ook bij. Onze samenleving zullen 
we daarop moeten inrichten. Nu 

bestaat er een stigma. Als mens 
met dementie ben je niet je ziekte. 
Je hebt een hersenziekte maar je 
bent en blijft mens. Het normali-
seren en niet medicaliseren van 
dementie, dat is van belang. En 
omdenken: ánders gaan kijken en 
de mens zien! Mensen laten voelen 
dat ze er toe doen. We moeten el-
kaar veel meer gaan helpen, men-
sen met dementie accepteren en 
integreren in ons dagelijks leven. 
Want iedereen krijgt met dementie 
te maken, vroeg of laat!”

Ontmoetingscentrum 
‘t Bakkershuis
Jarenlang was het Marjons grote 
droom om een laagdrempelige 
voorziening voor mensen met 
geheugenproblemen, hun man-
telzorgers, vrijwilligers en  profes-
sionals te realiseren. Marjon: ”Als 

-Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder -
met Marjon de Jong 

Door Francis Doesburg 



“Ik heb mezelf 

aangeleerd om creatief 

te zijn. Hoe kan het 

wél? ” 

Sinds eind vorig jaar heeft De Schalm, Oranje-
laan 10 in de Meern een nieuw initiatief in huis: de 
Buurthap. Om de 14 dagen is er op maandag tus-
sen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid om een simpele 
maar smakelijke maaltijd te nuttigen. 

De ene keer een maaltijdsoep, dan weer pannenkoe-
ken of een ander eenvoudig maar smakelijk gerecht. 
Een kopje koffi  e of thee na afl oop hoort erbij. 

Kosten: € 5,00 per persoon exclusief (fris)drank. 
Lekker en gezellig voor een Makkelijke Maandag!

De buurthap
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dementieconsulent kwam ik bij 
ruim 50 cliënten en hun mantel-
zorgers jarenlang over de vloer. 
Hierdoor kende ik de wensen en 
behoeften. Door mensen met el-
kaar in contact te brengen, kun-
nen ze elkaar ondersteunen, zowel 
praktisch als mentaal.” 
Door een Montfoortse onderne-
mer, die het vrijstaande woonhuis 
van zijn overleden ouders wilde 
verhuren, én een onverwacht le-
gaat werd de droom van Marjon en 
SWOM (Sociaal Welzijn Op Maat)
realiteit in 2021. Haar bezieling, de 
grote betrokkenheid van de bevol-
king en gemeente hebben van ’t 
Bakkershuis een succes gemaakt. 
Marjon: “We zijn geen zorginstel-
ling maar een ontmoetingscen-
trum zonder indicaties en met zo 
min mogelijk regels. Je komt bin-
nen via de tuin. Iedereen komt 
achterom!”

Er gewoon zijn en de ander zien
Marjon: “Doordat ik ben opge-
groeid in Montfoort en nooit er-
gens anders heb gewerkt dan in 
Montfoort, ken ik heel veel men-
sen. Het is de kunst te weten wie je 
vóór je hebt staan. Er gewoon zijn, 
een ander zien, tijd en aandacht 
geven. De ander voelt zich erkend 
en dat kan als weldadig worden 
ervaren. Ik zet mensen graag in 
hun kracht.” Cruciaal is het uit-
gangspunt van gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid. Wat breng je? 
Wat heb je nodig? Wil je graag tui-
nieren? Dan kan je helpen in onze 
(moes)tuin? Het is steeds inspelen 
op de veranderende behoeften en 
gebruikers. Bijvoorbeeld: het or-

ganiseren van een gespreksgroep 
voor een oud-docent en oud-on-
dernemers. Zo ontstond de Hee-
renkamer. Geen lotgenoten maar 
deelgenoten. In het ‘gewone’ leven 
zoek je toch ook vrienden of gelijk-
gestemden voor een goed gesprek 
of steun? 

Er zijn ook ‘wekelijkse activitei-
ten: beweeg- en wandelgroepen, 
creatieve activiteiten, ontmoe-
tingsgroepen voor mantelzorgers. 
De mantelzorgondersteuner van 
SWOM en de casemanager van 
De Rijnhoven houden er (inloop)
spreekuur. In ’t Bakkershuis wordt 
gelachen, gehuild en naar elkaar 
omgezien.

Houd zelf de regie
Met mensen met dementie en hun 
mantelzorgers die zeggen: “We 

redden ons wel!” wil Marjon in het 
bijzonder in contact komen. In 
de beginperiode kan er juist nog 
heel veel. Marjon: “Mensen moe-
ten zich niet terugtrekken achter 
de voordeur. Dat kan een sociaal 
isolement creëren voor zowel de 
mens met dementie als zijn man-
telzorger. Blijf actief, neem initia-
tief en houd daarbij zelf de regie. 
Als je in Linschoten of Montfoort 
woont, kom ‘ns een kopje koffi  e 
drinken in ’t Bakkershuis. Dat kan 
elke vrijdagmorgen.” 

Diepgeworteld 
Marjon is gedreven om het ont-
moetingscentrum toekomstbe-
stendig te maken. De deelnemers, 
mantelzorgers, vrijwilligers, de ge-
meente en SWOM vormen met el-
kaar ’t Bakkershuis. Het is de kracht 
van de gemeenschap zelf. Als er 
één partij wegvalt, dan valt ’t Bak-
kershuis niet als een kaartenhuis 
in elkaar. 

Hoe mooi is het om iets achter te 
laten dat zo diep geworteld is in de 
gemeenschap?
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Tot 1959 hadden we een Ministe-
rie van Oorlog. Wat de bedoeling 
van het Ministerie was leek uit de 
naam wel duidelijk. Maar in 1959 
veranderde de naam in Ministe-
rie van Defensie. Het ministerie 
gaat nog steeds over de pant-
serwagens en fregatten van ons 
land, maar de naam duidt op iets 
anders. Het is bedoeld om te ver-
dedigen, niet om zo maar oorlog 
te voeren.

In de loop van eeuwen hebben 
heel wat geleerden nagedacht over 
oorlog, vrede en of er rechtvaar-
dige redenen zijn om een oorlog 
te voeren. Als christenen hebben 
we een dubbel gevoel bij het voe-
ren van oorlog. Jezus zei zelf te-
gen Petrus: “Doe uw zwaard terug 
op zijn plaats, want allen die naar 
het zwaard grijpen, zullen door het 
zwaard omkomen” (Mat. 26:52). 
Maar als je gezag moet uitoefenen, 
als je een natie vormt, word je wel 
gedwongen geweld te kunnen ge-
bruiken. Maar als je de macht hebt 
om geweld te gebruiken, hoe doe 
je dat dan goed?

Bij een preek over Psalm 85 zegt 
Augustinus: We lezen in de psalm: 
´Gerechtigheid en vrede, ze kus-
sen elkaar´. Het zijn twee vrien-
dinnen. Je wilt misschien de ene 
hebben en de andere wil je niet. 
Er is namelijk niemand die de vre-
de niet wil, maar niet allen willen 
gerechtigheid beoefenen. Onder-
vraag de mensen: wil je vrede? Het 
menselijk geslacht zal als uit één 

mond antwoorden: ja, dat wil ik, 
dat verlang ik, dat wil ik, dat heb ik 
lief. Heb dan ook de gerechtigheid 
lief want het zijn twee vriendinnen 
die elkaar kussen. Als je de vrien-
din van de vrede niet bemint, dan 
zal de vrede ook niet van jou hou-
den.

Maar toch kan de situatie zich voor-
doen dat je als land geweld moet 
gebruiken. Dan houdt Augustinus 
ons wel een aantal voorwaarden 
voor: oorlog kan alleen maar door 
bevoegd gezag gevoerd worden, 
dus niet door een of ander rebel-
lenleger. De ongerechtigheid van 
de ene partij moet erger zijn dan de 
onrechtvaardigheid van de andere 
partij. Als het een koning is die zijn 
mensen uitzuigt, dan mag het. Een 
andere voorwaarde is dat het ge-
weld met de juiste bedoeling inge-
zet moet worden,  èn dat er sprake 
moet zijn van een waarschijnlijk 
succes. Er moet billijkheid zijn van 
de gebruikte middelen.

Maar vrede is voor Augustinus het 
hoogste goed. Iedereen streeft naar 
vrede, zelfs de mensen die oorlog 
voeren. Een oorlog is alleen ge-
rechtvaardigd als deze een goede 
zaak dient. Een goede zaak wordt 
bepaald door rechtvaardigheid en 
het belang van iedereen. Vrede is 
echter iets dat vanuit zichzelf goed 
is. Augustinus vergelijkt de vrede 
met een geliefde: Laten wij de vre-
de liefhebben, laat het onze vrien-
din zijn, zegt hij. Die geliefde moet 
bemind worden en verlangt een 
samenzijn zonder bitterheid. Vre-
de  is zoals daglicht: het wordt niet 
minder naarmate er meer mensen 
delen in de vrede.

In het voorkómen van de oorlog 
en behouden van de vrede noemt 
Augustinus vaak het woord ´gene-
zen´. We moeten ons haasten onze 
vijanden te genezen in plaats van 
hen te veroordelen, zorgvuldig te 
verzorgen en voorzichtig te zijn. 
Maar helaas, dat is niet altijd het 
wondermiddel.

Pastor Gerben Zweers o.s.a.   

Voor de goede zaak vechten…
goed vechten?

Amsterdam: 
Stille Omgang

De jaarlijkse Stille Omgang vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 15 
maart. Het Aartsbisdom Utrecht 
organiseert een gezamenlijke 
deelname van parochies uit dit 
bisdom, startend met een Eucha-
ristieviering in de H. Nicolaasba-
siliek nabij het Centraal Station. 

Het is misschien een idee om in 
het genadejaar als pelgrim van 
hoop de voettocht in Amsterdam 
te lopen als alternatief voor een 
bedevaart naar Rome. De geza-
menlijke intentie van 2025 voor de 
omgang is: ‘Vanwege het Mirakel: 
Luister naar de stem van God’.

Het programma is als volgt:
20.00 uur:
Eucharistieviering in de basiliek 
van de H. Nicolaas A’dam
21.30 uur: 
Deelname aan de Stille Omgang 
(ongeveer 1 uur lopen).

Vervoer met de trein kost vanaf 
Utrecht CS € 19,00 retour.

Meer informatie over de geschie-
denis of het jongerenprogramma 
kun je vinden op de websites van 
het aartsbisdom en de stille om-
gang adressen: 
www.aartsbisdom.nl   
www.stille-omgang.nl

Contactpersoon bedevaarten:
Karin van der Helm
email: 
karin.vanderhelm@planet.nl
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 23 maart Rietje Verhoof-de Graauw, Thea 
Gadella-Kocken, Bob Kortz, Fie Oostrum-van der 
Horst, Jan de Ridder, Henk van Doorn, Walther 
Verhoof, Ketty Opgenoort-Lamers, Ed Goedings 
zondag 30 maart  Overleden familie Vernooij, Herman 
Wessels, Martin Ham, overleden ouders Miltenburg-
Miltenburg 
zondag 6 april Femie aan de Stegge-Veldhuis, Gretha 
Schijf-Huisman, Mariëtte van den Boogaard-Koolen, 
Co en Riet van Doorn-van Rooijen, Julia Schevers-
Godschalk, Tonny Tonen-Glissenaar
Palmzondag 13 april  Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Barbara Klein Beekman-van Dommelen, Henk van 
Doorn, Overleden familieleden Boot-Kraan, Maria 
Gresnigt-van Maarseveen
Witte Donderdag 17 april  tot zekere intentie
Paaswake zaterdag 19 april  Henny en Rie van 
Engelen, Ralph Sturkenboom
Pasen zondag 20 april  Hein van den Oudenrijn en 
zijn zoon Jos, Nard Verbeij, Aly Kok-Bus, Henny van 
den Berg, Leo van der Pouw, Gerda Broeke, Gerard 
en Gerda Schevers-Spaan, Overleden ouders Peelen-
Koster, Ketty Opgenoort-Lamers, Overleden ouders 
Matze-Mulder en Ad Matze, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer- van Drongelen, 
Henk Brinkhof 
2e Paasdag maandag 21 april tot zekere intentie 
zondag 27 april  Overleden familie Vernooij, Thea 
Gadella-Kocken, Bob Kortz, Fie Oostrum-van der 
Horst, Jan de Ridder, Herman Wessels, Walter Verhoof, 
Martin Ham
zondag 4 mei  Femie aan de Stegge-Veldhuis, Gretha 
Schijf-Huisman, Mariëtte van den Boogaard-Koolen, 
Lilian Besemer- van Drongelen, Julia Schevers-
Godschalk, Tonny Tonen-Glissenaar

WILLIBRORDKERK 

zondag 23 maart  Chris Knippers, Salvatore 
d’Aguanno, Annie Wieman-Massop, Walther Verhoof, 
Paul en Ciska de Haan-Jansen, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer- van Drongelen, 
ouders ten Have-Enthoven
zondag 30 maart  Joseph Tantua, Corrie de Groot-
de Groot, Beb Schoote-van Zuijlen, Ger en Ria Smits-
Slaats, Theo Huijden, Margreet Bonenkamp-Bogaard, 
George Wartan
zondag 6 april Theo en Bertha van der Maat-Hesp,  
Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden ouders Toon 
en Nel de Groot-Gram, Mien Vermeent-Bakkers, Giel 
de Groot, Arie van ‘t Klooster, Johan, Corry en Gerben 
Verhoef, Chris Knippers, Rob Nuijens, Johan Brand, 
Edmond Nuss, Herman en Riet van den Bosch-Goes, 
Familie Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der 
Neut en zoon Martien Verhoef, Joseph Tantua, ouders 
ten Have-Enthoven 
Palmzondag 13 april Nel van Bommel-Storm, Huub 
Broekhuijse, Cor Jong, Ger Smits, Giel de Groot, Corrie 
de Groot-de Groot
Pasen zondag 20 april  Kees Vernooij, Nel Jansen-
Meiland, Jos Koot, Pauline Benschop-van Rijnsoever, 
John Kempeneers, Aad van Dijk, Janny van Rossum-
van Kleef, Chris Knippers, overleden ouders Wolters-
Verheul, Ko van Schaik en dochter Helma, Margreet 
Bonenkamp-Bogaard, Frans Wieman, Ben Kosterman,
zondag 27 april  Corrie de Groot-de Groot, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Rien Pouw, Salvatore d’Aguanno, 
Ger en Ria Smits-Slaats, Annie Massop-Wieman, Paul 
en Ciska de Haan-Jansen, Ouders Scholman-van 
Kats, George Wartan
zondag 4 mei  Guus de Rijk-Hamelijnck (1e jaar-
gedachtenis), Elisabeth Schrama-de Boer, Overleden 
ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Mien Vermeent-
Bakkers, Giel de Groot, Ans de Groot-van Schip, Johan, 
Corry en Gerben Verhoef, Rob Nuijens, Johan Brand, 
Familie Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der 
Neut en zoon Martien Verhoef, Ben Kosterman, Corrie 
ten Have-Enthoven

Een Bakkie Troost
Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke periode, voelt u zich eenzaam 
of heeft u gewoon behoefte aan wat gezelschap? Dan bent u élke eerste 
woensdag van de maand welkom voor ‘een bakkie troost’. Tijdens dit koffi  e 
moment vindt u een luisterend oor. U hoeft niet bang te zijn dat u anderen 
‘lastig valt’ met uw verhaal, alle problemen en zorgen mogen besproken 
worden. Begeleiding door Pieter Hof, Marianne Vlaar en indien mogelijk 
Eefj e Visser van Uitvaartzorg Eefj e. Voor een 1-op-1 gesprekje kan ook altijd 
een afspraak gemaakt worden.
U bent van harte welkom!

Elke éérste woensdag: 10:00u Pastoraal Centrum (2 april en 7 mei)
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Een heldere boodschap

In 1 Korintiërs 13 lezen we in de bijbel deze kernbood-
schap van ons geloof: “Dit is wat blijft: geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”.
De liefde moet dus steeds het belangrijkste in ons le-
ven zijn. 
Kerkvader Augustinus spoort ons herhaaldelijk aan in 
ons eigen hart te kijken. Eén van zijn uitgangspun-
ten is dat liefde steeds welwillendheid moet zijn, dat 
wil zeggen dat zij op de eerste plaats moet bestaan in 
het uittreden uit onszelf en in het werkelijk dienen 
van het welzijn van de ander. Daarin onderscheidt de 
mens zich ook van de andere dieren: je over je pri-
maire reactie op een vreemdeling (die “rare” buur-
vrouw, een ongewassen dakloze of een ontredderde 
vluchteling uit oorlogsgebied) heen zetten en hem of 
haar in de eerste plaats als een medemens zien. En 
iets doen voor hem of haar, zonder daar iets voor te-
rug te verwachten.

Je hoeft geen dakloze of oorlogsvluchteling te zijn om 
het in onze samenleving moeilijk te hebben. Daarom 
helpen we met de Parochiële Caritas Instelling jaar-
lijks vele tientallen mensen binnen het gebied van 
onze parochie, parochianen en niet-parochianen, 
die een fi nancieel steuntje kunnen gebruiken. Het is 
helaas erg nodig.

De Caritas kan alleen helpen dankzij de gulle giften 
van medegelovigen die om willen zien naar hun 
naasten in nood, al kennen zij deze niet persoonlijk. 
Wij hebben in onze kerk de goede gewoonte om jaar-
lijks in aanloop naar het Paasfeest het zogenaamde 
Goede Week Off er te vragen. In de enveloppe en brief 
bij deze Drieluik vindt u de oproep voor een fi nan-
ciële bijdrage. We kunnen de boodschap niet nog 
helderder maken: zonder uw hulp kunnen wij geen 
armen helpen. Uw bijdrage is daarom hard nodig en 
wordt zeer gewaardeerd. Scan de QR code in de brief 
of maak uw bijdrage zelf over op het bankrekening-
nummer van de PCI in het colofon hiernaast. U kunt 
ook een contante bijdrage geven tijdens de collecte 
op Witte Donderdag.

Wie de heldere boodschap van de naastenliefde goed 
hebben verstaan zijn Renske en Sonja, twee buur-
vrouwen op de Claudiuslaan in De Meern. Zij hebben 
tegen hun huis zelf een weggeefkastje neergezet waar 
mensen met geen of weinig budget gratis boodschap-
pen kunnen doen. Deze zogenaamde buurtsuper is 
gevuld met houdbare producten en verzorgingsmid-
delen en is bedoeld voor minima. Het afgelopen half 
jaar heeft de PCI dit fantastische initiatief fi nancieel 
gesteund. Het kastje wordt door mensen die het no-
dig hebben, gelukkig goed gevonden en is vaak leeg. 
Zoals u weet is de steun van de PCI altijd tijdelijk, dus 
dat stopt binnenkort. Daarom zijn Sonja en Renske op 
zoek naar nieuwe sponsoren. Mocht u fi nancieel iets 
kunnen bijdragen, kunt u dit laten weten aan de PCI 

via pci@lichtvanchristus.nl Dan brengen wij u in con-
tact. U kunt ook een materiële bijdrage geven uit uw 
trapkast of door iets extra’s te kopen in de supermarkt. 
Producten (bv blikgroenten, rijst, tandpasta, shampoo 
etc. etc.) zijn van harte welkom en kunt u plaatsen in 
het kastje van de gratis buurtsuper op de Claudiuslaan 
39 in De Meern. Omgekeerd boodschappen doen. 
Hoe leuk is dat?

Waar Christus met Pasen met zijn kruisdood het ul-
tieme off er voor ons mensen heeft gebracht, kunnen 
wij met een groot of klein off er in de vorm van een 
fi nanciële bijdrage of het weggeven van boodschap-
pen leven in de boodschap van onze Heer: hebt elk-
ander lief.

Ik wens u namens het bestuur van de PCI een Zalig 
Paasfeest.

Kasper Driehuijs
Voorzitter PCI

Dat kan ook door ons attent te maken op mede-
mensen in nood of door zelf hulp te vragen.

Mail: pci@lichtvanchristus.nl
Tel. 06-83342037
Kasper Driehuijs, 
Hans van Dijk
Lambert van Elk, 
Marloes van Dijk - 
Middelweerd

Giften zijn altijd welkom op :
NL71RABO 0140.8316.22 
t.n.v. PCI Licht van Christus

Helpt u  de PCI  helpen?
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We willen graag nogmaals zo’n leu-
ke creatieve middag organiseren.  
U bent welkom om gezellig mee te 
helpen op zaterdag 29 maart in het 
portaal van de Mariakerk. 
De ruimte wordt ingericht met ta-
fels, lekker verwarmd en we zorgen 
voor koffi  e, thee en wat lekkers. Er 
zullen weer voldoende potjes met 
oase/steekschuim klaarstaan, di-

verse soorten voorjaarsgroen en 
wat decoratiemateriaal. Mocht u 
zelf materialen voor stukjes over 
hebben, dan vinden we het erg 
fi jn als u dat mee wilt brengen of 
de week ervoor wilt brengen in de 
Mariakapel. 
Datum: zaterdag 29 maart 2025
Tijd: 14.00 uur
Locatie: portaal Mariakerk

Graag zelf een snoeischaar mee-
nemen!

Opgeven kan via marianne.vlaar@
lichtvanchristus.nl of telefonisch 
naar het secretariaat: 030-6774571

Verkoop bloemstukjes 30 maart
Na afl oop van de vieringen wor-
den de gemaakte bloemstukjes 
verkocht achterin beide kerken. 
De vrijwilligers proberen naast een 
eigen bloemstukje, ook weer zo 
véél mogelijk mooie stukjes voor 
anderen te maken. De opbrengst 
is bijna geheel voor de parochie. 
Door de vele donaties van spullen 
en groen, hebben we alleen on-
kosten voor de aanschaf van de 
oase/steekschuim.  De gekochte 
bloemstukjes kunnen ook worden 
weggegeven aan oudere of zieke 
medeparochianen. (adressen be-
schikbaar).

Verkoop zondag 30 maart:
Mariakerk 10.30u 
(na afl oop eucharistieviering)

Willibrordkerk 12.00u 
(na afl oop eucharistieviering)

Pastor Gerben Zweers organiseert van 3 tot en met 12 oktober een reis 
naar Italië voor parochianen en voor andere mensen die geïnteres-
seerd zijn. Het is een reis met als titel ´In het spoor van Augustinus´. 

We gaan naar een aantal plaatsen die te maken hebben met leven van 
Augustinus, maar we zien en doen veel meer. We zullen Florence be-
zoeken, Milaan, Pavia, Siena en San Gimignano. We overnachten in een 
prachtig 14de eeuws klooster en zullen op verschillende mooie plaatsen 
de eucharistie vieren. Naast het georganiseerde programma is er ook 
veel ruimte voor vrije tijd om zelf op pad te gaan en mooie dingen te 
zien. Dit wordt een prachtige reis. 

Meer informatie is te vinden op www.christoff elreizen.nl.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zaterdag 12 april om 14.30 uur in de koffi  ezaal van de Willibrordkerk
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten

Bloemstukjes maken op 29 maart

Pastor Zweers organiseert reis 
naar Italië voor parochianen Italië

Inspiratiereis

Welkom om met ons mee te gaan

In het spoor van Augustinus
3 tot en met 12 oktober 2025

Prijs vanaf € 1.350,00
Toeslag eenpersoonskamer € 175,00

Stichting Christoffel Reizen
Website christoffelreizen.nl

Contactgegevens
Telefoon 073 203 41 44
Mail info@christoffelreizen.nl

Nieuw én toch vertrouwd

Info contactpersoon
Pastor Gerben Zweers o.s.a.
gjbzweers@gmail.com 
Saskia Koemans
saskia.koemans@planet.nl

Aanmelden/boeken
via www.christoffelreizen.nl

Het was zeer gezellig om elkaar te ontmoeten tijdens het kerststukjes 
maken in december. Er zijn heel veel stukjes gemaakt en de opbrengst 
was met ruim 1200 euro voor de parochie boven verwachting; daar 
zijn we heel erg dankbaar voor! 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

kerkdienstgemist.nl

Mariakerk Willibrordkerk 
 3e zondag Veertigdagentijd

zondag 23 maart # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Uriël 
Kindernevendienst

Extra collecte Bisschoppelijke Vastenaktie

Aankondiging van de Heer (Mariaboodschap)

dinsdag 25 maart 19.00 uur pastoor P. Ambting 
Groep Michaël

4e zondag Veertigdagentijd

zondag 30 maart # 9.30 uur pastor G. Zweers
Ad Altare

# 11.00 uur pastor G. Zweers
Caeciliakoor
Kindernevendienst

Verkoop bloemstukjes t.b.v. de parochie

5e zondag Veertigdagentijd

zondag 6 april # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos
Familieviering

Extra collecte Bisschoppelijke Vastenaktie

Boeteviering Vastenperiode

woensdag 9 april 19.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

Palmzondag

zondag 13 april # 9.30 uur pastor J. Scholten
Singhet di Mare
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Groep Michaël
Kindernevendienst 

Paas Triduüm

Witte donderdag

donderdag 17 april 19.00 uur pastoor P. Ambting
Uriël 

Extra collecte voor de PCI (Goede Week Off er)

Goede Vrijdag 

vrijdag 18 april 13.00 uur Kinderkruisweg 
19.00 uur pastoor P. Ambting
Goede Vrijdagavondviering 
Groep Michaël

15.00 uur pastoor P. Ambting
Kruisweg
Caeciliakoor

Paaszaterdag/Stille zaterdag

zaterdag 19 april 21.00 uur pastoor P. Ambting
Ad Altare
Paaswake

 Pasen

zondag 20 april 9.30 uur pastor J. Scholten
Uriël

11.00 uur pastor J. Scholten
Groep Michaël
Familieviering

2e Paasdag

maandag 21 april 10.00 uur pastoor P. Ambting
Schola



Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmo-
menten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistievieringen 

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur, behal-
ve 1 april en 6 mei  (1e dinsdag 
van de maand)
vrijdagmorgen 9.00 uur met 
aansluitend aanbidding en 
biechtgelegenheid tot 10.00 uur 
Behalve Goede Vrijdag 18 april.

Willibrordkerk  
donderdagavond 19.00 uur 
(behalve 17 april) 

De Roef  
Touwslagerslaan 3, De Meern
1e dinsdag van de maand 
19.00 uur (1 april en 6 mei) 
  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten

Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur   

Aankondiging van de Heer/
Maria Boodschap
dinsdag 25 maart 19.00 uur 
Mariakerk

Boeteviering en 
biechtgelegenheid 9 april
woensdag 19.00 uur Mariakerk 

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen
Donderdag 20 maart   Vormselbijeenkomst 4 ---19:00u tot 20.00u 

Pastoraal Centrum
Zondag 23 maart  Les 3 Lunch met pastoor Peter --- 12.30u  
 Pastoraal Centrum
Zaterdag 29 maart  Bloemstukjes maken --- 14.00u – 16.00u 
 portaal Mariakerk 
Zondag 30 maart  Verkoop bloemstukjes --- na afl oop van 

eucharistievieringen
Zondag 30 maart  Geloofscursus bijeenkomst 8 ---12.15u 

Pastoraal Centrum
Woensdag 2 april Bakkie Troost – 10.00u  Pastoraal Centrum
donderdag 3 april  Vormselbijeenkomst 5 --- 19:00u tot 20.00u 

Pastoraal Centrum
Zondag 6 april  Geloofscursus bijeenkomst 9 ---12.15u 

Pastoraal Centrum
Zaterdag 12 april  Palmstokken versieren --- 14.00u-16.00u 

Pastoraal Centrum
Zaterdag 12 april   The Passion Leidsche Rijn --- 20.30u Tieners 

verzamelen bij ingang Castellum Hoge 
Woerd. Tieners vanaf 21.30u weer op te halen 
(evenement tot 22.00u)

Vrijdag 18 april  Kinderkruisweg -- 13.00u Mariakerk, je mag 
een bloem(etje) meenemen om na afl oop bij 
het kruis te leggen.

Zondag 20 april  Voorstellen Vormelingen ---  11.00u 
Willibrordkerk

Donderdag 24 april   Ouderavond Vormsel --- 20.00u 
 Pastoraal Centrum (zonder vormelingen)
Zondag 4 mei   Afsluiting geloofscursus lunch --- 

12.30u-14.30u Pastoraal centrum
Donderdag 8 mei   Vormsel bijeenkomst 6 --- 19:00u tot 20.00u 

Pastoraal Centrum
Zondag 11 mei  Communieles Les 4 --- 11.00u 
  Pastoraal Centrum. De kinderen komen bij 

ouders terug tijdens de eucharistieviering in 
Willibrordkerk

Zondag 18 mei  Parochiedag en Jubileum Uriël, met BBQ en 
veiling --- 10.30u Mariakerk

13

Beloken Pasen

zondag 27 april # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Singhet di Mare

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Caeciliakoor

3e Zondag van Pasen

zondag 4 mei # 9.30 uur pastoor P.Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Para Todos, Familieviering

Koffi  edrinken na de mis. #
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Veertigdagentijd en Pasen voor gezinnen en kinderen in  de kerken
De Veertigdagentijd is een mooie 
en waardevolle periode voor vas-
ten, bezinning, verdieping, dank-
baarheid en naastenliefde. Tijdens 
de kindernevendiensten bespre-
ken we al deze facetten met de 
kinderen. Ook duiken we in het 
vastenproject van dit jaar. We dra-
gen graag een steentje eraan bij 
dat in Tanzania meer kinderen 
naar school kunnen, zij beter on-
derwijs krijgen en dat ze lekkere 
fruitbomen kunnen planten!

Data om te onthouden staan in 
de kinderactiviteitenagenda hier-
naast. 
Graag geven we extra toelichting 
op de volgende activiteiten:

Zondag 13 april Palmzondag 
in De Meern  (9.30 uur) 
en Vleuten (11.00 uur) 
Kinderen mogen hun versierde 
palmpaasstok mee naar de kerk 
nemen. Tijdens de kinderneven-

dienst maken we ze verder af met 
een broodhaantje, een palmtakje 
en een adreskaartje voor een pa-
rochiaan die wel wat Paasvreugde 
kan gebruiken. 

KiNd & Gezin
Voorbereiding Eerste Heilige Communie 

In januari kwamen eerst de ouders 
ter kennismaking samen. Een bont 
gezelschap, waarbij een deel is op-
gegroeid in het buitenland, zoals 
Latijns-Amerika, Spanje, Tsjechië 
of Polen. 
De voorbereiding houdt in dat tij-
dens vijf zondagdiensten in de 
Willibrordkerk de communicanten 

lessen volgen onder leiding van 
Rebecca en Fresia, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de kleurrijke 
methode ‘Blijf dit doen’. Met een 
klein stapeltje huiswerk om zelf 
verder aan te werken. De eerste 
leszondag was op 26 januari met 
als onderwerpen De Naam (van 
God, van jezelf) en het Onze Vader.

Daarnaast zijn er ook een aan-
tal andere activiteiten. Zo hebben 
de kinderen al een rondleiding in 
de Mariakerk gekregen. In kleine 
groepjes kregen de kinderen uit-
leg over bijvoorbeeld het altaar, 
de doopvont en de Mariakapel, en 
mochten zij kijken in de sacristie 
en boven bij het orgel. Na afl oop 
volgde er met de hele groep een 
kleine overhoring door pastoor 
Ambting en werd het Onze Vader 
samen geoefend (zie foto).
Tijdens de familieviering op 9 
maart in de Willibrordkerk zullen 
de communicanten worden voor-
gesteld. De Eerste Heilige Com-
munie zelf zal plaatsvinden op 22 
juni in de Mariakerk. De komende 
maanden zullen wij jullie op de 
hoogte houden van de weg hier-
naar toe.

Namens de ouders 
van de communicanten EHC 2025

U heeft het misschien al gemerkt: de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is weer begonnen. Dit 
jaar met een mooi aantal van 21 kinderen van zowel de Mariakerk als de Willibrordkerk. 
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Veertigdagentijd en Pasen voor gezinnen en kinderen in  de kerken

Toen Jezus op aarde was, leerde Hij ons de Wet van liefde te leven die we in het paradijs ook zullen leven. Door elk moment lief te hebben, bereiden we ons voor om Hem te ontmoeten, waar Hij nu bij God de Vader is en op ons wacht.

Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen, hielpen de apostelen de eerste christelijke gemeenschappen om zo te leven: in vrede en met liefde voor elkaar.
Paulus schreef hen vaak brieven met veel adviezen.

Het belangrijkste - herinnert hij hen - is het bewaren van de harmonie, de zwaksten te helpen, met liefde te corrigeren.Proberen te vergeven ook al doet iemand je pijn. Altijd kiezen voor wat goed is en daaraan vasthouden.

Ik woon in Thailand en ben acht jaar oud. Op een dag, tijdens de schilderles gaf de leraar ons een tekening om in te kleuren. Terwijl ik dat begon te doen, zag ik mijn vriend verdrietig naar het vel papier kijken.

Hij was zijn kleurpotloden thuis vergeten. Ik kon zien dat hij hulp nodig had, maar mijn andere klasgenoten deden alsof ze het niet zagen. Ik kon niet hetzelfde doen! Ik besloot mijn kleurpotloden met hem te delen.

Ik voelde me echt gelukkig. Ik voelde dat ik het juiste had gekozen door hem te helpen die in moeilijkheden zat. Vanaf dat moment was er steeds meer harmonie in de klas, meer liefde onder elkaar en aandacht voor iedereen.

(FEBRUARI 2025 - “Bijbelvers voorgesteld voor dit jaar door de Evangelische Kerken)

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging.  © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk

“Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is.” (1Tess 5:21)
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“Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is.” (1Tess 5:21)

Kinderactiviteiten 
AGENDA

Belangrijke data op een rij:

Zondag 16 maart 
Vastentijd project 
Kindernevendienst
11.00u Willibrordkerk

Zondag 23 en 30 maart 
kindernevendienst in Vleuten 
11.00u Willibrordkerk

Zondag 6 april 
familieviering in Vleuten 
11.00u Willibrordkerk

Zaterdag 12 april 
Palmstokken versieren
14.00u-16.00u Pastoraal Centrum

Zondag 13 april  
Palmzondag
9.30u Mariakerk 

Zondag 13 april   
Palmzondag
11.00u Willibrordkerk

Vrijdag 18 april
Kinderkruisweg
13.00u Mariakerk

Zondag 20 april
Familieviering Pasen
11.00u Willibrordkerk

Kom ook een Palmpasenstok versieren 
Zaterdag 12 april van 14.00-16.00u ben je 
van harte welkom op het pastoraal centrum. 
Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. Alle 
kinderen van onze parochie zijn samen met 
hun papa, mama, opa of oma welkom. Dan ma-
ken we er samen een hele gezellige middag van!

Je kunt thuis vast een eenvoudig kruis ma-
ken: Neem twee platte houten latten. Eén 
stok van ongeveer 50-60 centimeter en 
eentje van ongeveer 30-40 centimeter lang. 
Schroef of spijker deze aan elkaar tot een 
kruis. Zorg er wel voor dat er geen scherpe 
puntjes uitsteken. Met bamboestokken of rechte 
takken kan het ook. Je kunt dan de stokken stevig aan 
elkaar binden met touw of met Ductape. 

We zorgen voor crèpepapier en wat spullen om het 
kruis te versieren. Je mag zelf nog spulletjes meene-
men om eraan te hangen, bijvoorbeeld theezakjes, 
doppinda’s, een mandarijntje, chocolaatjes of (kralen)
slingers en paasversiersels. Alle lekkers moet wel ver-
pakt zijn.  

Palmzondag
Zondag 13 april mag je met je mooi versierde kruis naar de kerk komen, 
om er een broodhaantje en gezegend Palmtakje aan te laten maken. Na 
de viering breng je je Palmpasenkruis naar een zieke of oudere uit onze 
parochie. Je maakt je kruis dus voor iemand die het hard nodig heeft om 
een steuntje in de rug te krijgen. Of voor iemand die verdriet heeft om 
getroost te worden. Of voor iemand die ziek is, een beetje aandacht krijgt 
en weer snel beter wordt. We zorgen voor voldoende adressen.
Zondag 13 april is de kindernevendienst in de Mariakerk De Meern om 
9:30u en in de  Willibrordkerk Vleuten om 11:00u.

Vrijdag 18 april (Kinder)kruisweg 
in De Meern (13.00 - 14.00 uur) 
Alle kinderen en andere parochi-
anen zijn welkom om samen de 
kruisweg van Jezus te herbeleven. 
We kijken samen naar de schilde-
ringen aan de muren, bidden een 
gebed en zingen een lied. Bezoe-
kers mogen een bloem meenemen 
om bij het kruis te leggen. 

Zondag 27 april en zondag 4 mei is 
er geen kindernevendienst in ver-
band met de meivakantie. 

Verandering kindernevendienst 
in De Meern!
Tot aan de zomervakantie wordt 
de kindernevendienst in De Meern 
verplaatst van de eerste zondag 

van de maand naar de tweede zon-
dag. Dus op zondag 11 mei, zondag 
8 juni en zondag 13 juli is er kin-
dernevendienst in de Mariakerk 
(start 9.30 uur). 



LICHT VAN CHRISTUS

In de Oude Testament van de Bij-
bel wordt heel wat afgevochten 
en bloed vergoten. De rol van God 
is daarbij vaak heel eenvoudig; als 
Israël wint, is God goedgunstig 
en als Israël verliest, straft Hij. 
Grote passages in de bijbel gaan 
over strijd. In onze kerk zoeken 
we naar diepere lagen van die 
verhalen en zien we de strijdver-
halen ook wel als metafoor voor 
onze worsteling door het leven. 
Het gaat er niet zozeer om of die 
verhalen historisch correct zijn, 
maar het gaat erom wat het ver-
haal te zeggen heeft.  

Een mooi verhaal in de Bijbel is het 
verhaal uit Genesis (Gen.32, 23-33) 
waar Jacob bij het riviertje de Jab-
bok het gevecht aangaat met een 
fi guur die op zijn pad komt. Op 
deze tekst is veel exegese gepleegd. 
Met wie vecht Jacob nu eigenlijk? 
Sommigen zeggen met God, an-
deren zeggen met zijn broer Essau, 
die hij bedroog en weer anderen 
zeggen dat Jacob vocht met zich-
zelf. Het mooie aan de tekst vind 
ik dat dit open blijft voor interpre-
tatie. Zelf denk ik dat het allemaal 
klopt, dat Jacob zowel worstelt met 
God, als met Essau en daarmee de 
naaste en ook met zichzelf. Deze 

worsteling is een soort verdichting 
van een mensenleven. Worstelen 
wij niet allemaal gaandeweg ons 
leven met God, de naaste en ons-
zelf? Tijdens onze reis van wieg 
naar graf zijn er momenten van 
worsteling die ons, als het goed 
is, verder helpen in het leven. Als 
mensen niet iets van worsteling 
kennen, vraag ik me altijd af of ze 
wel echt leven. Denk bijvoorbeeld 
aan de worsteling van de pubertijd, 

waar je je als jongere afzet tegen je 
ouders en je eigen plek in de we-
reld zoekt of aan de midlife crisis, 
waar je je afvraagt of dit, wat je nu 
bereikt hebt, wel vervullend is voor 
je leven. Bij sommige mensen leidt 
deze strijd tot radicale besluiten 
als een carrière switch of zelfs tot 
scheiding. Juist in de midlife staat 
ook de zingevingsvraag centraal. 
Waar doe ik het allemaal voor? Wie 
en waar is God in dit alles? Maar 
denk bij die worsteling ook aan de 
momenten dat het zwaar was tij-
dens de schoolcarrière of rond de 
laatste levensfase en het sterven 
van je ouders. Soms was er een 
sterke intrinsieke motivatie die je 
ergens voor deed gaan, soms was 
die er ook helemaal niet. Al met al 
ben je door alle worstelingen heen 
gekomen waar je nu bent.   

De worstelingen die we gaande-
weg ons leven meemaken, helpen 
ons om te groeien, om meer geïn-
tegreerde mensen te worden. Ho-
pelijk ben je dan aan het eind van 
je leven in vrede, met jezelf, met de 
naaste en met God en kun je je le-
ven be-amen, zeggen dat het goed 
is. 

Pastoor Peter Ambting  

Vecht: de worsteling van Jacob bij de Jabbok

Op donderdagavond heb ik een 
vergadering met de parochieraad 
van de Emmauskerk in Nieuwe-
gein. Na afl oop fi ets ik weer te-
rug naar mijn communiteit in 
Utrecht. Ter hoogte van de Rivie-
renwijk, rond vijf over half elf ´s 
avonds, spreekt een jonge dame 
mij aan.

´Meneer, mag ik u wat vragen?´
Ik stop meteen. ´Ja hoor.´
´Ik moet naar het station, maar nu 
ben ik laat. Mag ik bij u achter op de 
fi ets tot het eind van de straat zodat 
ik de trein haal, anders moet ik een 
uur wachten.
Geen probleem hoor. Spring maar 
achterop.´

En zo fi ets ik verder, met een onbe-
kend meisje achterop.
Er ontstaat een gesprek. Wat zij stu-
deert. Psychologie. Waar ik woon. 
Oude Gracht. ´Ah, niet verkeerd. 
Hebt u daar een appartement? Nee, 
ik woon in een klein soort kloos-
tertje tussen de Jacobikerk en Sint 
Augustinuskerk. Ik ben lid van een 
kloosterorde.´
Ze moet naar Veenendaal.
Ik stop bij station Utrecht-Vaartse 
Rijn. ´Nou, u hebt uw work-out 
wel gehad, zegt ze.´ En ze ver-
dwijnt weer verder naamloos in de 
nacht....

Ik moet denken aan de preek van 
Augustinus over de Emmausgan-

gers: Zorg dat u onderweg bent, 
want zo kunt u Christus als gast 
ontmoeten. Alleen al daarom doe 
ik zo’n beetje alles in de parochie 
met de fi ets.

Ontmoeting op de fi ets
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Aandacht voor elkaar

GEBOREN

23 januari
Wiechger-Pelle

zoon van Dave Brouwer en 
Joséphine van den Heuvel

7 februari
June

dochter van Niels en Emma 
van der Pijl-Blom

GEDOOPT

9 februari
Lucas

zoon van Thomas en Natascha 
Vulto-Verzantvoort

9 maart
Silke

dochter van Marijn de Pagter en 
Eva Jansen

OVERLEDEN

3 januari
Marchiena Hermanna 

Kroon-Postuma (Herma)
op de leeftijd van 62 jaar

echtgenote van Aloys Kroon

De crematieplechtigheid was op 
13 januari

23 januari
Petronella Josephina de Groot 

(Zuster Martha)
op de leeftijd van 86 jaar

ruim 66 jaar bij de Zusters van 
H.Maria Magdalena Postel

De uitvaartmis was op 29 januari 
in Boxmeer. 

Zij is begraven op het kerkhof van 
het Bergkloster in Bestwig.

26 januari
Cornelia Adriana Maria 

ten Have-Enthoven (Corrie)
op de leeftijd van 98 jaar

weduwe van Leo ten Have

De uitvaart was op 1 februari 
in de Willibrordkerk en daarna 

begrafenis

31 januari
Juliana Catharina Anna Maria 

Schevers-Godschalk (Julia)
op de leeftijd van 76 jaar

echtgenote van Tom Schevers

De uitvaart was op 8 februari in de 
Mariakerk en daarna crematie

1 februari
Antonia Cornelia Maria 

Tonen-Glissenaar (Tonny)
op de leeftijd van 86 jaar

Weduwe van Joop Tonen

De uitvaart was op 7 februari in de 
Mariakerk en daarna begrafenis

24 februari
Adrianus Wilhelmus Snel (Arie)

op de leeftijd van 81 jaar
echtgenoot van Hannie Cabo

de crematieplechtigheid was 
op 3 maart

25 februari
Martha Cornelia Gijsberta Maria 

Koot (Marinka)
op de leeftijd van 57 jaar

de crematieplechtigheid was 
op 6 maart

2 maart
Gijsbertus Wilhelmus Lambertus 

van Batenburg (Ber)
op de leeftijd van 61 jaar

de crematieplechtigheid was 
op 8 maart
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Vechten in de nacht  
Het doet zo goed om met elkaar te spreken

De ander in de ogen kunnen zien
Niet met heel veel verhalen, lange preken

Maar samen mogen strijden in verdriet
Het hard gevecht aangaan op dood en leven

Jij leeft en vecht en wilt dat ook van mij

Geen jammerklachten of een trillend beven
Jij vraagt om moed en vechten aan je zij
Ik bid dat ik de kracht krijg om te geven

Mijn zorgen mag ik houden voor de nacht
Wanneer mijn tranen komen bij het smeken,  
vecht ik voor jou omdat je dat verwacht

Henny, 30 november 2018



LICHT VAN CHRISTUS
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Zondag 16 februari hebben we een 
Bingo georganiseerd in de koffi  e-
zaal in Vleuten. We zijn dankbaar 
voor de hoeveelheid parochianen 
die hier aan mee hebben gedaan. 

Er stond een tafel klaar met leuke 
prijsjes. Voor elk wat wils; van bad-
schuim tot keukendoeken en van 
wijn tot puzzels. Na een kopje kof-
fi e of thee met een lekkere plak 
cake zijn we gestart met de eerste 

ronde. Het duurde lang voor ik 
de eerste -specifi ek de bovenste 
rij- volledig kon afstrepen, maar 
eindelijk hadden we toch een eer-
ste winnaar. Tussen de rondes in 
genoten we van een hapje en een 
drankje en werd er gezellig gepraat 
met elkaar. Bij de tweede ronde 
was er met een willekeurige eer-
ste volle rij, gelukkig sneller prijs. 
We hebben deze middag maar drie 
keer een liedje moeten aanhoren 

bij een valse bingo, dus het was 
goed bij te houden. Na drie rondes 
ging iedereen weer tevreden huis-
waarts. Een groot aantal met een 
of meer prijsjes en de ander helaas 
met lege handen, maar allemaal 
met een grote glimlach op het ge-
zicht! Hoofddoel van deze middag 
was het gezellig samenzijn, maar 
we zijn ook blij met weer een bij-
drage van 180 euro voor de paro-
chie. Het was een zeer gezellige en 
geslaagde middag en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Mocht iemand nog leuke ideeën 
hebben of willen helpen met orga-
niseren, laat het ons weten!
Hopelijk kunnen we in de toe-
komst vaker extra ontmoetings-
momenten organiseren.

Activiteitencommissie 
Licht van Christus

Aansluitend organiseren we vanaf 
ca.11.30 uur een parochiedag, om 
de saamhorigheid onder elkaar te 
bevorderen en onze grote dank-
baarheid te onderstrepen aan alle 
vrijwilligers die onze geloofsge-
meenschap helpen onderhouden. 
De parochiedag is een gezellige 
bijeenkomst waar álle parochianen 
welkom zijn, van groot tot klein. 
We hebben die dag oog en oor voor 
alle mensen om ons heen met wie 
wij samen onze geloofsgemeen-
schap vormen. U mag ook een 
introducee meenemen om ze ‘te 
laten proeven’ van onze bloeiende 
kerk. 

Na een feestelijk kopje koffi  e of 
thee, steken we de BBQ aan en 
kunnen we gezamenlijk genieten 
van een hapje en drankje. Voor de 
kinderen en jongeren zullen er en-
kele gezellige activiteiten georga-
niseerd worden. 

Kerkenveiling:
In het middagprogramma veilen 
we kavels waarvan de opbrengst 
gaat naar het groot onderhoud van 
onze monumenten. Zo veilen we 
bijvoorbeeld 1 minuut gratis win-
kelen bij Jumbo, een knipbeurt bij 
kappers binnen onze parochie en 
pannenkoeken eten bij de zusters.  
Om de veiling tot een succes te 
maken, kunnen we nog meer ka-
vels gebruiken. Deze kavels kun-
nen aangemeld worden tot 1 april. 
Het mag van alles zijn, maar we 
zijn wel op zoek naar kwalitatief 
goede kavels’. Aanmelden kan per 
e-mail op 
kerkenveiling@lichtvanchristus.nl

Producten doneren:
Wilt u misschien BBQ-vlees, bak-
producten, eieren of groente en 
fruit doneren dan maken de vrijwil-
ligers daar graag wat lekkers van! U 
kunt de producten brengen bij het 

pastoraal centrum in de week voor 
18 mei. U kunt het in die week ook 
laten ophalen, maar geeft u dat dan 
telefonisch door aan het secretari-
aat (030-6775730 – bereikbaar tot 
12.30 uur).
Noteer deze datum vast in uw 
agenda: Zondag 18 mei 10.30 uur 
Mariakerk.

Parochiedag 18 mei
Zondag 18 mei bestaat koor Uriël uit de Meern precies 40 jaar. We vieren 
dit met een feestelijke eucharistieviering om 10.30u in de Mariakerk. Er 
zal deze zondag geen viering in de Willibrordkerk zijn. We hopen dat zo-
veel mogelijk parochianen naar De Meern komen. 

Gezellig samenzijn op 
zondagmiddag
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Op zaterdag 12 april organiseren de samenwerken-
de kerken van Vleuten- de Meern, waaronder onze 
parochie Licht van Christus, een indrukwekkende 
uitvoering van The Passion. 

Dit evenement is gebaseerd op The Passion zoals we 
die kennen van de televisie en vertelt op eigentijdse 
wijze het lijdensverhaal van Jezus. De activiteit begint 
om 20.15 uur met de start van een processie, waarbij 
het iconische verlichte kruis begeleid wordt.
Gedurende de gehele dag is er gelegenheid om stil te 
staan of mensen te ontmoeten bij het kruis, dat op het 
Burchtplein van winkelcentrum Vleuterweide staat. 
Het Burchtplein is dan ook het vertrekpunt voor de 
processie, die richting het binnenterrein van Casel-
lum Hoge Woerd leidt. Om 21.00 uur start daar The 
Passion, een moderne vertolking van het paasverhaal, 
waarbij de bekende muziek van de Passion, uitge-
voerd door een grote band, een eigentijdse sfeer cre-
eert.
Rick Willemsen is ook dit jaar weer een van de vertel-
lers van het verhaal, en zowel jong als oud zijn van 
harte welkom om het evenement bij te wonen. De 
toegang is gratis, en het belooft een mooie en bijzon-
dere avond te worden voor de hele gemeenschap.
Wilt u meehelpen als vrijwilliger of het kruis dragen 
tijdens de processie? Neem dan contact op met Marie-
Louise via magr_van_doorn@hotmail.com.

We hopen u te mogen verwelkomen op 12 april om 
samen dit bijzondere moment te ervaren.
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Als een lopend 
vuurtje

“Onderzoek alles, behoud het goede.” 
1 Tessalonicenzen 5:21

Dit Woord van leven is een goed motto voor elke situ-
atie van dialoog en confrontatie met anderen. Luiste-
ren naar de ander betekent niet noodzakelijkerwijs al-
les accepteren, maar wel weten dat het mogelijk is om 
iets goeds te vinden in wat de ander zegt. Dat bevor-
dert een openheid van geest en hart. Dat betekent het 
creëren van een leegte in onszelf uit liefde en zo de 
mogelijkheid scheppen om samen iets op te bouwen.
Hebben we de moed om echt te zeggen wat we den-
ken? Hebben we het vertrouwen dat de ander ook het 
goede zoekt?
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Een gevecht met tegenslagen
Deze ochtend las ik over ‘de liefde bewaren’ bij kleine 
tegenvallers gedurende de dag. Dat wilde ik vandaag 
gaan proberen. Iemand bracht me naar het zieken-
huis voor een afspraak. Er bleek een nieuw aanmel-
dingssysteem te zijn, waardoor ik te laat op de af-
spraak kwam en we langer moesten wachten. Pas op 
de terugweg dacht ik aan mijn voornemen van die 
ochtend. Kans gemist!

In de middag ging ik een eindje fi etsen. Kort na het 
vertrek liep mijn ketting eraf. Die kon ik er niet alleen 
opzetten. Bellen ging ook niet, want ik had geen be-
reik. Ik herinnerde me mijn voornemen en ik accep-
teerde deze situatie en ik bewaarde de vrede in mijn 
hart. Plots komt er een wielrenner aan die me probeert 
te helpen. Ook hij krijgt de ketting er niet op, maar hij 
bied me aan om me naar huis te duwen. Wat een mooi 
avontuur was dat vandaag!

Chris

The Passion in Vleuterweide  op zaterdag 12 april
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De nacht
Niet het fijnste deel van de dag.
Zeker niet als slapen niet goed lukt door pijn of zorgen.
De nacht.
De tijd waarop we het kwetsbaarst zijn.
Op onszelf aangewezen.
Waar twijfels ons aanvliegen: Wat hebben we van dit leven gemaakt?
De evangelist Johannes vertelt in zijn evangelie
over een nacht kort na Pasen.
De leerlingen gaan weer vissen.
Maar aan het eind van die nacht zijn de netten nog altijd leeg.
Hun geploeter heeft nergens toe geleid.
Dat is frustrerend. Deprimerend.
En ook die gevoelens worden gesymboliseerd in ‘de nacht’.

Verlangen
Waar gaat het verlangen naar uit in de nacht?
Naar een plek van hoop, naar echt voedsel voor de ziel,
een tafel die voor je klaar staat,
‘somebody who cares’.
Zulk soort dingen zullen het licht terugbrengen in je ogen.
Want zelf heb je niet veel meer over om uit te delen aan de wereld:
de netten zijn leeg.

Jezus’ leerlingen 
De leerlingen keren aan het eind van de nacht terug.
Aan de oever staat Jezus. 
Het is me nooit zo opgevallen, maar er staat echt:
‘Toen het morgen begon te worden.’
De zon komt op.
Maar een laagje dieper lezen we: Jezus komt de dag binnenbrengen.
De kracht teruggeven. Het vertrouwen herstellen.
De storm tot rust brengen.
‘Probeer het nog eens anders’,  zegt Hij tegen zijn leerlingen.
Zij vertrouwen Hem, en komen dan wél met volle netten terug. 

De maaltijd staat klaar 
Dan staat er een maaltijd klaar. 
Jezus nodigt hen ervoor uit.
Daarbij spreekt Hij hen aan met het woord ‘kinderen’.
Wonderlijk, zo’n woord, voor sterke, volwassen mannen.
Maar het verbindt ons wel met onze eigen ervaring met kinderen.
We weten hoe het aan het eind van de middag ‘op’ is voor hen.
Het is nog net te vroeg om te gaan eten. 
En daarom proberen we de tijd te doden door een spelletje te spelen 
of ze wat schermtijd te geven. 
Maar het komt pas echt goed, als ze gegeten hebben. 
Zó zijn wij in de nacht van ons leven:
Kwetsbaar én hongerig als kinderen om 17 uur.

Godsgeschenk
‘Kom ontbijten’, zegt Jezus. Zodra ze toestemmen, vermoeden ze meteen 
ook: dit is een Godsgeschenk.
Ook in de kerk vieren we zo’n maaltijd.
Laten we onthouden dat die eerst en vooral bedoeld is
als een Godsgeschenk voor kinderen in de nacht van hun leven.
Om hun honger naar het licht te stillen.
Om ze aan den lijve te laten ervaren: ‘Somebody cares’.  

Het is weer dag geworden. Ze zijn weer op krachten. 
Tijd om op te staan.

                                                                                Marion Korenromp

Missionaire 
Parochiedag 
vol hoop in 
Veenendaal
Met 6 mensen van de Alpha-cur-
sus uit de Drie-eenheidparochie 
zijn we naar de Missionaire Pa-
rochie Dag geweest. Deze vond 
plaats op 8 februari in Veenendaal. 
Bij aankomst werden we vrien-
delijk welkom geheten en de hele 
hal was vol met 1000 mensen. De 
dag begon met een eucharistievie-
ring waarin de bisschop van Breda 
Jan Liesen voorging. Hij had een 
mooie preek over het evangelie. 
De hoofdspreker van de dag was 
Johannes Hartl. Deze Duitse theo-
loog sprak zeer inspirerend over 
hoop. In zijn verhaal vertelde hij 
dat we meer aandacht moesten 
hebben voor de schoonheid. In 
de schoonheid laat God zich ook 
zien. Schoonheid fascineert ook. 
We moeten als christenen fasci-
nerende mensen zijn, mensen die 
aantrekken en betoveren.

Nadenkend over deze dag dach-
ten we over verschillende goede 
dingen voor onze parochies:    
-  Bid voor iedere vergadering of 

bijeenkomst: je kunt ook een 
kaars aansteken.

-  Laat de kerk altijd open zijn: Ga 
voor elke vergadering 5 minuten 
in de kerk zitten en bidt.

-  Laat het bidden niet alleen over 
aan de pastoor of voorzitter.

-  je kunt bidden na de mis op zon-
dag: bijvoorbeeld met 2 men-
sen voor een parochiaan bid-
den die zelf vertelt waar hij of zij 
graag voor zou willen bidden.Dat 
vraagt wel geestelijke volwas-
senheid en fijngevoeligheid.

-  Gastheer/gastvrouwschap bij de 
deur echt organiseren.

-  Zoek nieuwe leiders voor je ge-
meenschap en zorg voor goede 
follow-up van de Alpha-cursus 
weet mensen te enthousiasme-
ren die willen groeien in geloof. 

-  Pastores moeten ook een visie 
verkondigen, bijvoorbeeld dat 
iedere gelovige hoop moet uit-
stralen.

Marianne van den Boogaard



Een aantal zondagen door het jaar 
wordt er een extra collecte gehou-
den. De doelen voor deze collecte 
worden door het bisdom jaarlijks 
vastgesteld. Om parochianen de 
gelegenheid te geven voor welk 
doel zij graag willen doneren, 
wordt de collecte deze zondagen 
opgesplitst in twee delen. De col-
lecte tbv onze eigen parochie zal 
gewoon tijdens het klaarmaken 
van de tafel gehouden worden. De 
extra collecte volgt los in mand-
jes in het portaal na afl oop van de 
eucharistieviering. In Drieluik en 
bij de mededelingen wordt aan-
gekondigd ten behoeve van welk 
goed doel de extra collecte zal zijn. 

5 maart t/m 17 april: 
Bisschoppelijke Vastenactie
Tijdens de vastenperiode zal er 
aandacht zijn voor de Bisschoppe-
lijke Vastenactie. Er zal op zondag 
9 maart, zondag 23 maart en zon-
dag 6 april een aparte deurcollecte 
zijn. U kunt dan cash geld done-
ren in de mandjes na afl oop van 
de eucharistieviering. Alle weken 
tijdens de Vastenperiode zal de ex-
tra QR-code in het liedblad staan. 
Mocht u liever zelf een overschrij-
ving regelen, dan kunt u dit ook 
doen via het rekeningnummer: 
NL09 RABO 0367 5210 59 tav. Pa-
rochie Licht van Christus te Vleu-
ten ovv ‘Vastenactie 2025’

We zijn dankbaar voor alle beetjes 
hulp. Helpt u ook mee?

Zoals elk jaar willen wij als parochie ook in 2025 
weer mensen in moeilijkheden helpen in de Vas-
tentijd. Wij geven wat minder uit (we “vasten”) en 
geven dat aan medemensen ver weg die het dan wat 
beter krijgen. 

Dit jaar hebben wij gekozen voor een project in Tan-
zania. In het noordoosten van het land zetten religi-
euzen zich in voor de armste kinderen in die regio. Ze 
hebben scholen opgezet om de kinderen onderwijs te 
kunnen geven. Maar er ontbreekt geld om de armste 
kinderen naar school te kunnen laten gaan, vooral 
de meisjes. Daar wil ons Vastenactieproject wat aan 
doen. Met uw hulp kunnen de zusters het schooluni-
form en het lesmateriaal aanschaff en voor zo’n 400 
meisjes en ook zorgen voor menstruatieproducten, 
schoolmaaltijden en sportmateriaal.
Verder willen we met dit project het onderwijs op de 
scholen verbeteren, vooral op het gebied van natuur-
behoud. Zoals op veel plaatsen in Afrika wordt ook 
hier teveel hout gekapt, want hout is vaak de enige 
brandstof om te koken. Met dit project willen de zus-
ters de kinderen op school leren om beter om te gaan 
met de bossen. Om goed te laten zien hoe dat moet, 
zullen ze de kinderen leren bomen te planten. Met uw 
geld worden 4000 bomen geplant, vooral avocado- 
en pruimenbomen. Dichtbij de scholen en ook op het 
land van de ouders. De vruchten van de bomen zijn 
voor de kinderen en hun ouders en de bomen zorgen 
ook voor schaduw en daarmee voor een beter leefkli-
maat.

Helpt U mee om meer meisjes naar school te laten 
gaan, om het onderwijs op het gebied van natuurbe-
houd te verbeteren en om 4000 bomen te laten plan-
ten? Een kleinschalig project waarbij het geld recht-
streeks en voor 100% terecht komt bij het goede doel. 
Beter nog: omdat het project is goedgekeurd door 
Vastenactie Nederland, wordt uw gift vermeerderd 
met 50%. Dus als U € 100 geeft, wordt € 150 overge-
maakt naar het project. Geeft U € 10, dan gaat er € 15 
naar het project. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  NL09 
RABO 0367 5210 59 van de parochie Licht van Christus 
onder vermelding van “Vastenactie 2025”. Of U scant 
de QR-code hieronder. Meer informatie over het pro-
ject op https://rkdu.nl/vastenactieproject-2025. 
Of mail diaken Jouke Schat op diaken@rkdu.nl.

Scan de QR-code om een 
bijdrage te doen voor de

Vastenactie Tanzania. 
Gebruik de Camera App 

op uw telefoon.

Meer kinderen naar school, beter onderwijs en 
bomen planten in Tanzania

Extra collecte 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571 Bereikbaar op ma-
wo-do tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Jaap Scholten, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Gerben Zweers, pastor
secretariaat@lichtvanchristus.nl
Hedwig Mensink, pastoraal werkster
h.mensink@3eenheidparochie.nl
taakveld: Jongerenpastoraat
Marion Korenromp, pastoraal werkster
mar.korenromp@outlook.com
taakveld: Catechese

Secretariaat - Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep 
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk 
€ 12,50 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
3 3 mei 2025 t/m 27 juni 2025 7 april
4 28 juni 2025 t/m 4 september 2025 2 juni

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

H  
M    
M   

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey
uitvaartzorg

T 030 2232022
vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730



24

LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl


