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Het thema van dit nummer is “bid”. Doordat we dit jaar gekozen hebben 
voor 7 thema’s, is elk nummer een onderzoek naar het thema. Wat zegt 
het thema eigenlijk? Wat betekent het thema voor mij? Bidden is iets heel 
persoonlijks. Dat merkte ik vooral toen ik in mijn beroepsopleiding ver-
telde dat bidden voor mij een rustpunt is. Een klasgenoot haakte daarop 
in en vond dat een belediging voor God. Dat resoneerde nog lang na. Uit-
eindelijk kwam ik tot de conclusie dat bidden voor iedereen anders is en 
dat er geen goed of fout aan zit. Atheïsten bidden niet tot een God, maar 
bidden ook. Voor veel mensen is bidden een fi jne manier om gedachten 
te ordenen, dankbaarheid te uiten, hulp te vragen of rust te vinden. Het is 
niet voor niets dat mindfulness en meditatie een vlucht nemen. 

De snelle tijd waarin we leven vraagt om rust en balans. Stilstand is hierbij 
geen achteruitgang, want juist door stil te staan, krijg je nieuwe inzich-
ten en neem je de tijd om je zegeningen te tellen. In de zomervakantie 
zijn er legio mensen die op vakantie kerken bezoeken en kaarsjes opste-
ken. Dat is ook een vorm van bidden. Voor deze zomer wens ik jullie veel 
nieuwe ervaringen, of dat nu in de eigen achtertuin is of verder van huis. 
Sta eens stil, bid en wie weet tot welke inzichten je komt.

Namens de redactie een mooie zomer gewenst.   
Lisette Oskam
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Jongerenwerk
In de jongerengroepen en op de 
scholen waar ik godsdienst/le-
vensbeschouwing geef, praat ik 
graag over bidden. Altijd is de eer-
ste vraag: wat is dat bidden voor 
jou? Voor velen is het praten met 
God, met Allah of met Bahaman. 
Mensen kunnen persoonlijke ge-
beden bidden of de vaste gebeden. 
Tijdens het gebed is het lichaam 
stil of juist in beweging. Maar er 
zijn ook altijd kinderen die zeg-
gen te bidden, ook al hebben ze 
dat van hun ouders nooit geleerd. 
“Ik heb het een keer gezien op tv,” 
zei een meisje. Ik weet niet waar-
om, maar ik ben het gewoon gaan 
doen. Eerst was ik alleen maar stil 
op mijn kamer. Na een tijdje durf-
de ik pas iets tegen God te zeggen. 
Ik hoorde niets terug, hoor. Toch 
weet ik zeker dat God naar mij 
luistert en daarom bid ik nu iedere 
dag. Natuurlijk hoop ik dat God 
iets tegen mij gaat zeggen.”

Anders is het gebed van jongeren 
die soms met heftige persoonlijke 
zaken van pijn, ziekte en verdriet 

te maken krijgen. Ze vertellen vaak 
dat er een oma of opa is, die zo wijs 
is en dan tegen hen zegt: “Je moet 
bidden, dat zal je helpen.” En dat is 
ook zo. Het gebed geeft hen vaak 
de kracht om een moeilijk situatie 
uit te houden. Maar vooral………. 
God verhoort nooit je gebed, je 
krijgt altijd iets beters.  

Bidden helpt. 
Albert Einstein zei het al: 

Bidden verandert niet de wereld, 
maar bidden verandert de mens. 
En de mens verandert de wereld.

Wanneer ik jonge mensen voor-
bereid op hun doopsel vraag ik al-
tijd: “Je leven is waarschijnlijk heel 
druk, maar waar zijn de momenten 
op de dag dat je even alleen bent 
om te kunnen bidden?” Samen lo-
pen we de dag door om te kijken 
of en wanneer zij zouden kunnen 
bidden. Na wat omdenken blijken 
er best veel momenten te zijn: bij 
het opstaan, in de fi le, op de fi ets, 
in de trein of wachtend op iets of 

iemand. Of ’s avonds voor het sla-
pen gaan. Daarbij kun je jezelf trai-
nen om naar je binnenkamer te 
gaan,  ook al zijn er geluiden om je 
heen. Veel jongeren zijn daar crea-
tief in. Ze vinden vaak een bid-app 
die hen leidt in gebed. Zo kunnen 
ze op hun eigen wijze en tempo 
een gebedsleven ontwikkelen. 

Gelukkig biedt de kerk nog veel 
meer mogelijkheden en varian-
ten om te bidden en te aanbidden. 
Voor mij als pastoraal werkster is 
het altijd prachtig om jonge men-
sen in te leiden in het gebedsle-
ven. Het maakt hun leven zoveel 
meer van betekenis. Of zoals zij 
zelf wensen: dichter bij God te ko-
men. 

Hedwig Mensink, 
pastoraal werkster voor jongeren
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Het onderstaande artikel is een 
opiniestuk van een parochiaan 
die zijn bijdrage wil leveren aan 
een gesprek over de toekomst van 
de parochie. Hij deelt zijn visie. 
Deze visie vertegenwoordigt niet 
perse de visie van parochiebe-
stuur of redactie. 

Noodkreet
Tot mijn eigen verbazing stapte ik 
dinsdag 28 januari jl. op de fi ets, 
op weg naar de Schalm. Het paro-
chiebestuur had met een moedige 
noodkreet mijn belangstelling ge-
wekt. Voordat ik de deur uitging zei 
mijn vrouw ten overvloede tegen 
mij: ‘Let je op dat je wel een con-
structieve bijdrage levert!’ Zij kent 
mij. De inhoud van de noodkreet 
betreft de organisatie rondom het 
pastorale programma van de Ma-
riakerk. Op cruciale plekken zijn 
(langdurige) vacatures, er is drin-
gend behoefte aan vervanging op 
andere plekken, er zijn 31 vrijwil-
ligers van 85 jaar en ouder. Het 
meest treff end was wel het beeld 
dat een 85-jarige man een ladder 
vasthoudt voor een 82-jarige man, 
die vaandels ophangt voor Aktie 
Kerkbalans. Het beeld is grappig, 
maar de realiteit is tragisch. De 
nood is duidelijk geschetst. Het 
verbaast me ook niet. Onder de 
vraag ‘hoe we de organisatie draai-
ende houden?’ gaat mijns inziens 
een diepere vraag schuil ‘Hoe wil-
len we kerk zijn?’ In dit stuk wil ik 
verkennen of er een weg is om met 
deze twee vragen om te gaan.

De toekomst van de kerk
Als ik spreek over de toekomst van 
de kerk, dan gaat het over een kerk 
die we kennen. Het is de kerk van 
nu, met een bekend programma 
en een daarbij horende organi-
satie, die vooral bestaat uit vele 
vrijwilligers die allerhande taken 
uitvoeren. Als we spreken over toe-
komst dan bedoelen we dat we die 
kerk willen continueren en omdat 
te kunnen, hebben we vrijwilligers 
nodig. Als er iemand stopt dan 
zoeken we een opvolger. Dat lukt 
moeizaam of helemaal niet. Dan 

gebeuren er meestal twee dingen: 
of bestaande vrijwilligers pakken er 
een taak bij, of vrijwilligers gaan uit 
plichtsbesef en trouw langer door 
dan ze zouden willen, en zeg ik, en 
dan misschien goed is voor de or-
ganisatie. Overbelasting dreigt en 
bij weinig doorstroming, blijven 
we heel lang doordoen wat en hoe 
we altijd gedaan hebben.

Op korte termijn is er een oplos-
sing nodig voor de meest in het 
oog springende vacatures. Er is 
zicht op welke vacatures dit betref-
fen. Er tekent zich wat mij betreft 
een logische weg af:
•  Stap 1: de locatie zoekt opvol-

gers, het liefst mensen die nog 
niet actief zijn, of slechts een 
kleine taak doen. Het bestuur 
geeft aan dat op deze weg al 
veel gedaan is, met weinig tot 
geen resultaat. Misschien is het 
bestuur al toe aan de volgende 
stap.

•  Stap 2: structurele samenwer-
king zoeken met vrijwilligers en 
werkgroepen van de Willibrord-
kerk, elkaar bijstaan in de nood

•  Stap 3: om te zorgen dat de vrij-
willigers van de andere locatie 
niet overbelast raken, zal van-
zelf de vraag passeren: doen 
we deze activiteit nog op beide 
locaties of slechts één van de 
twee? Wat is de meest voor de 
hand liggende locatie?

•  Stap 4: misschien stuiten we op 
de constatering een bepaalde 
activiteit te moeten stoppen 
omdat er geen vrijwilligers meer 
voor te vinden zijn, er te weinig 
animo voor is.

•  Stap 5: als dit proces zich de ko-
mende jaren in het programma 
breder en verder voltrekt stuiten 
we vanzelf op de vraag: is het 
niet verstandig om op 1 locatie 
te kerken?

Mijn inschatting
De komende vijf jaar zullen nog-
al wat vrijwilligers afzwaaien, op 
grond van leeftijd, meer behoefte 
aan eigen tijd voor andere dingen, 
genoeg gedaan, moe etc. Er staat 

geen nieuw legioen van frisse en 
jongere vrijwilligers klaar, die het 
stokje gaan overnemen. Inciden-
teel stroomt een nieuwe vrijwilliger 
in. De parochie gaat een proces in 
waarbij ze stap 1 tot en met 5 gaat 
doormaken. Is dat erg? Het is de re-
aliteit. Er zit zeker een ervaring van 
verlies bij, maar ik ben er van over-
tuigd dat als het bestuur i.s.m. het 
pastoraal team en de pastoraats-
groep daar bewust regie op voert, 
hoeven we dit met elkaar niet te er-
varen als een fataal iets, als iets wat 
ons overkomt. Zeg dat we in 2030, 
over vijf jaar, in staat zijn om met 
elkaar op één locatie te kerken, in 
een organisatie die we minstens 10 
jaar kunnen continueren.  

Wat doet de parochie daarnaast?
Vanaf vandaag start de parochie 
een gesprek over de kerk van de 
toekomst. Van die kerk staat het 
programma niet vast, laat staan 
dat we iets kunnen zeggen over de 
nodige organisatie. Dit program-
ma vormt als het ware een fl exi-
bele schil om een kernprogramma 
heen. Wat heeft de parochie mo-
derne godzoekers te bieden? Weet 
de parochie wat deze godzoekers 
wensen? Zijn we in staat daar een 
aantrekkelijk aanbod tegenover te 
zetten? Aan het organiseren van 
dat gesprek zitten haken en ogen. 
Eigenlijk wil je als parochie met 
de beoogde doelgroep in gesprek, 
en die is juist grotendeels afwezig. 
Toch zou het moeten lukken om 
een projectteam samen te stellen 
van pakweg 8 tot 10 personen, ge-
mengd jong en ouder. Wat ze de-
len met elkaar is een open vizier en 
een nieuwsgierigheid naar wat ze 
samen delen aan verlangen naar 
God en gemeenschap.
De tijd is rijp voor een hernieuwde 
oriëntatie op geloofsgemeenschap. 
Een aantal jaren was ‘herberg’ een 
geliefde en bekende metafoor voor 
wat een geloofsgemeenschap zou 
kunnen zijn. In de drukte van het 
alledaagse elkaar onderdak bie-
den, halt houden voor voedsel en 
een goed gesprek en daarna weer 
door het dagelijkse leven is. De 

Toekomst van de kerk of kerk van de 
toekomst?
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laatste jaren hanteer ik voor me-
zelf een andere omschrijving, nl. 
‘pleisterplaats voor de ziel’. Ik be-
leef de huidige tijd als een harde en 
krankzinnige tijd. Musk en Trump 
zetten vol in op een leven op Mars, 
omdat zij verwachten dat op ter-
mijn het leven op aarde niet vol te 
houden is. Dagelijks verschijnen 
beelden op ons netvlies van de 
oorlogen in Gaza en Oekraïne. In 
Nederland zitten we opgescheept 
met een regering die vooral men-
sen de grens over wil zetten en alle 
andere nijpende dossiers komen 
niet verder. De taal in het publieke 
domein is bitter en hard. Ik merk 
aan mezelf, maar ook bij anderen, 
hoe moeilijk het is om je niet te 
laten meezuigen door al die ne-

gativiteit, door al die hardheid en 
botheid. Een primaire reactie die ik 
bij mezelf onderken is het verlan-
gen tot schuilen en vluchten. Hier 
wil ik niet bij horen. Maar Augus-
tinus zei het al: Wij zijn de tijden. 
De tijden zijn wat wij er van ma-
ken. Vluchten en schuilen is geen 
optie. De christelijke traditie heeft 
mij gelukkig geleerd dat we mogen 
uitgaan van het humanum, van 
de barmhartige mens, die zich laat 
leiden door vrede, door gerechtig-
heid, door liefde, vriendschap en 
mededogen. De parochie zou een 
rol moeten spelen in het opwek-
ken en steunen van de barmhar-
tige mens in ons. Het stimuleren 
van barmhartigheid lijkt me een 
geweldige bijdrage aan de samen-

leving van vandaag. Het optreden 
van bisschop Mariann Budde in 
een viering tijdens de inauguratie 
van president Trump getuigt van 
dat belang. Met elkaar moeten we 
een weg zien te vinden tussen op-
timisme en pessimisme, dat is de 
weg van de hoop.

Ik meld me niet aan om beheerder 
te worden van het kerkhof. Ik wil 
wel een bijdrage leveren aan het 
gesprek over de kerk van de toe-
komst. Mocht het daarvan komen 
dan stort ik €100,- in de kas van 
de projectgroep voor bijkomende 
kosten. Tot zover.

Henk Brussel, 29 januari 2025

“Zullen we bidden?” Het is een uitnodiging vlak voordat we gaan eten. 
Het kan ook de vraag zijn aan het einde van een gesprek of aan het 
begin van een vergadering. Het brengt een gewone bezigheid op een 
hoger plan, of het verwoordt alle gevoelens van onmacht voor het 
aangezicht van God. Wat doe je als je gevraagd wordt: “zullen we bid-
den?” Wat is bidden?

Over die vraag zijn heel veel boeken geschreven. Als er veel boeken over 
geschreven zijn, betekent het dat we het niet zo gemakkelijk vinden om 
te bidden. Bidden is niet gemakkelijk. Want als bidden spreken tegen 
God is als tegen een vriend, waar is Hij dan? Ik praat makkelijk tegen ie-
mand van wie ik woorden terug hoor of die ik in het gezicht kan kijken. 
Een leraar zei me eens: Bidden is als vasten. Het kost altijd moeite. Het 
gaat niet vanzelf.
De heilige Teresa van Avila vergeleek bidden, en ook de moeite om te 
bidden, met het onderhouden van een tuintje. Eigenlijk, zo schreef ze, 
moet je je voorstellen dat je een braak stuk land, vol met distels en doorn-
struiken gaat veranderen in een tuin. Stel je jezelf en je geestelijk leven, 
voor als zo’n wild stuk grond. Er kan niets groeien en wat er groeit wil 
je niet hebben. Maar als je besluit om te gaan bidden, dan heb je al een 
eerste stap genomen om de doornen weg te nemen. Je bent dan al bezig 
met de eerste plantjes te besproeien. Maar dat gaat nog moeizaam, zoals 
je met één arm water haalt uit een put. Als je vervolgens de stilte zoekt 
en echt tijd neemt dan is alsof je water met een werktuig uit de put haalt. 
Als je er vervolgens aan went om je niet te laten verstrooien door allerlei 
gedachten, dan is het alsof je een beekje omgeleid hebt om jouw tuintje 
te bevloeien. Als je dan ook nog in staat bent om je het leven van Jezus 
in herinnering te brengen en echt het verlangen voelt om bij Hem te zijn 
en Hem na te volgen, dan is dat als een frisse regen die van boven komt 
en je tuin daarmee water geeft. God is het dan die je tuin besproeit, zon-
der dat er ook maar enige inspanning van ons vereist wordt.
Je eigen binnenkant wordt vergeleken met een tuin. Die kun je laten 
overwoekeren, of je kunt er een mooi paradijs van maken. Maar dat 
vraagt wel onderhoud. Tijd nemen om te bidden is zowel de snoeischaar 
als de Pokon. Zo kun je tegen God zeggen: Ik heb een tuintje in mijn hart 
alleen voor Jou.

Pastor Gerben Zweers o.s.a.    

Een tuintje in mijn hart voor jou

De hemel en de aarde 
bidden samen 

De hemel smeekt het samen met de aarde
Wij bidden samen om gerechtigheid

Gelovigen in hemel en op aarde
Roepen tot onze Vader om Zijn rijk    

In de hemelen pleit Jezus voor de aarde  
Hij bidt Zijn Vader om gerechtigheid

Maria bidt om liefde te bewaren 
Op aarde zingt haar lofzang in de strijd 

De liefde voor Maria leeft op aarde 
Zij weet van droefenis - haar kind dat lijdt 
Vanuit de hemel bidt zij voor de aarde

Zij bidt voor ons om Gods rechtvaardigheid 
De heiligen en zondaars loven samen: 

Eer, Vader, Zoon en Geest in eeuwigheid  
   

Henny, februari 2025 n.a.v. ‘thema bidden’ 
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Bidden hoeft niet altijd in woorden
Op donderdag 8 mei 2025, de 
avond waarop onze redactie sa-
menkomt voor een vergadering, 
steeg er witte rook op uit de Sixtijn-
se Kapel in Vaticaanstad. De nieuw 
gekozen paus is kardinaal Robert 
Francis Prevost. Hij heeft de naam 
Leo XIV gekozen. Paus Leo XIV is 
lange tijd generaal overste geweest 
van de augustijnen. In ons pasto-
rale team hebben we ook een au-
gustijn: Gerben Zweers. Een goede 
aanleiding om hem te interviewen 
met het thema “bid”. Pastor Zweers 
werkt sinds 1 oktober 2024 als pas-
tor voor beide parochies. Hij is al 
25 jaar priester en lid van de kloos-
terorde van Sint Augustinus. Hij 
woont in een gemeenschap in het 
centrum van Utrecht en gaat graag 
overal op de fi ets naartoe. Daarom 
is het fi jn dat het aartsbisdom hem 
benoemd heeft bij de parochies 
Heilige Drie-eenheid en Licht van 
Christus. Iemand noemde hem 
ooit ambitieus. Hij noemt het zelf 
liever ´toegewijd´.

De benoeming van paus Leo XIV 
kwam voor pastor Zweers toch wel 
als een verrassing. De naam van 
Prevost gonsde al wel rond, maar 
hij had nooit verwacht dat de keu-
ze op een Amerikaan zou vallen. 
Op de woensdag voor de benoe-
ming had de KRO gebeld met pas-
tor Zweers met de vraag of zij tv-
opnamen bij hen konden maken 
als Prevost benoemd zou worden. 
Toen dacht pastor Zweers: “Het zal 
toch niet…?”. Op donderdag rond 
het avondeten werd de benoeming 
van Prevost bekend gemaakt. Dat 
was een euforisch moment bij de 
kloosterorde van pastor Zweers. 
De volgende dag, op vrijdagmor-

gen, stond NPO1, Omroep Gelder-
land, RTL4 en de KRO bij hen op 
de stoep. Ook heeft pastor Zweers 
een hoofdstuk geschreven in een 
boekje over paus Leo XIV. Hier 
werkte hij graag aan mee, want het 
biedt een kans om de augustijnen 
bij meer mensen bekend te maken. 
Pastor Zweers zegt hierover: “Voor 
de benoeming van Paus Leo XIV 
was Augustijn een Belgisch bier en 
nu is het een manier van leven”. 

In de eerste toespraak van paus 
Leo XIV noemde hij Augustinus en 
gebruikte hij citaten en gedachten 
die herkenbaar waren voor de au-

gustijnen. Pastor Zweers vindt het 
erg positief dat deze paus altijd in 
een gemeenschap heeft gewoond. 
Hierdoor heeft hij altijd rekening 
moeten houden met anderen en 
verbinding moeten maken met 
anderen. De paus is 1,5 jaar geleden 
tot kardinaal gekozen en sindsdien 
is hij voor het eerst alleen gaan 
wonen in een appartement in het 
Vaticaan. Maar hij kwam elke dag 
voor de maaltijd en de mis naar de 
kapel van de augustijnen. 

Augustinus was half Romeins/half 
Berber en woonde rond het jaar 
400 in Algerije (Noord-Afrika). Hij 

-Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder -
met Gerben Zweers  

Door Cristine Oostendorp



was hoogleraar welsprekendheid 
(retorica). Dat was voor die tijd de 
studie die je nu kunt vergelijken 
met rechten. Mensen overtuigen 
met goede en mooie taal. Na zijn 
bekering tot het christelijk geloof 
stichtte hij een kloostergemeen-
schap. Voor deze gemeenschap 
schreef hij een regel die heel veel 
kloosterordes nog gebruiken, en 
zeker de augustijnen. De augustij-
nen zijn niet door Augustinus ge-
sticht, ze dateren van 1256, maar 
willen wel heel expliciet uit zijn 
gedachtengoed leven.  Een augus-
tijn woont vrijwel altijd in de stad. 
Bij voorkeur een universiteitsstad 
vanwege het belang van de stu-
die. Augustinus heeft heel veel ge-
schreven. Voor iemand die 1600 
jaar geleden leefde is er ongelofe-
lijk veel bewaard gebleven. Er zijn 
nog 600 preken, 300 brieven en 93 
boekjes van Augustinus. De mees-
te mensen kennen Augustinus 
van zijn boek “Belijdenissen”. Dit 
boek schreef hij als autobiografi e, 
maar was in feite een groot ge-
bed waarin hij zichzelf een spiegel 
voorhield ten overstaan van God. 
Bij zijn installatie als Paus citeerde 
Leo XIV hieruit: “Onrustig is ons 
hart, totdat het rust vindt in U”. Au-
gustinus heeft ook veel geschre-
ven over bidden, bijvoorbeeld over 
bidden zonder ophouden. Hoe 

doe je dat als er ook gewerkt en 
gegeten moet worden? Daarover 
zegt Augustinus: “Verlangen bidt 
altijd”. Pas als het verlangen ver-
dwenen is, dan houdt het bidden 
op. Verlangen zet je namelijk in 
beweging, op weg naar wat je wilt 
bereiken. Bidden hoeft niet altijd 
in woorden, maar kan ook in ge-
dachten zijn of in verlangen. 

Augustijnen bidden driemaal per 
dag samen een gebed van onge-
veer 30 minuten. Dit getijdege-
bed bestaat uit psalmen, liederen, 
voorbeden, stilte en een Bijbeltekst. 
De drie maaltijden per dag zijn ook 
altijd samen. Augustijnen hechten 
veel waarde aan de wijze waarop 
je met elkaar samenleeft: “Je ver-
houdt je altijd tot de Ander, zowel 
met hoofdletter als met kleine let-
ter. Het symbool van de Orde van 
de Augustijnen is een vlammend 
hart. Het hart staat voor emoties 

en gevoelens; je innerlijk. Het hart 
is de plaats waar God tot je spreekt. 
God zit in je ziel en in je geweten. 

Een taak van de parochie is om 
een plaats te bieden om (samen) 
te bidden en stil te kunnen zijn. 
Dat kan zowel in het gebouw als 
op momenten. Pastor Zweers ziet 
dat het in de huidige tijd lastig is 
om het bidden levend te houden. 
Overal is het druk en is er tijds-
druk. In een wereld als de onze is 
het moeilijk stilte te vinden om-
dat we voortdurend afgeleid wor-
den door de telefoon, maar ook 
door onze eigen gedachten. Pastor 
Zweers benoemt het boekje ”Le-
vensregel voor beginners” van Wil 
Derkse. Dat gaat over de klooster-
regel van Benedictus dat bestaat 
uit een strak dagschema met als 
uitgangspunt: Als ik bid, dan bid 
ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik werk, 
dan werk ik. In de hedendaagse 
tijd doen we altijd alles door elkaar. 
Dat is helemaal niet eff ectief. Pas-
tor Zweers zegt hierover “Voor de 
wereld is bidden nutteloos, maar 
ik wens onze wereld veel nutteloze 
plekken met nutteloze mensen. In 
onze wereld wordt alles uitgedrukt 
in centen en secondes, maar daar-
door verlies je belangrijke dingen 
uit het oog: Keer terug naar jezelf 
om daar God te vinden.”

“De benoeming van 

paus Leo XIV kwam 

voor augustijn Zweers 

toch wel als een 

verrassing ” 

Op 18 mei was de parochiedag waarbij alle vrijwilli-
gers bedankt werden voor hun inzet, Uriël het 40-jarig 
jubileum vierde en een veiling werd gehouden. Het 
was een zeer geslaagde zonnige dag mede door de 
inzet van zoveel vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor. 
De opbrengst van de veiling en loterij was 15.081 euro. 
Dank jullie wel! Verderop in Drieluik kunt u hierover 
meer lezen.  
Op 1 juni ontvingen 2 kinderen het Heilig Doopsel 
tijdens de familieviering in de H. Willibrordkerk. Het 
was een mooie en feestelijke viering. Welkom!

Op 14 juni ontvingen 11 kinderen het Heilig Vorm-
sel. Het was een feestelijk gebeuren waarbij vormheer 
mgr. T. Hoogenboom en pastoor P. Ambting de vie-
ring voorgingen. 
Op 22 juni, op sacramentsdag, hebben 22 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Een mooie 
tweede stap na het Doopsel, hopelijk ook op weg naar 
het Vormsel. Dank aan alle vrijwilligers die deze vie-
ringen tot een feest hebben gemaakt. 
Het parochiebestuur is naarstig op zoek naar nieuwe 
leden voor het parochiebestuur. Bent u zelf geïnteres-
seerd of kent u mensen die mogelijk geschikt zijn dan 
kunt u mij een bericht sturen: bestuurssecretaris@
lichtvanchristus.nl. Als u uw telefoonnummer ver-
meldt zal ik u terugbellen. 

Voor ons ligt de zomervakantie. Ik wens u allen een 
mooie tijd toe waarbij we na de vakantie uitgerust en 
met frisse moed onze bezigheden voortzetten. 
Blijf zorgzaam naar anderen en pas goed op uzelf.

Rinie Boomkamp-Koppen, secretaris

van het 
parochie
bestuur
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De Broederschapshuisjes, Toren-
pleinkerk en de Willibrordkerk met 
het kerkhof zijn  allemaal Rijksmo-
numenten met een rijke geschie-
denis. Tijdens de Open Monumen-
tendag zijn deze monumenten 
gratis te bezoeken tussen 10.00 
en 16.00u (Broederschapshuisjes 
tot 17.00u) Meer informatie en het 
programma is vanaf medio augus-
tus beschikbaar op: www.tinyurl.
com/stadsvrijheyt  en in volgende 
Drieluik, nr 5.
In en rond de Willibrordkerk zal 
veel informatie beschikbaar zijn 
over  de geschiedenis en de archi-
tectuur. Er zal weer een route over 
het mooie kerkhof worden uitge-
zet, met veel informatie en ver-
halen over verschillende grafmo-
numenten, die deels ook te lezen/
beluisteren zijn  via QR-codes.  

Muziek
In de Willibrordkerk zullen die za-
terdag enkele koren een korte uit-
voering geven en Lot Rosenberg 
zal orgelspel  ten gehore brengen 
(verzoeknummers ook mogelijk!) 
Naast een koor uit onze eigen pa-
rochie, ontvangen we ook man-
nenkoor Zanglust uit Linschoten. 
Zij zullen om 13.00u in een kort 
concert van 20 minuten, hun bij-
zondere a capella zang laten horen  
in onze mooie kerk.

Wandelroute
Er is een mooie wandelroute uit-
gezet langs  de deelnemende mo-
numenten en andere markante 
punten en bijzondere plekjes in 
Vleuten. Vanaf alle 3 locaties is 
deze wandelroute van ongeveer 2 
km te starten. Routebeschrijving 
gratis beschikbaar en te downloa-
den op de telefoon.

Brocantemarkt
Van 10.00u tot 16.00u is er weer 
een gezellige Brocantemarkt in de 
tuin voor het pastoraal centrum. 

De opbrengst hiervan komt geheel 
ten goede aan onze parochie Licht 
van Christus.  

Hulp gezocht
Vorig jaar hebben 200 bezoekers 
onze mooie Willibrordkerk en het 
kerkhof bezocht. Een uitgelezen 
kans om de rijke historie van Vleu-
ten beter te begrijpen. Dankzij vele 
vrijwilligers hebben we met zijn 
allen de meerwaarde getoond van 
onze actieve parochie. Wil je dit 
jaar (weer) meehelpen om de Open 
Monumentendag en Brocante-
markt tot een succes te maken?

De activiteitencommissie zoekt 
nog mensen die:

•  Bezoekers willen ontvangen en 
informeren

•  Helpen met op- en afbouw van 
de brocantemarkt

•  Achter  een verkooptafel willen 
staan

Voor de Brocantemarkt zijn vanaf 
25 augustus spullen te brengen bij 
het pastoraal centrum.
De spullen moeten verkoopbaar, 
bruikbaar en heel zijn! Geen meu-
bels, kleding, schoenen en boeken.
Aanmelden als vrijwilliger kan bij 
Aideen,  Leny  of via: 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

Zet allen alvast zaterdag 13 septem-
ber in  de agenda! 

Zaterdag 13 september Open 
Monumentendag en Brocantemarkt 
Op zaterdag 13 september  is er weer de landelijke Open Monumen-
tendag.  In samenwerking met  PKN de Torenpleinkerk en de Histori-
sche Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn or-
ganiseert onze parochie weer een verrassend programma. Het thema 
voor Open Monumentendag 2025 is:  Erfgoed & Architectuur. 

Op vrijdag 25 april werden drie mensen uit onze parochie onderschei-
den, mede om hun vrijwilligerswerk binnen de parochie. Van links 
naar rechts: Bas Verheul, oud bestuurder PCI, Gerard de Rooij, vrijwilli-
ger kerkhof De Meern en Ria van Wijnbergen, oud bestuurder PCI. Van 
harte gefeliciteerd allemaal!                                       Pastoor Peter Ambting 

Het regende lintjes in onze parochie 
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misintenties
MARIAKERK 
zondag 29 juni Ans van Dort-Voss (1e jaar-
gedachtenis), Thea Gadella-Kocken (1e jaar-
gedachtenis), Nard Verbeij (1e jaargedachtenis), 
Overleden familie Vernooij, Ronald Suverijn, Jos 
Koot, Herman Wessels, Gerard en Gerda Schevers-
Spaan, Henk van Doorn, Martin Ham, Ed Goedings, 
Wil Snelder-Siepman, Annie Koot-Bos
zondag 6 juli  Hans aan de Stegge en Femie aan de 
Stegge-Veldhuis, Gretha Schijf-Huisman, Mariëtte 
van den Boogaard-Koolen, Henk Brinkhof, Julia 
Schevers-Godschalk, Tonny Tonen-Glissenaar, 
Rietje en Ad Thijsen, Corrie Roelofsen-van Kouwen 
(namens de Broederschap van Kevelaer), Annie Koot-
Bos, Adri Stavast-Veen
zondag 13 juli  Hein en Bep Wendel-Verheul, Barbara 
Klein Beekman-van Dommelen, Gerda Broeke, 
Overleden familieleden Boot-Kraan, Maria Gresnigt-
van Maarseveen, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer- van Drongelen, Vader Hein 
en zoon Jos van den Oudenrijn, Annie Koot- Bos
zondag 20 juli Henny van den Berg (1e jaar-
gedachtenis), Overleden ouders Verbeij-Jaspers, Leo 
van der Pouw, Ad en Rietje Thijsen, Tonny Roelofsen
zondag 27 juli  Overleden familie Vernooij, Bob Kortz, 
Fie Oostrum-van der Horst, Jan de Ridder, Herman 
Wessels, Walther Verhoof, Martin Ham
zondag 3 augustus  Hans aan de Stegge en Femie aan 
de Stegge-Veldhuis, Gretha Schijf-Huisman, Mariëtte 
van den Boogaard-Koolen, Julia Schevers-Godschalk, 
Tonny Tonen-Glissenaar, Adri Stavast-Veen
zondag 10 augustus Hein en Bep Wendel-Verheul, 
Barbara Klein Beekman-van Dommelen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan, Overleden ouders Peelen-
Koster, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Piet Besemer 
en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian Besemer- 
van Drongelen, Vader Hein en zoon Jos van den 
Oudenrijn, Annie Koot- Bos
zondag 17 augustus  Ko Oskam (1e jaargedachtenis), 
Henny van den Berg, Leo van der Pouw, Gerda Broeke, 
Henk van Doorn
zondag 24 augustus  Bob Kortz (1e jaargedachtenis), 
Fie Oostrum-van der Horst, Jan de Ridder, Walther 
Verhoof, Overleden ouders Matze-Mulder en Ad 
Matze, Cees Vernooij
zondag 31 augustus Overleden familie Vernooij, 
Herman Wessels, Gerard en Gerda Schevers-Spaan, 
Martin Ham

WILLIBRORDKERK 
zondag 29 juni Beb Schoote-van Zuijlen, Annie 
Massop-Wieman, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer- van Drongelen, George 
Wartan
zondag 6 juli Sjaak van Dam, Elisabeth Schrama-
de Boer, Overleden ouders Toon en Nel de Groot-
Gram, Mien Vermeent-Bakkers, Giel de Groot, Corrie 
de Groot-de Groot, Johan, Corry en Gerben Verhoef, 
Rob Nuijens, Johan Brand, Familie Verhoef-Versteeg, 
dochter Marthie van der Neut en zoon Martien 
Verhoef, Ben Kosterman, Joseph Tantua, Corrie ten 
Have-Enthoven, Piet van Straaten, Joop van Breukelen
zondag 13 juli Corrie Verhoef (1e jaargedachtenis), 
Huub Broekhuijse, Cor Jong, Ger Smits, Giel de Groot 
zondag 20 juli Nel Jansen-Meiland, John 
Kempeneers, Overleden ouders Van Hout-Knigge, 
Aad van Dijk, Janny van Rossum-van Kleef, Corrie de 
Groot-de Groot, Overleden ouders de Goeij-van den 
Bosch, Sanne Gresnigt, Riet van Kleinwee-Delput, uit 
dankbaarheid bij een 60 jarig huwelijk
zondag 27 juli Beb Schoote-van Zuijlen, Chris 
Knippers, Salvatore d’Aguanno, Ger en Ria Smits-
Slaats, Annie Massop-Wieman, Paul en Ciska de 
Haan-Jansen, George Wartan, Koos Heuvelmans, 
Huub de Rooy en Zuster Martha de Groot
zondag 3 augustus  Elisabeth Schrama-de Boer, 
Overleden ouders Toon en Nel de Groot-Gram, Giel 
de Groot, Corrie de Groot-de Groot, Johan, Corry en 
Gerben Verhoef, Rob Nuijens, Johan Brand, Corrie ten 
Have-Enthoven, Piet van Straaten, Joop van Breukelen
zondag 10 augustus Joop Vernooij (1e jaar-
gedachtenis), Sjaak van Dam, Huub Broekhuijse, 
Cor Jong, Ger Smits, Ralph Sturkenboom, Overleden 
familie Verhoef-Versteeg ter jaargedachtenis, dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martien Verhoef, Ben 
Kosterman
zondag 17 augustus Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Dirk Schevers en Annie Schevers-van Kats, 
Jaargetijde Nel Jansen-Meiland, John Kempeneers, 
Aad van Dijk, Janny van Rossum-van Kleef, Corrie de 
Groot-de Groot, Joseph Tantua
zondag 24 augustus  John Kempeneers (1e jaar-
gedachtenis), Gerrie de Coo-Jansen, Salvatore 
d’Aguanno, Annie Massop-Wieman, Koos Heuvelmans
zondag 31 augustus  Corrie de Groot-de Groot, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Chris Knippers, Ger en Ria 
Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, George 
Wartan, Huub de Rooy, Zuster Martha de Groot en 
Pater Jan de Groot
Zondag 31 augustus: Corrie de Groot-de Groot, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Chris Knippers, Ger en Ria 
Smits-Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, George 
Wartan, Huub de Rooy, Zuster Martha de Groot en 
Pater Jan de Groot

Een Bakkie Troost
Tijdens dit koffi  e moment vindt 
u een luisterend oor. U hoeft niet 
bang te zijn dat u anderen ‘lastig 

valt’ met uw verhaal, alle problemen en zor-
gen mogen besproken worden. 
Elke éérste woensdag: 10.00 uur Pastoraal 
Centrum (2 juli, 6 augustus en 3 september)
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We richten ons vaak op de werken 
en het nut van de dingen. In deze 
snelle tijd en de vele keuzemoge-
lijkheden, kun je jezelf snel verlie-
zen. Voor mensen die zoekende 
zijn, is het nodig stil te staan. Meer 
tijd te nemen voor de keuzes waar 
je voor staat. Je her-ijken, ben ik op 
de goede weg? Het gebed is een le-
venslijn voor een Christen. We on-
derschatten het belang ervan. Een 
Christen kan niet zonder gebed, zij 
gaat vooraf aan de werken.  Zeker 
om iets nieuws te beginnen, zijn 
nieuwe ogen nodig om naar iets te 
kijken.

Woorden zijn niet nodig. Stil luiste-
ren; er zijn, in het nu komen:  is ge-
bed. In de kerken wordt de aanbid-
ding van het Allerheiligste steeds 
meer ontdekt. De heilige hostie 
wordt op het altaar geplaatst in een 
monstrans. De Heer is dan zicht-
baar aanwezig, op zijn verborgen 
en eenvoudige wijze. Zo maakt Hij 
zijn goddelijkheid onder ons zicht-
baar. In de stilte en de rust groeit 
en geneest het menselijke hart. 
Door de dag te beginnen en eindi-
gen met gebed, blijf je verbonden 

met de God die liefde is. 
Voor het slapen gaan de Heer dan-
ken voor de beleefde dag. Je zege-
ningen tellen: de momenten van 
vriendschap en voor het voedsel 
de gezondheid, je thuis. Ook de 
moeilijkheden en zorgen met hem 
delen, maken dat je daarna rustig 
kunt gaan slapen. Een vaste plek, 
een stil hoekje in huis creëren met 
een kruisbeeld, een dierbare foto 
en daarvoor een kaarsje branden, 
kunnen daarbij helpen.  

Op de dag worden kleine woor-
den tot God richten gewoonte, als 
we vertrouwd zijn met Hem. Denk 
aan een gebed bij het eten. Een 
mini gebedje, een schietgebedje 
zeggen, als een ambulance met si-
rene langs rijdt. Ook het gebed tot 
moeder Maria is heel waardevol. Je 
kunt een stukje van de rozenkrans 
bidden als je moet wachten, saai 
werk moet verrichten, of onder-
weg bent. De herhalingen werken 
als mantra om tot rust te komen. 
Mocht je op zoek zijn naar een ant-
woord van de Heer, kan een bij-
beltekst je opweg helpen. Door het 
boek op een willekeurige plek open 

te slaan kan God soms iets duide-
lijk maken.  Zo kun je ook medi-
teren over een bijbel tekst. Wat wil 
de Heer nu tot jou zeggen? Wat 
spreekt je aan in de tekst?  Bijbel 
lezen is goed om samen te doen 
want de teksten zijn niet altijd di-
rekt te verstaan en uit een andere 
tijd. Als je het dagelijkse leesrooster 
van de kerk gebruikt, leef je in het 
ritme van de kerk. Geen dag is dan 
meer het zelfde. Denk aan de ad-
vents- en vastentijd, maar ook de 
kalender van de heiligen die kleu-
ren elke dag anders; nieuw.        

De Eucharistie waarin alles sa-
menkomt wordt een hoogtepunt 
van het Christelijk leven. Jezus’ of-
fergave gedenken: samen beleven. 
Het goddelijk voedsel delen, is de 
geweldige gave van de Heer aan de 
wereld. Door te bidden worden we 
meer bewust van ons leven als ge-
schenk en onze persoonlijke taak 
als kleine medewerkers in God’s 
plan voor deze wereld. Samen bid-
den voorkomt zelfs oorlogen en 
heeft dus een grote kracht.    
Naast de zondagviering, is de kerk 
door de weeks ook open voor ge-
bed. De Mariakapel is dagelijks te 
bezoeken. Voor een overzicht van 
de gebedsmomenten: zie de web-
site en de Drieluik.

Karin van der Helm

Het eenvoudige gebed als levenslijn van een Christen

Het gebed is van wezenlijk belang voor een Christen. Het is de belang-
rijkste vorm van communicatie met de Heer. Door te bidden raken we 
met God vertrouwd als in een relatie. Het is de manier om te groeien 
in het geloof en met Hem vertrouwd te raken. Het is een hart aan hart 
zijn. In gebed ben je op een diepe manier met God en iedereen ver-
bonden.

Activiteiten De Schalm
11-07-25 16:30 Kidsdisco
11-07-25 20:00 Teenage Vibe

Voor alle andere activiteiten zie 
onze website. 
De Schalm heeft zomervakantie 
van 21 juli tot 25 augustus

A G E N D A
28 juni tot 4 september 2025

Gebeds-altaartje voor Paus Franciscus die op 2e Paasdag overleed.
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De Bijbel begint met het 
scheppingsverhaal. Daar 
wordt een duidelijke orde 
geschetst waarin God en de 
mens hun eigen plaats heb-
ben. God is de schepper en 
hoogste autoriteit, de mens 
wordt geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis. Duidelijk 
zou je zeggen. 
Op de jongerenavond plozen 
we samen het scheppings-
verhaal uit en brachten het letterlijk in beeld door al-
les te tekenen. God scheidt licht van duisternis, wa-
ter van land, en maakt de hemellichamen om dag en 
nacht te markeren. Elk element krijgt een specifi eke 
plek en functie in het grotere geheel van de aarde, van 
de kosmos. God vond het goed dat alles een plek, een 
doel en een betekenis kreeg in het begin. “Mooi dui-
delijk”, zou je zeggen. Maar het gaat al snel mis in de 
Bijbel met die ordening. De mens wil maar al te graag 
de (morele) plek van God in beslag nemen. Dat haalde 
de jongerengroep ook uit het verhaal van Babel. De 
mensen maakten namelijk een hoge toren tot aan de 
hemel, de plaats waar God is. Dat God daarom verwar-
ring zaait konden zij zich goed voorstellen.

Daarna spraken we over de 
betekenis van dat verhaal 
voor ons, in de huidige tijd. 
Wat als AI (kunstmatige in-
telligentie) de overheersen-
de plaats van mensen over 
gaat nemen? Dat alle tech-
nologieën die kunnen leren, 
redeneren en beslissingen 
nemen. Het is denkbaar dat 
er systemen worden ontwik-
keld die andere systemen 
aan het werk zetten, zonder 

tussenkomst van mensen. Er werd hard gelachen: 
“Welnee, AI is harstikke handig voor school!!! Daar 
maken we ons ECHT niet druk om!!!” Daarna vertel-
den de jongeren alleen maar voordelen van AI. Geen 
van de jongeren was bang dat AI de wereld over gaat 
nemen. “En zou AI God kunnen vervangen of over 
kunnen nemen?”, vroeg ik. “Nee, natuurlijk niet! God 
is totaaaaaaaaaaal anders. Daar geloof je in, dat doe je 
niet in AI. Ik ga heus niet bidden tot AI!”
Tot slot speelden we het spel Jenga, waarbij een zo 
hoog mogelijke toren gebouwd moest worden. 
Op zoek naar een meet-up of een verdieping van je 
geloof? Heb je vragen over je leven en je geloof? Wil je 
het met anderen delen of wil je gewoon eens komen 
kijken bij de jongerengroep/18+ groep? Of toch alleen 
een gesprek? Mail: h.mensink@3eenheidparochie.nl
Of app naar: 06-38597990

Hedwig Mensink, pastoraal werkster 

Op de stoel van God zitten?

Italië
Inspiratiereis

Welkom om met ons mee te gaan

In het spoor van Augustinus
3 tot en met 12 oktober 2025

Prijs vanaf € 1.350,00
Toeslag eenpersoonskamer € 175,00

Stichting Christoffel Reizen
Website christoffelreizen.nl

Contactgegevens
Telefoon 073 203 41 44
Mail info@christoffelreizen.nl

Nieuw én toch vertrouwd

Info contactpersoon
Pastor Gerben Zweers o.s.a.
gjbzweers@gmail.com 
Saskia Koemans
saskia.koemans@planet.nl

Aanmelden/boeken
via www.christoffelreizen.nl

Pastor Gerben Zweers organiseert van 3 tot en met 
12 oktober een reis naar Italië voor parochianen en 
voor andere mensen die geïnteresseerd zijn. Het is 
een reis met als titel ´In het spoor van Augustinus´. 

We gaan naar een aantal plaatsen die te maken heb-
ben met het leven van Augustinus, maar we zien en 
doen veel meer. We zullen Florence bezoeken, Mi-
laan, Pavia, Siena en San Gimignano. 

We overnachten in een 
prachtig 14de eeuws kloos-
ter en zullen op verschil-
lende mooie plaatsen de 
eucharistie vieren. Naast het 
georganiseerde programma 
is er ook veel ruimte voor 
vrije tijd om zelf op pad te 
gaan en mooie dingen te 
zien. Dit wordt een prach-
tige reis. 

Meer informatie op www.christoff elreizen.nl.

Pastor Zweers organiseert 
reis naar Italië voor 
parochianen

11

Hartelijk dank! 

Op 19 april jl. heeft mevrouw Voskuilen-Bunnik een 
bos bloemen en een klokje mogen ontvangen als 
dank voor het werk dat zij afgelopen 15 jaar verricht 
heeft voor het distribueren van de Drieluik. De laatste 
jaren werd zij geholpen door haar dochter. Nogmaals 
hartelijk dank! 
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

kerkdienstgemist.nl

Mariakerk Willibrordkerk 

H.H. Petrus en Paulus

zondag 29 juni # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Singhet die Mare

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Uriël 
Kindernevendienst

14e Zondag door het jaar

zondag 6 juli # 9.30 uur pastoor P. Ambting 
 Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Koor Para Todos
Familieviering + picknick

15e Zondag door het jaar 

zondag 13 juli # 9.30 uur pastor J. Scholten
Uriël 
Kindernevendienst

# 11.00 uur pastor J. Scholten
Ad Altare
Kindernevendienst

16e Zondag door het jaar

zondag 20 juli # 9.30 pastor J. Wissink
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Caeciliakoor

17e Zondag door het jaar

zondag 27 juli # 9.30 uur pastor G. Zweers o.s.a.
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor G. Zweers o.s.a.
Groep Michaël

18e Zondag door het jaar

zondag 3 augustus # 9.30 uur pastoor P. Ambting
samenzang

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Koor Para Todos
Familieviering

Gedaanteverandering van de Heer

woensdag 6 augustus 19.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

19e Zondag door het jaar

zondag 10 augustus # 9.30 uur pastor G. Zweers o.s.a.
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor G. Zweers o.s.a.
Groep Michaël

Maria ten Hemelopneming

vrijdag 15 augustus 9.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

Patroonsfeest Maria ten Hemelopneming

zondag 17 augustus # 9.30 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor J. Wissink
Groep Michaël

Extra collecte Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

21e Zondag door het jaar

zondag 24 augustus # 9.30 uur pastor G. Zweers o.s.a. 
Groep Michaël

# 11.00 uur pastor G. Zweers o.s.a.
Caeciliakoor

22e Zondag door het jaar

zondag 31 augustus # 9.30 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël

# 11.00 uur pastoor P. Ambting
Groep Michaël
Zr. Rita 65j kloosterjubileum

Koffi  edrinken na de mis. #



Doordeweekse 
vieringen en 
gebedsmomenten

De vieringen en gebedsmomen-
ten in de Mariakerk en in de 
Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.

Reguliere doordeweekse 
eucharistie-
vieringen 

Mariakerk 
In juli en augus-
tus vervallen alle 
gewone doorde-
weekse eucha-
ristievieringen 
en de biechtgelegenheid.

Willibrordkerk  
donderdagavond 
19.00 uur 

De Roef  
Touwslagerslaan 
3, de Meern
1e dinsdag van de 
maand 19.00 uur 
(1 juli)

  
Andere vieringen en 
gebedsmomenten
Rozenkransgebed  Mariakerk
iedere zaterdag 9.30 uur  

Gedaanteverandering van de 
Heer 6 augustus
Woensdag 19.00 uur Mariakerk

Maria ten Hemelopneming 
15 augustus
Vrijdag 9.00 uur Mariakerk

Agenda 
Parochiële 
activiteiten 
en bijzondere 
vieringen

Woensdag 2 juli Bakkie Troost – 10.00u  Pastoraal Centrum
Zondag 6 juli Familieviering – 11:00u Willibrordkerk 
Zondag 6 juli  Picknick in pastorietuin – 12.30u 

gezamenlijke lunch en spellen in de 
tuin voor jonge gezinnen, tieners en 
jongvolwassenen

Woensdag 6 augustus Bakkie Troost – 10.00u  Pastoraal Centrum
Zondag 17 augustus  Patroonsfeest Mariakerk –9.30u Mariakerk 

met na afl oop feestelijk koffi  edrinken
Woensdag 3 september Bakkie Troost – 10.00u  Pastoraal Centrum

Zomervakantie
Let op: Er is géén kindernevendienst in de zomervakantie.
Deze starten weer op zondag 14 september in beide kerken. 
Alle overige zondagen is er kindernevendienst in de Willibrordkerk 
om 11.00u.
Op de 2e zondag van de maand is er ook kindernevendienst in de 
Mariakerk om 9.30u (13 juli en 14 september).
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Altijd al meer willen weten over bidden? Eind september 2025 start er 
weer een nieuwe geloofscursus. De exacte data zijn helaas nog niet 
bekend. 

De geloofscursus is bedoeld voor mensen die door Doopsel  en/ of 
Vormsel in onze kerk willen worden opgenomen. De cursus werkt toe 
naar Pasen, het moment waarop nieuwe katholieken traditioneel in de 
kerk worden opgenomen. Daarnaast is de cursus open voor mensen die 
meer van het geloof willen weten. We behandelen het gebed, de bijbel, 
God als de Drie-ene, de kerk en de sacramenten, de dienstbaarheid, de 
diaconie van de kerk en het vieren en bidden van de kerk. Verschillende 
docenten zullen ook komend jaar weer de bijeenkomsten verzorgen. 

Aanmelden kan via de website: inspiratie-geloofscursus. Na aanmelding 
ontvang je automatisch bericht met de agenda van de bijeenkomsten en 
informatie over de cursus zodra dit bekend is. De cursus wordt aangebo-
den op het pastoraal centrum in Vleuten na de zondagse vieringen van 
11.00 uur.

Meer informatie: secretariaat@lichtvanchristus.nl of 030-6774571 
of spreek na de viering even een van de priesters aan.

Geloofscursus 
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Fondsenwerving geslaagd; 
doel 100.000 Euro bereikt!

Als een lopend 
vuurtje

“Geven jullie hun te eten.” Lucas 9:13

De leerlingen hebben maar vijf broden en twee vissen 
voor een paar duizend mensen die naar Jezus kwa-
men luisteren. Maar de nood van de mensen raakt Je-
zus. Hij roept de leerlingen op zich bewust te zijn van 
hun zending: instrument te zijn van de barmhartig-
heid van God die zorgt voor zijn kinderen. 
“Geven jullie hun te eten.” Op de tegenwerpingen van 
de apostelen vraagt Jezus aan hen dat ze hun deel 
doen: alles delen wat zij hebben. Hij lost het probleem 
niet voor hen op. Dat vraagt een zekere opoff ering en 
vertrouwen in Hem. Jezus leert ons te zorgen voor el-
kaar. Voor allerlei excuses is geen plaats:
“het is niet onze taak”, “ik kan er toch niets aan doen”, 
“ze moeten het zelf opknappen, zoals wij allemaal...”; 
In de samenleving zoals God zich die voorstelt, zijn 
diegenen die de hongerigen voeden, de armen kle-
den, de behoeftigen bezoeken, zalig.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.nl

Driemaal is scheepsrecht
Mijn ondersteuningsleerlingen komen vandaag niet 
omdat ze een proefwerk hebben. Ik ga dus wat voor 
mezelf werken. Plots, een bericht: “Kun je even helpen 
want Marit is tijdens het proefwerk in huilen uitgebar-
sten?” Ik ga er snel heen en neem Marit mee naar een 
vrij lokaal. Daar laat ik haar even uithuilen. Slechts een 
heel klein beetje hulp is genoeg om haar zelfvertrou-
wen weer terug te laten vinden. Ze maakt het proef-
werk af en als ik de collega tegenkom, zegt ze: “Jij bent 
mijn reddende engel”.
Na een dag lekker in de tuin werken ben ik aan het op-
ruimen en tref ik mijn buurvrouw: “Zou jij straks wat 
water kunnen geven aan de rozen? Ik ben nu zo moe.” 
Na het eten moet ik me er toch wel even toe zetten. Als 
ik na afl oop de slang weer netjes ophang, komt mijn 
buurvrouw naar buiten: “Wat ben jij toch een engel!”

Het is lekker zonnig weer. Ik besluit wat te gaan fi et-
sen. Dan kom ik een kennis tegen. Mario is met start-
kabels in de weer om de auto te starten maar hij is al-
leen. Ik stap af en even later zit ik zowaar achter het 
stuur om even gas te geven. “Jij bent mijn reddende 
engel”, zegt Mario als de auto is gestart.

Martin

€ 90.000

€ 80.000
€ 70.000

€ 60.000

€ 50.000
€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000
€ 10.000

€ 100.000

Rond deze tijd een jaar geleden, 
op de eerste twee zondagen van 
juni, werd in de twee kerken van 
onze parochie de mededeling ge-
daan dat we een fondsenwerving 
zouden starten en dat daarvoor 
thermometers in de kerken op-
gehangen zouden gaan worden. 
Inmiddels wijzen de thermome-
ters aan dat we het streefbedrag 
van de fondsenwerving, 100.000 
Euro gehaald hebben. Wat gewel-
dig dat we samen dit doel bereikt 
hebben! 

Beide pastorieën, die samen met 
de kerken beeldbepalende monu-
menten in onze kernen vormen, 
waren hoognodig aan een grote 
schilderbeurt toe. Ook moest op 
verschillende plekken houtwerk 
vervangen worden. Naast het in-
zetten van geld uit reserveringen 
en subsidies, wilde het parochie-
bestuur voor een deel van de kos-
ten bij de gemeenschap aanklop-
pen. De gemeenschap heeft zich 
heel bereidwillig getoond en zich 
van een buitengewoon genereuze 

kant laten zien. Binnen een jaar 
kunnen we de fondsenwerving af-
sluiten.
Het is geweldig hoe parochianen 
zich hebben ingezet voor het wel-
slagen van de fondsenwerving. Ik 
denk aan de donors die grotere be-
dragen gaven en ook aan mensen 
die kleinere bedragen hebben ge-
geven. Hoe geweldig was het dat er 
spontane acties op gang kwamen, 
zoals de verkoop van potjes jam, 
diverse fruitsoorten en kamer-
planten. Ook de Brocantemarkt 
van 2024 stond in het teken van 
de fondsenwerving. Tenslotte was 
er op 18 mei de parochiedag met 
kerkenveiling. Met dit mooie ge-
meenschapsfeest, waarvan de ker-
kenveiling 15.000 Euro opgebracht 
heeft, konden we de fondsenwer-
ving afsluiten. Zelf heb ik ervan ge-
noten hoe de activiteiten rond de 
fondsenwerving ook de gemeen-
schap hebben opgebouwd. Door 
samen dingen te ondernemen 
groeien relaties en wordt de ge-
meenschap versterkt. 
Graag wil ik iedereen die heeft bij-

gedragen aan het welslagen van de 
fondsenwerving hartelijk danken. 
U die geld gegeven heeft, u die in 
de organisatie van de fondsenwer-
ving of daaraan gerelateerde activi-
teiten zat, u die zich als vrijwilliger 
hebt ingezet rond de activiteiten, 
u die kavels voor de veiling of prij-
zen voor de loterij hebt ingebracht, 
hartelijk dank! Samen hebben we 
het doel gehaald en daarop mogen 
we als gemeenschap dankbaar te-
rugzien. 

Pastoor Peter Ambting 



Parochiedag en kerkenveiling
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De pastoor drukte in zijn preek, en 
aan het eind van de viering met een 
bloemboeket voor Maria, namens 
de parochie dankbaarheid uit naar 
alle vrijwilligers.  Ook Rolf Engelen, 
de vicevoorzitter van het parochie-
bestuur, benadrukte in zijn speech 
later op de dag het belang van 
de vrijwilligers voor de parochie. 
Aansluitend aan de viering was er 
een heel gezellig samenzijn in de 
pastorietuin bij de Mariakerk. Het 
was mooi weer, er was een trakta-
tie van het koor, er was lekker eten 
en drinken (verzorgd door de ac-
tiviteitencommissie) en er waren 
activiteiten voor de jeugd.
In het middagprogramma was de 
al weken aangekondigde veiling. 
Er waren veel mooie, interessante 
veilingitems, beschikbaar gesteld 
door betrokken parochianen, win-
keliers en ondernemers. De vei-
lingmeester, Léon Kempeneers, 
hield de vaart erin en wist de 
aanwezigen te verleiden om hun 
portemonnee te trekken. Alle 87 
kavels zijn verkocht. Ook de loterij 
die werd gehouden was een suc-
ces.
De totale opbrengst van de veiling 
en loterij was € 15.081 een prach-
tig bedrag. Dank aan alle vrijwilli-
gers die hebben geholpen om van 
de parochiedag een prachtige dag 
te maken! Fantastisch dat we met 
de parochie het doel van de actie 
fondsenwerving, de € 100.000,- 
hebben bereikt!

Op zondag 18 mei waren tientallen vrijwilligers en honderden paro-
chianen op de been voor de parochiedag. Het was een zeer geslaagde 
dag die begon met een feestelijke eucharistieviering met ons jubile-
rende koor Uriël, dat 40 jaar bestond en zich van zijn beste kant liet 
horen. Emeritus pastoor Martin Los memoreerde in een woordje de 
geschiedenis van Uriël en de betekenis van hun liederen in de afgelo-
pen 40 jaar en bedankte hen voor hun inzet.
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Picknick voor kinderen en jongeren op 6 juli
Zondag 6 juli is er weer een familieviering in de 
Willibrordkerk. Na afl oop nodigen we alle gezin-
nen, tieners en jongvolwassenen uit om gezamen-
lijk te komen picknicken in de pastorietuin.  Om 
elkaar ontspannen en laagdrempelig  te ontmoeten 
en  misschien wat beter te leren kennen.

Er zullen diverse buitenspellen klaarliggen en een 
chill-hoekje met Donald Duckjes. Voor de jongvol-
wassenen is er een Do or Tell spel  met geloofsvragen 
te doen en een verdiepingsgesprek met pastoor Peter. 

We hopen dat alle gezinnen met communicanten en 
vormelingen deze middag gezellig kunnen napraten 
over het voorbereidingstraject, de feestelijke viering 
en alle ervaringen.
Na de Eucharistieviering in de Willibrordkerk is er om 
12.00u koffi  edrinken en van 12.30u-15.00u picknick 
en spellen in de pastorietuin Vleuten. Neem allemaal 
een kleedje en je eigen broodjes mee. Wij zorgen voor 
thee, limonade en en lekker ijsje.
Voor vragen, suggesties of hulp: 
marianne.vlaar@lichtvanchristus.nl

KiNd & Gezin
Laatste voorbereidingen Eerste Heilige Communie 

De lessen, onder leiding van Re-
becca en Fresia, beginnen altijd 
met het kruisteken en het Onze 
Vader. Tijdens de vierde les op 11 
mei stond het verhaal van het laat-
ste avondmaal centraal en werd er 
geoefend hoe de hostie moet wor-
den aangenomen. Bij de vijfde en 
laatste les op 25 mei werd stilge-
staan bij het belang van brood in 
de Bijbel, en aan de hand van het 
bijbelverhaal van de Emmaüsgan-
gers verteld dat Jezus er nog steeds 
is en bij ons zal zijn.
Traditioneel brengen de kinderen 

een bezoek aan de bakkerij Verkerk 
in de Meern. Op woensdagmiddag 
14 mei hebben de kinderen samen 
met bakker John allerlei mooie 
broodjes gebakken (zie foto). Pas-
toor Ambting kwam langs om te 
vertellen over brood in de bijbel. 
Zo betekent de plaats waar Jezus 
geboren is, Bethlehem, ‘huis van 
brood’. Ook werd het verhaal over 
het ‘manna’ uit de hemel bespro-
ken: hoe God dit aan de mensen 
gaf om voor ze te zorgen en er al-
tijd voor ze te zijn (en dit ook voor 
ons doet).

Zoals gemeld in de vorige Drieluik, 
zamelen de kinderen geld in voor 
stichting “Jarige Job”. Tijdens één 
van de lessen hebben de kinderen 
uitleg gekregen over dit goede doel 
en gesproken over het belang van 
anderen helpen. De kinderen heb-
ben een spaarpotje geknutseld en 
een leuke bingokaart meegekre-
gen om ze op weg te helpen met 
hoe ze kunnen sparen. Tijdens de 
mis van de Eerste Heilige Commu-
nie zal het opgehaalde bedrag be-
kend worden gemaakt.

Namens de ouders van de 
communicanten EHC 2025

Het is bijna zover, de Eerste Heilige Communie op zondag 22 juni in de Mariakerk staat voor de deur. De 
afgelopen weken zijn de kinderen druk bezig geweest met verschillende activiteiten en zijn de laatste les-
sen tijdens de zondagmis ook net afgerond.
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Scan de QR-code om te geven 
voor st Jarige Job.

Gebruik de Camera App op 
uw telefoon.

Bakker John van Kippersluis ontvangt jaarlijks onze communicanten.
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Vormselproject 2025
Dit jaar mag ik samen met Karin 
en Emmy een groep kinderen be-
geleiden op weg naar het Vorm-
sel. Ik ben docent op een middel-
bare school in Vleuten en geniet 
ervan om kinderen te mogen hel-
pen bij hun ontwikkeling. Daar-
naast zit mijn zoon ook bij deze 
vormselgroep.

We hebben een leuke en enthou-
siaste groep vormelingen met een 
hoop kennis en creativiteit. De 
eerste lessen hebben we ons voor-
al gericht op het kennismaken met 
elkaar om daarna vanuit die vei-
ligheid kennis te maken met God. 
Centraal daarbij staat: God is liefde 
en jij bent zijn geliefd kind. We leg-
gen uit maar laten de kinderen ook 
veel zelf ontdekken en doen. We 
bidden, praten en zingen.
Op 12 april zijn we met zijn allen 
naar the Passion Leidsche Rijn 

geweest. In aanwezigheid van 
ouders en andere familie, werd 
het kruis binnen gedragen in het 
Castellum waarna het verhaal op 
een podium werd verteld en be-
zongen. Het was een mooie voor-
jaarsavond die verlicht werd door 
de (bijna) volle maan.

Op Paaszondag heeft pastor 
Scholten de kinderen ontvangen 
in de Willibrordkerk en hebben zij 
zich aan de parochie voorgesteld. 
Dat was best een beetje spannend 
maar ook erg bijzonder.
De komende weken gaan we door 
met de lessen. Tijdens de paro-
chiedag op 18 mei zullen de vor-
melingen samenkomen om sa-
men een leuke dag te beleven.
Zaterdag 14 juni is het dan zover: 
het Vormsel in de Mariakerk in de 
Meern.

Karijn Bouter Koopstra

Kinderactiviteiten 
AGENDA

Kindernevendienst met zomervakantie
Van vrede in allerlei talen schrijven, hartjes van liefde knutselen en 
mooie potjes en kruisjes versieren voor de Vastenactie tot mooie waar-
devolle gesprekken over ‘goed doen’, omzien naar elkaar en het samen 
oplossen van de boodschappen in de verhalen van Jezus. Het was weer 
een geweldig mooi, dankbaar en leerzaam jaar bij de kindernevendienst. 
Niet alleen leren wij - de leiding, de ‘juff en’ – wekelijks kinderen de no-
dige lessen aan de hand van een thema en een bijbelverhaal, andersom 
leren wij ook vaak genoeg van de jeugd met hun open kijk op de wereld. 
En dat maakt de kindernevendienst een mooie toevoeging in onze paro-
chie, waar klein en groot op een fi jne manier samenzijn. 
Zondag 13 juli is de laatste kindernevendienst voor de zomer. Om 9.30 
uur in De Meern en 11.00 uur in Vleuten. Zondag 14 september starten 
we weer in beide kerken, in Vleuten wekelijks en in De Meern elke 2e 
zondag van de maand. 

Familievieringen in een nieuw jasje
Ook zijn we druk bezig de maandelijkse familievieringen inclusiever voor alle leeftijden te maken. Denk hierbij 
aan een lezing in meer begrijpelijke taal, voorbeden die door klein en groot worden voorgelezen, een preek die 
wordt besproken met kinderen en het koor Para Todos – wat ‘voor iedereen’ betekent in het Spaans. Jong en 
oud is van harte welkom om mee te vieren en te zingen! Aanmelden voor het koor kan bij Karin van der Helm 
(helmdm@planet.nl) of kom om 10.15 uur inzingen. Elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur in Vleuten 
(6 juli en 7 september) Een zonnige en gezegende zomervakantie allemaal en tot snel!

Belangrijke data op een rij:

Zondag 6 juli
Familieviering - 11.00u 
Willibrordkerk, na afl oop gezellige 
picknick in de tuin.
Neem zelf een kleedje en brood-
jes mee.  Diverse buitenspellen 
aanwezig.

Zondag 13 juli
Laatste KND voor zomervakantie 
in beide kerken 

Zondag 3 augustus 
Familieviering - 11.00u 
Willibrordkerk

Zondag 7 september
Familieviering - 11.00u 
Willibrordkerk

Zondag 14 september
KND start nieuwe seizoen 
in beide kerken 

The Passion Leidsche Rijn in Castellum Hoge Woerd

‘Samen zijn we sterk’



LICHT VAN CHRISTUS

Vormsel op 14 juni 2025

Sommige momenten zijn zo bijzonder dat ze een 
plek krijgen in ons hart, als een herinnering die 
blijft. Deze pelgrimstocht bracht ons gezin naar 
Rome, waar we op 29 april jl., samen met ongeveer 
1100 andere Nederlanders door de Heilige Deur van 
de Sint-Pietersbasiliek mochten lopen. 

Deze deur, slechts eens in de 25 jaar geopend, sym-
boliseert een nieuw begin, een uitnodiging tot geloof 
en vernieuwing. Helemaal bijzonder omdat in de da-
gen ervoor paus Fransciscus zijn uitvaart hier was en 
die beelden de hele wereld over zijn gegaan. Onder 
leiding van kardinaal Eijk beleefden wij een indruk-
wekkende processie en een mis in de Sint Pietersbasi-

liek, de grootste kathedraal ter wereld. Zelfs toeristen 
stonden stil, bewonderden onze groep en legden het 
moment vast. En hoe bijzonder was het om de kar-
dinaal ook nog persoonlijk te spreken. Helaas komt 
kardinaal Eijk niet zelf naar onze parochie voor de 
vormselviering. Hulpbisschop mgr. T. Hoogenboom 
zal het sacrament van het vormsel aan Roos en Jasper 
toedienen. Het was een dag van gebed, verbonden-
heid en refl ectie. Een ervaring die ons herinnert aan 
de kracht van het geloof en de gemeenschap die ons 
samenbrengt, ongeacht waar we ons bevinden.  

Familie Körner

Een Pelgrimstocht door de Heilige Deur
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Zoals u weet heeft de afgelopen periode in het teken van de Vasten-
tijd gestaan. Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Sint 
Martinus een project in Tanzania. In het noordoosten van het land 
zetten religieuzen zich in voor de allerarmste kinderen in deze regio. 
Zij hebben scholen opgezet om de kinderen onderwijs te geven, ech-
ter ontbreekt het geld om vooral meisjes naar school te laten gaan. 

Met het vastenactie project 2025 willen wij de zusters steunen om 400 
meisjes in Tanzania onderwijs te geven, te zorgen voor schoolmaaltij-
den, schooluniformen, sportmateriaal en het natuurbehoud verbeteren 
door de aanplant van 4000 bomen. Mede door uw hulp heeft de Parochie 
Licht van Christus een totaal bedrag kunnen ophalen van € 6.683,75. Met 
uw gift kunnen wij licht brengen in de derde wereld en daar willen wij 
u van harte voor bedanken! Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken 
die met hun inzet opnieuw hebben bijgedragen aan dit resultaat!

Deborah S. Sloot, Coördinator Advents- en Vastenactie

Opbrengst vastenactie 2025

De Utrechtse Broederschap Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer orga-
niseert dit jaar weer de bedevaart 
naar Kevelaer op 27 en 28 augus-
tus 2025.

Ga als pelgrim van hoop in het 
jubeljaar mee op bedevaart!
De Utrechtse broederschap no-
digt u/je van harte uit om deel te 
nemen aan de jaarlijkse bedevaart 
naar Kevelaer in Duitsland. In het 
oude stadje wordt Maria als de 
“Troosteres van de bedroefden” 
vereerd. Het is niet moeilijk om 
daar de zorgen achter te laten en 
nieuwe energie weer op te doen.  

De bedevaart is voor iedereen
Of u nu op zoek bent naar verdie-
ping in het geloof, samen wilt zijn 
met gelijkgestemden of nieuws-
gierig bent naar de eeuwenoude 
traditie, u/je bent van harte wel-
kom! 

De 2-daagse reis:
Onder begeleiding kunt u deelne-
men aan mooie liturgische vierin-
gen, indrukwekkende lichtproces-
sie, kleine of grote kruisweg. Ook 

krijgt u de gelegenheid om alleen 
of gezamenlijk het stadje Kevelaer, 
de terrasjes en souvenirwinkels te 
verkennen. 

Het vertrek is woensdag 27 augus-
tus omstreeks 8.00u met de bus 
vanaf verschillende opstap plaat-
sen in de regio. Op de heenreis 
maken we een tussenstop voor 
koffi  e met gebak.

U kunt voor meer informatie en 
opgave terecht bij de contactper-
soon Karin van der Helm, email: 
karin.vanderhelm@planet.nl
of bij het secretariaat secretariaat-
utrechtsebroederschap@hotmail.
com

Bezoek ook onze website voor het 
programma:
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Bedevaart naar Kevelaer 

Een aantal zondagen door het 
jaar wordt er een extra collecte 
gehouden. Om parochianen de 
gelegenheid te geven voor welk 
doel zij graag willen doneren, 
wordt de collecte deze zondagen 
opgesplitst in twee delen. 

zondag 17 augustus:  MIVA- 
Missie Verkeersmiddelen Actie
In veel landen zijn basisvoorzie-
ningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de 
meest kwetsbaren. Het zijn vooral 
kinderen met een handicap, die 
hiervan het meest te lijden heb-
ben, omdat zij zelf niet mobiel zijn. 
Gelukkig zijn er mensen die het als 
hun roeping zien deze kwetsbare 
mensen te helpen, hoe moeilijk de 
weg ernaartoe ook is. Om zo hoop 
te bieden op een betere toekomst. 
Help je ook mee?

Extra collecte
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Pelgrims van Hoop: een bedevaart naar Rome

Het jaar 2025 is in de Rooms-Katholieke kerk een 
zogenaamd Heilig Jaar, ofwel Jubeljaar. Z.H. Paus 
Franciscus heeft het Jubeljaar 2025 als thema “Pel-
grims van Hoop” meegegeven. Een mooi thema, 
“hoop”: het is nauw verbonden met de kern van het 
christendom. Christus is immers voor ons gestor-
ven en verrezen en geeft ons daarmee hoop op een 
betere toekomst, hier op aarde en in het hierna-
maals.

Als PCI bestuur hadden we vijf jaar geleden al het 
voornemen om een inspiratiereis naar Rome te ma-
ken, uiteraard op onze eigen kosten. Via een fax (wie 
heeft er nog eentje?) hadden we een audiëntie bij Paus 
Franciscus aangevraagd bij de Zwitserse Garde, en 
ook toegekend gekregen. Door de Corona-maatrege-
len moesten we de reis vijf jaar geleden echter helaas 
annuleren. De audiëntie bij de vorige Paus, die zich zo 
onvermoeid inzette voor de armen en misdeelden, en 
daarmee voor ons als Caritas een grote inspiratie was, 
kon daarmee helaas niet doorgaan.
Dit Jubeljaar bracht nieuwe kansen en we besloten 
bij deze bijzondere gelegenheid alsnog naar Rome af 
te reizen als pelgrims. We kochten via het Huis voor 
de Pelgrim het zogenaamde “Rome-pakket” waar ook 
een audiëntie bij de Paus bij inzat. Het overlijden van 
paus Franciscus kort voor ons vertrek maakte een au-
diëntie echter helaas opnieuw onmogelijk. 
Collega PCI-bestuurder Henk Goes van de buur-PCI 
Gerardus-Majella ging tot onze grote bewondering 
helemaal met de fi ets(!) naar Rome, maar wij kozen 
toch maar voor de auto. Helaas moest onze voorma-
lige veldwerker Lambert wegens familieomstandig-
heden op het laatste moment afhaken, dus gingen we 
met zijn drieën, het clubje dat ook vijf jaar geleden zou 
gaan. In de auto keek ik op de iPad live naar de uit-
vaart van de Paus. Het geheel met 200.000 mensen op 
het Sint Pietersplein maakte veel indruk op me, in het 
bijzonder de warme preek van kardinaal Re. De dak-
lozen van Rome, die hij als Paus zo vaak bezocht had, 
vormden voor de paus een erehaag toen Franciscus 
zijn laatste rustplaats in de Santa Maria Maggiore werd 
binnengedragen. Een prachtig gebaar dat uiting gaf 
aan de wederzijdse genegenheid. Na een lange rit en 
overnachting in Zwitserland kwamen Han Eerkens, 
Hans van Dijk en ik de zondag na de begrafenis bij het 
vakantiehuis van Hans aan het meer van Bolsena aan. 
De kerk van Bolsena, gewijd aan de heilige Christina, 
staat bekend om het wonder van de bloedende hosti. 
Dit is de oorsprong van Sacramentsdag. Een passende 
stop op weg naar de eeuwige stad.
De volgende dag reisden we vanuit Orvieto met de 
trein verder naar Rome. We sloten ons aan bij de grote 
groep Nederlandse pelgrims die op allerlei manie-
ren (fi ets, trein, bus, vliegtuig, zelf of met een groep) 
naar Rome waren gekomen. In een prachtige proces-
sie met o.a. Limburgse schutterijen liepen we achter 
zijne eminentie kardinaal Eijk aan naar de Sint Pieter. 
We liepen daar door de Heilige Deur, de Porta Santa, 

die speciaal voor het Heilig Jaar geopend was, naar 
binnen. In de Santa Maria Maggiore, de lievelingskerk 
van de paus waar hij vaak kwam bidden, konden we 
ook langs het sobere graf van paus Franciscus lopen, 
wat prachtig is in zijn eenvoud tussen al het Roomse 
klatergoud en barok.

Het was bijzonder juist in de tijd tussen twee pausen 
(Sede Vacante) in Rome te zijn. Het was indrukwek-
kend en ontroerend om met meer dan 1100 Neder-
landse pelgrims op verschillende dagen in alle basilie-
ken van Rome de eucharistie te vieren, de rozenkrans 
te bidden, samen te zingen en geïnspireerd te worden 
door de preken van de kardinaal en zijn (hulp)bis-
schoppen. Er waren veel jonge mensen en gezinnen 
mee. Als katholieken zijn we (te) vaak in ons eentje ka-
tholiek, maar juist als gemeenschap zijn we verbon-
den in Christus, en met elkaar. Ik kreeg mede door 
alle meegereisde Nederlandse priesters en processies 
even het weemoedige gevoel van “het rijke Roomsche 
leven” uit de verhalen van mijn oma. 
Als christenen, als Rooms-Katholieken, hebben we 
een opdracht om Christus niet alleen na te spreken, 
maar vooral ook om hem na te leven. Ora et Labora, 
bidden en werken. Door zijn boodschap daadwerke-
lijk te laten zien in ons handelen, door de medemens 
lief te hebben als onszelf, kunnen we de mensen die 
het moeilijk hebben hoop geven op een betere toe-
komst. Zo kunnen we ware Pelgrims van Hoop zijn. 
Niet alleen in Rome of in een Heilig Jaar, maar ge-
woon iedere dag hier in Vleuten, Leidsche Rijn of De 
Meern. Voor onze familie, vrienden, buren of een on-
bekende. Onze bedevaart naar Rome inspireert ons in 
ieder geval weer dagelijks in ons mooie en belangrijke 
werk voor de Caritas. 

Kasper Driehuijs, Voorzitter PCI
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Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

30 maart 
Emma

dochter van Alex en Renee Smith

Als volwassenen gedoopt 
en H. Vormsel 

Paaswake 19 april
Mark Pauls

Anna de Wilde

11 mei
June

dochter van Niels en Emma 
van der Pijl-Blom

en
Jinthe

dochter van Henk en Kelly 
van Wijk-Bruul

1 juni 
Zoe

dochter van Léon en Eva 
Poppegaai-Bartkova

en
Eva

dochter van Phillippe Sakalis en 
Lesley Garcia Chavez

8 juni
Liam

zoon van Jelle Roovers en 
Angela Roovers-Bastides Coral

OVERLEDEN

7 april
Christina Wilhelmina Theodora 

van den Berg
op de leeftijd van 86 jaar

De uitvaart was op 15 april met 
begrafenis in Vleuten

25 april
Jacobus Frederik Edixhoven 

(Jaap)
op de leeftijd van 86 jaar

echtgenoot van Marie-Louise 
Schulte

De crematieplechtigheid was 
op 1 mei

26 april
Johannes Maria van Breukelen 

(Joop)
Op de leeftijd van 86 jaar

Echtgenoot van Ans van Schaik

De uitvaart was op 3 mei in 
de Willibrordkerk en daarna 

begrafenis

3 mei
Cornelia Catharina Maria 
Braat-van Velzen (Nellie)
op de leeftijd van 91 jaar

echtgenote van Ton Braat

De crematieplechtigheid was 
op 10 mei
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6 mei
Johannes Bertus Storm (Joop)

op de leeftijd van 98 jaar
weduwnaar van Betsie Abbenhuijs

De begrafenis was op 9 mei op het 
kerkhof in Vleuten

24 mei
Maria Elisabeth Peek-Kooijman 

(Riet)
op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Hans Peek

De uitvaart was op 2 juni in de 
Mariakerk en daarna begrafenis

25 mei
Wilhelmus Theodorus Maria 

van Schaik (Wim)
op de leeftijd van 76 jaar

echtgenoot van Riet van Rijn

De uitvaart was op 30 mei in de 
Mariakerk en daarna begrafenis

31 mei
Wilhelmina Aleida Grada 

Snelder-Siepman (Wil)
op de leeftijd van 90 jaar
weduwe van Jan Snelder

De uitvaart was op 6 juni in de 
Mariakerk en daarna begrafenis

8 juni
Anna Johanna Alida Koot -Bos 

(Annie)
op de leeftijd van 87 jaar
weduwe van Wim Koot

De crematieplechtigheid was op 
13 juni 

Traditioneel wordt op de 1e donderdag in oktober de middag voor zie-
ken en ouderen gehouden in De Meern. Door de vakantiereis van pas-
toor Ambting in oktober zullen wij dit jaar moeten afwijken van deze 
datum. Wij organiseren de middag voor zieken en ouderen daarom op 
donderdag 25 september 2025. 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar noteert u het alvast in 
de agenda. 

Vooraankondiging middag voor zieken en ouderen De Meern



22

LICHT VAN CHRISTUS

          

        

Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

26e jaargang nummer 4
28 juni 2025 t/m 

4 september 2025

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, 

Cristine Oostendorp, Henny 

Zegers, Charlotte van der Valk, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: Jos Peek 

tel. 030-6774571

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. H.G.M. Boomkamp-Koppen
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed/
beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
De heer G.M. Wolswijk
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
financiële administratie, 
Thérèse Hansen
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571 Bereikbaar op ma-
wo-do tussen 9.00 en 12.30 uur

Vrijwilligersbeleid
De heer R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl
Jaap Scholten, pastor
jaapscholtes@hotmail.com
Gerben Zweers, pastor
gibzweers@gmail.com
Hedwig Mensink, pastoraal werkster
h.mensink@3eenheidparochie.nl
taakveld: Jongerenpastoraat
Marion Korenromp, pastoraal werkster
taakveld: Catechese

Secretariaat - Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep 
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk of per e-mail aan 
pastoraal centrum, met precieze 
vermelding van de te noemen naam 
of intentie, datum, tijdstip, en kerk 
€ 12,50 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 030 6774571 - ledenadministratie@
lichtvanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdragen
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 06 57 333 507

Afscheidshuis
Secretariaat van de parochie, 
t: 030 6774571
secretariaat@lichtvanchristus.nl

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer	 Periode	 Inleverdatum
5	 5 september 2025 t/m 24 oktober 2025	 11 augustus
6	 25 oktober 2025 t/m 12 december 2025	 29 september

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Ùw advertentie hier? 
Neem nu contact met ons op voor de mogelijk-
heden voor een advertentie in ons mooie 
parochieblad!

Mail naar fi nancieleadmin@lichtvanchristus.nl 
of bel met 030-6774571.

Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

H  
M    
M   

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey
uitvaartzorg

T 030 2232022
vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Utrecht
dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

Niemand staat er graag bij stil. Toch weten we dat het ook ons kan overkomen. 
Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. Om u direct alle zorgen uit handen 
te nemen, óók in het geval van een uitvaartverzekering elders.

Barbara Uitvaartverzorging is thuis in de RK kerken in Utrecht en omstreken.

 Bel (030) 296 66 66 of kijk op www.barbarauitvaart.nl

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl


